Doopmap - Parochie Maria Laetitia
To-do-list doopviering

Deze checklist is voor de ouders van een dopeling. In de liturgie van de doop zijn verschillende keuzes
mogelijk voor eigen invulling of voorkeur. Hieronder vind u een schema om uw keuzes in te vullen.
Samen met de voorganger zullen deze keuzes dan besproken en bevestigd worden.

1 | Gedicht/Lied Nummer 1 of 2
aan het begin
2 | Schriftlezing Eén van de 2

evangelién of anders

3 | Voorbede Van elk getal (1-5) 1 2 3 4 5
één letter
4 | Gedicht/Lied Nummer 3 of 4
na de doop

5 | Gedicht/Lied Nummer 5 - 12
aan het einde

- Als er gekozen wordt voor een andere schriftlezing dan de 2 standaard evangelieteksten, dan
moet dit in overleg met de voorganger gedaan worden.

- Erzijn drie momenten in de viering voor gedichten of liederen. Aan het begin van de viering,
na het doopsel, en voor de zegen. Voor elk moment kan één gedicht of lied gekozen worden.

- Voor ieder gedicht en de voorbeden moet ook iemand aangewezen worden om deze voor te
lezen.

- De gedichten en voorbeden die gekozen zijn, moeten apart geprint worden. Deze kunnen
door degene die ze voorlezen meegenomen worden naar de doopviering.

Schriftlezing
1. Marcus 1, 9-11
Lezing uit het evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.

In die tijd vertrok Jezus uit Nazareth in Galilea en Hij liet zich door Johannes dopen in de Jordaan.
Zodra Hij uit het water op de oever was gekomen, zag Hij de hemel opengaan en de Geest als een
duif op Hem neerdalen. En er klonk een stem uit de hemel: “Jij bent mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in
Jou heb ik welbehagen”.

Ofwel:
2. Marcus 10, 13-16
Lezing uit het evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.

In die tijd brachten de mensen kinderen bij Jezus met de bedoeling dat Hij ze zou aanraken. Maar
bars wezen de leerlingen hen af. Toen Jezus dat zag, zei Hij verontwaardigd: “Laat die kinderen toch
bij Mij komen en houdt ze niet tegen, want aan hen die zijn zoals zij, behoort het Koninkrijk van God.
Voorwaar, lk zeg u: wie het Koninkrijk van God niet aanneemt als een kind, zal er zeker niet
binnengaan”. Daarop omarmde Hij hen en zegende hen, terwijl Hij hun de handen oplegde.



Gedichten

Gedichten: Aan het begin van de viering

1. Gebed voor mijn kinderen (naar Geeske
Wiersma)

Ik leg de namen van mijn
kinderen in uw handen.
Graveer ze daarin met
onuitwisbaar schrift.

Dat niets of niemand ze meer
ooit daaruit kan branden.

Houd mijn kinderen vast
als ik ze los moet laten

en laat uw kracht

boven hun zwakheid staan.
Gij weet hoe mateloos de
wereld hen kan haten

als zij niet het schema van
de wereld zullen gaan.

Ik vraag u niet mijn kinderen
elk verdriet te sparen,

maar wees wel hun troost als
ze eenzaam zijn en bang.

Wil om uw naam hen in

uw verbond bewaren,

en laat ze nooit van u vervreemden,
nooit, hun leven lang.

Ik leg de namen van mijn
kinderen in uw handen.
Amen.

2. Het begint met een naam

Als je heel klein bent, pas geboren,

is er al lang op jou gewacht.

Jij krijgt je eigen naam te horen,

een naam die speciaal voor jou is bedacht.
Zo zul je voortaan heten,

altijd, zo lang je leven duurt.

En bij die naam word jij geroepen,

je hele leven lang.

Door God en door de mensen die je zoeken,
die met je leven, dag na dag.

3. Je hebt een naam (Hanna Lam)

Jij hebt een naam

daar kom je zelf in voor

een naam die met je mee zal gaan
je hele leven door.

Jij hebt een naam waarin je woont
waarin je veilig bent

een naam die heel jouw leven kroont
op jou is afgestemd.

Jij bent een naam voor iedereen
die dicht bij jou wil staan

en samen ben je niet alleen

zo kun je verder gaan.

Jij hebt een naam met een verhaal
dat uitgeschreven wordt

al gaande weg in mensentaal
dicht bij de naam van God.

4. Johannes

Johannes doopte bij de Jordaan

en riep: Je moet opnieuw beginnen

wie durft te verliezen, die zal straks winnen
wie achter staat, is straks vooraan.

Hij doopte Jezus in de Jordaan

Zo is de Heer opnieuw begonnen

en heeft hij als de kleinste mens gewonnen,
de Heer gaat als een knecht vooraan.

En ieder die zo wordt gedoopt

mag met hem mee op weg naar morgen,
hij hoeft er alleen maar voor te zorgen
niet te vergeten wat hij hoopt.

Hij hoopt dat alles nieuw worden zal,
dat al wat bang maakt zal verdwijnen.
Het licht zal uit duisternis verschijnen.
Dan is de kleinste mens in tel.

(Karel Deurlo)



5. Eigen naam

Je kreeg vandaag een eigen naam,
in altijd mee te leven;

die kan nooit meer van jou vandaan,
wordt nooit meer weggeven.

Hij groeit voor altijd met je mee

en zonder te veranderen

leert hij dat je iemand bent,

anders dan alle anderen.

6. Verbonden met vader en moeder (Hans
Peters jr./Theo Kersten)

Verbonden met vader en moeder,
natuurlijk het meest met die twee.

Maar ook met de andere mensen,

vier jij hier dit feest met ons mee.

Je hebt al een naam,

maar je krijgt er één bij op dit feest.

Want jij wordt gedoopt in de naam,

van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Je bent al een tijdje bij de mensen.
Je naam is bij ons al vertrouwd.

En dus is het tijd om te vieren.

Dat God die je kent van je houdt.

Je bent een begrip aan het worden.
Steeds meer mensen noemen je naam.
Ook God begint jouw naam te roepen.
En dus zijn wij hier nu tesaam.

Nu mag je gaan leven met mensen.
Verbonden in liefde en trouw.
Omdat zij vandaag bij dit dopen,
Gods naam legden naast die van jou.

7. Kindje van God (een gedicht naar Jesaja 49,
16-16a)

Kindje van God,

Hij heeft al je haartjes geteld

nog voor je je bij ons hebt gemeld.

Hij weet hoe je heet, Hij kende al je naam

nog voor je binnenkwam in ons bestaan.

Kindje van God,

nergens ben je veiliger dan in zijn hand
want nooit zal Hij je verlaten, waar je ook
belandt.

Mocht je ooit uit onze gedachten zijn,
dan nog kent Hij je vreugde en je pijn.

Kindje van God,

niet, omdat we je niet alles willen geven
maar omdat je meer nodig hebt in je leven
brengen we jou in zijn huis, onder zijn zegen.
Moge Hij je vergezellen op al je wegen.



Gedichten: Na de doop

8. Kindje dat het water voelt (te lezen door

broertje of zusje)

Kindje dat het water voelt
weet je dat God jou bedoelt
Druppels op je babywang
raken jou je leven lang

Water tekent een geheim:

dat je kind van God mag zijn
Water levert het bewijs:

God gaat met je mee op reis
Want wanneer je bent gedoopt
weet je dat God naast je loopt
En dat Hij je altijd helpt

wat Hij zegt dat is Hij zelf.

9. Gedicht (Marijke Koijck-De Bruijne)

In je moeders schoot geweven,
tot een wonder van bestaan,
kwam je bij ons in het leven,
dankbaar zeggen wij jouw naam.
Opnieuw mogen we beleven
wat wij zien maar niet verstaan,
welk een groot geheimenis

jong geboren leven is.

Aan een lange reis begonnen
die een levensloop beslaat,

zul je door een wereld trekken
waarin heel veel kwaad bestaat.
Al vanaf je eerste schrede
bidden wij dat met je gaat,

die ons geest en adem geeft

en ook jou geschapen heeft.

Hoeveel liefde wij ook geven

en hoe weerbaar je ook wordt
kwetsbaar zul je altijd blijven,
mensenmacht schiet toch tekort.
Door de doop ben jopgenomen,
kind van mensen, kind van God,
in de kring hier om je heen,
leven kun je niet alleen.

10. Gedoopt (Toos Liirling)
Gedoopt zijn

of gedoopt leven
het is een verschillend gegeven

dopen doe je met water
na de handeling is het klaar
maar gedoopt leven
begint... juist pas daar
want in jouw

doen en laten

gaat je doop

zijn praten

Zo wordt het Doopsel
het sacrament

waar de ander

je als gelovige herkent

11. Doopgedichtje

We hebben God gedankt

om jéu

Z0 mMooi, zo gaaf geboren

nu vragen we aan God

die jou heeft uitverkoren
bescherm, behoed ons kind
bewaar dit stukje hemelgloed
wat er ook mag gebeuren
schenk het een leven

en een wereld vél met kleuren!

12. Gedoopt

Geboren uit water
scheppende kracht van God
bron van alle leven

jouw naam kleine mens

in de palm

van die hand geschreven

gezalfd met olie
vrede en vreugde
gave Gods

Christus Geest
moge met je zijn
(naam kind)
gedragen door ons.

13. Gedoopt met water

Gedoopt met water

in Zijn naam

levensweg

om heen te gaan

niets heb je te vrezen

God zal altijd bij jou wezen



Gedichten: VAor de zegen

14. Tekst naar Psalm 139

Uw schepping ben ik in hart en nieren
Gij hebt mij geweven

in de schoot van mijn moeder,

Ik dank U.

Gij hebt mij zo wonderlijk gemaakt.
Ontzaglijke wonderen

zijn al uw wonderwerken.

Door U ben ik gekend,

mijn ziel en mijn gebeente,

in mij was niets

voor uw ogen verborgen

toen ik werd gevormd

in het diepste geheim:

prachtig gevormd, gevlochten

in de schoot van de aarde.

Ik was nog ongeboren,

Gij had mij al gezien

en al mijn levensdagen

stonden in uw boek

nog voordat Gij er één van had gemaakt.

15. Help ons Heer

Help ons Heer, onze God,

goede ouders te worden

opdat we dit kind mogen begeleiden,
begeleiden naar het geluk,

opdat we het kunnen helpen

een goed mens te worden,

opdat het kan bijdragen

aan een betere wereld.

16. Lief kind

Lief kind,

vol verwachting hebben wij naar jou
uitgekeken.

En nu je geboren bent,

blijven onze verwachtingen.

We hopen,

dat je gelukkig wordt.

We wensen,

dat je bloemen vindt

op je levensweg.

We zouden willen,

dat de zon altijd voor je schijnt
en dat de bomen vruchten geven.
We bidden,

dat je gezond zult zijn

tot in lengte van dagen.
We danken God voor jou.
Je bent een wonder.

Blijf een wonder!

17. lets uit de hemel

Je hebt iets uit de hemel meegenomen

je hebt iets van een engel meegebracht

we zien het als je rustig ligt te slapen

daar in je wiegje midden in de nacht

We hopen dat wanneer je zult gaan groeien
dat stukje hemel blijft bestaan

en dat dat beetje paradijs van boven

je hele leven met je mee zal gaan.

18. Feest (te lezen door broertje of zusje)

Vandaag

ben je gedoopt

en is het extra feest
omdat we weten
dater Eénis

Die van je houdt
het allermeest

19. God die leven geeft

God,

U bent vaak zo moeilijk te vinden

in onze wereld van geld en geweld.

Maar soms, zomaar ineens,

wanneer een kind geboren wordt,
wanneer mensen elkaar lief vinden

en van elkaar gaan houden,

dan vermoeden wij wie U bent.

U bent een God die leven geeft.

Wij danken U voor deze kinderen in ons
midden.

Wij bidden U dat zij mogen opgroeien in vrede
en in goede gezondheid

dat zij vriendschap en liefde mogen kennen
dat zij uit zullen groeien tot vrije mensen.
Leer ons om van U te vertellen aan onze
kinderen,

opdat ook zij U leren kennen

en vertrouwen zullen op goede toekomst,
alle dagen van hun leven.

Amen.



Liederen

Liederen: Aan het begin van de viering

Lied 1: Namenlied

Mensenkind, waar kom jij vandaan

amper geboren, nog geen naam,

totdat twee mensen, een man en een vrouw,
zeggen: wat houden wij veel van jou.

..... is jouw naam.

Mensenkind, kijk de mensen nou,

zij willen niet meer zonder jou,

worden je vrienden, en geven een hand,
nemen je mee naar het mensenland.

..... is jouw naam.

Mensenkind, jij bent niet alleen,

ook al moet jij door water heen

wij gaan met jou en we gaan tegelijk,
totdat wij zijn in het koninkrijk.

..... is jouw naam.

ledereen is zo'n mensenkind

vragend totdat hij wordt bemind,
gaande en staande in weer en in wind
totdat een ander het antwoord vindt.
..... is jouw naam.

Lied 2: Handen heb je om te geven

Handen heb je om te geven
van je eigen overvloed

en een hart om te vergeven
wat een ander jou misdoet.

Refrein: Open je oren om te horen
Open je hart voor iedereen

Ogen heb je om te zoeken

naar wat mensen nog ontbreekt

en een hart om uit te zeggen

wat een ander moed inspreekt. Ref.

Schouders heb je om te dragen
zorg en pijn van alleman

en een hart om te aanvaarden
wat een ander beter kan. Ref.

Voeten heb je om te lopen

naar een mens die eenzaam is
en een hart om waar te maken
dat geen mens een eiland is. Ref.

Oren heb je om te horen
naar de Mens die vrede is
en een hart om te geloven
in Zijn God die liefde is. Ref.



Liederen: Na de doop

Lied 3: Dank U

Dank U voor deze rijke zegen;
Dank U voor dit kleine kind
Dank U voor dit nog prille leven
dat vandaag begint.

Dank U voor alle fijne dingen
Dank U voor al wat leeft en bloeit
Dank U dat wij hier mogen zingen
Dank U voor al wat groeit.

Dank U voor dit geschonken leven
Dank U voor alles wat Gij doet
Dank U, U hebt het ons gegeven
Heer U bent zo goed.

Lied 4: Aanbidt en dankt

Aanbidt en dankt Uw Vader, God
die leeft van eeuwigheid.

Aan Hem behoort het koningschap
en alle heerlijkheid.

Verkondigt Hem en looft Zijn Naam,
bezingt Zijn wondermacht,

dan zal op aarde vrede zijn

voor wie Zijn hulp verwacht.

Aanbidt en dankt de koningszoon
die in de wereld kwam

en al de zonden van zijn volk
gehoorzaam op zich nam.

Nu nodigt Hij zijn broeders uit

op het grote koningsfeest.

En waar hij leeft aan Vaders hand,
daar heerst een goede Geest.



Liederen: Voor de zegen

Lied 5: Uit Uw hemel zonder grenzen

Uit Uw hemel zonder grenzen
komt Gij tastend aan het licht
met een naam en een gezicht
even weerloos als wij mensen.

Als een kind zijt Gij gekomen
als een schaduw die verblindt
onnaspeurbaar als de wind
die voorbijgaat in de bomen.

Als een vuur zijt Gij gekomen
als een ster gaat Gij ons voor
in den vreemde wijst Uw spoor
in de dood zijt Gij verdwenen.

Als een bron zijt Gij begraven
als een mens in de woestijn
Zal er ooit een ander zijn,
ooit nog vrede hier op aarde?

Als een woord zijt Gij gegeven
als een nacht van hoop en vrees
als een pijn die ons geneest

als een nieuw begin van leven.

Lied 6: Zolang er mensen zijn

Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader.
Wij danken U voor al wat leeft.

Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken.
Wij danken U in Jezus’ Naam.

Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.

Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven.
Gij redt de wereld van de dood.

Gij hebt Uw Zoon aan ons gegeven.
Zijn lichaam is het levend brood.

Daarom moet alles U aanbidden.
Uw liefde heeft het voortgebracht.
Vader, Gij zelf zijt in ons midden.
O Heer, wij zijn van uw geslacht.

Lied 7: Kijk eens om je heen

Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen.
Geef elkaar de hand, je bent niet alleen.
Want wij moeten samen delen, samen zingen,
samen spelen.

Ook al ben je nog maar klein, samen spelen is
pas fijn.

Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen.
Wij zijn in de wereld niet alleen.

God kent ieder kind bij name; zeg maar 'ja!' en
zeg maar 'amen!’

Ook al zijn we nog maar klein, God wil onze
Vader zijn.

Lied 8: Wij zijn samen onderweg

Wij zijn samen onderweg, alleluia,
samen met de Heer op weg, alleluia.

Met de sterren in de lucht, alleluia,
met de vogels op hun vlucht, alleluia.

Met de zon, de maan, de zee, alleluia,
heel de schepping wandelt mee, alleluia.

In het duister van de nacht, alleluia,
geeft de Heer ons licht en kracht alleluia.

Hij geeft toekomst, nieuwe hoop, alleluia,
door het water van de doop, alleluia.

Heer wil altijd met ons zijn, alleluia,
met Uw kind'ren groot en klein, alleluia.



Voorbeden

Van elk nummer kan één letter gekozen worden. Bij nummer vier kan in plaats van deze gebeden ook
een persoonlijke intentie geformuleerd worden.

1. Voor de dopeling

a. Voor N., (naam dopeling)
dat hij/zij een toekomst mag hebben
vol liefde en geluk,
dat hij/zij mag uitgroeien tot een persoon
met gevoel en warmte voor anderen
zodat ook hij/zij met vrienden omringd zal worden
en zelf bij kan dragen aan een vreedzame wereld.
Laat ons bidden.

b. Voor N., dat hij/zij de kracht mag ontvangen
van zijn/haar ouders en van ons allen
om op te groeien tot iemand die kan liefhebben
en die later zijn/haar leven kan delen met anderen.
Laat ons bidden.

c. DatN. door het doopsel vervuld mag worden
van Gods Liefde, die alles nieuw maakt.
Dat hij/zij goedheid en wijsheid in het leven mag ontvangen
en blijdschap uitstraalt naar ons allen door het geloof in U.
Laat ons bidden.

d. Dat N. leert kijken met heldere ogen,
die kunnen onderscheiden wat goed of wat slecht is.
Dat hij/zij zijn/haar handen leert gebruiken,
niet om mee te slaan of om af te breken,
maar om te strelen en op te bouwen.
Dat hij/zij zijn/haar voeten de kracht krijgen
om op de weg van Jezus, uw Zoon, te blijven.
Laat ons bidden

e. Voor N. die gedoopt gaat worden,
dat hij/zij met liefde gekend mag worden,
vrede zal kennen in deze hardhandige wereld;
dat om hem/haar heen meer licht dan duisternis zal zijn,
meer warmte en hoop dan doffe ellende;
dat zij vriendschap en verbondenheid zullen kennen.
Laat ons bidden.

2. Voor de ouders, peetouders

a. Voor de ouders, peter en meter van N.,
dat ze door hun manier van leven
voor hen een voorbeeld mogen zijn
en een steun bij het beleven van haar/zijn geloof.
Laat ons bidden.



b. Wij bidden voor de ouders, peter en meter van N.,
geef hen wijsheid en kracht
dat ze hun kinderen kunnen begeleiden
op de weg naar volwassenheid.
Laat ons bidden.

c. VoorN.enN,,
dat zij goede ouders, peter en meter mogen zijn voor N.
en dat zij de kracht en de wijsheid mogen vinden
om voor hun kind een voorbeeld en een steun te zijn.
Dat zij elkaar blijven vasthouden, begrijpen en liefhebben,
zoeken en steeds weervinden.
Laat ons bidden.

d. Voor de ouders, peter en meter van N.
dat zij de kracht en wijsheid mogen vinden
om voor N. zo god als God te zijn;
En dat zij elkaar vasthouden, begrijpen en liefhebben,
dat zij elkaar steeds weer zoeken en vinden.
Laat ons bidden.

3. Voor de kerkgemeenschap

a. Voor deze parochie
waarin we elkaar helpen God te vinden,
en elkaars last te dragen.
Maak ons hier tot een levende geloofsgemeenschap
door de kracht van uw geest.
Laat ons bidden.

b. Voor deze parochie
om groei van het geloof in onze omgeving.
dat velen vertrouwd raken
met de Blijde Boodschap van Jezus in deze wereld.
Laat ons bidden.

c. Voor ons allemaal,
dat door onze vriendschap en trouw
wij steeds een veilige thuishaven mogen vormen voor N., N.,
Laat ons bidden.

d. Voor allen die zoeken naar God
dat zij Hem vinden,
en gesterkt door hun geloof kunnen leven in liefde
en met vertrouwen op de toekomst.
Laat ons bidden.

e. Voor de kinderen in onze parochie,
klein en weerloos: om een gelukkige jeugd
en dat er niets erg gebeuren zal.
Laat ons bidden.
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4. Voor mensen in nood (of een eigen intentie)

Voor alle kinderen die geboren worden
waar ook ter wereld, dat zij welkom zijn,
en een teken van hoop voor ons allen
Laat ons bidden.

Om warmte en liefde

onderdak, voedsel en onderwijs
voor de kinderen overal ter wereld.
Laat ons bidden.

Voor alle kinderen bidden wij,

gedoopt of ongedoopt,

dat zij op een vreedzame aarde

tot goede mensen zullen kunnen opgroeien.
Laat ons bidden.

Voor de mensen die graag kinderen zouden hebben
en lijden onder het gemis;

voor hen, die een kind hebben verloren;

dat zij blijven geloven in het leven.

Laat ons bidden.

Voor de kinderen die bedreigd worden
door oorlog, honger, racisme en uitbuiting:
dat zij vrede mogen kennen.

Laat ons bidden.

Voor de kinderen die niet in de wieg gelegd zijn,
die geen thuis hebben

en die snakken naar een vader en moeder:

geef hen warmte om zich heen.

Laat ons bidden.

5. Voor de overledenen

a.

Voor de mensen die door ziekte of de dood hier niet zijn.
Dat wij hen nooit zullen vergeten

en we al het goede dat zij ons geven en gegeven hebben,
doorvertellen aan onze kinderen.

Laat ons bidden

Voor alle mensen van wie afscheid hebben moeten nemen.

Dat ze nu bij God thuis mogen zijn

en dat wij getroost terugkijken op wat we met elkaar gedeeld hebben
Laat ons bidden
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