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Voor adressen en bankgegevens van de geloofsge-
meenschappen zie pagina 30 van deze Vreugdebode.

Pastoraal team

Hans Pauw, pastoor 
	 tel.	06	-	30	16	29	27	of	0314	-	643552,	
	 e-mail:	h.pauw@mlparochie.nl
Paulus Tilma, priester
	 tel.	06	-	14	18	12	36,
	 e-mail:	p.tilma@mlparochie.nl
Marcel Smits, priester 
	 Past.	Wijfkerstraat	1,	7081	BT	Gendringen	
	 tel.	0315	-	34	60	20,		 	
	 e-mail:	majm.smits@gmail.com	

Voor	persoonlijke	vragen	kunt	u	terecht	bij		
	 bovengenoemde	pastores.	
	 Overige	vragen	kunt	u	neerleggen	bij	het		
	 centraal	secretariaat	van	de	parochie

Parochiebestuur 
Anja	Dijcker,	secretaris							 	

	 tel.	0314	-	33	55	47,	
	 e-mail:	bestuur@mlparochie.nl
Centraal secretariaat Parochie Maria Laetitia 
	 Kantoor	en	bezoekadres:	
	 Pastoor	Vernooystraat	7,	7071	BR		Ulft	
	 tel.	0315	-	34	20	44,		 	
	 e-mail:	secretariaat@mlparochie.nl
	 Openingstijden	secretariaat:	
	 woensdag	en	vrijdag	van	09.00	-	11.30	uur
	 Rekeningnummers	parochie:	 	
	 NL19	RABO	0156	5694	50
Internet 
	 U	kunt	de	parochie	vinden	op:	
	 www.maria-laetitia.nl	
	 Like	ook	ons	facebook.com/parochiemarialaetitia
Weekwachtnummer:	tel.	0315	-	82	03	99	
	 Uitsluitend	voor	aanvragen	ziekenzalving,	
	 ziekenzegen	en	melden	van	overlijden	

Locatiecorrespondenten
Azewijn/Ulft/Varsselder 

ploeg111@kpnplanet.nl	
Breedenbroek/Dinxperlo                

Peter	Tadema:	p.tadema6@kpnplanet.nl
Doetinchem/Wijnbergen De Huet 
	 Ada	Loeven:	t.loeven@upcmail.nl	
Etten   
	 Ans	Jansen:	johan-ans.jansen@planet.nl
Gaanderen   
	 Ria	Aarntzen:	h.r.aarntzen@gmail.com
Gendringen/Megchelen/Netterden 

Ton	Steentjes:	tonenliannesteentjes@outlook.com	
Silvolde/Varsseveld 

Gerda	van	Aken:	mauritiuskerk@gmail.com	
Terborg 

Els	Bakker:	info@bakkereventsupport.nl

Belangrijk om te weten

Dient elkaar

Op	de	avond	van	Witte	Donderdag	mocht	ik	de	voeten	

wassen	van	zes	parochianen.	De	eerste	van	hen	werkt	als	

verpleegkundige	in	de	thuiszorg	en	ik	vroeg	mij	hardop	af:	

„Hoeveel	voeten	heb	jij	vanmorgen	al	gewassen?”	Ik	heb	

veel	respect	voor	mensen	die	met	hart	en	ziel	werken	in	de	zorg.	Maar	ook	bij	de	

andere	‘voeten’	kon	ik	moeiteloos	bedenken	hoe	ook	zij,	ieder	op	eigen	manier,	

dienstbaar	zijn	in	kerk	en	samenleving:	de	één	helpt	bij	de	catechese,	de	ander	

bij	het	koffieschenken	en	het	gastvrouwenteam,	weer	een	ander	is	lid	van	een	

locatieraad	of	helpt	mee	met	de	Gezinszondagen	en	de	jongste	is	zelfs	voorzitter	

van	een	zwerfvuil-brigade.	Hoe	mooi	is	dat?

Als	ik	hen	de	voeten	was,	besef	ik	altijd	heel	goed	dat	het	priesterlijk	dienstwerk	

dienstbaar	wil	zijn	aan	alle	andere	diensten	in	de	Kerk,	maar	ook	daarbui-

ten.	We	hebben	elkaar	veel	te	bieden	met	onze	grote	verscheidenheid	aan	

gaven	en	talenten.	Het	Tweede	Vaticaans	Concilie	sprak	al	over	het	‘Algemeen	

Priesterschap	van	iedere	gedoopte’.	Dat	wil	zeggen	dat	ieder	een	taak	heeft	in	de	

zending	van	de	Kerk	in	deze	wereld.	De	missionaire	parochie	neemt	die	gedachte	

als	het	ware	in	zich	op	wanneer	zij	stelt	dat	we	‘missionaire	leerlingen’	moeten	

worden:	géén	passieve	‘doopleden’	dus,	maar	mensen	die	actief	bijdragen	aan	

de	verkondiging	van	het	evangelie	in	daad	en	woord,	ieder	naar	vermogen.	We	

hebben	karretrekkers	én	-duwers	nodig,	mensen	die	verbinden	en	enthousiasme-

ren,	maar	ook	bidders	die	het	proces	van	parochievernieuwing	meedragen	in	hun	

gebeden.

In	deze	editie	van	ons	parochieblad	staat	de	diaconie	in	onze	parochie	centraal.	

In	het	hoofdartikel	komen	mensen	aan	het	woord	die	het	gebod	van	de	naasten-

liefde	heel	concreet	in	praktijk	brengen	in	hun	geloofsgemeenschap.	Ze	doen	

ongelooflijk	veel	mooie	dingen	waar	je	misschien	weinig	over	hoort,	want	ze	

vinden	dat	heel	gewoon	en	beleven	er	ook	zelf	veel	plezier	aan.	Wat	zou	het	toch	

mooi	zijn	als	zij	steeds	meer	medestanders	kregen,	als	ze	steeds	meer	‘mee-

helpende	handen	uit	de	mouwen’	om	zich	heen	zouden	mogen	ontdekken.	Er	is	

immers	best	veel	eenzaamheid	en	nood	in	onze	samenleving.	En	niemand	kan	

iedereen	helpen,	maar	iedereen	kan	iemand	helpen,	toch?

Voor	de	dag	van	mijn	priesterwijding	liet	ik	ooit	een	herinneringsprentje	maken	

met	daarop	een	bijbeltekst	die	voor	mij,	tot	op	de	dag	van	vandaag,	een	soort	

van	leidraad	is:	‘Dient	elkaar,	als	goede	beheerders	van	Gods	veelsoortige	gena-

de,	met	de	gaven	zoals	ieder	die	heeft	ontvangen’	(1Petrus	4,	10).	Op	weg	naar	

Hemelvaart	en	Pinksteren	mogen	we	bidden	om	de	Geest	die	mensen	bezielt	

om,	net	als	de	eerste	leerlingen,	zonder	schroom	of	vrees	haar	of	zijn	gaven	

en	talenten	in	te	zetten	tot	opbouw	van	de	Kerk,	tot	verkondiging	van	de	Blijde	

Boodschap	van	Gods	liefde	voor	iedere	mens.

Zalig	Pinksteren!

Pastoor	Hans	Pauw
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Een nieuwe pastor
Misschien	is	het	een	modern	sprookje,	
misschien	een	waar	gebeurd	verhaal:	
er	was	eens	een	pastor	die	zich	op	zon-
dagmorgen	zou	presenteren	aan	een	
nieuwe	geloofsgemeenschap	waarvoor	
hij	zou	worden	aangesteld.	Hij	kleedde	
zich	bewust	in	zijn	oude	broek	en	versle-
ten	trui.	Met	zijn	onverzorgde	haren	en	
slordige	baard	leek	hij	nog	het	meest	op	
een	zwerver.	Zo	trad	hij	zijn	nieuwe	kerk	
binnen.	Daar	stond	een	ontvangstcomité	
klaar,	maar	niemand	die	hem	begroette.	
Hij	nam	ergens	plaats	en	niemand	kwam	
in	zijn	buurt	zitten.	Niemand	leek	acht	op	
hem	te	slaan.	Wel	keken	een	paar	men-
sen	wat	verstoord	in	de	richting	van	deze	
vreemde	figuur:	wat	doet	die	hier?	
De	tijd	verstreek	en	de	gemeenschap	
werd	ongedurig:	waar	bleef	toch	die	
nieuwe	pastor?	Hij	probeerde	al	eens	
de	aandacht	te	trekken	van	één	van	
de	druk	doende	vrijwilligers,	maar	die	
liepen	aan	hem	voorbij,	al	dan	niet	met	
een	verontschuldigend	gebaar.	Pas	toen	
de	voorzitter	van	het	bestuur	zich	bij	de	
microfoon	zenuwachtig	verontschuldigde	
omdat	de	nieuwe	pastor	er	nog	steeds	
niet	was,	stond	hij	op	en	maakte	hij	zich	
bekend:	„Ik	ben	jullie	nieuwe	pastor	en	
ik	wil	graag	met	jullie	werken	aan	een	
gemeenschap	waarin	armen	en	vreemde-
lingen	worden	begroet	en	gediend	als	de	
Heer	zelf.	Laten	we	maar	meteen	begin-
nen,	want	er	is	hier	nog	veel	te	doen!”		

Betekenisvol gemeenschap zijn
Eén	van	de	pijlers	van	een	missionaire	
parochie	is	dat	we	werkelijk	leren	naar	
elkaar	om	te	zien,	dat	we	vreemdelin-
gen	in	ons	midden	van	harte	welkom	
heten,	dat	alle	mensen	–	hoe	verschillend	
ook	–	zich	thuis	mogen	voelen	in	onze	
gemeenschap,	zich	gezien	en	bemind	
weten.	Dat	is	niet	zo	eenvoudig	als	het	
lijkt.	Veel	geloofsgemeenschappen	lij-
ken	eerder	op	een	besloten	sociëteit,	
een	hechte	familie	waar	je	niet	zomaar	
deel	van	uitmaakt,	zeker	niet	als	je	wat	
anders	bent	of	je	anders	gedraagt,	want	
‘zo	zijn	onze	manieren’.	Vaak	hebben	
we	dat	zelf	niet	meer	in	de	gaten	omdat	
het	voor	ons	zo	gewoon	is.	Vaak	zijn	we	
ook	te	veel	met	ons	zelf	bezig.	immers,	
zorgen	en	uitdagingen	genoeg	in	ons	

kerk-zijn	vandaag	de	dag.	Om	daarnaast	
als	slinkend	en	vergrijzend	gezelschap	
nog	betekenisvol	bij	te	dragen	aan	de	
vele	noden	in	de	samenleving	en	de	
grote	wereld	om	ons	heen	gaat	ook	
niet	vanzelf.	Toch	hebben	wij	daarin	
als	kerk,	in	het	spoor	van	Jezus	zelf,	
een	belangrijke	opdracht.	Dat	komt	al	
in	het	boek	Handelingen	van	de	apos-
telen	naar	voren,	waar	de	zorg	voor	de	
kwetsbaren,	de	‘weduwen	en	wezen’	een	
aparte	diaconale	taak	wordt	met	eigen	
ambtsdragers.

Parochiële Caritas Instelling (PCI)
In	het	parochieleven	is	van	oudsher	een	
belangrijke	taak	toevertrouwd	aan	de	
PCI.	Dit	eigen	bestuur,	naast	het	paro-
chiebestuur	eveneens	door	de	bisschop	
aangesteld,	beheert	de	gelden	die	voor	
de	armen	zijn	bestemd.	Het	uitgangspunt	
daarbij	is:	‘Helpen	waar	niemand	helpt.’	
Vaak	is	er	wel	hulp	beschikbaar,	bijvoor-
beeld	vanuit	de	gemeentelijke	overheid.	
Soms	kan	de	PCI	zelf	in	een	financiële	
hulpvraag	voorzien.	Ook	wordt	er	inter-
kerkelijk	samengewerkt,	zoals	binnen	
het	Solidariteitsfonds	van	de	gemeen-
te	Oude	IJsselstreek	en	het	Platform	
Armoedebestrijding	Doetinchem.	Met	
ondersteuning	van	de	PCI	zijn	ook	lokale	
werkgroepen	actief	in	vrijwel	alle	locaties	
van	de	parochie.	Twee	daarvan	willen	we	
hier	nader	belichten.

Omzien naar elkaar in Gaanderen
De	werkgroep	PCI	in	Gaanderen	biedt	
ondersteuning	of	noodhulp	aan	mensen	
met	financiële	problemen,	maar	zij	willen	
ook	meer	doen.	Het	motto	is	‘Omzien	
naar	elkaar’.	Ria	Aarntzen	vertelt:	„Wij	
proberen	ook	ondersteuning	te	bieden	
aan	mensen	met	‘sociale	noden’,	zoals	
eenzaamheid,	langdurige	ziekte,	afstand	
tot	de	arbeidsmarkt,	aan	huis	gebonden	
zijn.	De	Caritaswerkgroep	probeert	ook	
een	inspirerende,	stuwende	kracht	te	zijn	
rond	de	lokale	pastorale	nabijheid	in	de	
geloofsgemeenschap.”	
Daartoe	is	een	scala	aan	activiteiten	
ontwikkeld:

•	 	Maaltijden	in	de	pastorie	voor	mensen	
die	meestal	alleen	aan	tafel	zitten.

•	 	Het	bezorgen	van	attenties	en	kerst-
pakketten	rond	Kerstmis	én	attenties	
met	Pasen	en	in	de	zomerperiode.

•	 		Vakantietasjes	met	cadeaupasjes	voor	

kinderen	in	gezinnen	die	het	financieel	
moeilijk	hebben	en	niet	of	nauwelijks	
op	vakantie	kunnen.

•	 	Martinuskaarsjes	brengen	rond	de	
feestdag	van	Sint	Maarten	en	pannen-
koekenpakket	met	Maria	Lichtmis.

•	 	Flesjes	wijwater	aanbieden	met	
Allerzielen.	

•	 	Gewijde	palmtakjes	en	flesjes	wijwater	
met	Palmpasen	en	Pasen.

•	 	Vrijwilligers	van	de	Bezoekersgroep	
gaan	op	bezoek	rond	de	verjaardag	
van	mensen	die	80	jaar	of	ouder	wor-
den.	Zij	brengen	ook	bezoekjes	aan	
mensen	die	dat	nodig	hebben	en	op	
prijs	stellen.

•	 	Kerstliedjes	zingen	met	koorleden	in	
Zorgcentrum	de	Pelgrim.

•	 	Helpende	handen	bieden	bij	ont-
moetingen	in	en	om	de	kerk:	koffie	
schenken,	gastvrijheid	bij	activiteiten	
zoals	concerten	en	voorstellingen.

Ria	wil	graag	benadrukken	dat	zij	dit	alle-
maal	niet	alleen	doet,	maar	samen	met	
‘minstens’	negen	anderen	de	werkgroep	
vormt.	„Niet	alle	mensen	van	de	werk-
groep	zijn	steeds	betrokken	bij	al	deze	
activiteiten	en	soms	zijn	er	weer	andere	
mensen	die	helpen	bij	een	activiteit	ter-
wijl	ze	geen	lid	van	de	werkgroep	zijn.”	
Natuurlijk	zijn	ze	er	in	Gaanderen	maar	
druk	mee,	maar	dat	doen	ze	niet	voor	
niets.	„Al	onze	acties	geven	ons	heel	veel	
energie	en	voldoening	omdat	de	mensen	
zo	blij	en	dankbaar	zijn.”

Omzien naar elkaar in Doetinchem
Ada	Loeven	vertelt:	„We	hebben	een	
werkgroep	Diaconie-Omzien	naar	elkaar	
van	vijf	personen	die	ongeveer	één	keer	
per	maand	bijeenkomen.	Samen	pro-
beren	we	met	de	PCI	vijf	keer	per	jaar	
een	actie	voor	verschillende	groepen	in	
de	locatie	te	doen.”	Een	mooi	initiatief	
is	ook	de	ontwikkeling	van	een	‘Sociale	
kaart’.	Vorig	jaar	heeft	de	werkgroep	dit	
overzicht	gemaakt	met	alle	haar	bekende	
adressen	waar	men	met	specifieke	hulp-
vragen	terecht	kan	én	waar	men	zich	kan	
inzetten	om	hulp	te	geven.	Deze	kaart	
wordt	sindsdien	nauwkeurig	bijgehouden	
en	aangepast.	

Ook	in	Doetinchem	wordt	werk	gemaakt	
van	de	Kerstactie,	de	paasactie,	vakan-
tietassen	en	bezoekwerk.	Ada	vertelt:	
„Net	voor	Kerstmis	hebben	we	circa	140	

4   VREUGDEBODE 3 - MEI T/M AUGUSTUS 2024  



kerstattenties	thuisbezorgd:	een	banket-
staaf.	Mensen	met	financiële	problemen	
ontvangen	daarnaast	twee	cadeaubon-
nen.	Ieder	lid	van	de	werkgroep	heeft	
geholpen	bij	de	bezorging	hiervan	en	
bij	ongeveer	de	helft	van	de	mensen	is	
ook	een	bezoek	gebracht.	Alleenstaande	
ouderen	en	eenzamen	ontvangen	een	
paaswens	in	de	vorm	van	een	bloeme-
tje	(85	personen).	Bij	het	bloemetje	
zit	een	kaartje	met	een	paaswens.	Ook	
hier	wordt	bij	ongeveer	de	helft	van	de	
mensen	een	bezoek	gebracht.	Net	voor	
de	zomervakantie	wordt	een	attentie	
bezorgd	voor	kinderen	die	het	niet	breed	
hebben	en	niet	op	vakantie	kunnen.	Dit	
jaar	hebben	we	–	net	als	de	Protestantse	
Gemeente	Doetinchem	(PGD)	–	contact	
gezocht	met	de	Lions	Isala.	Het	resul-
taat	is	dat	de	kinderen	een	boek,	een	
gezelschapsspel	en	twee	activiteiten	
ontvangen.	Een	aantal	ouderen	en	zie-
ken	krijgt	ongeveer	een	keer	per	maand	
bezoek	thuis.	Sommigen	krijgen	dan	ook	
thuis	de	communie	uitgereikt.”

Deelkasten 
Specifiek	voor	deze	geloofsgemeenschap	
zijn	de	deelkastjes	en	de	samenwer-
king	met	de	Protestantse	Gemeente	
Doetinchem.	Ada:	„In	Nederland	komt	
steeds	meer	armoede	voor.	Daarom	
zijn	we	in	de	gemeente	Doetinchem	het	
project	Deelkasten	gestart	samen	met	
de	PGD.	Het	project	is	spontaan	ont-
staan.	Naar	aanleiding	van	de	pogingen	
tot	samenwerking	bij	beide	diaconieën	
waren	wij	als	groep	uitgenodigd	bij	de	
jaarlijkse	afsluiting	voor	de	diaconie	
van	de	PGD.	Tijdens	de	bootreis	over	de	

Oude	IJssel	is	dit	idee	in	juni	2022	aan-
gekaart	door	één	van	hun	leden.	Wij	zijn	
samen	het	ontwikkeltraject	ingegaan.	In	
oktober	2022	is	toen	de	eerste	Deelkast	
geplaatst.	Er	staan	nu	12	Deelkasten	in	
de	gemeente.	Wij	hopen	op	uitbreiding.	
Bij	alle	kerken	staat	een	groene	kist	voor	
de	donaties	voor	de	Deelkist.	Er	zijn	
mensen	die	standaard	iets	meenemen,	
maar	de	toevoer	van	producten	is	nog	
altijd	wat	mager.	
De	afname	van	de	producten	is	groot.	De	
bedoeling	is	dat	mensen	die	er	iets	uitha-
len,	niet	alleen	aan	zichzelf	denken,	maar	
ook	aan	een	ander.	Vandaar	de	sticker:	
neem	een	of	twee	producten	en	laat	ook	
iets	achter	voor	een	ander.”

Bewustwording
Het	werken	met	deelkastjes	bevordert	
ook	het	armoede-bewustzijn,	aldus	
Ada:	„Mijn	ervaring	is	dat	veel	mensen	
die	het	zelf	goed	hebben	eigenlijk	niet	
geloven	dat	mensen	in	Nederland	in	
armoede	leven,	maar	helaas	zijn	er	ook	
in	Nederland	mensen	die	echt	arm	zijn.	
Dit	voorjaar	ondernemen	we	daarom	
actie	om	nog	meer	Deelkasten	te	kun-
nen	plaatsen.	Daarnaast	is	er	een	avond	
met	een	inleiding	over	armoede	en	wat	
armoede	doet	met	mensen	door	Peter	
Bob	Peereboom.	Wij	blijven	positief	
en	actief	om	meer	te	kunnen	beteke-
nen	voor	de	mensen	in	de	gemeente	
Doetinchem.”		

Persoonlijke ervaringen
Ada	raakte	betrokken	bij	de	locatieraad	
en	de	diaconie	na	de	sluiting	van	de	
Martinuskerk	in	Wijnbergen.	„We	hebben	
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een	goede	groep	die	fijn	samenwerkt.	We	
willen	er	allemaal	onze	schouders	onder	
zetten,	omdat	we	ons	allemaal	willen	
inzetten	voor	de	mensen	die	het	niet	zo	
makkelijk	hebben.	De	mooiste	ervaringen	
heb	ik	toch	bij	de	bezoeken	thuis	of	bij	
de	maandelijkse	viering	op	de	Huet	die	
ik	gemakshalve	ook	maar	hiertoe	reken.	
Daar	kom	je	altijd	op	een	bijzondere	wij-
ze	in	gesprek	met	mensen	die	het	echt	
nodig	hebben.	Soms	hoef	je	zelf	niet	
meer	te	doen	dan	luisteren,	of	iemand	nu	
boos,	verdrietig	of	blij	is.	Soms	ben	je	de	
enige	persoon	–	naast	eventuele	profes-
sionele	hulp	–	die	ze	die	dag	spreken	of	
zien.	”		

Toekomstdromen
Voor	de	toekomst	heeft	Ada	een	heel	
lijstje	van	wensen	en	dromen:
„Mijn	droom	voor	diaconie	in	de	paro-
chie	is:	Bewustwording	dat	diaconie	
een	wezenlijk	onderdeel	is	van	kerk-
zijn;		meer	mensen	die	zich	voor	de	
medemens	in	nood	–	dichtbij	en	ver	
weg	–	willen	inzetten,	als	het	kan	ook	
jongeren;	zorg	voor	zieken,	eenzamen	
en	mensen	die	aandacht	nodig	hebben;	
doorgaan	en	uitbreiden	van	acties	voor	
mensen	in	nood	dichtbij	en	ver.”	
Concreet	zou	Ada	op	den	duur	(lunch)
ontmoetingen	willen	realiseren	voor	
mensen	die	alleen	zijn,	wellicht	gekop-
peld	aan	momenten	waarop	de	kerk	is	
opengesteld.	Daarnaast	benadrukt	ze	
het	belang	van	samenwerking.	„Door	de	
samenwerking	met	de	Diaconie	van	de	
PGD	worden	wij	geïnspireerd	om	activi-
teiten	te	ontwikkelen.	Die	samenwerking	
zou	ik	ook	meer	willen	zien	binnen	de	
parochie.	Door	samen	te	werken	zou	je	
kunnen	uitbreiden	en	elkaar	inspireren.”

Ria	Aarntzen	weet	haar	droom	samen	te	
vatten	in	één	zin:	
„Een	vitale	geloofsgemeenschap	waarin	
we	samen	het	Evangelie	wáármaken	in	
het	leven	van	alle	dag.”	

Voorbereidingen voor een maaltijd.



PAROCHIE MARIA LAETITIA

U	kunt	contact	opnemen	met	de	plaatselijke	werkgroep:

-	 Azewijn:	 Riet	Koster		 0314	-	65	22	03

-	 Dinxperlo:	 Frans	Vreemann		 0315	-	65	12	13

-	 Doetinchem:	 Martin	Liefrink	 0314	-	32	36	29

-	 Gaanderen:		 Ria	Aarntzen	 06	-	57	28	45	82

-	 Gendringen:	 Ans	Robben	 0315	-	23	62	36

-	 Silvolde/Varsseveld:	Frans	Ros	 0315	-	32	93	70		

-	 Terborg:	 Wilma	Elfrink	 0315	-	32	98	04

-	 Ulft:	 Maria	Steentjes	 0315	-	84	21	23

-	 Wijnbergen	 Wim	Loeven	 0314	-	34	13	82

U	kunt	ook	een	e-mail	sturen	naar:	pci@mlparochie.nl.

Hebt u hulp nodig of kent u iemand die hulp 
nodig heeft? Misschien kan de PCI u helpen. 
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GEESTELIJKE	VERZORGING	
SLINGELAND	ZIEKENHUIS	

DOETINCHEM
ZOEKT VRIJWILLIGERS

In het Slingeland Ziekenhuis wordt elke zondag 
om 10.00 uur een kerkdienst of meditatieve 

bezinningsbijeenkomst gehouden. Hiervoor worden 
mensen op vrijdagmiddag uitgenodigd door een groep 

vrijwilligers.

Voor	de	vrijdagmiddag	zijn	wij	op	zoek	naar	enkele	
vrijwilligers,	die	het	leuk	vinden	om	patiënten	op	de	kamer	

uit	te	nodigen	voor	de	viering	van	zondag.
Wij	zoeken	iemand	die	makkelijk	kan	communiceren,	goed	
ter	been	is	en	op	vrijdagmiddag	beschikbaar	is	van	13.30	

tot	15.30	uur.	Dit	kan	ook	op	invalbasis.	

Daarnaast	zijn	we	op	zoek	naar	enkele	vrijwilligers	die	op	
zondagmorgen	patiënten	willen	ophalen	om	de	kerkdienst	
bij	te	wonen	en	hen	na	afloop	weer	terug	te	brengen	naar	

hun	kamer.	

Wij	bieden:
-	een	gezellige	ongedwongen	sfeer	met	vrijwilligers	

onderling.
-	werk	dat	door	patiënten	en	door	het	ziekenhuis	erg	

gewaardeerd	wordt.
-	een	jaarlijks	cadeau	op	de	kerstmarkt	en	een	jaarlijkse	

vrijwilligersbijeenkomst	met	hapje	en	drankje.
-	reiskostenvergoeding.

Bent	u	geïnteresseerd	om	dit	team	te	komen	versterken,	
dan	nodigen	wij	u	van	harte	uit	om	contact	op	te	nemen	

met	de	geestelijke	verzorging:
Slingeland Ziekenhuis, t.a.v. Geestelijke Verzorging, 

Kruisbergseweg 25, 7009 BL Doetinchem, 
Tel. 0314 - 32 91 82. 

E-mail: geestelijkeverzorging@slingeland.nl

Vacatures bestuur 
Parochie Maria Laetitia
Het parochiebestuur zoekt invulling voor de volgende 
vacatures:

1. Penningmeester (M/V)
Door	het	verstrijken	van	de	benoemingstermijn	van	de	

huidige	penningmeester	komt	deze	functie	vrij.

Taken:	contact	onderhouden	met	de	budgethouders	

van	de	geloofsgemeenschappen,	opstellen	van	de	

begroting	en	jaarrekening,	eindverantwoordelijk	voor	

alle	financiële	aspecten	van	het	parochieleven	met	

ondersteuning	van	een	administrateur.

Functie-eisen:	boekhoudkennis,	voldoende	beschikbare	

tijd,	goede	contactuele	eigenschappen,	in	staat	zijn	om	

beleid	uit	te	leggen	en	te	verdedigen.

2. Algemeen lid (M/V)
Binnen	ons	bestuursteam	zoeken	wij	een	algemeen	

lid	die	behulpzaam	kan	zijn	bij	alle	voorkomende	

werkzaamheden	en,	bij	gebleken	geschiktheid	en	

affiniteit,	door	kan	groeien	in	de	rol	van	vicevoorzitter	

om,	in	nauwe	samenwerking	met	de	pastoor,	leiding	te	

geven	aan	vergaderingen	van	het	parochiebestuur	en	

de	bestuurlijke	processen.

Functie-eisen:	goede	communicatieve	en	verbindende	

eigenschappen,	beleidsmatig	kunnen	werken.

Voor	beide	functies	geldt	een	benoeming	door	de	

bisschop	voor	een	periode	van	maximaal	2	x	4	jaar.	

Kandidaten	worden	geacht	zich	te	conformeren	aan	

de	gestelde	regels	krachtens	het	Algemeen	Reglement	

voor	het	bestuur	van	een	parochie	van	de	RK-Kerk	in	

Nederland.

Meer	informatie	en/of	kandidaatstelling:

Pastoor	Hans	Pauw

06 - 30 16 29 27

h.pauw@mlparochie.nl



Dooprooster 2024  Parochie Maria Laetitia

Dopen			   Doopvoorbereiding 
Dooplocatie	 Datum	 Tijd	 Doopheer	 Datum	 Tijd

	
Doetinchem	 26 mei	 13.30 u	 P.T.	 	 8 mei	 20.00 u
	
Doetinchem	 30 jun	 13.30 u	 P.T.	 	 12 jun	 20.00 u
Ulft	 2 jun	 12.00 u	 M.S.	 	 21 mei	 20.00 u
	 	 	 	 	
Doetinchem	 1 sep	 13.30 u	 P.T.	 	 7 aug	 20.00 u
Ulft	 25 aug	 12.00 u	 M.S.	   	 14 aug	 20.00 u
	
Doetinchem	 29 sep	 13.30 u	 P.T.	 	  11 sept	 20.00 u
Ulft	 8 sep	 12.00 u	 M.S.	  	 27 aug	 20.00 u
	 	 	 	 	
Doetinchem	 20 okt	 13.30 u	 H.P.	 	 2 okt.	 20.00 u
Ulft	 13 okt	 12.00 u	 H.P.	 	 24 sep.	 20.00 u
	
Doetinchem	 17 nov	 13.30 u	 P.T.	 	 6 nov.	 20.00 u
Ulft	 24 nov	 12.00 u	 H.P.	 	 5 nov.	 20.00 u
	
Doetinchem	 8 dec	 13.30 u	 P.T.	 	 20 nov.	 20.00 u
Ulft	 22 dec	 12.00 u	 M.S.	 	 11 dec	 20.00 u
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Haast geboden!
Voorjaarsbedevaart Banneux 
31 mei-4 juni: aanmelden vóór 15 mei

Dit voorjaar is er weer een bedevaart 
naar Banneux, ditmaal samen met gasten 
en vrijwilligers uit het bisdom Breda. Het thema van deze 
bedevaart is ‘Onder Maria’s mantel’. 

Banneux is een bedevaartplaats in de Belgische Ardennen, 
waar in 1933 Maria verscheen aan Mariette Beco. 
„Om het bedevaartgangers zo aangenaam mogelijk te 
maken, zijn er verpleegkundigen, brancardiers en vrijwilligers 
aanwezig. Geen gesjouw met koffers, u stapt in uw eigen 
regio in de bus. Indien nodig wordt u geholpen bij het in- en 
uitstappen, bij het eten en drinken, met douchen en het naar 
bed gaan. We hebben in Banneux voldoende rolstoelen en 
rollators”, meldt de organisatie. „Ook gaat er, indien gewenst, 
iemand met u mee om een kaarsje op te steken of voor het 
kopen van een souvenirtje. In die vijf dagen volgen we een 
compleet pelgrimsprogramma. 
Elke dag is er een eucharistieviering. We bidden een kruisweg. 
Er is een viering met handoplegging, we bidden samen bij 
de bron en brengen een kaarsen- en bloemhulde aan Maria. 
Bisschop mgr. Liesen van Breda is aanwezig en we gaan met 
eigen priesters, dus alle vieringen zijn in het Nederlands. 
Er is voldoende tijd voor ontspanning.” 

De kosten bedragen € 390 (alles inbegrepen). Voor een 
eenpersoonskamer geldt een toeslag van € 50. 
Meer informatie en aanmelden (vóór 15 mei) bij: 
Ans Olde Theussink (tel. 06 - 27408273) of Bert Elferink 
(tel. 06 - 23770341).

Driedaagse bedevaart naar 
Echternach

Ga op 20 (Tweede Pinksterdag), 21 én 22 mei mee op 
busbedevaart naar Echternach in Luxemburg! Daar wordt 
bij het graf van Sint Willibrord, de eerste aartsbisschop van 
Utrecht en de apostel van Nederland, de Springprocessie 
gehouden waaraan we deelnemen. We vertrekken op 20 
mei vanuit het Aartsbisdom Utrecht naar Susteren, waar 
de eucharistie wordt gevierd. ’s Middags reizen we door 
naar het hotel; na het diner gaan we naar Echternach 
voor het plechtig Lof in de basiliek. Op 21 mei wonen 
we de plechtige eucharistieviering bij in de basiliek 
om daarna deel te nemen aan de Springprocessie. De 
volgende ochtend brengt de bus ons naar Trier; ook daar 
vieren we de eucharistie. Tijdens deze korte bedevaart 
staat bovendien een bezoek gepland aan het oudste 
Mariaheiligdom van Luxemburg, de kapel van Gisterklaus. 
De reisleiding en pastorale begeleiding zijn in handen van 
vicaris Cornelissen. Prijs (onder voorbehoud): €275 p.p. 
(op basis van een tweepersoonskamer, twee over-
nachtingen, twee keer ontbijtbuffet en drie keer diner; voor 
een eenpersoonskamer (zeer beperkt beschikbaar) zal een 
toeslag gelden. 
Voor informatie: www.aartsbisdom.nl/echternach.

Foto: Aartsbisdom Luxemburg

Gemeenschappelijke ziekenzalving 

Zondag 8 september 15.00 uur in Ulft
Het sacrament van de zieken is 
een waardevol sacrament. Veel 
mensen denken er niet meer aan of 
men wacht tot het laatste moment: 
het levenseinde. Maar wanneer je ervaart dat het leven 
kwetsbaar is geworden, kun je het al ontvangen. Onder 
handoplegging en zalving bidden wij de Heer om zijn 
nabijheid, om troost en kracht in het lijden. Zo vertrouwen 
wij ons leven en onze toekomst aan God toe.
In verschillende zorgcentra binnen onze parochiegrenzen 
werd jaarlijks zo’n viering gehouden. Nog steeds biedt het 
pastorale team die mogelijkheid aan, maar sinds corona 
lijkt er veel minder gebruik van te worden gemaakt door 
de verantwoordelijken van de instellingen. Bovendien 
wonen mensen steeds vaker en langer thuis. Daarom willen 
we ook als parochie jaarlijks de mogelijkheid bieden om 
samen dit sacrament te vieren. Deze keer wordt de viering 
gehouden op: zondag 8 september om 15.00 uur in de H.H. 
Petrus en Pauluskerk, J.F. Kennedyplein 9, Ulft.

U kunt zich hiervoor opgeven bij het centraal secretariaat 
van de parochie: secretariaat@mlparochie.nl of tel. 0315 - 
34 20 44 (woensdag en vrijdag tussen 9.00 en 11.30 uur).



PAROCHIE MARIA LAETITIA
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Parochiefeest 7 juli 2024
De	eerste	zondag	van	juli	vieren	wij	traditiegetrouw	het	
patroonsfeest	van	onze	parochie	Maria	Laetitia.	Iedereen,	jong	
en	oud,	is	daarbij	van	harte	welkom!

Programma van deze dag
10.00	uur:		Eucharistieviering	
	 	 Hoofdcelebrant	pastor	Paulus	Tilma
	 	 Predikant	pastor	Marcel	Smits
	 	 Assistentie	pastoor	Hans	Pauw

Zang:
Gelegenheidskoor	uit	alle	geloofsgemeenschappen	
o.l.v.	Frank	Knikkink

Orgel:		 Henk	Bennink
Dwarsfluit:	Ellen	Spronk-Knikkink

11.15	uur:		 Koffie	en	broodje
12.15	uur:		 Musical	‘Spector’

In	de	musical	Spector	zullen	de	kin-
deren	van	onze	parochie	samen	met	
Koemi	een	mooi	en	inspirerend	ver-
haal	ten	tonele	brengen.	Deze	musical	
is	voor	iedereen	een	aanrader	en	
neemt	u	mee	in	de	ontdekkingstocht	
van	het	leven.	Wist	u	al	dat	niets	
onmogelijk	is?	Dat	jij	alles	kunt?	Hoe	
zit	het	dan	met	je	zwakke	punten	en	
wanneer	ben	je	sterk?

Koemi	is	een	katholieke	organisatie	die	musicals	
maakt	en	parochies	helpt	deze	uit	te	voeren.	Ze	zien	
zich	als	één	grote	familie	die	God	willen	ontdekken,	
talenten	ontwikkelen,	samen	beleven,	het	Goede	
Nieuws	vertellen,	en	elke	dag	met	Jezus	leven.

Komt	dat	zien!

13.15	uur:		 Drankje	en	hapje

maakt	en	parochies	helpt	deze	uit	te	voeren.	Ze	zien	
zich	als	één	grote	familie	die	God	willen	ontdekken,	



Van de Bestuurstafel

Toekomst begraafplaatsen 
van Parochie Maria laetitia

In de vorige Vreugdebode was een 
enquêteformulier bijgevoegd over 
begraven en cremeren.
Zo’n vragenformulier kort en bondig te houden is lastig 
en als gevolg daarvan zijn er dan altijd opties en thema’s 
die onbesproken blijven. Communicatie over zo een hei-
kel thema is voor de lezer soms ook lastig. Maar ook: wie 
informeer je vooraf en op welke wijze, achteraf zijn er altijd 
verbeteringen te benoemen.

Om te beginnen wordt de soep niet zo heet gegeten als die 
wordt opgediend, het vragenformulier is ook bedoeld om 
parochianen te informeren over de toekomst van begraaf-
plaatsen op lange termijn.
De kern van de boodschap is dat, door een sterk afnemende 
vraag naar katholiek begraven, het op termijn onmogelijk is 
om in onze parochie tien begraafplaatsen open te houden.

De besluitvorming daarover is nog niet afgerond, maar 
zeer waarschijnlijk blijven de begraafplaatsen in Etten en 
Wijnbergen ook op lange termijn beschikbaar voor teraar-
debestellingen en het plaatsen van urnen.
Wellicht dat binnen enkele jaren de begraafplaatsen in 
Azewijn, Breedenbroek en Gaanderen worden vervreemd 
aan een lokale stichting. Daarover zijn gesprekken gaande 
en mocht dat op termijn gebeuren, dan blijven die begraaf-
plaatsen ook beschikbaar.

Voor de andere begraafplaatsen geldt dat het moment 
waarop de laatste grafstenen geruimd gaan worden nog 
20 à 25 jaren verder in de toekomst liggen. Een en ander 
zal afhangen van onder meer de uitkomst van de enquête, 
eventuele langer lopende grafrechten, de vitaliteit van de 
beheerder en onderhoudsploeg en de kosten van de profes-
sionele groenwerker.

Naast de begraafplaatsen in Etten en Wijnbergen kan er 
natuurlijk altijd begraven worden op katholieke begraaf-
plaatsen binnen de parochie die in eigendom van een 
stichting zijn, te weten: St. Barbara Terborg, St. Petrus en 
Paulus Ulft, St. Kerspelkerk Netterden, St. Vrienden van Sint 
Martinus Megchelen en Vereniging kerkgebouw Varsselder 
Veldhunten. Ook is op de begraafplaats Slangenburg een 
deel beschikbaar waarop katholiek begraven kan worden.

Met dit bericht hoop ik in elk geval een paar vragen die zijn 
binnengekomen ook voor elke lezer van de Vreugdebode te 
hebben beantwoord. Mochten er nog vragen zijn, dan kunt 
u die altijd stellen via mail: ‘administratie@mlparochie.nl’.

Thijs Kemperman, 

penningmeester Parochie Maria Laetitia
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Gezinszondagen en voorbereiding 
Sacramenten

Sinds september 2021 organiseert onze parochie 
Gezinszondagen, en na de zomervakantie zetten we dit 
initiatief voort, waarbij het steeds meer de ruggengraat van 
onze catechese vormt. Deze dagen zijn bedoeld om gezinnen 
een thuis te bieden binnen onze parochie, waar ze elkaar 
kunnen ontmoeten, hun geloof kunnen verdiepen en samen 
kunnen vieren.

De Gezinszondagen vinden meestal plaats op de tweede zondag 
van de maand in Doetinchem. We beginnen om 9.30 uur met de 
catechese, gevolgd door een pauze voordat de kindvriendelijke 
eucharistieviering om 11.00 uur begint. Na afloop is er een 
lunch met soep en een broodje. 

De catechese is opgebouwd uit een driejarige cyclus voor 
verschillende leeftijdsgroepen:
-	 Groep A: kinderen in groep 1 t/m 3
-	 Groep B: kinderen in groep 4 t/m 6
-	 Groep C: kinderen in groep 7 t/m klas 2

Kinderen kunnen dus voortdurend catechese volgen. 
Tegelijkertijd is er ook catechese voor ouders, aangepast aan 
hun geloofsbeleving, levensvragen en gezinsleven. Door op 
een ontspannen en open manier met elkaar over het geloof te 
praten, kunnen we veel van elkaar leren en ontdekken.

Eerste H. Communie en Vormsel 2024-2025
Het pastoraal team heeft besloten om de voorbereiding op 
het Vormsel en de Eerste Heilige Communie te integreren in 
de Gezinszondagen. Dit schooljaar hebben de vormelingen al 
tijdens de Gezinszondagen les gekregen (Groep C). 
Vanaf september 2024 zal ook de voorbereiding op de Eerste 
Heilige Communie samenvallen met de Gezinszondagen 
(Groep B). Deze verandering is gekozen vanwege de afname 
van het aantal deelnemers, maar ook met het oog op 
gemeenschapsopbouw en het toekomstbestendig maken van 
het parochieleven.
Dit betekent dat vanaf september 2024 kinderen die de Eerste 
Heilige Communie (vanaf groep 4) of het Vormsel (vanaf groep 
8) willen ontvangen, zich voor 1 september kunnen aanmelden 
via de website. Zij en hun ouders zullen dan aanwezig zijn bij 
de catechese, eucharistieviering en lunch gedurende de negen 
Gezinszondagen van september tot juni. 
De achtste Gezinszondag zal dan tegelijk de Eerste Heilige 
Communieviering zijn, en de negende Gezinszondag de 
Vormselviering. 
Broertjes en/of zusjes kunnen ook deelnemen aan de 
Gezinszondagen, elk in hun eigen leeftijdsgroep. Als er 
behoefte is aan een crèche, kan daarvoor worden gezorgd.

Datum	 Activiteit

3 september (20.00 uur)	 Informatieavond Ouders Vormsel
4 september (20.00 uur)	 Informatieavond Ouders 
	 Eerste H. Communie
8 september	 1. Gezinszondag
13 oktober	 2. Gezinszondag
10 november	 3. Gezinszondag met presentatie 		
	 vormelingen
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Vormelingendag: meld je aan!
Vicaris	H.	Pauw,	vicaris	R.	Cornelissen	en	vicaris	mgr.	
H.	Woorts	nodigen	vormelingen	uit	voor	een	speciale	
Vormelingendag	op	zondag	12	mei	in	Utrecht.	De	dag	–	
bestemd	voor	alle	vicariaten	–	wordt	georganiseerd	door	
het	Aartsbisdom	Utrecht.	„Ga	je	binnenkort	beginnen	met	
de	voorbereiding	op	je	H.	Vormsel?	Of	ben	je	al	bezig?	Of	
ben	je	al	gevormd?	Dan	ben	jij	van	harte	welkom.	Deze	dag	
is	speciaal	voor	jou,	om	andere	vormelingen	te	ontmoeten.	
We	beginnen	in	de	ochtend	met	een	eucharistieviering	en	
’s	middags	na	de	lunch	is	er	een	gezellig	actief	programma.	
Daarna	volgt	nog	een	verrassing	die	je	niet	wilt	missen…”	
Programma:
•	 10.30	uur	Inloop	in	de	St.	Catharinakathedraal
•	 11.00	uur	Pontificale	eucharistieviering
•	 	13.00	uur	The	Utrecht	Challenge:	vormelingen	lopen	een	

scavenger	hunt	en	voeren	ludieke	opdrachten	uit
•	 14.30	uur	Verrassing	en	bisschoppelijke	zegen
•	 15.00	uur	Einde	Vormelingendag
•	 Aanmelden	in	groepsverband	via	jongerenpastoraat@
aartsbisdom.nl	bij	Sarah	Mijhad.

Gebedskaart en hymne 
Jubeljaar 2025

2025	is	in	de	Rooms-Katholieke	Kerk	een	Heilig	Jaar	of	
Jubeljaar,	ditmaal	met	als	thema	‘Pelgrims	van	hoop’.	Als	
voorbereiding	op	het	Jubeljaar	is	2024	uitgeroepen	tot	een	
‘jaar	van	gebed’.	De	Nederlandse	Bisschoppenconferentie	
heeft	daarom	een	gebedskaart	uitgegeven	met	het	speciale	
themagebed	voor	volgend	jaar,	aangevuld	met	het	Onze	
Vader.	Ook	is	de	internationale	hymne	voor	het	Jubeljaar	in	
het	Nederlands	vertaald.	Voor	2024	vraagt	Paus	Franciscus	
extra	aandacht	voor	het	Onze	Vader	als	een	‘school	van	
gebed’,	omdat	in	dit	gebed	de	kernpunten	van	het	christelijk	
geloof	worden	samengevat.	De	gebedskaart	is	beschikbaar	als	
download	verkrijgbaar	via	www.jubeljaar2025.nl.	Daar	kunt	
u	ook	de	muziek	en	de	tekst	verkrijgen	van	de	speciaal	voor	
het	Jubeljaar	gecomponeerde	hymne	die	in	
allerlei	talen	kan	worden	gezongen.	Er	is	
ook	een	Nederlandse	tekst	beschikbaar	
via	bovengenoemde	website.	

Open Kloosterdag: 9 juni
Ook in Doetinchem!

Het	leven	in	
een	klooster	
spreekt	tot	de	
verbeelding.	
Religieuzen	
wijden	hun	
hele	leven	aan	
God.	Vanwege	
de	stilte	en	
het	bijzondere	
leven	in	een	
communiteit	trekken	veel	mensen	zich	graag	een	paar	dagen	
terug	in	een	klooster.	Voor	wie	graag	kennis	wil	maken	met	
het	kloosterleven	wordt	op	zondag	9	juni	weer	een	Open	
Kloosterdag	gehouden.	Enkele	tientallen	kloosters	in	het	hele	
land	openen	dan	hun	deuren.	De	zusters,	paters	en	broeders	
nodigen	van	harte	uit	voor	een	bezoek.	Zij	vertellen	hun	
verhaal:	wie	zij	zijn,	wat	zij	doen	en	waarom	ze	kiezen	voor	een	
leven	in	dienst	van	God	en	mensen.	En	ze	luisteren	graag	naar	
het	verhaal	van	de	bezoekers.	
Deelnemende	kloosters	aan	deze	dag	zijn	de	Salesianen	
van	Don	Bosco	in	Hoog	Soeren,	het	Missiehuis	St.	Jozef	in	
Oosterbeek,	Abdij	Koningsoord	in	Arnhem	(Trappistinnen),	
de	Karmel	Nazareth	in	Arnhem	en	de	Sint	Willibrordsabdij	
(zie	foto)	in	Doetinchem.	Elk	deelnemend	klooster	biedt	een	
eigen	programma	variërend	van	exposities,	rondleidingen,	
gesprekken	met	religieuzen	en	de	mogelijkheid	om	mee	te	
vieren	en	te	bidden.	De	ontmoeting	met	de	religieuzen	en	hun	
spiritualiteit	staat	centraal	tijdens	deze	dag,	niet	het	gebouw	
waarin	zij	leven.	
Meer	informatie	over	de	locaties	en	de	programma’s	is	te	
vinden	op	www.openkloosterdag.nl.	

Foto:	Wim	Gerritsen

Bedevaart langs Franse kathedralen 
en kloosters
Het	Aartsbisdom	Utrecht	organiseert	samen	met	
reisorganisator	Huis	voor	de	Pelgrim	van	8	tot	en	met	14	
september	2024	een	zevendaagse	rondreis	langs	kathedralen	
en	kloosters	in	Noord-Frankrijk.	Elke	dag	vieren	de	deelnemers	
de	eucharistie,	er	is	ook	ruimte	voor	vrije	tijd.	Mgr.	H.	Woorts	en	
vicaris	R.	Cornelissen	begeleiden	de	tocht.	
Op	het	programma	staan	de	gotische	Onze-Lieve-Vrouwe-
kathedraal	in	Reims	(met	het	bekende	beeld	van	de	‘Engel	
met	de	glimlach’),	waar	eeuwenlang	Franse	koningen	
werden	gekroond.	Andere	‘hotspots’	van	de	reis	zijn	Vézelay	
(bedevaartsoord	met	de	basiliek	Sainte-Marie-Madeleine:	
Unesco-erfgoed),	het	klooster	Saint	Gildart	(hier	woonde	
Bernadette	Soubirous	aan	wie	Maria	verscheen,	Bernadette	
ligt	hier	ook	opgebaard),	de	kathedraal	in	Bourges,	Tours	(De	
basiliek	van	St.	Martin),	de	kathedraal	Notre	Dame	in	Chartres	
en	het	bedevaartsoord	Lisieux,	bekend	van	kloosterzuster	
Theresia	van	Lisieux	en	tenslotte	de	kathedraal	Notre	Dame	in	
Amiens,	de	grootste	kathedraal	van	Europa.	
De	reis	wordt	gemaakt	per	touringcar	en	er	zijn	zes	
overnachtingen	(halfpension).	Alle	informatie	–	ook	over	kosten	
(€	1.275	op	basis	van	tweepersoonskamer)	–	vindt	u	op	www.
aartsbisdom.nl	/frankrijk.

Videoserie 
over Jubeljaar2025
Op	de	website	www.katholiekleven.nl	wordt	een	reeks	nieuwe	
video’s	gepubliceerd	in	het	kader	van	het	Jubeljaar	2025.	
Onderweg	naar	het	kerkelijk	jaar,	gaan	de	bisschoppen	en	
hulpbisschoppen	in	de	video’s	in	gesprek	over	het	thema	
hoop,	aan	de	hand	van	het	kerkelijk	jaar.	Wat	vieren	we	op	de	
hoogfeesten?	En	waarom	en	hoe	kunnen	deze	hoogfeesten	ons	
tot	hoopvolle	mensen	maken?	Elke	bisschop	steekt	daarbij	de	
‘Pelgrims	van	hoop-kaars’	aan	en	spreekt	een	gebedsintentie	
uit.	De	11	onderwerpen	zijn	onder	andere	Hemelvaart	(9	mei),	
Pinksteren	(19-20	mei),	Sacramentsdag	(2	juni),	Petrus	en	
Paulus	(29	juni),	Maria	Tenhemelopneming	(15	augustus),	
Allerheiligen,	Allerzielen,	Advent	en	uiteraard	Kerstmis,	de	
Veertigdagentijd	en	Pasen.	Bekijk	de	video’s	op	
www.katholiekleven.nl/videos/actuele-videos.



Vrede en vrijheid

Zaterdag	4	mei	hebben	we	de	slachtof-
fers	van	oorlogen	en	geweld	herdacht.	
Sobere	plechtigheden	omlijstten	overal	
de	herdenkingen.	Twee	minuten	stilte	
om	20.00	uur.	Altijd	een	indrukwekken-
de	stilte.	Het	brengt	je	even	tot	jezelf.	
Bij	mij	komt	de	vraag	naar	boven:	Wat	hebben	door	de	jaren	
heen	ons	al	die	herdenkingen	gebracht?	Is	het	nu	vrediger	
in	de	wereld	dan	in	de	tijd	van	40-45?	Heeft	de	mens	er	iets	
van	geleerd?
Een	dag	later,	5	mei,	hebben	we	de	bevrijding	gevierd.	Na	de	
soberheid	de	uitbundigheid	van	vrij	zijn,	van	alles	kunnen	
zeggen,	van	alles	kunnen	doen,	van	vieren.	En	is	dat	echt	
zo?	
Kunnen	we	ons	vrij	voelen,	wetend	dat	in	de	opvangcentra,	
in	sporthallen	en	tentenkampen	vluchtelingen	op	elkaar	
gepakt	zitten,	in	onzekerheid	over	hun	toekomst,	met	heim-
wee	naar	het	land	dat	ze	moesten	verlaten,	met	heimwee	
naar	hun	familieleden,	moeders,	vaders,	kinderen	die	niet	
mee	konden	vluchten?
Kunnen	wij	ons	vrij	voelen,	wetend	dat	het	in	Israël	zo’n	
puinhoop	is	en	een	mensenleven	geen	knip	waard	is,	dat	
Oekraïne	tot	verschroeide	aarde	wordt	gebombardeerd	
met	duizenden	slachtoffers,	dat	antisemitisme	weer	de	kop	
opsteekt,	dat	politieke	spanning	in	de	wereld	toeneemt?
Het	valt	mij	moeilijk	over	vrede	en	vrijheid	te	praten	als	je	
deze	trieste	situatie	in	ogenschouw	neemt.	En	toch!	We	zul-
len	door	moeten	gaan	met	over	vrede	te	praten,	te	helpen,	
opvang	en	onderdak	te	bieden,	voedsel	te	verzamelen,	de	
dialoog	aangaan	met	de	leidende	heersers,	politieke	druk	
uitoefenen,	solidair	zijn	met	die	het	zoveel	slechter	hebben	
dan	wij.	
We	moeten	blijven	herdenken.	Allen	die	in	de	oorlog	40-45	
zijn	gevallen,	allen	die	in	de	tijd	erna	hebben	gevochten	voor	
rechtvaardigheid	en	vrijheid	en	in	die	strijd	gesneuveld	zijn,	
allen	die	gevochten	hebben	tegen	terrorisme	en	uitbuiting	
en	het	leven	hebben	gelaten.	Hun	offer	mag	niet	voor	niets	
zijn.	Onze	betamelijke	vrijheid	en	vrede	hebben	wij	mede	
aan	hen	te	danken.
Blijven	herdenken	en	praten	over	vrede	en	vrijheid	tot	het	
niet	meer	nodig	is,	hoelang	dat	ook	mag	duren.	Maar	boven-
al	zorgen	voor	vrede	in	ons	eigen	hart,	want	dat	is	het	beste	
fundament	voor	vrede	in	de	wereld.
Iedere	keer	weer	opnieuw	wensen	we	elkaar	in	de	eucharis-
tieviering	en	in	gebedsvieringen	de	vrede	van	Christus	toe.	
Iedere	keer	weer	dat	duwtje	om	die	vredeswens	zichtbaar	te	
maken	in	je	eigen	omgeving.	Alleen	zo	kunnen	we	de	basis	
leggen	voor	de	vrede	en	vrijheid,	waar	we	elk	jaar	de	vlag	
voor	uitsteken,	waar	we	elk	jaar	twee	minuten	stilte	betrach-
ten	om	te	gedenken.	Vrijheid	en	vrede	voor	ieder	mens,	
in	de	eigen	omgeving	en	in	de	verdere	wereld,	ongeacht	
afkomst,	kleur,	cultuur,	geloofsovertuiging.				

Jan	Bekker

Torentje, torentje bussekruit
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Musical Spector
Wegens	groot	succes	zal	ook	dit	jaar	weer	de	musical	Spector	
worden	uitgevoerd	tijdens	het	parochiefeest,	ditmaal	met	de	
talenten	van	eigen	bodem!	Zestien	kinderen	en	tieners	zijn	op	
zondag	14	april	vol	enthousiasme	gestart	met	de	repetities.	De	
dag	werd	verrijkt	met	spellen	en	heerlijk	eten,	wat	resulteerde	
in	een	prachtige	repetitiedag.	Na	een	warme	kennismaking	
heeft	Lisanne,	van	de	organisatie	Koemi	(waarvan	de	
musical	afkomstig	is),	ons	fantastisch	ondersteund.	Samen	
met	de	kinderen	heeft	zij	de	eerste	liedjes	met	bijpassende	
dansjes	geoefend.	Vervolgens	hebben	we	de	gehele	musical	
doorgesproken	en	heeft	iedereen	zijn	of	haar	rol	toegewezen	
gekregen,	na	audities	gedaan	te	hebben.	Het	was	inspirerend	
om	te	zien	welke	talenten	zich	in	ons	midden	bevinden!	Tijdens	
onze	bijeenkomst	hebben	we	ook	met	elkaar	besproken	dat	we	
onze	talenten,	hoe	klein	ze	soms	ook	lijken,	moeten	koesteren	
en	niet	moeten	verbergen.	Ze	zijn	immers	geschenken	van	
God,	waarvoor	we	dankbaar	mogen	zijn.	Na	afloop	van	de	dag	
hebben	we	genoten	van	een	smakelijke	maaltijd,	bestaande	uit	
tomatensoep	en	broodjes	knakworst,	en	rond	half	acht	ging	
iedereen	voldaan	naar	huis.
In	de	komende	maanden	zullen	we	natuurlijk	nog	vaker	
repeteren.	Voor	kinderen	vanaf	groep	3	die	nog	willen	
deelnemen,	is	er	een	tweede	instroommoment	
op	zaterdag	15	juni.	Hieronder	vind	je	de	data	van	
de	repetities.	We	verwachten	dat	de	deelnemers	
aanwezig	zijn	bij	de	repetities.	Meer	informatie	
en	het	aanmeldformulier	zijn	te	vinden	via	de	
QR-code.	

Repetitiedata	(telkens	van	9.30	tot	19.30	uur)
•	 Zaterdag	15	juni
•	 Zaterdag	22	juni
•	 Zaterdag	29	juni
•	 Zaterdag	6	juli
Op	zondag	7	juli	is	de	uitvoering	tijdens	het	parochiefeest.	Dat	
is	van	10.00	tot	16.00	uur																																							Foto’s:	Ton	Harbers



Wees gegroet, Maria, vol van genade,
de Heer is met U,

gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus, de Vrucht van uw

schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,

bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.

Amen

Mariamaand
In de maand mei hebben we extra aandacht voor Maria, de moeder van Jezus

en de moeder van ons allemaal. We mogen extra vaak een kaarsje branden bij
Maria of haar (zelf geplukte) bloemetjes brengen. Op de laatste dag van deze maand,
op 31 mei, vieren we het feest van Maria Bezoek. We vieren dan het moment dat Maria op
bezoek gaat bij haar tante Elisabeth.

maand
d i h bb d h M

Gebruik van deze kinderpagina door parochies of organisaties is alleen toegestaan voor abonnementhouders. Een abonnement is kosteloos aan te vragen via RKKids.nl

Maria gaat op bezoek bij Elisabeth
Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Lucas 1, 39-56

Maria gaat op reis. Ze weet dat haar tante een kindje krijgt. Ze gaat naar Zacharias en
Elisabeth. Maria zegt: ‘Wees gegroet Elisabeth, de Heer is met u’. Nu gebeurt er iets
bijzonders. De heilige Geest maakt Elisabeth blij. Ze voelt het nieuwe leven van haar
kindje. En ze zegt: Maria, ben jij het! Ongelooflijk! “Gij zijt gezegend onder de vrouwen
en gezegend is de vrucht van uw schoot.” Van alle vrouwen op de wereld ben jij het die
moeder wordt van Gods Zoon. En nu kom jij naar mij toe, jij, de moeder van mijn Heer.
Waar heb ik dat aan te danken? Ik had je groet nog amper gehoord en meteen voelde ik
het nieuwe leven van mijn kindje. Maria wat een geluk, dat je gelooft dat God zal doen
wat Hij je heeft beloofd.
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Of beluister via de QR-code de podcast!

RK Kids.nl is afhankelijk
van donaties.

U kunt RK Kids.nl steunen
door een donatie over te

maken op NL04 INGB
0003 8898 42

t.n.v. IHGO (ANBI) o.v.v.
RK Kids.nl

“Gij zijt gezegend onder de vrouwen”
Maria heeft van de engel Gabriel gehoord dat
Elisabeth een kindje krijgt. Maria heeft zich
meteen gehaast om te gaan helpen: zo is
Maria. Als Maria daar aankomt, zegt
Elisabeth iets bijzonders: “Gij zijt gezegend
onder de vrouwen”. Het is best een moeilijke
zin…wat zou die zin betekenen? Het
betekent: God heeft jou zijn liefde gegeven
en zijn bescherming, meer nog dan aan
andere vrouwen.

Via deze link vind je podcasts, kleurplaten
en ander materiaal rondom Maria.

rkkids.nl/maria

“en gezegend is de vrucht van uw schoot”
Elisabeth zegt ook nog “gezegend is de
vrucht van uw schoot”.
Met de vrucht van uw schoot, bedoelt ze het
Kindje in de buik van Maria. Het Kindje Jezus
dus. We horen ook nog dat Elisabeth heel blij
wordt als ze de stem van Maria hoort en zelfs
het kindje in haar buik maakt een sprongetje
van blijdschap. Het kindje in de buik van
Elisabeth is Johannes de Doper.

Het Weesgegroet
Wat Elisabeth tegen Maria zegt komt terug in het
Weesgegroet. Dat is een bekend gebed tot Maria.
Ken jij het al? Als je dit elke avond bidt voordat je
gaat slapen, ken je het snel uit je hoofd. En wat zal
je lekker slapen!

O.a. een
speciale
podcast

over Maria
Bezoek!

Ave
Maria
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Afscheidsviering 
pastor Gerard de Haan
Op 3 maart werd oud-pastoraalwerker 
Gerard de Haan 80 jaar en vierde 
hij dat hij zich ongeveer 60 jaar 
geleden verbond aan de congregatie 
van de Fraters Maristen. Samen met 
zijn medebroeders, familieleden, 
huisgenote Jenny Schaar en vele 
parochianen werd eucharistie gevierd 
uit dankbaarheid. 
Dankbaar zijn we voor de wijze waarop 
pastor De Haan zich dienstbaar 
opstelde in de gemeenschap. Voor 
hem stonden mensen centraal. Het 
is een kerk van mensen, werd tijdens 
de overweging gememoreerd. Hij 
werd aangesteld bij de Heilige Geest 
Parochie. Op dat moment was het een 
parochie in moeilijke tijden. Gerard 
wist dat door de manier waarop hij er 
mee omging te de-escaleren. Voor al 
het goede werk en zijn persoonlijke 
benadering ontving hij het Teken van 
erkentelijkheid van de Parochie Maria 
Laetitia. 
Gerard, bedankt voor alles wat je voor 
ons hebt betekend!

Locatieraad OLV. Foto’s: Ton Harbers

KERKLOCATIES: doordeweekse vieringen van 6 mei tot en met 1 september 2024

H. Augustinus/ H. Martinus
Gaanderen

OLV. Tenh/ H. Geest
Doetinchem

Overig: Biechtgelegenheid

Petrus en Pauluskerk 
(dagkapel) Ulft

H. Mauritiuskerk 
Silvolde

H. Martinuskerk 
Gendringen

elke donderdag	 9.30 uur	 Eucharistieviering	 P. Tilma
	 	 	

elke woensdag	 19.00 uur	 Eucharistieviering 	 P. Tilma
Iedere woensdag na de mis Rozenkransgebed	 	 	
	 	 	
	 	 	
1e zaterdag van de maand tussen 10-11 uur (tevens uitstelling van het Allerheiligste)		 	
juli niet
	 	 	
elke dinsdag 	 19.00 uur	 Eucharistieviering	 M. Smits  
elke vrijdag	 9.30 uur	 Eucharistieviering	 M. Smits
elke 1ste vrijdag v.d. maand	 8.30-9.15 uur	 Biechtgelegenheid	 M. Smits  
elke vrijdag	 15.00-16.00 u.	 Openkerk met uitstelling 
	 	 	 van het Allerheiligste	
	 	 	
elke donderdag	 9.30 uur	 Rozenkransgebed	
	 	 	

elke woensdag	 10.00 uur	 Eucharistieviering	 M. Smits
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KERKLOCATIES: weekendvieringen van 6 mei tot en met 1 september 2024

Datum
OLV. / H. Geest / De Huet Doetinchem/

Wijnbergen
HH. Antonius - 

Petrus & Paulus Ulft
H. Augustinus - 

H. Martinus Gaanderen

donderdag 9 mei - Hemelvaart v. d. Heer

zaterdag 11 mei

zondag 12 mei - 7e zondag van Pasen

zaterdag 18 mei

zondag 19 mei
HOOGFEEST VAN PINKSTEREN

maandag 20 mei
TWEEDE PINKSTERDAG

zaterdag 25 mei

zondag 26 mei - H. Drie-eenheid

zaterdag 1 juni

zondag 2 juni - Sacramentsdag

zaterdag 8 juni

zondag 9 juni - 10e zondag v. h. jaar (B)

zaterdag 15 juni

zondag 16 juni  - 11e zondag v. h. jaar (B)

zaterdag 22 juni

zondag 23 juni - 12e zondag v. h. jaar (B)

zaterdag 29 juni - HH. Petrus & Paulus

zondag 30 juni - 13e zondag v. h. jaar (B)

zondag 7 juli - 14e zondag v. h. jaar (B)

zaterdag 13 juli

zondag 14 juli - 15e zondag v. h. jaar (B)

zaterdag 20 juli

zondag 21 juli - 16e zondag v. h. jaar (B)

zaterdag 27 juli

zondag 28 juli - 17e zondag v. h. jaar (B)

zaterdag 3 augustus

zondag 4 augustus - 18e zondag v. h. jaar (B)

zaterdag 10 augustus

zondag 11 augustus - 19e zondag v. h. jaar (B)

zaterdag 17 augustus

zondag 18 augustus - 20e zondag v. h. jaar (B)

zaterdag 24 augustus

zondag 25 augustus - 21e zondag v. h. jaar (B)

zaterdag 31 augustus

zondag 1 september - 22e zondag v. h. jaar (B)

Do. 9 mei 11.00 uur/M. Smits
Eucharistieviering/In Laudem Dei

Za. 11 mei 19.00 uur/M. Smits
Eucharistieviering/T. Sedee

Zo. 12 mei 11.00 uur/P. Tilma
Eucharistieviering/Con Amore

Za. 18 mei 19.00 uur/H. Pauw/C.Peters
Eucharistieviering/J. Simmes

Zo. 19 mei 11.00 uur/M. Smits
Eucharistieviering/Volare

Ma. 20 mei 11.00 uur/H. Pauw
Euch.viering Cantor F. Hagemeijer/H. Bennink

Za. 25 mei 19.00 uur/P. Tilma
Eucharistieviering/A. Simmes

Zo. 26 mei 11.00 uur/P. Tilma
1ste heilige communie/Singing Kids

Za. 1 jun. 19.00 uur/P. Tilma
Eucharistieviering/M. Koster

Zo. 2 jun. 11.00 uur/H. Pauw
Eucharistievier./Multiple Voices uit Tubbergen

Za. 8 jun. 19.00 uur/M. Smits
Eucharistieviering/T. Sedee

Zo. 9 jun. 11.00 uur/Kardinaal Eijk/P. Tilma
Gezinszondag met H. Vormsel/Monte Vino

Za. 15 jun. 19.00 uur/H. Pauw
Eucharistieviering/J. Simmes

Zo. 16 jun. 11.00 uur/M. Smits
Eucharistieviering/Volare

Za. 22 jun. 19.00 uur/P. Tilma
Eucharistieviering/A. Simmes

Zo. 23 jun. 11.00 uur/H. Pauw
Eucharistieviering/In Laudem Dei

Za. 29 jun. 19.00 uur/H. Pauw
Eucharistieviering/H. Bennink

Zo. 30 jun. 11.00 uur/P. Tilma
Eucharistieviering/Volare

Zo. 7 jul. 10.00 uur/team/Euch.vier./
Parochiefeest/Gelegenheidskoor/F. Knikkink

Za. 13 juli 19.00 uur/M. Smits
Eucharistieviering/T. Sedee

Zo. 14 juli 11.00 uur/P. Tilma
Eucharistieviering/Cantor L. Jansen/J. Simmes

Za. 20 juli 19.00 uur/H. Pauw
Eucharistieviering/J. Simmes

Zo. 21 juli 11.00 uur/M. Smits/C. Peters
Eucharistieviering/Volare

Za. 27 juli 19.00 uur/M. Smits
Eucharistieviering/A. Simmes

Zo. 28 juli 11.00 uur/P. Tilma
EucharistievieringCantor L. Jansen/T. Sedee

Za. 3 aug. 19.00 uur/ M. Smits
Eucharistieviering/M. Koster

Zo. 4 aug. 11.00 uur/P. Tilma
Eucharistieviering/In Laudem Dei

Za. 10 aug. 19.00 uur/M. Smits
Eucharistieviering/T. Sedee

Zo. 11 aug. 11.00 uur/M. Smits
Eucharistievier./Cantor F. Hagemeijer/T. Sedee

Za. 17 aug. 19.00 uur/H. Pauw/C. Peters
Eucharistieviering/J. Simmes

Zo. 18 aug. 11.00 uur/M. Smits
Eucharistieviering/Volare

Za. 24 aug. 19.00 uur/M. Smits
Eucharistieviering/A. Simmes

Zo. 25 aug. 11.00 uur/H. Pauw
Eucharistieviering/In Laudem Dei

Za. 31 aug. 19.00 uur/M. Smits
Eucharistieviering/L. Jansen/H. Bennink 

Zo. 1 sept. 11.00 uur/P. Tilma
Eucharistieviering/In Laudem Dei
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Iedere eerste zaterdag van de maand (juli niet)
tussen 10.00 uur en 11.00 uur aanbidding met de 

mogelijkheid om te biechten in OLV te Doetinchem.

Do. 9 mei 7.00 uur/H. Pauw
openluchtviering/Gemengd koor Julian/Bart

daarom geen viering om 09.30 uur

Zo. 12 mei 9.30 uur/Werkgroep
Inspiratieviering/Emma en Yasmin

Zo. 19 mei 9.30 uur/M. Smits
Eucharistieviering/Gemengd koor

Zo. 26 mei 9.30 uur/P. Tilma
Eucharistieviering/Liberate

Zo. 2 jun. 9.30 uur/H. Pauw
Eucharistieviering/Gemengd koor

Zo. 9 jun. 9.30 uur/Werkgroep
Inspiratieviering/Bas en Anne Rysavy

Za. 15 jun. 19.00 uur/M. Smits
Eucharistieviering/Liberate

Zo. 23 jun. 9.30 uur/H. Pauw
Eucharistievier./Oost Nederlands kamerkoor

Za. 29 jun. 19.00 uur/P. Tilma
Eucharistieviering/Gemengd koor

Zie andere locaties

   

Zo. 14 juli 9.30 uur/WG
Inspiratieviering/Vivente

Zo. 21 juli 9.30 uur/M. Smits/C. Peters
Eucharistieviering

Zo. 28 juli 9.30 uur/P. Tilma
Eucharistieviering

Zo. 4 aug. 9.30 uur/P. Tilma
Eucharistieviering

Zo. 11 aug. 9.30 uur/WG
Inspiratievier./samen naar Slangenburgkerk

Zo. 18 aug. 9.30 uur/M. Smits
Eucharistieviering Maria ten Hemelopn.

Zo. 25 aug. 9.30 uur/H. Pauw
Eucharistieviering/Gemengd koor

Zo. 1 sept. 9.30 uur
Oecumensche viering/WG

Do. 9 mei 9.30 uur/P. Tilma
Eucharistieviering/Kerkkoor

Zo. 12 mei 9.30 uur/H. Pauw
Eucharistieviering/Kerkkoor

Zo. 19 mei 9.30 uur/P. Tilma/C. Peters
Eucharistieviering/Con Amore

Ma. 20 mei 9.30 uur/M. Smits
Eucharistieviering/Cantor

Zo. 26 mei 9.30 uur/M. Smits
Eucharistieviering/Kerkkoor

Zo. 2 jun. 9.30 uur/P. Tilma
Eucharistieviering/Kerkkoor

Zo. 9 jun. 9.30 uur/H. Pauw
Eucharistieviering/Kerkkoor

Zo. 16 jun. 9.30 uur/P. Tilma
Eucharistieviering/Con Amore

14.30 uur/M. Smits/Eng. mis/Pinay Vocals koor

Zo. 23 jun. 9.30 uur/M. Smits
Eucharistieviering/Kerkkoor

Zo. 30 jun. 9.30 uur/M. Smits
Eucharistieviering/Kerkkoor

Zie andere locaties

Zo. 14 juli 9.30 uur/M. Smits
Eucharistieviering/Cantor F. Cornelissen

Zo. 21 juli 9.30 uur/P. Tilma
Eucharistieviering/Cantor F. Cornelissen

Zo. 28 juli 9.30 uur/M. Smits
Eucharistieviering/Cantor F. Cornelissen

Zo. 4 aug. 9.30 uur/M. Smits
Eucharistieviering/Cantor F. Cornelissen

Zo. 11 aug. 9.30 uur/H. Pauw
Eucharistieviering/Cantor F. Cornelissen

Zo. 18 aug. 9.30 uur/H. Pauw/C. Peters
Eucharistieviering/Cantor F. Cornelissen

Zo. 25 aug. 9.30 uur/M. Smits
Eucharistieviering/Kerkkoor

Zo. 1 sept. 9.30 uur/P. Tilma
Eucharistieviering/Kerkkoor



ZORGCENTRA: doordeweekse vieringen van 6 mei tot en met 1 september 2024

Schavenweide Doetinchem
2e donderdag van de maand
 

Den Ooiman (verpleeghuis)
Doetinchem 
3e zondag v.d.maand

Verzorgingshuis Pelgrim
Gaanderen

Antonia Terborg

Debbeshoek Ulft

Schuylenburgh Silvolde

Meulenbeek Ulft

Den Es Varsseveld
2e zondag van de maand

Zorgcentrum Dr. Jenny
Dinxperlo

donderdag 16 mei	 14.45 uur	 Gebedsviering	 H. van Loon
donderdag 13 juni	 14.45 uur	 Woord- en Communieviering	 H. Bulsink/A. Koenders
donderdag 11 juli	 14.45 uur	 Woord- en Communieviering	 H. Bulsink/A. Koenders
donderdag 8 augustus	 14.45 uur	 Woord- en Communieviering	 H. Bulsink/A. Koenders
	 	 	
Den Ooiman online	 	 	
	 	 	
	 	 	
	 	 	 	 	
dinsdag 28 mei	 18.30 uur	 Gebedsviering	 H. Knol
dinsdag 25 juni	 18.30 uur	 Gebedsviering	 H. Knol
dinsdag 30 juli	 18.30 uur	 Geen viering	 -
dinsdag 27 augustus	 18.30 uur	 Geen viering	 -
	 	 	

zaterdag 11 mei	 15.00 uur	 Woord- en Communieviering	 H. Bulsink
zaterdag 18 mei	 15.00 uur	 Pinksterviering	 G. v.d. Munckhof
zaterdag 25 mei	 15.00 uur	 Woord- en Communieviering	 A. Pelgrim
zaterdag 1 juni	 15.00 uur	 Woord- en Communieviering	 G. v.d. Munckhof
zaterdag 8 juni	 15.00 uur	 Woord- en Communieviering	 R. Rensen
zaterdag 15 juni	 15.00 uur	 Woord- en Communieviering	 G. v.d. Munckhof
zaterdag 22 juni	 15.00 uur	 Woord- en Communieviering	 H. Bulsink
zaterdag 29 juni	 15.00 uur	 Woord- en Communieviering	 G. v.d. Munckhof
zaterdag 6 juli	 15.00 uur	 Woord- en Communieviering	 A. Pelgrim
zaterdag 13 juli	 15.00 uur	 Woord- en Communieviering	 G. v.d. Munckhof
zaterdag 20 juli	 15.00 uur	 Woord- en Communieviering	 H. Bulsink
zaterdag 27 juli	 15.00 uur	 Woord- en Communieviering	 H. Bulsink
zaterdag 3 augustus	 15.00 uur	 Woord- en Communieviering	 A. Pelgrim
zaterdag 10 augustus	 15.00 uur	 Woord- en Communieviering	 G. v.d. Munckhof
zaterdag 17 augustus	 15.00 uur	 Woord- en Communieviering	 H. Bulsink
zaterdag 24 augustus	 15.00 uur	 Woord- en Communieviering	 G. v.d. Munckhof
zaterdag 31 augustus	 15.00 uur	 Woord- en Communieviering	 R. Rensen
	 	 	
zaterdag 11 mei	 18.00 uur	 Woord- en Communieviering	 H. Bulsink
zaterdag 18 mei	 18.00 uur	 Pinksterviering	 G. v.d. Munckhof
zaterdag 25 mei	 18.00 uur	 Woord- en Communieviering	 A. Pelgrim
zaterdag 1 juni	 18.00 uur	 Woord- en Communieviering	 G. v.d. Munckhof
zaterdag 8 juni	 18.00 uur	 Woord- en Communieviering	 R. Rensen
zaterdag 15 juni	 18.00 uur	 Woord- en Communieviering	 G. v.d. Munckhof
zaterdag 22 juni	 18.00 uur	 Woord- en Communieviering	 H. Bulsink
zaterdag 29 juni	 18.00 uur	 Woord- en Communieviering	 G. v.d. Munckhof
zaterdag 6 juli	 18.00 uur	 Woord- en Communieviering	 A. Pelgrim
zaterdag 13 juli	 18.00 uur	 Woord- en Communieviering	 G. v.d. Munckhof
zaterdag 20 juli	 18.00 uur	 Woord- en Communieviering	 H. Bulsink
zaterdag 27 juli	 18.00 uur	 Woord- en Communieviering	 H. Bulsink
zaterdag 3 augustus	 18.00 uur	 Woord- en Communieviering	 A. Pelgrim
zaterdag 10 augustus	 18.00 uur	 Woord- en Communieviering	 G. v.d. Munckhof
zaterdag 17 augustus	 18.00 uur	 Woord- en Communieviering	 H. Bulsink
zaterdag 24 augustus	 18.00 uur	 Woord- en Communieviering	 G. v.d. Munckhof
zaterdag 31 augustus	 18.00 uur	 Woord- en Communieviering	 R. Rensen
	 	 	
woensdag 8 mei	 16.30 uur	 Woord- en Communieviering	 G. v.d. Munckhof
woensdag 15 mei	 16.30 uur	 Gebedsviering	 G. v.d. Velde
zaterdag 22 mei	 16.30 uur	 Woord- en Communieviering	 G. v.d. Munckhof
woensdag 29 mei	 16.30 uur	 Woord- en Communieviering	 G. v.d. Munckhof
woensdag 5 juni	 16.30 uur	 Woord- en Communieviering	 G. v.d. Munckhof
woensdag 12 juni	 16.30 uur	 Woord- en Communieviering	 G. v.d. Munckhof
woensdag 19 juni	 16.30 uur	 Gebedsviering	 G. v.d. Velde
woensdag 26 juni	 16.30 uur	 Woord- en Communieviering	 G. v.d. Munckhof
woensdag 3 juli	 16.30 uur	 Woord- en Communieviering	 G. v.d. Munckhof
woensdag 10 juli	 16.30 uur	 Woord- en Communieviering	 G. v.d. Munckhof
woensdag 17 juli	 16.30 uur	 Gebedsviering	 G. v.d. Velde
woensdag 24 juli	 16.30 uur	 Geen viering	
woensdag 31 juli	 16.30 uur	 Geen viering	
woensdag 7 augustus	 16.30 uur	 Woord- en Communieviering	 G. v.d. Munckhof
woensdag 14 augustus	 16.30 uur	 Woord- en Communieviering	 G. v.d. Munckhof
woensdag 21 augustus	 16.30 uur	 Gebedsviering	 G. v.d. Velde
woensdag 28 augustus	 16.30 uur	 Woord- en Communieviering	 G. v.d. Munckhof
	 	 	
1x per maand viering	 	 	
	 	 	
 	 	 	
	 	 10.00 uur	 	
	 	 	
	 	 	
elke laatste vrijdag	 11.00 uur	 Eucharistieviering	 M. Smits
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AZEWIJN-ULFT-VARSSELDER/VELDHUNTEN

AZEWIJN

Mededelingen 
Locatieraad: Voorzitter/catechese: 
Annie Venes, lid pastoraatsgroep, tel. 0315 - 37 72 43, 
annie.venes@hotmail.com
Liturgie: Anny Hermsen, tel. 0314 - 65 19 22, familieherm-
sen@gmail.com
Budgethouder/diaconie: Paulien Roelofzen, 
tel. 0314 - 65 18 33, paulienroelofzen@ live.nl
Kerkhofbeheer: Secretariaat Parochie Maria Laetitia, 
tel. 0315 - 34 20 44 
(woensdagmorgen tussen 9.00 en 11.30 uur)
Communie thuis: Elke eerste vrijdag van de maand, 
info Annie Venes
Overlijden: De uitvaartondernemer neemt contact op met 
de weekwacht, die op zijn/haar beurt contact opneemt 
met de betreffende geloofsgemeenschap.
Kerkberichten: E-mail: redactie@kerkazewijn.nl
Post:  Envelop in de brievenbus Mattheusplein 1 (aan de 
buitenmuur van de Mariakapel) onder vermelding van 
kerkberichten (aan de buitenmuur van de Mariakapel) 
onder vermelding van: kerkberichten.

Overleden
-	 �Henk Winters, overleden 30 januari, 82 jaar.
-	 �Mieke de Lange-Koster, overleden 2 maart, 83 jaar.
Wij bidden voor hun eeuwige rust en wensen de familie veel 
sterkte.

VARSSELDER/VELDHUNTEN

Mededelingen  
Communie thuis
Wilt u graag de communie thuis ontvangen, neemt u 
hiervoor dan gerust contact op met Nelleke Wissing, 
telefoon: 06 - 10 73 09 19.
Ziekenbezoek
Bent u ziek of kent u iemand in uw omgeving die ziek is 
en graag bezoek vanuit de kerk wenst, dan kunt u contact 
opnemen met het Centraal Secretariaat van de Parochie 
Maria Laetitia. De contactgegevens kunt u achter in de 
Vreugdebode vinden.
Opgave gebedsintenties
Gebedsintenties kun u bij voorkeur per e-mail doorgeven 
via rkvarsselder@mlparochie.nl of telefonisch bij Karin 
Boland, tel. 0315 – 68 56 66.
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We kijken terug op de vieringen
Goede Vrijdag 29 maart vond er een mooie viering plaats 
waarin we de gang langs de kruiswegstaties weer hebben 
gemaakt. Bijbehorende teksten uit de tijd van Jezus en teksten 
uit de huidige tijd werden afgewisseld met mooie zang door het 
koor De Gorgelpiepen. 
Deze samenwerking zorgde voor weer een indrukwekkend 
stilstaan bij de dood van Jezus.

Proficiat 
Graag willen wij Devanno ten Brink van harte feliciteren. Vanuit 
onze geloofsgemeenschap heeft hij op 21 april de Eerste Heilige 
Communie ontvangen. Wij hopen dat hij samen met zijn ouders 
en zusje met veel plezier en voldoening kan terugkijken op deze 
bijzondere dag.

Geplande vieringen in 2024  
Bij de start van 2024 is in Varsselder-Veldhunten een flyer 
bezorgd met daarop alle vieringen van dit jaar. Hieronder 
geven wij u graag nog even het overzicht. Meer informatie kunt 
u enkele weken voor de viering vinden op de website www.
varsselder-veldhunten.nl en op Facebook.

-	 8 juni	 Gildeviering  	 m.m.v. Assorti 	 	 	
	 	 	 (voorheen eigen Herenkoor)

-	 12 oktober	 Mariaviering 	 m.m.v. I.P.K Etten

-	 2 november 	 Allerzielenviering	 m.m.v. Sereen

-	 24 december	Kerstviering	 m.m.v. Assorti

Dodenherdenking

Op 4 mei zal om 19.15 uur onze jaarlijkse 
dodenherdenking plaatsvinden in het kerkgebouw en 
rond het Vrijheidsbeeld in de tuin. 

Vijf kransen zullen hier worden gelegd. Het OLV-gilde, 
voetbalvereniging GWVV en het herenkoor zullen hun 
medewerking verlenen en er samen met het 4-5-mei-
comité ook dit jaar weer een betekenisvolle herdenking 
van maken. Graag tot dan.

Opdat wij nooit vergeten…



ULFT

Mededelingen
Communie aan huis:	Eén	keer	per	maand	wordt	de	
communie	aan	huis	gebracht.	Ouderen,	zieken	of	mensen	
slecht	ter	been	die	graag	de	communie	ontvangen,	kunnen	
voor	informatie	of	aanmelding	contact	opnemen	met	het	
secretariaat,	tel.	0315	-	68	12	75	op	donderdagmorgen	van	
10.00	tot	12.00	uur	of	met	Henk	Erinkveld,	
tel.	0315	-	68	18	77.
Gebedsintenties:	U	kunt	contact	opnemen	met	het	secre-
tariaat:	tel.	0315	-	68	12	75	op	donderdagmorgen	(zie	
bovenstaande	openingstijd).
Ook	kunt	u	intenties	(à	€	10)	per	envelop	schriftelijk	opge-
ven	(graag	in	de	linkerbovenhoek	vermelden:	Intenties)	en	
bij	het	secretariaat	in	de	brievenbus	doen.
Voortaan	kunt	u	de	gebedsintenties	die	opgegeven	zijn,	
vinden	in	het	portaal	bij	de	Mariakapel.	Opgave	dient	u	
minimaal	twee	weken	voor	de	betreffende	viering	in	te	
leveren.

Tijd na Pasen, tijd van verbondenheid

De	verschijning	van	deze	Vreugdebode	valt	nog	binnen	de	tijd	
na	Pasen.	Het	is	dus	passend	om	nog	even	terug	te	kijken	op	de	
Paaswake	in	onze	Petrus	en	Pauluskerk,	en	dan	met	name	op	
slot	ervan.	
Nadat	de	Paaskaars	van	de	Ulftse	geloofsgemeenschap	
tijdens	de	viering	al	plechtig	gewijd	en	binnengebracht	was,	
werden	er	aan	het	eind	nog	drie	Paaskaarsen	van	andere	
geloofsgemeenschappen	gewijd:	Silvolde,	Breedenbroek	en	
Gendringen.	Ook	daar	immers	brandt	het	Licht	van	Christus.	En	
deze	gemeenschappen	geven	daar	elk	op	hun	eigen	manieren	
ruimte	aan.	Bovendien	geven	ze	door	hun	Paaskaarsen	tijdens	
de	Paaswake	in	het	Eucharistisch	Centrum	in	Ulft	te	laten	
wijden	aan,	dat	zij	zich	–	hoe	dan	ook	–	verbonden	weten	
met	het	grotere	geheel	van	onze	Parochie	Maria	Laetitia.	
Een	goede	zaak.	Wellicht	dat	er	zich	volgend	jaar	nog	meer	
geloofsgemeenschappen	melden!
Over	een	paar	weken	is	het	Pinksteren.	Het	Paas-Licht	van	
Christus	wordt	dan	gedoofd,	maar	het	mag	door	de	Heilige	
Geest	onze	gemeenschappen	blijven	verlichten	en	met	elkaar	
verbinden.

Dodenherdenking Ulft
Op	zaterdag	4	mei	vindt	in	Ulft	de	jaarlijkse	
Dodenherdenking	plaats.	De	organisatie	van	deze	
herdenking	is	in	handen	van	Schuttersgilde	Sint	

Hubertus.
Om	19.00	uur	vertrekt	het	Gilde	vanaf	het	
verenigingsgebouw	aan	de	F.B.	Deurvorststraat	
naar	Verzorgingscentrum	Debbeshoek,	alwaar	
belangstellenden	kunnen	aansluiten	voor	de	Stille	Tocht.

Rond	19.30	uur	is	er	een	herdenking	bij	het	Monument	
voor	de	Petrus	en	Pauluskerk	aan	het	Kennedyplein.	
De	herdenking	wordt	verzorgd	met	medewerking	van	
de	Scouting,	Schuttersgilde	St.	Joris	en	Schutterij	De	
Eendracht.	Een	vertegenwoordiger	van	de	gemeente	
houdt	een	toespraak.

Na	de	2	minuten	stilte	om	20.00	uur	is	er	gelegenheid	tot	
defilé	langs	het	monument.

Na	afloop	bent	u	van	harte	welkom	voor	een	kop	koffie	in	
het	verenigingsgebouw	van	Schuttersgilde	Sint	Hubertus,	
aangeboden	door	de	gemeente.
het	verenigingsgebouw	van	Schuttersgilde	Sint	Hubertus,	
aangeboden	door	de	gemeente.
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www.janvandulmen.nl
Zeddamseweg 24 • 7075 EE  Etten • Tel : 0315 323 680

Bouwen is vertrouwen
Aannemingsbedrijf

DRUKKERIJ

DRUKKEN & PRINTEN

’t Goor 55A  -  7071 PC Ulft  -  Tel. 0315 - 681373
www.ijselstroom.nl  -  info@ijselstroom.nl

Rust en ruimte

Dag en nacht bereikbaar, zeven dagen per week, bel gerust. 
Bel 0314-32 46 67 of kijk op agelinkuitvaart.nl

Terborgseweg 126, 7005 BD Doetinchem | Wijnwaarden 43, 7061 BW Terborg

De goede dingen doen. De juiste keuzes maken. In het verdriet  van het moment is dat niet 

makkelijk. Precies daarom zijn wij er. Met onze ervaring zorgen wij voor rust. Zodat je alle ruimte 

krijgt voor een passend afscheid.

Agelink Uitvaartzorg. Al ruim 75 jaar een begrip in de Achterhoek. 
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Mededelingen Cultuurkerk  
Secretariaat: Elke eerste dinsdag van de maand geopend 
van 10.00 tot 12.00 uur voor vragen, opgeven van inten-
ties enz.
Gebedsvieringen: Elke eerste zaterdag van de maand om 
19.00 uur.
Rozenkrans bidden: Elke eerste woensdag van de maand 
om 19.30 uur.

BREEDENBROEK /DINXPERLO

BREEDENBROEK-DINXPERLO
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Maria-kapel
De Maria-kapel is elke dag geopend van 9.00 tot 17.00 uur.
Zeker in de mei-Maria-maand een bezoekje waard.

Goed om te weten

•	 �Elke eerste dinsdag van de maand is er van 10.00 
tot 12.00 uur gezellige inloop in de Cultuurkerk in 
Breedenbroek. Er is live-muziek van De Anjagers en 
met een kop koffie/thee is er altijd gelegenheid voor 
een goed gesprek. Kom ook eens buurten.

•	 �Elke eerste woensdag van de maand is er om 18.30 uur 
Rozenkransgebed in de Cultuurkerk in Breedenbroek. 

	 �In de meimaand is er elke woensdag Rozenkransgebed, 
te beginnen op 1 mei. Na afloop is er koffie/thee. U bent 
van harte welkom. 

•	 �Elke eerste zaterdag van de maand is er om 19.00 
uur een Gebedsviering, verzorgd door de Liturgische 
werkgroep en met ondersteuning van het koor Con 
Amore. Na afloop gezellig samenzijn met koffie/thee. U 
komt toch ook?

•	 �Zondag 26 mei is om 11.00 uur de traditionele Gildemis, 
in de feesttent naast restaurant Koenders. Voorganger 
is pastor Marcel Smits en met muzikale ondersteuning 
van het koor Vision. Prachtig wanneer u wilt meevieren.

	 �N.B.: in verban met de Gildemis komt de Gebedsviering 
van zaterdag 1 juni te vervallen.

•	 �Zaterdag 6 juli is er om 19.00 uur een Gebedsviering, 
verzorgd door de Liturgische werkgroep. Koffie/thee na 
afloop. Een goed begin om vakantie te vieren.

•	 �Zaterdag 3 augustus is er om 19.00 uur een 
Gebedsviering verzorgd door de Liturgische werkgroep. 
Na afloop is er koffie/thee en even napraten. Hebt u 
een goede vakantie gehad? 

•	 �Zondag 8 september is het Ziekenzondag. Er is om 
10.00 uur een oecumenische dienst in de Dorpskerk in 
Dinxperlo, verzorgd door de Liturgische werkgroep van 
Breedenbroek/Dinxperlo en De Zonnenbloemgroep. 
De dienst staat geheel in het teken van aandacht 
voor onze zieke medemensen. De Cantorij verleent de 
muzikale ondersteuning.

	 �N.B.: In verband met de Ziekenzondag komt de 
zaterdag-viering van 7 september te vervallen.

Foto: Susan Spekschoor



DOETINCHEM
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Kostersdag Aartsbisdom Utrecht in Doetinchem
Begin 2024 kreeg pastoor/vicaris H. Pauw van het Aartsbisdom 
Utrecht een verzoek of de Parochie Maria Laetitia in de gele-
genheid zou zijn om op donderdag 7 maart 2024 de jaarlijkse 
kostersdag te organiseren. Een positief teken dat de Parochie 
Maria Laetitia daarvoor in de picture is en er werd positief op 
gereageerd. Er werd een klein groepje vrijwilligers uit de paro-
chie/locatie Doetinchem geformeerd om in gesprek te gaan 
met een afvaardiging van het bisdom om te vernemen wat hun 
wensen en verwachtingen ten aanzien van het programma 
zijn. Nadat het ‘pakket van eisen’ duidelijk was, kon zowel het 
bisdom als de locatie aan de slag om de draaiboeken samen te 
stellen. Voor de locatie een hele uitdaging om ruim 180 kosters 
te mogen verwelkomen en hen een gevarieerd programma te 
bieden. 

Nadat op 7 maart iedere bezoeker verwelkomd werd met een 
kopje koffie startte de dag met een plechtige eucharistieviering 
met hoofdcelebrant pastoor H. Pauw en de drie concelebranten 
pastor M. Smits, pastor P. Tilma en hoofd voor de priesteroplei-
dingen rector P. Kuipers. Een waardige viering met mooie zang 
door het herenkoor In Laudem Dei.
Hierna werden alle aanwezigen uitgenodigd om in groepjes 
deel te nemen aan de rondleidingen om te zien wat de locatie 
Doetinchem zoal in ‘huis’ heeft en ook om gebruik te maken 
van een eenvoudige lunch. Het is voor de kosters altijd interes-
sant om een en ander te vergelijken met hun eigen thuishaven. 
Uit de gesprekken kwam heel duidelijk naar voren dat de OLV-
kerk over een paar bijzondere elementen beschikt; welke kerk 
heeft op de altaartrappen een afdruk van een wespennest en 
ook de ‘V’ in de zes glas-in-loodramen geschonken als dank-
bare herinnering aan een, door het zware bombardement in 
Doetinchem, zwaar getroffen familie/parochianen. Veel aan-
dacht was er ook voor de concept-maquette van de te bouwen 
OLV-kerk in de jaren 1932/1933, maar dit ontwerp haalde het 
niet voor Doetinchem, maar wel voor de parochie in Achterveld.
Iedereen weet dat onze kerken momenteel beschikken over 

veel kostbaar, religieus vaatwerk afkomstig uit gesloten kerken. 
Maar juist in Doetinchem kreeg de kelk en palla van pastor 
Paulus Tilma veel aandacht. Paulus kreeg als herinnering aan 
zijn wijding op 5 juni 2021 dit als herinneringsgeschenk van 
zijn ouders/familie. Heel bijzonder is dat de kelk ontworpen en 
vervaardigd werd door zijn vader en de palla (vierkant doekje 
of stukje karton omtrokken met wit linnendoek ter bedekking 
van de kelk tijdens de viering) door zijn moeder middels een 
bijzondere borduur-schildertechniek gemaakt is met daarop 
de afbeelding die ook op zijn herinneringsprentje staat. Heel 
bijzonder.

Nadat iedereen zich de lunch goed had laten smaken, was het 
de beurt aan rector Patrick Kuipers. Op een zeer enthousiaste 
en bevlogen wijze gaf hij een uiteenzetting over de kosters-
werkzaamheden en rituelen in aanloop naar de Goede Week en 
het Hoogfeest van Pasen. Aan de hand van tien punten uit het 
boek ‘Als God renoveert, Missionaire Kerk meer dan parochie 
alleen’ van James Mallon werd duidelijk dat de functie van het 
koster-zijn zeker toegevoegde waarde heeft voor de liturgische 
beleving. Heel verhelderend en leerzaam.
Nadat de vertegenwoordigers van het bisdom afscheid hadden 
genomen van enkele trouwe medewerkers werden alle deel-
nemers nog uitgenodigd voor een hapje en een drankje als 
afsluiting van deze bijzondere dag. 
Het bisdom Utrecht en de Parochie Maria Laetitia/locatie 
Doetinchem mogen terugkijken op een goede, zinvolle en gezel-
lige kostersdag.

Anja Dijcker, Bestuur Parochie Maria Laetitia

Foto’s Carolien Wenting Bisdom Utrecht



Gedoopt
-	 Elayh	Bussing	 	 Laurensstraat	
-	 Angelina	Heinhuis	 Zjoekowstraat

Overleden
-	 Mart	Eimers		 Brasem	 86	jaar-	
-	 Annie	Eimers-Vredegoor	 Brasem	 84	jaar
-	 Huub	Veenes	 Moldau	 66	jaar
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De Vredehof, Emmastraat
In	de	afgelopen	jaren	zijn	van	de	ruim	700	graven	op	begraaf-
plaats	De	Vredehof	aan	de	Emmastraat,	waarvan	de	nabestaan-
den	van	de	daar	begraven	personen	niet	bekend	zijn	bij	ons,	al	
veel	graven	geruimd.	We	hebben	nu	ongeveer	150	graven	uit	
vak	A	en	B	voorzien	van	een	bord	met	een	sticker.	Zie	het	publi-
catiebord	op	de	begraafplaats.	De	volgende	ruiming	zal	naar	
verwachting	in	het	voorjaar	van	2025	plaatsvinden.	Via	die	
sticker	hopen	we	in	contact	te	komen	met	nabestaanden.	Dat	is	
belangrijk	in	verband	met	verlenging	van	de	grafrechten,	beta-
ling	van	kosten	voor	het	onderhoud	van	de	begraafplaats	en	
eventuele	ruiming	van	het	graf.	Verzoek	aan	de	nabestaanden	
om,	liefst	zo	snel	mogelijk,	te	reageren,	zodat	we	met	hen	tot	
overleg	kunnen	komen.	Wanneer	binnen	één	jaar	geen	reactie	
binnen	is,	zullen	we	het	desbetreffende	graf	moeten	ruimen.	
Bent	u	nabestaande	of	kent	u	een	nabestaande,	wilt	u	dan	bel-
len	met	de	centrale	administratie	van	onze	parochie?	Telefoon:	
0315	-	34	20	44;	bellen	kan	op	woensdag	en	vrijdag	tussen	
09.00	en	11.30	uur.

Namens	de	Locatieraad,	Hans	Diks

Paasactie 
Zoals	vorig	jaar	hebben	ook	
nu	mensen	van	de	locatie	
OLV/HG/Martinus	in	verband	
met	Pasen	een	attentie	
ontvangen,	met	daarbij	
de	paaswens:	Zalig	Pasen.	Dat	is	bedacht	en	
uitgevoerd	door	een	klein	groepje	vrijwilligers,	de	werkgroep	
diaconie/omzien	naar	elkaar.
Het	betreft	oudere	mensen,	die	veelal	niet	zo	mobiel	meer	
zijn	en	vaak	gebruik	moeten	maken	van	een	rollator	of	iets	
dergelijks.	Ze	ontvingen	een	mooi	ingepakt	bakje	violen,	voor	
binnen	of	buiten.
Het	is	verrassend	te	zien	en	te	merken	dat	de	mensen	blij	
verrast	zijn,	als	ze	op	deze	manier	bezoek	en	belangstelling	
krijgen.	Sommigen	komen	haast	hun	flat	of	woning	niet	uit.
Zo’n	actie	kost	natuurlijk	ook	geld,	maar	we	kunnen	bij	zo’n	
actie	altijd	een	beroep	doen	op	de	PCI,	de	Parochiële	Caritas	
Instelling.	Een	van	hen	is	lid	van	de	werkgroep.

Werkgroep	diaconie/omzien	naar	elkaar

Kaarsen bij beeld 
H. Anthonius

Op	verschillende	plekken	in	de	kerk	
kan	men	een	kaarsje	opsteken.	
De	bekende	plekken	zijn	de	
devotiekapel,	de	Maria-kapel	achter	
in	de	kerk	en	het	Maria-altaar	voor	
in	de	kerk.	Achter	in	de	kerk	staat	
een	beeld	van	de	Heilige	Anthonius,	
waar	ook	kaarsjes	kunnen	worden	
aangestoken.	Op	alle	plekken	was	
al	een	offerblok	voor	de	kaarsen,	
behalve	bij	het	beeld	van	de	Heilige	
Anthonius.	Daar	is	nu	ook	een	kistje	geplaatst.	Overal	hangt	
sinds	enige	tijd	ook	een	QR-code,	zodat	er	ook	digitaal	een	
bijdrage	voor	de	kaarsen	kan	worden	gegeven.		

Locatieraad	OLV

Terugblik op de Goede Week
Tijdens	de	Goede	Week	hebben	we	een	paar	mooie	vieringen	
gehad.	De	Palmzondag	werd	goed	bezocht	en	er	waren	voor	
de	viering	al	veel	kinderen	aanwezig	die	een	palmpaasstok	
wilden	maken.	Met	die	mooi	versierde	palmpaasstok	werd	
aan	het	begin	van	de	viering	een	processie	gelopen	door	de	
kerk.	Spannend	natuurlijk,	want	hier	en	daar	hoorden	we	wat	
paaseitjes	vallen	en	ook	het	broodhaantje	wilde	nog	weleens	
van	zijn	stokje	vallen.	Na	de	viering	kregen	de	kinderen	van	
pastor	Paulus	Tilma	de	moeilijke	opdracht	om	de	versieringen	
niet	zelf	op	te	eten,	maar	om	de	palmpaasstok	aan	iemand	
te	geven	die	wel	een	steuntje	in	de	rug	kon	gebruiken.	Ik	ben	
benieuwd	of	dat	gelukt	is?
Op	Witte	Donderdag,	Goede	Vrijdag,	Stille	Zaterdag	en	Pasen	
waren	er	ook	veel	gelovigen	in	de	kerk	aanwezig	om	samen	stil	
te	staan	bij	het	lijden,	sterven	en	verrijzen	van	Jezus	Christus.	
Vier	mooie,	maar	vooral	ook	inspirerende	vieringen	volgden	
elkaar	op	met	als	afsluiting	het	Hoogfeest	van	Pasen	

Chantal	van	der	Sanden

de	paaswens:	Zalig	Pasen.	Dat	is	bedacht	en	
uitgevoerd	door	een	klein	groepje	vrijwilligers,	de	werkgroep	

Presentatieviering Communicanten

Op	14	april	stond	de	Gezinszondag	in	het	teken	van	de	
Presentatie	van	de	Eerste	Communicanten.	Na	de	inleiding	van	
pastor	Paulus	Tilma	gingen	de	kinderen	naar	school	De	Pas,	
waar	ze	in	hun	eigen	groep	catechese	kregen.	Vandaag	stond	
voor	de	communicanten	het	verhaal	van	de	vrouwen	die	het	
lege	graf	van	Jezus	vonden	centraal.	We	maakten	een	hart	
met	wensen	voor	de	parochianen.	Tijdens	de	viering	hadden	
de	kinderen	die	op	26	mei	hun	Eerste	Heilige	Communie	
zullen	doen	een	taak.	Je	kon	de	communiekaars	aansteken,	
de	liturgische	klok	verzetten,	gebeden	lezen	of	de	gaven	
aandragen.	De	kinderen	stelden	zich	voor	met	een	silhouet	dat	
in	een	boom	voor	in	de	kerk	werd	opgehangen.
Wij	hopen	dat	Keano, Djayvano, Guusje, Ivy, Liz, Tycho, Vivian, 
Dylano, Leah, Caelan en Royesha	een	fijne	voorbereidingstijd	
hebben	en	een	mooie	dag	als	zij	hun	Eerste	Heilige	Communie	
doen.	

Werkgroep	Eerste	Heilige	Communie	Doetinchem



GAANDEREN
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Overzicht komende periode
Zoals u gewend bent, is er elk weekend een viering in onze 
kerk.
In het midden van de Vreugdebode staat een duidelijk 
overzicht van de vieringen met daarbij vermeld wie de 
voorganger is, wie de zang verzorgt én of de viering op 
zaterdag of zondag is.
Wat dit laatste betreft, gaat er na de zomervakantie iets 
veranderen: dan worden alle vieringen in Gaanderen alleen 
nog op de zondagochtend gehouden. De tijd blijft hetzelfde: 
9.30 uur. Wie op zaterdagavond een viering wil bijwonen, kan 
in Doetinchem terecht.

Extra aanbod in Gaanderen:
Donderdag 9 mei om 7.00 uur is er de Dauwtrappersviering 
bij de Mariakapel van de Monica-begraafplaats aan de Van 
Damstraat. Traditioneel gaan we dan op Hemelvaartsdag na de 
viering samen fietsen of wandelen en ergens ontbijten. 
U krijgt via een nieuwsbrief een uitnodiging met meer 
informatie. 

Zondag 12 mei om 9.30 uur is er een mooie Inspiratieviering in 
de St. Martinuskerk. 
Emma Ebbers en Yasmin Cobos Sanchez, twee zangeressen 
die al jaren bij de Ulftse Nachtegalen zingen, verzorgen de 

intermezzo’s in deze Inspiratieviering. De lectoren zijn Lies 
Böcker en Liesbeth Jansen. Na de viering kunt u gezellig 
napraten bij een kopje koffie of thee.

Zondag 9 juni om 9.30 uur is er weer een mooie 
Inspiratieviering. Dan verzorgen Anne en Bas Rysavy de zang. 

Vader en dochter staan garant voor een prachtige invulling 
van de intermezzo’s. De lectoren zijn Karin Pouwels en Maria 
Gerritsen. Ook na deze inspiratieviering is er koffie en thee 
achter in de kerk.

Mozaïeken op muur Augustinusschool
Het eerste mozaïek is een afbeel-
ding van de Heilige Augustinus. 
Hij zit op een (leer)stoel met een 
boek, verwijzend naar hem als 
kerkleraar. 
Augustinus heeft meerdere boe-
ken geschreven. Het bekendste is 
een werk uit het jaar 412: ‘De Stad 
Gods’, over geschiedenis, cultuur, 
politiek, filosofie en theologie. In 
de huidige tijd nog steeds actueel. 
Ook zijn preken zijn nog steeds 
actueel en populair.
Het tweede mozaïek verbeeldt een jongetje met een schelp. En je 
ziet vissen, als beeld van de zee. 
Het verhaal vertelt dat Augustinus op een avond langs het 
strand wandelt en daar ziet hij een jongetje dat alsmaar heen 
en weer loopt van de zee naar een plek op het strand waar hij 
een kuil gegraven heeft. De jongen is bezig om die kuil met 
water te vullen door met een schelp water uit de zee te schep-
pen. Augustinus vraagt aan de jongen: „Wat ben je toch aan het 
doen?” Het jongetje zegt: „Ik ben bezig de zee in mijn kuiltje te 
scheppen. ”
„Maar dat is toch onzin’,zegt de wijze bisschop. „De zee past er 
toch onmogelijk in? ” 
En dan wordt het jongetje opeens een wijsneus en zegt: „U bent 
toch zo vaak aan het nadenken over allerlei dingen, zelfs over 
God en over de Heilige Drie-eenheid? Nou, nog veel gekker dan 
mijn geschep is uw gepieker. Nog veel eerder zal de zee in mijn 
kuiltje passen dan het geheim van God in uw verstand. ” Dit ver-
haal wordt verbeeld op de muur van de St. Augustinusschool.
De vissen doen ook denken aan het Griekse woord voor vis: 
Ichtus. ‘Iesus Christos Theou Uios Soter’, wat betekent: Jezus 
Christus, Gods Zoon, Redder.
De eerste christenen werden vervolgd door de Romeinen. Om 
elkaar te herkennen tekende men een visje in het zand. 
Al met al een waardevolle en betekenisvolle afbeelding op de zij-
wand van de school. 
Zeker goed dit te bewaren en een plaatsje te geven in het toe-
komstige Augustinuspark. 

Vicaris Ronald Cornelissen 

Foto: Hans Aarntzen

Beste lezers,
Deze editie van de Vreugdebode loopt tot eind augustus en 
het is half april wanneer ik dit schrijf. De Goede Week en 
Pasen zijn voorbij en de herfstachtige winter is overgegaan 
in de lente. 
Ik ga inventariseren wat er in onze geloofsgemeenschap 
allemaal op de planning staat het komende voorjaar en in 
de zomer. Wat is belangrijk nieuws voor u? Wat is er binnen-
gekomen aan kopij? In ieder geval een mooi verhaal over de 
mozaïeken op de muur van de voormalige Augustinusschool. 
En verder troost ik me met de gedachte dat we u, voor 
ontbrekende informatie of actuele gebeurtenissen, een 
Nieuwsbrief kunnen sturen. En natuurlijk is het de moeite 
waard om de website van de Parochie Maria-Laetitia te 
openen: www.maria-laetitia.nl. Op de locatie Gaanderen 
vindt u ook veel nieuwtjes en bijvoorbeeld foto’s van 
activiteiten en vieringen. Veel leesplezier.



Overleden

-	 Maandag 19 februari 2024 is overleden mevrouw 
Marie Jose Pelgrim-Jaartsveld, Marie Jose Wilhelmina, 
echtgenote van de heer Tom Pelgrim. Mevrouw Pelgrim-
Jaartsveld is geboren in de gemeente Wisch, maar de 
laatste jaren woonden zij en haar man in Schaijk. Mevrouw 
Pelgrim is 87 jaar geworden. 
Zaterdag 24 februari was voor haar de gezongen uitvaart-
viering in de St. Martinuskerk in Gaanderen, waarna zij 
werd begraven op de RK begraafplaats in Silvolde. 
God, wil haar behoeden en op handen dragen.

-	 Donderdag 14 maart 2024 is overleden de heer Anton 
Daams, Antonius, Franciscus, Aloijsius, weduwnaar van Inn 
Daams-Löwenthal en echtgenoot van Elly Daams-Krüs, in 
de leeftijd van 84 jaar. 
Anton is vele jaren een trouwe vrijwilliger geweest in 
onze geloofsgemeenschap. Zo heeft hij vele klussen 
geklaard in de pastorie en kerk, zoals het opknappen 
van de keuken in de pastorie en de verbouwing van de 
Mariakapel in de kerk. Ook was hij jarenlang collectant en 
misdienaar en bracht hij vele Vreugdebodes rond. Vrijdag 
22 maart was voor hem de gezongen uitvaartviering in 
de St. Martinuskerk, waarna hij werd begraven op de 
begraafplaats achter de kerk.
Wij geloven dat Anton geborgen is in de Liefde van onze 
Heer.

-	 Vrijdag 5 april 2024 is overleden Ryan Pelgrim, Maria 
Wilhelmina Henrica, in de leeftijd van 42 jaar. Ryan 
woonde in Silvolde en was sinds enkele jaren lid van ons 
koor Liberate. Vrijdag 12 april was voor haar de gezongen 
uitvaartviering in de St. Martinuskerk, waarna ze werd 
gecremeerd in Crematorium Slangenburg in Doetinchem. 
Mogen allen die haar missen, gesterkt worden door het 
geloof dat Ryan is opgenomen in het Hemels Vaderhuis, 
waar geen pijn is en geen verdriet.
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Zondag 23 juni om 9.30 uur zijn de leden van het Oost-
Nederlands Kamerkoor bij ons te gast. Zij verzorgen de zang 
in de eucharistieviering en zingen onder andere een mooie 
vierstemmige mis. 
De celebrant in deze eucharistieviering is pastoor Hans Pauw. 
Na deze viering kunnen we even nagenieten bij een kopje koffie 
of thee.

Zondag 14 juli om 9.30 uur is er een Inspiratieviering waarin 
Blokfluit-ensemble Vivente de muziek verzorgt. Ook dit 

belooft een mooie viering te worden. De lectoren zijn Angela 
Steenbreker en Jacqueline Besselink. Ook na deze viering 
wordt u uitgenodigd voor een kopje koffie of thee achter in de 
kerk. 

Aanbod van de PCI-werkgroep: De PCI (Parochiële Caritas 
Instelling) wil Omzien naar elkaar. Zij proberen mensen te 
helpen die het moeilijk hebben; financieel of op een ander vlak. 
Mensen kunnen financiële ondersteuning krijgen bij de 
aanschaf van noodzakelijke boodschappen. Of mensen worden 
uitgenodigd om elkaar te ontmoeten en gezellig samen te eten 
in de pastorie. 
Er zijn verrassingen voor in de lange zomervakantie. 

Leden van de ‘bezoekersgroep’ gaan bij mensen op bezoek, 
bijvoorbeeld bij jarigen van 80 jaar en ouder. En er wordt 
communie uitgereikt aan mensen die in een zorgcentrum 
verblijven en niet meer naar de kerk kunnen komen. 

Bent u iemand of kent u iemand die ook extra zorg nodig heeft? 
Geef het even door aan de contactpersoon van de PCI-
werkgroep: Ria Aarntzen, tel. 06 - 57 28 45 82

Ook vrijwilligers die bijvoorbeeld eens een bezoekje willen 
brengen aan een jarige dorpsgenoot, zijn van harte welkom. 
Meld u zich gerust aan.  

Foto’s: Ria Aarntzen Foto: Susan Spekschoor
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Reünie Kinderkoor Gendringen
Zaterdag	16	maart	hebben	zich	zo’n	27	oud-leden	opgegeven	
om	mee	te	doen.	Het	is	om	13.00	uur	een	feest	der	herkenning.	
Er	zijn	veel	zussen,	waaronder	de	zussen	Willemsen,	Aalderink,	
Ratering,	Kaizer	en	nog	eens	Willemsen.	Ook	is	er	weer	een	
mooi	combo	dat	de	liederen	muzikaal	omlijst.
Er	is	een	viering	in	elkaar	gezet	met	zoveel	mogelijk	liederen	
uit	30	jaar	kinderkoor.	Er	zijn	dus	steeds	andere	oud-leden	die	
een	lied	kennen.	Stiekem	zit	er	een	lied	tussen	dat	niemand	
ooit	eerder	gezongen	heeft.	Maar	ook	dat	gaat	(bijna)	helmaal	
goed.	Het	is	frappant	te	horen	dat	de	technieken	voor	het	
zingen	(zuiverheid,	articulatie)	snel	weer	op	peil	zijn.	Ook	
heel	mooi	om	te	ontdekken	is	dat	het	uitbeelden	van	de	tekst	
(omdat	er	vaak	kinderen	bij	zaten	die	nog	niet	konden	lezen)	er	
nog	ingebakken	zit.	Maar	nu	natuurlijk	niet	echt	nodig	zijn.	
Tijdens	de	viering	(met	een	volle	kerk)	is	het	echt	genieten	van	
de	liederen	die	je	terugvoeren	naar	tijden	van	toen	en	nu.	Het	
eendagskoor	is	op	dreef	en	zingt	fantastisch.	Het	voert	je	mee	
naar	de	jaren	tachtig	en	negentig,	maar	ook	naar	tijden	van	nu.	
Maar	dan	is	het	toch	echt	helemaal	voorbij.	
Dank	aan	ieder	die	hieraan	meegewerkt	hebben.	Pastoresteam,	
combo	met	Michel,	Willeke,	Yentl	en	gastspeler	Julian,	Claudia	
en	Hetty	en	Peter	voor	het	boekje,	Harry	en	Sandra	voor	de	
catering.	Dank	aan	alle	oudleden	die	meegedaan	hebben.
Het	was	TOP!

Kerksluiting op Eerste Paasdag
De	kerksluiting	in	
Gendringen	hing	
al	een	tijdje	in	
de	lucht	en	toen	
er	een	moment	
gekozen	moest	
worden,	kwam	
men	bij	Pasen	
uit.	Dit	schept	
misschien	voor	
sommige	mensen	
verwarring	omdat	het	een	kerkelijke	feestdag	is	en	dan	ga	je	de	
kerk	toch	niet	sluiten?	Maar	het	past	juist	bij	Pasen.	Dit	omdat	
kort	voor	Pasen	Jezus	sterft	en	op	Eerste	Paasdag	is	verrezen!	
Een	nieuw	begin	dus.	En	zo	kunnen	we	het	in	Gendringen	ook	
zien.
De	kerk	is	gesloten	(aan	de	eredienst	onttrokken),	maar	het	
geloof	gaat	door.	Een	nieuw	begin	dus!	Dit	gaf	pastor	Marcel	
Smits	tijdens	de	mooie	preek	duidelijk	weer.	De	woorden	uit	die	
preek	pasten	precies	bij	de	situatie	in	Gendringen.
Ook	bracht	de	route	naar	de	kerksluiting	verrassende	initiatie-
ven	voort:
-		Jurgen	Jansen,	geboren	in	onze	geloofsgemeenschap,	ging	

voor	in	één	van	de	laatste	vieringen.
-		Pastoor	Wooldering,	oud-pastoor	van	Gendringen,	volgde	dat	

voorbeeld.
-		Lucie	Marcus-Jansen	verzorgde	met	oud-kinderkoorleden	de	

op	één	na	laatste	dienst	in	onze	kerk.
		Al	deze	vieringen	brachten	veel	mensen	op	de	been	en	op	
Eerste	Paasdag	was	het	dan	zover.	Deze	laatste	viering	was	
een	mooie	viering	waarbij	het	kerkkoor	de	dienst	prachtig	
ondersteunde.
De	geloofsgemeenschap	Gendringen	zal	zijn/haar	weg	moeten	
vinden	in	de	nieuwe	tijd,	deze	tijd.
Want	het	geloof	blijft!

Hanny en Harry stoppen
Nu	de	kerk	in	Gendringen	gesloten	is,	stoppen	Hanny Roes	en	
Harry ter Voert	met	de	taken	die	zij	vervulden	voor	en	achter	
de	schermen	van	onze	parochie.	Beiden	vervulden	15	jaar	lang	
vele	taken	in	diverse	werkgroepen.
Harry	ter	Voert	stopt	onder	andere	als	koster	en	als	lid	van	de	
locatieraad.
Hanny	Roes	heeft	als	voorzitter	van	de	locatieraad	afscheid	
genomen,	maar	blijft	nog	actief	in	enkele	werkgroepen.
Tijdens	de	laatste	vergadering	heeft	Wim	Schepers	beiden	een	
bloemetje	overhandigd	en	hen	bedankt	voor	het	vele	werk	dat	
zij	de	afgelopen	jaren	voor	onze	parochie	verricht	hebben.

Hemelvaartsdag, 9 mei 
Net	als	vorige	jaren	zal	er	ook	dit	jaar	
weer	een	fietstocht	en	een	kerkdienst	
georganiseerd	worden,	alleen	draaien	
wij	dit	jaar	de	volgorde	eens	een	keertje	
om.
We	beginnen	om	9.00	uur	met	een	kerkdienst	in	de	St.	
Maartenkerk	(Witte	kerk)	in	Gendringen.
Aansluitend	aan	deze	dienst	is	er	koffie,	thee,	limonade	en	
wat	lekkers.
Hierna	kunt	u	op	de	fiets	stappen	voor	een	fietstocht	van	
ongeveer	20	kilometer.	Halverwege	deze	tocht	is	er	een	
kleine	pauze.	
De	tocht	eindigt	bij	de	Gent	in	Gendringen.	Hier	kunt	u	onder	
het	genot	van	een	kopje	koffie/thee	met	een	krentenbol	nog	
gezellig	met	elkaar	wat	napraten.
Voor	mensen	die	niet	mee	willen	fietsen,	is	er	natuurlijk	de	
mogelijkheid	om	alleen	de	viering	bij	te	wonen.
Tijdens	de	dienst	zal	er	een	collecte	voor	de	gemaakte	
onkosten	worden	gehouden.
Mocht	er	geld	overblijven,	dan	is	dit	voor	de	voedselbank.

Voor	meer	informatie	kunt	u	bellen	met:
-	 Gerard	Bongers	 tel.	0315	-	63	18	41
-	 Toos	Lohschelder	 tel.	0315	-	37	73	21

Namens	de	oecumenische	werkgroep	Hemelvaart,

Gerard	Bongers
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Vastenactie 2024
De	totaalopbrengst	van	de	Vastenactie	in	Etten	
bedraagt	€	257,97.	Dit	is	voor	de	helft	bestemd	
voor	de	Bisschoppelijke	Vastenactie	en	voor	de	andere	
helft	voor	de	van	oorsprong	Ettense	Stichting	Huis	van	
Marabout.	Hartelijk	dank	voor	uw	bijdragen.	

Openingstijden secretariaat
Het	secretariaat	is	geopend	op	woensdagmorgen	tussen	
10.00	en	11.00	uur	en	na	telefonische	afspraak.	We	zijn	te	
bereiken	op	tel.	0315	-	34	24	98	en	b.g.g.	06	-	12	67	88	24.

Omgekeerd bezoekmiddag
Op vrijdagmiddag 14 juni wordt er weer een bezoekersmiddag 
gehouden. 

De	locatie	en	het	programma	zijn	op	dit	moment	nog	niet	
bekend.	Maar	het	wordt	zeker	weer	een	mooie	middag!	
Persoonlijke	uitnodigingen	worden	nog	verstuurd,	maar	u	kunt	
zich	nu	al	opgeven	bij:	
-	 Marleen	Pierik	(marleen.pierik@upcmail.nl)	
	 tel.	0315	-	32	50	17	
-	 Marion	Leijzer	(mleyzer@gmail.com)	
	 tel.	06	-	30	95	39	590.	

U	bent	van	harte	uitgenodigd	om	hieraan	deel	te	nemen.

Herdenking Bevrijding Etten op 
Eerste Paasdag

De	Ettense	Molenstichting	organiseerde	samen	met	Comité	
Dorpsbelangen	Etten	op	Eerste	Paasdag,	31	maart,	de	bevrij-
dingsherdenking.	
De	herdenking	stond	dit	jaar	in	het	teken	van	‘De	eerste	
dagen	van	de	Tweede	Wereldoorlog’	en	‘Het	Verzet’.	
Nieuw	was	dit	jaar	de	aanwezigheid	van	het	Canadese	
Bevrijdingsvuur	dat	vorig	jaar	middels	‘In	Our	Fathers	
Footsteps’	naar	Nederland	is	gekomen.	Er	is	een	specia-
le	groep,	‘Youth	Auxiliary’,	opgericht	onder	de	vlag	van	
‘Branch	005’	die	in	het	land	de	toorts	zal	dragen	bij	herden-
kingen.	Deze	was	nu	dus	te	zien	in	Etten.	
Om	het	bevrijdingsvuur	aan	te	steken	werd	het	vuur	gehaald	
van	de	Paaskaars	door	de	schutterskoning	Bram	Löwenthal	
en	zijn	echtgenote	Silvia	Löwenthal,	daarbij	geassisteerd	
door	jeugdkoningin	Lizzy	Löwenthal.	
Ondanks	de	stromende	regen	was	het	een	indrukwekkende	
herdenking!

Foto’s:	Ilse	Derksen

Met fakkels brengen schutterskoning Bram Löwenthal, zijn 

echtgenote Silvia Löwenthal en jeugdkoningin Lizzy Löwenthal 

naar het Bevrijdingsvuur.

De fakkel aangestoken aan de Paaskaars door 

schutterskoning Bram Löwenthal.
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Voor ontwerp, aanleg, bestrating 
en onderhoud van uw tuin!

Onderhoudsabonnement op maat!
Wij helpen u bij de werkzaamheden in uw tuin. 
Van kleine klusjes tot groot onderhoud. 
Bel ons gerust voor advies.

Telefoon 06 - 227 90 338  www.helminghoveniers.nl
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-	05-04-2024	 M.W.H. Pelgrim	 Dassenhof	 42 jaar
-	18-03-2024	 G.A.J. Rensen-Gal	 Keurkamer	 81 jaar
-	10-03-2024	 J.B. Wolters	 Marktstraat	 79 jaar
-	10-03-2024	 E.F. Engel-Heuvel	 Kerkplein	 95 jaar
-	20-03-2024	 G.J.A.H. Kok	 Bontebrug	 95 jaar
-	02-03-2024	 D.A.B. Klein Hesselink	Dr. Dreesstraat	34 jaar
Wij bidden voor hun eeuwige rust. Wij wensen hun familie 
veel sterkte en kracht voor de komende tijd.

SILVOLDE

VARSSEVELD

Vieringen Den Es
Op de zondagen 12 mei, 9 juni, 14 juli en 11 augustus om 
10.00 uur is in Den Es de Woord- en Communieviering met 
samenzang.

Gebedsviering zondag 7 juli: Helden
Ten tijde van deze viering zijn de kwartfinales bezig van het EK 
voetbal. Of ‘onze helden’ dan nog meedoen, weten we natuurlijk 
niet. Maar de spelers die dan nog meedoen, zijn zeker helden in 
hun eigen land. Korte tijd later beginnen de Olympische Spelen; 
daarvoor geldt een soortgelijk verhaal. 
Topsporters zijn helden in de ogen van veel mensen. Maar 
natuurlijk zijn ook zij die hun leven in de waagschaal stellen 
of zelfs opofferen voor een goede zaak helden. Volgens ons is 
Jezus dus zeker een held.
Helden hebben we nodig, om te blijven geloven in het positieve, 
het goede.
Dat zette ons aan het nadenken over het begrip ‘held’. Dat riep 
veel vragen op, zoals:
-	 Wie zijn onze helden?
-	 Wat doen die met ons, welke invloed hebben ze op ons?
-	 Ben ik zelf een held? En zo ja, voor wie?
-	 Wat moet je eigenlijk doen om een held te zijn?
-	 Zijn er niet ook veel ‘nep-helden’? Leven we niet in een tijd 
waarin veel mensen proberen de held uit te hangen om aan 
invloed te winnen?

Over deze vragen en nog veel meer willen we nadenken in de 
viering op 7 juli, om 10.00 uur in ons Mauritius kerkgebouw.
Iedereen die mee wil denken en mee wil vieren is van harte 
uitgenodigd.

Ter informatie bij onze vieringen
U kunt alle vieringen in het Mauritiusgebouw meebeleven 
via de livestream: 
Geloofsgemeenschap H. Mauritius-Kerkdienst 
gemist- https://kerkdienstgemist.nl/
stations/531-Geloofsgemeenschap-H-Mauritius
Deze link geeft u de mogelijkheid ‘n dienst terug te kijken.

Zondag 19 mei 10.00 uur: 
Pinksterviering
Jij bent waardevol

Ze was nogal ver-
baasd toen ze in de 
supermarkt werd aan-
gesproken: „Mag ik je 
wat vragen? Jij woont 
hier nog niet zo lang 
en nou vertelde je 
buurvrouw dat je heel 
mooi dwarsfluit speelt. 
Ze heeft er al vaak 
van genoten als je 
repeteerde. Ik ben bij 
de harmonie en voor 
ons zou jij heel waardevol zijn, want met ‘een mooie dwars-
fluit’ zou ons orkest nog harmonieuzer klinken. Bovendien is 
het bij ons heel gezellig, hebben we veel lol samen en als we 
een concert spelen, gaan we er vol enthousiasme voor…”
Jij bent waardevol, zo klonk de inspirerende uitnodiging. 
De ‘fluitiste’ is er niet op in gegaan, want ze wilde haar 
talent liever inzetten als hulpmoeder en van waarde zijn op 
de basisschool van haar kinderen. 

In de viering van Eerste Pinksterdag wil Harmonie St. 
Radboud ons begeesteren met haar muziek en horen we 
Jezus’ oproep om wegen te gaan naar elkaar. „Ontvang de 
Heilige Geest”, zegt Hij tegen zijn leerlingen. En zij kruipen 
uit hun schulp om voor de mensen in alle talen waardevol 
te zijn. Jezus’ woorden klinken door in ons: „Kom tot ons, o 
Heilige Geest, in ons ontsteekt Gij het vuur van uw liefde.”

Weet u van harte welkom in het Mauritiusgebouw voor de 
viering van Eerste Pinksterdag, zondag 19 mei om 10.00 uur.

Foto: Glas-in-loodraam in Taizé, Joop Kraan

Zondag 2 juni 10.00 uur: 
gebedsviering
‘En iedere vogel zingt zoals hij gebekt is’

Iedere vogel zingt. En iedere vogel zingt zoals hij gebekt is.
Hoe mooi kan het zijn als je op een frisse morgen verschillende 
vogels door elkaar hoort fluiten.
Overal ter wereld dansen mensen, jong en oud, wit of zwart: het 
maakt niet uit. En iedere mens danst op zijn manier. 
Als je het aan elkaar bindt, krijg je een wondere combinatie.
Elke handtekening is anders. De lijnen in je hand zijn uniek, je 
vingerafdrukken zijn van jou, van jou alleen.
Geen enkele hand is gelijk. Hoe mooi is het als mensen de han-
den in elkaar slaan.
Dan wordt veel mogelijk: iedereen draagt zijn steentje bij, the 
sky is the limit.
Wij nodigen u uit om samen te vieren.

SILVOLDE - VARSSEVELD
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Aanvullend bericht naar aanleiding van het artikel in de Vreugdebode 2-2024
In	dit	artikel	uit	het	parochiebestuur	haar	bezorgdheid	over	
het	voortbestaan	van	de	begraafplaatsen	in	de	parochie.	
Terecht	want	ook	in	Terborg	wordt	er	minder	begraven	en	wor-
den	er	minder	urnenkelders	gevraagd.	Door	het	artikel	bij	de	
Vreugdebode	kreeg	het	bestuur	van	de	begraafplaats	
St.	Barbara	in	Terborg	vragen	van	verontruste	nabestaanden	
over	het	voortbestaan	van	de	begraafplaats.	
De	RK	begraafplaats	in	Terborg	is	echter	een	zelfstandige	stich-
ting	en	het	bestuur	ziet	de	komende	jaren	nog	geen	problemen	
met	het	voortbestaan.	

Op	de	begraafplaats	in	Terborg:
*	 	is	voldoende	ruimte	voor	nieuwe	graven,
*	 	worden	nog	regelmatig	overledenen	bijgezet	in	bestaande	

graven	en	het	grafrecht	gaat	dan	opnieuw	in	voor	20	of	30	
jaren,

*	 	zijn	er	graven	voor	parochianen	gereserveerd,
*	 	zijn	er	graven	waarvoor	veel	langer	grafrechten	zijn	betaald	

dan	voor	de	komende	25	jaren,
*	 	heeft	het	bestuur	geld	gereserveerd	om	zeker	de	komen-

de	20	jaren	het	onderhoud	van	het	kerkhof	te	kunnen	
bekostigen.

Het	bestuur	van	de	stichting	is	zelfstandig	en	bevoegd	om	tege-
moet	te	komen	aan	alle	persoonlijke	wensen	van	overledenen	
en	nabestaanden.

Namens	het	bestuur	van	de	RK	begraafplaats	St.	Barbara	Terborg

Fred	Jansen,	voorzitter.

Ontmoetingsbijeenkomsten
Op	zondag	24	maart	organiseerden	wij	
een	Ontmoetings-bijeenkomst	ter	gele-
genheid	van	Palmpasen.	
Zoals	de	oude	traditie	voorschrijft,	lazen	
wij	het	verhaal	van	Jezus’	intocht	in	
Jeruzalem	alsmede	het	lijdensverhaal.	
Mia	Tankink	(foto	boven)	zegende	de	
palmtakjes	met	Jordaanwater	en	de	aan-
wezigen	konden	na	afloop	een	palmtakje	
mee	naar	huis	nemen.	
Op	de	foto	(onder)	ziet	u	mevrouw	Van	
Rosmalen.	
De	Palmtakjes	symboliseren	het	lijden	
en	de	dood	van	Christus	en	hoe	Hij	door	
Zijn	verrijzenis	de	dood	heeft	overwon-
nen.	Dit	blijven	wij	ons	herinneren	als	
we	de	Palmtakjes	langzaam	zien	verdor-
ren	en	die	dorre	takjes	volgend	jaar	op	
Aswoensdag	worden	verbrand	om	van-
uit	de	as	nieuw	leven	te	geven.	Mia	gaf	
uitgebreid	uitleg	over	de	verschillende	
symbolen	van	de	palmpaasstok.	Het	werd	
een	bijzondere	ochtend	met	een	enorm	
gevoel	van	verbondenheid	en	een	mooie	
opmaat	naar	de	Goede	Week	en	naar	
Pasen.

Noteert	u	alvast	op	de	kalender	de	data	
van	de	Ontmoetingsbijeenkomsten	voor	
de	rest	van	het	jaar.	
Op	26	mei	een	Mariaviering	(in	De	
Huiskamer	om	10.30	uur).	Op	22	sep-
tember	een	oecumenische	dienst	in	het	
teken	van	de	Vredesweek	(10.00	uur	in	
de	NH	Kerk).	
Op	3	november	een	bijeenkomst	ter	gele-
genheid	van	Allerzielen	(in	De	Huiskamer	
10.30	uur).	En	tot	slot:	op	Kerstavond	een	
oecumenische	dienst	om	20.00	uur	in	de	
NH	Kerk.

Wilt	u	naar	de	Ontmoetingsbijeenkomst,	
maar	bent	u	niet	zo	goed	ter	been?	Dan	
willen	wij	u	graag	met	de	auto	komen	
ophalen	en	weer	thuisbrengen.	Wilt	u	
hiervan	gebruik	maken?	Neemt	u	dan	op	
woensdagochtend	tussen	10.00	en	12.00	
uur	telefonisch	contact	op	met	het	paro-
chiesecretariaat:	Tel.	0315	-	32	30	60.

Werkgroep	Ontmoetingsbijeenkomsten

Wilma,	Mia,	Antoon,	Jos

Foto’s:	Henk	Vinkenvleugel



VREUGDEBODE 3 - MEI T/M AUGUSTUS 2024   29  

Overleden

Wij ontvingen het treurige bericht van het overlijden van 
onze mede-parochianen:
-	Mevrouw M. Nijland-Stinissen	 77 jaar
-	Mevrouw H.G. Krachten	 98 jaar
-	Mevrouw A. Wormskamp-Zents	 88 jaar
-	De heer B. Besselink	 79 jaar
-	De heer R. van Kappel	 65 jaar
-	Mevrouw. P. Hollmann-Roerdink	 88 jaar
-	De heer J. van Veen	 86 jaar
-	Mevrouw M. Albers	 71 jaar
In gedachten zijn we bij hen die in verdriet achterblijven.

Tussenstand van de 
Actie Kerkbalans 
2024 in Terborg
Gulle gevers en wijkcontactpersonen: bedankt!

De telling van teruggekomen enveloppen van de Actie 
Kerkbalans 2024 gaf als resultaat € 5.027,00 aan 
toezeggingen en contanten bijeengebracht door 78 mede-
gelovigen. Het werkelijke aantal deelnemers is echter 
groter. Buiten hen die hun toezegging of contante bijdra-
ge bij het secretariaat afgaven, zijn er ook parochianen 
die hun bijdrage rechtstreeks storten op het banknummer 
van de locatie Terborg.   

Onze wijkcontactpersonen bezorgden zoals gewoonlijk 
de enveloppen met deelnameformulieren voor de Actie 
Kerkbalans bij de mensen in hun wijk. Alle gulle gevers 
bedankt! Door uw gift werkt u mee aan een vitale geloofs-
gemeenschap in Terborg en steunt u onze Parochie Maria 
Laetitia. 

Ook dank aan de werkgroep Verspreiding Vreugdebode 
en aan de wijkcontactpersonen; zonder jullie inzet had de 
Actie Kerkbalans 2024 niet plaats kunnen vinden.
Het is goed te zien dat nog steeds een groot aantal 
mensen uit onze geloofsgemeenschap zijn of haar betrok-
kenheid toont. Hier zijn we erg blij mee, onze hartelijke 
dank!

U kunt nog bijdragen!
Om de begroting voor 2024 ( € 8.612,00) te halen moet er 
echter nog heel wat gebeuren.  
Als u het werk binnen onze parochie en in het bijzonder 
het werk binnen onze geloofsgemeenschap waardevol 
vindt en u bent nog niet in de gelegenheid geweest uw 
financiële steun te effectueren, dan kunt u dat alsnog 
doen, onder andere via bankrekening NL40 ABNA 0936 
2497 57 t.n.v. RK Parochie Maria Laetitia, inzake H. 
Georgius Terborg.

Laten we met zijn allen zorgen voor een vitale geloofsge-
meenschap in Terborg! 

Werkgroep Nieuw Begin, 

Jos Kunze en Henk Steentjes

Woensdagochtend secretariaat

Ons secretariaat in De Huiskamer aan de Hoofdstraat 39 
is open op woensdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur. 
Komt u gerust een keer langs voor een kop koffie of thee. 
In De Huiskamer vindt u informatieve folders van diverse 
instanties, er staan sjoelbakken voor een potje sjoelen en 
er is zelfs een minibieb; wellicht staat er een boek van uw 
gading tussen. Van harte welkom!

Geloofsgemeenschap Heilige Georgius Terborg

Secretariaat

Pastoor Morsink is verhuisd
Na vele jaren en met 
veel plezier te heb-
ben gewoond aan de 
Frans Roesstraat in 
Gaanderen, is Pastoor 
Antoon Morsink eind 
vorige jaar verhuisd 
naar de Schuylenburgh. 
Zo’n verandering is 
voor iedereen die 
zoiets meemaakt 
ingrijpend, ook voor 
onze Antoon. Met 
veel minder ruimte 
ter beschikking moest 
er van veel spullen 
afscheid worden geno-
men. Een heel leven aan verzameld papierwerk. Niet alleen 
kranten maar ook veel kerkelijk naslagwerk. Gelukkig zijn er 
ook positieve gevolgen. 
In de Schuylenburgh wordt goed voor Antoon gezorgd, zoals u 
op de foto’s ziet: hij krijgt zijn natje en zijn droogje. Met enige 
regelmaat komt er een oude bekende bij hem op bezoek. Alle 
goede zorg betaalt 
zich uit. Hoewel de 
jaren gaan tellen, 
komt de pastoor nog 
steeds naar onze 
Ontmoetingsbijeen-
komsten in de 
Huiskamer. Dat wil 
zeggen: Anita haalt 
hem telkens op met de 
auto en brengt hem 
na afloop weer terug. 
Antoon neemt actief 
deel aan de bijeenkom-
sten. Hij is ook degene 
die het eind de zegen 
uitspreekt over alle 
aanwezigen. We zijn 
enorm blij dat we elkaar op die manier nog mogen blijven zien 
en ontmoeten.

Werkgroep Nieuw Begin, Jos Kunze 
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Centraal secretariaat Parochie Maria Laetitia 
Kantoor en bezoekadres: 
Pastoor Vernooystraat 7, 7071 BR  Ulft tel. 0315 - 34 20 44 
E-mail: secretariaat@mlparochie.nl
Openingstijden secretariaat: 
woensdag en vrijdag van 09.00 - 11.30 uur
NL19 RABO 0156 5694 50
Azewijn - H. Mattheus 
Mattheusplein 1, 7045 AC  Azewijn  tel. 0315 - 34 20 44 
E-mail: rkazewijn@mlparochie.nl
NL89 RABO 0374 6064 39

Breedenbroek - HH. Petrus en Paulus
Terborgseweg 30, 7084 AJ  Breedenbroek  tel. 0315 - 65 12 84 
E-mail: rkbreedenbroek@mlparochie.nl
NL88 RABO 0310 4000 23  
Secretariaat: eerste dinsdag van de maand van 10.00 - 12.00 uur 

Dinxperlo - De Goede Herder
p/a Terborgseweg 30, 7084 AJ  Breedenbroek  tel. 0315 - 65 14 96 
E-mail: rkdinxperlo@mlparochie.nl
NL17 RABO 0313 9044 56 
Secretariaat: eerste dinsdag van de maand van 10.00 - 12.00 uur

Doetinchem - OLV. Tenhemelopneming
Pr. Hendrikstraat 36, 7001 GL  Doetinchem  tel. 0314 - 39 10 91
E-mail:  rkdoetinchem@mlparochie.nl
Rekeningnummers RK Parochie Maria Laetitia:
NL49 RABO 0384 3705 00 - kerkbalans 
NL81 ABNA 0447 5381 87 - betalingen, vieringen en intenties
NL68 RABO 0384 3994 52 - onderhoud begraafplaats
Secretariaat: maandag, woensdag en vrijdag van 09.30 - 12.00 uur

Etten - H. Martinus
Dorpsstraat 19, 7075 AC  Etten  tel. 0315 - 34 24 98
E-mail: rketten@mlparochie.nl                                b.g.g. 06 12 67 88 24
NL23 RABO 0317 8004 50  - rekening courant
NL82 RABO 0317 8018 13 - kerkbalans
Secretariaat: woensdag 10.00 - 11.00 uur. 

Gaanderen - H. Augustinus/H. Martinus
Kerkstraat 72, 7011 CP  Gaanderen.  tel. 0315 - 32 32 23 
E-mail: rkgaanderen@mlparochie.nl
NL76 RABO 0115 3918 27 - rekening courant
NL17 RABO 0115 3013 21 - kerkbalans
Secretariaat: dinsdag 09.30 - 10.30 uur, 
donderdag 14.00 - 15.00 uur.

Gendringen - H. Martinus
Past. Wijfkerstraat 1, 7081 BT  Gendringen  tel. 0315 - 68 13 64
Contactpersoon Kerkbalans, Ronald Giesen,          tel. 06 – 36 38 27 62 
E-mail: rkgendringen@mlparochie.nl
NL24 RABO 0116 3024 29 - betalingen, vieringen en intenties 
NL94 RABO 0116 3936 10 - kerkbalans
Secretariaat: eerste maandag van 13.30 - 15.00 uur 
(ingang aan de Staringstraat).

Megchelen - H. Martinus
Past. Mölderstraat 2, 7078 BB  Megchelen  tel. 0315 - 37 76 58 
E-mail: rkmegchelen@mlparochie.nl
NL62 RABO 0132 7006 62

Netterden - H. Walburgis
Netterdensestraat 8, 7077 AB  Netterden
Contactadres: Frank Simmes   tel. 0315 -  38 61 09 
E-mail: rknetterden@mlparochie.nl
NL67 RABO 0326 6138 54.

Silvolde - H. Mauritius
Secretariaat: De Breide 75, 7064 AT  Silvolde        tel. 06 - 55 48 99 56 
E-mail: rksilvolde@mlparochie.nl 
Secretariaat Het Anker: Pr. Bernhardstraat 4, 7064 GG  Silvolde 
donderdag 09.00 - 10.00 uur 
NL50 RABO 0359 1003 33 - kerkbijdrage 
NL21 RABO 0359 1704 04 - kerkhof. 
NL62RABO0359147550 - overige zaken.

Terborg - H. Georgius
Hoofdstraat 39, 7061 CG  Terborg tel. 0315 - 32 30 60
E-mail: rkterborg@mlparochie.nl
NL40 ABNA 0936 2497 57 - kerkbalans
NL97 RABO 0359 1232 52 - rekening courant
Secretariaat: woensdag 10.00 - 12.00 uur en volgens afspraak.

Ulft - HH. Antonius-Petrus & Paulus
J.F. Kennedyplein 9, 7071 BT  Ulft tel. 0315 - 68 12 75 
E-mail: rkulft@mlparochie.nl
NL88 RABO 0363 8098 72 - kerkbalans Petrus en Paulus 
NL72 RABO 0363 8005 57 - Antonius
NL41 RABO 0363 8759 99 - Antonius - kerkbalans
Secretariaat: donderdag van 10.00 - 11.30 uur.

Varsselder-Veldhunten - HH. Martelaren van Gorcum
Hoofdstraat 31, 7076 AG  Varsselder
Secretariaat:    tel. 0315 - 34 20 44 
E-mail: rkvarsselder@mlparochie.nl
NL57 RABO 0153 1012 10. 

Varsseveld - H. Laurentius
H. Bulsink, Westerlijke Noorderbroekweg 1, 
7054 CE  Westendorp  tel. 0315 - 29 81 15
E-mail: rkvarsseveld@mlparochie.nl
NL69 RABO 0364 8884 66.

Adressen en bankgegevens van Parochie Maria Laetitia en de geloofsgemeenschappen

Parochie Maria Laetitia
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U geniet van het leven, maar wat gebeurt er als u ernstig ziek wordt, in coma 
raakt of dement wordt? Met een levenstestament bent u hierop voorbereid. 

Onze specialisten zorgen met deskundige en persoonlijke begeleiding dat 
het juridisch goed geregeld is.

Keppelseweg 1, 7001 CE Doetinchem 
+31 (0)314 - 37 22 22  info@vwdknotarissen.nl
www.vwdknotarissen.nl

Elk moment goed geregeld.

Regel het met een levenstestament

Wie beslist 
als u dat niet 
meer kunt?

JANSEN 
TERBORG

BOUW

Al 140 jaar staat familiebedrijf Jansen 
Terborg voor betrokkenheid en kwaliteit, 

een belofte die van generatie op 
generatie is doorgegeven. Wij zijn er 

voor het kleine onderhoud tot aan het 
realiseren van uw droomwoning!

Luc Jansen I Postbus 117 I 7060AC Terborg
0315 323 107 I info@jansenterborg.nl I www.jansenterborg.nl

Eric 06-221 874 27 & Rutger 06-290 52 155

Showroom (alleen op afspraak): Varsseveldseweg 130b Doetinchem

www.slootpianoservice.nl

Al vele jaren vakkundig partner van 
Amphion Cultuurbedrijf

•  Stemmen, onderhoud en reparatie
•  Transport, verhuur en opslag
•  Dealer van FEURICH piano’s en vleugels:    
  topkwaliteit voor een ongelofelijke prijs!  

•  Verkoop occasions met garantie  

S L O O T   P I A N O S E R V I C E

Grotestraat 49  |  Gendringen  |  (0315) 68 14 73  |  www.blumergendringen.nl 

• DUURZAME TECHNIEKEN
• GAS, WATER EN ELEKTRA
• SANITAIR EN BADKAMER
• LEVENSLOOPBESTENDIG WONEN
• SERVICE EN ONDERHOUD
• VERWARMING EN AIRCO
• ZINK- EN DAKWERK

Uw advertentie hier plaatsen?

Bel voor meer infomatie naar 

06 42 96 56 14



24 UUR PER DAG BEREIKBAAR
Meer weten? Bel GUV! 
0800 - 0809   www.guv.nl

24/7 én gratis

GUV Uitvaartzorg
          Persoonlijk, betrokken en dichtbij

Ook voor elders verzekerden kan GUV de uitvaart verzorgen!
GUV regelt alles voor u tegen een speciaal tarief.

• Één vertrouwd aanspreekpunt 
• Alle tijd en oprechte aandacht voor u
• De beste zorg tegen de laagste tarieven
• Dag en nacht echt bereikbaar voor u

Ook voor elders verzekerden kan GUV de uitvaart verzorgen!

• Dag en nacht echt bereikbaar voor u
    Bel daarom         Bel daarom     
áltijd eerst GUV!áltijd eerst GUV!

Onze betrokken uitvaartbegeleiders

Henk-Jan

Willy

Tom

Ans

Xandra

Etienne

Tim

Maike

Tessa

Femke

Danieke Thijs

Gerard Renate
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