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Belangrijk om te weten

Nig
Pastoraal'team

Hans Pauw, pastoor
tel. 06 - 30 16 29 27 of 0314 - 643552,
e-mail: h.pauw@mlparochie.nl

Paulus Tilma, priester
tel. 06 -141812 36,
e-mail: p.tilma@mlparochie.nl

Marcel Smits, priester
Past. Wijfkerstraat 1, 7081 BT Gendringen
tel. 0315 - 34 60 20,
e-mail: majm.smits@gmail.com
Voor persoonlijke vragen kunt u terecht bij
bovengenoemde pastores.
Overige vragen kunt u neerleggen bij het
centraal secretariaat van de parochie

Parochiebestuur
Anja Dijcker, secretaris
tel. 0314 - 33 55 47,
e-mail: bestuur@miparochie.nl
Centraal secretariaat Parochie Maria Laetitia
Kantoor en bezoekadres:
Pastoor Vernooystraat 7, 7071 BR Ulft
tel. 0315 - 34 20 44,
e-mail: secretariaat@mlparochie.nl
Openingstijden secretariaat:
woensdag en vrijdag van 09.00 - 11.30 uur
Rekeningnummers parochie:
NL19 RABO 0156 5694 50
Internet
U kunt de parochie vinden op:
www.maria-laetitia.nl
Like ook ons facebook.com/parochiemarialaetitia
Weekwachtnummer: tel. 0315 - 82 03 99
Uitsluitend voor aanvragen ziekenzalving,
ziekenzegen en melden van overlijden

Pastorale column

Locatiecorrespondenten
Azewijn/Ulft/Varsselder

ploeglli@kpnplanet.nl
Breedenbroek/Dinxperlo

Peter Tadema: p.tadema6@kpnplanet.nl
Doetinchem/Wijnbergen De Huet

Ada Loeven: t.loeven@upcmail.nl
Etten

Ans Jansen: johan-ans.jansen@planet.nl
Gaanderen

Ria Aarntzen: h.r.aarntzen@gmail.com
Gendringen/Megchelen/Netterden

Ton Steentjes: tonenliannesteentjes@outlook.com
Silvolde/Varsseveld

Gerda van Aken: mauritiuskerk@gmail.com
Terborg

Els Bakker: info@bakkereventsupport.nl

Voor adressen en bankgegevens van de geloofsge-
meenschappen zie pagina 30 van deze Vreugdebode.

Welkom in onze kerk

In mijn vakantie heb ik enkele Zuid-Hollandse steden
bezocht: Delft, Gouda, Leiden, Den Haag. Zoals de meeste
toeristen ben ik vele kerken binnengelopen die open waren.

Voor de grote historische protestantse kerken moest ik

meestal entree betalen, maar vaak kreeg je daar ook veel voor terug, zoals bij-
voorbeeld een audiotour met goede uitleg en, in één kerk, zelfs een orgelconcert.
Het deed mij goed om juist op die historische plaatsen ook iets terug te vinden
van de levende geloofsgemeenschap van nu. Andere kerken leken wel uitdra-
gerijen vol van oud spul waar je zelf een weg in moest zien te vinden. En een
voormalig hoogkoor, compleet ingericht als bar, dat was toch even slikken in de
voormalige, eeuwenoude Pieterskerk in Leiden.

Wanneer je wat onwennig een vreemde kerk binnenstapt, dan is het heel belang-
rijk hoe je welkom wordt geheten. De persoon aan de deur speelt daarbij een
sleutelrol, maar ook de inrichting van de entree. Een bordje met een korte intro-
ductie van het gebouw en de gemeenschap maakt bijvoorbeeld al een wereld van
verschil. Ademt het gebouw alleen de historie van eeuwen of proef je er ook iets
van levend geloof? Is er een sfeer van rust en openheid? Wordt voor aanvang
van de viering alleen de bekende gegroet of krijgt de vreemdeling ook een glim-
lach en een knikje? Krijg je verstoorde of bemoedigende blikken en praktische
hulp als je even niet weet wat er van je verwacht wordt aan staan, zitten, knielen
of de collecteprocedure? Is er bij de koffie na afloop aan de meeste tafels nog
plaats of stuit je op gesloten gelederen?

Of het aantrekkelijk is om ergens naar de kerk te gaan wordt vaak toegeschre-
ven aan het gebouw, de ligging ervan, de voorganger en het koor, maar vlak de
gemeenschap ook niet uit! Die wordt - denk ik - zelfs veel belangrijker omdat
juist de gemeenschap voor de uitdaging staat onwennige, onzekere, zoekende
mensen van allerlei slag in zich op te nemen. Waar de ontkerkelijking groeit, waar
kerken moeten sluiten, wordt die uitdaging alleen maar groter.

Een missionaire kerk is een gastvrije kerk. Te veel mensen gedragen zich soms
alsof het hun kerk is, met hun vaste plaats en de vaste gewoonten waarvan ze
niet afwijken. Zij hebben grote moeite met anderen die zij niet kennen. Dat merk
je bijvoorbeeld met Kerstmis, maar ook op het parochiefeest: ,Anders zie je ze
nooit, nu moeten ze vooraan zitten.” Dat kregen een moeder en dochter te horen
die al jarenlang iedere week in verschillende kerken van onze parochie komen, nu
ook in Doetinchem, op de zaterdagavond. Dat wist diegene niet, maar het doet
wel pijn. Mijn kerk? Het zou al veel helpen als we spreken over dnze kerk. Waar je
ook woont in de parochie: het is énze kerk in Doetinchem, Gaanderen of Ulft. En
00k al ben je volkomen vreemd: welkom in onze kerk.

De vakantie is nagenoeg voorbij. Scholen beginnen, bedrijven en instellingen
komen weer op toeren. Ook de parochie start weer op. Moge iedereen zich er

welkom voelen.
Pastoor Hans Pauw

MARIA )~
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Kom en zie!

Tekst: Paulus Tilma
Foto: Ton Harbers

Kom en zie! - Een uitnodigende kerk

In het boek 'Als God renoveert’ van
James Mallon beschrijft hij voor een
parochie tien aandachtspunten om als
kerkgemeenschap te komen tot vernieu-
wing. We hebben verschillende thema'’s
al besproken in vorige edities van de
Vreugdebode. Zo hebben we het gehad
over de rol van ‘gastvrijheid’, 'kleine
gemeenschappen’ en ‘goede muziek'.
Als laatste aandachtspunt beschrijft

hij de ‘uitnodigende kerk’, wat een van-
zelfsprekend gevolg is van de eerdere
punten. Wanneer we werkelijk ons best
doen om van de weekendvieringen iets
moois te maken en dat mensen daarin
geraakt en gevormd worden, wanneer de
gastvrijheid te proeven is en ieder in zijn

a gaan volgen.
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of haar kracht staat, dan zullen we als
vanzelf vrienden, familieleden of buren
willen uitnodigen om een kijkje te komen
nemen. Toch is dit makkelijker gezegd
dan gedaan.

Musical

Een beeld van de uitnodigende kerk
kwam voor in de musical Spector, die
uitgevoerd werd op het parochiefeest

(zie fotoreportage in deze Vreugdebode).

Twee circusartiesten van het Circus
Vitalis hebben een uitnodigende houding
tegenover de blinde Erica, die bedelend
langs de wegq zit. Deze artiesten zien wel
wat in haar en zeggen: ,Kom met ons
mee, je moet onze vrienden ontmoe-
ten, en Vitalis!” Ze hebben
zelf een enthousiasme
waarmee ze op Erica
afstappen: ,Dat [circus]
is echt iets voor jou!”

Evangelie

Zo'n enthousiasme
komen we ook in

het evangelie van
Johannes tegen.
Andreas was op
het woord van
Johannes de
Doper Jezus

Simon (Petrus) zei: ,,Wij hebben de
Messias gevonden!" en hij bracht hem bij
Jezus (1, 41).

Vanuit zijn eigen ontdekking en ervaring
met Jezus, nodigt hij Simon uit om ook
Jezus te ontmoeten. En dat is in wezen
de kern van een uitnodigende kerk:
anderen uitnodigen tot de kerkgemeen-
schap, om daarin Jezus te ontmoeten

en te leren kennen. Even verderop in het
evangelie zien we ook Filippus Natanaél
uitnodigen: ,Degene over wie Mozes in
de Wet geschreven heeft en ook de pro-
feten, Hem hebben wij gevonden: Jezus,
de zoon van Jozef, uit Nazaret. [...] Kom
dan kijken!" (1, 45-46)

Het is dus aan het evangelie eigen dat
leerlingen van Jezus uitgenodigd worden
om Hem te leren kennen. En ook Jezus
zelf heeft die uitnodigende houding. Hij
vraagt wat volgelingen verlangen om
hen vervolgens te zeggen: ,Gaat mee
om het te zien."” (1, 39) Het is telkens een
uitnodiging om te ontdekken, om zelf te
ervaren.

Spanning

Als we hier zelf bij stil gaan staan, komen
we waarschijnlijk allemaal tot de ontdek-
king dat mensen uitnodigen om naar de
kerk te gaan helemaal niet zo eenvou-
dig is. Wat ga je zeggen, wat vertel je
wel of niet, waarom zouden ze moeten
komen. Dat is soms best wel spannend.
We kunnen soms moeilijk in woorden
omschrijven wat we zelf in de kerk
ervaren en is het dus ook moeilijk om
anderen daarvoor uit te nodigen. Net als
in het evangelie zou je kunnen zeggen:
mensen moeten het zelf gaan ervaren.
Mallon schrijft in zijn boek dat de voor-
naamste reden om anderen niet uit te
nodigen angst is. ‘Die angst is echt.
Angst voor afwijzing, angst om raar
gevonden te worden, angst dat het de
relatie ongemakkelijk zal maken, angst
om te worden gezien als ‘zo eentje’ is



wat er het vaakst voor zorgt dat we de
lippen op elkaar houden.’ Het antwoord
‘nee’ zal veel vaker komen dan een ‘ja’.
Uitnodigend zijn vraagt om durf en
moed, kracht die we in ons gebed aan
God voor moeten leggen.

Tegelijk kan het ons ook ontbreken aan
enthousiasme bij onszelf. Ervaren we de
kerkgemeenschap wel echt als een plek
waar anderen naar toe zouden moeten
gaan? Of zien we vooral allemaal proble-
men in de kerk en moeilijkheden waar
nieuwkomers mogelijk tegenaan zouden
lopen? Is het christelijk geloof alleen iets
voor mij, en moeten anderen maar zelf
hun zingeving vinden in het leven? Dat
zou een erg individualistische, misschien
zelfs egoistische beleving van het geloof
zijn. Alsof je de schat van het geloof
alleen maar voor jezelf wil houden.

'Wees niet bang’

Een uitnodigende kerk wil niet zeggen
dat we jan-en-alleman uitnodigen of
wildvreemden aanspreken om ze maar
in de kerk te krijgen. Tegelijk kennen
we allemaal wel iemand, die ene die
geinteresseerd is, goede levens- of
geloofsvragen stelt, waaraan je ziet dat
hij of zij op zoek is naar meer of iemand
die al een tijdje niet meer in de kerk

is geweest. Juist daartoe zendt Jezus
zijn leerlingen uit, om het zaad van het
koninkrijk uit te strooien. En hoe vaak
zegt Jezus niet in het evangelie tegen
hen: ,,Wees niet bang.” Wanneer we
bidden voor die mensen die we willen
uitnodigen, mogen we ook die stem van
de Heer voortdurend horen: ,Wees niet
bang."

De leerlingen waren aanvankelijk ook

bang. Maar het was juist de gave van
God door de kracht van de heilige Geest
die hen in staat stelde om uitnodigend
te worden. En tegelijk moeten we ook
niet vergeten dat het de Heer is die het
zaad laat opkomen. Hij is degene die
zorgt voor groei in de kerk. Dit is een
belangrijk principe. Jezus geeft ons de
verantwoordelijkheid om uit te nodigen,
maar God is verantwoordelijk voor het
antwoord op die uitnodiging. Het is God
zelf die in het hart van de ander werkt,
ook al heeft die onze uitnodiging afgesla-
gen. Wij hebben de uitnodiging gedaan
en Hij weet wat er in het hart van die
ander omgaat, ook al krijgen we nu ‘nee,
bedankt" als antwoord.

Maar hoe dan?

Soms willen we wel mensen uitnodigen,
maar weten we simpelweg niet hoe je dat
zou moeten aanpakken. '‘De oplossing
is', schrijft Mallon, ‘dat je de uitnodiging
zo natuurlijk mogelijk laat zijn, net zo
natuurlijk als elke andere uitnodiging
om een prachtige ontdekking te komen
delen.' Dit zien we ook bij de leerlingen
in het Johannesevangelie of zoals in de
musical Spector: ‘Is dat niet iets voor
jou’, of 'Kom eens mee en ervaar het'.
We nodigen niet uit om een grote stap
te zetten, maar om eens te ervaren wat
we zelf aan rijkdom in het geloof mogen
ervaren. We hoeven niet eerst een heel
betoog te houden om anderen te over-
tuigen. Dan hebben we al teveel gezegd
en slaan we de deur waarschijnlijk dicht
waardoor God binnen zou moeten komen
om het hart van die ander te raken.

Jongeren- en tienergroep

De eenvoudige uitnodiging vanuit het
eigen enthousiasme om een waardevolle
schat met een naaste te delen, is waar
het om gaat. Zelf mag ik in het klein zo'n
houding onder jongeren en tieners erva-
ren. Verschillende keren heb ik mogen

meemaken dat zij vrienden of collega’s
uitnodigen om ook eens naar de kerk te
komen of bij een bijeenkomst te komen
van de jeugdgroep. Vanuit gesprekken
over het geloof werden vrienden gein-
teresseerd om eens te kijken wat er op
een zondag gebeurt. Bij de tienergroep
sluit er geregeld iemand aan die ook
benieuwd is wat er op zo'n avond beleefd
wordt. Het getuigt van een enthousiasme
bij de tieners en jongeren over de bijeen-
komsten van de kerk, die vaak ook wat
laagdrempeliger zijn voor mensen die
onbekend zijn met de kerkgemeenschap.
Hierop sluit ook de ervaring rondom de
deelnemers van de musical aan.

Als organisatie hebben we niet alleen
kinderen uitgenodigd die we al kenden.
Ook scholen en dansscholen werden aan-
geschreven, waarvan enkelen zich ook
aangemeld hebben. Door op een leuke en
laagdrempelige manier met het geloof in
contact te komen, was het niet alleen de
musical die gerepeteerd werd. Kinderen
konden proeven hoe de sfeer is in een
gemeenschap van gelovigen, op een
eenvoudige manier horen wat het geloof
betekent en wie Jezus is. Vervolgens
hebben zij op hun beurt uitnodigingen
gemaakt, die ze aan familieleden en
vrienden konden geven om bij de uitvoe-
ring aanwezig te zijn. En ik heb mogen
zien en horen hoe God in de harten van
die deelnemers en families werkzaam is.
Een uitnodigende kerk zijn gaat dus niet
vanzelf. Het is een actieve houding die
we vanuit het evangelie ons eigen mogen
maken. Het moedigt ons aan om bewust
te zijn van waar we zelf enthousiast over
zijn, en dat enthousiasme te delen met
naasten. We mogen meewerken aan
Gods wil om het hart van iedere mens te
raken door Jezus' woorden te herhalen:
'Kom en zie!'

Kijk voor een fotocollage op pagina 11.
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Fietsroute langs religieuze
gebouwen

Speciaal voor Open Monumentendag stellen veel religieuze
gebouwen in de gemeente Doetinchem hun deuren open.
Daardoor kun je als een echte pelgrim op pedalen op bede-
vaart langs het religieuze erfgoed van Doetinchem, Wehl en
Gaanderen.

Tijdens de fietsroute mag je onder andere voor één keer recht
door de Catharinakerk fietsen, kun je een speurtocht doen in
de Paskerk en kun je luisteren naar het koor Luscinia, dat in de
Heilige Martinuskerk de sterren van de hemel zingt.

De fietsroute start vanuit de grote parkeerplaats naast de
Hofkerk (Hofstraat 34 in Doetinchem). Vanuit daar kun je in
twee verschillende richtingen vertrekken.

De routeboekjes zijn te vinden bij alle deelnemende religieuze
gebouwen, bij het VVV-kantoor en bij het gemeentehuis. In
deze boekjes zijn ook de volledige programma’s van de deelne-
mende religieuze gebouwen opgenomen.

De meeste religieuze gebouwen zijn alleen open op zaterdag.
Op zondag kun je de route fietsen, maar de kerken zijn dan
grotendeels gesloten, alleen de Merkez Moskee en de OLV van
Altijddurende Bijstand zijn op zondag open. Dus stap op je fiets
en laat je meevoeren door eeuwen aan religieuze geschiedenis,
van de oudste kerk uit 1180 tot de nieuwste moskee uit 2011 en
alles daartussenin.

LET OP: zorg dat je voor 12.00 uur bij de Catharinakerk bent.
Daarna is het gebied alleen toegankelijk voor voetgangers.

Foto: Gelders Genootschap

Fiets bij de Catharinakerk.

Kerstactie PCI

Terwijl het zomert, zijn de werkgroepen en de PCI begon-
nen met het voorbereiden van de kerstactie. U weet wel,
gezinnen en alleenstaanden die rond de kersttijd een
extraatje krijgen. Hetzij in de vorm van een kerstpakket,
hetzij in de vorm van een cadeaubon om zelf zinvol te
besteden.

Kent u iemand waarvan u denkt dat die in aanmerking
komt voor dit extraatje, laat dit gerust weten per e-mail
aan

pci@miparochie.nl of meld dit bij een van de contactper-
sonen van de PCl die elders in deze Vreugdebode staan.

Belangrijk en tegelijkertijd overbodig om te zeggen is dat
de privacy gewaarborgd blijft.

Als u een financiéle bijdrage wilt doen, kunt u uw bijdrage
overmaken op rekeningnummer NL54RAB00159066085
t.n.v. PCI Maria Laetitia onder vermelding van Kerstactie
2024.
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Kijken bij de buren

Van 10 september tot en met 27 oktober loopt in de Catharina-
kerk in Doetinchem een tentoonstelling met schilderwerken van
Kees de Kort.

De katholieke De Kort is bekend van zijn illustraties voor de
Kijkbijbel, die in een enorme oplage wereldwijd is verspreid.

De 26 geéxposeerde werken kenmerken zich door een

grote kleurenrijkdom, het ontbreken van perspectief in de
afbeeldingen en door de goed zichtbare gezichtsexpressie van
de afgebeelde personen. Denk aan schilderijen over Noach,
David, Goliath, de verloren zoon en de barmhartige Samaritaan.
»Hij schilderde geen plaatjes bij
bijbelveerhalen, maar schilderde

de verhalen zelf", zeggen kenners.
Verhalen van vriendschap, troost en
van niets dat ons kan scheiden van de
liefde van God.

De Catharinakerk is gedurende de
expositie 's middags geopend van
dinsdag tot vrijdag van 13.00 tot 16.00
uur.




Connect!

Op zaterdag 2 november 2024 houdt de jongerenafdeling
van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland een Katholieke
Jongerendag (KJD). Vanuit heel het land zijn jongeren tussen
16 en 30 jaar welkom in De Schuilplaats in Ede om hun geloof
te beleven en andere jongeren te ontmoeten. Het thema is
‘Connect!" en sluit aan bij het Jaar van Gebed 2024 in de RK
Kerk.

»De KJD was in 2023 een groot succes”, vertelt projectleider
Arieke van Reeken. ,,Dit jaar hebben we gekozen voor een
ruimere, centraal gelegen locatie. We willen het enthousiasme
dat we bij zoveel jongeren hebben gezien verder laten
uitgroeien en de deelnemers stimuleren mee te bouwen aan
een levende Kerk in Nederland. Het zal een dag worden van
nieuwe ontmoetingen en weerzien.”

Het programma bevat diverse sprekers, muziek, een heilige mis,
workshops en ruimte voor ontmoeting en ontspanning.

Ook tieners tussen 12 en 15 jaar zijn met een tiener- of
vormselgroep van harte welkom om aan te sluiten bij het
programma. Voor hen zijn er op verschillende momenten eigen
programmaonderdelen.

De organisatie bestaat uit verschillende werkgroepen van
jongeren uit de bisdommen, nieuwe bewegingen, congregaties,
katholieke studentengroepen en enkele jongeren uit
migrantengroepen. Daarmee wordt de Katholieke Jongerendag
een breed gedragen initiatief waar jongeren zich welkom
voelen en gesterkt worden in hun christelijke identiteit.

Actie Kerkbalans 2025 komt...

De actieperiode van Actie Kerkbalans 2025 is van
zaterdag 11 tot en met zaterdag 25 januari.

In deze periode van twee weken vragen duizenden
vrijwilligers vanuit honderden kerken in heel Nederland
hun leden om een financiéle bijdrage voor het
functioneren van de eigen plaatselijke parochie of
gemeente. Voor de campagne is de al gekende slogan
‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ onverminderd
actueel en aansprekend.

Bijkomend voordeel is dat het promotiemateriaal opnieuw
gebruikt kan worden en dat mag je duurzaam noemen.
De jaarlijkse fondsenwervende actie van Actie Kerkbalans
is onmisbaar. Want kerk-zijn kost geld. Denk aan
onderhoud van gebouwen, energiekosten, de koffie, maar
00k het personeel en missionaire en maatschappelijke
projecten. Kerken zijn volledig afhankelijk van giften.

Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen in Actie
Kerkbalans om een beroep te doen op hun leden voor een
financiéle bijdrage.

2025

Actie
Kerkbalans

Gemeenschappelijke ziekenzalving

Zondag 8 september 15.00 4 [
uur in UIft, _.‘:H J
Het sacrament van de zieken .
is een waardevol sacrament. ! |
Veel mensen denken er niet L’ 3

meer aan of men wacht tot %

het laatste moment: het

levenseinde. Maar wanneer je

ervaart dat het leven kwetsbaar is geworden, kun je het al
ontvangen. Onder handoplegging en zalving bidden wij de
Heer om zijn nabijheid, om troost en kracht in het lijden. Zo
vertrouwen wij ons leven en onze toekomst aan God toe.

In verschillende zorgcentra binnen onze parochiegrenzen
werd jaarlijks zo'n viering gehouden. Nog steeds biedt het
pastorale team die mogelijkheid aan, maar sinds corona
lijkt er veel minder gebruik van te worden gemaakt door de
verantwoordelijken van de instellingen. Bovendien wonen
mensen steeds vaker en langer thuis. Daarom willen we
ook als parochie jaarlijks de mogelijkheid bieden om samen
dit sacrament te vieren.

Deze keer wordt de viering gehouden op:

zondag 8 september om 15.00 uur in de H.H. Petrus en
Pauluskerk, J.F. Kennedyplein 9 in Ulft.

U kunt zich hiervoor opgeven bij het centraal secretariaat
van de parochie: secretariaat@mlparochie.nl of telefoon
0315 - 34 20 44 (woensdag en vrijdag tussen 9.00 uur en
11.30 uur).

Hebt u hulp nodig of kent u iemand die
hulp nodig heeft? Misschien kan de PCI
u helpen.

U kunt contact opnemen met de plaatselijke werkgroep:

- Azewijn: Riet Koster 0314 - 65 22 03
- Dinxperlo: Frans Vreemann 0315-651213

- Doetinchem: Martin Liefrink 0314 -3236 29

- Gaanderen: Ria Aarntzen 06 - 57 28 45 82
- Gendringen: Ans Robben 0315-2362 36

- Silvolde/Varsseveld: Frans Ros 0315-329370

- Terborg: Wilma Elfrink 0315-3298 04
- Ulft: Maria Steentjes 0315 -84 2123

- Wijnbergen Wim Loeven 0314 -3413 82

U kunt ook een e-mail sturen naar: pci@mlparochie.nl.

Dooprooster 2024 Parochie Maria Laetitia

Dopen Doopvodrbereiding
Dooplocatie Datum Tijd Doopheer | Datum Tijd

Doetinchem | 29 sep | 13.30u | PT. M sept | 20.00 uur

Doetinchem | 20 okt | 13.30 u | H.P. 2 okt. | 20.00 uur

ulft 13 okt | 12.00u | H.P. 24 sep.| 20.00 uur
Doetinchem |17 nov | 13.30u | PT. 6 nov. | 20.00 uur
Ulft 24 nov | 12.00u | H.P. 5nov. | 20.00 uur
Doetinchem | 8 dec | 13.30u | PT. 20 nov.| 20.00 uur
Ulft 22 dec | 12.00u | M.S. 11 dec | 20.00 uur

VREUGDEBODE 4 - SEPTEMBER T/M OKTOBER 2024 T



PAROCHIE MARIA LAETITIA

Wereldmissiemaand 2024:
Papoea-Nieuw-Guinea

In de Wereldmissiemaand oktober richt Missio in 2024 de blik
op Oceanié, in het bijzonder op Papoea-Nieuw-Guinea. ‘Want
meerdere eilanden in de Stille Zuidzee dreigen voorgoed in
zee te verdwijnen ten gevolge van klimaatverandering, voor de
inwoners een catastrofe’, schrijft Missio.

‘Witte stranden, helder water, palmbomen en een strakblau-
we hemel: voor velen het gedroomde paradijs in de Stille
Zuidzee. Maar voor de bewoners van de Carteret Eilanden een
nachtmerrie. Zo'n honderd mensen moesten al gedwongen
verhuizen naar het grotere eiland Bougainville. Hoe gaan de
inwoners daarmee om? Wat kan de katholieke geloofsgemeen-
schap voor hen doen? We laten in de campagne van deze
Wereldmissiemaand zien hoe met name vrouwen een leidende
rol nemen, vaak gestimuleerd door de katholieke Kerk. Niet
vanzelfsprekend in een door mannen gedomineerde cultuur,
waar geweld tegen vrouwen vaak voorkomt.'
Zie ook www.missio.nl.

Inschrijving
Romebedevaart geopend

Inschrijven voor de Nationale Bedevaart naar Rome in
het Heilig Jaar 2025 is mogelijk vanaf nu. In de meiva-
kantie (27 april tot en met 2 mei) van volgend jaar gaan
de Nederlandse bisdommen samen op bedevaart naar
Rome. Ze geven gehoor aan de uitnodiging van paus
Franciscus om tijdens het Jubeljaar als ‘pelgrims van
hoop' naar ‘de Eeuwige Stad' Rome te komen.

In de Rooms-Katholieke Kerk wordt elke 25 jaar een zoge-
heten Heilig Jaar of Jubeljaar gehouden. Een belangrijk
onderdeel hiervan is de bedevaart naar Rome. Op het
programma staan onder andere Nederlandse vieringen,
waaronder een Nederlandse Mis in de Sint-Pieter en deel-
name aan een audiéntie met paus Franciscus.
Belangstellenden kunnen per bus of per vliegtuig

naar Rome reizen. Er wordt een volledig verzorgd pro-
gramma aangeboden. Zo worden de graven van de
apostelen Petrus en Paulus bezocht, maar ook de groot-
ste Mariakerk ter wereld en kerken in Rome die voor
Nederlanders belangrijk zijn, zoals de Friezenkerk en het
graf van de enige Nederlandse paus (Adrianus VI) in de
basiliek Santa Maria dell’Anima. Per bisdom worden ook
eigen programmaonderdelen aangeboden.

De busreis is van 26 april t/m 3 mei met een overnachting
onderweg op de heen- en terugweg. De vliegreis is van

27 april t/m 2 mei. De reis wordt georganiseerd door Huis
voor de Pelgrim. Meer informatie via www.rome2025.nl of
www.huisvoordepelgrim.nl.

JA, jongeren doen mee!

Voor jongeren is er een speciale jongerenreis per trein
tegen een gereduceerd tarief. Ook krijgen zij in Rome via
JA (Jong Aartsbisdom) een specifiek programma aange-
boden. Een aantal jongeren uit onze parochie gaat samen
met pastor Paulus Tilma op genoemde data naar Rome.
Over mogelijkheden tot aansluiten bij deze groep kunt u
contact opnemen met p.tilma@mlparochie.nl.

Gezinszondagen

Op 8 september gaat het nieuwe seizoen van de gezins-
zonden van start. Dit zijn maandelijkse bijeenkomsten
voor gezinnen, om hen een thuis te bieden in de kerk,
andere gezinnen te ontmoeten en het geloof samen te
verdiepen en te vieren.

De Gezinszondagen vinden plaats op de tweede zondag
van de maand in Doetinchem. We beginnen om 9.30 uur
met de catechese, gevolgd door een pauze voordat de
kindvriendelijke eucharistieviering om 11.00 uur begint.
Na afloop is er een lunch met soep en een broodje.

De catechese is opgebouwd uit een driejarige cyclus voor
verschillende leeftijdsgroepen:

- Groep A: kinderen in groep 1t/m 3.

- Groep B: kinderen in groep 4 t/m 6.

- Groep C: kinderen in groep 7 t/m klas 2.

Kinderen kunnen dus voortdurend catechese volgen.
Tegelijkertijd is er ook catechese voor ouders, aangepast
aan hun geloofsbeleving, levensvragen en gezinsleven.
Door op een ontspannen en open manier met elkaar over
het geloof te praten, kunnen we veel van elkaar leren en
ontdekken.

Voorbereiding Eerste H. Communie en Vormsel

De Gezinszondagen vormen steeds meer de ruggengraat
voor de catechese in de parochie. Vanaf september zal de
voorbereiding op de Eerste H. Communie en het vormsel
op deze zondagen plaatsvinden. Dit houdt in dat kinderen
die deze sacramenten willen ontvangen samen met hun
ouders/verzorgers één schooljaar deelnemen aan deze
dagen. Via de website moet u zich hiervoor aanmelden.
Kinderkoor

Tijdens de eucharistieviering zingt meestal het kinder-
koor The Singing Kids. Kinderen die het leuk vinden om te
zingen, kunnen zich hiervoor aanmelden. Elke donderdag-
avond is er een repetitie van 18.15 tot 19.00 uur. Daarmee
hebben zij een bijzondere taak tijdens de vieringen.
Contact: gezinszondagen@gmail.com.

Ook de nieuwsbrief ontvangen?

Door het oprekken van de verschijningsinterval van onze
Vreugdebode is het wel eens lastig om nog tijdig te com-
municeren over vieringen of activiteiten die al op korte
termijn plaatsvinden.

Soms was bij het ter perse gaan van de Vreugdebode ook
nog niet bekend op welke datum en tijdstip een en ander
plaatsvindt. Niets zo vervelend dan dat u te laat op de
hoogte bent van activiteiten die u niet had willen missen.
Maar niet getreurd.

De tweewekelijkse nieuwsbrief van het pastoraal team
biedt de mogelijkheid om er wél aandacht aan te
besteden.

Dus: wilt u deze nieuwsbrief voortaan ook ontvangen in
uw mailbox, stuur dan een bericht met alleen uw naam
en mailadres naar het secretariaat van onze parochie
(secretariaat@mliparochie.nl).

Wij zorgen dat dat het meest actuele nieuws ook voort-
aan bij u bekend is.
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Van de Bestuurstafel

Misdienaarsdag op 5 oktober
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Om alle misdienaars en acolieten te bedanken voor hun dienst-
baarheid, organiseert het aartsbisdom een dagje uit. ‘Houd
zaterdag 5 oktober vrij in je agenda, want hier wil je bij zijn!’,
schrijft de organisatie. 'Zoals elk jaar viert men de Eucharistie
met kardinaal Eijk en tientallen misdienaars en acolieten in hun
liturgische kleding. In processie naar de kerk is altijd weer een
indrukwekkend gezicht. Na een broodje staat er nog een actief
programma gepland. Houd de website van Jong Aartshisdom,
onze Instagram of de digitale nieuwsbrief van het aartsbisdom
goed in de gaten!’

Info en inschrijven via jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl.

Gezinsdag: ‘Symfonie van gebed’

Voorafgaand aan het Jubeljaar 2025 heeft het Vaticaan 2024
uitgeroepen tot Jaar van het Gebed. In het kader van voor-
bereidingsjaar 2024 wordt er op zaterdag 28 september een
Gezinsdag georganiseerd met als thema 'Symfonie van gebed'.
Gezinnen worden uitgenodigd om samen verschillende vormen
en manieren van gebed te ontdekken en er als gezin mee aan
de slag te gaan.

Het programma bestaat onder andere uit een gezamenlij-

ke opening, een ontdekkingstocht en praktische workshops
rondom het thema. Er zal een georganiseerde lunch zijn en
een afsluiting in de kerk met aanbidding van het Allerheiligst
Sacrament, waar ook de mogelijkheid is om een speciale
gezinszegen te ontvangen. De dag vindt plaats in Baarn.

Meer informatie via www.aartsbisdom.nl.

Verdeling werk en vakantie

Momenteel is het vakantietijd, voor

velen een periode om iets anders te
doen dan normaal, dichtbij of verder
weg even weg van de dagelijkse dingen. Het pastorale team
heeft ook een verdeling van de werkzaamheden en vakantie
gemaakt. De laatste bestuursvergadering was begin juli en
we starten weer begin september.

De onderhoudswerkzaamheden aan de kerk Onze Lieve
Vrouw ten Hemelopneming zijn grotendeels afgerond. Er
moeten nog enkele werkzaamheden worden uitgevoerd,
zoals het vervangen van het tegelwerk in de hoofdingang
en het straatwerk bij de ingang van de Mariakapel.
Aangaande energiebesparende maatregelen, hebben we na
overleg binnen het bestuur besloten hier niets aan te doen;
het brengt niet de voordelen waarop we hadden gehoopt
en de huidige installatie kan nog jaren mee. Dit geldt tevens
voor de Petrus & Pauluskerk in Ulft. Wel houden we nauw-
lettend het verbruik bij om indien nodig maatregelen te
kunnen nemen.

De locatie Gaanderen heeft een commissie in het leven
geroepen om te onderzoeken om van de St. Martinuskerk
een multicultureel gebouw te maken en het gebouw voor
de Gaanderse gemeenschap te behouden. Ik weet van ver-
slagen van mijn eigen locatie ( Etten) dat het een lange en
moeilijke weg is, maar dat het zeker de moeite waard zal
Zijn.

Frank van Dulmen

In de ban van de middeleeuwen

Bezoekers van Museum Catharijneconvent kunnen dit najaar
genieten van schitterende middeleeuwse kunstwerken, zo kon-
digt het Utrechtse museum aan. En daar zit een Achterhoeks
tintje aan. Want naast schilderijen uit de eigen collectie
hangen er ook topcollecties schilderijen uit kasteel De Haar
(Haarzuilens) en uit Kasteel Huis Bergh. De expositie is vanaf 18
oktober te bezoeken.

Het Catharijneconvent richt zich ook op de verzamelaars van
indertijd, zoals textielbaron Jan Herman van Heek van Huis
Bergh. Wat dreef de mensen die deze prachtige kunst zo driftig
verzamelen?

‘In de ban van de middeleeuwen’ is te zien van 18 oktober
2024 tot 26 januari 2025 in Museum Catharijneconvent, Lange
Nieuwstraat 38 in Utrecht. Meer info via www.catharijnecon-
vent.nl.

VREUGDEBODE 4 - SEPTEMBER T/M OKTOBER 2024 9



PAROCHIE MARIA LAETITIA

Van parochiefeest 2024 naar musical

Het weer zat niet mee, maar binnen was het gezellig en goed op ons parochiefeest
zondag 7 juli. Het grote gelegenheidskoor stond dit keer onder leiding van Frank
Knikkink, zijn dochter Ellen bespeelde de dwarsfluit en het orgel werd bespeeld door
Henk Bennink. Het pastoresteam ging voor en aan het einde van zijn preek nodigde
pastor Marcel Smits iedereen uit om mee te dromen over de parochie van de toe-
komst. Daartoe was een groot bord opgesteld met het nodige papier en pennen.

De musical Spector, na de koffie en lunch, was een groot succes. De kinderen hadden
onder leiding van pastor Paulus Tilma van tevoren dan ook vaak en goed geoefend
en wisten waar het verhaal over gaat: God, die ieders talenten tot zijn recht wil laten
komen tot geluk van allen.

Daarna werd er nog flink nagepraat onder het genot van een hapje en drankje. Je
hebt iets gemist als je er niet bij was. Gelukkig hebben we de foto's nog...

Foto’s: Ton Harbers
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of een kerktoren. Zo'n fiere torenspits die
overal bovenuit steekt, is een prima orién-
tatiepunt en waar staat nou geen kerk? Niet
voor niets adverteerde een Nijmeegse meu-
belzaak nadrukkelijk met ‘Vissers Meubelen
in de kerk'. Net als in Zwolle ‘Waanders in de
Broere' en ‘De Dominicanen in Maastricht’
tegenwoordig bekende boekhandels in een
voormalig kerkgebouw zijn. Of recentelijk Holy
Padel, een ‘indoor’ padelbaan (populair soort
tennis) in Arnhem. Gewoon de torenspits
volgen...

Met de komst van het Stratenboek werd het
al eenvoudiger om dicht in de buurt te komen
van de plek waar je had afgesproken. Voor de
plaatsen die niet in het Stratenboek vermeld
werden, bleef de kerk nog steeds de orién-
tatieplek waar het centrum van het dorp of
de plaats zich bevond. En vaak nog steeds
bevindt. Meestal aan de Kerkstraat, behalve
in Heelweg en Westendorp, waar geen kerk is
en dus ook geen Kerkstraat. Met navigatie aan
boord rijden we linea recta naar ‘de bestem-
ming’ en speelt de kerk als herkenningspunt
eigenlijk geen rol meer bij het vinden van het
juiste adres. Hooguit word ik eraan herinnerd
door de navigatiestem: ,,Over 200 meter
linksaf naar de Kerkstraat...”

Ondanks het sluiten van vele kerkgebouwen
houden we voorlopig nog wel even de kerk-
toren als blikvanger, mochten we zonder
navigatie op pad zijn. En over een paar jaar

- wanneer onderhoud aan voormalige kerkge-
bouwen te hoge offers vraagt en tot sloop of
stevige verbouwing van de kerk wordt overge-
gaan - verdwijnt de karakteristieke kerktoren.
Er komen appartementen voor in de plaats. Of
appartementen, een Kulturhus, een gezond-
heidscentrum, een boekwinkel of padelbaan....

Sigarenmakerssteeg, Zuivelweg,
Vormerijstraat, Badhuislaan, Kloosterlaan,
Gasthuisplein... straatnamen die herinneren
aan ambachten, fabrieken en instellingen

die in vroeger jaren op juist die plek een rol
van betekenis hadden. Wat me bezig houdt,
is of het straks ook zo met de Kerkstraat of
Kerkweg gaat? Wordt ook dat de enige her-
innering aan een gebouw dat er ooit stond?
Waarbij onze kleinkinderen aan hun kinderen
moeten uitleggen dat de kerk een gebouw was
waar mensen samen kwamen om hun geloof
te belijden en te bidden? De tijd zal het leren.

Michiel Pouwels
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Retraite Parochie Maria Laetitia Abdijhoeve Bethlehem

Als je de prachtige Abdijlaan oprijdt, kom je aan het einde op
een natuurlijke binnenplaats. Daar staat een beeldje van twee
monniken die elkaar de vrede wensen. Het is het eerste blijk
van ‘je bent hier welkom en vrede zij u'. Hier is ook de toe-
gang tot de abdijkerk. Alles straalt rust, stilte en vrede uit.
De ontvangst door de Benedictijner broeders, alle vrijwilligers
en medewerkers was buitengewoon warm en hartelijk. Of je

nu priester was of broeder, iedere kloosterling was hetzelfde
gekleed en werd met ‘broeder’ aangesproken.

Het was de eerste keer dat de abdij samen met een paro-

chie een ‘retraite’ hield. Jammer dat het aantal deelnemers
beperkt bleef tot acht personen; u heeft echt veel gemist als

u er niet bij was. Deze groep werd constant begeleid door een
vrijwilligergastheer Barend, die zelf ook vaak meedeed aan de
activiteiten. Hij zorgde voor de vegetarische maaltijden en was
de vraagbaak voor iedereen uit de groep.

Opvallend was dat er overal gebruik werd gemaakt van elektri-
sche kaarsen; dit om het brandgevaar te beperken. De kamers
waren ruim en erg praktisch ingericht en met een aangenaam
bed, waarin het heerlijk slapen was. Een fijne handdoekenset
en veel handige opbergruimtes zonder deuren, zodat je bij
vertrek niets kon vergeten om mee te nemen. Wat ook bijdroeg
aan de stilte en de rust was de afwezigheid van radio en tv. In
de gastenverblijven en de zalen voor eten en lezingen, nergens
stonden dergelijke storende apparaten.

Het thema van deze retraite was: ‘Wat betekent Maria voor
ons?' De parochie-icoon van Maria Laetitia was steeds bij alle
bijeenkomsten aanwezig.

Op de eerste dag werden wij 's ochtends door de broeders
Coert en Johan ingelicht over de inhoud van het programma.
Ook werd duidelijk dat we in de kerk aan alle diensten konden
deelnemen, waar bijna iedereen iedere dag gebruik van maak-
te; eucharistie, middagdienst, vespers en completen. ledereen
stelde zichzelf even voor. We mochten ook de lezingen en der-
gelijke onderbreken voor opmerkingen of vragen. Hiervan werd
regelmatig gebruik gemaakt. De levenswijze en de geschiedenis
van de Benedictijnen werd door hen ook toegelicht. Aan de
hand van het icoon werd duidelijk gemaakt welke rol Maria

had gespeeld en nog steeds speelde in de geschiedenis en in
ons huidige bestaan. Wat in het oog sprong, was dat Maria in

Nieuws van Present Doetinchem
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de bijbel zo weinig zegt ondanks haar PAm)CHIELAETITIA

belangrijke rol in het hele leven van
Jezus. Haar teksten zijn zeer beperkt.
Toch was haar rol als Moeder van Christus van wezenlijk belang.
In de middagconferentie gaf broeder Coert een uitgebreide
visie op de figuur Maria en hoe zij zelf in het leven stond. Haar
ontwikkeling in de geschiedenis van de kerk. ledereen kreeg op
papier een overzicht van zijn presentatie.
De tweede dag hield broeder Johan 's ochtends een diapre-
sentatie van afbeeldingen van Maria met toelichting op de
betekenis en de plaats van het betreffende beeld.
's Middags werden wij door broeder Coert rondgeleid door het
hele complex, dat oorspronkelijk na 1945 met de hand gebouwd
is door de Benedictijnen van stenen van de bombardementen
van Doetinchem en Arnhem. De opzet was een kerk, klooster en
boerderij te bouwen. In 2021 is de hele binnenkant gerenoveerd.
Speciale ruimtes voor Zen en dergelijke, kantoorruimtes plus
inrichting van hotelkamers voor gasten. Het complex is heel
groot en je kunt er echt in verdwalen.
Donderdagsmorgens begeleidde broeder Johan ons. Hij had 3
uitspraken van Maria uit de bijbel op papier gezet met vragen;
1. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord.
2.Hoog verheft nu mijn ziel de Heer, verrukt is mijn geest om
God mijn Verlosser.

3.Bruiloft van Kana; Doe maar wat Hij u zeggen zal.
De hele groep reageerde spontaan op de vragen. Er kwamen
ook zeer persoonlijke ervaringen op tafel. De discussie was zo
geanimeerd dat punt 3 door de tijd zelfs niet aan de orde kwam.
Een zeer boeiende bijeenkomst.
‘s Middags heeft broeder Coert ons nogmaals rondgeleid, maar
dit keer langs de vijf Maria-beelden, die op diverse plaatsen
stonden. Daarbij gaf hij uitgebreid toelichting op het beeld.
ledereen vond het zeer boeiend en vermoeiend.
Op vrijdagochtend werden wij ontvangen door de broeders
Coert en Johan ten afscheid. Het ging hierbij vooral om hoe
iedereen dit ervaren had. Op wat kleine opmerkingen van zake-
lijke aard na was iedereen zeer tevreden over het gebodene.
Met dank aan de Benedictijnen, die zich zo voor ons hadden
ingezet.

29 mei 2024, Ed Abbing

stichting
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Rﬁ KiDS Al Denk jij er wel eens over na wat nu het belangrijkste is in ons
leven? Op deze kinderpagina lees je wat Jezus hierover zegt.

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Marcus 12,28b-34.

Op een keer komt een schriftgeleerde® naar Jezus toe met een vraag. ‘Wat is het
allerbelangrijkste gebod?’ Jezus geeft antwoord. Hij zegt: ‘Het eerste gebod is dit:
“God is de enige Heer. Houd van de Heer uw God, met heel uw hart, met heel uw ziel,
met heel uw verstand en met al uw kracht.” Het tweede gebod is dit: “Houd van uw
naaste als van uzelf.” Er is geen gebod dat belangrijker is dan deze twee.’

* geleerde bijbelkenner

Tekst: Hagenpreken.nl/MdM | lllustraties: Crafty Little Blessings

Dubbelgebod van de liefde

Jezus vraagt twee dingen: God en elkaar liefhebben. Hij Heb God lief met heel je
hart, heel je ziel, heel je
verstand en al je kracht.

bedoelt daarmee dat je niet van God kunt houden als je niet
ook van de mensen houdt. Die twee geboden horen dus bij
elkaar. In de Kerk noemen we het daarom ook wel ‘het
dubbelgebod’. Veel mensen maken de fout dat ze soms
alleen van God willen houden en niet van mensen. Of
andersom: dat ze wel van mensen willen houden, maar niet
van God. Deze les van Jezus leert ons dat het allebei nodig
is.

Het kruis van Jezus
Het kruis heeft een verticale balk: deze balk wijst naar

De liefde van

boven, naar God. Jezus vraagt of we God lief hebben met God is de
. .. ) . .. bron van adlle
heel je hart, heel je ziel, heel je verstand en al je kracht. Bij liefde.

. . . Heb de
de horizontale balk kan je denken aan twee armen die ander lief

‘omarmen’. Hier gaat het om de mensen liefhebben. Jezus  zoals jezelf Jezus vraagt

twee dinﬁen:

vraagt of we elkaar liefhebben zoals we onszelf liefhebben. Gl i
De twee horen bij elkaar. Ze zijn even belangrijk. elkaar
lieFhebben.
i i . Die twee
Alle liefde begint bij God geboden
De onmetelijk grote liefde van God voor ons is de bron van horen bi
onze liefde voor God en voor elkaar. Daarom is het zo elkaar. Ze
. . . N zijn even
belangrijk om dicht bij Jezus te blijven. belangrijk.
RK Kidsnl is afhankelijk
Via deze link vind je dllerlei Vgeh 4 kumv;r'm(:grﬂf;emen
i i oo onatie o +
materioal rondom dit thema E- 'l,\z Zq C/ebqq"’ o m:keeinop RJ tie l}/\‘earB e
it HeOon " Sh 4, fnv KGO (ANBS ovv.
C@ S RK Kidsnl
(S Qle

-:.?:EI-* o a“ Ge, Fg i
° %o =1 s ““f/ ep, St E—ﬁ?ﬁ EJ
- ] ]
r| J ) o
' (o] kkids nl/verwerkinasma'feriaal Y e ﬁ; |_I = 3
e

Gebruik van deze kinderpagina door parochies of organisaties is alleen toegestaan voor abonnementhouders. Een abonnement is kosteloos aan te vragen via RKKidsnl
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PAROCHIE MARIA LAETITIA

KERKLOCATIES: weekendvieringen

OLV. / H. Geest / De Huet Doetinchem/ H. Augustinus - HH. Antonius -
Wijnbergen H. Martinus Gaanderen Petrus & Paulus Ulft

zaterdag 31 augustus

zondag 1 september
22e zondag door het jaar

Za. 31 aug. 19.00 uur/M. Smits
Eucharistieviering
L. Jansen/H. Bennink
Z0.1sep.11.00 uur/P. Tilma
Eucharistieviering
Monte Vino

Z0.15sep. 9.30 uur
Inspiratieviering/Werkgroep
Intermezzo's door Switch

Z0.1sep. 9.30 uur/P. Tilma
Eucharistieviering
Kerkkoor

zaterdag 7 september

zondag 8 september
23e zondag door het jaar

Za. 7 sep.19.00 uur/M. Smits
Eucharistieviering
M. Koster
Zo. 8 sep. 11.00 uur/P. Tilma
Eucharistieviering/Gezinszondag
The Singing Kids

Zo. 8 sep. 10.00 uur/H. Pauw
Euch.iering/Gildemis Kermisviering
Gemengd koor

Zo. 8 sep. 9.30 uur/M. Smits
Eucharistieviering
Kerkkoor
Zo. 8 sep. 15.00 uur/Team
Euchwiering/
Gezamenl. ziekenzalving
M. Koster

zaterdag 14 september

zondag 15 september
24e zondag door het jaar

Za. 14 sep. 19.00 uur/P. Tilma/C.
Peters
Eucharistieviering
T. Sedee
Z0.15 sep. 11.00 uur/M. Smits
Eucharistieviering
Volare

Z0.15 sep. 9.30 uur/Werkgroep
Inspiratievieing
Emily Putman

Z0.15 sep. 9.30 uur/P. Tilma/
C. Peters
Eucharistievier./Mixtuur (Utrecht)

zaterdag 21 september

zondag 22 september
25e zondag door het jaar

Za. 21sep.19.00 uur/H. Pauw
Eucharistieviering
J. Simmes
Z0. 22 sep. 11.00 uur/H. Pauw
Eucharistieviering
In Laudem Dei

Zo. 22 sep. 9.30 uur/C. Peters
Taizéviering
Taizé-ensemble o.l.v. H. Schutman

Za. 21 sept 17.00 uur/ H. Pauw
Schuttersmis

Zo. 22 sep. 9.30 uur/H. Pauw
Eucharistieviering
Kerkkoor
Zo. 22 sep. 14.30 uur/H. Pauw
Eucharistieviering/Engelse mis
Pinay Vocals koor

zaterdag 28 september

zondag 29 september
26e zondag door het jaar

Za. 28 sep. 19.00 uur/H. Pauw
Eucharistieviering
A. Simmes
Z0. 29 sep. 11.00 uur/P. Tilma
Eucharistieviering
Monte Vino

Z0. 29 sep. 9.30 uur/P. Tilma
Eucharistieviering
Gemengd koor

Z0. 29 sep. 9.30 uur/H. Pauw
Eucharistieviering
Kerkkoor

zaterdag 5 oktober

zondag 6 oktober
27e zondag door het jaar

Za. 5 okt. 19.00 uur/P. Tilma
Eucharistieviering
M. Koster
Zo. 6 okt. 11.00 uur/H. Pauw
Eucharistieviering
In Laudem Dei
Z0. 6 okt. 15.00 uur/H. Pauw
Marialof
Gemengd koor Gaanderen

Zo. 6 okt. 9.30 uur/H. Pauw
Eucharistieviering
Liberate

Zo. 6 okt. 9.30 uur/P. Tilma
Eucharistieviering
Kerkkoor

zaterdag 12 oktober

zondag 13 oktober
28e zondag door het jaar

Za. 12 okt. 19.00 uur/H. Pauw
Eucharistieviering
T. Sedee
Z0.13 okt. 11.00 uur/P. Tilma
Eucharistieviering/Gezinszondag
Jongerenkoor Ariénza Maarssen

Za. 12 okt. 14.00 uur/P. Tilma
Oecumenische viering school

Z0.13 okt. 9.30 uur/Werkgroep
Inspiratieviering
Sereen

Z0.13 okt. 9.30 uur/H. Pauw
Eucharistieviering
Kerkkoor

zaterdag 19 oktober

zondag 20 oktober
29e zondag door het jaar

Za.19 okt. 19.00 uur/P. Tilma
Eucharistieviering
J. Simmes
Zo. 20 okt. 11.00 uur/H. Pauw
Eucharistieviering/Volare

ledere eerste zaterdag van de maand (juli niet)

tussen 10.00 uur en 11.00 uur aanbidding met de
mogelijkheid om te biechten in OLV te Doetinchem.
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Zo. 20 okt. 9.30 uur/H. Pauw
Eucharistieviering

Zo. 20 okt. 9.30 uur/P. Tilma
Eucharistieviering/Con Amore



ZORGCENTRA: doordeweekse vieringen

Schavenweide Doetinchem donderdag 5 september  14.45uur ~ Woord- en Communieviering H. Bulsink/A. Koenders
2e donderdag van de maand  donderdag 10 oktober 14.45 uur  Woord- en Communieviering H. Bulsink/A. Koenders
Den Ooiman (verpleeghuis) Den Oociman online
Doetinchem
3e zondag v.d.maand
Verzorgingshuis Pelgrim dinsdag 24 september 18.30 uur  geen viering
Gaanderen
Antonia Terborg zaterdag 31 augustus 15.00 uur ~ Woord- en Communieviering R. Rensen
zaterdag 7 september 15.00 uur ~ Woord- en Communieviering G. v.d. Munckhof
zaterdag 14 september ~ 15.00 uur  geen viering
zaterdag 21 september ~ 15.00 uur ~ Woord- en Communieviering H. Bulsink
zaterdag 28 september  15.00 uur  geen viering
zaterdag 5 oktober 15.00 uur ~ Woord- en Communieviering G. v.d. Munckhof
zaterdag 12 oktober 15.00 uur  geen viering
zaterdag 19 oktober 15.00 uur ~ Woord- en Communieviering A. Pelgrim
Debbeshoek Ulft zaterdag 31 augustus 18.00 uur ~ Woord- en Communieviering R. Rensen
zaterdag 7 september 18.00 uur ~ Woord- en Communieviering G. van de Munckhof
zaterdag 14 september ~ 18.00 uur  geen viering
zaterdag 21 september ~ 18.00 uur ~ Woord- en Communieviering H. Bulsink
zaterdag 28 september  18.00 uur  geen viering
zaterdag 5 oktober 18.00 uur ~ Woord- en Communieviering G. v.d.Munckhof/R. Herben
zaterdag 12 oktober 18.00 uur  geen viering
zaterdag 19 oktober 18.00 uur  Woord- en Communieviering A. Pelgrim
woensdag 4 september  16.30 uur ~ Woord- en Communieviering  G. v.d. Munckhof
Schuylenburgh Silvolde woensdag 11 september  16.30 uur  geen viering
woensdag 18 september  16.30 uur ~ Gebedsviering G. v.d. Velde-Meijer
woensdag 25 september 16.30 uur  geen viering
woensdag 2 oktober 16.30 uur ~ Woord- en Communieviering  G. v.d. Munckhof
woensdag 9 oktober 16.30 uur  geen viering
woensdag 16 oktober 16.30 uur  Gebedsviering G. v.d. Velde-Meijer
Meulenbeek Ulft 1x per maand viering
Den Es Varsseveld 10.00 uur
2e zondag van de maand
Zorgcentrum Dr. Jenny vrijdag 30 augustus 11.00 uur Eucharistieviering M. Smits

Dinxperlo

KERKLOCATIES: doordeweekse vieringen

laatste viering, hierna vervalt viering

H. Augustinus/ H. Martinus elke donderdag 09.30 uur Eucharistieviering P. Tilma
Gaanderen
OLV. Tenh/ H. Geest elke woensdag 19.00 uur Eucharistieviering P. Tilma

Doetinchem

ledere woensdag na de mis Rozenkransgebed

Overig: Biechtgelegenheid

1e zaterdag van de maand tussen 10-11 uur (tevens uitstelling van het Allerheiligste)

Petrus en Pauluskerk elke dinsdag 19.00 uur Eucharistieviering M. Smits
(dagkapel) Ulft elke vrijdag 09.30 uur Eucharistieviering M. Smits
elke 1ste vrijdag v.d. maand 08.30-09.15 u. Biechtgelegenheid M. Smits
elke vrijdag 15.00-16.00 u. Openkerk met uitstelling
van het Allerheiligste
H. Mauritiuskerk elke donderdag 09.30 uur Rozenkransgebed
Silvolde
H. Martinuskerk elke woensdag 10.00 uur Eucharistieviering M. Smits
Gendringen elke 1ste vrijdag 14.45 uur Rozenkransgebed
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AZEWIJN-ULFT-VARSSELDER/VELDHUNTEN

AZEWIJN

Mededelingen

Locatieraad: Voorzitter/catechese:

Annie Venes, lid pastoraatsgroep, tel. 0315 - 37 72 43,
E-mail: annievenes@hotmail.com

Liturgie: Anny Hermsen, tel. 0314 - 6519 22, familieherm-
sen@gmail.com

Budgethouder/diaconie: Paulien Roelofzen,

tel. 0314 - 6518 33, paulienroelofzen@ live.nl
Kerkhofbeheer: Secretariaat Parochie Maria Laetitia,
tel. 0315-34 20 44

(woensdagmorgen tussen 9.00 en 11.30 uur)

Communie thuis: Elke eerste vrijdag van de maand,
info Annie Venes

Overlijden: De uitvaartondernemer neemt contact op met
de weekwacht, die op zijn/haar beurt contact opneemt
met de betreffende geloofsgemeenschap.
Kerkberichten: E-mail: redactie®@kerkazewijn.nl

Post: Envelop in de brievenbus Mattheusplein 1 (@an de
buitenmuur van de Mariakapel) onder vermelding van
kerkberichten (aan de buitenmuur van de Mariakapel)
onder vermelding van: kerkberichten.

s i

WEEENEIWE e emaken

¥

Op 22 september trekt de jaarlijkse processie weer door de
straten van Azewijn. Dit ter gelegenheid van de viering van het
patroonsfeest van de H. Mattheus op 21 september.

Dan wordt ook de kermis, van oorsprong Kerkmis, gevierd.

De voorbereidingen zijn in volle gang.

Het processiekoor is uitgebreid, maar zangers kunnen zich nog
aanmelden bij Monique Winters, tel. 06 - 15 58 02 04 of
Moniek Messing, tel. 06 - 82 30 64 84. De eerste repetitie is
26 augustus. Tessa en Ylaine regelen alles met de bruidjes,

de kindernevendienst en de versiering van de beelden die
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VARSSELDER/VELDHUNTEN

Mededelingen

Communie thuis

Wilt u graag de communie thuis ontvangen, neemt u
hiervoor dan gerust contact op met Nelleke Wissing,
telefoon: 06 - 10 73 09 19.

Ziekenbezoek

Bent u ziek of kent u iemand in uw omgeving die ziek is
en graag bezoek vanuit de kerk wenst, dan kunt u contact
opnemen met het Centraal Secretariaat van de Parochie
Maria Laetitia. De contactgegevens kunt u achter in de
Vreugdebode vinden.

Opgave gebedsintenties

Gebedsintenties kunt u bij voorkeur per e-mail doorgeven
via rkvarsselder@mlparochie.nl of telefonisch bij Karin
Boland, tel. 0315 - 68 56 66.

Geplande vieringen in 2024

Meer informatie kunt u enkele weken voor de viering vinden op
de website www.varsselder-veldhunten.nl en op Facebook.

- 12 oktober  Mariaviering m.m.v. l.P.K Etten
- 2 november Allerzielenviering m.m.v. Sereen
- 24 december Kerstviering m.m.v. Assorti

meegedragen worden. Er wordt ook een nieuw Mariabeeld
meegedragen; dit beeld is geschonken door een mevrouw uit
Gaanderen. Pastor Paulus Tilma gaat voor in de kerkdienst

in het Aschwinhuus en daarna in de processie. Het thema is:
Kom en volg mij. De processie is van grote betekenis voor heel
Azewijn. De fanfare St. Jozef en de schutterij trekken mee.

Bij drie rust-altaren wordt de zegen gegeven met het
Allerheiligste.

Ter afsluiting wordt op het kerkplein speciaal eer gebracht aan
de overledenen op het kerkhof.



ULFT

Mededelingen

Communie aan huis: Eén keer per maand wordt de
communie aan huis gebracht. Ouderen, zieken of mensen
slecht ter been die graag de communie ontvangen, kunnen
voor informatie of aanmelding contact opnemen met het
secretariaat, tel. 0315 - 68 12 75 op donderdagmorgen van
10.00 tot 12.00 uur of met Henk Erinkveld,

tel. 0315 - 6818 77.

Gebedsintenties: U kunt contact opnemen met het secre-
tariaat: tel. 0315 - 68 12 75 op donderdagmorgen (zie
bovenstaande openingstijd).

Ook kunt u intenties (a € 10) per envelop schriftelijk opge-
ven (graag in de linkerbovenhoek vermelden: Intenties) en
bij het secretariaat in de brievenbus doen.

Voortaan kunt u de gebedsintenties die opgegeven zijn,
vinden in het portaal bij de Mariakapel. Opgave dient u
minimaal twee weken voor de betreffende viering in te
leveren.

Kerkdienst met Schuttersqgilde Sint
Hubertus Ulft

In het weekend van 21 en 22 september viert schuttersgilde
Sint Hubertus Ulft zijn jaarlijkse Gildedagen. Deze worden tradi-
tiegetrouw geopend met een kerkdienst, dit jaar op zaterdag 21
september om 18.00 uur in de Petrus en Pauluskerk in Ulft. Het
gehele gilde komt om 17.55 uur de kerk binnen gemarcheerd,
waarna de kerkdienst aanvangt. De drumfanfare verzorgt de
muziek tijdens de viering. Diverse leden van het gilde verzorgen
de voorbeden, het openingswoord, de lezing en het slotwoord.
Na afloop van de kerkdienst vindt er een vendelhulde plaats in
de tent voor de kerk voor alle belangstellenden. Aansluitend

is er een Tentfeest op het Kennedyplein met medewerking van
de band Basement en zondag wordt de nieuwe jeugdkoning(in)
en koning(in) van het gilde bekend, door het schieten op de
(jeugd)koningsvogel. U bent allen van harte welkom tijdens dit
weekend en tijdens de kerkdienst.

Een kaars voor Maria...

Op 24 en 25 augustus mocht ik als
pastoraal begeleider mee met de
Tweedaagse naar Banneux.
Vanuit onze regio's (Gelderland-
Oost en Twente-Salland gingen
samen!) vertrok er een volle bus.
Het waren twee mooie dagen.
Voorafgaand aan deze korte
bedevaart viel het me bij het ver-
welkomen van de kerkgangers op
zondagmorgen op dat vele paro-
chianen steeds hun eigen kleine
bedevaart naar Maria hebben, in
de Mariakapel bij de ingang van
de kerk, maar ook bij de icoon van
Maria in de kerk. Het aantal bran-
dende kaarsjes vertelt daarvan.
De een loopt binnen en slaat een kruisje, een ander zoekt
zorgvuldig een waxinelichtje uit, steekt het net zo zorgvul-
dig aan om het met aandacht bij Maria te zetten. Weer een
ander neemt de tijd en gaat rustig en stil op het bankje zitten.
Ongetwijfeld wordt er in die stilte menig Weesgegroetje of een
persoonlijk gebed gezeqd.
Mooi en bijzonder om deze bedevaartjes te zien gebeuren!

Guus van der Ploeg

Overleden
¥

07-05-2024
Cor Molenaar, zorgcentrum Debbeshoek, 94 jaar.

Zijn uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben plaats
gehad op 13 mei.

29-05-2024

Jan Holtus, woonzorgcentrum/verpleeghuis Schuylenburgh,
Silvolde. Leeftijd 88 jaar.

Zijn uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben plaats
gehad op 4 juni.

30-05-2024

Toos Geurts-Engelen, Dommelstraat, 89 jaar.

Haar uitvaartdienst en crematieplechtigheid hebben plaats
gehad op 5 juni.

06-07-2024

Ria Janssen-Visser, Wingerd, 83 jaar.

Haar uitvaartdienst en crematieplechtigheid hebben plaats
gehad op 12 juli.

18-07-2024

Wim Ratering, Allee, 84 jaar.

Zijn afscheidsviering heeft plaats gehad op 25 juli.
19-07-2024

Thea Holtus-Overgoor, Zorgcentrum Debbeshoek, 93 jaar.
Haar begrafenisplechtigheid heeft plaats gehad op 25 juli.
04-08-2024

Rietha Wielens-ten Asbroek, Zuiderkruis, 79 jaar.

Voor haar heeft er vrijdag 9 augustus een avondwake plaats
gehad

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte!
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Aannemingsbedrijf

D‘JAN van DULMEN B.V.

Browwen | vertrower

/
N

DRUKKERI—V —
lJselstroom

DRUKKEN & PRINTEN —

Zeddamseweg 24 - 7075 EE Etten - Tel : 0315 323 680 "t Goor 55A - 7071 PC Ulft - Tel. 0315 - 681373
www.janvandulmen.nl www.ijselstroom.nl - info@ijselstroom.nl

Agelink

Rust
en ruimte

Rust en ruimte

De goede dingen doen. De juiste keuzes maken. In het verdriet van het moment is dat niet
makkelijk. Precies daarom zijn wij er. Met onze ervaring zorgen wij voor rust. Zodat je alle ruimte
krijgt voor een passend afscheid.

Agelink Uitvaartzorg. Al ruim 75 jaar een begrip in de Achterhoek.

Dag en nacht bereikbaar, zeven dagen per week, bel gerust.
Bel 0314-32 46 67 of kijk op agelinkuitvaart.nl

Terborgseweg 126, 7005 BD Doetinchem | Wijnwaarden 43, 7061 BW Terborg
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BREEDENBROEK-DINXPERLO

BREEDENBROEK /DINXPERLO Goed om te Weten
+ Woensdag 4 september is er om 18.30 uur een
Mededelingen Cultuurkerk Rozenkransgebed in de Cultuurkerk in Breedenbroek.
Secretariaat: Elke eerste dinsdag van de maand geopend Koffie/thee na afloop. Durf het eens aan om mee te
van 10.00 tot 12.00 uur voor vragen, opgeven van inten- bidden.
tiesenz. « Zaterdag 7 september is er GEEN gebedsviering.
1(;e:\(t))ce)dusl;/r{er|ngen: Elke eerste zaterdag van de maand om . Zondag 8 september is Ziekenzondag. Om 10.00 uur
Rozenkrans bidden: Elke eerste woensdag van de maand |s.er een oe;umemsche viering in de Dorpskerk in
om 18.30 uur. Dinxperlo, die wordt verzorgd door de werkgroep en De
Maria-kapel: elke dag open van 9.00 tot 17.00 uur. Zonnebloem en is met medewerking van de Cantorij.
Het thema is: Een betere toekomst. U bent van harte

. uitgenodigd.

Zlekenzondaq « Zondag 8 september is er om 15.00 uur Ziekenzalving

in de Petrus en Pauluskerk in Ulft. U kunt zich hiervoor
opgeven bij het secretariaat, tel. 0315 - 34 20 44.
+ Vanaf woensdag 3 oktober is er deze maand elke

Eén keer per jaar staan we in de kerken stil bij de mensen die
wat extra aandacht van ons vragen en verdienen. Als we geen
vrijwillige hulpverleners hadden, dan zouden er veel meer een-

zame en zieke mensen zijn, die niet meer kunnen meedoen in woensdag om 18.30 uur Rozenkransgebed in de

de samenleving. Cultuurkerk in Breedenbroek. Oktobermaand,
Vrijwilligers vanuit de kerken en de Zonnebloem staan voor Rozenkransmaand van Maria. Van harte welkom.

deze mensen klaar als er een hulproep is. Ze zijn er voor een « Zaterdag 5 oktober is er om 19.00 uur een Gebedsviering
praatje, een luisterend oor, een uitgestoken hand. in de Cultuurkerk, verzorgd door de Liturgische

Op zondag 8 september om 10.00 uur is er in het kader van
Ziekenzondag een oecumenische viering in de Dorpskerk in
Dinxperlo. Het thema van dit jaar is: Een betere toekomst.

De viering zal verzorgd worden door de leden van de werk-

werkgroep en met medewerking van het koor Con
Amore. Na afloop is er koffie/thee.
+ Zaterdag 2 november is er een Allerzielenviering om

groep Ziekenzondag, bestaande uit leden van de protestantse 19.00 uur in de Cultuurkerk. We gedenken onze dierbare
gemeente in Dinxperlo, RK Parochie Maria Laetitia en stichting overledenen.

De Zonnebloem afdeling Breedenbroek-Dinxperlo. + Zaterdag 1december is er om19.00 uur een

U kunt thuis de dienst meebeleven op: www.kerkdienstgemist. Gebedsviering in de Cultuurkerk, verzorgd door de

nl (ga naar Gelderland, Dinxperlo, Protestantse gemeente). Liturgische werkgroep en met medewerking van het koor
Bent u slecht ter been en wilt u de dienst toch persoonlijk Con Amore

beleven, dan kunt u voor vervoer contact opnemen met Jeroen . Dinsda 24.d ber Kerst di 19.00
Westerveld, tel. 06 - 12 2519 43, 1g 24 december, Kerstavond, is er om 19.00 uur een
De collecte die tijdens de viering gehouden wordt, zal dit jaar kerstviering in de Cultuurkerk.

gaan naar de Stichting Vrienden van het dr. Jenny. * Zaterdag 4 januari is er om 19.00 uur een

Wilt u het goede doel van deze viering ondersteunen, maak dan nieuwjaarsgebedsviering in de Cultuurkerk.

uw bijdrage over op: NL 65 RABO 0364 8574 98
t.n.v. Diaconie PGD

onder vermelding van Ziekenzondag Gildefeest in Breedenbroek

Op zondag 26 mei was er in de tent op het kermisterrein de
traditionele Gildemis. Voorganger was pastor Marcel Smits, de
zang werd verzorgd door het koor Vision.

Eind juni heeft
Miny Koenders

- Dieker uit Naast het koningspaar, commandanten en vendeliers wisten
handen van veel parochianen de weg te vinden naar deze bijzondere eucha-
loco-burgemees- ristieviering. Pastor Smits ging in zijn overweging in op de
ter Ben Hiddinga saamhorigheid die er is tijdens de kermisdagen.

een koninklijke
onderscheiding
ontvangen voor
haar vele vrij-
willigerswerk
bij verenigingen
en zeker binnen

Waar we als geloofsgemeenschappen van Breedenbroek en
Dinxperlo elke eerste zaterdag van de maand een gebedsvie-
ring hebben in de Cultuurkerk De Toekomst was het toch fijn
om weer eens samen de eucharistie te vieren.

de parochiéle Overleden
gemeenschap - Op 15 juni is overleden op 87-jarige leeftijd
Breedenbroek Annie Deckers-Hollander

Dinxperlo. - Op 23 juli is overleden Wilhelmien Peters-Geerts

Ze is geboren op 22 april 1935.
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DOETINCHEM

Kerkaankleding door bloemengroep

Een groep waarvan u wel de resultaten ziet wanneer u een vie-
ring bezoekt, maar niet de mensen die zich ervoor inzetten, is
de bloemengroep. In de OLV wordt het priesterkoor standaard
gesierd door een groot bloemstuk. Daarnaast staan er nog
bloemstukken bij de verschillende Maria-altaren.
De groep bestaat uit vier personen die bij toerbeurt in twee-
tallen de bloemen verzorgen en de bloemstukken opmaken.
Op zaterdagmorgen wordt begonnen met het inkopen van de
bloemen. De bloemkleuren worden aangepast aan de tijd van
het liturgisch jaar.
ledereen in de groep heeft belangstelling voor bloemschikken
en is op een gegeven moment gevraagd om te helpen. De groep
wil zo lang mogelijk op deze manier blijven bijdragen aan de LR, W N T
aankleding van de kerk tijdens vieringen. R
De foto is gemaakt bij de voorbereiding voor het jaarlijkse paro- : S AT W0
chiefeest. Bij grote feesten in het kerkelijk jaar werkt de hele
groep aan de bloemstukken. Van het parochiefeest ziet u elders
een impressie.

Foto: Ton Harbers

De vakantie voorhbij...

Voor de meeste mensen is de vakantieperiode weer voorbij.
We hebben even afstand genomen van alle dagelijkse beslom-
meringen. Je hebt je kunnen opladen voor het nieuwe jaar
dat voor de deur staat. Ook de Vreugdebode kent een lange
zomerstop. Van begin mei tot september verscheen er geen
Vreugdebode. Hierbij de hoogtepunten van deze periode.

Eerste Heilige Communie OLV

Op 26 mei deden 11 kinderen van onze locatie hun Eerste
Heilige Communie. In de overweging refereerde pastor Tilma
aan het samen eten en het delen van de ervaringen van de dag
aan tafel. Zo mogen we telkens aan tafel bij de Heer gaan en
00k bij hem al onze gedachten, wensen of vragen neerleggen.
Wij feliciteren Liz, Vivian, Guusje, Leah, Caelan, Royesha,
Keano, Djayvano, Dylano, vy en Tycho met hun Eerste Heilige
Communie. We hopen iedereen samen met hun ouders en
broertjes en zusjes nog vaak terug te zien.

Werkgroep Eerste Heilige Communie Doetinchem

Het vormsel 2024

Zondag 9 juni hebben zeven tieners uit onze parochie in de
OLV het Heilig Vormsel ontvangen.

Kardinaal Eijk was hiervoor naar Doetinchem gekomen. In
zijn overweging spoorde hij de vormelingen aan om de goede
deuren in het leven te openen. De deur van de goede keuzes,
waardoor je de juiste richting opgaat. De deur van het geloof
is daarbij een deur die je kunt openen. Deze deur wil wel eens
klemmen, maar is wel een belangrijke deur om te openen.

Wij feliciteren de vormelingen met deze stap in het geloof.

Ziekenzalving
De gezamenlijke ziekenzalving in de parochie vindt dit jaar op 8 september plaats in de Petrus en Paulus kerk in Ulft. Voor
parochianen die graag willen deelnemen en geen vervoer hebben, wil de Werkgroep Diaconie van Doetinchem vervoer aanbie-
den. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken, kunt u dit opgeven bij het secretariaat van de OLV.

Werkgroep Diaconie/Omzien naar elkaar
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Het Passion in Hummelo biedt een tijdelijke opvangplek aan
dak- en thuislozen en verslaafde medemensen. Het doel is om
120 mensen (gasten) per jaar een time-out te geven. Er wonen
vier mensen permanent bij Het Passion.

Er zijn 100 vaste vrijwilligers actief. Daarnaast zijn 200 (vakan-

tie)vrijwilligers een (mid)week diaconaal actief. De begeleiders
en vrijwilligers brengen structuur aan in de dag. Het contact
met de gasten vindt plaats op basis van wederkerigheid, res-
pect, geen oordeel, betrouwbaarheid en duidelijkheid. Mensen
worden gewaardeerd en kunnen zich weer richten op de toe-
komst. Het Passion gelooft dat contact met de (A)ander een
dakloze of verslaafde kan inspireren tot herstel.

De Diaconie van de PGD en de Werkgroep Diaconie/Omzien
naar elkaar hebben het werkjaar afgesloten met een werk-
middag en maaltijd bij het Passion in Hummelo. Twee gasten
hebben een maaltijd voor ons gekookt. We hebben de doperw-
ten en tuinbonen samen gedopt. Automatisch ontstaat er een
gesprek. Daarnaast hebben we heggen geknipt en knoflook
gevlochten. Het samen aan een project werken helpt om weer
structuur en een normaal leven te ervaren.

Zie voor meer informatie https://hetpassion.nl/.

Openingstijden secretariaat

Vanaf 6 oktober is het secretariaat van de OLV op maandag-,
woensdag- en vrijdagmorgen geopend van 9.15 tot 12.00
uur. Daarnaast zal een medewerker van het secretariaat op
zondagmorgen aansluitend aan de viering aanwezig zijn in de
Mariakapel voor het opnemen van misintenties en andere vra-
gen. De procedure bij misintenties is als volgt:

+ per e-mail doorgeven: rkdoetinchem@mlparochie.nl;

+ tel. doorgeven: 0314 - 3910 91;

+ mondeling doorgeven bij de secretariaatsmedewerker na de
viering op zondagmorgen in de Mariakapel.

Kosten voor misintenties zijn 10 euro per intentie. Dit bedrag
kan worden overgemaakt op: NL81 ABNA 0447 5381 87.

Open Monumentendag

De OLV-kerk
is door archi-
tect Valk
ontworpen.
De kerk is
gebouwd met
handgevorm-
de bakstenen
(roodbruin)
die lijken op
vroegere
kloostermop-
pen. Door de
klassieke mas-
sieve bouw en
de breedte-
werking doet
de kerk veel
ouder aan
dan hij is. Hij
is gebouwd in
1934. De kerk i
heeft bijzondere muurschilderingen van Jacob Ydema.
Zaterdag 14 september 2024 nemen we deel aan de Open
Monumentendag van 10.00 tot 16.00 uur.

Het Spectrum en het Gelders Genootschap hebben twee fiets-

tochten uitgezet langs kerken in de gemeente Doetinchem. Bij

elke deelnemende kerk kunt u een routebeschrijving ontvangen
en kan gestart worden.

Ook zonder te fietsen bent u van harte welkom.

U kunt deelnemen aan de volgende activiteiten:

+ Rondleidingen door de kerk. Er staan ervaren gidsen voor u
klaar.

« Voor kinderen/volwassenen is een fotopuzzeltocht ontwik-
keld. Aan het eind van de fotopuzzeltocht is er voor ieder
kind een beloning.

+ In de Maria-kapel houden we een zolderopruiming.

+ Vandaag fungeert de Maria-kapel ook als pleisterplaats. Wij
serveren koffie, thee en limonade. Een stukje taart - gebak-
ken door parochianen - mag niet ontbreken.

De opbrengst van deze dag is voor de deelkasten.

Kom vandaag eens kijken naar deze kerk, die veel moois te bie-

den heeft.

Werkgroep Open Monumentendag
Foto: Interieur OLV., Ton Harbers

Koffieochtend

De Werkgroep Diaconie/Omzien naar elkaar wil er ook zijn
voor mensen die behoefte hebben aan een praatje, een
kopje koffie of de krant lezen. Daarom houden we vanaf
18 september elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur een
koffieochtend in de Jozefzaal (ingang secretariaat aan

de rechterkant van de kerk). Altijd is er iemand van de
werkgroep aanwezig om koffie te schenken. Kom gezellig
langs! Op den duur zijn we van plan om eenmaal per
maand een lunch te verzorgen. Dat kunnen we niet zonder
mensen die willen helpen. We zijn op zoek naar mensen die
hierbij willen helpen, op wat voor manier dan ook.

Vervolg locatie Doetinchem vindt u op pagina 29
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GAANDEREN

Tijdens en na de vakantie

Na een lange zomerperiode, die voor u hopelijk veel mooie
dagen had, is het ‘gewone’ leven weer begonnen. Misschien
bekijkt u de vakantiefoto's nog een keer, misschien bent u
alweer begonnen aan uw werk en bent u weer gewend aan het
gewone dagelijkse ritme. In de afgelopen maanden was er in
onze geloofsgemeenschap niet alleen maar stilte en vakantie;
nee, er waren juist vele mooie vieringen en activiteiten en dat
begon al in mei. Enkele vakantiefoto's:

1. Gezellig ontbijten na de dauwtrappersviering met
Hemelvaart.
Foto: Hans Aarntzen

2.Vrijwilligersfeest in Gaanderen; een bedankje voor het vele
onbetaalbare dat zij vaak al jarenlang doen.
Foto: Wim Gerritsen

3.Bijbel in het Bos, verhalencarrousel bij de Slangenburgkerk.
Foto: Annie Overveld

Op de website zijn nog meer mooie foto's geplaatst. De moeite
waard om te bekijken: www.maria-laetitia.nl.

De foto's zijn geplaatst bij ‘berichten’ en ‘locatie Gaanderen'.
Ook in de komende weken is er weer veel te doen in en rondom
onze kerk.

Te beginnen met een mooie Inspiratieviering op zondag 1 sep-
tember. Het thema van de viering is: Onreine handen - een
zuiver hart, over geschreven en ongeschreven regels waar we
ons aan moeten houden.

De lectoren zijn Liedy Claus en Dirk de Jong en leden van het
koor Switch verzorgen de intermezzo's met mooie bekende en
hedendaagse liederen. Na afloop kunt u gezellig even napraten
bij een kopje koffie of thee, achter in de kerk.

4.Switch.
Foto: Ria Aarntzen

In het tweede weekend van september is er de Gaanderense
Kermis met op zondag 8 september de traditionele Gildemis,
verzorgd door het Schuttersgilde St. Martinus en het Gemengd
koor. De celebrant in deze viering is pastoor Pauw.

De viering begint, zoals elke zondag, om 9.30 uur. Aansluitend
aan deze viering is er een vendelhulde in de tuin van de
pastorie.

5.Gildemis in 2023.
Foto: Schuttersgilde

Zaterdag 14 september zijn de St. Martinuskerk en de pastorie
te bezichtigen in het kader van Open Monumentendag 2024.
De kerk en de pastorie zijn dan open van 10.00 tot 17.00 uur en
vrijwilligers zijn die dag aanwezig om de bezoekers te ontvan-
gen en uitleg te geven.

Extra op deze dag zijn twee optredens van Luscinia: om 11.00
uur en om 14.00 uur. De zangeressen van Luscinia zingen dan
een selectie uit hun jubileumconcert dat het koor voorbereidt
ter ere van zijn 25-jarig bestaan op zondag 20 oktober.

U bent van harte welkom aan de Kerkstraat 72 in Gaanderen.
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6.0pen Monumentendag.
Foto: Ria Aarntzen

Zondag 15 september is er weer een mooie Inspiratieviering.
Het thema van deze viering is: Geen geloof zonder daden.
Emily Putman verzorgt de intermezzo's. Zij zingt bekende
liederen van onder andere Jaap Reesema, Ramses Shaffy en
Claudia de Breij. Twee liederen die Emily gaat zingen, heeft ze
zelf geschreven. Ze begeleidt zichzelf op de vleugel. De viering
begint om 9.30 uur en er is na afloop koffie en thee, achter in
de kerk.

7. Emily Putman.
Foto: Ria Aarntzen

Zondag 22 september is er een Taizéviering in onze kerk. In
deze oecumenische viering bidden en zingen we om vrede.
Zoals in het Franse klooster in Taizé, waar mensen vanuit de
hele wereld samenkomen om met eenvoudige woorden en lie-
deren samen te bidden en zingen om vrede in de wereld.

De voorganger in deze viering is diaken Cor Peters en het
Taizé-ensemble van de Slangenburgkerk onder leiding van
Henk Schutman begeleidt de liederen en verzorgt enkele muzi-
kale intermezzo's.

Zondag 13 oktober is er een Inspiratieviering met leden van
het Koor Sereen onder leiding van Charl Venus. De lectoren zijn
dan Marieke Salemink en Liesbeth Jansen.

Overleden

- Zaterdag 27 april 2024 is overleden mevrouw Miep
Veldkamp-van Ree, Wilhelmina Johanna, echtgenote van

de heer Ben Veldkamp. Mevrouw Veldkamp was 88 jaar

en woonde met haar man in Duiven. De laatste tijd was zij
opgenomen in het verpleeghuis De Liemerije in Zevenaar.
Zaterdag 4 mei was voor haar de gezongen uitvaartviering in
de St. Martinuskerk in Gaanderen, waarna zij werd begraven
op de begraafplaats achter de kerk.

Mogen vele mooie herinneringen allen troosten die haar zo
node moeten missen.

- Zondag 5 mei 2024 is overleden mevrouw Tinie
Timmermans-Kuster, Christina Hendrika, weduwe van Willy
Timmermans, in de leeftijd van 90 jaar.

De familie Timmermans woonde aan de Vivaldilaan in Etten.
Zondag 12 mei was er gelegenheid om afscheid van haar te
nemen en de familie te condoleren, in de St. Martinuskerk

in Gaanderen. Maandag 13 mei was de gezongen
uitvaartviering, ook in deze kerk, waarna zij bij haar man
werd begraven op het Kerkhof St. Martinus in Etten. Moge zij
op voorspraak van Maria, die zij zo vereerde, opgenomen zijn
in het Huis van onze Heer.

- Dinsdag 14 mei 2024 is overleden de heer Joop Roeterink,
echtgenoot van Rietje Roeterink-Wissink, in de leeftijd van 82
jaar. Joop en Rietje woonden aan de Hoofdstraat in Terborg.
Voorheen woonden zij in Gaanderen. Joop was jarenlang

lid van het gemengd koor in onze geloofsgemeenschap.
Maandag 20 mei was er gelegenheid om afscheid van hem te
nemen en de familie te condoleren.

Dinsdag 21 mei was de crematieplechtigheid in het
crematorium in Etten.

Moge hij rusten in vrede.

- Woensdag 22 mei 2024 is overleden de heer Hans Wolsink,
weduwnaar van Riek Wolsink-van Gelder, in de leeftijd van 93
jaar.

Hans woonde het afgelopen jaar in zorgcentrum Clematis in
Gaanderen.

Daarvoor woonde hij aan de Prinses Irenestraat.

Hans is vele jaren een trouwe vrijwilliger geweest in

onze geloofsgemeenschap. Hij heeft veel opgeknapt en
gerepareerd in de pastorie en kerk. Een van de dingen die hij
maakte, was het hekwerk voor de Mariakapel, waardoor het
mogelijk is dat de kerk elke dag open is voor de vele mensen
die even rust zoeken en een kaarsje willen branden in onze
Mariakapel.

Woensdag 29 mei was voor hem de gezongen uitvaartviering
in de St. Martinuskerk, waarna hij in besloten kring werd
gecremeerd in het Crematorium Slangenburg in Doetinchem.
Wij geloven dat Hans nu, samen met Riek, opgenomen is in
het Huis van de Heer.

- Vrijdag 7 juni 2024 is overleden de heer Tom Pelgrim,
Antonius Gijsbertus Joseph Maria, in de leeftijd van 91
jaar, sinds februari van dit jaar weduwnaar van mevrouw
Marie Jose Pelgrim-Jaartsveld. De familie Pelgrim woonde
jarenlang in Silvolde, waarna zij verhuisden naar Heesch.
Vrrijdag 14 juni was voor hem de gezongen uitvaartviering
in de St. Martinuskerk in Gaanderen, waarna hij bij zijn
vrouw werd begraven op de RK begraafplaats in Silvolde.
Wij geloven dat Tom, samen met zijn vrouw Marie Jose,
geborgen is in de Liefde van onze Heer.

- Woensdag 19 juni 2024 is overleden mevrouw Lucie
Bouwman, Lucia Theodora Maria, in de leeftijd van 75 jaar.
De laatste jaren woonde zij in het woonzorgcentrum De
Pelgrim in Gaanderen. Woensdag 26 juni was voor haar de
afscheidsplechtigheid in het crematorium de Slangenburg in
Doetinchem, waarna de crematie volgde.
\I\;Iodge Lucie opgenomen zijn in de Heerlijkheid van God de
ader.
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GENDRINGEN-MEGCHELEN-NETTERDEN

GENDRINGEN

Boom vol hoop

Deze viering in de natuur bij het dankbaarheidskruis in
Megchelen op 8 september om 10.00 uur met medewerking
van de GOV is voor iedereen.

In 2010 werd op initiatief van Ben Oude Elberink op een
prachtige locatie aan de Nieuweweg in Megchelen een kruis
gezet. Een kruis uit dankbaarheid voor al het moois dat ons
zomaar wordt gegeven. Enthousiaste mensen zorgen dat het
kruis er altijd mooi bij staat. Het werd een uitnodigende plek
waar voorbijgangers even tot zichzelf kunnen komen. Even
een moment van rust in verbondenheid met de natuur, mis-
schien wel met de Schepper.
De eerste feestelijke viering vond plaats op de tweede
zondag van september 2010 vanuit de PKN-kerk en de RK
geloofsgemeenschappen van Megchelen en Gendringen. Een
groep vrijwilligers verleende enthousiast hun medewerking
en zo werd een nieuwe mooie traditie geboren.
Op 8 september houden we weer een oecumenische viering
bij dit kruis. De dienst wordt voorbereid en voorgegaan door
de werkgroep oecumene Gendringen/Megchelen. Het thema
van deze viering is: Boom vol hoop; de lezing gaat over het
mosterdzaadje, een heel klein zaadje waar zoveel moois uit
kan groeien. We gaan dan ook een boom volhangen met
hoopvolle gedachten.
De Gendringse Orkest Vereniging (GOV) zal dit jaar zorgen
voor de muzikale klanken. Enkele liederen zullen we samen
zingen.
In deze viering wordt ook aandacht geschonken aan natio-
nale ziekendag. Er wordt gezorgd voor zitgelegenheid. Na
afloop is er een gezellig samenzijn met koffie en cake!
U bent van harte uitgenodigd mee te vieren, ook als u niet
aangesloten bent bij een van onze kerken. Het belooft weer
een prachtige viering te worden!

Namens de oecumenische werkgroep Gendringen/Megchelen,

Em. pastoraal werkster Hetty Bresser

Bij de foto:
Viering op 10 september 2023. Ellen Lenting: ,,Dit jaar was het
dankbaarheidskruis werkelijk prachtig versierd, met echte druiven-
trossen! De zon deed op het vroege uur zijn uiterste best om door
te breken, de vogels floten en de witte herfstanemonen stonden
er prachtig bij. De samenzang ging goed, er bleken goede zangers
aanwezig te zijn. Hetty had een mooie overdenking en het was echt
genieten met de muziek van Harmonie St. Caecilia. De razende
reporter hoorde nieuwe nummers, die zeer goed pasten in de sfeer
van de viering. Er waren veel mensen naar de oecumenische viering
gekomen, fijn voor de organisatie! Dank aan alle mensen die hun
steentje hebben bijgedragen aan deze prachtige, unieke viering! "
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Woensdagmorgen-
vieringen

Met ingang van woensdag
4 september 2024 zijn alle
woensdagmorgenvieringen in
De Bringenborg in Gendringen. /
De vakantieperiode is voor de
meesten van ons dan voorbij /
en de scholen zijn dan weer
begonnen. Hopelijk is ieder-
een gezond en ook uitgerust. |
In september begint de
meteorologische herfst,
de dagen worden kor- (
ter en koeler en de kerk T
verwarmen is met deze - Lo
energieprijs niet te betalen.
Daarom gaan we woensdag 4 september naar De
Bringenborg verhuizen. Een prachtige plek en voor iedereen
toegankelijk, waar we een mooie ruimte hebben voor de woens-
dagmorgenvieringen en van alle faciliteiten gebruik mogen
maken.
We hopen dat u allen, net zoals voorheen, weer naar de H.
Eucharistie, op de woensdagmorgen komt om 10.00 uur. Woont
uin De Oevelgunne, dan willen wij u graag ophalen en brengen
wij u ook weer terug.
Als u het gebouw De Bingenborg niet weet te vinden, er staan
mensen in de eerste periode tot 9.45 uur achter in het portaal
van de kerk en lopen dan, samen met u, naar het gebouw De
Bringenborg toe. Ook liggen achter in het portaal van de kerk
flyers waarop de route staat aangegeven.
Na afloop van de H. Eucharistieviering is er weer het traditi-
oneel samenzijn met een kopje koffie of thee en wat lekkers
erbij.
Natuurlijk is iedereen van harte welkom!

Hanny Roes

Terugblik Hemelvaartsdag

De Oecumenische Werkgroep Hemelvaart kijkt terug op een
geslaagde Hemelvaartsdag.

De dag begon prachtig, waarbij het zelfs letterlijk mogelijk was
om dauw te trappen.

Deze keer hadden wij het programma omgedraaid en begonnen
om 9.00 uur met een mooie oecumenische viering. (Hetty, Ali
en Wilma, hartelijk dank hiervoor.)

Deze viering werd door ongeveer 50 mensen bezocht. De col-
lecte tijdens de dienst heeft zoveel opgebracht dat wij na aftrek
van de onkosten nog 94,05 euro aan de voedselbank hebben
kunnen overmaken. Ook hiervoor onze hartelijke dank.

Na de dienst was er koffie/thee met cake als versterking

voor de fietstocht, waaraan ongeveer 45 mensen hebben
deelgenomen.

Halverwege deze tocht was er in het openluchttheater een
pauze waarin een gezonde snack werd uitgedeeld: een appel of
een banaan. Het tweede deel van de fietstocht bracht ons via
Landfort weer terug naar Gendringen.

Het eindpunt was in De Gent, alwaar een kop koffie/thee met
krentenbol voor iedereen klaar stond en men onder het genot
hiervan nog gezellig kon napraten.

Namens de Oecumenische Werkgroep Hemelvaart,
Toos Lohschelder, Paul Knaven, Gerard Bongers



ETTEN

Voortgang herbestemming kerk

I e

eq ‘ontyan
tee“rng KWre

Op donderdagmiddag 13 juni was er een fantastische bijeen-
komst die werd georganiseerd in het kader van het in ontvangst
nemen van de Dorpendeal.

De bijdrage van de Dorpendeal en het subsidiebedrag dat we
vanuit de gemeente Oude IJsselstreek ontvangen, zijn een
enorme impuls in het transformeren van de kerk naar een mul-
tifunctioneel en cultureel centrum. Wethouder Ria Ankersmit
en gedeputeerde Dirk Vreugdenhil zijn door veel culturele ver-
enigingen verrast met een kort optreden. Ze waren erg onder
de indruk. Geweldig dat zoveel verenigingen en leden de moeite
hebben genomen hier een bijdrage aan te leveren. Nogmaals
bedankt!

Na afloop was er tijd voor champagne. Met de stichting, pro-
jectgroepleden, gedeputeerde, wethouder en een afvaardiging
van de verenigingen is er geproost op deze geweldige bijdrage.

Ook de afgelopen weken hebben de stichting en de project-
groep niet stilgezeten. Zo zijn er diverse bezoeken afgelegd en
gesprekken gevoerd over energie en verbruik.

Maar ook de vrijwilligers hebben hard gewerkt om het stuk
achter de kerk onkruidvrij en strak te maken en is er gras inge-
zaaid zodat het stuk netjes en goed te onderhouden blijft.

Gezellige omgekeerd bezoekmiddag

Vrijdagmiddag 14 juni werd wederom de omgekeerd bezoek-
middag gehouden. Deze middag wordt georganiseerd door de
vrijwilligers van de bezoekersgroep van de geloofsgemeen-
schap H. Martinuskerk in Etten. Dit keer niet in de Mariakapel

- deze is tijdelijk buiten gebruik vanwege de verbouwing van de
kerk - maar in De Glazeren Kast. Hartelijk dank daarvoor.

We mochten 25 bezoekers verwelkomen. De middag werd na de
koffie begonnen met een korte gebedsviering voorgegaan door
pastor Marcel Smits. Nadat de drankjes met hapjes waren uitge-
serveerd, konden de aanwezigen genieten van oude opnames
van de GTW (Gelderse Tramwegen). Dit leverde veel herkenning
op bij de bezoekers!

Nadat de aanwezigen gezellig bijgekletst hadden, sloten Riny
Ketelaar en Sjoerd Jansen de middag af met een fotopresen-
tatie over de Alpe d'HuZes. Daarbij deelden zij hun ervaringen
aan deze bijzondere week en vertelden over het fantastische
bedrag dat is opgehaald voor het KWF!

Het was een geslaagde middag. Wees welkom bij een volgende
editie (najaar 2024).

Vrijwilligers bezoekersgroep

vrijwilligers zijn druk in de weef:
van de kerkbanken |
Foto: Sjoerd Jansen

Daarnaast zijn er de afgelopen weken weer de nodige vorderin-
gen gemaakt.

- De monumentencommissie is erg enthousiast over de uit-
gewerkte tekeningen van de architect. Er dienen nog twee
rapporten bij de gemeente te worden aangeleverd.

Belangrijke stappen waarna de vergunning hopelijk echt snel
volgt!

- In afwachting van de vergunning hebben we toestemming
gekregen om de banken alvast te verwijderen. Een groepje
vrijwilligers is hier erg druk mee geweest en er zijn een paar
klusdagen geweest.

- Op 8 juli hebben mensen van de projectgroep en de stichting
een pitch gehouden voor EU-leadergelden (subsidie vanuit de
EU) en er loopt nog een aanvraag bij het Cultuurfonds. We ver-
wachten van beide instanties in september te horen.

Zodra de vergunning dan écht binnen is, kunnen de tekeningen
verder worden uitgewerkt, kan het bestek worden aangepast en
volgt er een geactualiseerde planning. Blijf op de hoogte via:
https://www.instagram.com/herbestemmingmartinuskerket-
ten/ of Facebook: Herbestemming Heilige Martinus Etten.

Pastor Marcel Smits gaat voor in de gebedsviering.

Openingstijden secretariaat

Het secretariaat is geopend op woensdagmorgen tussen
10.00 en 11.00 uur en na telefonische afspraak. We zijn te
bereiken op tel. 0315 - 34 24 98 en b.g.g. 06 - 12 67 88 24.
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Sinds 1985 ‘\

uw meesterbakker

Aloys Lurvink

Rozengaardseweg 47
7001 DN Doetinchem
Tel:0314-3255 12
www.bakkerijlurvink.nl

8% 8 Jeannelte Koster

|l'lr|'|nH.!.I-'|I- Himg

Persounlifke, liefdevolle en deskundige bepeleiding

Dag en nacht Goralkbag 05 - 15 9 55 &0
wvw, kosterpitvoaribegeleidingnl | Gaanceren en omstreken

Cordente & Cllorinner

Mogen wij u uitnodigen uw herinnering vorm te geven?
100 jaar

S C H O OT e~

GRAFMONUMENTEN ¢ URNMONUMENTEN e THUISGEDENKEN
BOUW- EN INTERIEUR

ol Fabriekstraat 18

o & 7005 AR DOETINCHEM
Telefoon (0314) 34 00 54
www.schoot-natuursteen.nl

info@schoot-natuursteen.nl

Bloemen & Emoties
Miranda Steentjes - rouwbloemist

06 - 5124 7324
bloemenenemoties@gmail.com
www.bloemenenemoties.nl

* 7 dagen in de week van 9.00 tot 21.00 bereikbaar
* op afspraak bij u aan huis

26 VREUGDEBODE 4 - SEPTEMBER T/M OKTOBER 2024

Helming
Hovemers

G A A N D

V2
U ANt

Onderhoudsabonnement op maat!

Telefoon 06 - 227 90 338

mab

techniek

Sleklmoles Fraet
O nds & i Dok DN B G
Dot

SISl & waimiepdimssai

Transportweg 7-09, 7007 CL Doetinchem
info@mabotechniek.nl

0314—235 044
www.mabotechniek.nl




TERBORG

Ontmoetingsbijeenkomsten

Op zondag 26 mei was er in het kader van de Ontmoetings-
bijeenkomsten een Mariaviering in De Huiskamer. Meimaand
Mariamaand. Een mooie opkomst, prachtige muziek en pas-
sende liederen zorgden die ochtend voor een hele goede sfeer
van samenzijn. Het was een fijne bijeenkomst inclusief een
bloemenhulde aan de Heilige Maagd Maria met zeven witte en
zeven rode rozen. De bos rozen kreeg na afloop van de bijeen-
komst uiteraard een mooi plekje in onze Mariakapel. We zijn er
trots op dat al onze inspanningen zo veel parochianen op de
been krijgen. En dat we na afloop ook nog worden beloond met
tal van complimenten. Dank daarvoor en blijf de bijeenkomsten
vooral bezoeken, u allen! Wij zien u graag.

De volgende Ontmoetingsbijeenkomst organiseren wij samen
met onze broeders en zusters van de PKN-kerk. Het is een
oecumenische dienst in het teken van de Vredesweek op zon-
dag 22 september om 10.00 uur in de NH Kerk Terborg. En
alvast voor in de agenda: op 3 november is er in De Huiskamer
om 10.30 uur een Ontmoetingsbijeenkomst ter gelegenheid van
Allerzielen. En op Kerstavond organiseren wij een oecumeni-
sche dienst om 20.00 uur in de NH Kerk met medewerking van
het gemengde koor Sonante.

Wilt u naar de Ontmoetingsbijeenkomst, maar bent u niet zo
goed ter been? Of vindt u het op Kerstavond wat aan de late
kant? Dan willen wij u graag met de auto komen ophalen en
weer thuisbrengen. Wilt u hiervan gebruik maken? Neemt u
dan op woensdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur telefonisch
contact op met het parochiesecretariaat: tel. 0315 - 32 30 60.

Werkgroep Ontmoetingsbijeenkomsten
Wilma, Mia, Antoon, Jos

Foto 1. Ontmoetingsbijeenkomst in De Huiskamer.
Foto: Henk Vinkenvleugel

Foto 2. Bloemenhulde Maria in De Huiskamer.
Foto: Henk Vinkenvleugel

Foto 3. Bloemenhulde Maria.

Foto: Jos Kunze

Ons secretariaat in De Huiskamer aan de Hoofdstraat 39
is open op woensdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur.
Komt u gerust een keer langs voor een kop koffie of thee.
In De Huiskamer vindt u informatieve folders van diverse
instanties, er staan sjoelbakken voor een potje sjoelen en
er is zelfs een minibieb; wellicht staat er een boek van uw
gading tussen. Van harte welkom!

Geloofsgemeenschap Heilige Georgius Terborg
Secretariaat, Irene en Jos

Overleden
Wij ontvingen het treurige bericht van het overlijden van
onze mede-parochianen:

- De heer J.M.A de Lauwere 85 jaar
- De heer W.A. Goorman 81 jaar
- De heer G.B.J. Zweers 75 jaar
- Mevrouw E.L.M. Dings-Niesten 85 jaar
- Mevrouw G.M. Wesselkamp-Martin 96 jaar
- Mevrouw J.B. Léwenthal 93 jaar
- Mevrouw M.W. Massop-Roes 79 jaar
- Mevrouw J.H.M. Polman-ter Braak 70 jaar
- Mevrouw H.B. Wentink 100 jaar
- De heer A.G.M. Beudel 72 jaar
- Mevrouw W.A.M. Wissing-Aalders 84 jaar
- Mevrouw C.G.T.M. Ernst 59 jaar
- Mevrouw M.J. Beijer-Kolks 97 jaar
- Mevrouw M.J.E.H. Braam-Coppers 80 jaar

In gedachten zijn we bij hen die in verdriet achterblijven.
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SILVOLDE - VARSSEVELD

SILVOLDE

Een zieke spreekt...

Ziek zijn en - niet - beter worden. De verhalen komen
dagelijks voorbij. Zieken vertellen ze en ook de mensen in
hun omgeving.

Op zondag 8 september volgen we die verhalen als we in
onze geloofsgemeenschap nationale Ziekenzondag vieren.
Het is een dag voor iedereen, een moment om stil te staan
bij de mens die ziek is of eenzaam, de mens die lijdt onder
stil verdriet, de mens die mindervalide is, de mens die oog
heeft voor wat er in een medemens omgaat. Dat zij allen
kracht, geborgenheid en steun mogen vinden bij mensen om
hen heen, zodat zij er tot in lengte van dagen voor elkaar
kunnen zijn.

Een zieke vertelt en zijn verhaal gaat over zich afgesneden
voelen, van niet meer mee kunnen, niet meer kunnen doen
en laten wat anderen wel kunnen. Hij verlangt naar erken-
ning van zijn lijden, een woord van meeleven, maar hij heeft

vaak het gevoel erbij te hangen... er niet meer te mogen zijn.

Eenzaambheid ligt op de loer, want hoe geeft hij woorden
aan zijn gevoel zonder de mensen om hem heen te kwetsen.
Hij is vooral dankbaar voor wat ze voor hem doen en is uit-
eindelijk van hen afhankelijk. Dat maakt hem stil; hij vraagt
minder dan hij nodig heeft en zegt minder dan hij kwijt wil.
Een zieke vertelt dat ze tussen mensen ligt op een zaal waar
ze geen privacy heeft. Ze vertelt over wachten en dat ze
bijna niemand anders ziet dan de mensen van de verple-
ging, de thuiszorg, de dokter, vaak rennend en zelden tijd.
Ze zijn voor haar gevoel al weg voordat zij onder woorden
kon brengen waar ze bang voor is, wat haar bezig houdt en
mankeert. Haar troost is, dat er Eén is die altijd naar haar
luistert en haar tot steun is. God kent haar en ons van haver
tot gort.

Hij heeft ook oog en oor voor ieder die zorgt en vaak veel
narigheid op de schouders geschoven krijgt. God staat
naast ons allen en luistert naar wat we alleen bij Hem kwijt
kunnen.

Op zondag 8 september om 10.00 uur horen we in de
gebedsviering in het Mauritiusgebouw over Hem, bidden we
samen en vragen we Hem dat ons bestaan van waarde is,
hoe wij ook in het leven staan.

Weet u van harte welkom, ook via de livestream
https://kerkdienstgemist.nl.stations/531.

Ter informatie bij onze vieringen

U kunt alle vieringen in het Mauritiusgebouw meebeleven
via de livestream:

Geloofsgemeenschap H. Mauritius-Kerkdienst

gemist- https://kerkdienstgemist.nl/
stations/531-Geloofsgemeenschap-H-Mauritius

Deze link geeft u de mogelijkheid 'n dienst terug te kijken.
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Gebedsviering 6 oktober 10.00 uur
‘Durf kleur bekennen’

Wanneer ik aan de hemel een regenboog zie staan, word ik
daar altijd vrolijk van. Het kleurt mijn gemoed. Ik weet dat dit
wonderlijke verschijnsel eenvoudig te verklaren is door de bre-
king van het licht in de druppels van de regen.

Maar waarom word ik er nou zo blij van?

Je ware 'kleuren’ te allen tijde laten zien; altijd en overal ‘kleur’
kunnen en durven bekennen. Het is een uitdaging voor ieder
van ons.

Een andere uitdaging is het om een ieders ware kleur te
aanvaarden.

Het is juist dankzij vele verschillende mensen en de verschillen
tussen mensen, dat ons leven kleur krijgt. Vandaar ook ons the-
ma Durf kleur bekennen.

Maar, de anderen aanvaarden zoals ze zijn, hun eigenheid, ‘hun
kleur aanvaarden, ook al vind je ze niet mooi of niet gepast;
ook al vind je ze te fel aanwezig of te mat, het is geen eenvou-
dige klus. Mogen we jullie uitnodigen om daar even bij stil te
staan?

Zondag 6 oktober om 10.00 uur bent u van harte welkom in de
Mauritiuskerk.

Overleden
- 12-04-2024 N.J.M. Schreur Bontebrug 70 jaar
- 08-05-2024 J.B. Léwenthal Industrieweg 93 jaar

- 29-05-2024 J.L. Holtus Ln. v. Schuylenburch 88 jaar
- 11-06-2024 E.B.H. Réttger Ln. v. Schuylenburch 94 jaar

- 25-06-2024 A.B.van Wees Heuvelstraat 71 jaar
- 07-07-2024 R.J. Halma Thorbeckestraat 73 jaar
-17-07-2024 G.H.W. Berends Lichtenbergseweg 88 jaar
- 01-08-2024 W.J.T. Thuis Siebelinkstraat 64 jaar
- 5-8-2024  J.Boot Kwartelstraat 76 jaar

Wij bidden voor hun eeuwige rust. Wij wensen hun familie
veel sterkte en kracht voor de komende tijd.

Foto: Susan Spekschoor
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VARSSEVELD

Vieringen Den Es

Zondag 8 september (ziekenzondag) en zondag
13 oktober is in Den Es om 10.00 uur de Woord- en
Communieviering met samenzang.

We kijken terug op de vieringen

Op 4 mei was er de jaarlijkse dodenherdenking in de kerk.

Een mooie herdenking en vanwege het weer was de kransleg-
ging ook binnen. Velen van u wisten na deze bijeenkomst 't
Dorphuus droog te bereiken via de overkapping.

Hier stond een kop koffie klaar en werd nog menig verhaal uit
de oorlogstijd gedeeld. leder jaar lukt het het 4 mei comité om
nieuwe namen te vinden en families uit te nodigen om de zo
belangrijke mannen en vrouwen weer te eren die gezorgd heb-
ben voor onze vrijheid.

Op 8 juni begon de kermis zoals altijd met een Gildeviering in
het kerkgebouw. Met trommels, muziek en wapperend vaandel,
en dit jaar ook met de nieuwe groep schutters, zat het kerkge-
bouw al bijna vol. Gelukkig waren er ook nog plekken over voor
andere aanwezigen. Het werd een mooi moment van stilstaan
bij elkaar en al het moois dat we kunnen vieren. De liedjes die
te horen waren, werden gezongen door plaatselijke zangers en
zangeressen. Een mooie ode aan ons dorp, kunnen we stellen,
en de kermis mocht beginnen...

Oecumenische Vredesdienst

Oecumenische Werkgroep Varsseveld organi
seert aan het begin van de Vredesweek
(14 t/m 22 september) op zondag 15
september de jaarlijkse Vredesdienst in de
Laurentiuskerk in Varsseveld.

- Aanvang: 10.00 uur.
- Thema: Opening in het dak.
- Voorgangers: Henk Bulsink en Marchel Chevalking.
- Zang door een zangroep o.lv. Liga Vilmane.
- Orgel: Liga Vilmane en Frederiek Wester.

- Met oppas en kinderdienst.
Collecte: PAX Vredesweekcollecte 2024. Collecte voor vrede,
mensen en kerken in actie.
Van harte welkom om in deze viering met elkaar van binnenuit
een opening en ruimte te vinden op weg naar vrede.

Oecumenische vredesdienst Varsseveld.

Nieuwsbrief

Graag willen we u wijzen op de mogelijkheid om naast de
Vreugdebode ook de nieuwsbrief te ontvangen. Hierin
wordt allerlei actuele informatie vanuit de parochie ver-
meld. U kunt zich hiervoor aanmelden door een mailtje te
sturen naar:

secretariaat®mlparochie.nl of door telefonisch contact op
te nemen met het Centraal Secretariaat

Samen voor Vrede. NU!

Zo is de titel van de vredesweek dit jaar: Samen voor Vrede.
NU! Van 14 tot 22 september.
Elk jaar organiseert PAX een vredesweek, al ruim 50 jaar.
Het is goed dat we stil staan bij het thema Vrede. Er is veel
on-vrede op de wereld, in het klein en nabij, zoals bij onver-
draagzaambheid, en in het groot, bij oorlogen en geweld. PAX
vraagt vooral aandacht voor oorlog en geweld. En we lijken
machteloos te staan, omdat het zo ver weg is. We voelen
ons betrokken bij de oorlog in Oekraine en ook bij de oorlog
in Gaza, waar al bijna 38.000 Palestijnen zijn gedood, veelal
vrouwen en kinderen, en 85.000 zijn gewond. We volgen het
en voelen ons machteloos.
De nieuwe regering wil korten op ontwikkelingshulp en het
asielzoekers moeilijk of onmogelijk maken naar Nederland
te komen. Dit is dichter bij huis. We kunnen er een mening
over vormen en het gesprek aangaan. Hoe verhoudt zich dit
tot christelijke gedachten? Er is veel on-vrede in Nederland,
veel mensen zijn on-tevreden. Dit terwijl er zoveel zaken
goed gaan en goed gedaan worden. Velerlei voorzieningen,
formeel, maar ook talloze vrijwillige inzet, bijvoorbeeld bij
voedselbank, kledingbank... Talloze initiatieven, allerlei ont-
moetingen en activiteiten. Wat mensen juist verbindt!
Laat de vredesweek voor ieder van ons aanleiding geven
vrede te zoeken, verbinding te maken met mensen, ook als
dat misschien niet zo gemakkelijk is.
Eris veel on-vrede, ver weg, maar de vredesweek mag ook
aanleiding zijn vrede van nabij te bevorderen, ieder op zijn
manier en op zijn of haar plaats.
Vrede zij met u, is een wens. We kunnen het gemakkelijk uit-
spreken, maar het gaat om de praktijk: hoe we vrede kunnen
bevorderen, minstens van dichtbij.
Samen voor vrede: NU!

Werkgroep Diaconie/Omzien naar Elkaar

Gezinszondagen 8 september

Na een (hopelijk) mooie vakantie gaan we weer me z'n
allen aan de slag rondom de Bijbel. Er is genoeg te bele-
ven (en te leren), dus niemand hoeft zich te vervelen.
De begeleiders van de verschillende leeftijdsgroepen

zijn alweer volop aan de slag om aan de gezinszondagen
een leuke en zinvolle invulling te geven. Alle kinderen
die in 2025 hun Eerste Heilige Communie of Heilig
Vormsel willen doen, zullen aansluiten bij deze gezins-
zondagen. U kunt uw kind nog opgeven tot 1 september!

Gedoopt
- Lenie Haverhoek
- Mannus Hoekstra

Anna Blamanstraat
Sumatraplein

Overleden

- Ans Gudde-Thuijs Kastanjelaan 78 jaar
- Nardy Kockmann-ten Oever Steinlaan 84 jaar
- Henk van Alst De Vlierbes 76 jaar
- Riek Hendriks-Meijer Dennenweg 85 jaar
- Jo Bergervoet-Wolters Groot Hagen 94 jaar
- Marijke Jansen-Driever Prinsenhof 85 jaar
- Sjors Palts (Aalten) Bodendijk 62 jaar
- Niek Jansen Tjalmastraat 76 jaar
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Parochie Maria Laetitia

Centraal secretariaat Parochie Maria Laetitia
Kantoor en bezoekadres:

Pastoor Vernooystraat 7, 7071 BR Ulft
E-mail: secretariaat@mlparochie.nl
Openingstijden secretariaat:

woensdag en vrijdag van 09.00 - 11.30 uur
NL19 RABO 0156 5694 50

Azewijn - H. Mattheus

Mattheusplein 1, 7045 AC Azewijn
E-mail: rkazewijn@mlparochie.nl

NL89 RABO 0374 6064 39

tel. 0315 - 34 20 44

tel. 0315 - 34 20 44

Breedenbroek - HH. Petrus en Paulus
Terborgseweg 30, 7084 AJ Breedenbroek
E-mail: rkbreedenbroek@miparochie.nl
NL88 RABO 0310 4000 23

Secretariaat: eerste dinsdag van de maand van 10.00 - 12.00 uur

tel. 0315 - 65 12 84

Dinxperlo - De Goede Herder

p/a Terborgseweg 30, 7084 AJ Breedenbroek
E-mail: rkdinxperlo@mlparochie.nl

NL17 RABO 0313 9044 56

Secretariaat: eerste dinsdag van de maand van 10.00 - 12.00 uur

tel. 0315 - 65 14 96

Doetinchem - OLV. Tenhemelopneming

Pr. Hendrikstraat 36, 7001 GL Doetinchem
E-mail: rkdoetinchem®mlparochie.nl
Rekeningnummers RK Parochie Maria Laetitia:
NL49 RABO 0384 3705 00 - kerkbalans

NL81 ABNA 0447 5381 87 - betalingen, vieringen en intenties
NL68 RABO 0384 3994 52 - onderhoud begraafplaats
Secretariaat: maandag, woensdag en vrijdag van 09.30 - 12.00 uur

tel. 0314 - 3910 91

Etten - H. Martinus

Dorpsstraat 19, 7075 AC Etten

E-mail: rketten@mlparochie.nl

NL23 RABO 0317 8004 50 - rekening courant
NL82 RABO 0317 8018 13 - kerkbalans
Secretariaat: woensdag 10.00 - 11.00 uur.

tel. 0315 - 34 24 98
b.0.g. 06 12 67 88 24

Gaanderen - H. Augustinus/H. Martinus
Kerkstraat 72, 7011 CP Gaanderen.

E-mail: rkgaanderen@mlparochie.nl

NL76 RABO 0115 3918 27 - rekening courant
NL17 RABO 0115 3013 21 - kerkbalans
Secretariaat: dinsdag 09.30 - 10.30 uur,
donderdag 14.00 - 15.00 uur.

tel. 0315 - 32 32 23

Gendringen - H. Martinus

Past. Wijfkerstraat 1, 7081 BT Gendringen
Contactpersoon Kerkbalans, Ronald Giesen,
E-mail: rkgendringen@mlparochie.nl

NL24 RABO 0116 3024 29 - betalingen, vieringen en intenties
NL94 RABO 0116 3936 10 - kerkbalans

Secretariaat: eerste maandag van 13.30 - 15.00 uur

(ingang aan de Staringstraat).

tel. 0315 - 68 13 64
tel. 06 - 36 38 27 62
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Megchelen - H. Martinus

Past. Mdlderstraat 2, 7078 BB Megchelen
E-mail: rkmegchelen@miparochie.nl

NL62 RABO 0132 7006 62

tel. 0315 - 37 76 58

Netterden - H. Walburgis
Netterdensestraat 8, 7077 AB Netterden
Contactadres: Frank Simmes

E-mail: rknetterden@mlparochie.nl

NL67 RABO 0326 6138 54.

tel. 0315 - 38 6109

Silvolde - H. Mauritius

Secretariaat: De Breide 75, 7064 AT Silvolde
E-mail: rksilvolde@mlparochie.nl

Secretariaat Het Anker: Pr. Bernhardstraat 4, 7064 GG Silvolde
donderdag 09.00 - 10.00 uur

NL50 RABO 0359 1003 33 - kerkbijdrage

NL21 RABO 0359 1704 04 - kerkhof.

NL62RAB00359147550 - overige zaken.

tel. 06 - 55 48 99 56

Terborg - H. Georgius

Hoofdstraat 39, 7061 CG Terborg

E-mail: rkterborg@mlparochie.nl

NL40 ABNA 0936 2497 57 - kerkbalans
NL97 RABO 0359 1232 52 - rekening courant
Secretariaat: woensdag 10.00 - 12.00 uur en volgens afspraak.

tel. 0315 - 32 30 60

UIft - HH. Antonius-Petrus & Paulus
J.F. Kennedyplein 9, 7071 BT Ulft
E-mail: rkulft@milparochie.nl

NL88 RABO 0363 8098 72 - kerkbalans Petrus en Paulus
NL72 RABO 0363 8005 57 - Antonius

NL41 RABO 0363 8759 99 - Antonius - kerkbalans
Secretariaat: donderdag van 10.00 - 11.30 uur.

tel. 0315 - 6812 75

Varsselder-Veldhunten - HH. Martelaren van Gorcum
Hoofdstraat 31, 7076 AG Varsselder
Secretariaat:

E-mail: rkvarsselder@miparochie.nl
NL57 RABO 0153 1012 10.

tel. 0315 - 34 20 44

Varsseveld - H. Laurentius

H. Bulsink, Westerlijke Noorderbroekweg 1,
7054 CE Westendorp

E-mail: rkvarsseveld@mlparochie.nl

NL69 RABO 0364 8884 66.

tel. 0315-29 8115

MARI
LAETITIA



Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf

van Heteran

John van Heteren

Zuivelweg 108

J003 SO Dosstincsem Micbdal: D5-23450056

Tal, 0314233162 E-mal: info=mirvanhelersrnl
Fao: 0314-284124 Wiskmila: woste mbrearbsstenan. nl

JANSEN
TERBORG

BOUW

Al 140 jaar staat familiebedrijf Jansen
Terborg voor betrokkenheid en kwaliteit,
een belofte die van generatie op
generatie is doorgegeven. Wij zijn er
voor het kleine onderhoud tot aan het
realiseren van uw droomwoning!

Luc Jansen | Postbus 117 | 7060AC Terborg
0315 323 107 | info@jansenterborg.nl | www.jansenterborg.nl

Al vele jaren vakkundig partner van
Amphion Cultuurbedrijf

SLOOT WA E13:3"203=

Eric 06-221 874 27 & Rutger 06-290 52 155

- Stemmen, onderhoud en reparatie

« Transport, verhuur en opslag

« Dealer van FEURICH piano's en vleugels:
topkwaliteit voor een ongelofelijke prijs!

- Verkoop occasions met garantie

Showroom (alleen op afspraak): Varsseveldseweg 130b Doetinchem

www.slootpianoservice.nl

Wie beslist
als u dat niet
meer kunt?

Regel het met een levenstestament

U geniet van het leven, maar wat gebeurt er als u emstig ziek wordt, in coma
raakt of dement wordt? Met een bent u hierop

Onze zorgen met ige en pi i g g dat
het juridisch goed geregeld s

Elk moment goed geregeld. VAN WEEGHEL DOPPENBERG KAMPS
NOTARISSEN | JURISTEN | ADVISEURS

weg 1, 7001 CE

Uw advertentie hier plaatsen?

Bel voor meer infomatie naar

06 42 96 56 14




GUVUltvaartzorgw
Persoonlijk, betrokkeen dichtbij =

Gerard Renate

* Eén vertrouwd aanspreekpunt
* Alle tijd en oprechte aandacht voor u
* De beste zorg tegen de laagste tarieven

* Dag en nacht echt bereikbaar voor u

oL daavom
%wér g L/QV\/

Ook voor elders verzekerden kan G
GUV regelt alles voor u tegen een speciaal tarief.

Meer weten? Bel GUV!

0800 - 0809 g 7 <1 8720

Persoonlijk, betrokken en dichtbij



