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Belangrijk om te weten

Nig
Pastoraal'team

Hans Pauw, pastoor
tel. 06 - 3016 29 27 of 0314 - 64 35 52,
e-mail: h.pauw@mlparochie.nl

Paulus Tilma, priester
tel. 06 -141812 36,
e-mail: p.tilma@mlparochie.nl

Marcel Smits, priester
Past. Wijfkerstraat 1, 7081 BT Gendringen
tel. 0315 - 34 60 20,
e-mail: majm.smits@gmail.com
Voor persoonlijke vragen kunt u terecht bij
bovengenoemde pastores.
Overige vragen kunt u neerleggen bij het
centraal secretariaat van de parochie

Parochiebestuur
Anja Dijcker, secretaris
tel. 0314 - 33 55 47,
e-mail: bestuur@miparochie.nl
Centraal secretariaat Parochie Maria Laetitia
Kantoor en bezoekadres:
Pastoor Vernooystraat 7, 7071 BR Ulft
tel. 0315 - 34 20 44,
e-mail: secretariaat@mlparochie.nl
Openingstijden secretariaat:
woensdag en vrijdag van 09.00 - 11.30 uur
Rekeningnummers parochie:
NL19 RABO 0156 5694 50
Internet
U kunt de parochie vinden op:
www.maria-laetitia.nl
Like ook ons facebook.com/parochiemarialaetitia
Weekwachtnummer: tel. 0315 - 82 03 99
Uitsluitend voor aanvragen ziekenzalving,
ziekenzegen en melden van overlijden

Pastorale column

Locatiecorrespondenten
Azewijn/Ulft/Varsselder

ploeglli@kpnplanet.nl
Breedenbroek/Dinxperlo

Peter Tadema: p.tadema6@kpnplanet.nl
Doetinchem/Wijnbergen De Huet

Ada Loeven: t.loeven@upcmail.nl
Etten

Ans Jansen: johan-ans.jansen@planet.nl
Gaanderen

Ria Aarntzen: h.raarntzen@gmail.com
Gendringen/Megchelen/Netterden

Ton Steentjes: tonenliannesteentjes@outlook.com
Silvolde/Varsseveld

Gerda van Aken: mauritiuskerk@gmail.com
Terborg

Els Bakker: info@bakkereventsupport.nl

Voor adressen en bankgegevens van de geloofsge-
meenschappen zie pagina 30 van deze Vreugdebode.

Allerheiligen en Allerzielen

We zitten midden in de herfst, een seizoen met twee kanten.

De verkleurde bladeren aan de bomen bieden een prach-

tige aanblik en laten ons verwonderen over de schepping.

Tegelijkertijd kondigen ze de kale en kille wintermaanden aan, die stilte en leegte
uitstralen.

Deze dualiteit zien we ook terug in onze kerk. Op 1en 2 november vieren we
Allerheiligen en Allerzielen, dagen waarop het hier-en-nu en het hiernamaals
dicht bij elkaar komen. Het zijn twee werelden die eeuwig van elkaar gescheiden
lijken, maar toch sterk met elkaar verbonden zijn. Dagen waarop we denken aan
onze overledenen, degenen die ons zijn voorgegaan in het leven en in het geloof.
Allerheiligen is de dag waarop we als kerk diegenen gedenken die voor eeuwig
leven bij God, of ze nu heilig verklaard zijn of niet. Deze dag vindt zijn oorsprong
in de Regel van Benedictus, de leefregel voor de Benedictijnen en vele andere
kloosters. In deze traditie markeert Allerheiligen de eerste dag van de winter en
vormt het een tegenhanger van het paasfeest. Op Pasen vieren we dat Jezus de
dood heeft overwonnen en de deuren naar het eeuwige leven heeft geopend.

Op Allerheiligen eren we degenen die door die deur naar binnen zijn gegaan. Wij
vormen met hen één gemeenschap als biddende kerk; de heiligen bidden voor
ons, de kerk op aarde.

Als aardse kerk bevinden wij ons nog in de herfst, in een leven dat enerzijds mooi
is in zijn schepping, maar anderzijds ook getekend kan zijn door de macht van de
dood en het stille, kale gemis van geliefden. Op Allerzielen gedenken we al onze
overleden dierbaren en bidden we voor hen, dat zij door de winter van de dood
mogen delen in het Pasen van de Heer. Dat is de kern van ons geloof: dat door
Christus de dood niet het laatste woord heeft, maar dat er na deze winter een
lente aanbreekt waarin we het volle leven mogen ontvangen.

Ik wens u dat vertrouwen toe bij de herdenking van uw dierbaren en in het vieren
van het leven van hen die ons in geloof zijn voorgegaan.

Pastor Paulus Tilma
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Tekst: Hans Pauw. Foto's: Ton Harbers

Pastoor Hans Pauw in gesprek met Anja
Dijcker en Thijs Kemperman.

Twee jaargangen van onze Vreugdebode
hebben we gewijd aan de thematiek

van de Missionaire Parochie. Tijd voor
een afsluitend artikel: een gesprek met
twee ‘oudgedienden’ die als bestuurders
midden in de ontwikkelingen van onze
parochie staan.

Anja Dijcker is al haar hele leven
verbonden met de kerk van Onze

Lieve Vrouw Tenhemelopneming in
Doetinchem: Doopsel, Eerste Communie,
Vormsel. ,Sinds 2002 ben ik lectrice en
sinds september 2016 ook secretaris
van het parochiebestuur. We hebben
deze week een verzoek gedaan aan het
bisdom om er nog twee jaar bij aan te
knopen.”

Ze is een regelmatige bezoekster van
de eucharistievieringen op zaterdag of
zondag en helpt ook vaak als gastvrouw
bij grote vieringen in het kader van jubi-
lea, parochiefeesten of zoals de recente
Kostersdag die ze in samenwerking met
het bisdom organiseerde. ,,Dat zijn toch
ook wel een beetje de krenten in de pap.
Ik vind het in ieder geval leuk om te
doen. Maar lectrice zijn vind ik ook heel
mooi. Je beleeft door de voorbereidin-
gen van de lezingen toch iets meer de
eucharistieviering. Voor de rest ik voel
me nog steeds thuis in deze locatie.”
Thijs Kemperman werd geboren in Elst,
Overbetuwe, en woonde vanwege zijn
werk op verschillende plekken in het
land. ,,We zijn in 1998 in Doetinchem
komen wonen en in 1999 heeft onze
jongste toen de Eerste Communie
gedaan. Zo ben ik in aanraking gekomen
met de geloofsgemeenschap en werd

ik in 1999 voorzitter van de beheer-
commissie van Kerkelijk Centrum De
Wingerd, waar toen nog drie verschillen-
de kerken (hervormd, gereformeerd en
katholiek) eigenaar van waren. Ik heb,
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tot de katholieke gemeenschap zich
hieruit terugtrok, soms ook het pen-
ningmeesterschap op mij genomen bij
gebrek aan vrijwilligers. Ik ben getrouwd
met Clasien, we hebben drie schatten
van dochters en negen schatten van
kleinkinderen. Vanaf 2016 ben ik door
het contact met pastoor Peter Ambting
weer een beetje de parochie ingezogen
en penningmeester geworden per 1janu-
ari 2017."

Ondertussen heeft Thijs ook veel ande-
re dingen gedaan, zoals het regelen

van de verkoop van gebouwen en het
ontwikkelen van een beleidsvisie over
de toekomst van onze begraafplaatsen.
,Dat vind ik leuk om te doen: met res-
pect voor mensen dingen organiseren,
beleid maken.” Ook Thijs tekende voor
twee jaar bij in het parochiebestuur. Hij
vindt het mooi om op verschillende loca-
ties in de parochie mee te vieren.

Missionaire Parochie

Als parochiebestuurders rolden ze bijna
automatisch in het project Missionaire
Parochie, dat vanuit ons bisdom werd
geinitieerd. Anja: ,We hebben er met
het bestuur over gesproken en zijn inge-
gaan op de uitnodiging voor een grote,
landelijke bijeenkomst in Veenendaal.
Daar zijn we met een groep van 15 men-
sen uit de parochie naar toe gegaan.

Ik zie mijn taak als secretaris als over-
koepelend voor alle locaties. Dan wil je
toch de achtergrond van nieuwe ideeén
kennen om vragen te kunnen beant-
woorden, weten wat het inhoudt en wat
we er zelf mee kunnen doen. Er was
aandacht voor verschillende thema'’s,
zoals evangelisatie, het werken van de
Geest, gastvrijheid. Op zo'n dag kun je
ook met anderen van gedachten wisse-
len en ontstaan de contouren van beleid
voor de toekomst.”

Thijs heeft zich destijds ook via internet
verdiept in het thema. ,,Op YouTube
staan filmpjes van priester James
Mallon die, vanuit zijn eigen ervaringen,
veel over het onderwerp heeft gepubli-
ceerd." Hij werd ooit geraakt door een
medebestuurslid van de beheercom-
missie van De Wingerd die afhaakte

en als reden gaf: ,Waarom zou je nog
langer verbonden willen zijn aan de
geloofsgemeenschap, want dit is een
soort zinkend schip?” Thijs gaf hem

weerwoord: ,Voor mij is dat dus hele-
maal niet zo." Hij zegt: ,,En dan kom je
vervolgens als bestuurder in aanraking
met de Missionaire Parochie. We hebben
natuurlijk de afgelopen jaren een hele
hoop afbraak gezien, kerken afgestoten,
mensen die - als ze al niet vervreemd
waren - verder vervreemd raakten van
de parochie. Maar ik heb steeds het
idee gehad: Als we er met zijn allen de
schouders onder zetten, komen we in
elk geval ergens. Maar waar dat ergens
dan is? Dan kijk ik toch naar boven. Dat
zie ik ook terug in het denken over de
Missionaire Parochie: Je kunt je best
doen, maar je kunt de route niet bepa-
len, je kunt het einddoel niet bepalen.
Op die conferentie in Veenendaal zei
een Brabantse priester: 'Het is Gods
feestje." Daar voelt hij zich happy bij,
maar aan de andere kant wil hij graag
organiseren en meedenken, structuur
geven aan het proces.”

Anja benadrukt dat de tijden natuurlijk
veranderd zijn. ,,De volle kerken van
vroeger komen misschien niet meer
terug, maar ik zie ook nu in de parochie
groei en ontwikkelingen ten goede. Ik
denk dat we dat moeten koesteren en
tegelijk moeten kijken naar hoe we de
betrokkenheid van de mensen die wij
nu bereiken kunnen vergroten. Thijs
vult aan: Ik heb ooit een opleiding in
leidinggeven gevolgd en toen stelde
mijn coach de vraag: ‘Moet jij mensen
motiveren of moet je meewerken aan
een proces waarin mensen een soort
intrinsieke motivatie krijgen?" Ik was erg
van het goede voorbeeld geven, maar
uiteindelijk moet je ergens zaadjes gaan
leggen zodat mensen zelf gaan bewe-
gen. Dat is een lastig en continu proces.
Hoe geef je daar handen en voeten
aan?”

Definitie

Als ik hen vraag naar een definitie van
de Missionaire Parochie, zegt Thijs: , Ik
ben lid van een parochie omdat ik me
vertrouwd voel met de mensen om me
heen. Geloven is dingen samendoen en
delen wat jij gelooft. Het begint dan ook
vooral met aandacht voor die mens die
toevallig tegenover je zit, luisteren en
dan af en toe wat teruggeven.”

Voor Anja gaat de Missionaire Parochie
vooral over samen op weg blijven gaan



naar waarvoor we uiteindelijk op de
wereld zijn gezet. Bij missionair denkt

zij ook aan de vroegere missionaris die
eropuit trok. ,Die basis is natuurlijk nog
hetzelfde: gaan in vertrouwen op God en
- ondanks al het negatieve - het goede
van het geloof blijven doorgeven.”

Concrete stappen

Er zijn in onze parochie al verschillen-
de stappen gezet. De benoeming van
pastor Paulus Tilma is een belang-

rijke impuls geweest en het begin

van talloze nieuwe activiteiten, zoals
Gezinszondagen, Alphacursus, tie-

ner- en jongerengroepen, de musicals.
Maar het gaat verder. Anja: ,Er is ook
een werkgroep Missionaire Parochie,
die regelmatig samenkomt en nu in
kleine groepjes zich bezighoudt met
verschillende thema's die hen per-
soonlijk interesseren. Die thema's zijn:
muziek en zang, gastvrijheid, kleine
gemeenschappen, missie & visie." 0ok
Anja en Thijs maken deel uit van deze
werkgroep, samen met de pastores en
veelal jongere parochianen. Dat stimu-
leert deze 'oude rotten.’ Thijs: ,,Daar
zitten mensen in die ik wel eens zag,
maar nauwelijks kende en met wie je nu
intensief van gedachten wisselt, over
het geloof kunt delen. Voor mij is dat al
pure winst.”

Beiden vinden het belangrijk dat we als
parochie met nieuwe mensen in dieper
contact komen en werken graag samen
met deze jongere generatie. Thijs: ,,Wij
hebben een aantal brainstormsessies
gehad waar we probeerden de richting
te bepalen en structuur aan te brengen
in het proces, want je kunt ook niet alles
in één keer doen. In de werkgroep is ook
gesproken over mensen die we, als paro-
chie, eigenlijk al binnen hebben, maar
die een beetje aan het randje van de
boot hangen en mensen die we nog niet
kennen maar binnen zouden kunnen
halen. Door het sluiten van kerken heb-
ben mensen soms het gevoel dat hun
geloofsgemeenschap is gesloten, maar
dat is natuurlijk niet zo. We hebben als
parochie alleen minder kerken tot onze
beschikking. De vraag is dan: Wat heb je
als parochiaan nodig om op andere loca-
ties eucharistie te vieren?”

Anja benadrukt het belang van goede en
regelmatige informatievoorziening als

onderdeel van het proces. ,,Ook al wordt
niet altijd alles gelezen en veel over

het hoofd gezien: langzaam maar zeker
komt er dan toch iets van over.”

Heldere verwachtingen

Van de parochiaan in de Missionaire
Parochie wordt - idealiter - wel iets
verwacht: actieve deelname aan de
gemeenschap en de missie van de kerk.
Dat kan op vele manieren. De eerste en
belangrijkste is bijvoorbeeld het gebed,
de inzet van jouw gaven en talenten,
maar ook bijdragen in financiéle zin.
Thijs is penningmeester, Anja zet zich in
voor de Actie Kerkbalans. Zij weten daar
alles van.

Thijs: ,,Als parochie zijn wij financieel
gezond te noemen. Onze voorgangers
in het bestuur hebben doorgaans spaar-
zaam gewerkt en we hebben natuurlijk
een paar gebouwen verkocht. Die
opbrengsten hebben we netjes en veilig
belegd. Natuurlijk dalen de inkomsten
vanuit diensten, collecten, legaten en
ook de kerkbalans loopt langzaam terug
omdat we minder parochianen hebben.
Daar staat tegenover dat we ook minder
onkosten maken. We slanken dus als het
ware natuurlijk af, maar we kunnen op
basis van de inkomsten die we hebben
elk jaar nog de dingen doen die we moe-
ten doen en dan is er ook nog geld over
voor nieuwe, goede ideeén. Ook voor de
Missionaire Parochie kunnen we extra
geld inzetten.”

Het komt echter niet vanzelf, bena-
drukt Anja. ,De verkoop van gebouwen
loopt ten einde, beleggingsopbrengsten
blijven onzeker. De Actie Kerkbalans

is nodig om het huishoudboekje in
evenwicht te houden. We willen graag
ook meer aandacht geven aan de
mogelijkheid om te schenken met

belastingvoordeel.” Anja is al druk bezig
met de voorbereidingen voor 2025.

Het bisdom en de landelijke organisatie
ondersteunt de parochies hierbij.

Toekomst

Over de toekomst zijn beiden niet som-
ber. Dat de wereld ‘ontkerkelijkt’, wil
niet zeggen dat geloven ook zomaar
verdwijnt. Thijs vertelt: ,,Bij een ongeluk
met twee jonge vrouwen in onze buurt
raakte niemand echt zwaargewond.
Meteen werd er gezegd: Die hebben een
engeltje op hun schouder gehad! Dan
denk ik: Mooi, hé? Er leeft dan blijkbaar
toch wel iets en veel dieper dan wij met
zijn allen kunnen bedenken. Hoe maken
we dat meer expliciet? Hoe kun je dat
weer meer gaan delen? Daar zit al een
aanknopingspunt voor geloofsgesprek
en de Missionaire Parochie."

Als ik hen beiden vraag naar een bood-
schap voor hun medeparochianen zegt
Anja: ,Blijf vertrouwen in je geloof, in
wat God ons geeft. Dat zie je vaak pas
achteraf.”

Thijs houdt het heel kort: ,Doe mee! Er
is veel te doen in de parochie: vieren,
koffiedrinken, werkgroepen, onderhoud
en klussen, cursus en gesprek. Doe mee,
wees betrokken!”

Beiden zijn het erover eens dat de
geloofsgemeenschap begint waar men-
sen elkaar ontmoeten, zich voor elkaar
interesseren en zich voor elkaar inzet-
ten door de kracht van de heilige Geest.
Dat is misschien moeilijk uit te leggen,
maar je kunt het wel ervaren. Als je
meedoet.

Bij de foto:
Werkgroep Missionaire Parochie op de lande-
lijke dag in Veenendaal, 6 april 2024.
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Alpha-cursus

Met enthousiasme kondigen we graag aan dat er in januari
een nieuwe Alpha-cursus van start gaat in onze parochie!
Deze cursus biedt een unieke kans om op een ontspannen

en open manier het christelijk geloof te ontdekken of te ver-
diepen. Alpha is voor iedereen: of je nu veel of weinig weet
van het geloof, of je nieuw bent in de kerk of er al jaren komt,
iedereen is welkom!

Wat is Alpha?

Alpha is een reeks interactieve bijeenkomsten waar we samen
eten, luisteren naar inspirerende inleidingen over geloofsonder-
werpen en met elkaar in gesprek gaan. Het is een plek waar je
vragen kunt stellen en je gedachten kunt delen in een open en
respectvolle omgeving. Elke bijeenkomst behandelt een ander
thema over het christelijk geloof.

Wat kun je verwachten?

+ Een warme en gastvrije sfeer

+ Interessante inleidingen over het christelijk geloof

+ Open gesprekken waarin iedereen mee kan doen

+ Gezellige maaltijden met mededeelnemers
Startdatum: woensdag 22 januari 2025

Tijd: 18.00-20.30 uur

Locatie: HH. Petrus en Pauluskerk (Kennedyplein in Ulft)

De cursus duurt 12 weken en elke bijeenkomst op woensdag-
avond start met een gezamenlijke maaltijd. Ook is er één
zaterdag (8 maart) waarop we naar een klooster zullen gaan
om daar ons te verdiepen.

Deelname is volledig gratis en iedereen is van harte uitge-
nodigd om mee te doen. Kom alleen of nodig iemand uit om
samen te komen, iedereen is welkom!

Wil je meer weten of wil je je aanmelden? Ga dan naar de web-
site van de parochie of bel met het centraal secretariaat.
We hopen van harte dat je erbij bent en samen met ons deze
bijzondere reis wilt aangaan!

Alpha-team
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Levende Adventskalender:
doet u ook mee?

In 2022 is de protestantse gemeente Varsseveld gestart
met de Levende Adventskalender.

In 2023 is de protestantse gemeente Halle aangehaakt en
in 2024 willen ook de christengemeente de Wingerd, de
rooms-katholieke parochie en de Vrijzinnigen Varsseveld
meedoen met dit initiatief.

De Levende Adventskalender, wat is dat eigenlijk?

In de Adventsperiode (1t/m 24 december) is er iedere dag
de mogelijkheid voor u om bij een gastadres een kopje kof-
fie te drinken en elkaar te ontmoeten in huiselijke kring.
Dit kan zijn op een ochtend (10.00-11.30 uur) of op een mid-
dag (14.30-16.00 uur).

Gasten hoeven zich niet aan te melden. ledereen kan spon-
taan op bezoek gaan.

Er is geen programma of thema. De gesprekken gaan zoals
Ze gaan.

Spreekt dit u aan? ledereen kan meedoen als gast.

Als u liever niet alleen gaat, vraag dan gerust een bekende
mee.

Wilt u zelf gastadres zijn? Dan kunt u zich hiervoor opgeven
via de mail of telefoon. Zie onderstaand de gegevens van de
werkgroep.

Opgave is mogelijk tot uiterlijk 4 november.

Als het schema van gastadressen klaar is, worden deze
gegevens eind november gepubliceerd op de websites van
de deelnemende kerken. Zo kunt u zien waar en wanneer er
koffie kan worden gedronken.

Doet u ook mee? U bent van harte welkom!

Werkgroep Levende Adventskalender, Annie Westerveld
Annet Wisselink (0315 - 61 75 39/a.wisselink@hotmail.com)

Foto: Annet Wisselink
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Kerstactie 2024

Parochie Maria-Laetitia en Parochiéle Caritas Instelling
(o)}

Ook dit jaar willen wij weer solidair zijn met de mensen in
onze omgeving die een extra steuntje in de rug heel goed
kunnen gebruiken. Diverse instanties bieden deze mensen
al hulp, maar er is helaas een grote groep die net buiten de
boot valt voor deze extra hulp.

De werkgroepen van de Parochiéle Caritas Instelling van de
Parochie Maria Laetitia zetten zich juist in voor deze groep.
Zij zorgen ervoor dat er een mooie kerstattentie is voor
degenen die het zeker met de feestdagen moeilijk hebben,
die ziek zijn of alleen, al dan niet uitgebreid met een bood-
schappenpasje voor de mensen die het financieel moeilijk
hebben.

Veel mensen kunnen een beroep doen op verschillende
instellingen, echter er is een grote groep die voor deze
ondersteuning helaas niet in aanmerking komt. Juist zij zijn
heel dankbaar voor dit extraatje met de feestdagen.

Om dit mogelijk te maken vragen we uw financiéle bijdrage
op het rekeningnummer van de Parochiéle Caritas Instelling:
IBAN-nr.: NL54RABO 0159066085

t.n.v. PCI Maria Laetitia, inzake Kerstactie 2024.

Als uiemand kent die dit extraatje goed kan gebruiken, dan
is het voldoende enkel het adres per e-mail te sturen naar
pci®milparochie.nl. U kunt dit adres ook doorgeven aan de
contactpersoon van de PCl in uw locatie. Namen en tele-
foonnummers staan in elke uitgave van de Vreugdebode.
Uiteraard gaan we zorgvuldig om met deze vertrouwelijke
gegevens.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Red Wednesday: 20 november

Kerk in Nood vraagt op Red Wednesday (Rode Woensdag, dit
jaar op 20 november) aandacht voor schendingen van gods-
dienstvrijheid en christenvervolging. Die dag kleuren kerken,
kloosters, monumenten en openbare gebouwen bloedrood

om aandacht te vragen voor het lot van miljoenen vervolgde,
onderdrukte en bedreigde gelovigen in de hele wereld.

Ook in het Aartsbisdom Utrecht doen steeds meer kerken mee
met deze actie. ,Vervolging van gelovigen neemt wereldwijd
toe", aldus Kerk in Nood. Uit onderzoek blijkt dat in 62 van de
196 landen wereldwijd aanzienlijke schendingen voorkomen.
Bijna een derde! In de helft van die 62 landen worden aanval-
lers zelden of nooit vervolgd voor hun misdaden. Christelijke
minderheden zijn relatief vaak slachtoffer. Regeringen, jihadis-
ten en religieuze nationalisten hebben het op hen gemunt. Kerk
in Nood: ,,Op Red Wednesday vragen we aandacht en bidden
we voor deze vaders, moeders en kinderen die vanwege hun
geloof worden gediscrimineerd en vervolgd. Vorig jaar deden
in Nederland liefst 164 kerken mee om schendingen van gods-
dienstvrijheid en christenvervolging aan de kaak te stellen.”
Op de website van Kerk in Nood (www.kerkinnood.nl) staat
meer informatie over RedWednesday.

Actie Kerkbalans 2025 komt...

De actieperiode van Actie Kerkbalans 2025 is van
zaterdag 11 tot en met zaterdag 25 januari.

In deze periode van twee weken vragen duizenden
vrijwilligers vanuit honderden kerken in heel Nederland
hun leden om een financiéle bijdrage voor het
functioneren van de eigen plaatselijke parochie of
gemeente. Voor de campagne is de al gekende slogan
‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ onverminderd
actueel en aansprekend.

Bijkomend voordeel is dat het promotiemateriaal opnieuw
gebruikt kan worden en dat mag je duurzaam noemen.
De jaarlijkse fondsenwervende actie van Actie Kerkbalans
is onmisbaar. Want kerk-zijn kost geld. Denk aan
onderhoud van gebouwen, energiekosten, de koffie, maar
00k het personeel en missionaire en maatschappelijke
projecten. Kerken zijn volledig afhankelijk van giften.

Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen in Actie
Kerkbalans om een beroep te doen op hun leden voor een
financiéle bijdrage.

2025

Actie
Kerkbalans

Hebt u hulp nodig of kent u iemand die
hulp nodig heeft? Misschien kan de PCI
u helpen.

U kunt contact opnemen met de plaatselijke werkgroep:

Azewijn: Riet Koster 0314 -652203
- Dinxperlo: Frans Vreemann 0315-651213
- Doetinchem: Martin Liefrink 0314 - 32 36 29
- Gaanderen: Ria Aarntzen 06 - 57284582
- Gendringen: Ans Robben 0315-23 62 36
- Silvolde/Varsseveld: Frans Ros 0315-329370
- Terborg: Wilma Elfrink 0315-3298 04

- Ulft: Maria Steentjes 0315 - 84 2123
- Wijnbergen Wim Loeven 0314 -3413 82
U kunt ook een e-mail sturen naar: pci@mlparochie.nl.

Dooprooster 2024 Parochie Maria Laetitia

Dopen Doopvoorbereiding
Dooplocatie Datum Tijd Doopheer Datum Tijd
Doetinchem |17 nov | 13.30u.| PT. 6 nov. | 20.00 u.
Ulft 24 nov | 12.00u.| H.P. | 5nov. | 20.00 u.
Doetinchem | 8 dec | 13.30u.| PT. 20 nov.| 20.00 u.
Ulft 22 dec | 12.00u.| M.S. 11 dec

20.00u
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PAROCHIE MARIA LAETITIA

Twee bijzondere lezingen in onze
parochie

Met vreugde willen we jullie uitnodigen voor twee
inspirerende lezingen die binnenkort zullen plaatsvinden
in onze parochie.

Deze avonden bieden ons een prachtige gelegenheid om
dieper in te gaan op onze geloofstradities en ons samen
voor te bereiden op de bijzondere momenten in het
kerkelijk jaar.

1. Lezing over het Heilig Jaar

+ Door: Pastor Paulus Tilma

+ Data en plaatsen:
-19 november in de HH. Petrus en Pauluskerk in Ulft
- 20 november in de OLV tenhemelopnemingkerk in

Doetinchem

+ Tijd: 19.30 uur (aansluitend op de eucharistieviering van

19.00 uur)

Het Heilig Jaar, ook wel Jubeljaar genoemd, is een
bijzonder moment van genade en vernieuwing in de Kerk.
Tijdens deze lezing gaan we dieper in op de betekenis

en oorsprong van het Heilig Jaar. Wat houdt het precies
in? Hoe kunnen wij ons als gelovigen laten raken door

de bijzondere kansen die een Jubeljaar ons biedt? We
nodigen jullie uit om samen stil te staan bij deze rijke
traditie en de diepere spirituele betekenis ervan te
ontdekken.

2. Lezing over de Advent aan de hand van het lied 'O
kom, o kom, Emanuel’
+ Door: Pastoor Hans Pauw
+ Datum en plaatsen:
-10 december in de HH. Petrus en Pauluskerk in Ulft
- 11 december in de OLV tenhemelopnemingkerk in
Doetinchem
+ Tijd: 19.30 uur (aansluitend op de eucharistieviering van
19.00 uur)

In december richten we onze aandacht op de Advent,

de periode van verwachting en voorbereiding op de
komst van Christus. Aan de hand van het prachtige
adventslied ‘O kom, o0 kom, Emanuel’ verkennen we de
diepe verlangens van het volk Gods naar verlossing en de
vervulling van Gods belofte.

Laat je inspireren door de rijke symboliek en boodschap
van dit lied, terwijl we samen toeleven naar Kerstmis.

Wij hopen van harte dat jullie aanwezig kunnen zijn op
deze avonden van verdieping en bezinning. Het zijn mooie
gelegenheden om als geloofsgemeenschap samen te
komen en ons geloof te voeden.

We kijken ernaar uit om jullie te verwelkomen! De koffie en
thee staan klaar.

Wijziging benoeming
pastoor Hans Pauw

Met ingang van 1 december zal onze
pastoor, Hans Pauw, tevens worden aan-
gesteld tot pastoor van de parochie H.H.
Twaalf Apostelen in Zutphen e.o. Vanaf 1
juli neemt hij deze taak reeds waar. Met ingang van diezelf-
de datum vervalt, na ruim 15 jaar, zijn taak als Regiovicaris
van het Vicariaat Arnhem en Bisschoppelijk Vicaris voor
de taakvelden Jeugd, Jongeren en Catechese. Zijn benoe-
ming tot pastoor voor onze Parochie Maria Laetitia (sinds
1juli 2017) blijft ongewijzigd. Pastoor Pauw zal zijn tijd en
aandacht echter zo goed mogelijk over beide parochies
moeten verdelen en daardoor minder voor onze paro-

chie beschikbaar kunnen zijn. Zo zal hij vanaf 1januari in
principe de tweede en vierde zondag van de maand de
eucharistie vieren in zijn nieuwe parochie. Zijn adres en
contactgegevens blijven ongewijzigd.

Jongerencollecte 2024

‘Ondersteun het jongerenwerk binnen de Kerk!" Daarom

vindt in het weekend van 16 en 17 november de jaarlijkse
Jongerencollecte plaats in alle Nederlandse parochies. Deze
collecte - een initiatief van Jong Katholiek - is opgezet om
financiéle middelen te verzamelen voor landelijke en loka-

le jongerenprojecten binnen de Rooms-Katholieke Kerk. De
opbrengsten worden onder andere gebruikt voor de Katholieke
Jongerendag, de relinie van de Wereldjongerendagen (WJD@
Home) en nationale bedevaarten voor jongeren. Ook geld voor
de ontwikkeling van nieuwe catechese- en vormingsmaterialen
voor parochies komt binnen dankzij deze collecte.

‘Met uw bijdrage helpt u om jongeren om in hun geloof te
groeien en deel te nemen aan zinvolle activiteiten binnen de
Kerk. Samen kunnen we bouwen aan een levende gemeenschap
waarin jongeren hun plek vinden en zich gehoord voelen’, aldus
Jong Katholiek. Maak uw gift over naar:

IBAN NL11 INGB 0002 7844 98 t.n.v. Rooms-Katholiek
Kerkgenootschap o.v.v. Jongerencollecte'.

Ook de nieuwsbrief ontvangen?

Door het oprekken van de verschijningsinterval van onze
Vreugdebode is het wel eens lastig om nog tijdig te com-
municeren over vieringen of activiteiten die al op korte
termijn plaatsvinden. Soms was bij het ter perse gaan van
de Vreugdebode ook nog niet bekend op welke datum en
welk tijdstip een en ander plaatsvindt. Niets zo vervelend
dan dat u te laat op de hoogte bent van activiteiten die u
niet had willen missen. Maar niet getreurd.

De tweewekelijkse nieuwsbrief van het pastoraal team
biedt de mogelijkheid om er wél aandacht aan te
besteden.

Dus: wilt u deze nieuwsbrief voortaan ook ontvangen in
uw mailbox, stuur dan een bericht met alleen uw naam
en mailadres naar het secretariaat van onze parochie
(secretariaat@mlparochie.nl).

Wij zorgen dan dat het meest actuele nieuws ook voort-
aan bij u bekend is.
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Van de Bestuurstafel

Katholieke Jongerendag: Connect!

Op zaterdag 2 november 2024 houdt Jong Katholiek een
Katholieke Jongerendag (KJD). Vanuit heel het land zijn jonge-
ren tussen 16 en 30 jaar welkom in De Schuilplaats in Ede om
hun geloof te beleven en andere jongeren te ontmoeten. Het
thema is 'Connect’ en sluit aan bij het Jaar van gebed 2024 in
de RK. Kerk.

.De KJD 2023 was een groot succes”, vertelt projectleider
Arieke van Reeken. ,Dit jaar hebben we gekozen voor een
ruimere locatie om een ndg mooiere, breed gedragen jon-
gerendag te kunnen houden. Georganiseerd door een brede
vertegenwoordiging van jongeren. We willen het enthousiasme
dat we vorig jaar hebben gezien verder laten uitgroeien en de
deelnemers stimuleren mee te bouwen aan een levende Kerk in
Nederland.”

Het programma bevat onder andere sprekers, muziek, een
heilige mis, workshops en ruimte voor ontmoeting en ontspan-
ning. Ook tieners tussen 12 en 15 jaar zijn met een tiener- of
vormselgroep van harte welkom om aan te sluiten bij het pro-
gramma. Voor hen zijn er op verschillende momenten eigen
programmaonderdelen.

Toegangskaarten zijn te koop via:
www.eventsforchrist.nl/event/katholieke-jongerendag-2024.
Een requlier ticket kost 22,50 euro inclusief servicekosten,

2 consumpties (drinken) en een warme avondmaaltijd.

Voor groepen vanaf 4 personen of meer gelden gereduceerde
kosten p.p.

Op de website vind je ook meer informatie over tijden en
locatie.

Geven is ontvangen

Zondag 10 november 2024 is het Willibrordzondag, de thema-
zondag waarop in de gehele RK Kerk in Nederland aandacht
gevraagd wordt voor de oecumene. ‘Dialoog is niet eenvou-
digweqg een uitwisseling van ideeén, in zekere zin is hij altijd
een uitwisseling van gaven'’, schreef de heilige paus Johannes
Paulus Il in zijn encycliek over de oecumene.

Deze dynamiek van
geven en ontvangen
als fundamentele
dimensie van de
oecumenische dia-
loog staat centraal
op Willibrordzondag
2024, meldt

de Katholieke
Vereniging voor
Oecumene op
haar website.

De kerk beleven in meerde-
re gedaanten

Hoe is het u vergaan de afgelopen
zomer? Nog weg geweest met vakantie
of thuis gebleven? ledereen zal ook .

Zijn of haar eigen wensen en mogelijkheden hebben om de
vakantie te vieren. En ook als je niet weg gaat, is het in mijn
0gen nog steeds een mooie tijd.

Dat geldt ook voor mij als bestuurslid: je kijkt op meerdere
manieren naar het begrip kerkbeleving. Zeker in vakantie-
tijd in een andere omgeving.

Immers, allereerst ben je gewoon gelovige en zal je als
gewoon parochiaan de dingen doen ten aanzien van de
kerkbeleving zoals dat bij jou past. Verder is er je omge-
ving die ook van alles zal vinden als het om dit thema gaat.
Partner, kinderen, reisgenoten, allemaal hebben ze zo hun
wensen op dit terrein.

Als bestuurslid kijk je in mijn geval ook nog met iets meer
aandacht dan gemiddeld naar het geheel. Zo was ik dit jaar
met familie op vakantie in Noordwijk. Dan ga ik op zoek
naar kerken in de buurt en welke diensten er dan worden
gehouden. Na enig zoekwerk bleek de parochie in een kapel
op een begraafplaats een dienst te hebben in de ochtend.

Het was een prachtige kapel op een plaats waar je normaal
als toerist niet zou komen. Een mooie dienst en weer hele-
maal tevreden huiswaarts. Een gedachte die dan meespeelt,
is mijn moeder, die altijd zei: ,,Overal is altijd tijd voor, dus
dan ook om naar de kerk te gaan.” Een waarheid als een
koe.

We zijn ook nog een week naar Portugal geweest. Ook daar
wilden we graag naar een kerkdienst. Helaas kwamen we er
met het zoeken via Google niet uit. Toen zijn we maar een
kerk gaan bezoeken. Het zou een van de mooiere kerken
Zijn in de Algarve volgens Google.

Een kathedraal nog wel. We zijn er geweest, we hebben

de kerk bekeken. Ik merk bij mezelf dat ik dan een analyse
maak van wat ik er vind.

Maar dat is meer een stoffelijke analyse. Zo zag ik de sta-
ties van de kruisweg in beschilderde tegels uitgevoerd, best
mooi en bijzonder voor mij, maar niet voor Portugal: daar
worden vaak tegels gebruikt. Er konden wel kaarsjes wor-
den opgestoken, gelukkig niet van die elektrische kaarsjes!
Van buiten was de kerk haveloos. Zomaar enkele indrukken.
Het bezoek voelde als beter een bezoek aan een kerk dan
niets doen. Maar een dienst in een bij voorkeur kleinere
kerk in dit geval in Portugal was mooier geweest. Volgende
keer toch maar beter voorbereiden, want ook in een van
oudsher katholiek land als Portugal zijn vele kerken dicht
en is informatie lastig te vinden, enz.

En dat is jammer, want we zullen Portugal misschien wel
nooit meer bezoeken. Wat ik er uit leer en dat gevoel was al
latent aanwezig, is dat voor mij een kerkdienst met mensen,
al is het in een taal waar ik niets van versta, van veel meer
waarde is dan een kerk als toerist bezoeken.
Dus als onze kerken met behulp van Google goed zijn te
vinden voor toeristen, dan kunnen zij wel eenvoudig een
van de diensten bezoeken. Ik ben er van overtuigd dat ze
dan enthousiast zullen zijn.

Ruud Engelaar
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In memoriam Antoon Morsink

Een hartelijk, opgewekt mens en een graag geziene pastor. Tussen de mensen voelde hij zich op zijn plek.
Antoon had oog voor noodzakelijke vernieuwingen en liet zich daarin graag bijstaan door bestuurders
en vrijwilligers. Dat maakte hem geliefd.

Groot was zijn sociale bewogenheid, vooral met viuchtelingen en mensen met een bescheiden inkomen.
Tot op ver gevorderde leeftijd bleef Antoon Morsink actief als emeritus-assistent in parochiekerken en in
vele zorgcentra. Toen dat niet meer ging bleef hij zeer verbonden met de geloofsgemeenschappen
van Gaanderen en Terborg.

Door ondersteuning van een trouwe groep mantelzorgers kon hij lang zelfstandig blijven wonen totdat
opname in een verpleeghuis noodzakelijk werd.

Hij toonde zich dankbaar voor alle goede zorgen om hem heen.

Op 20 september ontving hij de Ziekenzalving in het bijzijn van zijn familie en vrienden.

In gelovige overgave ging hij de Heer tegemoet.

Antoon Morsink overleed op 6 oktober jl. in Silvolde. Hij werd 84 jaar oud.

Fotoverantwoording: Steven van Woerkom

Diocesane WJD in Arnhem

Op het Hoogfeest van Christus Koning van het Heelal (24 We eindigen traditiege- Diocees:

november) komen jongeren uit het Aartsbisdom Utrecht trouw met een gezellige ander woord voor een bisdom.
samen in Arnhem. Zij vieren met kardinaal Eijk deze Diocesane maaltijd om weer met Diocesaan:

Wereldjongerendag in de St. Martinuskerk (midden in het cen- iedereen bij te kletsen. personen en activiteiten tot het
trum). De aanmelding is geopend! De kosten bedragen bisdom behorend, zoals hierbij
Jongerenwerker Sarah Mijhad: ,,De eucharistievering start om 10,00 euro.” genoemd ‘Diocesane WJD in
11.30 uur. Daarna lunchen we gezellig samen. We luisteren naar Meer informatie en Arnhem’.

de lezing van kardinaal Eijk over het thema: 'Zij die op de Heer aanmelden: www. Diocesanen:

hopen, zullen rennen en niet moe worden'. Hierna gaan we een jongaartsbisdom.nl/ de vertegenwoordigers van en de
actief uitje doen en daarna komen we weer samen voor een O[O RIRU BT EEI S Bl g elovigentin' een bepaald bisdom:

uur van aanbidding en het sacrament van boete en verzoening.  hem/.
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Torentje, torentje bussekruit

Inschrijving Rome-
bedevaart geopend

Inschrijven voor de Nationale

Bedevaart naar Rome in het Heilig

Jaar 2025 is mogelijk vanaf nu. In de

meivakantie (27 april tot en met 2 mei)

van volgend jaar gaan de Nederlandse bisdommen
samen op bedevaart naar Rome. Ze geven gehoor aan
de uitnodiging van paus Franciscus om tijdens het
Jubeljaar als ‘pelgrims van hoop' naar ‘de Eeuwige Stad’
Rome te komen.

In de Rooms-Katholieke Kerk wordt elke 25 jaar een zoge-
heten Heilig Jaar of Jubeljaar gehouden. Een belangrijk
onderdeel hiervan is de bedevaart naar Rome. Op het
programma staan onder andere Nederlandse vieringen,
waaronder een Nederlandse Mis in de Sint-Pieter en deel-
name aan een audiéntie met paus Franciscus.
Belangstellenden kunnen per bus of per vliegtuig

naar Rome reizen. Er wordt een volledig verzorgd pro-
gramma aangeboden. Zo worden de graven van de
apostelen Petrus en Paulus bezocht, maar ook de groot-
ste Mariakerk ter wereld en kerken in Rome die voor
Nederlanders belangrijk zijn, zoals de Friezenkerk en het
graf van de enige Nederlandse paus (Adrianus VI) in de
basiliek Santa Maria dell’Anima. Per bisdom worden ook
eigen programmaonderdelen aangeboden.

De busreis is van 26 april t/m 3 mei met een overnachting
onderweg op de heen- en terugweg. De vliegreis is van

27 april t/m 2 mei. De reis wordt georganiseerd door Huis
voor de Pelgrim. Meer informatie via www.rome2025.nl of
www.huisvoordepelgrim.nl.

JA, jongeren doen mee!

Voor jongeren is er een speciale jongerenreis per trein
tegen een gereduceerd tarief. Ook krijgen zij in Rome via
JA (Jong Aartsbisdom) een specifiek programma aange-
boden. Een aantal jongeren uit onze parochie gaat samen
met pastor Paulus Tilma op genoemde data naar Rome.
Over mogelijkheden tot aansluiten bij deze groep kunt u
contact opnemen met p.tilma@mlparochie.nl.

“"Het kerkgebouw heeft enorm
veel nostalgische waarde maar
het is en blijft een gebouw.
Van steen.

En een kerk is niet de kern
van ons geloof.
Geloven doe je samen en kan
op iedere plek waar mensen
bijeen zijn."

Jos Kunze herinnert zich emeritus pastoor Antoon Morsink.

Lees zijn verhaal op pagina 27.

Micha's van deze tijd il

Mijn lief en ik mogen ons gelukkig prijzen =1

met een tiental kleinkinderen. We hebben e ]

ze in alle soorten en maten. Hun leeftijden A
lopen van 13 tot 26 jaar. Stuk voor stuk bij- } [l el T

zondere creaturen. De laatste 10 jaar heb _
ik er een gewoonte van gemaakt om hun
verjaardagen op te luisteren met een in een
envelop gestoken felicitatiekaart waarin ik me kan botvieren in
het ludiek gebruik van bestaande foto’s van hen in gefotoshop-
te fantasietaferelen. Die sturen we dan enkele dagen te vroeg
op en dan krijg ik steevast als reactie terug dat ze het niet heb-
ben kunnen opbrengen de envelop pas op de exacte datum van
hun verjaardag open te maken.
Als mensen van deze tijd staat dit tiental, vergeleken met ons,
een stuk vrijer/genuanceerder in het leven ten opzichte van
genderidentiteit dan dat onze generatie gewend is. Kleinzoon
Micha (22) ging tot zijn 18e als kleindochter Wieke door het
leven. Het transformatieproces kostte hem héél veel focus en
energie en was voor hem en zijn omgeving ingrijpend.
In gesprekken bleek dat zijn keuze voor de naam Micha niet te
herleiden viel tot de naam van de Oudtestamentische profeet
Micha (750 tot 700 v. Chr.). Profeet Micha was een tijdgenoot
van Jesaja. Hij kondigt de ondergang van de stad Jerusalem
aan als straf voor het onrecht dat er heerst. Er wordt niet
eerlijk met mensen omgegaan. Hij verzet zich vooral tegen
de bovenlaag van de bevolking: de grootgrondbezitters, de
machthebbers, rechters, priesters en profeten. Ja, 66k tegen de
profeten. Die zijn immers in dienst van het hof van Jeruzalem
en ze zijn onrechtvaardig geweest. In de geschriften van Micha
manifesteert zich een spanning tussen de belofte van een goe-
de tijd en de aankondiging van moeilijkheden. Centrale vraag
hierbij is: doet het gedrag van de Judeeérs er iets toe, of wor-
den de beloften van God niet sowieso uitgevoerd?
Micha's boodschap: de houding van de mensen doet er wel
degelijk toe. Wanneer een gemeenschap zich steeds minder
gelegen laat liggen aan de zorgen voor de zwakkeren in de
samenleving en een rechtvaardige verdeling van de bronnen
die de aarde voortbrengt, dan dreigt groot onheil. De onder-
gang van Jeruzalem, metaforisch, maar ook in werkelijkheid
staande voor de hele beschaving, wordt als doembeeld
gebruikt door de profeet. En jawel, nog geen 100 jaar later
wordt Jeruzalem verwoest door koning Nebukadnezar Il en het
Joodse volk in Babylonische gevangenschap gevoerd. En nog
eens 600 jaar later valt Jeruzalem weer hetzelfde lot ten deel
bij de verovering door de Romeinen.
Je hoeft geen profeet te zijn om, in het tijdsgewricht waarin wij
leven, te vrezen of te waarschuwen voor apocalyptische tafe-
relen van oorlog en verwoesting in onze huidige wereld. Een
overvloed aan problemen zetten de globale verhoudingen op
scherp. En maar al te vaak worden die problemen op agressieve
en oorlogszuchtige manier tegemoet getreden. Terwijl overleg
en ecologisch verantwoorde, rechtvaardige verdeling van de
bronnen en vruchten van onze planeet juist nu alle aandacht
zouden moeten vragen.
In een extra bijlage van De Gelderlander van 14 september, uit-
gegeven naar aanleiding van het feit dat het 80 jaar geleden is
dat de mislukte operatie Market Garden plaatsvond, staat een
bloemlezing van verhalen van Nederlanders die als jongeling
getuige zijn geweest van die gebeurtenis. Héél regelmatig spre-
ken zij het angstige voorgevoel uit dat we weer toeleven naar
een dergelijke catastrofe. Zij zijn als het ware profeten die ons
waarschuwen waakzaam te zijn en naar wereldvrede te streven.
Zodat ook de Micha's van deze tijd blij en gelukkig door het
leven mogen gaan.

Steven van Woerkom

VREUGDEBODE 5 - OKTOBER T/M NOVEMBER 2024 11



PAROCHIE MARIA LAETITIA
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Vacatures bestuur
Parochie Maria Laetitia

Het parochiebestuur zoekt invulling voor de volgende
vacatures:

1. Penningmeester (M/V)

Door het verstrijken van de benoemingstermijn van de
huidige penningmeester komt deze functie vrij.

Taken: contact onderhouden met de budgethouders
van de geloofsgemeenschappen, opstellen van de
begroting en jaarrekening, eindverantwoordelijk voor
alle financiéle aspecten van het parochieleven met
ondersteuning van een administrateur.

Functie-eisen: boekhoudkennis, voldoende beschikbare
tijd, goede contactuele eigenschappen, in staat zijn om
beleid uit te leggen en te verdedigen.

2. Algemeen lid (M/V)

Binnen ons bestuursteam zoeken wij een algemeen

lid die behulpzaam kan zijn bij alle voorkomende
werkzaamheden en, bij gebleken geschiktheid en
affiniteit, door kan groeien in de rol van vicevoorzitter
om, in nauwe samenwerking met de pastoor, leiding te
geven aan vergaderingen van het parochiebestuur en
de bestuurlijke processen.

Functie-eisen: goede communicatieve en verbindende
eigenschappen, beleidsmatig kunnen werken.

Voor beide functies geldt een benoeming door de
bisschop voor een periode van maximaal 2 x 4 jaar.

Kandidaten worden geacht zich te conformeren aan
de gestelde regels krachtens het Algemeen Reglement
voor het bestuur van een parochie van de RK-Kerk in
Nederland.

Meer informatie en/of kandidaatstelling:
Pastoor Hans Pauw

06-3016 29 27
h.pauw@mlparochie.nl

MARIA%

arocHIE] AETITIA
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Kom en volg mij!’

Op pagina 16 vindt u een kort
verslag van de jaarlijkse
Processie in Azewijn. Bijgaande
foto's geven een mooie im-
pressie van een geslaagde dag.
Foto’s: locatieraad Azewijn




H. Theresia van Lisieux
RR mm_m We noemen haar ook de kleine Theresia of Theresia van het
kindje Jezus en van het Heilig Aanschijn. Haar feestdag is op 1 oktober. @
In onze podcast kan je naar haar bijzondere levensverhaal luisteren. E ]

Beluister via de QR-code de Podca9+! [F <A

De kleine weg
Theresia is ook kerklerares. Ze leert ons over een speciale weg om heilig te worden: de kleine
weg. Heilig betekent dat je graag doet wat God wil. Daar doe je dan ook je best voor. Niet alles
hoeft perfect te gaan om heilig te zijn. We kunnen heilig worden als we proberen om het goede
te doen, als we proberen te doen wat God van ons vraagt. Het gaat vooral om dingen zoals
eerlijk zijn, vriendelijk, luisteren naar Gods stem in je hart en anderen vergeven, van God en de
mensen houden. Dat is de weg naar Gods Koninkrijk, naar de hemel. Dit hoeven geen
spectaculair grote dingen te zijn, alle kleine goede dingen helpen: God maakt die kleine dingen
groot. Jezus vergelijkt het met een mosterdzaadje.
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Mosierdzaadje )N Beluister via de GR-code = E
Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Marcus 4, 26-34 JJ

de meezing- video iﬁ

Vandaag vertelt Jezus over het Koninkrijk van God. Hij zegt tegen de mensen:
“Waar kunnen wij het Rijk van God mee vergelijken? Het lijkt op een mosterdzaadje
Als je dat in de grond stopt is het wel het allerkleinste zaadje op aarde.
Als het eenmaal is gezaaid komt het omhoog en het wordt groter dan alle andere
planten in de tuin. Vogels bouwen dan nestjes in die boom.”

Kleine goede daden

De mosterdzaadjes van het Koninkrijk van God zijn de goede dingen
die wij voor anderen doen. Het gaat om kleine liefdevolle daden.
Ook al zijn ze nog zo klein. God laat ze uitgroeien tot iets groots.

Rozen
Als Theresia sterft belooft ze: Als ik in de hemel ben ga ik door met goed
te doen op aarde en ik zal het rozen laten regenen. Ze bedoelt met rozen uit de hemel
momenten van genade* die zij aan God zal vragen voor ons. Nu is Theresia bij God in de hemel.
Ze is een heilige. Dus als je een roos ziet of krijgt, dan mag je aan Theresia denken en tot haar
bidden. Je mag dan meteen denken: Kan ik ook iets goeds doen voor anderen?

* Genade is dat God je extra helpt. Het is iets dat je niet kan verdienen, God geeft het zomaar. Je kunt er alleen om
vragen. Door Gods genade word je een beter mens, dan groeien geloof hoop en liefde in de je hart.

Via deze link vind je dllerlei
verwerkingsmaterioal . '
L '

rkkids. nl/verwerklnasma'ferlaal

RK Kids.nl is afhankelijk
van donaties.
U kunt RK Kids.nl steunen

door een donatie over te
maken op NLO4 INGB
0003 8898 42
tnv. IHGo (ANBI) ov.v.

RK Kids.nl

H. Theresia OrA |
van Lisieux, &-Br;mﬁ

nd
ay

bid voor ons!

Gebruik van deze kinderpagina door parochies of organisaties is alleen toegestaan voor abonnementhouders. Een abonnement is kosteloos aan te vragen via RKKidsnl
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PAROCHIE MARIA LAETITIA

KERKLOCATIES: weekendvieringen

OLV. / H. Geest / De Huet Doetinchem/ H. Augustinus - HH. Antonius -
Wijnbergen H. Martinus Gaanderen Petrus & Paulus Ulft

zaterdag 26 oktober

Za. 26 okt. 19.00 uur/P. Tilma
Eucharistieviering
A. Simmes

zondag 27 oktober
30e zondag door het jaar

vrijdag 1 november
Allerheiligen

Zo. 27 okt. 11.00 uur/H. Pauw/C. Peters

Eucharistieviering
In Laudem Dei
Vr. 1nov. 19.00 uur/P. Tilma
Allerheiligen

Zo. 27 okt. 9.30 uur
H. Pauw/C. Peters
Eucharistieviering

Gemengd koor

Zo. 27 okt. 9.30 uur/P. Tilma
Eucharistieviering
Con Amore
Vr. 1nov. 19.00 uur/H. Pauw
Allerheiligen

zaterdag 2 november
Allerzielen

zondag 3 november
3le zondag door het jaar

Za. 2 nov. 19.00 uur/H. Pauw
Eucharistieviering
Laurentiuskoor
Zo. 3 nov. 11.00 uur/P. Tilma
Eucharistieviering
In Laudem Dei

Za. 2 nov. 19.00 uur/Werkgroep
Allerzielenviering
Gemengd koor
Z0. 3 nov. 9.30 uur/Werkgroep
Belevingsviering
Liberate

Za. 2 nov. 19.00 uur/Werkgroep
gebedsviering
Kerkkoor
Zo. 3 nov. 9.30 uur/H. Pauw
Eucharistieviering
Kerkkoor

zaterdag 9 november

zondag 10 november
32e zondag door het jaar

Za. 9 nov. 19.00 uur/H. Pauw
Eucharistieviering/T. Sedee

Z0.10 nov. 11.00 uur/P. Tilma
Eucharistieviering/Gezinsviering
The Singing Kids

Z0.10 nov. 9.30 uur/Werkgroep
Inspiratieviering
Garden Rumours

Z0.10 nov. 9.30 uur/H. Pauw
Eucharistieviering
Kerkkoor

zaterdag 16 november

zondag 17 november
33e zondag door het jaar

Za.16 nov. 19.00 uur/P. Tilma
Eucharistieviering/J. Simmes

Z0.17 nov. 11.00 uur/H. Pauw
Eucharistieviering
Volare

Z0.17 nov. 9.30 uur/H. Pauw
Eucharistieviering/Ceciliafeest
Gemengd koor

Z0.17 nov. 9.30 uur/P. Tilma
Eucharistieviering
Con Amore

zaterdag 23 november

zondag 24 november
Christus, Koning van het heelal

zaterdag 30 november

Za. 23 nov. 19.00 uur/P. Tilma
Eucharistieviering
A. Simmes
Zo. 24 nov. 11.00 uur/M. Smits
Eucharistieviering/Monte Vino

Za. 30 nov. 19.00 uur/M. Smits
Eucharistieviering/H. Bennink

Za. 23 nov. 19.00 uur/M. Smits
Eucharistieviering
Liberate

Z0. 24 nov. 9.30 uur/H. Pauw
Eucharistieviering
Kerkkoor

zondag 1 december
Eerste zondag van de advent

Zo.1dec. 11.00 uur/H. Pauw
Eucharistieviering + KND
In Laudem Dei

Zo. 1dec. 9.30 uur/M. Smits
Eucharistieviering
Gemengd koor

Zo.1dec. 9.30 uur/P. Tilma
Eucharistieviering
Kerkkoor

zaterdag 7 december

zondag 8 december
Tweede zondag van de advent

Za. 7 dec. 19.00 uur/H. Pauw
Eucharistieviering/M. Koster

Zo. 8 dec. 11.00 uur/P. Tilma
Eucharistieviering + KND
Monte Vino

ledere eerste zaterdag van de maand (juli niet)

tussen 10.00 uur en 11.00 uur aanbidding met de
mogelijkheid om te biechten in OLV te Doetinchem.

14 VREUGDEBODE 5 - OKTOBER T/M NOVEMBER 2024

Zo. 8 dec. 9.30 uur/Werkgroep
Inspiratieviering
Klarinetkwartet

Zo. 8 dec. 9.30 uur/M. Smits
Eucharistieviering
Kerkkoor



ZORGCENTRA: doordeweekse vieringen

Schavenweide Doetinchem  donderdag 14 november  14.45 uur  Woord- en Communieviering  H. Bulsink/A. Koenders
2e donderdag van de maand  donderdag 12 december  14.45 uur  Woord- en Communieviering  H. Bulsink/A. Koenders
Den Ooiman (verpleeghuis) Den Ooiman online
Doetinchem
3e zondag v.d.maand
Verzorgingshuis Pelgrim dinsdag 29 oktober 18.30 uur  Gebedsviering H. Knol
Gaanderen dinsdag 26 november 18.30 uur  Gebedsviering H. Knol
Antonia Terborg zaterdag 26 oktober 15.00 uur  Geen viering
zaterdag 2 november 15.00 uur  Allerzielen H. Bulsink
zaterdag 9 november 15.00 uur  Geen viering
zaterdag 16 november 15.00 uur ~ Woord- en Communieviering  G. v.d. Munckhof/N'Goran
zaterdag 23 november 15.00 uur  Geen viering
zaterdag 30 november 15.00 uur  Geen viering
zaterdag 7 december 15.00 uur  Woord- en Communieviering  A. Pelgrim
Debbeshoek Ulft zaterdag 26 oktober 18.00 uur ~ Geen viering
zaterdag 2 november 18.00 uur  Allerzielen H. Bulsink
zaterdag 9 november 18.00 uur  Geen viering
zaterdag 16 november 18.00 uur  Woord- en Communieviering  R. Herben
zaterdag 23 november 18.00 uur  Geen viering
zaterdag 30 november 18.00 uur  Geen viering
zaterdag 7 december 18.00 uur  Woord- en Communieviering  A. Pelgrim
Schuylenburgh Silvolde woensdag 23 oktober 16.30 uur  Geen viering
woensdag 30 oktober 16.30 uur  Geen viering
woensdag 6 november 16.30 uur ~ Woord- en Communieviering  G. v.d. Munckhof
woensdag 13 november  16.30 uur  Geen viering
woensdag 20 november  16.30 uur  Gebedsviering G. v.d. Velde-Meijer
woensdag 27 november  16.30 uur  Geen viering
woensdag 4 december 16.30 uur  Woord- en Communieviering  N'Goran
Meulenbeek Ulft 1x per maand viering
Den Es Varsseveld 10.00 uur

2e zondag van de maand

KERKLOCATIES: doordeweekse vieringen

H. Augustinus/ H. Martinus elke donderdag 09.30 uur Eucharistieviering P. Tilma
Gaanderen
OLV. Tenh/ H. Geest elke woensdag 19.00 uur Eucharistieviering P. Tilma
Doetinchem ledere woensdag na de mis Rozenkransgebed
Overig: Biechtgelegenheid 1e zaterdag van de maand tussen 10-11 uur (tevens uitstelling van het Allerheiligste)
Petrus en Pauluskerk elke dinsdag 19.00 uur Eucharistieviering M. Smits
(dagkapel) Ulft elke vrijdag 09.30 uur Eucharistieviering M. Smits
elke 1ste vrijdag v.d. maand 08.30-09.15 u. Biechtgelegenheid M. Smits
elke vrijdag 15.00-16.00 u. Openkerk met uitstelling
van het Allerheiligste
H. Mauritiuskerk elke donderdag 09.30 uur Rozenkransgebed
Silvolde
H. Martinuskerk elke woensdag 10.00 uur Eucharistieviering M. Smits
Gendringen elke 1ste vrijdag 14.45 uur Rozenkransgebed
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AZEWIJN-ULFT-VARSSELDER/VELDHUNTEN

AZEWIJN

Mededelingen

Locatieraad: Voorzitter/catechese:

Annie Venes, lid pastoraatsgroep, tel. 0315 - 37 72 43,
E-mail: annievenes@hotmail.com

Liturgie: Anny Hermsen, tel. 0314 - 65 19 22, familieherm-
sen@gmail.com

Budgethouder/diaconie: Paulien Roelofzen,

tel. 0314 - 6518 33, paulienroelofzen@ live.nl
Kerkhofbeheer: Secretariaat Parochie Maria Laetitia,
tel. 0315-34 20 44

(woensdagmorgen tussen 9.00 en 11.30 uur)

Communie thuis: Elke eerste vrijdag van de maand,
info Annie Venes

Overlijden: De uitvaartondernemer neemt contact op met
de weekwacht, die op zijn/haar beurt contact opneemt
met de betreffende geloofsgemeenschap.
Kerkberichten: E-mail: redactie@kerkazewijn.nl

Post: Envelop in de brievenbus Mattheusplein 1 (@an de
buitenmuur van de Mariakapel) onder vermelding van
kerkberichten (aan de buitenmuur van de Mariakapel)
onder vermelding van: kerkberichten.

3 november, 15:00 uur: Allerzielenviering (op het kerkhof)
Voorganger: pastoor Pauw

Allerzielenviering

Zaterdagavond 2 november om 17.30 uur nodigen wij u uit voor
de allerzielenviering in de H. Martinuskerk in Gendringen. Op
deze dag beseffen we meer dan anders dat het leven broos en
eindig is. We staan stil bij het verdriet en het gemis van dier-
baren, en noemen met name hen die het afgelopen jaar zijn
overleden en branden een speciale kaars voor hen, aangesto-
ken aan de paaskaars. Ook gedenken wij alle overledenen van
onze geloofsgemeenschap in deze allerzielenviering.

We nodigen u allen uit om deze gebedsviering bij te wonen,
met als voorgangers de werkgroep uitvaart en avondwake. Het
muzikale gedeelte wordt verzorgd door cantor Lucie Jansen.
Graag zien wij u zaterdag 2 november om 17.30 uur in de H.
Martinuskerk in Gendringen.

Ans en Hanny

Processie
Azewijn

Onder stralende weers-
omstandigheden trok
de jaarlijkse processie
door de straten van
Azewijn. Eerst werd

in het Aschwinhuis de
eucharistieviering voor-
gegaan door pastor Paulus Tilma. Het thema: 'Kom en volg mij’
gaf hij gestalte in zijn woorden. Het processiekoor van Azewijn
en Netterden zong de liederen. Onder leiding van Rob Simmes
klonk dit fantastisch.

Na deze viering trok de processie rond. Er waren vele deelne-
mers, waaronder ook iemand die in Azewijn heeft gewoond en
nog van de Veluwe kwam om mee te doen. De fanfare speelde
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verschillende nummers. Bij elk rustaltaar werd de zegen gege-
ven. Het koor zong mooie liederen met begeleiding van Rob op
zijn gitaar! Op het kerkplein werd voor de overledenen op het
kerkhof gezongen: 'Blijf mij nabij'. Tot slot klonk het geweldige
‘Laat ons op blijde wijze'. Nu kon de kermis beginnen!

VARSSELDER/VELDHUNTEN

Mededelingen

Communie thuis

Wilt u graag de communie thuis ontvangen, neemt u
hiervoor dan gerust contact op met Nelleke Wissing,
telefoon: 06 -10 73 09 19.

Ziekenbezoek

Bent u ziek of kent u iemand in uw omgeving die ziek is
en graag bezoek vanuit de kerk wenst, dan kunt u contact
opnemen met het Centraal Secretariaat van de Parochie
Maria Laetitia. De contactgegevens kunt u achter in de
Vreugdebode vinden.

Opgave gebedsintenties

Gebedsintenties kunt u bij voorkeur per e-mail doorgeven
via rkvarsselder@miparochie.nl of telefonisch bij Karin
Boland, tel. 0315 - 68 56 66.

Allerzielen

Een dierbare moeten missen is zwaar. Elk jaar op 2 november
staan we stil bij de overledenen uit ons dorp uit het afgelopen
jaar. Families hiervan hebben een uitnodiging per brief ontvan-
gen. Maar verder is ook iedereen welkom om hun geliefde te
herdenken. Sereen is al jaren ons vaste koor op deze avond.
Aansluitend aan de viering gaan we naar het kerkhof om daar
de graven te bezoeken van hen die gemist worden. Onze vrij-
willigers zullen er weer voor zorgen dat op elk graf een kaarsje
brandt. Weet dat u welkom bent.

Geplande vieringen in 2024

Meer informatie kunt u enkele weken voor de viering vinden op
de website www.varsselder-veldhunten.nl en op Facebook.

- 2november Allerzielenviering m.m.v. Sereen

- 24 december Kerstviering m.m.v. Assorti

Nieuwsbrief

Graag willen we u wijzen op de mogelijkheid om naast de
Vreugdebode ook de nieuwsbrief te ontvangen. Hierin wordt
allerlei actuele informatie vanuit de parochie vermeld. U
kunt zich hiervoor aanmelden door even een mailtje te
sturen naar secretariaat@mlparochie.nl of door telefonisch
contact op te nemen met het Centraal Secretariaat.

Overleden

We branden ons kaarsje voor:
- Dinie Slutter-Mentink, 3-7-1929 - 28-9-2024
en alle overledenen van het afgelopen jaar.
Wij bidden voor hun eeuwige rust.




ULFT

Mededelingen

Communie aan huis: Eén keer per maand wordt de
communie aan huis gebracht. Ouderen, zieken of mensen
slecht ter been die graag de communie ontvangen, kunnen
voor informatie of aanmelding contact opnemen met het
secretariaat, tel. 0315 - 68 12 75 op donderdagmorgen van
10.00 tot 12.00 uur of met Henk Erinkveld,

tel. 0315 - 6818 77.

Gebedsintenties: U kunt contact opnemen met het secre-
tariaat: tel. 0315 - 68 12 75 op donderdagmorgen (zie
bovenstaande openingstijd).

Ook kunt u intenties (a € 10) per envelop schriftelijk opge-
ven (graag in de linkerbovenhoek vermelden: Intenties) en
bij het secretariaat in de brievenbus doen.

Voortaan kunt u de gebedsintenties die opgegeven zijn,
vinden in het portaal bij de Mariakapel. Opgave dient u
minimaal twee weken voor de betreffende viering in te
leveren.

Wijwaterbak...

Dit verhaal is geen
grap!

Vorige keer schreef ik
over het bezoekje dat
best veel kerkbezoekers
aan Maria brengen voor
ze naar de H. Mis gaan.
Deze keer gaat het
over iets anders, dat
me als verwelkomer al
vaker was opgevallen:
er wordt steeds meer
gebruikt gemaakt van
de wijwaterbakken bij
de ingang van de kerk.
Omdat Allerheiligen (en
ook Allerzielen) in deze
Vreugdebode een ver-
diende plek hebben, past dit onderwerpje heel goed in dit blad.
Waarom doen gelovigen dat, je hand in het wijwatervat dopen
en een kruisteken maken? En vaak kijken ze bij dat kruisteken
0ok nog naar het altaar of het kruis daarboven. Het heeft te
maken met de herinnering aan je doopsel. Die gedachte mag
maken dat je de Mis goed kunt en wilt bijwonen.... of dat je met
God mag zijn. Maar we mogen het ook wat ruimer zien. Door
dat kruisteken met een wijwater-natte hand heilig je jezelf. Je
wijdt jezelf opnieuw aan God toe. Het mooie is dat de herinne-
ring aan je doopsel daar ook bij helpt!

Dat 'je hand in de wijwaterbak dopen’ gebeurt niet alleen bij het
binnen gaan van de kerk. Ook bij het weer naar buiten gaan is
het een goede, passende gewoonte. Je gaat immers de wereld
in en juist daar mogen we proberen heilig te zijn. Niet als brave
boontjes (hoewel daar niks mis mee is!), maar wel als mensen
die het goede willen en doen voor andere mensen en voor de
wereld. Zo ‘ga je met God', zoals mijn moeder altijd zei.

Onze in brand staande wereld vraagt erom. Daarom is dit ver-
haaltje geen bak!

Guus van der Ploeg

: l.‘-:'!‘p desa deeF lofen we een lichbic

o
oo slal do sbacens
' I'jl -tl Lt‘*l" LA |'Ir' &8 1A dhdse l:il-h.'r{iﬂ‘

s s sl ovve geven

- o lagplebc iv vns 3 ol
P I-Irf L/ I'Jl"‘!.il,_.- I#'_'.i il
L".-ta;r'm f}:hﬂ.{- vt o even,

-
By

Vieringen
Allerheiligen/
Allerzielen

Op vrijdag 1 november om
19.00 uur is er ter gele-
genheid van Allerheiligen

een eucharistieviering in de
Antonius-Petrus & Pauluskerk.
De Allerzielenviering is zaterdag 2 november om 19.00 uur in
deze kerk. We gedenken alle dierbare overledenen, in het bij-
zonder de overledenen van het afgelopen jaar.

Op zondag 3 november om 15.00 uur is er een samenkomst op
de Antoniusbegraafplaats in Ulft. We gedenken alle dierbare
overledenen. Na een kort gebedsmoment zullen de graven en
urnen gezegend worden. U krijgt de gelegenheid om een lichtje
bij uw dierbaren aan te steken.

ofo: Susan Spekschoor &
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Aannemingsbedrijf

D‘JAN van DULMEN B.V.

Browwen | vertrower

/
N

DRUKKERI—V —
lJselstroom

DRUKKEN & PRINTEN —

Zeddamseweg 24 - 7075 EE Etten - Tel : 0315 323 680 "t Goor 55A - 7071 PC Ulft - Tel. 0315 - 681373
www.janvandulmen.nl www.ijselstroom.nl - info@ijselstroom.nl

Agelink

Rust
en ruimte

Rust en ruimte

De goede dingen doen. De juiste keuzes maken. In het verdriet van het moment is dat niet
makkelijk. Precies daarom zijn wij er. Met onze ervaring zorgen wij voor rust. Zodat je alle ruimte
krijgt voor een passend afscheid.

Agelink Uitvaartzorg. Al ruim 75 jaar een begrip in de Achterhoek.

Dag en nacht bereikbaar, zeven dagen per week, bel gerust.
Bel 0314-32 46 67 of kijk op agelinkuitvaart.nl

Terborgseweg 126, 7005 BD Doetinchem | Wijnwaarden 43, 7061 BW Terborg
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BREEDENBROEK-DINXPERLO

BREEDENBROEK/DINXPERLO

Mededelingen Cultuurkerk

Secretariaat: Elke eerste dinsdag van de maand geopend
van 10.00 tot 12.00 uur voor vragen, opgeven van inten-
ties enz.

Gebedsvieringen: Elke eerste zaterdag van de maand om
19.00 uur.

Rozenkrans bidden: Elke eerste woensdag van de maand
om 18.30 uur.

Maria-kapel: elke dag open van 9.00 tot 17.00 uur.

Goed om te weten

* In de maand oktober, Rozenkransmaand, wordt elke
woensdag om 18.30 uur de Rozenkrans gebeden in de
Cultuurkerk in Breedenbroek. U bent van harte welkom
om deel te nemen.

+ Zaterdag 2 november, Allerzielen, om 19.00 uur, willen
we onze dierbare overledenen herdenken in de viering,
met gebed, zang en gedachtenis en God danken dat zij
deel mochten uitmaken van ons leven. Het kerkkoor Con
Amore verleent medewerking. Het zou fijn zijn wanneer
u mee wilt vieren. Weet u welkom in de Cultuurkerk in
Breedenbroek.

+ Woensdag 6 november is er Rozenkransgebed om 18.30

uur in de Cultuurkerk. Na afloop is er koffie/thee.

Zaterdag 7 december is er om 19.00 uur in de

Cultuurkerk de adventsgebedsviering met medewerking

van het kerkkoor Con Amore. De verwachtingsvolle tijd

breekt aan. Ga met ons mee op weg naar het kerstfeest.

Na afloop is er koffie/thee.

+ Zondag 8 december, Wereldlichtjesdag, willen we om

19.00 uur in de Cultuurkerk in Breedenbroek stilstaan bij

alle kinderen die het afgelopen jaar ons zijn ontvallen.

In de viering willen we met gebed, muziek, zang en

herinneringen elkaar troosten in het verdriet en gemis

en God vragen om kracht om door te gaan met ons
leven. Na afloop is er koffie/thee en gelegenheid om na
te praten. Weet u van harte welkom.

Dinsdag 24 december, kerstavond, is er om 19.00 uur

een feestelijke kerstviering in de Cultuurkerk. Met gebed,

muziek, zang en overweging willen we de geboorte van
het Kind van Vrede vieren. Wij kijken uit naar uw komst.
Na de viering praten we na onder het genot van een kop
koffie/thee met-wat-er-bij.
Zaterdag 4 januari 2025 is er om 19.00 uur in de
Cultuurkerk de Nieuwjaarsviering met medewerking van
het kerkkoor Con Amore. Na afloop kunnen we elkaar
een Zalig Nieuwjaar wensen, napraten en van een kop
koffie/thee met-wat-er-bij genieten. U komt toch zeker
00k?
+ Graag willen wij al onze vrijwilligers bedanken voor
het vele werk dat zij hebben verricht in het afgelopen
kerkelijk jaar. Jullie zijn onmisbaar om de gemeenschap
levend te houden en we hopen dit nog jaren samen te
kunnen doen. Jullie zijn kanjers!

Dwars door de rouw

Alsof je ziel is meegenomen
Er aan geluk een eind gekomen
Je hart gebroken
Wordt nooit meer heel
En mist voorgoed een onmisbaar deel
Maar draaide gewoon door
Terwijl niets meer was zoals daarvoor
Ik zie je tranen
Je gemis
Je pijn
Door wat veranderd is
En toch
Blijf alsjeblieft geloven
In vriendschap
In liefde
Stukjes geluk
Dwars door de rouw
Weet dat ik er altijd zal zijn
Voor jou
Anne-Marije Maris
Uit de bundel Nooit meer is veel te lang
www.brievenbusgeluk.nl

Litteken

Geen gapende wond

En het bloedt al lang niet meer
Maar het litteken blijft wel

En vandaag doet gewoon zeer

De pijn komt altijd harder binnen
Dan ik aan zag komen

Het raakt me altijd dieper

Dan ik me had voorgenomen

Vandaag komen de tranen
Vandaag heb ik geen verweer
Morgen schijnt de zon

Maar vandaag doet gewoon zeer

Anne-Marije Maris

Uit de bundel Nooit meer is veel te lang
www.brievenbusgeluk.nl
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DOETINCHEM

Het visitekaartje van de OLV-kerk

Rond de OLV-kerk ligt een mooie tuin die voor alle feestelij-
ke momenten wordt gebruikt.

Wie heeft niet de foto's van de Eerste Heilige Communie of
het Vormsel die in de tuin naast de kerk zijn gemaakt bij

de grote treurwilg. Misschien was u op het parochiefeest.
Bij mooi weer vindt het feest in en om de kerk en in de

tuin plaats. Het is niet alleen een mooi plaatje... het is een
visitekaartje.

Dat kan alleen zo blijven als de tuin goed onderhouden kan
worden. We hebben op dit moment drie vrijwilligers die

de tuinen onderhouden. Zij komen elke woensdagochtend
trouw bij elkaar om aan de klus van de dag te beginnen.
Dat kan zijn het schoffelen van de perken, snoeien, maaien,
hakselen tot het onkruidvrij maken van de bestrating rond
de kerk.

De groep is te klein geworden om alle werkzaamheden aan
te kunnen. Daarom zijn we op zoek naar aanvulling voor de
tuinploeg.

Welke man of vrouw met groene vingers wil zich één och-
tend per week wijden aan de tuin van de OLV-kerk?

Wij vragen enthousiasme en plezier bij het werken in de tuin.
De werkzaamheden worden in onderling overleg verdeeld.
De materialen die we gebruiken, zijn van de locatie.

De ervaring van de werkgroepleden is dat het een gezelli-

ge groep is, dat er altijd koffie en thee is en dat je op deze
manier ervoor zorgt dat de OLV-kerk een goede uitstraling
heeft, een visitekaartje voor onze locatie blijft en een lust
voor het oog van de buurtbewoners en passanten is.

Dus onze oproep is simpel: kom en help!
(Neem bij interesse contact op met Ton Beving,
e-mail: aardbeving@kpnmail.nl.)

Locatieraad en Werkgroep tuinonderhoud
Foto: Ton Harbers
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Gertrud Karafiat

Gertrud verhuisde op 24 september naar
Makkum, haar geboortegrond, waar haar
nicht woont.

Na een verblijf in het ziekenhuis is ze
voor revalidatie naar het verzorgingshuis
in Terborg gegaan. Haar toestand verbe-
terde en na overleg heeft ze besloten om
naar een verzorgingshuis in Friesland te
gaan.

Ze was de eerste vrouwelijke buschauf-
feur in Doetinchem. Ze kwam naar Nederland om dit beroep uit
te oefenen, want dat kon in Oostenrijk niet.

Gertrud is overtuigd Christen in woord en daad. Ze denkt veel
na over haar geloof en probeert er naar te leven. Wie kent het
verhaal van de apen en de tien geboden niet?

Ze is een speciale dame, puur, goudeerlijk, sterk en zelfverze-
kerd. Ze doet de dingen op haar manier en is geen meeloper.
De OLV is haar veel dank verschuldigd. Veel werk heeft ze
verzet, meer dan we wisten. Dat viel pas op toen ze door val-
partijen uitviel. Ze zong bij Volare, was gastvrouw en de stille
werkster voor het kerkgebouw. Voor iedereen die haar hulp kon
gebruiken, stond ze klaar. Daarnaast ging ze mee met de reizen
van de kerk.

Gertrud, dank voor al het werk dat je voor de kerk hebt gedaan.
We denken aan je en hopen dat je een goed verblijf krijgt op je
nieuwe adres: Kerkeburen 66, 8754 EB Makkum.

Foto: Ton Harbers

Schoenendoosactie ook dit jaar!

De OLV-kerk en onze vormelingen doen ook dit jaar mee aan de
Schoenendoosactie. Deze actie wordt elk jaar gehouden voor
kinderen over de hele wereld die leven in vluchtelingenkam-
pen, oorlogsgebieden of gebieden waar natuurrampen hebben
plaatsgevonden.
Het doel is om kinderen ver weg een schoenendoos vol bruikba-
re spullen te geven. Amada (5) uit Sierra Leone kreeg vorig jaar
een doos. De schoolspulletjes in de doos maken het mogelijk
dat zij naar school kan gaan. In dit land is dat niet vanzelfspre-
kend. Schoolspullen zijn moeilijk verkrijgbaar en ouders hebben
vaak onvoldoende inkomen om het te betalen. Dus voor deze
kinderen is het een onbetaalbaar cadeau! Helpt u mee?
Je versiert samen met je (klein)kinderen een schoenendoos en
vult die met spulletjes die je koopt of verzameld hebt: school-
spullen, verzorgingsartikelen, speelgoed, een knuffel, enz. In de
doos zit ten minste één artikel dat van je (klein)kind zelf is.
Onze kinderen leren wat het is om tijd, bezit en liefde te delen
met een kind ver weg. De actie is een manier om thema's als
eerlijk delen, duurzaamheid en naastenliefde bespreekbaar te
maken. Kinderen ontdekken hoe je het geloof heel praktisch
handen en voeten kunt geven.
Op zondag 13 oktober kunt u bij de OLV-kerk een lege schoe-
nendoos en een folder meenemen. De gevulde en versierde
schoenendoos kunt u tot en met zondag 10 november inleve-
ren bij de OLV. Zelf brengen kan ook op de inleverdagen in de
Wingerd op dinsdag 19 of donderdag 21 november tussen 16.30
en 19.30 uur.
Voor de organisatie en het transport van de dozen is een bij-
drage van 5,00 euro per doos nodig.
Zie ook: www.schoenendoosactie.nl.

Werkgroep Diaconie/Omzien naar Elkaar, Werkgroep Gezinszondagen



Allerzielen

Een overlijden in de familie of naaste omgeving kan op allerlei
manieren invloed hebben op je dagelijks leven. Naast het ver-
driet dat we voelen, zijn we in onze gedachten veel bezig met
mensen die ons ontvallen zijn. Ook kan het een invioed hebben
op de beslissingen die je als degene die achterblijft neemt.
2 november is in de katholieke traditie een belangrijke dag.
Op deze dag plaatsen we onze overledenen in het middelpunt.
Dat zie je al als je rond 2 november een begraafplaats bezoekt.
Nabestaanden zetten een bloemetje bij het graf van degene die
ze missen. Je komt er dan vaak bekenden tegen met wie je een
praatje maakt en herinneringen ophaalt. De overledenen ‘leven’
weer even.
In de eucharistieviering van 2 november herdenken we onze
overledenen. De contactpersoon van de familie van de overle-
denen van het afgelopen jaar krijgt een uitnodiging om deze
viering bij te wonen. Er wordt een kaars voor deze overledenen
ontstoken bij het noemen van hun naam. Na afloop van de vie-
ring worden de gedachteniskruisjes uitgereikt aan de familie.
Tijdens de viering bidden we speciaal voor de zielenrust van
de overledenen, maar ook om kracht en moed voor degenen
die achterbleven. In de OLV is de Allerzielenviering ‘s avonds
om 19.00 uur. Parochianen kunnen de namen van dierbaren die
men wil herdenken opgeven bij het secretariaat (tel. 0314 - 39
10 91) of via e-mail: rkdoetinchem@mlparochie.nl en op zon-
dagmorgen na de viering van 11.00 uur in de Mariakapel bij de
secretariaatsmedewerker.

Werkgroep Allerzielen

Mariamaand

In de katholieke kerk hebben we twee speciale maanden voor
de verering van Maria. Van oudsher is de meimaand de maand
waarin we Maria als moeder van Jezus vereren. De maand
oktober staat meer in het teken van het Rozenkransgebed. Het
Rozenkransgebed bidden we in de OLV niet alleen in de maan-
den mei en oktober, maar na elke viering op woensdagavond in
de Mariakapel.

Muziekinstrumenten en
muzieklessen

Via de Nieuwsbrief is een oproep gedaan om
muziekinstrumenten in te zamelen voor Elena en Rashid
Khakimov, twee Oekraiense viuchtelingen die in Doetinchem
wonen. Zij waren in Oekraine muziekdocenten. De
instrumenten worden gebruikt om Oekraiense kinderen

ook hier muzieklessen te geven. Er zijn negen verschillende
instrumenten (drie blokfluiten, vier keyboards , één gitaar en
één trompet) gedoneerd, waarvoor hartelijk dank. Wanneer u
nog instrumenten heeft die u niet meer gebruikt, kunt u ze nog
inleveren bij de OLV. Er is behoefte aan blokfluiten (beginners),
een saxofoon en een accordeon (klein model) en andere
instrumenten.

Daarnaast zouden Rashid en Elena een ensemble willen vormen
dat bestaat uit Nederlandse en Oekraiense leden. Daarvoor
moeten er ten minste vier aanmeldingen komen. Samen muziek
maken betekent immers verbinding maken met elkaar!

Geslaagde Open Monumentendag

De OLV nam weer deel aan

de Open Monumentendag. De

verwachtingen waren hoog

gespannen, omdat er nieu-

we activiteiten ondernomen

werden.

We maakten onderdeel uit van

de religieuze fietstocht die werd

ontwikkeld door Het Spectrum
en het Gelders Genootschap.

Verschillende mensen kwamen

op de fiets.

Bij de locatie kon je:

+ een rondleiding krijgen onder
leiding van een gids;

+ met de nieuwe folder op eigen 3
gelegenheid een wandeling
door de kerk maken;

+ een fotopuzzeltocht doen.
Kinderen en ouders waren
enthousiast. De afbeeldingen
waren door de hele kerk te
vinden. Wist u dat we een wes-
pennest in de kerk hebben dat
nooit meer weg zal gaan? De
kinderen vonden het lang niet
altijd makkelijk om alles te vin-
den, maar het was leuk! Aan
het eind kregen ze de fotopuz-
zel, een speciaal potlood en
een sleutelhanger;

* naar de zolderopruiming in
de Mariakapel gaan. De zol-
der van de locatie hebben
we opgeruimd. Daarnaast
hebben verschillende parochianen art|kelen gebracht Er
was van alles te koop: serviesgoed, kerstartikelen, boeken,
tassen en schorten (genaaid door parochianen), kruisen en
Mariabeelden, iconen en Christoffel-sleutelhangers, enz.;

+ een kopje koffie drinken (met taart!) in de Mariakapel. De
taarten werden gebakken door parochianen. Het smaakte
heerlijk!

De opbrengst van 543 euro is voor de 19 deelkasten die inmid-

dels in Doetinchem geplaatst zijn.

We willen iedereen die voor en achter de schermen bij deze dag

geholpen heeft van harte danken!

Werkgroep Open Monumentendag
Foto’s: Ton Harbers

Gedoopt

- Vik Goossens Dudoklaan

Overleden
- Wim Bockting Willy Brandtplein 83 jaar
- Lex Putman Gaffeldreef 76 jaar

- Marjo Janzen Clematisstraat, Arnhem 67 jaar
- Mies Botteram-Kleinpenning

Rijksweg, Gaanderen 96 jaar
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GAANDEREN

Begraafplaats bij de Sint
Martinuskerk

Het hele jaar door, maar zeker rond Allerzielen, wordt ons
kerkhof door heel veel mensen bezocht. Kerkhoven of
begraafplaatsen zijn openbare tuinen waar mensen hun
overleden geliefden, familieleden en dorpsgenoten bezoe-
ken. 'Het kerkhof in Gaanderen is een gaaf voorbeeld van
een traditionele katholieke begraafplaats’, zo staat te lezen
in ‘Moment voor een Monument’ van Rob Lureman, Jan
Steijntjes en Gon Boekkooi.

Als u het kerkhof aan de Kerkstraat in Gaanderen bezoekt,
zou ik u willen uitnodigen om het grafmonument dat u ziet,
meteen als u de poort naar het kerkhof doorgaat, eens goed
te bekijken.

Het is een opmerkelijk grafmonument van Boss-Husken, een
in mergel uitgehakt drieluik.

De contouren geven een dwarsprofiel te zien van een kerk
met schip en zijbeuken. Het zuilachtige schip toont de verre-
zen Christus. In de zijbeuken bevinden zich de namen van de
gestorvenen in een uitspringende doorsnede van een huis.
Dat symbool, ‘In het Huis van Mijn Vader zijn vele woningen’,
is ook terug te vinden achter de Christusfiguur. Voor het
graf is een urn geplaatst met opgelegde guirlandes als deco-
ratie. Het Gaanderense grafmonument, dat vermoedelijk uit
1950 dateert, is vervaardigd door frater André Boss (1919-
1973) uit Tilburg, zoon van de gestorvenen.

Bron: Moment voor een Monument

Grafmonument van Boss-Husken.
Foto: Ria Aarntzen

Foto: Ria Aarntzen %

P
, i =

De vrijwilligers die samen het kerkhof prachtig
onderhouden.
Foto: Liesbeth Jansen

Samen sterk voor het behoud van de
Martinuskerk in Gaanderen

De Sint Martinuskerk in
Gaanderen zal, volgens
het beleidsplan van
het parochiebestuur,
medio 2026/2027 aan
de eredienst worden
onttrokken. Dit bete-
kent dat er vanaf

dat moment geen
eucharistievieringen
of andere kerkelijke
bijeenkomsten meer
mogelijk zullen zijn

in de kerk.

Om de kerk, de
pastorie en de
begraafplaats te
behouden voor de gemeen-
schap, is een groep betrokken parochianen,

samen met de locatieraad, in actie gekomen. Zij hebben de
Stichting Behoud Erfgoed Martinus Gaanderen opgericht.

Deze stichting heeft als doel om, met steun van dorpsgeno-

ten en parochianen, de kerk als een levend onderdeel van

de gemeenschap te behouden. Het behoud van de kerk is
immers niet alleen van kerkelijk belang, maar heeft ook een
sociaal en cultureel belang voor het hele dorp, ongeacht
geloofsovertuiging.

De stichting wil met een toekomstplan en brede betrokkenheid
van alle dorpsgenoten en parochianen, ervoor zorgen dat de
benodigde middelen worden verzameld om de kerk in stand te
houden. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat dit erfgoed
behouden blijft voor Gaanderen.

Laten we ons inzetten voor het behoud van dit waardevolle
stuk geschiedenis en gemeenschap!

Wilt u meer weten?Kijk dan op:
www.stichtingbehouderfgoedmartinusgaanderen.nl.

Namens de Stichting Behoud Erfgoed Martinus Gaanderen, Joop Helmink
Foto: Kerk en pastorie, Artguru (Joop Helmink)

Engel

Lieve mensen
Goede vrienden
Fijne buren

En als je geluk hebt
Soms zomaar een engel
Heel dichtbij

Je moest eens weten
Hoeveel verschil jij maakt
Voor mij
Anne-Marije Maris
Uit de bundel Nooit meer is veel te lang
www.brievenbusgeluk.nl



Herfst - oogsttijd

Beste lezers, hopelijk kunt u terugkijken op een goede oogst
na de zomer; de oogst van het land, maar ook een goede oogst
van mooie herinneringen aan de afgelopen zomer, mooie
opgedane ervaringen en genoeg energie om de komende tijd
goed in te gaan; de tijd van donkere dagen en wellicht angst
voor de onrust in de wereld om ons heen.

Maar ook: oktober - Mariamaand, november met Allerzielen en
Sint Maarten, de patroonheilige van onze kerk, en op zondag

1 december het begin van de Advent. Een hoopvolle en ‘rijke’
herfst gewenst.

Eucharistievieringen

Elke zondag is er een viering in de Sint Martinuskerk. U vindt
het complete overzicht op pagina 14 van deze Vreugdebode.
Aanstaande zondag, 20 oktober, is er een eucharistieviering
waarin pastoor Pauw voorgaat. We zingen dan mooie beken-
de liederen, die u allen mee kunt zingen. Onze cantor, Francis
Hagemeijer, ondersteunt de zang, op piano begeleid door
mevrouw Mey Lingga.

En 27 oktober is er een eucharistieviering met pastoor Pauw en
diaken Cor Peters. Dan verzorgt het gemengd koor de zang.
De vieringen beginnen om 9.30 uur.

U bent allen van harte welkom.

Allerzielen

Zaterdag 2 november vieren we Allerzielen.

Met Allerzielen herdenken we onze geliefde overledenen in een
gebedsmoment op het Monica-kerkhof aan de Van Damstraat,
om 18.00 uur.

Aansluitend herdenken we ook alle overledenen tijdens de
gebedsviering in de St. Martinuskerk en een herdenkingsmo-
ment op begraafplaats achter de kerk. Dit begint om 19.00 uur.
De zang op de beide begraafplaatsen en in de Allerzielenviering
wordt verzorgd door het gemengd koor onder leiding van

Ben Simmes.

Belevingsviering

Zondag 3 november organiseert het koor Liberate een
Belevingsviering. Hoofdvraag van de themaviering is: ‘Zeg me,
hoe gaat het nu echt met jou...?"

Het zal een fraaie en gevoelvolle viering worden met veel ver-
schillende soorten teksten, waaronder gedichten, gesprekken
en mijmermomenten. Dit alles in balans met veel zang.

Deze viering begint om 9.30 uur en na afloop is er ruimte voor
nog meer gesprekken, bij een kopje koffie of thee, achter in de
kerk.

Kruisweg

Nu al zijn we bezig om de openlucht-Kruisweg op Goede
Vrijdag 2025 aantrekkelijk en up-to-date te houden. Voor
het komend jaar willen we graag de Staties vernieuwen.
Daarvoor vragen we uw creatieve talent. Onder begelei-
ding van Ingrid Tomesen, van Wischstraat, Terborg gaan
we zelf Staties maken.
Hoe, wat, wanneer en waar gaan we nog uitwerken, maar
u kunt zich wel alvast opgeven om mee te helpen. Dan
weten wij op hoeveel mensen we mogen rekenen.
U kunt zich per mail opgeven bij Wim Gerritsen; e-mail:
wenmgerritsen@gmail.com.

Werkgroep Openlucht Kruisweg Gaanderen

John Spekschoor

Overleden

- Zaterdag 24 augustus 2024 is overleden de heer

Nans Kessel, Venantius Cornelus Maria, in de leeftijd

van 90 jaar, weduwnaar van mevrouw Maria Kessel-
Besselink. Samen woonden zij vele jaren aan de
Mosterdweg in Gaanderen. Het laatste half jaar was Nans
opgenomen in zorgcentrum De Pelgrim. In het voormalige
verzorgingshuis Sint Jozef heeft hij vele jaren als koster
gewerkt en ook veel ander vrijwilligerswerk gedaan.
Donderdag 29 augustus was voor hem de uitvaartviering
in de Sint Martinuskerk, waarna hij bij zijn vrouw werd
begraven op de begraafplaats achter de kerk.

Moge Nans geborgen zijn in Gods hand.

- Dinsdag 27 augustus 2024 is overleden de heer Joop
Meijer, Joannes Henricus Theodorus, in de leeftijd van 80
jaar, weduwnaar van Sjannie Meijer-Hartjes.

De familie Meijer heeft jarenlang in Gaanderen gewoond,
aan de Bloemenweg. Het laatste jaar woonde Joop aan de
Ribesstraat.

Joop was meer dan 20 jaar zeer betrokken bij onze
geloofsgemeenschap. Hij werkte onder meer als
schoffelaar op ons kerkhof en bij de dinsdagochtendgroep
verrichtte hij de

nodige werkzaamheden in de kerk en de pastorie. Ook was
hij actief als collectant.

Dinsdagmorgen 3 september was voor hem de
uitvaartviering in de Sint Martinuskerk, waarna hij werd
begraven bij zijn vrouw op het kerkhof achter de kerk.

Wij geloven dat hij nu, samen met Sjannie en allen die hem
voorgingen, in vrede woont in het Huis van de Heer.

- Woensdag 18 september 2024 is overleden mevrouw
Marietje Jansen-Dellemann, Maria Johanna, weduwe

van de heer Leo Jansen. Mevrouw Jansen is 97 jaar
geworden. De familie Jansen woonde aan de Ettensestraat
in Terborg. De laatste tijd woonde mevrouw Jansen in

De Schuylenburg in Silvolde, waar zij in augustus het
sacrament van de ziekenzalving heeft ontvangen.

Dinsdag 24 september was voor haar de gezongen
uitvaart in de Sint Martinuskerk in Gaanderen, waarna

zij bij haar man werd begraven op de Rooms-Katholieke
begraafplaats in Terborg.

Mogen vele mooie herinneringen een troost zijn voor allen
die haar zullen missen.
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ETTEN

Warmse kermis

Op zondag 18 augustus werd weer de Warmse kermis geor-
ganiseerd. Traditiegetrouw werd er begonnen met een
gebedsviering waarbij er ook stil werd gestaan bij het wel

en wee van de buurtschap in het afgelopen jaar. Muzikale
medewerking werd verleend door enkele leden van het voor-
malige kerkkoor onder leiding van Ferdi Cornelissen. Het
thema van deze viering was: ‘Neem even de tijd".

Enkele woorden uit de overweging:

Laten we eens wat vaker aan elkaar denken. Even de tijd
nemen voor je medemens.

Voordat de kermis open ging, werd er traditiegetrouw eerst een mooie
gebedsviering gehouden. Foto: Angelie Jansen

Waar altijd tijd voor is

Elke c{ag is een kans

Om femand te waarderen

En een klein a}ayfaus te geven
Voor temand die het gewone doet.

Elke c{ag is een kans
Om naar iemand toe te gaan
Oom tegen iemand te zeggen:

Goed dat je er bent.

Elke dag is een kans

Om voor iemand ‘n warm gebaar te
geven

Om iemand zo aan te raken

Dat ﬁij voelt: ik word gezien,

Elke cfag is een kans
Om voor iemand interesse te tonen

Voor deze kleine signaﬁm van
aandacht
s altijd tijd!
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Mooie middag De Zonnebloem

Net als vorig jaar werd de middag van De Zonnebloem vanwege
Nationale Ziekendag gehouden op vrijdag 13 september in de
kantine van VV Etten.

Het was een fijne middag met een aansprekende H. Mis met
mooie woorden gesproken door pastor Paulus Tilma.

Er was samenzang met orgelbegeleiding door Julian Simmes.
Ook werden er mooie teksten en gebeden voorgelezen door
enkele vrijwilligers van de Zonnebloem.

Na de viering was er volop gelegenheid voor een praatje en er
was aandacht voor elkaar.

Pastor Tilma sprak mooie woorden tijdens de mis. Foto: Ria Wieskamp

Dank aan de vrijwilligers van
De Zonnebloem. Foto: Ria Wieskamp

Er werd gezellig met elkaar gekletst. Foto: Ria Wieskamp



GENDRINGEN-MEGCHELEN-NETTERDEN

Bezoekersmiddag

Op donderdag 14 november wordt er weer een bezoekers-
middag gehouden.
Locatie: De Glazeren Kast, Oude Kerkstraat 2 in Etten.
U kunt zich opgeven bij:
- Marleen Pierik (marleen.pierik@upcmail.nl),
tel. 0315 - 32 50 17.
- Marion Leijzer (mleyzer@gmail.com),
tel. 06 - 30 95 39 59.
U bent van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

Overluiden is een traditie waarbij kerkklokken worden
geluid om te laten weten dat er iemand is overleden.

Deze traditie blijft in onze geloofsgemeenschap nog steeds
voortbestaan.

Hierbij is het goed om te weten dat de familie of de begra-
fenisondernemer dit aan ons kenbaar moet maken. Wij
doen dit nooit op eigen initiatief.

Wanneer men wenst dat er overluid wordt, dan kan men
dit doorgeven via telefoonnummer 06 - 12 67 88 24.

Secretariaat gesloten

Omdat er op woensdagochtend nauwelijks of geen gebruik
meer wordt gemaakt om het secretariaat te bezoeken,
komt deze openstelling met directe ingang te vervallen.
Mocht u toch iemand willen spreken, dan kunt u hiervoor
telefonisch een afspraak maken: 06 - 12 67 88 24.

GENDRINGEN

Vrijwilligers gezocht

Wij zoeken vrijwilligers die onze ploeg komen versterken bij
het ruimen van oude graven.

Dit gebeurt een paar keer per jaar op zaterdagmorgen op
ons kerkhof aan de Staringstraat. We zouden er erg blij mee
zijn, want vele handen maken licht werk.

Aanmelden bij Wim Schepers, wimschepersO7@gmail.com.

MEGCHELEN

St. Hubertusviering

Megchelen, zondag 27 oktober om
10.00 uur.

Op zondag 27 oktober zal weder-
om een St. Hubertusviering
worden georganiseerd. Deze vie-
ring zal plaatsvinden in de

RK Kerk St. Martinus in
Megchelen. Aanvang 10.00 uur.
Pastor Mia Tankink zal voorgaan
in deze viering.

Dit jaar wordt de St. Hubertusviering voor de 15e keer
georganiseerd. We willen er dan ook een feestelijk tint-
je aan geven. We zijn erg verheugd dat de Keppeler
Alpenhoornblazers hun medewerking hebben toegezeqd.

Gekleurde beuken en prachtige geweien zullen de kerk weer
een mooie uitstraling geven. Na afloop zullen jagers en de
(jacht)honden, ook deze zijn weer van harte welkom tijdens
de viering, de Hubertuszegen ontvangen.

Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een kop
koffie en een stevige maaltijdsoep nog even na te praten bij
zalencentrum Jan ter Voert.

Het wordt erg op prijs gesteld dat de jagers en drijvers in
het 'groen’ komen.

Activiteiten Martinus-
geloofsgemeenschap

- Zaterdag 2 november om 19.00 uur:
allerzielenviering met medewerking van het dames- en
herenkoor.
- Maandag 11 november om 19.00 uur:
St. Maarten-optocht vanuit de kerk.
- Zondag 17 november om 11.00 uur:
intocht van Sinterklaas in het kerkgebouw.
- Zondag 24 november om 10.00 uur:
St. Caecilia-viering met het dames- en herenkoor.
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Sinds 1985 ‘\

uw meesterbakker

Aloys Lurvink

Rozengaardseweg 47
7001 DN Doetinchem
Tel:0314-3255 12
www.bakkerijlurvink.nl

8% 8 Jeannelte Koster

|l'lr|'|nH.!.I-'|I- Himg

Persounlifke, liefdevolle en deskundige bepeleiding

Dag en nacht Goralkbag 05 - 15 9 55 &0
wvw, kosterpitvoaribegeleidingnl | Gaanceren en omstreken

Cordente & Cllorinner

Mogen wij u uitnodigen uw herinnering vorm te geven?
100 jaar

S C H O OT e~

GRAFMONUMENTEN ¢ URNMONUMENTEN e THUISGEDENKEN
BOUW- EN INTERIEUR

ol Fabriekstraat 18

o & 7005 AR DOETINCHEM
Telefoon (0314) 34 00 54
www.schoot-natuursteen.nl

info@schoot-natuursteen.nl

Bloemen & Emoties
Miranda Steentjes - rouwbloemist

06 - 5124 7324
bloemenenemoties@gmail.com
www.bloemenenemoties.nl

* 7 dagen in de week van 9.00 tot 21.00 bereikbaar
* op afspraak bij u aan huis
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Helming
Hovemers

G A A N D

V2
U ANt

Onderhoudsabonnement op maat!

Telefoon 06 - 227 90 338

mab

techniek

Sleklmoles Fraet
O nds & i Dok DN B G
Dot

SISl & waimiepdimssai

Transportweg 7-09, 7007 CL Doetinchem
info@mabotechniek.nl

0314—235 044
www.mabotechniek.nl




TERBORG

Oecumene en Vredesweek
22 september

Vrede is meer dan afwezigheid van oorlog. Hoe vrede eruit
ziet en tot stand komt, gaat iedereen aan. Het is veel dich-
terbij dan u denkt. We lijken steeds meer op een eilandje te
staan dat we met alle middelen proberen te verdedigen.
Zo werkt het uiteindelijk niet.
In de Vredesweek laten we ons leiden door menselijke waar-
digheid en solidariteit.
Elk mens heeft recht op een menswaardig bestaan, onge-
acht overtuiging, herkomst of geaardheid. Een universeel en
onaantastbaar recht. Daarmee zijn mensen onlosmakelijk
met elkaar verbonden en op elkaar aangewezen.
Elkaar ontmoeten en elkaar leren kennen, is een voorwaarde
voor empathie. Oecumene ten voeten uit.
Soms lijken deuren definitief gesloten. Dan zullen we een
raam moeten vinden om bij de ander te komen. Of we vol-
gen Jezus en maken een gat in het dak en we bereiken op
die manier de ander. Waar een wil is, is een weg. Dat was de
rode draad van de Oecumenische Dienst op 22 september:
‘Samen door één deur'. Op inspirerende wijze voorgegaan
door pastor Mia Tankink en dominee Jan Fischer.
Tijdens de dienst werden de bezoekers uitgenodigd om een
(vredes)wens op een kaartje te noteren. Bij het naar huis
gaan kreeg eenieder een wens mee die door een ander was
opgeschreven. Uiteraard was er na afloop een kop koffie of
thee met iets lekkers.
Wij organiseren dit jaar nog twee Ontmoetingsbijeen-
komsten. Ter gelegenheid van Allerzielen op 3 november om
10.30 uur in De Huiskamer. En om 20.00 uur op Kerstavond
een oecumenische dienst in de NK Kerk.
U bent van harte uitgenodigd, wij zien u graag.

Jos Kunze

Overleden

Wij ontvingen het treurige bericht van het overlijden van
onze mede-parochianen:

- De heer A.L.C. Derksen 88 jaar
- De heer Th.J.G. Willemsen 79 jaar
In gedachten zijn we bij hen die in verdriet achterblijven.

In Memoriam

Antoon Morsink
*16 oktober 1939 t 6 oktober 2024

een persoonlijke noot

Toen Pastoor Morsink naar Terborg
kwam, waren wij het eerste stel dat hij '_L

in de echt verbond. Op 23 september

1994, ruim 30 jaar geleden. In die tijd nam het aantal kerkelijke
huwelijken al snel af en waarom wij wel ‘voor de kerk’
getrouwd zijn, dat weten we niet meer zo goed. We hadden
op dat moment niet zo veel met het geloof. Was het meer de
romantische kant? In een ketk trouwen is toch wel even wat
anders dan in een kaal gemeentehuis. Of was het meer ‘voor
ouders en familie’, om die een plezier te doen?

Wat de reden ook was, we kwamen in contact met pastoor
Morsink voor een paar voorafgaande gesprekken. En we
ontkwamen er natuurlijk niet aan om zo nu en dan ook een
keer naar de kerk te gaan op zondag. En wat bleek: die pastoor
Morsink was zo gek nog niet. lemand die een verhaal vertelde
dat rechtstreeks betrekking had op het dagelijks leven. Wat een
verademing. Pastoor Morsink nam ook vaak attributen mee om
zijn preek via symbolen kracht bij te zetten. Dat was nieuw. En
een pastoor die van mening verschilde met de aartsbisschop en
de paus en daar niet geheimzinnig over deed.

Op aandringen van Antoon werd ik al snel door Steven van
Woerkom gepeild voor de parochieraad. Later werd ik ook
secretaris van het bestuur met — de inmiddels ovetleden — Jan
Koster als voorzitter. Eigenlijk vice-voorzitter want de pastoor
is en blijft altijd de voorzitter van het bestuur.

Ik kijk terug op een warme, prettige en bij vlagen enerverende
samenwerking. Gebouwen en financién liet Antoon graag aan
ons ovet, maar diaconale en persoonlijke kwesties hadden altijd
zijn volle aandacht. Zo heeft hij zich jarenlang persoonlijk
en met enorm veel toewijding ingezet voor een Sytisch
vluchtelingengezin.

Een van de meest hectische periodes was het sluiten van de
kerk in Terbotg. Antoon vond dat etg, maar hij zag ook de
noodzaak. En die noodzaak heeft hij op rustige en bedaarde
wijze uitgedragen richting de geloofsgemeenschap van Terborg.
“Het kerkgebouw heeft enorm veel nostalgische waarde maar
het is en blijft een gebouw. Van steen. En een kerk is niet de
kern van ons geloof. Geloven doe je samen en kan op iedere
plek waar mensen bijeen zijn.” Dat was zijn overtuiging en
toch had Antoon daarbij oog voor de pijn en het verdriet van
de parochianen. Op onnavolgbare wijze wist hij teksten uit de
Bijbel te koppelen aan het dagelijkse leven. Wat een kennis en
wat een wijsheid. 1k heb enorm veel geleerd van Antoon.

Antoon was na het sluiten van de kerk ‘fanatiek’ lid van de
werkgroep Nieuw Begin en heeft met zijn enetgie en toewijding
het vuurtje steeds weer aangewakkerd. We zijn trots dat onze
Ontmoetingsbijeenkomsten in De Huiskamer nog steeds veel
parochianen aanspreckt en tot declnemen aanspoort. Tot het
laatst — en toen het eigenlijk niet meer ging, maar hij wilde het
zelf nog zo graag — is Antoon zelf ook deel blijven nemen aan
de Ontmoetingsbijeenkomsten.

Een welkome en graag geziene gast aan onze tafel.

Wij zullen Antoon missen, als pastoot, als mens en als bijzonder
lid van onze geloofsgemeenschap.

Moge hij rusten in de armen van God.
Jos Kunze
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SILVOLDE - VARSSEVELD

SILVOLDE

Allerzielen: Herinnering en hoop

Foto: Leo te Brinke

De straten lopen over van de regen.
- Mijn hoofd is donker en grijs.
Keer op keer vraag ik om een teken: Is
. '-4. ; er nog leven na dit leven? En dan voel
o \ ik iets in mij: dit is niet het eind, want...
,t'*.'i- ':\.?#,#\ ooit kom je me halen, vertel ik je al m'n
. ;'r wilde verhalen,
' en raak ik je nooit meer kwijt. Met een
| 1 lach op mijn gezicht kijk ik naar boven.
Ik put kracht uit wat ik wil geloven.
Qoit is er geen tijd, maar ik vind het
moeilijk dat het zo is afgelopen.
Dus God, ik kan alleen maar hopen dat we dan weer samen
zijn. Dit is niet het eind.
We zullen altijd samen blijven, ook al ben je nu niet bij me.
Ooit ga ik je zien. Om de pijn iets te verzachten hou ik vast
aan de gedachte dat ik jou ooit ga zien. Ooit ga ik je zien.
Deze woorden zong zangeres Sera recentelijk in het
tv-programma ‘Beste Zangers'.
Over iemand die er niet meer is. Droevig, donker, grijs.
Maar vol liefde, en met een ondertoon van hoop.
Terugkijken hoe het was, vooruitkijken in hoop. Dat is wat we
willen doen in de allerzielenviering, de jaarlijkse herdenking
van al degenen in onze geloofsgemeenschap die het
afgelopen jaar overleden zijn. En ook van alle anderen die
niet meer bij ons zijn.
We noemen hun namen, zetten ze in het Licht, omgeven hen
met passende muziek, teksten en gebed.
Volgens de katholieke traditie doen we dat op 2 november,
om 19.00 uur in onze Mauritius-tempel.
We nodigen iedereen uit hierbij aanwezig te zijn, om mee te
leven en mee te herdenken.
Van alle parochianen van wie bij ons bekend is dat ze het
afgelopen jaar zijn overleden, ontvangen de nabestaanden
een persoonlijke uitnodiging. Mocht u twijfelen of uw
contactgegevens bij de parochie bekend zijn, bijvoorbeeld
omdat er geen kerkelijke afscheidsviering is geweest, en
stelt u wel prijs op een herdenking in de allerzielenviering,
neem dan contact op met een van de ondergetekenden.

De werkgroep Avondwake van de Mauritius-geloofsgemeenschap
Contactpersonen:

Leo te Brinke, 0315 - 32 32 12, leotebrinke@hetnet.nl
Harrie Jorna, 0315 - 32 52 12, harriejorna@gmail.com

Ter informatie bij onze vieringen

U kunt alle vieringen in het Mauritiusgebouw meebeleven
via de livestream:

Geloofsgemeenschap H. Mauritius-Kerkdienst

gemist- https://kerkdienstgemist.nl/
stations/531-Geloofsgemeenschap-H-Mauritius

Deze link geeft u de mogelijkheid diensten terug te kijken.
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Gebedsviering 3 november 10.00 uur
Allerheiligen en Allerzielen

De herfst is de voorbode.

Bomen die hun vruchten loslaten.

Bladeren die op de aarde vallen.

Wij, mensen, zijn eindig.

We staan allen voor de moeilijke opdracht

om te leren loslaten.

Om afscheid te leren nemen.

Geliefde overledenen blijven voor altijd in ons hart wonen.
Omdat ze voor ons zo kostbaar waren en dat blijven voor altijd.
Want liefde sterft niet, nooit.

Nee, het mag ons niet droevig stemmen.

Laten we aanvaarden.

Laten we elke dag dankbaar leven van de goedheid,

van de liefde, van het geluk van kleine dingen.

De heiligen zijn ons voorgegaan.

Nee, geen supermensen, geen volmaakte wezens, geen
engelen.

Heiligen zijn mensen die de weg zijn gegaan van de
graankorrel.

Mensen die oor en 0og hadden voor anderen,

die met grote tederheid en zorg leefden

voor hun naaste, dichtbij en veraf.

Allerheiligen.

Het is uitgenodigd worden om te leven

voor de liefde en de gerechtigheid.

Laten we tijd nemen

voor de stille, intense verbondenheid in de dagen van
Allerheiligen en Allerzielen.

Zondag 3 november om 10.00 uur nemen we die tijd.
We hopen dat we u ook zien.

Foto: Susan Spekschoor



Viering zondag 1 december: eerste
zondag van de advent

Thema: Een nieuw begin, een nieuwe kans

De advent is een periode op weg naar Kerstmis, een perio-
de voor bezinning, een pas op de plaats. Het wordt winter
met haar koude en donkere dagen. We verblijven meer bin-
nen en zoeken licht en warmte. Omdat we meer bij elkaar
zitten, vertellen we elkaar meer verhalen en nemen de
rust om naar elkaar te luisteren. De Germanen kenden al
het feest van de zonnewende, een tijd waarin de zon voor
hen even stilstond. Daarom werkten zij deze tijd ook niet.

Ook voor ons is het goed om nu even rust te nemen, op de
pauzetoets te drukken en zo wat afstand te nemen van het
jachtige bestaan. Dan dient de mogelijkheid zich aan voor
een nieuw begin, een ander (be-)leven.

Hartelijk welkom in deze viering, die ook te volgen is op:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/531

Overleden

-16-08-2024 G.A. Kamphuis Industrieweg 88 jaar
-17-08-2024 E.H.J. Hermsen Berkenlaan T4 jaar
-18-08-2024 A.E.J. Gerritsen Siebelinkstraat 89 jaar

- 03-09-2024 W.B. Tangelder Ln v. Schuylenburch 92 jaar
- 04-09-2024 G.J.M. Fielt Ln v. Schuylenburch 81 jaar
- 06-09-2024 L.van Pluur  Lnv. Schuylenburch 94 jaar
- 07-09-2024 B.E. Wijskamp Hazenhof 62 jaar
-12-09-2024 W.B.M. Derksen Keurkamer 93 jaar
-18-09-2024 M.J.Jansen  Lnv. Schuylenburch 97 jaar
-18-09-2024 W.H. Pasman Dr. Schaepmanstraat 89 jaar
- 20-09-2024 JW.A. Mijnen  Ln v. Schuylenburch 89 jaar
- 20-09-2024 J.J. Peters Lichtenbergseweqg 80 jaar
- 21-09-2024 E. Zwiebel Hertenlaan 60 jaar

Wij bidden voor hun eeuwige rust. Wij wensen hun familie
veel sterkte en kracht voor de komende tijd.

Actie Kerkbalans 2025 komt...

VARSSEVELD

Vieringen Den Es

Zondag 10 november en zondag 8 december om 10.00
uur is in Den Es de Woord- en Communieviering met
samenzang.

Levende Adventskalender 2024:
doet u ook mee?

In 2022 is de protestantse gemeente Varsseveld gestart
met de Levende Adventskalender.

In 2023 is de protestantse gemeente Halle aangehaakt
en in 2024 willen ook de christengemeente de Wingerd,
de Laurentius Geloofsgemeenschap Varsseveld en de
Vrijzinnigen Varsseveld meedoen met dit initiatief.

Kijk voor meer informatie op pagina 6 van deze
Vreugdebode.

Werkgroep Levende Adventskalender:
Annet Wisselink (0315 - 6175 39/a.wisselink@hotmail.com)

In memoriam

In Arnhem is op 3 september Els Damen-van der Heijden
overleden. Zij mocht 79 jaar worden. Els, voor al je werk en
voor je aandacht voor onze geloofsgemeenschap onze har-
telijke dank.

Bidden wij om troost en kracht voor haar familie en dat Els
moge rusten in vrede.

van gebouwen, energiekosten, de koffie, maar ook het
personeel en missionaire en maatschappelijke projecten.
Kerken zijn volledig afhankelijk van giften.

Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen in Actie
Kerkbalans om een beroep te doen op hun leden voor een
financiéle bijdrage.

De actieperiode van Actie Kerkbalans 2025 is van zaterdag
11 tot en met zaterdag 25 januari.

In deze periode van twee weken vragen duizenden
vrijwilligers vanuit honderden kerken in heel Nederland
hun leden om een financiéle bijdrage voor het functioneren
van de eigen plaatselijke parochie of gemeente. Voor de
campagne is de al gekende slogan ‘Geef vandaag voor de
kerk van morgen’ onverminderd actueel en aansprekend.
Bijkomend voordeel is dat het promotiemateriaal opnieuw 2025
gebruikt kan worden en dat mag je duurzaam noemen.

De jaarlijkse fondsenwervende actie van Actie Kerkbalans is
onmisbaar. Want kerk-zijn kost geld. Denk aan onderhoud

Actie
Kerkbalans
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Parochie Maria Laetitia

Centraal secretariaat Parochie Maria Laetitia
Kantoor en bezoekadres:

Pastoor Vernooystraat 7, 7071 BR Ulft

E-mail: secretariaat@mlparochie.nl
Openingstijden secretariaat:

woensdag en vrijdag van 09.00 - 11.30 uur
NL19 RABO 0156 5694 50

tel. 0315 - 34 20 44

Azewijn - H. Mattheus
Mattheusplein 1, 7045 AC Azewijn
E-mail: rkazewijn@milparochie.nl
NL89 RABO 0374 6064 39

tel. 0315 - 34 20 44

Breedenbroek - HH. Petrus en Paulus
Terborgseweg 30, 7084 AJ Breedenbroek
E-mail: rkbreedenbroek@miparochie.nl
NL88 RABO 0310 4000 23

Secretariaat: eerste dinsdag van de maand van 10.00 - 12.00 uur

tel. 0315 - 65 12 84

Dinxperlo - De Goede Herder

p/a Terborgseweg 30, 7084 AJ Breedenbroek
E-mail: rkdinxperlo@mlparochie.nl

NL17 RABO 0313 9044 56

Secretariaat: eerste dinsdag van de maand van 10.00 - 12.00 uur

tel. 0315 - 65 14 96

Doetinchem - OLV. Tenhemelopneming

Pr. Hendrikstraat 36, 7001 GL Doetinchem
E-mail: rkdoetinchem®mlparochie.nl
Rekeningnummers RK Parochie Maria Laetitia:
NL49 RABO 0384 3705 00 - kerkbalans

NL81 ABNA 0447 5381 87 - betalingen, vieringen en intenties
NL68 RABO 0384 3994 52 - onderhoud begraafplaats
Secretariaat: maandag, woensdag en vrijdag van 09.30 - 12.00 uur

tel. 0314 - 3910 91

Etten - H. Martinus

Dorpsstraat 19, 7075 AC Etten

E-mail: rketten@mlparochie.nl

NL23 RABO 0317 8004 50 - rekening courant
NL82 RABO 0317 8018 13 - kerkbalans

tel. 0315 - 34 24 98
b.0.g. 06 12 67 88 24

Gaanderen - H. Augustinus/H. Martinus
Kerkstraat 72, 7011 CP Gaanderen.

E-mail: rkgaanderen@mlparochie.nl

NL76 RABO 0115 3918 27 - rekening courant
NL17 RABO 0115 3013 21 - kerkbalans
Secretariaat: dinsdag 09.30 - 10.30 uur,
donderdag 14.00 - 15.00 uur

tel. 0315 - 32 32 23

Gendringen - H. Martinus

Past. Wijfkerstraat 1, 7081 BT Gendringen
Contactpersoon Kerkbalans, Ronald Giesen,
E-mail: rkgendringen@mlparochie.nl

NL24 RABO 0116 3024 29 - betalingen, vieringen en intenties
NL94 RABO 0116 3936 10 - kerkbalans

tel. 0315 - 68 13 64
tel. 06 - 36 38 27 62
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Megchelen - H. Martinus

Past. Mdlderstraat 2, 7078 BB Megchelen
E-mail: rkmegchelen@mliparochie.nl

NL62 RABO 0132 7006 62

tel. 0315 - 37 76 58

Netterden - H. Walburgis
Netterdensestraat 8, 7077 AB Netterden
Contactadres: Frank Simmes

E-mail: rknetterden@mlparochie.nl

NL67 RABO 0326 6138 54

tel. 0315 - 38 6109

Silvolde - H. Mauritius

Secretariaat: De Breide 75, 7064 AT Silvolde
E-mail: rksilvolde@mlparochie.nl

Secretariaat Het Anker: Pr. Bernhardstraat 4, 7064 GG Silvolde
donderdag 09.00 - 10.00 uur

NL50 RABO 0359 1003 33 - kerkbijdrage

NL21 RABO 0359 1704 04 - kerkhof.

NL62RAB00359147550 - overige zaken

tel. 06 - 55 48 99 56

Terborg - H. Georgius

Hoofdstraat 39, 7061 CG Terborg

E-mail: rkterborg@mlparochie.nl

NL40 ABNA 0936 2497 57 - kerkbalans
NL97 RABO 0359 1232 52 - rekening courant
Secretariaat: woensdag 10.00 - 12.00 uur en volgens afspraak.

tel. 0315 - 32 30 60

UlIft - HH. Antonius-Petrus & Paulus
J.F. Kennedyplein 9, 7071 BT Ulft
E-mail: rkulft@mlparochie.nl

NL88 RABO 0363 8098 72 - kerkbalans Petrus en Paulus
NL72 RABO 0363 8005 57 - Antonius

NL41 RABO 0363 8759 99 - Antonius - kerkbalans
Secretariaat: donderdag van 10.00 - 11.30 uur

tel. 0315 - 68 12 75

Varsselder-Veldhunten - HH. Martelaren van Gorcum
Hoofdstraat 31, 7076 AG Varsselder
Secretariaat:

E-mail: rkvarsselder@mlparochie.nl
NL57 RABO 0153 1012 10

tel. 0315 -34 20 44

Varsseveld - H. Laurentius

H. Bulsink, Westerlijke Noorderbroekweg 1,
7054 CE Westendorp

E-mail: rkvarsseveld@mlparochie.nl

NL69 RABO 0364 8884 66

tel. 0315-29 8115

MARI
LAETITIA



Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf

van Heteran

John van Heteren

Zuivelweg 108

J003 SO Dosstincsem Micbdal: D5-23450056

Tal, 0314233162 E-mal: info=mirvanhelersrnl
Fao: 0314-284124 Wiskmila: woste mbrearbsstenan. nl

JANSEN
TERBORG

BOUW

Al 140 jaar staat familiebedrijf Jansen
Terborg voor betrokkenheid en kwaliteit,
een belofte die van generatie op
generatie is doorgegeven. Wij zijn er
voor het kleine onderhoud tot aan het
realiseren van uw droomwoning!

Luc Jansen | Postbus 117 | 7060AC Terborg
0315 323 107 | info@jansenterborg.nl | www.jansenterborg.nl

Al vele jaren vakkundig partner van
Amphion Cultuurbedrijf

SLOOT WA E13:3"203=

Eric 06-221 874 27 & Rutger 06-290 52 155

- Stemmen, onderhoud en reparatie

« Transport, verhuur en opslag

« Dealer van FEURICH piano's en vleugels:
topkwaliteit voor een ongelofelijke prijs!

- Verkoop occasions met garantie

Showroom (alleen op afspraak): Varsseveldseweg 130b Doetinchem

www.slootpianoservice.nl

Wie beslist
als u dat niet
meer kunt?

Regel het met een levenstestament

U geniet van het leven, maar wat gebeurt er als u emstig ziek wordt, in coma
raakt of dement wordt? Met een bent u hierop

Onze zorgen met ige en pi i g g dat
het juridisch goed geregeld s

Elk moment goed geregeld. VAN WEEGHEL DOPPENBERG KAMPS
NOTARISSEN | JURISTEN | ADVISEURS

weg 1, 7001 CE

Uw advertentie hier plaatsen?

Bel voor meer infomatie naar

06 42 96 56 14




GUVUltvaartzorgw
Persoonlijk, betrokkeen dichtbij =

Gerard Renate

* Eén vertrouwd aanspreekpunt
* Alle tijd en oprechte aandacht voor u
* De beste zorg tegen de laagste tarieven

* Dag en nacht echt bereikbaar voor u

oL daavom
%wér g L/QV\/

Ook voor elders verzekerden kan G
GUV regelt alles voor u tegen een speciaal tarief.

Meer weten? Bel GUV!

0800 - 0809 g 7 <1 8720

Persoonlijk, betrokken en dichtbij



