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Belangrijk om te weten

Hans Pauw, pastoor
tel. 06 - 3016 29 27 of 0314 - 64 35 52,
e-mail: h.pauw@mlparochie.nl

Paulus Tilma, priester
tel. 06 -1418 12 36,
e-mail: p.tilma@mlparochie.nl

Marcel Smits, priester
Past. Wijfkerstraat 1, 7081 BT Gendringen
tel. 0315 - 34 60 20,
e-mail: majm.smits@gmail.com
Voor persoonlijke vragen kunt u terecht bij
bovengenoemde pastores.
Overige vragen kunt u neerleggen bij het
centraal secretariaat van de parochie

Parochiebestuur
Anja Dijcker, secretaris
tel. 0314 - 33 55 47,
e-mail: bestuur@miparochie.nl
Centraal secretariaat Parochie Maria Laetitia
Kantoor en bezoekadres:
Pastoor Vernooystraat 7, 7071 BR Ulft
tel. 0315 - 34 20 44,
e-mail: secretariaat@mlparochie.nl
Openingstijden secretariaat:
woensdag en vrijdag van 09.00 - 11.30 uur
Rekeningnummers parochie:
NL19 RABO 0156 5694 50
Internet
U kunt de parochie vinden op:
www.maria-laetitia.nl
Like ook ons facebook.com/parochiemarialaetitia
Weekwachtnummer: tel. 0315 - 82 03 99
Uitsluitend voor aanvragen ziekenzalving,
ziekenzegen en melden van overlijden

Locatiecorrespondenten
Azewijn/UlIft/Varsselder

ploegili@kpnplanet.nl
Breedenbroek/Dinxperlo

Peter Tadema: p.tadema6@kpnplanet.nl
Doetinchem/Wijnbergen/De Huet

Ada Loeven: t.loeven@upcmail.nl
Etten

Ans Jansen: johan-ans.jansen@planet.nl
Gaanderen

Ria Aarntzen: h.raarntzen@gmail.com
Gendringen/Megchelen/Netterden

Ton Steentjes: tonenliannesteentjes@outlook.com
Silvolde/Varsseveld

Gerda van Aken: mauritiuskerk@gmail.com
Terborg

Els Bakker: info@bakkereventsupport.nl

Voor adressen en bankgegevens van de geloofsge-
meenschappen zie pagina 30 van deze Vreugdebode.

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Geef vandaag voor de kerk van morgen, dat is het thema van de Actie Kerkbalans
voor 2025.

Als penningmeester van onze parochie zie ik een daling van de inkomsten uit de
Actie Kerkbalans van ongeveer 350.000 euro in 2018 naar 240.000 euro in 2023.
Dat ondanks de grote inspanningen die vrijwilligers op locaties zich getroosten om
de enveloppes in de bus van onze parochianen te krijgen en de bedragen, of de
toezeggingen, in ontvangst te nemen. Dat bedrag van 240.000 euro is in 2023 onge-
veer gelijk aan de persoonskosten. Die bestaan uit toelagen voor onze priesters en
hun huisvesting, salarissen voor de mensen in loondienst, kosten van dirigenten en
organisten, vergoedingen aan vrijwilligers en verder alle aan personen gerelateerde
kosten, zoals pensioenpremies, sociale lasten en reiskosten.

Natuurlijk zijn er naast de Actie Kerkbalans nog andere opbrengstgroepen, zoals
opbrengst uit belegd vermogen, maar daartegenover staan ook veel andere uit-
gaven, zoals verzekeringen, energie- en onderhoudskosten ten behoeve van onze
kerken. De bedragen die de parochie de afgelopen jaren heeft ontvangen uit de ver-
koop van kerken en ander onroerend goed zijn belegd in een vermogensfonds met
een laag risico, waaruit de parochie jaarlijks 2,2 procent rendement ontvangt.

Terug naar de teruglopende ontvangsten uit de Actie Kerkbalans en het thema ‘de
kerk van morgen'. Het zal niemand verbazen dat het financiéle beleid van de paro-
chie zodanig is dat er ook op lange termijn geld nodig is om de parochie in stand te
houden. Bij teruglopende ontvangsten moet de penningmeester dus ‘sturen’ op het
verminderen van kosten. Het afstoten van kerken en andere gebouwen is hiervan
een sprekend voorbeeld, omdat daardoor de onderhoudskosten en de kosten van
energie aanzienlijk zijn verminderd.

Waarom is het dan toch belangrijk om ruim te geven voor de Actie Kerkbalans 2025
en latere jaren? Omdat onze priesters dan verder kunnen in het aanspreken van
jongeren, het organiseren van gezinsbijeenkomsten, themadagen, bedevaarten en al
het andere pastorale werk. Zodat de parochie de twee eucharistische centra in Ulft
en Doetinchem in stand kan houden ten behoeve van erediensten.

Ook van belang is dat er blijvend gewerkt kan worden aan de missionaire parochie
waarover veel is geschreven in voorgaande Vreugdebodes. Dat kosten kunnen wor-
den betaald voor de erediensten, werkgroepen en parochiebijeenkomsten. Verder
zijn er kosten aan de externe loonadministrateur, porto- en telefoonkosten en druk-
en kopieerkosten. Net als in het interview over de missionaire parochie doe ik de
oproep: ‘DOE MEE'". Doe mee in de Actie kerkbalans 2025. Mocht u overwegen om
gedurende meerdere jaren een vast bedrag bij te dragen in de kosten van onze paro-
chie, dan kan dat bedrag meestal zonder drempel in mindering worden gebracht op
uw inkomen in de aangifte inkomstenbelasting. Voor vragen daarover kunt u contact
opnemen met onze administrateur Joyce Lukassen op ‘administratie@mlparochie.nl’
of 06 - 26 30 35 93.

Thijs Kemperman, penningmeester Parochie Maria Laetitia

Cover Vreugdebode december 2024

Mijn vroedvrouw in Nazareth verwacht dat ik tegen het eind van de laatste
maand van het jaar ga bevallen. We hebben eerlijk gezegd nog geen idee wat
het wordt! Ik voel me goed, maar we hoorden vandaag het bericht dat Jozef en
ik, Maria, ons moeten melden in Bethlehem; er is een volkstelling. Dat is onge-
veer 100 kilometer hier vandaan! Ik weet niet hoe lang we onderweg zullen zijn
en of we op tijd terug kunnen zijn voor de geboorte van ons eerste kind.

Frans Willemsen uit Doetinchem, een ontzettend veel jongere collega-timmer-
man van mijn Jozef, legt de laatste hand aan een nieuwe schuur, een stal in de
buurt van ‘Bethlehem'. Het zal er druk zijn, want veel mensen moeten zich daar
melden. De plek komt aardig overeen met onze OLV-kerk! Frans stelt ons voor
om van zijn stal gebruik te maken als blijkt dat er geen plaats meer zal zijn in
de herbergen of andere slaapgelegenheden.

Begin november waren we daar al en verzamelden we ons samen met alle
herders en de dieren bij de ingang van de kerk. Zelfs de koningen waren er dit
jaar al heel vroeg bij! ledereen ziet er op zijn paasbest uit en ook de dieren zijn
schoon gewassen. Binnenkort nemen we onze intrek en kun je ons weer komen
opzoeken. Maria

VREUGDEBODE 6 - DECEMBER 2024 T/M JANUARI 2025 3



PAROCHIE MARIA LAETITIA

Tekst: Paulus Tilma. Foto: Ton Harbers

Op kerstavond, 24 december, zal
paus Franciscus in de St. Pieter
in Rome het Heilig Jaar 2025
openen. Een bijzonder jaar voor
de katholieke kerk over de hele
wereld, met als thema ‘Pelgrims
van de Hoop'. Voor de hoofdarti-
kelen in de Vreugdebode van het
komende jaar zal dit thema de
rode draad vormen. In dit artikel
gaan we in op de betekenis en ken-
merken van het Heilig Jaar. Ook
spreken we Dennis en Luca, twee
jongeren uit onze parochie, over
hun aanstaande bedevaart naar
Rome.

Een bijzonder gewoon heilig jaar
De katholieke kerk kent om de

25 jaar een Heilig Jaar, ook wel
Jubeljaar genoemd. De laatste was
in het jaar 2000, en nu dus in 2025.
Het zijn jaren waarin gelovigen de
kans krijgen om vernieuwing te vin-
den in hun geloof door pelgrimage,
gebed en het vieren van de sacra-
menten. De oudste documentatie
over zo'n Heilig Jaar komt uit de 13e
eeuw, waarmee paus Bonifatius VIII
de 1.300ste geboorte van Christus
op een bijzondere manier wilde vie-
ren. In 1470 werd besloten dat dit
om de 25 jaar gehouden zal worden,
zoals het nu nog steeds zo is. Ook
kan de paus om bijzondere redenen
een extra Heilig Jaar afkondigen,
zoals in 2016. Toen vierden we het
Jaar van Barmhartigheid. Dat was
een buitengewoon Heilig Jaar, dat
buiten het requliere ritme valt.

Bijbelse wortels

Het Heilige Jaar heeft al oude
wortels in de Joodse Wet, namelijk
in Leviticus 25. Hierin wordt het
50ste jaar aangewezen als jaar van
bevrijding, verzoening en herstel.
Het gaat om een terugkeer naar de
intocht in het beloofde land, een
herstel van de bevrijding uit Egypte.
Op het land mocht in dat jaar niet
gezaaid of geoogst worden, maar
men moest eten van wat Gods
schepping uit zichzelf voortbracht.
Slaven en dagloners kwamen op
vrije voet te staan en land dat ver-
kocht was, werd weer teruggegeven
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aan de oorspronkelijke eigenaar.
Centraal stond namelijk dat God
zijn volk bevrijd had uit Egypte en
het land geschonken had. Het was
een oproep om de relaties te her-
stellen en het vertrouwen op God te
vernieuwen.

Rome

Kenmerkend voor het Heilig Jaar is
het maken van een bedevaart, in het
bijzonder naar de stad Rome. Een
pelgrimage heeft ook de kenmer-
ken die passen bij een Heilig Jaar,
namelijk gebed en het vernieuwen
van het geloof. Jongeren uit onze
parochie gaan ook mee met de
landelijke bedevaart naar Rome.
Luca: ,Het lijkt mij bijzonder om
andere jongeren te ontmoeten en
het geloof te verdiepen. Door op de
plekken te komen waar de apostelen
zijn geweest, dan wordt hun verhaal
nog concreter, krijgt een plaats en
een tijd.” Dennis: , Ik kijk er naar uit
om met zovelen samen te zijn, het
geloof te vieren en te verdiepen.”
Van oudsher zijn de vier grote
basilica in Rome de kerken om naar
toe te gaan: de St. Pieter (graf van
H. Petrus) en de St. Paulus buiten
de Muren (graf van H. Paulus), de
St. Jan van Lateranen (kathedraal
van de Paus) en de Maria Maggiore.
Maar paus Franciscus heeft ook alle
kathedralen wereldwijd opgeroepen
om hun deuren te openen, zodat
alle mensen de kans krijgen om op
pelgrimstocht te gaan en hun geloof
te vernieuwen.

Hoop wordt niet beschaamd

Het openen van de deuren is in het
Heilig Jaar een belangrijke traditie.
Heilige Deuren van de vier grote
kerken, alsook de kathedralen in
heel de wereld worden opengezet
om er door naar binnen te gaan.

In zijn Bul ‘Spes non confundit’
(De hoop wordt niet beschaamd;
Rom. 5,5) zegt de paus: 'Moge

het Jubeljaar voor iedereen een
moment zijn om de Heer Jezus, de
deur van ons heil, oprecht en per-
soonlijk te ontmoeten. Hij is onze
hoop en het is de opdracht van de
Kerk om Hem altijd, overal en aan

iedereen te verkondigen.’

In dit document diept de paus het
thema van de hoop verder uit. Onze
christelijke hoop is een gevolg

van ons geloof in Jezus Christus,
die door zijn dood en verrijzenis
verlossing heeft gebracht. In ons
doopsel zijn we met Hem verbon-
den en houdt de Heilige Geest in
ons de hoop op het eeuwige leven
brandend. ‘Christelijke hoop misleidt
niet en stelt niet teleur, omdat ze
gegrondvest is op de zekerheid dat
niets of niemand ons ooit kan schei-
den van Gods liefde.’

Pelgrimerende kerk

Tegelijk schrijft de paus dat de
apostel Paulus in zijn brief aan de
Romeinen realistisch is: ‘Hij weet
dat het leven bestaat uit vreugde
en verdriet, dat liefde op de proef
wordt gesteld als de moeilijkheden
toenemen, en dat hoop kan wan-
kelen onder het gewicht van het
liiden.'

Van nature is de kerk een pelgri-
merende kerk, die nog onderweg

is naar haar einddoel in de hemel.
‘Deze hoop, die veel groter is dan
dagelijkse voldoeningen en verbete-
ringen van levensomstandigheden,
stelt ons in staat om boven de
beproevingen uit te stijgen. Deze
hoop spoort ons aan om door te
gaan zonder de grootsheid van het
doel waartoe we geroepen zijn uit
het oog te verliezen: de hemel’,
bemoedigt de paus. Zo zijn we als
Volk van God onderweg en hebben
de opdracht om die hoop ook te ver-
spreiden, welke in het evangelie, het
Goede Nieuws, wordt aangeboden.

Teken van hoop zijn

In zijn Bul beschrijft de paus hoe
we als gelovigen tekenen van hoop
kunnen zijn. Hij geeft een hele
opsomming van omstandigheden,
waarin we hoop kunnen brengen.
Bijvoorbeeld waar oorlog heerst:
‘Moge het Jubeljaar ons eraan
herinneren dat vredestichters
kinderen van God zullen worden
genoemd (Mt. 5, 9). De urgentie
van vrede daagt ons allen uit en
vraagt om concrete acties.’ Maar



er is nog een andere bijbeltekst die
paus Franciscus in het licht van de
hoop zet: ‘Werken van barmhartig-
heid zijn ook werken van hoop, die
gevoelens van dankbaarheid in de
harten aanwakkeren.’ Zieken bezoe-
ken, migranten opnemen, senioren
waarderen en nabij zijn; we zijn
geroepen om als gelovigen hoop
te brengen in een wereld die er zo
hard naar verlangt.

Jongeren

Wanneer Dennis en Luca spreken
over het thema 'Pelgrims van de
Hoop', dan zegt Dennis: ,We leven in
een tijd waar je echt voor je geloof
moet kiezen, en dat zie ik ook wel
om me heen gebeuren. Jongeren
die kiezen voor hun geloof. Op de
weg naar de hemel zijn we afhanke-
lijk van Gods genade, hoe moeilijk
het soms ook is. Maar we mogen die
hoop hebben, die ons op een bijzon-
dere manier in het leven laat staan.”
Luca vult aan: ,Veel jongeren zijn
qua zingeving verdwaald. En als je
dan zo samen op bedevaart gaat,
ben je samen een groep waarin wel
hoop is.”

Dennis concludeert: ,,Christenen
hebben een positieve levens-
houding.”

Ook paus Franciscus ziet de hoop
die in jongeren leeft, alsook de
kwetsbaarheid: ‘Helaas zien zij vaak
hun dromen uiteenspatten. We
mogen hen niet teleurstellen, want
hun enthousiasme is de basis voor
de toekomst.'

Verwachtingen

Over de bedevaart naar Rome
hebben de heren verschillende
verwachtingen. Dennis: ,Het lijkt
mij een hele bijzondere ervaring
om de wereldkerk te ontmoeten en
te beseffen dat al die mensen uit
de hele wereld het evangelie als
leidraad hebben voor het leven.
Dat lijkt met prachtig.” Luca: ,In de
stad Rome zit zo veel geschiedenis,
dat is op zich al een verdieping in
het geloof. Zo lijkt het mij bijzonder
om in het Colosseum te zijn en stil
te staan bij de plaats waar Petrus
gekruisigd is.” Ik hoop het graf

van paus Adrianus te zien, de enige
Nederlandse paus. Ik heb een boek
over hem gelezen en zijn nederig-
heid, humor en nuchterheid spreken
mij erg aan”, zegt Dennis.

Ze kijken beiden uit naar een bij-
zondere reis. Met de jongerengroep
hebben ze al verschillende acties
ondernomen om sponsorgeld op

te halen: zo hebben ze in Didam,
waar ook enkele leden van de jon-
gerengroep kerken, ‘Heel Gabriél
bakt' georganiseerd, waarbij taarten
gebakken en per puntje verkocht
werden. Met deze opbrengst kunnen
degenen die niet de hele reis kun-
nen betalen, toch mee.

Een jaar van genade

Nadat het Heilig Jaar in Rome is
geopend, zullen op zondagmid-
dag 29 december de deuren van
alle kathedralen geopend worden.
Ook in Utrecht zal dat gebeuren,
waarbij een korte pelgrimage

van de Augustinuskerk naar de

St. Catharinakathedraal wordt
gehouden, om daar vervolgens de
eucharistie te vieren. Deze proces-
sie kan dienen ‘om de tocht van
hoop te symboliseren die, verlicht
door het Woord van God, alle gelovi-
gen verenigt', schrijft de paus.

Hij roept op om dit jaar aan te grij-
pen en ruimte te bieden aan

':-:'.l
Rgy RN

verzoening en herstel, dat het een
jaar van genade mag zijn. Hij noemt
hierbij ook het sacrament van Boete
en Verzoening, de biecht. ‘Er is
inderdaad geen betere manier om
God te leren kennen dan ons door
Hem te laten verzoenen en zijn
vergeving te ervaren.' Het is een
sacrament dat in onze tijd wat in
vergetelheid is geraakt, maar is nog
steeds een groot geschenk dat de
kerk met zich meedraagt en waar-
door we onze verbondenheid met
God kunnen laten herstellen door
zijn barmhartigheid.

Op 6 januari 2026 zal het Heilig
Jaar afgesloten worden met het
sluiten van de heilige deuren van de
St. Pieter. Paus Franciscus: ‘Moge
tijdens dit Heilig Jaar het licht van
de christelijke hoop alle mensen
bereiken, als een boodschap van
Gods liefde die aan iedereen is
gericht! Moge de Kerk een trouwe
getuige zijn van deze boodschap in
alle delen van de wereld!'

VREUGDEBODE 6 -
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Alpha-cursus in Ulft

In januari gaat er weer een nieuwe Alpha-cursus van start in
onze parochie! Deze cursus biedt een unieke kans om op een
ontspannen en open manier het christelijk geloof te ontdekken
of te verdiepen. Alpha is voor iedereen: of je nu veel of weinig
weet van het geloof, of je nieuw bent in de kerk of er al jaren
komt, iedereen is welkom!

Alpha is een reeks interactieve bijeenkomsten waar we samen
eten, luisteren naar inspirerende inleidingen over geloofsonder-
werpen en met elkaar in gesprek gaan. Het is een plek waar je
vragen kunt stellen en je gedachten kunt delen in een open en
respectvolle omgeving. Elke bijeenkomst behandelt een ander
thema over het christelijk geloof.

Wat kun je verwachten?

« Een warme en gastvrije sfeer

+ Interessante inleidingen over het christelijk geloof
+ Open gesprekken waarin iedereen mee kan doen

+ Gezellige maaltijden met mededeelnemers

Startdatum: woensdag 22 januari 2025
Tijd: 18.00-20.30 uur
Locatie: HH Petrus en Pauluskerk (Kennedyplein in Ulft)

De cursus duurt 12 weken en elke bijeenkomst op woensdag-
avond start met een gezamenlijke maaltijd. Ook is er één
zaterdag (8 maart) waarop we naar een klooster zullen gaan
om daar ons te verdiepen. Deelname is volledig gratis en ieder-
een is van harte uitgenodigd om mee te doen. Kom alleen of
nodig iemand uit om samen te komen, iedereen is welkom!

Wil je meer weten of wil je je aanmelden? Ga dan naar de web-
site van de parochie of bel met het centraal secretariaat.
We hopen van harte dat je erbij bent en samen met ons deze
bijzondere reis wilt aangaan!

Alpha-team
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Dankbericht

Beste parochianen van de Gabriél- en
Maria Laetitia-parochie,

Na de geslaagde acties rondom onze
Rome-reis willen wij graag onze
oprechte dank uitspreken voor alle \
steun die we van jullie hebben mogen &
ontvangen. Als klein gebaar van waardering hebben wij een
speciaal kerstgebedsprentje met medaille gemaakt, die we in
de adventstijd zullen uitdelen. Deze gebedsprentjes hebben we
zelf ontworpen en met zorg in elkaar gezet. In totaal hebben we
gezamenlijk 500 medailles aan de prentjes geknoopt.
De prentjes zijn te vinden in het voorportaal van Didam, Wehl,
's-Heerenberg en Doetinchem en ook zullen ze door verschil-
lende jongeren worden uitgedeeld. We hopen dat dit kleine
geschenk een mooie toevoeging is aan uw kersttijd.
Daarnaast willen wij iedereen bedanken die ons op welke
manier dan ook heeft geholpen. Dankzij jullie bijdragen hebben
we een prachtig bedrag van 2.017,35 euro opgehaald, waarmee
we de kosten van onze reis deels kunnen verlichten. We zijn
enorm dankbaar voor deze steun!
Natuurlijk zullen we, zodra het zover is, verslag uitbrengen van
onze reis naar Rome. Voor nu wensen wij jullie een gezegend
en zalig kerstfeest toe.

Met dankbare groet, luvenes Catholici

Hebt u hulp nodig of kent u iemand die
hulp nodig heeft? Misschien kan de PCI
u helpen.

U kunt contact opnemen met de plaatselijke werkgroep:

- Azewijn: Riet Koster 0314 -6522 03
- Dinxperlo: Frans Vreemann 0315-651213

- Doetinchem: Martin Liefrink 0314 - 32 36 29
- Gaanderen: Ria Aarntzen 06 - 57284582
- Gendringen: Ans Robben 0315-23 62 36
- Silvolde/Varsseveld: Frans Ros 0315-329370
- Terborg: Wilma Elfrink 0315-3298 04
- Ulft: Maria Steentjes 0315-84 2123
- Wijnbergen Wim Loeven 0314 -3413 82
U kunt ook een e-mail sturen naar: pci@mlparochie.nl.

Dooprooster 2025 Parochie Maria Laetitia

Dopen Doopvoorbereiding

Dooplocatie Datum Tijd Doopheer | Datum Tijd
Doetinchem |26 jan [13.30 u | PT. wo15jan | 20.00u
ulft 12jan [12.00u| M.S. |do2jan 20.00 u
Doetinchem |23 feb [13.30 u | PT. wo 12 feb | 20.00 u
Ulft 9feb [1200u|M.S. [di28jan |20.00u
Doetinchem [4 mei [13.30 u| H.P. wo 9apr |20.00u
ulft 27 apr|12.00u| M.S.  |di15apr |20.00u
Doetinchem |25 mei|13.30 u | PT. wo 14 mei | 20.00 u
Ulft 8jun [1200u|M.S. |di27 mei |20.00u
Doetinchem |22 jun [13.30 u | PT. wo1ljun | 20.00 u
Ulft 29jun [1200u| M.S. |wo18jun |20.00u




Pastorale column

Wending van de koers

Een week voordat advent begint, zit ik aan mijn bureau met
een groot scherm en toetsenbord voor me. Dat is toch niet
meldenswaardig, zou je denken. Maar het is iets goeds dat
gekomen is uit een veranderde en enigszins teleurstellende
wending van de koers. Want als alles was gegaan zoals gepland
of gehoopt, dan had ik dit artikel met grote vingers op een
piepklein telefoonschermpje ergens in een waarschijnlijk
onrustig hok van een Spaanse albergue moeten zien te tikken.
In die omstandigheden is een kort e-mailberichtje al uitdagend
en tijdrovend genoeg, laat staan een (hopelijk) zinvol artikel
voor de Vreugdebode.

Maar alles is niet gegaan zoals gepland of gehoopt. Want zoals
velen al weten, door een blessure moest ik de wandeltocht naar
Santiago stoppen en een tijd van rust en herstel ingaan. Dat
was op zichzelf toch wel een heilzame tijd - goed voor lichaam
en ziel. Even bijkomen, bijtanken, klaar voor een vernieuwd
begin. Een tijd van bezinning, niet wandelend maar juist
rustend, en in een nieuw ritme dat langzaam gevonden werd.
Het is (letterlijk!) anders gelopen, maar toch heeft die tijd

veel vrucht gebracht. Maar dan moet je die vrucht wel
plukken. Zoals in veel dingen, het meeste maken van wat zich
presenteert.

Er zijn veel dingen die wij misschien graag anders hadden zien
lopen. Misschien hoopten wij op een ander verkiezingsresultaat
in eigen land of een van de vele andere landen die dit jaar

aan verkiezingen toe waren. Of een andere ontwikkeling in

de vele conflicten die gaande zijn: oorlogen, invasies, of een
van de vele zaken die de samenleving en de gemoederen
bezig houden, die steeds vaker bron van verdeling lijken te
worden. Wij staan machteloos als sommige leiders ondanks
alles doorzetten met vernietigen van burgers (0ok kinderen),
ziekenhuizen en scholen. De aarde warmt op en moeilijke
beslissingen worden steeds uitgesteld of geweigerd. Want wie
durft de eerste te zijn met iets dat ons allemaal treft en wij
allemaal moeten aanpakken? De vrees dat je als eerste alleen
komt te staan is te groot.

Deze dingen kunnen ons heel zwaar komen te liggen en het
zou niet goed zijn als ze ons ongeroerd of onverschillig lieten.
Het leven is een dialoog en wij hebben maar één kant van het
gesprek. Voor de andere kant zijn wij afhankelijk van wat de
ander gaat zeggen.

Is dat niet een beetje wat wij meemaken met de advent? leder
jaar bereiden wij ons opnieuw weer voor op de komst van
Christus, dat God mens werd en onder de mensen kwam wonen
- Zijn tent onder ons heeft opgezet, zoals Johannes zo mooi
vertelt in het begin van zijn Evangelie, op eerste kerstdag. Wij
kennen dat al tweeduizend jaar als mensheid, dus wij hebben
er iets aan kunnen wennen. Maar voor de mensen van die tijd
was het echt een onmogelijke gedachte dat God zoiets zou
doen. Dat God-zo-Groot als een nietig mens zou verschijnen,
totaal afhankelijk van de wereld om zich heen. Toen moesten de
mensen ook hun dromen en verwachtingen aanpassen, zoeken
naar de verborgen vrucht in een onverwachte wending.

MARIA
arocHis] AETITIA

Dus misschien is Advent een uitnodiging.
Wij hebben dromen die misschien
onmogelijk lijken - verlangen wij niet
allemaal naar vrede, vragen wij ons niet af
waarom sommige beslissingen genomen
worden die ook heel anders hadden kunnen zijn. Terwijl wij die
dromen niet willen verliezen, worden wij wel geconfronteerd
met de realiteit en we moeten zien er het beste van te maken,
en daar nodigt advent ons toe uit. Ondanks dat het anders
loopt dan wij dachten, willen, hopen of mogen geloven, dat er
toch in onze dromen iets van een belofte, van een hoop ligt
waar wij aan vast willen houden, waar wij geloven dat het zo zal
Zijn, ook al moeten wij ons aanpassen aan de werkelijke vorm
die het uiteindelijk krijgt. Dat zien wij door alle Evangelies, als
mensen een machtige en overheersende Messias verwachten
en langzaam moeten ontdekken en eraan wennen dat Hij
geboren werd als een kwetsbaar kind in nederige, armzalige
en verborgen omstandigheden; dat Hij zou heersen door

het winnen van het hart van de mensen. Ondertussen zijn

er miljarden mensen die geraakt zijn in hun hart door dat

kind geboren in een stal in Bethlehem, hun dromen daardoor
geinspireerd en gevormd. Het is een droom die wij gezamenlijk
delen en die vernieuwd wordt in de Adventstijd.

Bij zoveel om ons heen kijken wij en vragen wij ons af of het
niet anders zou kunnen en ja, het zou anders kunnen! Maar dat
is het niet. Onze adventtijd zal de wereld niet veranderen. Het
zal grotendeels plaatsvinden in de stilte van het mensenhart
als zij bezinnen over het kerstmysterie: dat God de wereld niet
in de steek laat, dat God bij zijn mensen blijft voor altijd - ‘God
met ons’, God onder ons - die ons kruis met ons opneemt, die
samen met ons in de modder staat, God die blijft dromen en
blijft vertrouwen op de komst van zijn Rijk - het zal komen.

En wij mogen deel zijn van die droom. Dat die hoop, dat
vertrouwen, vernieuwd mag worden in ons in deze advent.

Dat wij werkelijk Kerstmis mogen vieren: God, trouw aan Zijn
mensen, geboren onder ons, vaak verborgen, maar nooit
verwijderd van de diepste van Gods hart die ons liefheeft zoals
wij dat nooit kunnen voorstellen. Wij hebben een leven lang om
dat te ontdekken, om daarin te groeien en daardoor vooruit te
kijken naar de voltooiing, niet alleen van onze dromen, maar
van Gods droom die alle andere dromen te boven gaat.

Tijdens die levensreis kunnen wij heel veel betekenen voor
elkaar om samen de droom vast te houden. Samen als kerk, als
gemeenschap, het zaad van de droom verspreiden en planten
in de mensen die wij tegenkomen, die niet het houvast hebben
van die belofte omdat ze het niet kennen, of omdat ze ervan
afgehaakt zijn door allerlei omstandigheden waar ze zelf niet
schuldig aan zijn (zoals slechte voorbeelden of gebrek aan
missionaire mensen). Wij mogen een tegenteken geven, want
die droom is niet gegeven alleen voor onszelf, maar voor heel
de mensheid. Dat dat kind, voltooiing van Gods belofte, toch
harten mag overwinnen, niet door machtslust, wraak of geweld,
maar door Liefde, het verlangen naar vrede en het geloof dat
dat mogelijk is, alleen vanwege God die alles kan.

Marcel Smits
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Kerstmusical De Hemel op Stelten

Betreed de betoverende wereld van De Hemel op Stelten! Het
hemelse engelenkoor gonst van opwinding terwijl de koorlei-
der hen voorbereidt op een buitengewoon moment: de engel
Gabriél leidt hen naar de aarde om aan de herders de geboorte
van Gods Zoon, Jezus, te verkondigen.

Beleef deze familiemusical op eerste kerstdag om 15.00 uur
tijdens het Kindje Wiegen in de Paskerk, Prins Hendrikstraat 36
in Doetinchem. Alle kinderen zijn van harte welkom, samen met
hun ouders en/of grootouders, om dit onvergetelijke spektakel
mee te maken. Deze sfeervolle musical is een garantie voor
succes tijdens de feestdagen, zowel voor jong als oud!
Voorafgaand aan de musical kunnen kinderen zich verkleden
als engelen en na afloop staan warme chocolademelk en glih-
wein met krentenwegge klaar om de feestelijke sfeer compleet
te maken.

Vriendelijk verzoek

De Vreugdebode wordt door de Parochie Maria Laetitia
op naam aangeboden. Ons blad is dus geen huis-aan-huis-
blad. Soms worden onze bezorgers door bewoners van
een adres aangesproken met de opmerking dat men de
Vreugdebode niet meer wil ontvangen. Hun goed recht,
maar daar kan de bezorger - in de regel een vrijwilliger -
u niet bij helpen.
Indien u de
Vreugdebode niet
langer wilt ont-
vangen, kunt u
zich via mailadres
ledenadministra-
tie@mlparochie
afmelden onder
vermelding van
uw naam, adres,
postcode en
woonplaats.
Alleen door een
afmelding aan
dit mailadres
kunnen we
uw verzoek
inwilligen.

PAROCHIE MARIA LAETITIA

Waar: Paskerk, Prins Hendrikstraat 36, Doetinchem

Wanneer: eerste kerstdag, 25 december, om 15.00 uur

Wie: iedereen, de hele familie
Eucharistische

aanbidding &
Biechtgelegenheid
1e zaterdag van de maand 10.00-11.00 uur

in O.L.V. Kerk Doetinchem (bij koud weer:
Mariakapel) Prins Hendrikstraat 36 Doetinchem.

Data 2025:

4 januari 5 juli niet i.v.m. parochiefeest

1 februari 2 augustus niet iv.m. vakanties
1maart 6 september

5 april 4 oktober

3 mei 1 november

7 juni 6 december
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Dankjewel, Frans en Mieke!

Aan acht jaargangen Vreugdebode en ook voorgaande tijd-
schriften in ons parochieverband leverden Frans en Mieke van
Vliet als vrijwilligers een forse bijdrage aan de leesbaarheid van
ons tijdschrift.

Waar Mieke teksten corrigeerde met het spreekwoordelijke
rode potlood (punten, komma's, d's en t's, kromme zinnen
enz.) was het Frans die kopij ‘binnen harkte, compleet maakte,
de opmerkingen van Mieke en de andere eindredacteur Jos
Hillebrand verwerkte en de codrdinatie van de drukproeven
voor zijn rekening nam.

Gedwongen door de verslechterende gezondheid van Mieke
en de zorgtaken die dat voor Frans meebrengt, hebben beiden
besloten om te stoppen met hun werkzaamheden voor onze
Vreugdebode. Met pijn in het hart. Bij Mieke en Frans. En ook
bij ons, want beiden hebben zich met hart en ziel ingezet. Vele
avonden en weekenden lang.

Daar is grote waardering voor. Dank jullie wel voor alles!

Welkom Anne-Marie van Os

Omdat het eindredactiewerk voor de Vreugdebode gewoonweg
een te grote klus is voor Jos Hillebrand, zijn we blij om te mel-
den dat Anne-Marie van Os uit Doetinchem zich met ingang van
deze editie mede ontfermt over de teksten in ons parochietijd-
schrift. Jos en Anne-Marie trekken de eerste edities samen op
om dan tot een goede werkverdeling te komen.

Welkom aan boord, Anne-Marie!



Van de Bestuurstafel

De Vreugdebode in 2025

Volgend jaar verschijnt de Vreugdebode wederom zesmaal.
Het thema van de hoofdartikelen - gestart in deze editie - is
‘Pelgrims van de Hoop'. Voor bezorgers, abonnees en geinte-
resseerde lezers alvast de verschijningsdata voor 2025:

- 31januari (Nieuwjaar, Actie Kerkbalans, Vasten)

- 28 maart (Palmpasen, Goede week, Pasen)

- 23 mei (meimaand, Hemelvaart, Pinksteren)

- 25juli (zomereditie, Parochiefeest)

- 10 oktober (Mariamaand, Allerheiligen, Allerzielen)

- 5december  (Advent, Kerst, oud & nieuw)

Op de genoemde data ontvangen de meeste locaties en bezor-

gers de bladen ter bezorging. In de regel ontvangen de lezers
de Vreugdebode dan na het weekend.

Nieuwjaar in december

Wanneer u deze Vreugdebode leest, is al een adventszon-
dag gevierd, mogelijk zelfs twee. In de advent steken we elke
zondag een extra kaarsje op de adventskrans aan, totdat op

zondag 22 december alle vier kaarsen branden en we Kerstmis

kunnen vieren.
Met de Advent begint ook een nieuw Kerkelijk jaar. We begin-
nen dan weer aan de grote verhalen uit het leven van Jezus:
zijn geboorte, zijn doop in de Jordaan, het optrekken met zijn
leerlingen, zijn vervolging en kruisiging, de Verrijzenis met
Pasen en zijn hemelvaart en de komst van de Heilige Geest
met Pinksteren. Op de
zondagen daaromheen
horen we andere ver-
halen uit het leven van
Jezus. Dit wordt de 'tijd
voor het jaar' genoemd.
In de liturgie hebben

al die tijden en feesten
ook een eigen kleur: wit
voor de hoogfeesten,
paars voor de advent
en de vasten, rood voor
de martelaren en groen
voor de gewone tijd
door het jaar. Voor half
Advent en half Vasten

‘Een nieuwe start’
Adventsactie 2024
Voedzame gewassen voor
gezonde families

Op veel plaatsen hebben ouders
moeite om voor voldoende
voedsel te zorgen. Dit jaar
steunt de Adventsactie partners
die gezinnen leren hoe ze zelf
gezonde, voedzame gewassen
kunnen telen. Daarbij wordt
gebruik gemaakt van de tradi-
tionele - vaak vergeten - lokale
bestaat ook nog de landbouwmethoden en de aan-
mogelijkheid om roze te plant van bomen. De boeren zijn
dragen. bovendien niet langer afhan-
Met het begin van het kelijk van dure gemodificeerde
kerkelijk jaar begint de zaden, kunstmest en bestrij-
Kerk ook aan een nieu- dingsmiddelen. Een gezond

we reeks lezingen in de ecosysteem houdt water beter
liturgie. De lezingen op vast en levert grotere én betere
de zondagen zijn ver- oogsten op en houdt de bodem
deeld in drie reeksen: gezond. Zo maakt duurzame

A, B en C. Afgelopen landbouw kleine boeren en hun
jaar was een zogeheten gezinnen veerkrachtiger en
B-jaar. Dat wil zeggen gezonder. De Adventsactie con-
dat er voorgelezen werd centreert zich op West-Flores in
uit het Evangelie van Indonesié, waar boeren in afge-
Marcus. Komend jaar legen gemeenschappen leven en
wordt een C-jaar. Dan werken. Meer informatie:

staat het Evangelie vol- www.adventsactie.nl.

gens Lucas centraal.

Terugblik en hoop voor de
toekomst

U leest nu de laatste editie van de
Vreugdebode 2024, maar schrik niet,
0ok in 2025 ontvangt u zes keer ons
mooie parochieblad.

2024 stond in het teken van de ‘Missionaire Kerk’ en 2025
krijgt als thema mee ‘Pelgrims van de Hoop'. Een heel
mooie slogan, want wij allen zijn en blijven pelgrims en het
woord hoop omvat alles waar we ons hele leven op bouwen
en vertrouwen, want ‘Hoop verloren, alles verloren’ volgens
het bekende gezegde. Ongetwijfeld zullen vele (pastorale)
columns met dit onderwerp worden gevuld.

Voor het parochiebestuur is de laatste editie van een jaar
altijd een moment om even op het afgelopen jaar terug te
kijken. Wat waren hoogtepunten, tekortkomingen, maar ook
wat worden de uitdagingen voor 20257

De onontkoombare sluitingen van twee kerken, in Etten

en Gendringen, markeren het slot van de vele werkzaam-
heden hiervoor door de portefeuillehouders Financién

en Gebouwen. Het proces van sluiting omhelst héél veel
tijd, energie, vastberadenheid en vakkundigheid. Ook de
start van overdragen en/of sluiting van onze parochiéle
kerkhoven waren dikwijls agendapunten op de bestuursver-
gaderingen. Ook in 2025 een blijvend speerpunt.

Een terugkerend aandachtspunt is natuurlijk het onder-
deel financién; wat zal de Actie Kerkbalans onze parochie
brengen? Kunnen we van deze opbrengst onze totale
bedrijfskosten financieren of moeten we de algemene
reserves aanspreken? Het bestuur zal steeds bij verzoeken
tot uitgaven/bestedingen zijn afwegingen moeten maken
om ook in de toekomst een gezonde parochie te kunnen
blijven.

Zoals al bekend is gemaakt, wordt met ingang van 1
december 2024 pastoor H. Pauw ook pastoor van onze
buurparochie HH Twaalf Apostelen in Zutphen. Ons paro-
chiebestuur zal onze voorzitter daar waar nodig/gewenst
ondersteunen in de uitvoering van deze toch zware
dubbelfunctie.

Vanuit het bestuur is er grote waardering en dank aan al
die vrijwilligers die zich op welk terrein dan ook inzetten om
onze Parochie Maria Laetitia te dienen.

Over een paar weken vieren we de geboorte van het
Jezuskindje, altijd een van de hoogtepunten in het kerke-
lijk jaar. Weliswaar een drukke periode, maar ook een tijd
van rust vinden, elkaar ontmoeten, extra aandacht voor

de medemens/medeparochiaan en tevens een hoopvolle
start van het nieuwe jaar met nieuwe uitdagingen en kan-
sen, kortom een prima start voor het jaar ‘Pelgrims van de
Hoop'.

Namens de bestuursleden en de dames van het Centraal
Secretariaat mag ik u allen danken voor het vertrouwen dat
u had in het werk dat wij voor de parochie mochten doen.
Ook wij gaan hoopvol 2025 in. U allen gezegende kerstda-
gen en een zalig nieuwjaar gewenst.

Anja Dijcker,
secretaris parochiebestuur
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Levende Adventskalender

De gezamenlijke kerkgenootschappen van Halle en Varsseveld nodigen u uit om mee te doen met de Levende

Adventskalender.

Hoe werkt dit? Een paar mensen openen in de Adventsperiode hun huis, voor u als gast, om gezellig een kopje koffie of
thee te komen drinken. Dit kan zijn van 10.00 tot 11.30 uur of van 14.30 tot 16.00 uur. Dit kunt u zien in het schema van

gastadressen hieronder. U hoeft zich niet aan te melden. Breng ook gerust iemand mee als u dat fijn vindt.

ledereen is welkom.

Deelnemers Levende Adventskalender 2024:

Zo.1december
Ma. 2 december
Di. 3 december
Wo. 4 december
Do. 5 december
Vr. 6 december
Za. 7 december

Zo. 8 december
Ma. 9 december
Di. 10 december
Wo. 11 december
Do. 12 december
Vr. 13 december
Za. 14 december

Z0.15 december
Ma. 16 december
Di. 17 december

Wo. 18 december
Do. 19 december
Vr. 20 december
Za. 2 december

Zo. 22 december
Ma. 23 december
Di. 24 december

Fam. Zweerink
Fam. Jansen
Fam. Heijerman
Borchuus

Fam. Rootmensen
Witte Kerkje

Fam. Hobelman

Fam. Krajenbrink
Fam. Wieberdink
Fam. Hiddink
Paskerk

Fam. Fokkink
Fam. Groeneveld
Fam. Lammers

Fam. Grevers
Fam. Westerveld
Fam. Venderbosch
Fam. Klein Ikkink
Fam. Dijkstra

Fam. van Egmond
Fam. Westerveld

Fam. Beunk/Wiersma
Fam. Bulsink
Fam. Ansink
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Sinderenseweg 52
Graaf van Lohnstraat 51
Prinsenhof 15

Kerkplein 3
Houtmolenstraat 7
Doetinchemseweg 7
Burg. Fabiusstraat 1

Wissinklaan 2a

Pr. Bernardstraat 4
Buulsdijk 8

Pr. Hendrikstraat 36
Prinsenhof 31

De Zicht 45
Molenweg 35

De Zicht 27
Neijlandstraat 29
Ds. Jolinkweg 24
Boesvelderdijk 29
Spoorstraat 34a
Veenweq 22
Luimesweq 12a

Kon. Wilhelminalaan 4
West. Noorderbroekweg 1
De Egge 42

7051 HH Varsseveld
7051 CB Varsseveld
7051 AP Varsseveld
7051 CX Varsseveld
7051 SE Varsseveld
7051 AA Varsseveld
7051 BK Varsseveld

7065 BP Sinderen
7051 AT Varsseveld
7054 AD Westendorp
7001 GL Doetinchem
7051 AP Varsseveld
7051 VL Varsseveld
7084 AV Breedenbroek

7051 VL Varsseveld
7054 CP Westendorp
7051 DK Varsseveld
7054 BE Westendorp
7051 CK Varsseveld
7051 GR Varsseveld
7084 AS Breedenbroek

7051 AS Varsseveld
7054 CE Westendorp
7051 AX Varsseveld

14.30 uur
10.00 uur
14.30 uur
10.00 uur
14.30 uur
10.00 uur
10.00 uur

14.30 uur
14.30 uur
10.00 uur
10.00 uur
14.30 uur
10.00 uur
10.00 uur

14.30 uur
10.00 uur
10.00 uur
14.30 uur
14.30 uur
14.30 uur
14.30 uur

14.30 uur
14.30 uur
14.30 uur



Torentje, torentje bussekruit

WJD@HOME in Helvoirt

WJD@HOME is sinds enkele jaren het
evenement voor rooms-

katholieke jongeren (van 16 tot 30 jaar)
om elkaar te leren kennen en om het
geloof samen te vieren en te ontdekken. Voorheen werden deze
Wereldjongerendagen gehouden op Ameland, voor 2025 (24-26
januari) is er een nieuwe locatie: bezinningscentrum Emmaus in
Helvoirt, vlak bij Den Bosch. De centrale locatie is goed bereik-
baar voor jongeren uit alle windstreken.

Daarnaast is het een plek waar gelijktijdig meerdere workshops
kunnen worden gegeven. Bovendien beschikt Emmaus over een
kapel waar de eucharistie gevierd kan worden en waar jongeren
zich kunnen terugtrekken om in stilte en gebed na te denken
over wat hen geraakt heeft.

Ook in Helvoirt zal het accent liggen op het geloof samen vie-
ren, kennis opdoen, nieuwe mensen leren kennen, ervaringen
uitwisselen over katholiek-zijn in de wereld van nu. Verder zijn
er sportieve en creatieve activiteiten, is er ruimte voor stilte en
gebed en voor kampvuur en muziek. De kosten voor deelname
bedragen 99,50 euro. Meer informatie en opgave:
www.rkkerk.nl/jongkatholiek/wjdhome/

T\

Emmaus

Paus publiceert nieuwe encycliek

.

Paus Franciscus publiceerde op 24 oktober een nieuwe ency-
cliek (rondzendbrief) die zich richt op het Heilig Hart van Jezus,
in de context van een wereld ‘die haar hart lijkt te hebben ver-
loren’. De titel is 'Dilexit nos' (Hij heeft ons liefgehad) en dit is
de vierde encycliek van paus Franciscus, gepresenteerd op een
moment van diepgaande wereldwijde uitdagingen. '‘De wereld
van vandaag is getekend door oorlog, sociale en economische
onevenwichtigheden, ongebreideld consumentisme en techno-
logieén die de menselijke natuur dreigen te ondermijnen’, zo
schetst de website Vaticannews. Met zijn encycliek roept paus
Franciscus op tot een verandering van perspectief en spoort
hij de mensheid aan het meest essentiéle te herontdekken: het
hart.

De volledige titel van de encycliek is 'Dilexit nos - Encycliek
over de menselijke en goddelijke liefde van het Hart van

Jezus Christus'. De paus deelde zijn voornemen voor deze
encycliek tijdens zijn algemene audiéntie op 5 juni op het Sint-
Pietersplein. Paus Franciscus sprak toen de hoop uit ‘dat de
tekst zou uitnodigen tot reflectie over aspecten van de liefde
van de Heer die het pad van kerkelijke vernieuwing zouden
kunnen verlichten en zinvol zouden kunnen resoneren met ‘een
wereld die haar hart lijkt te hebben verloren'.

Bij het versturen van dit nieuwsbericht werd nog gewerkt aan
de Nederlandse vertaling van ‘Dilexit nos'.

Kerkuiltje op bedevaart il

Kerkuiltje, ik herkende hem nauwelijks
meer. Vermagerd, vel over been, kaal in
de veren alsof hij in de rui was. ,,Man, T L
man, waar kom jij vandaan?"”, vroeg ik T[T
hem. ,,Zal ik je vertellen”, antwoord- : i -
de hij. Ik ben op bedevaart geweest. _
Althans, dat heb ik geprobeerd. Maar
ik ben vier weken lang een viuchteling geweest. Ik wil-
de, net als vorig jaar, kerst vieren in Israél, daar waar het
Vredeskind is geboren. Ik heb mijn keppeltje opgedaan, ben
in Ulft opgestegen en doorgeviogen naar Syrié. Bij aankomst
werd ik meteen gearresteerd door de zedenpolitie. Ik zou
niet gekleed zijn volgens de voorschriften. Of ik nu al zei dat
dit mijn dagelijkse verenpak was en ik geen vrouwtjes-uil
was, het mocht niet baten. Men had ook de pest aan keppel-
tjes. Ik moest een Hijab, hoofddoek voor vrouwen, dragen en
na tien stokslagen op de pootzolen werd ik weer op straat
gezet met de raad zo snel mogelijk het land te verlaten. Ik
heb me aangesloten bij een grote groep vluchtelingen die,
net als ik, op de viucht waren dwars door de Sahara rich-
ting Libanon. In de verte klonk het geluid van schijnbaar
een zwerm Arabische Hoornaars, van die reuzenwespen. Bij
nader inzien waren het geen wespen, maar een legertje dro-
nes, geladen met bommen, op weg naar Israél.
Mijn bedevaartvoornemen was inmiddels naar het peil nul
gezakt. De vaart zat er nog wel in, maar dat was voorname-
lijk om naar een veilige plaats te viuchten. Maar nergens
konden we terecht, overal werden de deuren voor onze neus
dichtgeslagen. Zo moeten Jozef en de zwangere Maria zich
0ok gevoeld hebben. Ook voor hun was er nergens plaats.
Er ging het gerucht dat er vanuit Israél raketten onderweg
waren, gericht op Beiroet. Wij moesten maken dat we hier
wegkwamen, anders konden we wel eens wat anders op de
kop krijgen dan een keppeltje. Overal het geluid van insla-
gen, overal de dreiging van bommen en raketten. Dit deed
me denken aan de uitdrukking van kapitein Haddock in de
stripboeken over Kuifje: ,,Duizend bommen en granaten!”
Zo was het hier ook. Strompelend, uitgedroogd, hongerig,
voelden we ons als een kudde schapen, niet op weg naar de
kerststal, maar naar de slachtbank!
We bevonden ons inmiddels in het Heilige Land. Heilig land?
Hoezo? Vernielde kibboets, ingestorte huizen, niemandsland
gevuld met bomkraters. Hier hebben we toch niets meer te
bedevaarten?
Ondenkbaar dat hier ooit ergens de stal heeft gestaan
waarin Jezus is geboren. Waar herders met hun kuddes
vreedzaam rondtrokken. Waar het engelenkoor klonk. En
nu? Geen stal, geen schapen, geen herders, geen enge-
lengezang, maar wel het gejank van de alarmsirenes en
het kanongebulder. Gelukkig, dacht ik bij mezelf, dat Jezus
niet in deze chaotische tijd geboren is. Maar toch, juist nu
moeten we de geboorte van het Vredeskind herdenken en
vieren. Juist nu, nu de wereld vrede zo hard nodig heeft. Er
geen vluchtelingen moeten zijn, geen oorlogen, geen slacht-
offers, geen onderdrukking.
Ik had makkelijk kletsen, maar ik moest eerst maar eens zor-
gen dat ik uit de gevaarlijke omgeving wegkwam. Gelukkig
kreegq ik een lift van een drietal op kamelen, een soort konin-
gen, die op weg waren naar ene Herodes in Jeruzalem. D'r
was iets met een ster en een Koningskind. De bedevaart is
helaas niet gelukt. Met een laatste viucht kon ik terug naar
Nederland.
Ik vier het kerstfeest nu hier, in mijn eigen nest, en probeer
van hieruit te werken aan de vrede. ,,Duizend bommen en
granaten!”, dat moet toch lukken!”
Voor u allen een Zalig Kerstfeest

Steven van Woerkom
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PAROCHIE MARIA LAETITIA

Conferentie Missionaire Parochie
2025

Op 8 februari 2025 wordt in Veenendaal de vierde conferen-
tie Missionaire Parochie gehouden. Dit jaar is het thema 'Blijf
in Mij' - een thema dat uitnodigt om na te denken over de
betekenis van verbondenheid met Christus in het leven van
iedere dag, voor gelovigen én voor parochies.

Na de positieve ervaringen van de drie eerdere edities hoopt de
organisatie opnieuw op een dag van inspiratie en ontmoeting,
die parochies zal bemoedigen om de weg naar een missionaire
parochie in te slaan of verdere stappen te zetten op die weg.

Hoofdspreker op deze vierde conferentie is dr. Johannes Hartl,
een katholieke Duitse theoloog, filosoof, auteur en spreker.

Hij weet mensen over kerkgrenzen heen te verbinden en
geloofsthema's relevant en begrijpelijk te maken voor mensen
van deze tijd.

In de ochtend zal hij spreken over hoe wij als gelovigen en
parochies kunnen uitreiken en vruchten voortbrengen, vanuit

de verbondenheid met Christus. In de middag leidt hij een inter-

actief seminar over de plaats van gebed in de parochie. Enkele
mensen uit onze parochie zullen wederom deelnemen aan deze
conferentie.

In komende edities zullen we u informeren over relevante
zaken. Meer info op www.missionaireparochie.nl.

Bezorgd?

Ruim 40 wijkcontactpersonern en bezorgers kwamen eind
oktober - op verzoek van de werkgroep Ledenadministratie

- samen in de Petrus en Pauluskerk in Ulft. Leden van de
werkgroep - Anja Dijcker en Gilbert Esser - keken met de
aanwezigen terug op zaken rond de aanlevering en bezorging
van de Vreugdebode. De bezorgers ervaren de huidige gang
als prima werkbaar, maar er zijn ook knelpunten. Bijvoorbeeld
door de terugloop van bezorgers en de druk die dat geeft op
andere bezorgers. Daarmee gaat de werkgroep aan de slag
(zie onderstaand).

Een ander punt is dat bezorgers soms worden aangesproken
door bewoners van een adres met als opmerking dat men de
Vreugdebode niet meer wil ontvangen. Afgesproken is dat
daarvoor het colofon in het blad wordt aangepast zodat deze
lezers zelf rechtstreeks contact kunnen opnemen met de
Ledenadministratie via mailadres ledenadministratie@mlpa-
rochie.nl. Dit is het digitale adres waar vragen, opmerkingen
en suggesties aangaande bezorging kunnen worden neerge-
legd. Bij deze een oproep aan alle bezorgers: verwijs naar dit
mailadres als u wordt aangesproken. U vindt het adres in de
colofon.

De bijeenkomst werd afgesloten met een oprecht dankje-
wel voor de inzet, betrokkenheid en vele vrije uurtjes die de
bezorgers besteden aan de verspreiding van ons tijdschrift.
En mocht u zes keer per jaar zelf een wijkje willen lopen met
Vreugdebodes: van harte welkom. Meldt u aan via hetzelfde
adres: ledenadministratie@mlparochie.nl.
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Actie Kerkbalans 2025 komt...

De actieperiode van Actie Kerkbalans 2025 is van
zaterdag 11 tot en met zaterdag 25 januari.

In deze periode van twee weken vragen duizenden
vrijwilligers vanuit honderden kerken in heel Nederland
hun leden om een financiéle bijdrage voor het
functioneren van de eigen plaatselijke parochie of
gemeente.

Voor de campagne is de al gekende slogan ‘Geef vandaag
voor de kerk van morgen’ onverminderd actueel en
aansprekend.

Bijkomend voordeel is dat het promotiemateriaal opnieuw
gebruikt kan worden en dat mag je duurzaam noemen.

De jaarlijkse fondsenwervende actie van Actie Kerkbalans
is onmisbaar. Want kerk-zijn kost geld. Denk aan
onderhoud van gebouwen, energiekosten, de koffie, maar
ook het personeel en missionaire en maatschappelijke
projecten. Kerken zijn volledig afhankelijk van giften.

Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen in Actie
Kerkbalans om een beroep te doen op hun leden voor een
financiéle bijdrage.

2025

Actie
Kerkbalans

Foto: Susan Spekschoor™

]




K 1 n d erpaaina 29N de mensen ., doen

Advent en Kerstmis
RR mm_m Het is Advent. We gaan op weg naar het grote feest van Kerstmis.
De kleur in de Advent is paars. Met Kerstmis is de kleur wit: de kleur van feest.
We vieren dat Jezus geboren is! Wat een feest!

Start Jubeljaar

Heel bijzonder is dat op 24 december het Jubeljaar 2025 start. Dit is een Heilig Jaar: een heel
bijzonder jaar dat ons helpt om dichter bij Jezus te komen en om Hem te ontmoeten. Normaal
gesproken is er om de 25 jaar een Heilig Jaar. Soms is er tussendoor een extra jubeljaar.

Heilige deur

Het Jubeljaar start als de paus de heilige deur openmaakt. Deze deur is normaal afgesloten
en gaat alleen open in een Jubeljaar. In Rome zijn er vier heilige deuren. Een heilige deur is
een symbool: het verwijst naar Jezus. Want Jezus is de deur van Gods schaapstal. Jezus
vergelijkt zichzelf met een deur, luister maar naar de korte voorleespodcast.

Pelgrims* uit de hele wereld komen naar Rome om door een heilige deur te gaan.

*Pelgrimeren is op weg gaah haar een heiliae Plaa‘rs. Als je dat doet ben Je een Pelgrim en zo'n reis heet een
pelgrimage. Een ander woord voor pelgrimage is bedevaart. Als je op bedevaart goat doe je dit om dichter
bij God te komen Rome is een belangrijk bedevaartsoort.

Pelgrims van Hoop Een pelgrim van hoop is dus een reiziger met het fakkeltie van hoop in de hand.
Het thema van Jubeljaar 2025 heeft als thema: "Pelgrims van de hoop".

Een pelgrim is een reiziger met een bijzonder reisdoel: Jezus beter te Via deze link vind
leren kennen en zo dichter bij God komen.Hoop zit in het hart van elke mens. Z”‘;T:"’Wf:kjeg :E
Hoop betekent dat je het goede verwacht, dat je positief kijkt. /\ rondom Ajvi:feng
Dit (juist) ook als het moeilijk is of onzeker is. ié

Het geloof in Jezus maakt onze hoop sterker.

Meedoen met het Jubeljaar
Je kan op bedevaart naar Rome gaan, maar er zijn ook
veel andere manieren om mee te doen met het jubeljaar:
Je kan een kleine bedevaart in Nederland maken.
Je kan meer helpen in de parochie bijvoorbeeld door
misdienaar te worden. Wat een lief kindje is Jezus in de
Je goede werken doen: acties van hoop. Daarover lees “r_“”'be' P wEuE arest 5
. . is Hij ook lief Jezus is goed en
J& meer op onze website. aardig voor grote mensen en ook
Je kan op vrijdagen extra ruimte voor Jezus maken op Ve ldndEran,
dezelfde manier als in de vastentijd: dus je kan meer bidden,
meer goede dingen doen en je kan minder snoepen, schermtijd nemen etc.
De paus vraagt: blijf 1 dag per week weg bij nutteloze afleidingen! RK Kidsnl is abhankelije

van donaties
U kunt RK Kids.nl steunen
door een donatie over te

Tekst: Hagenpreken.nl/MdM | Gebedje Klaas van der Poel | Illustraties: Crafty Little Blessings

s Wi o meer weten over 5 [@] Kindje Jezus in de Kribbe, U bent T:??:ogzag;a:%%{‘if
het Jubeljgar en wat je TE een k‘”dje het _a\‘; "_4- Ik houd he@‘ © RKKidsnl
doarin kan doen? Via deze = veel van U en ik wil U een plekje ECr
9 link. vind je oa. de podcast, :’S’ in mijl"l Inarﬂe geven. H_-ﬁr;ﬁ;( ]
een info- en doeboekje, de (& / "& Amen . ITE.J 1:
acties van hoop en meer! rkkids nl/jubeljaar2025 Vrije vertaling van een Spaans kinderaeloed %&;ﬂ: my
o :

Gebruik van deze kinderpagina door parochies of organisaties is alleen toegestaan voor abonnementhouders. Een abonnement is kosteloos aan te vragen via RKKidsnl
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PAROCHIE MARIA LAETITIA

KERKLOCATIES: weekendvieringen van 9 december 2024 tot en met 2 februari 2025

OLV. / H. Geest / De Huet Doetinchem/ H. Augustinus - HH. Antonius -
Wijnbergen H. Martinus Gaanderen Petrus & Paulus Ulft

zaterdag 14 december

zondag 15 december
Derde zondag van de advent

Za. 14 dec.19.00 uur/P. Tilma

Eucharistieviering/ T. Sedee

Z0.15 dec. 11.00 uur/M. Smits
Euch.vier./Euch.vier. + KND/ Volare

Zo.15 dec. 9.30 uur/P. Tilma
Eucharistieviering/Gemengd koor

Z0.15 dec. 9.30 uur/H. Pauw
Eucharistieviering/Con Amore

zaterdag 21 december

zondag 22 december
Vierde zondag van de advent

Za. 21 dec. 19.00 uur/H. Pauw
Eucharistieviering/J. Simmes
Zo. 22 dec. 11.00 uur/H. Pauw

Eucharistieviering/Eucharistieviering

+ KND/In Laudem Dei

Zo. 22 dec. 9.30 uur/H. Pauw
Eucharistieviering
Cantor F. Hagemeijer/J. Simmes

Zo. 22 dec. 9.30 uur/M. Smits
Eucharistieviering/Kerkkoor
Zo. 22 dec. 14.30 uur/M. Smits
Eucharistieviering/Engelse mis
Pinay Vocal Koor

dinsdag 24 december
Kerstnacht

Di. 24 dec. 17.00 uur/P. Tilma
Eucharistieviering/Kerst/familievie-
ring/Singing Kids
Di. 24 dec. 19.00 uur/P. Tilma
Eucharistieviering/In Laudem Dei

Di. 24 dec. 23.00 uur/Pastoraal team

Eucharistieviering/Nachtmis
Volare

Di. 24 dec. 19.00 uur/M. Smits
Kerst/familieviering
't Ni-je Geluud uit Braamt
Di. 24 dec. 21.00 uur/M. Smits
Eucharistieviering/Liberate

Di. 24 dec. 17.00 uur/H. Pauw
Kerst/familiegebedsviering
Nachtegalen
Di. 24 dec. 19.00 uur/H. Pauw
Eucharistieviering/Con Amore

woensdag 25 december
Kerstmis

donderdag 26 december
Kerstmis

Wo. 25 dec. 11.00 uur/M. Smits
Eucharistieviering/Monte Vino

Wo. 25 dec. 15.00 uur /Kerstmusical

‘Hemel op stelten’
Do. 26 dec. 11.00 uur/P. Tilma
Eucharistieviering/F. Hagemeijer

Wo. 25 dec. 9.30 uur/H. Pauw
Eucharistieviering
Gemengd koor

Wo. 25 dec. 9.30 uur/P. Tilma
Eucharistieviering/Kerkkoor

Wo. 25 dec. 15.00 uur/Kindje wiegen

H. Pauw/B.Huntink
Do. 26 dec. 9.30 uur/ M. Smits
Euch. vier. Cantor F. Cornelissen

zaterdag 28 december

zondag 29 december

Heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef

Za. 28 dec. 19.00 uur/P. Tilma
Eucharistieviering/A. Simmes
Z0. 29 dec. 11.00 uur/M. Smits
Eucharistieviering/Con Amore

Zo. 29 dec. 9.30 uur/P. Tilma
Eucharistieviering/Gemengd koor

Zo. 29 dec. 9.30 uur/H. Pauw
Eucharistieviering/Kerkkoor

woensdag 1januari

Heilige Maria, Moeder van God

Wo. 1jan. 11.00 uur/P. Tilma
Euch. vier. Cantor Lucie Jansen

Wo. 1jan. 11.00 uur/M. Smits
Eucharistieviering/Kerkkoor

zaterdag 4 januari

zondag 5 januari
Openbaring des Heren

Za. 4 jan.19.00 uur/M. Smits

Eucharistieviering/M. Koster

Zo. 5 jan. 11.00 uur/H. Pauw
Eucharistieviering/In Laudem Dei

Zo. 5 jan. 9.30 uur/H. Pauw
Eucharistieviering/Gemengd koor

Zo. 5 jan. 9.30 uur/P. Tilma
Eucharistieviering/Kerkkoor

zaterdag 11 januari

zondag 12 januari
Doop van de Heer

Za.1jan. 19.00 uur/H. Pauw
Eucharistieviering/T. Sedee
Zo.12 jan. 11.00 uur/P. Tilma
Eucharistieviering/Gezinszondag
Singing Kids

Zo.12 jan. 9.30 uur/Werkgroep
Inspiratieviering

Zo.12 jan. 9.30 uur/M. Smits
Eucharistieviering/Kerkkoor

zaterdag 18 januari

zondag 19 januari
2e zondag door het jaar

Za. 18 jan.19.00 uur/P. Tilma

Eucharistieviering/J. Simmes

Z0.19 jan. 11.00 uur/M. Smits
Eucharistieviering/In Laudem Dei

Z0.19 jan. 9.30 uur/M. Smits
Eucharistieviering/Gemengd Koor

Z0.19 jan. 9.30 uur/H. Pauw
Eucharistieviering/Kerkkoor

zaterdag 25 januari
zondag 26 januari
3e zondag door het jaar

Za. 25 jan. 19.00 uur/H. Pauw
Eucharistieviering/A. Simmes
Z0. 26 jan. 1.00 uur/P. Tilma

Eucharistieviering/Monte Vino

Zo. 26 jan. 9.30 uur/P. Tilma
Eucharistieviering/Liberate

Zo. 26 jan. 9.30 uur/M. Smits
Eucharistieviering/Con Amore

zaterdag 1 februari

zondag 2 februari

Opdracht van de Heer in de tempel,

Maria Lichtmis

Za.1feb.19.00 uur/M. Smits

Eucharistieviering/M. Koster

Zo. 2 feb. 11.00 uur/H. Pauw
Eucharistieviering/In Laudem Dei

ledere eerste zaterdag van de maand (juli niet)

tussen 10.00 uur en 11.00 uur aanbidding met de
mogelijkheid om te biechten in OLV te Doetinchem.
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Zo. 2 feb. 9.30 uur/H. Pauw
Eucharistieviering/Gemengd koor

Zo. 2 feb. 9.30 uur/P. Tilma
Eucharistieviering/Kerkkoor



ZORGCENTRA: doordeweekse vieringen

Schavenweide Doetinchem  donderdag 12 december  14.45 uur Woord- en Communieviering H. Bulsink/A. Koenders

2e donderdag van de maand donderdag 9 januari 14.45 uur Woord- en Communieviering H. Bulsink/A. Koenders

Den Ooiman (verpleeghuis) Den Ooiman online

Doetinchem

3e zondag v.d.maand

Verzorgingshuis Pelgrim dinsdag 17 december 18.30 uur Gebedsviering H. Knol

Gaanderen dinsdag 28 januari 18.30 uur Gebedsviering H. Knol

Antonia Terborg dinsdag 24 december 15.00 uur Kerstviering S. N'Goran
zaterdag 4 januari 15.00 uur Woord- en Communieviering R. Rensen/H. Bulsink
zaterdag 18 januari 15.00 uur Woord- en Communieviering A. Koenders/R. Rensen
zaterdag 1 februari 15.00 uur Woord- en Communieviering A. Pelgrim

Debbeshoek Ulft dinsdag 24 december 18.00 uur Kerstviering R. Herben
zaterdag 4 januari 18.00 uur Woord- en Communieviering R. Rensen/H. Bulsink
zaterdag 18 januari 18.00 uur Woord- en Communieviering A. Koenders/R. Rensen
zaterdag 1 februari 18.00 uur Woord- en Communieviering A. Pelgrim

Schuylenburgh Silvolde woensdag 18 december 16.30 uur Gebedsviering G. v.d. Velde-Meijer
dinsdag 24 december 16.30 uur Kerstviering S. N'Goran
woensdag 10 januari 16.30 uur Woord- en Communieviering G. v.d. Munckhof
woensdag 17 januari 16.30 uur Gebedsviering G. v.d. Velde-Meijer
woensdag 24 januari 16.30 uur Woord- en Communieviering G. v.d. Munckhof
woensdag 31 januari 16.30 uur Woord- en Communieviering G. v.d. Munckhof

Meulenbeek Ulft 1x per maand viering

Bringenborg Gendringen elke woensdag 10.00 uur Gebedsviering

Bringenborg 58

geen viering 1ste kerstdag en 1januari

Den Es Varsseveld
2e zondag van de maand

10.00 uur

KERKLOCATIES: doordeweekse vieringen

H. Augustinus/ H. Martinus elke donderdag 9.30 uur Eucharistieviering P. Tilma
Gaanderen
OLV. Tenh/ H. Geest elke woensdag 19.00 uur Eucharistieviering P. Tilma

Doetinchem ledere woensdag na de mis Rozenkransgebed

Overig: Biechtgelegenheid 1le zaterdag van de maand tussen 10-11 uur (tevens uitstelling van het Allerheiligste)

Petrus en Pauluskerk elke dinsdag 19.00 uur Eucharistieviering M. Smits
(dagkapel) UIft elke vrijdag 9.30 uur Eucharistieviering M. Smits
elke 1ste vrijdag v.d. maand 8.30-9.15 uur  Biechtgelegenheid M. Smits
elke vrijdag 15.00-16.00 u. Openkerk met uitstelling
van het Allerheiligste
H. Mauritiuskerk elke donderdag 9.30 uur Rozenkransgebed

Silvolde
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AZEWIJN-ULFT-VARSSELDER/VELDHUNTEN

AZEWIJN

Mededelingen

Locatieraad: Voorzitter/catechese:

Annie Venes, lid pastoraatsgroep, tel. 0315 - 37 72 43,
E-mail: annievenes@hotmail.com

Liturgie: Anny Hermsen, tel. 0314 - 65 19 22, familieherm-
sen@gmail.com

Budgethouder/diaconie: Paulien Roelofzen,

tel. 0314 - 6518 33, paulienroelofzen@ live.nl
Kerkhofbeheer: Secretariaat Parochie Maria Laetitia,
tel. 0315-34 20 44

(woensdagmorgen tussen 9.00 en 11.30 uur)

Communie thuis: Elke eerste vrijdag van de maand,
info Annie Venes

Overlijden: De uitvaartondernemer neemt contact op met
de weekwacht, die op zijn/haar beurt contact opneemt
met de betreffende geloofsgemeenschap.
Kerkberichten: E-mail: redactie@kerkazewijn.nl

Post: Envelop in de brievenbus Mattheusplein 1 (@an de
buitenmuur van de Mariakapel) onder vermelding van
kerkberichten (aan de buitenmuur van de Mariakapel)
onder vermelding van: kerkberichten.

Overleden

We branden ons kaarsje voor:

Reneé Dubois-van Veen, overleden 8 oktober op de leeftijd
van 78 jaar. Wij bidden voor haar eeuwige rust en wensen de
familie veel sterkte.

VARSSELDER/VELDHUNTEN

Mededelingen

Communie thuis

Wilt u graag de communie thuis ontvangen, neemt u
hiervoor dan gerust contact op met Nelleke Wissing,
telefoon: 06 -10 73 09 19.

Ziekenbezoek

Bent u ziek of kent uiemand in uw omgeving die ziek is
en graag bezoek vanuit de kerk wenst, dan kunt u contact
opnemen met het Centraal Secretariaat van de Parochie
Maria Laetitia. De contactgegevens kunt u achter in de
Vreugdebode vinden.

Opgave gebedsintenties

Gebedsintenties kunt u bij voorkeur per e-mail doorgeven
via rkvarsselder@miparochie.nl of telefonisch bij Karin
Boland, tel. 0315 - 68 56 66.

Alle vieringen in 2025

Bij de start van 2024 is in Varsselder/Veldhunten een flyer
bezorgd met daarop alle vieringen van dit jaar. Hieronder geven
wij u graag nog even het actuele overzicht. Meer informatie
kunt u enkele weken voor de viering vinden op de website www.
varsselder-veldhunten.nl en op Facebook.
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Geplande bijeenkomst en viering

Zaterdag 14 december wordt er een Muzikaal Winterverhaal
opgevoerd in ons kerkgebouw. Het is een samenwerking van
fanfare St. Gregorius, de leerlingen van het orkest en de werk-
groep Sterk voor de Kerk.

Het belooft een hele mooie avond te worden. De aanvang is om
19.00 uur. ledereen is welkom.

Dinsdagavond kerstavond 24 december is er om 18.00 uur een
kerstviering met medewerking van Assorti.

Het begint al aardig op een traditie te lijken. Kerstavond in de
volle kerk samen met je dierbaren, kennissen of mededorpsbe-
woners een start aan de kerst te maken. Kom samen of alleen.
Het herenkoor Assorti zorgt voor mooie kerstliederen en de
werkgroep zorgt weer voor de passende teksten, die horen bij
het mooie feest dat Kerstmis heet.

Komt u ook weer? Dan kunnen we elkaar een Zalig Kerstfeest
wensen!

Terugblik op de vieringen

- 12 oktober, 19.00 uur: Mariaviering

Op deze avond kreeg Maria alle hulde die haar toekomt.
Prachtige zang van IPK uit Etten en warme teksten zorgden
ervoor dat de aanwezigen in volle tevredenheid na het kopje
koffie weer naar huis gingen.

Daar is het ons ook om te doen. Bedankt voor het bezoeken van
onze vieringen.

- 2 november, 19.00 uur: Allerzielenviering

Zowel voor de familieleden van de overledenen uit Varsselder-
Veldhunten van het voorbije jaar, als voor de overige
aanwezigen was deze avond eervol voor hen die nog zo gemist
worden. Het koor Sereen bracht zoals elk jaar de juiste muzika-
le sfeer. De tuinploeg had het kerkhof weer op zijn mooist erbij
liggen en vrijwilligers hadden gezorgd voor de sfeerlichtjes en
de graflichtjes voor elk graf. De verbondenheid met elkaar en
voor elkaar bood troost aan iedereen.

Deze is van ons voor
iedereen:

W@¢w%uenjekna&w
en

Ga@gmuiig;umwnaz,W@%eﬂgfr
W@¢m%wen]e%umwaﬁvwwn
vahefnamamjhar

W@¢w%u%n'evm4jmuﬁ%n
Muzhefgr = en van het kileon
£n dat éfen%mmﬂkek
Er het Jaar voor fe zijn!
Werkgroep Sterk voor de Kerk,

Petra Reulink, Karin Boland, Maria Dellemann, Ingrid Roes, Diane Kock en
Nelleke Wissing




Nieuwsbrief

Graag willen we u wijzen op de mogelijkheid om naast de
Vreugdebode ook de nieuwsbrief te ontvangen. Hierin wordt
allerlei actuele informatie vanuit de parochie vermeld. U kunt
zich hiervoor aanmelden door even een mailtje te sturen naar
secretariaat@mlparochie.nl of door telefonisch contact op te
nemen met het Centraal Secretariaat.

ULFT

Mededelingen

Communie aan huis: Eén keer per maand wordt de
communie aan huis gebracht. Ouderen, zieken of mensen
slecht ter been die graag de communie ontvangen, kunnen
voor informatie of aanmelding contact opnemen met het
secretariaat, tel. 0315 - 68 12 75 op donderdagmorgen van
10.00 tot 12.00 uur of met Henk Erinkveld,

tel. 0315 - 6818 77.

Gebedsintenties: U kunt contact opnemen met het secre-
tariaat: tel. 0315 - 68 12 75 op donderdagmorgen (zie
bovenstaande openingstijd).

Ook kunt u intenties (a €10) per envelop schriftelijk opge-
ven (graag in de linkerbovenhoek vermelden: Intenties) en
bij het secretariaat in de brievenbus doen.

Voortaan kunt u de gebedsintenties die opgegeven zijn,
vinden in het portaal bij de Mariakapel. Opgave dient u
minimaal twee weken voor de betreffende viering in te
leveren.

Allerzielen:
ontsteek dan een Lichtend Vuur!

Om op tijd klaar te zijn,
waren Bennie en ik op 1
november extra vroeg
in de kerk om alles
klaar te zetten voor de
koffie na afloop.

We mochten heel veel
mensen verwelko-
men. Zo hebben we
met een gevulde kerk
Allerzielen gevierd. Het
was, zoals iemand na
de viering zei, ‘een mooi, warm en sfeervol gebeuren'. , Ik voel-
de me even helemaal thuis", vertelde een ander.

Het hoogtepunt was natuurlijk het noemen van alle namen.
Daarbij werd er voor elke overledene een witte roos in een vaas
gezet én werd er een kaars aangestoken. Dat resulteerde in een
vuur waarvan het koor heel toepasselijk zong: ‘Als alles duister
is, ontsteek dan een lichtend vuur, dat nooit meer dooft....

Het koffiedrinken na afloop begon wat aarzelend, maar - zoals
een voorzichtig verwarmend vuurtje dat kan - laaide het zo ver
op dat de ontmoetingsruimte bijna te klein was!

+Ik neem dit samenzijn mee naar huis"”, groette een van de aan-
wezigen bij het naar huis gaan.

Guus van der Ploeg

Tweede kerstdag Kerstherberg Ulft
(Oer)

De traditionele Kerstherberg vindt dit jaar weer plaats op

de tweede kerstdag in het clubgebouw van Schutterij De
Eendracht in Ulft (Oer).

Zoals we gewend waren, is de Kerstherberg ook vorig jaar goed
bezocht. ledereen heeft genoten. Er was volop gelegenheid om
met elkaar te praten en de tweede kerstdag te vieren. Het was
gezellig.

De Kerstherberg is in 2007 ontstaan uit een initiatief van de
toenmalige Verrijzenis-parochie. Deze traditie wil Schutterij

De Eendracht blijven voortzetten voor de gemeenschap.
Samenkomen met kerst om deze gezamenlijk te vieren en zalig
Kerstmis te wensen.

De kerststal die jaren in de kerk heeft gestaan, staat nu
opgesteld in het clubgebouw. De kerststal met het kindje

Jezus tussen Josef en Maria geeft het samenzijn gelijk het
kerstgevoel. Ook het bekende knik-engeltje is van de partij.
Traditiegetrouw heeft dat engeltje een aantrekkingskracht naar
de kinderen, omdat ze vriendelijk knikt als er een muntje inge-
worpen wordt.

Om de middag nog gezelliger te maken is er dit jaar ook
muziek. Dit is rustige achtergrondmuziek, zodat iedereen in de
gelegenheid is om met elkaar te praten over de kerst en andere
zaken.

Deze Kerstherberg is een mooie gelegenheid om het clubge-
bouw van Schutterij De Eendracht te bezoeken. De entree is
gratis. Bij binnenkomst krijgt u koffie of thee met een heerlijk
sneetje kerstbrood. ledereen is welkom.

De middag begint om half twee en duurt tot vijf uur. Voor de
kinderen zijn er ook weer spelletjes.

Zien we u tweede kerstdag ook? Het adres van het clubgebouw
van Schutterij De Eendracht is Dr. Ariénsstraat 5a in Ulft.

Overleden

- 16-08-2024

de heer Gerard Kamphuis, Terborgseweg, Silvolde, 88 jaar.
Zijn uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben plaats
gehad op 24 augustus.

- 30-08-2024

mevrouw Trautje Aalders-Gerritsen, zorgcentrum
Debbeshoek, 92 jaar.

Haar uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben
plaats gehad op 5 september.

- 19-09-2024

mevrouw Dinie Robben-Wieggers, Piet Molpad, 92 jaar.

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte!
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D‘JAN van DULMEN B.V.
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DRUKKEN & PRINTEN —

Zeddamseweg 24 - 7075 EE Etten - Tel : 0315 323 680 "t Goor 55A - 7071 PC Ulft - Tel. 0315 - 681373
www.janvandulmen.nl www.ijselstroom.nl - info@ijselstroom.nl

Agelink

Rust
en ruimte

Rust en ruimte

De goede dingen doen. De juiste keuzes maken. In het verdriet van het moment is dat niet
makkelijk. Precies daarom zijn wij er. Met onze ervaring zorgen wij voor rust. Zodat je alle ruimte
krijgt voor een passend afscheid.

Agelink Uitvaartzorg. Al ruim 75 jaar een begrip in de Achterhoek.

Dag en nacht bereikbaar, zeven dagen per week, bel gerust.
Bel 0314-32 46 67 of kijk op agelinkuitvaart.nl

Terborgseweg 126, 7005 BD Doetinchem | Wijnwaarden 43, 7061 BW Terborg




BREEDENBROEK-DINXPERLO

BREEDENBROEK/DINXPERLO

Mededelingen Cultuurkerk

Secretariaat: Elke eerste dinsdag van de maand geopend
van 10.00 tot 12.00 uur voor vragen, opgeven van inten-
ties enz.

Gebedsvieringen: Elke eerste zaterdag van de maand om
19.00 uur.

Rozenkrans bidden: Elke eerste woensdag van de maand
om 18.30 uur.

Maria-kapel: elke dag open van 9.00 tot 17.00 uur.
Kerststal: de kerststal is opgenomen in de
Kerststallenroute en is aan de glazen wand te bezichtigen.

Goed om te weten

+ Woensdag 25 december, eerste kerstdag, Kindje wiegen:
kerstviering voor de kleintjes onder ons. Aanvang 15.00
uur.

+ Zaterdag 7 december is er om 19.00 uur een Advent-
gebedsviering in de Cultuurkerk in Breedenbroek. Het
kerkkoor Con Amore verleent muzikale ondersteuning.
Advent, tijd van voorbereiding op de komst van het
Christuskind. U komt toch ook?

Na afloop is er koffie/thee en gelegenheid voor een
praatje.

+ Zondag 8 december, Wereldlichtjesdag is er om 19.00
uur een viering in de Cultuurkerk, waarin we met gebed,
muziek, zang en herdenken, elkaar troosten in verdriet
en herinneringen delen aan alle kinderen die in het
afgelopen jaar ons zijn ontnomen. Na afloop is er koffie/
thee en kan er nagepraat worden. U bent van harte
welkom om elkaar tot troost te zijn.

+ Dinsdag 24 december, kerstavond, is er om 19.00 uur

een feestelijke kerstviering in de Cultuurkerk. Met gebed,

gezang en overweging willen we de geboorte van het

Kind van Vrede vieren en herdenken. Na de viering

praten we na onder het genot van een kop koffie/thee

met-wat-erbij. Wij kijken uit naar uw komst!

Dinsdag 31 december is er een grote oliebollenactie

waaraan alle kerkgenootschappen van Dinxperlo,

Suderwick en Breedenbroek deelnemen. De opbrengst is

bestemd voor die mensen die het minder breed hebben

en een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

De actie wordt afgesloten met een oecumenische

kerkdienst om 16.00 uur in de Dorpskerk in Dinxperlo.

U bent van harte uitgenodigd. Een kop koffie/thee met

oliebol staat voor u klaar.

+ Zaterdag 4 januari is er om 19.00 uur een
Nieuwjaarsviering in de Cultuurkerk. Het kerkkoor Con
Amore verleent medewerking. Na afloop kunnen we
elkaar een zalig nieuwjaar wensen onder het genot van
een kop koffie/thee met-wat-erbij.

U komt toch ook!?

Allerzielen
November 2023 tot november 2024

20 november:  Miep Brus van de Leur, 100 jaar
23 november:  Gerda Wissing-Hollander, 88 jaar
30 november:  Mini Hengelvelt-van Ree, 88 jaar

26 januari: Wilhelmien Wieskamp-Braam, 93 jaar
15 juni: Annie Deckers-Hollander, 87 jaar
23 juli Wilhelmien Peters-Geerts, 89 jaar

= r'l'

Misschien is het u bekend. De torenspits van de Cultuur-
kerk is aan groot onderhoud toe. Nu is er een defect aan
de luidinstallatie geconstateerd en is na onderzoek 0ok
gebleken dat de klokkenstoel verzwakt is.
Uit advies blijkt dat het verstandig is om de torenspits
uit veiligheidsoverwegingen in zijn geheel te verwijderen.
Daarom zal er ook aan de luidinstallatie geen verder
onderhoud meer uitgevoerd worden.
De benodigde omgevingsvergunning en subsidie-aanvraag
bij gemeente en provincie zijn in gang gezet. Nadat de
torenspits met klok verwijderd is, zullen we aan de slag
gaan om de benodigde financiéle middelen bij elkaar te
sprokkelen. Zodra de financién het toelaten, zal de toren
weer in zijn oude glorie teruggeplaatst worden. Tot aan
deze periode is luiden helaas niet meer mogelijk. U zult
in de toekomst van ons horen hoe we dit vorm gaan
geven en hoe u eventueel kunt bijdragen om de toren zijn
vertrouwde gezicht weer terug te geven.

Foto: Leo Roeterink (bijgaande foto spreekt voor zich)

Overleden

Op 19 oktober is in de leeftijd van 84 jaar overleden
RICHARD SCHREUR, weduwnaar van Miny Schreur-Geven.
Hij was jarenlang een van die onbetaalbare vrijwilligers van
onze beide geloofsgemeenschappen. Wij zijn hem veel dank
verschuldigd.

Het afscheid heeft in besloten kring plaats gevonden.
Bidden we voor hem en voor hen die achterblijven.
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DOETINCHEM

Kerststal en kerstgroep Neem je met Kerst ook iets voor een
De kerstgroep van de OLV-kerk bestaat uit twintig grote ander mee?

beelden. Velen van jullie hebben vast nog de herinnering

aan de prachtige kerststal, sfeervol aangekleed en verlicht, De reclames gaan in deze tijd over families rond gevulde tafels.
met deze beelden die vroeger tijdens de kersttijd achter in Veel mensen kunnen zich dat niet veroorloven. Laat een ander
de kerk pronkten. Dat moet in elk geval ruim 70 jaar geleden meedelen van jouw overvloed.

zijn. Er was veel belangstelling en lange rijen toeschouwers De werkgroep Deelkasten roept alle kerkgangers van de

liepen op zondag langs, even de kerststal bekijken! Parochie Maria Laetitia (OLV) en de Protestantse Gemeente
Elk beeld is voorzien van een merkteken met de letters GLV, Doetinchem op in de maand december iets mee te nemen voor
het merkteken van Gerard Linssen, die in 1893 een fabriek de Deelkasten in Doetinchem.

voor gipsen beelden oprichtte in Venlo. In 1921 overleed Bezoekt u in de hele maand december een viering, neem dan
Gerard, waarna de fabriek nog tot 1931 bleef bestaan. Deze ook iets voor een ander mee!

complete Linssen-kerstgroep is uniek en zeker al 95 jaar Wat kun je doneren?

oud! Denk bij het doneren van spullen aan houdbare producten,

Al jaren staat de kerstgroep tijdens de kersttijd op het zoals soep, blikgroente, blikfruit, vlees of vis in blik, pasta en
priesterkoor voor het altaar. Na Drie Koningen wordt deze pastasaus, rijst en bami. Verzorgingsproducten, zoals zeep,
weggezet. In de loop der jaren zijn de gipsen beelden echter shampoo, tandpasta en maandverband, zijn ook gewild.
beschadigd en werd de stal een walhalla voor houtwormen. Waar kun je doneren?

Ouderdom komt met gebreken en begin 2024 werd begon- In de kerkgebouwen staan inzamelkisten klaar waar de

nen met een ontwerp voor een nieuwe kerststal. In overleg producten in geplaatst kunnen worden. Lukt het je niet te

met Bert Lamers heeft Frans Willemsen een prachtige doneren tijdens de kerstdagen? Bezoek dan een van onze
nieuwe kerststal vervaardigd in de sfeer van toen. Een mees- deelkasten en laat daar je product(en) achter. Op zoek naar
terwerk, maar ook een geweldige klus! een deelkast in uw buurt? Kijk op: https://maria-laetitia.nl/
Ook de kerstgroep onderging het afgelopen jaar een deelkasten-doetinchem-gaanderen-wehl/.

grondige onderhoudsbeurt. Ton Beving heeft alle beelden Al19 Deelkasten staan er verspreid over Doetinchem, die horen
minutieus gerestaureerd. Ze waren vervuild, zaten onder het bij het project Deelkasten Doetinchem-Gaanderen-Wehl. Dit
stof, vol gaten, beschadigingen en breuken. Stukken zijn er initiatief van de Parochie Maria Laetitia en de Protestantse

in de loop van de tijd afgebroken; andere beelden hebben Gemeente Doetinchem groeit. Er wordt volop gebruik gemaakt
flinke beschadigingen in de verflaag opgelopen. Het gips is van de kasten die verspreid staan over onze gemeente. Daaruit
gevoelig voor vocht en ook dat liet zijn schimmelsporen en blijkt dat de nood hoog is. De kasten vervullen dan ook een
verkleuringen na. In voorgaande jaren werden de beelden belangrijke rol in de ondersteuning van mensen die (tijdelijk)
soms weer gelijmd en gekleurd met lijm en verf uit die tijd. hulp nodig hebben.

Zelfs de kameel heeft ooit zijn hals gebroken en de engel Doetinchem, denk aan de deelkasten! Voor vragen kunt u con-
met gebroken vleugels had er moeite mee! tact opnemen met: deelkastjes.doetinchem@gmail.com.
Vanaf dit jaar worden de beelden en de stal op een vaste

plek opgeslagen. Werkgroep Deelkasten

De kerstgroep is uniek en zeker de moeite waard!
Wij danken allen die hebben meegewerkt aan dit project.

Komt u ook de nieuwe kerststal met de gerestaureerde Presentatievieringen VOI'mSE| en
kerst bewonderen? ili i
erstgroep bewonderen watesasory 2€TStE Heilige Communie

< A -f Op 8 oktober hebben acht vormelingen zich voorgesteld aan
s%roep

; de gemeenschap. Alle vormelingen hadden een ‘elfje’ gemaakt.
Aneeel| Daarmee zeiden ze welke verwachtingen ze hebben, wat ze
hopen te bereiken of wie God voor hen is.

De vormelingen hebben de opdracht gekregen om een schoe-
nendoos te vullen voor kinderen in viuchtelingenkampen,
oorlogs- of rampgebieden. Je vult een doos met een knuffel
(van jezelf), verzorgingsproducten en schoolspullen.

De viering werd muzikaal ondersteund door het jongerenkoor
Ariénza uit Maarssen. Het Vormsel zal plaatsvinden op zondag
8 juni 2025 (Pinksteren).

Bij de derde Gezinszondag op 10 november hebben 17 commu-
nicanten zich voorgesteld.

De kinderen brachten een versierde wasknijper mee met
daarop hun naam en geboortedatum. Deze wasknijper werd
bevestigd aan de liturgische klok. De communicanten moch-
ten de voorbede lezen en de gaven aanbrengen. Alle kinderen
brachten ten minste twee producten mee voor de gaven. Deze
gaven zijn voor mensen in de gemeente Doetinchem die vaak
net niet genoeg te eten hebben.

De Eerste Heilige Communie zal plaatsvinden op 11 mei 2025.

alien restadratie ker




Veel communicanten hadden ook een schoenendoos gemaakt.
Samen met de vormelingen en parochianen zijn bij deze viering
44 schoenendozen ingeleverd. We geven daarmee een schat
aan 44 kinderen die weinig tot niets hebben!

Werkgroep Gezinszondagen

Elke dag een dankdag

De Stichting ZOA is actief in gebieden waar een conflict of
ramp het leven op z'n kop heeft gezet. Dankzij donaties is ZOA
er voor mensen in nood.

Uit dankbaarheid hebben zij een dankbox ontwikkeld. Waar zijn
we dankbaar voor? Als we van elke dag een dankdag maken,
richten we onze aandacht op het positieve in ons leven.

De dankbox bevat een dankboekje en een bundeltje gespreks-
kaarten. In het boekje staan voor elke dag opdrachten.
Bijvoorbeeld: water is kostbaar. Ga eens na waar jij allemaal
water voor gebruikt. Hoe zou je zuiniger met water kunnen
omgaan? Elke dag is er een uitdaging: gebruik per gezinslid in
één week 150 liter minder water. Wie durft de uitdaging aan?
We hebben de poster in het portaal opgehangen.

Zie ook: https://www.zoa.nl/dankbaar

Werkgroep Diaconie/Omzien naar elkaar

Op weq naar Kerstmis

“

Tijdens de Advent, de tijd van wachten voor Kerstmis, is er voor
alle kinderen elke week de mogelijkheid om tijdens de viering
de kindernevendienst te volgen. Er is een programma gemaakt
dat aansluit bij de lezingen die in de viering worden gelezen.
De werkgroep Kindernevendienst bestaat uit Rianne Lendering
en Carmen Kerssens. Samen nemen ze dit de laatste jaren voor
hun rekening. Beiden vertellen graag verhalen uit de Bijbel aan
kinderen, willen met hen in gesprek gaan en samen met de kin-
deren een knutselwerk maken over het verhaal. Het zou mooi
zijn als ouders met kinderen zich voor deze activiteit willen
inzetten.

Wij hopen dat tijdens de vier weken van de Advent een bijzon-
dere reiziger bij de vieringen aanwezig zal kunnen zijn. Het is
een echte verhalenverteller. Wij zijn benieuwd welke avonturen
zij beleefd heeft. Heeft zij onderweg moeilijkheden gehad? En
wie heeft haar geholpen?

De kindernevendienst is voor kinderen van de basisschool en is
tijdens de Advent elke zondag vanaf 1 december t/m 22 decem-
ber. Kom je ook om de reiziger te ontmoeten?

Werkgroep Kindernevendienst
Foto: Ton Harbers

Welkom bij de Gulden Mis

Foto: Ton Harbersil
p

De advent is begonnen, de voorbereiding voor Kerstmis. Het is
een bijzondere tijd waarin de hoop die met ons geloof meekomt
bijzondere aandacht krijgt.

Samen met Maria leven we verwachtingsvol toe naar het
geboortefeest van Jezus. Hoewel de dagen steeds donkerder
worden, branden op de adventskrans steeds meer kaarsen,
tekens van hoop.

In de traditie van de katholieke kerk bestaat er een bijzondere
vorm waarop deze hoopvolle verwachting op de komst van de
Heer uitdrukking krijgt, namelijk in de Gulden Mis. Dit is een
votiefmis ter ere van Maria waarbij de kerk alleen door kaars-
licht is verlicht!

Op woensdagavond 18 december om 19.00 uur zullen we

deze Gulden Mis vieren in de OLV Tenhemelopnemingkerk in
Doetinchem. U bent allen van harte uitgenodigd om hierbij aan-
wezig te zijn.

Tijdens deze viering vragen we Maria te bidden voor de noden
die er leven in ons persoonlijk en gemeenschappelijk leven.
Als moeder van Jezus wil zij ons graag laten delen in de
vreugde van de geboorte van onze Verlosser. Een mis bij enkel
kaarslicht wil dat verlangen uitdrukken en in ons de hoop ver-
sterken! Van harte welkom!

Gedoopt

- Samuel Nyamsangya, De Lender.
- Novi Seegers, Rijksweg, Gaanderen.
- Willem Barth, Madoerastraat.

Overleden
- Riet Valentijn-Mekenkamp, Schavenweide, 95 jaar.
- Marioes Thuijs, Molenrijnselaan, Vught, 88 jaar.

- Miets Bosman-Stevering, Bergstraat, Doesburg, 91jaar.
- Willem Keltjens, Groot Hagen, 80 jaar.
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ETTEN

Gezellige bezoekersmiddag

Donderdag 14 november werd de bezoekersmiddag gehouden
van onze geloofsgemeenschap. Ruim 30 bezoekers kwamen
in De Glazeren Kast bijeen voor een gezellige middag. Ans
Jansen ging voor in een korte gebedsviering met als thema
Noaberschap. Vervolgens werd er een quiz gehouden met 30
vragen over Etten toen en nu. Achtereenvolgens vielen Annie
Wentink-Jansen, Ankie Go, Riet Reukers, Diny Verheij, Alie
Jansen en Maria Braam in de prijzen.

Onder het genot van een drankje en een koud én warm hapje
kletsten de bezoekers gezellig bij en sloten de middag af met
een film over het dorpsgevoel van Etten. ledereen hartelijk
dank voor zijn/haar komst en inzet en graag tot de volgende
editie!

Foto's: Sjoerd Jansen

Oecumenische viering zondag
26 januari 10.00 uur

De Week van gebed voor eenheid van christenen staat in
2025 (19 t/m 26 januari) in het teken van de eerste oecu-
menische geloofsbelijdenis met het thema: Ja, ik geloof'.
Dit gebeurt aan de hand van het verhaal voorafgaande
aan de opstanding van Lazarus.

Op zondag 26 januari om 10.00 uur is er een oecumeni-
sche viering in de Maartenskerk (Oudekerkstraat) in Etten.
De viering wordt voorbereid door vertegenwoordigers

van de Protestantse gemeente in Etten en de geloofs-
gemeenschap H. Martinus Etten. Muzikale medewerking
verleent het voormalig kerkkoor onder leiding van Ferdi
Cornelissen.

Komt u ook naar deze speciale viering? Van harte welkom!
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Mooie Allerzielenviering

% e |
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Zondag 3 november werd de Allerzielenviering gehouden in het
schuttersgebouw van Schutterij De Eendracht Etten. Er werd
met woorden en zang stilgestaan bij alle dierbare overledenen
en in het bijzonder bij de 15 overledenen van het afgelopen ker-
kelijk jaar.
Mede dankzij de
medewerking van
pastoor Hans Pauw,
het voormalig kerk-
koor, de schutterij '
(Jan Sessink) en de ' it
vele aanwezigen was
het een geslaagde
viering. Door het
prachtige weer kon
ook het kerkhof
naderhand bezocht worden.

= —

Allergiglegering Meaet=

schuttersgebouw e

Dank aan een ieder voor de medewerking!
Foto's: Sjoerd Jansen

Kerstviering zondag 22 december
17.00 uur

Op zondag 22 december is er een kerstviering in de
Maartenskerk (Oude Kerkstraat).

De viering wordt voorbereid door Angeline Cornielje,

Jan Wenting, Sjoerd Jansen en Ans Jansen. Het voormalige
kerkkoor onder leiding van Ferdi Cornelissen zal mooie (kerst)
liederen laten horen.

Voor deze viering kunt u gebedsintenties opgeven. Dit kan via
de mail: rketten@mlparochie.nl of telefoon/app: 06 - 12 67 88
24. Kosten zijn 10,00 euro per intentie.

U kunt het bedrag overmaken naar NL23 RABO 0317 8004 50
t.n.v. Parochie Maria Laetitia Etten. Ook kunt u het geld in een
envelop in de brievenbus van het secretariaat doen met hierop
graag duidelijk vermeld uw naam en intentie.

Het belooft een mooie viering te worden. U bent van harte
welkom!

De locatieraad wenst u allen

een Zafig CKerstfeest en een ge[uﬁéig
en gezonc[ 2026/




GENDRINGEN-MEGCHELEN-NETTERDEN

GENDRINGEN

Mededelingen

In onze kerk, de H. Martinus in Gendringen, is er geen
kerstviering meer. Sinds eerste paasdag 2024 is onze kerk
aan de eredienst onttrokken.

Om kerstvieringen bij te wonen bent u welkom in Ulft en
Doetinchem. De tijden staan in de Vreugdebode.
Misintenties die u wilt laten lezen, kunt u opgeven bij het
secretariaat van Ulft.

De nieuwjaarsviering houden we in een oecumenische vie-
ring in de witte kerk.

Namens de locatieraad en de pastoraatgroep wens ik u
allen een zalig kerstfeest en een gelukkig en liefdevol
nieuwjaar toe.

Ans Erinkveld-Bongers

Wij komen te samen!

De woensdagmorgengroep heeft zijn draai gevonden, de
ouderen worden vanuit de Oevelgunne opgehaald en de
parochianen weten ons weer te vinden in het gebouw De
Bringenborg. Ook al was dat even wennen, nu vinden ze
het allemaal prachtig.

Advent... op weg naar Kerstmis.
Kerstmis is een tijd van samenzijn, in familiekring of met
goede vrienden. Het is ook de tijd van kerstwensen, van
stilstaan bij mensen die minder te besteden hebben,
mensen die huis en haard hebben moeten verlaten door
oorlog en geweld, mensen die eenzaam zijn, mensen die
tegenslagen te verduren hebben gehad.
Vooral in deze maanden zijn er weer veel vrijwilligers in
de weer om deze mensen te helpen en te ondersteunen.
Ook de bezoekers- en de communiewerkgroep gaan
de ouderen en zieken nog voor de kerst met een extra
bezoekje vereren en mogen hen een kleinigheid schen-
ken namens de PCl. We mogen er nog steeds vanuit gaan
dat onze naastenliefde voor de medemens onze opdracht
is voor de toekomst.
Kerstmis is het feest van de vrede. Het kerstverhaal her-
innert ons eraan dat, door de duisternis heen, het Licht
altijd schijnt. Het Licht dat ons wijst naar de geboorte
van Jezus. De herders ontvingen de boodschap van de
engelen en gingen naar dat Licht toe, de koningen volg-
den de Lichtende ster en kwamen van verre omdat dit
Licht een bijzondere betekenis uitstraalde. Ook zij von-
den het Licht.
Zo kan Kerstmis een Lichtpunt zijn in onze duistere tijd.
Ook al is er in De Bringenborg geen kerst- en nieuwjaars-
viering, bij de buren in de herberg is er altijd wel een
plekje vrij.
Wij zien jullie allen heel graag weer terug op woens-
dag 8 januari 2025 en wij wensen u allen een Zalig
Kerstfeest en een Gezegend 2025 toe.

De woensdagmorgengroep

Oecumenische nieuwjaardienst in
Gendringen

Ook in het nieuwe jaar zal de traditionele oecumenische nieuw-
jaarsdienst plaatsvinden in Gendringen. Die samenkomst zal
zijn in de St. Maartenkerk op 5 januari 2025 om 10.00 uur.
Het thema luidt: Samenkomen in Die Ene Naam.
We zullen het evangelieverhaal van de drie wijzen uit het oos-
ten lezen, samen zingen en bidden en een lichtje opsteken om
onze gebeden voor het nieuwe jaar kracht bij te zetten. Ook
zullen er kaartjes met de huiszegen worden uitgedeeld.
De voorgangers zijn: Ali Aalbers, Wilma Venhorst, ds. Joop Mol
en pastoraal werkster Hetty Bresser.
Na afloop ontmoeten we elkaar bij een kop koffie om elkaar het
beste te wensen voor het nieuwe jaar. Een ieder is hierbij van
harte uitgenodigd.

Werkgroep oecumene Gendringen/Megchelen
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GAANDEREN

Annie Rysavy (links) en Riet Salemink

Caecilia-feest

Zondag 17 november vierde het gemengd koor zijn jaarlijkse
Caecilia-feest. Aan het eind van een mooie eucharistievie-
ring, waarin het koor werd ondersteund door violist Jelmer
Simmes, werden twee leden van het koor in de bloemetjes
gezet.
Riet Salemink, die vanuit de Georgiusparochie in Terborg de
overstap maakte naar Gaanderen, werd gehuldigd voor 25
jaar koorzang.
Ook Annie Rysavy, die vanaf haar 15de zingt in de Sint
Martinuskerk, eerst bij het jongerenkoor, het latere
Albertinumkoor en daarna bij ons gemengd koor, werd
gehuldigd. Alles bij elkaar is Annie 60 jaar koorlid, een zeer
ervaren steun voor onze alten.
Beide jubilarissen ontvingen een oorkonde en een plaats in
het Gouden Boek van de geloofsgemeenschap.
Na de viering was er een welverdiende gezellige middag voor
het koor in de culturele zaal.

Foto: Ria Aarntzen

Actie Kerkbalans

2025
Zoals gebruikelijk in januari .
gaat ook begin 2025 de Actie Actle
Kerkbalans weer van start. Kerkbalans

Vrijwilligers doen bij u een
envelop in de bus met een brief waarin uitleg gegeven
wordt over deze actie. Daarbij vindt u ook een overzicht
van het afgelopen jaar 2024, van alle activiteiten en het
grote aanbod in onze Geloofsgemeenschap H. Augustinus-
Martinus in Gaanderen.

Ook in het nieuwe jaar willen we weer samen de handen
uit de mouwen steken om onze geloofsgemeenschap
levend en actief te houden en aan iedereen veel goeds
te bieden. Ook al gebeurt het meeste werk door onze
vrijwilligers, we kunnen niet zonder uw (financiéle) steun.
Daarom bevelen wij deze actie van harte bij u aan.
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PCI

De werkgroep PCI (parochiéle caritas instelling) probeert te
helpen daar waar het nodig is; concreet en nabij. Zo kan zij
financiéle ondersteuning bieden waar de nood hoog is en ande-
re instanties geen hulp kunnen of mogen bieden. Maar ook
aandacht en medeleven voor mensen die ziek zijn of alleen,
mensen die het moeilijk hebben. Zo proberen de leden van de
werkgroep de boodschap van het Evangelie in de praktijk te
brengen: omzien naar elkaar en activiteiten en acties aan te
bieden aan mensen die een extra steuntje in de rug heel goed
kunnen gebruiken.

Gedurende het hele jaar worden mensen uitgenodigd voor een
gezellige maaltijd op de pastorie en momenteel zijn de PCI-
leden druk bezig met het voorbereiden van de Kerstactie.

Wilt u ook wel een keer mee-eten in de pastorie of een attentie
of bezoekje ontvangen? Of kent u iemand van wie u denkt dat
hem of haar dit goed zou doen? Geef dit alstublieft door aan de
contactpersoon van de PCl, Ria Aarntzen, tel. 06 - 57 28 45 82
of per e-mail h.r.aarntzen@gmail.com. Uiteraard gaan we zorg-
vuldig om met uw informatie.

Gezellig aan de maaltijd van de werkgroep PCI.
Foto: Bia Aarntzen

Aanbod in de kersttijd

Maandag 23 december organiseert MPG-Jeugdtheater, samen
met de Martinuskerk, een Herdertjestocht in Gaanderen. In
kleine groepjes kunnen kinderen - en hun ouders - een kerst-
verhaal beleven met muziek, zang en spel.

Eé¢n magische roate mes muziek & thester + d
+

Loop jij ook mee? '

23 december 2024

Sewriloontie: Sporchel de Pol, Grandsran
Bknd] YR T e e
Tessan 16.00 wur en 1704 wur

Deelmame (s gratis

Vanaf 16.00 uur kan de route gewandeld worden vanaf de
sporthal naar de Sint Martinuskerk en onderweg beleef je een
kerstverhaal. De tocht eindigt in de kerk, waar iedereen welkom
is bij de stal met Jozef, Maria en het Kindje Jezus. Foto: MPG



Dinsdag 24 december - kerstavond - is om 19.00 uur een
interactieve familieviering in de Sint Martinuskerk. De kinderen
worden actief betrokken bij het kerstverhaal en het koor ‘t Ni-je
Geluud uit Braamt verzorgt de liederen. De lectoren in deze
kinderkerstviering zijn Marieke, Karien en Joyce en de voorgan-
ger is pastor Marcel Smits. En natuurlijk gaan we ook in deze
viering op bezoek bij de kerststal in de kerk. Om 21.00 uur is er
dan de nachtmis met het koor Liberate en pastor Marcel Smits.
Het thema van deze viering is: Licht met Kerst.

Woensdag 25 december - eerste kerstdag - is er een plechtige
hoogmis met pastoor Pauw. Het gemengd koor onder leiding
van Ben Simmes zingt de Missa Criolla van Ariel Ramirez. Deze
viering begint om 9.30 uur.

Zondag 29 december om 9.30 uur is de eindejaarsviering. De
voorganger is pastor Paulus Tilma en het gemengd koor ver-
zorgt de zang.

Zondag 5 januari 2025 om 9.30 uur is de nieuwjaarsviering;
een eucharistieviering om zegen te vragen over het nieuwe
jaar. De voorganger is ook dan pastor Tilma en het gemengd
koor verzorgt de zang. Na afloop van deze viering kunt u elkaar
een Zalig Nieuwjaar wensen bij een kopje koffie of thee met
oliebol, achter in de kerk.

Inspiratievieringen

Elke tweede zondag van de maand is er in de Sint Martinuskerk
in Gaanderen een Inspiratieviering. Dit zijn gebedsvieringen,
uitgaande van de Evangelielezing van de betreffende zondag.
Het zijn spirituele uurtjes, waarin dorpsgenoten en vrijwilligers
uit de geloofsgemeenschap en directe omgeving, de teksten
lezen en de intermezzo's verzorgen.

De komende Inspiratievieringen zijn op zondag 8 december, 12
januari, 9 februari en 9 maart.

De aanvang is steeds om 9.30 uur en na afloop kunt u gezellig
even napraten bij een kopje koffie of thee achter in de kerk.

Het Klarinetkwartet verzorgt de intermezzo’s op 8 december

Foto: Jos Rabelink

Kerstwens

De donkere dagen voor kerst,
we zien en horen het om ons heen.
In het nieuws van ver weg en dichtbij,
in weer en verkeer.

Maar er zijn gelukkig ook heel veel lichtpuntjes:
in vriendelijke mensen die je tegenkomt,
mensen die een helpende hand uitsteken.

In goed nieuws dat je ontvangt, in de stralende
sterren en feestelijk verlichte bomen die we overal zien.
En in de vele kaarsjes die gebrand worden bij Maria,
om haar te bedanken of om haar om voorspraak
en zegen te vragen.

Al die lichtpuntjes, die vooral in het donker
z0 hoopvol schitteren. En alle mensen die vrijwillig de han-
den uit de mouwen steken in en rondom onze kerk.
Zij delen hun tijd en talenten met elkaar,
om samen ‘kerk te zijn'.

De adventskrans staat er weer, de kerststal wordt
opgebouwd, versieringen worden opgehangen,
kerstacties lopen en attenties worden rondgebracht.
Kinderen en koren oefenen hun liedjes.

Zo maken we ons klaar om het Licht van Kerstmis
te ontvangen.

Zalig Kerstfeest.

Overleden

- Woensdag 9 oktober 2024 is overleden mevrouw Toos
Egberts-Steverink, Catharina Gerharda Maria, in de
leeftijd van 95 jaar, sinds 8 september 2004 weduwe van
de heer Antoon Egberts.

Toos woonde aan de Hoofdstraat in Gaanderen. Zij is vele
jaren een gewaardeerd lid geweest van het gemengd koor
in de St. Martinuskerk. Op woensdag 16 oktober was er
gelegenheid om afscheid van haar te nemen. Donderdag
17 oktober was de uitvaartplechtigheid in besloten kring.
Dat Toos in Gods hand geborgen mag zijn.

- Maandag 28 oktober 2024 is overleden mevrouw Miets
Bosman-Stevering, Maria Johanna Theresia, in de leeftijd
van 91 jaar, weduwe van de heer Henk Bosman.

Mevrouw Bosman is geboren in Gaanderen en is altijd
betrokken gebleven bij onze geloofsgemeenschap, ook

al woonde zij in Doesburg. Dinsdag 5 november was voor
haar de crematieplechtigheid in het crematorium in de
Slangenburg. Moge Miets thuisgekomen zijn in het Hemels
Koninkrijk.

- Maandag 11 november is overleden de heer Rob Stevens,
in de leeftijd van 68 jaar.

Rob woonde aan de Hekweg in Gaanderen. Wij kennen
hem als een trouw lid van het Schuttersgilde Sint Martinus
en sinds een aantal jaren was hij de voorzitter van het
gilde. Broederschap en dienstbaarheid stonden bij hem
hoog in het vaandel. Zondag 17 november was er gelegen-
heid om afscheid van Rob te nemen in het gebouw van
het schuttersgilde. De crematieplechtigheid heeft plaats
gevonden in besloten kring. Mogen allen die hem missen
kracht en troost putten uit het geloof, dat Rob is opgeno-
men in het Hemels Vaderhuis. Moge hij rusten in vrede.
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uw meesterbakker

Aloys Lurvink

Rozengaardseweg 47
7001 DN Doetinchem
Tel:0314-3255 12
www.bakkerijlurvink.nl
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Persounlifke, liefdevolle en deskundige bepeleiding
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Mogen wij u uitnodigen uw herinnering vorm te geven?
100 jaar
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BOUW- EN INTERIEUR
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info@schoot-natuursteen.nl

Bloemen & Emoties
Miranda Steentjes - rouwbloemist

06 - 5124 7324
bloemenenemoties@gmail.com
www.bloemenenemoties.nl

* 7 dagen in de week van 9.00 tot 21.00 bereikbaar
* op afspraak bij u aan huis

Helming
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Onderhoudsabonnement op maat!

Telefoon 06 - 227 90 338
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TERBORG

Ontmoetingsbijeenkomst Allerzielen

Op zondag 3 november was er een Ontmoetingsbijeenkomst in
het teken van Allerzielen. We mochten bijna 40 medeparochi-
anen verwelkomen op een zonovergoten ochtend. De stralend
blauwe lucht staat dan in schril contrast met het jaargetijde:
een periode waarin de dagen snel korter worden, een periode
van gedenken en herinneren. En dat weerspiegelt dan ook twee
kanten van de emotie die speelt bij het verlies van een dierba-
re. Het verdriet kan zich als donkere wolken samenpakken, zo
donker dat er geen uitweg meer mogelijk lijkt. En opeens komt
dan toch dat straaltje zon tevoorschijn, die stralend schijnt als
de liefde tussen twee mensen. De liefde voor je dierbare die er
niet meer is, maar die nog steeds een plek heeft in je hart, een
gevoel dat nooit zal verdwijnen.

Mooi omschreven in het lied 'Zo zal het zijn' dat deze ochtend
prachtig werd vertolkt door Lucy, begeleid door Anita op orgel:
Jouw leven hier is omgevlogen maar je liefde blijft.

Zoals de zon schijnt na de regen, zo zal het zijn.

En elke storm komt weer tot rust, zo zal het zijn.

Zoals je was in alle liefde, zo zal het gaan.

En uiteraard was er deze ochtend ruim aandacht voor het
overlijden van pastoor Antoon Morsink. Mooie herinneringen
werden opgehaald aan deze markante figuur en een extra
kaarsje werd aangestoken in dierbare herinnering.

Na afloop van de Ontmoetingsbijeenkomst was er koffie en
door Wilma zelfgebakken cake. Alom was er lof voor deze fijne
bijeenkomst. Dat doet ons goed. Fijn dat u ons bezoekt. Wij zien
u graag.

De volgende Ontmoetingsbijeenkomst is op kerstavond

om 20.00 uur in de NH Kerk. Wilt u graag naar deze
Ontmoetingsbijeenkomst, maar bent u niet zo goed ter been?

Actie Kerkbalans van
11-25 januari 2025 2025

Actle
Jaarlijks ontvangt u van ons een
deelnameformulier voor de Actie Kerkbalans
Kerkbalans, de landelijke actie waarbij financiéle steun
wordt gevraagd voor uw geloofsgemeenschap.
Omdat we in Terborg de Actie Kerkbalans combineren met
het bezorgen van de Vreugdebode, zullen de deelname-
formulieren in de eerste week van februari bij u bezorgd
worden.
Ook dit jaar zal de envelop niet bij u worden opgehaald,
maar willen wij u vragen deze wederom in de brievenbus
van ons secretariaat te doen, dat gevestigd is in
De Huiskamer van Terborg aan de Hoofdstraat 39.

Mocht u onverhoopt geen envelop ontvangen, dan

kunt u het werk binnen uw geloofsgemeenschap
financieel steunen door uw bijdrage over te maken naar:
bankrekeningnummer

NL40 ABNA 0936 2497 57 ten name van RK Parochie
Maria Laetitia inzake: Heilige Georgius Terborg.

Bij voorbaat hartelijk dank.

Werkgroep Nieuw Begin, Jos Kunze en Henk Steentjes

Of vindt u het op kerstavond wat te laat? Dan willen wij u graag
met de auto op komen halen en weer thuisbrengen. Wilt u hier-
van gebruik maken? Neemt u dan op woensdagochtend tussen
10.00 en 12.00 uur telefonisch contact op met het parochiese-
cretariaat: tel. 0315 - 32 30 60.

Werkgroep Ontmoetingsbijeenkomsten, Wilma, Mia, Jos
Foto's: Henk Vinkenvleugel

Overleden

Wij ontvingen het treurige bericht van het overlijden van
onze mede-parochianen:

- Mevrouw J.M.H.R. van Aken-Geerts 74 jaar
- Mevrouw T.M. Lindeman-Weenk 77 jaar
- De heer J. Seinhorst 82 jaar

In gedachten zijn we bij hen die in verdriet achterblijven.
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SILVOLDE - VARSSEVELD

SILVOLDE

31 oktober: 80+-middag

De werkgroep Diaconie van de Mauritius Geloofsgemeen-
schap organiseert tweemaal per jaar een activiteit voor
de 80+-leden van de geloofsgemeenschap. Op donder-
dagmiddag 31 oktober zijn we bij elkaar geweest voor een
gezellige middag.

Vorig najaar was het een pub-quiz, ditmaal was er gekozen
voor een middag vol met spelletjes.

Met 54 deelnemers, op eigen gelegenheid gekomen of
opgehaald, werd de middag geopend met koffie of thee met
iets lekkers erbij. Helaas waren drie personen door ziekte
afwezig.

Daarna volgde het in onze maandvieringen gebruikelijke
Menora-gebed waarbij een gedicht van Henk Jongerius werd
gebruikt en een tekst van Vaclav Havel.
ledereen werd uitgenodigd om een van de vele spellen te
kiezen die klaar lagen. De deelnemers konden kiezen uit
kaartspellen, Holland Memory, kwartetten, scrabble, Kezen,
Rummycub, sjoelen, de zenuwspiraal. Er werden drankjes en
een grote hoeveelheid koude en warme hapjes geserveerd.
Voor de organisatie was het heel fijn om te zien dat de
mensen volop gebruik maakten van de spellen. Er was een
fanatiek groepje aan het solo-kaarten, er werden nieuwe
afspraken gemaakt voor een vervolg. Jokeren was ook
zeer in trek, al moest wel even duidelijk gemaakt worden
welke spelregels zouden gelden. Want daar zijn heel veel
verschillen in. Als afsluiting kreeg iedereen nog een kopje
soep met stokbrood aangeboden: een keuze tussen zelfge-
maakte mosterdsoep of pompoensoep. Heerlijk! Ruim na
de verwachte eindtijd ging men naar huis of werd naar huis
gebracht.
Enkele reacties waren: ,Wat heb ik een gezellige middag
gehad! " ,,\We hebben zo fanatiek zitten spelen, we leken wel
kinderen! " Heel fijn dat de aanwezigen de inspanning van
de organisatie zo waarderen. We gaan weer iets nieuws ver-
zinnen voor 2025. Ans Peelen
Foto's: Jozef Oostveen
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Lampionoptocht
St. Maarten

Al vele jaren organiseren de
Mauritiusgeloofs-gemeenschap
en de Protestantse gemeente
van Silvolde met St. Maarten een
lampionoptocht die in het teken
staat van delen met elkaar.

leder jaar opnieuw is het een feest om al die kinderen met

hun prachtige lampions door de verlichte straten, rondom het
gebouw van de Schuylenburgh en door het bos te zien trekken.
De tocht begint bij de Kerk van de Protestantse gemeente.
Dominee Gerjanne van der Velde vertelt eerst het verhaal van
St. Maarten. Tijdens het vertellen beelden een paar kinderen
het verhaal uit. Daarna vertrekt de lampionnenoptocht.

St. Maarten rijdt fier te paard op de kop van de stoet en ook
de bolderkar, volgeladen met de gaven die de kinderen mee-
gebracht hebben voor de mensen die wel wat ondersteuning
kunnen gebruiken, trekt mee. Dat delen gebeurt onderweg ook
aan de kinderen, want vele mensen staan langs de weqg klaar
om de kinderen van een lekkernij te voorzien. Bij terugkomst
worden de kinderen getrakteerd op warme chocomel en een
broodje of krentenbol. Dit alles is te danken aan onze sponso-
ren: Bakkerij Jos, Bakkerij Ten Veen en supermarkt Plus.

Het is echt een feest van geven en delen.

Tekst en foto: werkgroep St. Maarten, Jozef Oostveen

Gebedsviering 5 januari 2025:
Dag voor dag

Onze dagen zijn geteld, als de
snoepjes in een grote weckfles. Je
kunt niet zien hoeveel er (nog) in
zitten, wel dat er iedere dag één
minder is. Dat besef is de ene dag
wat meer aanwezig dan de andere
en neemt meestal toe met de jaren. Sommige schuiven we,

als het zoveelste dropje, achteloos naar binnen. Het zou inte-
ressant zijn uit te zoeken welke met de grootste aandacht uit
de pot gehaald worden. Oftewel: welke dagen we het meest
bewust beleven.

Zijn dat de dagen-volgens-planning, waarop we van tevoren al
wisten hoe die eruit zouden zien? Of zijn dat de dagen-in-de-
war, waarop we geleid worden door het lot, een inval of impuls:
iets onvoorziens, van buitenaf of van binnenuit?

Een nieuw jaar ligt voor ons, met (hopelijk) nog 360 heel nieu-
we dagen. Hoe gaan we die invullen? Wat wordt onze leidraad?
Is alles al dicht getimmerd of is er ruimte voor dromen, verras-
singen? Kijken we nog wel eens naar de dag als een geschenk:
startend met het krieken van de dag, eindigend met het vallen
van de avond? Dat lijkt ons meer dan genoeg stof om over na
te denken bij onze eerste viering in 2025.

Wie mee wil denken, dromen, fantaseren of gewoon luisteren,
is van harte welkom op zondag 5 januari, om 10.00 uur in onze
Mauritiustempel.

De volgende gebedsvieringen zijn op de zondagen 2 februari en
2 maart om 10.00 uur.

Foto: Marion ter Steeg



Vredebrengers:
Gedachten bij de gebedsviering op
kerstavond 24 december

Kerstmis en ‘vrede op aarde’ horen
onlosmakelijk bij elkaar. Het enge-
lenkoor verschijnt aan de herders
in het veld en zingt: 'Eer aan God
en vrede op aarde voor de men-
sen'. Engelen als vredebrengers
bestaan in onze dagen slechts

in onze diepste verlangens en
mooiste dromen. Vrede op aarde...
alleen God weet hoe en wanneer.
En wij in onze kleine wereld?

Als kind had ik wel eens ruzie met
een vriendje. Onze ouders haalden
ons uit elkaar en dan moesten we het goed maken. Dat was
vreselijk, want ‘hij was begonnen’. Mijn gelijk telde niet. We
moesten elkaar een hand geven en sloten vrede. Nou ja, vrede?
We deden het met een lelijk gezicht en niet lang daarna speel-
den we weer verder. Maar in de volwassen wereld? Daar zal
afgedwongen vrede nooit echte vrede zijn.

Maar toch... we kennen ze, de mensen die volhardend zoeken
naar vrede. Grote leiders als Mandela of Luther King, maar ook
de mensen van de kleine initiatieven. De mensen die gesprek-
ken aangaan, zich inzetten voor Amnesty International, delen
van wat ze hebben, het huis open stellen, in blauw een vredes-
pad schilderen tussen kerk en moskee, want blauw is niet alleen
de kleur van de hemel, maar ook van de vrede. Deze mensen en
velen met hen doen het gewoon vanuit hun hart, zijn vredesen-
gelen wier gelijk erin bestaat dat ze kleine werelden van liefde
bij elkaar brengen.

Wij nodigen jou en u, kleine en grote vredebrenger, uit voor de
gebedsviering van dinsdag 24 december om 19.00 uur in het
Mauritiusgebouw in Silvolde.

Ga met ons mee in het verhaal van de geboorte van Jezus,
onze grote vredebrenger.

Tekst en foto: Joop Kraan

Ter informatie bij onze vieringen

U kunt alle vieringen in het Mauritiusgebouw meebeleven
via de livestream:

Geloofsgemeenschap H. Mauritius-Kerkdienst

gemist- https://kerkdienstgemist.nl/
stations/531-Geloofsgemeenschap-H-Mauritius

Deze link geeft u de mogelijkheid diensten terug te kijken.

Overleden
- 25-09-2024  A.J.M. Morsink

Laan van Schuylenburch 84 jaar
- 06-10-2024  A.M.W. Gartsen-Weijkamp

Hazenhof 57 jaar
- 09-10-2024  J.H.W. Striekwold

Laan van Schuylenburch 86 jaar
- 05-11-2024 M.T.W. Ellenkamp-Wolters

Doctor Schaepmanstraat 82 jaar
- 05-11-2024 P.B.M. Kappert-Mulder

Laan van Schuylenburch 83 jaar
- 12-11-2024 A.C. Pastoors-Jansen

Laan van Schuylenburch 87 jaar

Wij bidden voor hun eeuwige rust. Wij wensen hun familie
veel sterkte en kracht voor de komende tijd.

VARSSEVELD

Vieringen Den Es

Zondag 12 januari en zondag 9 februari om 10.00 uur is in
Den Es de Woord- en Communie-viering met samenzang.

Actie Kerkbalans

Informatie over de Actie Kerkbalans vindt u in het algemene
gedeelte van deze Vreugdebode.

De envelop Kerkbalans 2025 ontvangt u bij het eerste nummer
van de Vreugdebode in 2025.

De week van gebed voor eenheid

De Oecumenische Werkgroep Varsseveld
organiseert in ‘De week van gebed voor
eenheid’ een viering op zondag 19 januari
2025 in Vrijzinnig Centrum De Eendracht,
Doetinchemseweg 5, 7051 AA Varsseveld.
Aanvang 10.00 uur.

Voorganger: ds. Kor Datema

Met medewerking van leden van de
Oecumenische Werkgroep

ZAL1G KERSTFEEST en
ZAL1G NIEUWIAAR

namens Liesbeth, Mise en Henk.

Locatieraad Lau rentiusgemeenscﬁa}?

VREUGDEBODE 6 - DECEMBER 2024 T/M JANUARI 2025 29



Parochie Maria Laetitia

Centraal secretariaat Parochie Maria Laetitia
Kantoor en bezoekadres:

Pastoor Vernooystraat 7, 7071 BR Ulft

E-mail: secretariaat@mlparochie.nl
Openingstijden secretariaat:

woensdag en vrijdag van 09.00 - 11.30 uur
NL19 RABO 0156 5694 50

tel. 0315 - 34 20 44

Azewijn - H. Mattheus
Mattheusplein 1, 7045 AC Azewijn
E-mail: rkazewijn@milparochie.nl
NL89 RABO 0374 6064 39

tel. 0315 - 34 20 44

Breedenbroek - HH. Petrus en Paulus
Terborgseweg 30, 7084 AJ Breedenbroek
E-mail: rkbreedenbroek@miparochie.nl
NL88 RABO 0310 4000 23

Secretariaat: eerste dinsdag van de maand van 10.00 - 12.00 uur

tel. 0315 - 65 12 84

Dinxperlo - De Goede Herder

p/a Terborgseweg 30, 7084 AJ Breedenbroek
E-mail: rkdinxperlo@mlparochie.nl

NL17 RABO 0313 9044 56

Secretariaat: eerste dinsdag van de maand van 10.00 - 12.00 uur

tel. 0315 - 65 14 96

Doetinchem - OLV. Tenhemelopneming

Pr. Hendrikstraat 36, 7001 GL Doetinchem
E-mail: rkdoetinchem®mlparochie.nl
Rekeningnummers RK Parochie Maria Laetitia:
NL49 RABO 0384 3705 00 - kerkbalans

NL81 ABNA 0447 5381 87 - betalingen, vieringen en intenties
NL68 RABO 0384 3994 52 - onderhoud begraafplaats
Secretariaat: maandag, woensdag en vrijdag van 09.30 - 12.00 uur

tel. 0314 - 3910 91

Etten - H. Martinus

Dorpsstraat 19, 7075 AC Etten

E-mail: rketten@mlparochie.nl

NL23 RABO 0317 8004 50 - rekening courant
NL82 RABO 0317 8018 13 - kerkbalans

tel. 0315 - 34 24 98
b.0.g. 06 12 67 88 24

Gaanderen - H. Augustinus/H. Martinus
Kerkstraat 72, 7011 CP Gaanderen.

E-mail: rkgaanderen@mlparochie.nl

NL76 RABO 0115 3918 27 - rekening courant
NL17 RABO 0115 3013 21 - kerkbalans
Secretariaat: dinsdag 09.30 - 10.30 uur,
donderdag 14.00 - 15.00 uur

tel. 0315 - 32 32 23

Gendringen - H. Martinus

Past. Wijfkerstraat 1, 7081 BT Gendringen
Contactpersoon Kerkbalans, Ronald Giesen,
E-mail: rkgendringen@mlparochie.nl

NL24 RABO 0116 3024 29 - betalingen, vieringen en intenties
NL94 RABO 0116 3936 10 - kerkbalans

tel. 0315 - 68 13 64
tel. 06 - 36 38 27 62
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Megchelen - H. Martinus

Past. Mdlderstraat 2, 7078 BB Megchelen
E-mail: rkmegchelen@mliparochie.nl

NL62 RABO 0132 7006 62

tel. 0315 - 37 76 58

Netterden - H. Walburgis
Netterdensestraat 8, 7077 AB Netterden
Contactadres: Frank Simmes

E-mail: rknetterden@mlparochie.nl

NL67 RABO 0326 6138 54

tel. 0315 - 38 6109

Silvolde - H. Mauritius

Secretariaat: De Breide 75, 7064 AT Silvolde
E-mail: rksilvolde@mlparochie.nl

Secretariaat Het Anker: Pr. Bernhardstraat 4, 7064 GG Silvolde
donderdag 09.00 - 10.00 uur

NL50 RABO 0359 1003 33 - kerkbijdrage

NL21 RABO 0359 1704 04 - kerkhof.

NL62RAB00359147550 - overige zaken

tel. 06 - 55 48 99 56

Terborg - H. Georgius

Hoofdstraat 39, 7061 CG Terborg

E-mail: rkterborg@mlparochie.nl

NL40 ABNA 0936 2497 57 - kerkbalans
NL97 RABO 0359 1232 52 - rekening courant
Secretariaat: woensdag 10.00 - 12.00 uur en volgens afspraak.

tel. 0315 - 32 30 60

UlIft - HH. Antonius-Petrus & Paulus
J.F. Kennedyplein 9, 7071 BT Ulft
E-mail: rkulft@mlparochie.nl

NLO6 RABO 0363 8004 84 - vieringen en intenties

NL41 RABO 0363 8759 99 - Antonius kerkbalans

NL72 RABO 0363 8005 57 - Antonius

NL88 RABO 0363 8098 72 - kerkbalans Petrus en Paulus
Secretariaat: donderdag van 10.00 - 11.30 uur

tel. 0315 - 68 12 75

Varsselder-Veldhunten - HH. Martelaren van Gorcum
Hoofdstraat 31, 7076 AG Varsselder
Secretariaat:

E-mail: rkvarsselder@mlparochie.nl
NL57 RABO 0153 1012 10

tel. 0315 -34 20 44

Varsseveld - H. Laurentius

H. Bulsink, Westerlijke Noorderbroekweg 1,
7054 CE Westendorp

E-mail: rkvarsseveld@milparochie.nl

NL69 RABO 0364 8884 66

tel. 0315-29 8115

MARI
LAETITIA



Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf

van Heteran ' ﬂ

Fickdal: 05-2345005E
E-mal: mfofsmtrsanhelersron
Wiskmila: woste mbrearbsstenan. nl

John van Heteren

Zisvelwag 108

T003 S0 Dosstinedssm
Tad, 3314-2337E8
Fax: 0314-254124

JANSEN
TERBORG

BOUW

Al 140 jaar staat familiebedrijf Jansen
Terborg voor betrokkenheid en kwaliteit,
een belofte die van generatie op
generatie is doorgegeven. Wij zijn er
voor het kleine onderhoud tot aan het
realiseren van uw droomwoning!

Luc Jansen | Postbus 117 | 7060AC Terborg
0315 323 107 | info@jansenterborg.nl | www.jansenterborg.nl

Al vele jaren vakkundig partner van
Amphion Cultuurbedrijf

‘\\) S
PIANOSERVICE

Eric 06-221 874 27 & Rutger 06-290 52 155 -

- Stemmen, onderhoud en reparatie

« Transport, verhuur en opslag

« Dealer van FEURICH piano’s en vleugels:
topkwaliteit voor een ongelofelijke prijs!

- Verkoop occasions met garantie

Showroom (alleen op afspraak): Varsseveldseweg 130b Doetinchem
www.slootpianoservice.nl

als u dat niet
meer kunt?

Wie beslist f G

Regel het met een levenstestament

U geniet van het leven, maar wat gebeurt er als u emstig ziek wordt, in coma
raakt of dement wordt? Met een bent u hierop

Onze zorgen met ige en pi i g g dat
het juridisch goed geregeld s

Elk moment goed geregeld. VAN WEEGHEL DOPPENBERG KAMPS
NOTARISSEN | JURISTEN | ADVISEURS

De redactie en de
correspondenten van
de VREUGDEBODE
wensen u allen een
Zalig Kerstfeest en
een Gezegend 2025



GUVUltvaartzorgw
Persoonlijk, betrokkeen dichtbij =

Gerard Renate

* Eén vertrouwd aanspreekpunt
* Alle tijd en oprechte aandacht voor u
* De beste zorg tegen de laagste tarieven

* Dag en nacht echt bereikbaar voor u

oL daavom
%wér g L/QV\/

Ook voor elders verzekerden kan G
GUV regelt alles voor u tegen een speciaal tarief.

Meer weten? Bel GUV!

0800 - 0809 g 7 <1 8720

Persoonlijk, betrokken en dichtbij



