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www.maria-laetitia.nl
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Uitsluitend voor aanvragen ziekenzalving,
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Ans Jansen: johan-ans.jansen@planet.nl
Gaanderen

Ria Aarntzen: h.raarntzen@gmail.com
Gendringen/Megchelen/Netterden

Ton Steentjes: tonenliannesteentjes@outlook.com
Silvolde/Varsseveld

Gerda van Aken: mauritiuskerk@gmail.com
Terborg

Els Bakker: info@bakkereventsupport.nl

Voor adressen en bankgegevens van de geloofsge-
meenschappen zie pagina 30 van deze Vreugdebode.

Maria Lichtmis - 2 februari

Voor u ligt de eerste Vreugdebode van het nieuwe jaar. De

feestdagen liggen alweer even achter ons en het gewone

ritme van het leven is hernomen. Toch hebben we nog een
mooi staartje van de kerstdagen te vieren: Maria Lichtmis op
2 februari. Dit jaar valt het feest op een zondag, wat het extra bijzonder maakt.
Oorspronkelijk vormde Maria Lichtmis de afsluiting van de kersttijd. De eigenlijke
naam van dit feest is ‘Opdracht van de Heer in de tempel’, omdat het moment
herinnert aan hoe Jezus, veertig dagen na zijn geboorte, naar de tempel werd
gebracht (Lucas 2, 22-40). Daarom vieren wij dit feest precies veertig dagen na
Kerstmis.

De wortels van dit feest liggen in de Oosterse Kerk, waar het ‘Ontmoeting’ wordt
genoemd. Hierin ontmoeten we Jezus als Hij voor het eerst in contact komt

met zijn volk, vertegenwoordigd door Simeon en Hanna. Tegelijk markeert dit
moment ook Jezus’ ontmoeting met de God van zijn volk: Hij wordt immers in de
tempel opgedragen aan de Heer, zoals de Joodse Wet voorschrijft dat eerstgebo-
renen op bijzondere wijze aan God toebehoren.

In de Latijnse Kerk kwam vanaf de zevende eeuw meer aandacht voor Maria,
met een nadruk op haar reiniging volgens de Joodse Wet. Op het eerste gehoor
klinkt dat woord ‘reiniging’ misschien wat negatief, alsof er sprake was van iets
onzuivers dat hersteld moest worden. Helaas is het in het verleden ook soms zo
uitgelegd. Maar eigenlijk ligt er een diepere, positieve betekenis in verscholen.
Vanuit een gelovig perspectief is de geboorte van een kind een groot wonder. Het
is een moment waarin wij mensen deel mogen nemen aan de scheppingskracht
van God. Dat besef roept een diepe verwondering en nederigheid op. Hoe vaak
hoor ik jonge ouders niet vol verbazing spreken over de geboorte van hun kind?
Hoe is het mogelijk dat dit allemaal zo kan?", zeggen ze dan. Het mysterie van
nieuw leven maakt ons klein en nederig.

Het idee van reiniging moet in dat licht worden gezien: niet als een herstel van
iets dat fout was, maar als een uitdrukking van eerbied voor het mysterie van
het leven. In contact komen met iets dat zo puur en goddelijk is, wekt de behoef-
te om ons opnieuw af te stemmen op onze plaats als schepsel tegenover de
Schepper. Het herinnert ons eraan hoe groots het mysterie is waarin wij mogen
delen.

Maria Lichtmis nodigt ons uit om stil te staan bij dat mysterie. Laten we dit feest
aangrijpen om bewust dankbaar te zijn voor het wonder van het leven en ons

opnieuw te richten op de God die ons daarin laat delen.

Pastor Paulus Tilma

MARIA )~
rarocHIEl AETITIA

VREUGDEBODE 1- FEBRUARI T/M MAART 2025 3



PAROCHIE MARIA LAETITIA

«lk hou wel van een stevige wande-
ling... Dat deed ik in Nieuw-Zeeland
al. Eenvoudig op pad. Met alleen wat
je nodig hebt als bagage op je rug
en aan het einde van een etappe een
bed, een bad en iets te eten.” Een
passende start van het interview met
Marcel Smits, onze pastorale pastor,
vooral actief aan de zuidoostkant
van de Parochie Maria Laetitia. In
2024, het jaar voorafgaand aan het
Jubeljaar - met als thema Pelgrims
van de Hoop - ondernam Marcel een
wandeltocht door Frankrijk en via de
‘Camino Frances' over de Pyreneeén
naar Santiago de Compostela. Het
liep anders dan gehoopt...

FEBRUARI T/M MAART 2025

Een korte introductie is op zijn plaats.
Marcel Smits werd in 1965 geboren
in Nieuw-Zeeland. Zijn ouders - moe-
der uit Gaanderen, vader uit Terborg
- waren in 1959 geémigreerd omdat
de mogelijkheden tot ontwikkeling
daar beter leken en omdat er al een
ander familielid was vertrokken. ,, Thuis
spraken we plat met ons drieén. Dat
klinkt nog steeds heel vertrouwd, ik
kan het uitstekend verstaan. Spreken
is wat minder.” Na zijn middelbare
school volgde Marcel een priesterstu-
die op het seminarie van het bisdom
Auckland, het bisdom waar hij officieel
nog steeds onder ressorteert. Zijn
ouders remigreerden in 1995 naar
Nederland vanwege hun oude dag
en familiebanden. Marcel voltooide
zijn studie en werkte als priester
in Nieuw-Zeeland. In 2001 kwam
hij naar Nederland en werd hij
\ verantwoordelijk voor de ‘grens-
l) kerken' Breedenbroek, Dinxperlo,
) Gendringen, Megchelen en
i Netterden. En herenigd met
{ vader en moeder, die inmid-
- dels overleden zijn.
In Nieuw-Zeeland kende
Smits een gezin met
kinderen dat de wan-
deltocht naar Santiago
de Compostela ging
ondernemen. Hij werd
er nieuwsgierig door.
Zag het als een uit-
daging voor zichzelf.
Elke dag - alleen of in
een groep - een wan-
deling maken zonder
dat je weet waar je 's
avonds eet en slaapt.
Je weet niet of je
veel moet klimmen
en hoe het weer zal
zijn. Kun je het dag
na dag opbrengen
om 's morgens de
schoenen weer aan
te trekken terwijl je in
» een herberg onrustig
Y geslapen hebt door

- dnga

de snurkers op de slaapzaal? Kun je
omgaan met onzekerheden als dat je
niet weet waar je 's avonds aankomt,
of je je daar kunt wassen, of eten? Elke
dag maar zien hoever je komt. En wat
je onderweg meemaakt, de mensen
die je treft. De natuur en het klimaat
die je positief en soms ook negatief
verbazen.

Dialoog

De wandeling naar Santiago de
Compostela bleef hem jarenlang bezig-
houden. In 2009 deed de kans zich
voor. David (nu 75), een bevriende
priester-collega uit Nieuw-Zeeland

die Marcel beschouwt als mentor,
kwam naar Europa om samen met nog
twee anderen vanuit het boven de
Pyreneeén gelegen Saint Jean Pied de
Port naar Noordwest-Spanje te wan-
delen. 900 kilometer. De eerste keer
maakte een enorme indruk. ,,.Zo'n tocht
is een dialoog. Niet alleen tussen wan-
delaars, maar vooral tussen de tocht
en jou. Jij bepaalt maar één kant van
het gesprek. Je weet niet wat er komt,
dat maakt het spannend. Ook dat je
het moet nemen zoals het komt. Het
was een hele ervaring. Tijd en ruimte
nemen een heel ander gevoel aan met
een tempo van zes kilometer per uur...
En na 39 dagen ook bijzonder om weer
een handdoek te hebben om te dou-
chen en om alleen achter een eigen
deur te slapen in plaats van op een
slaapzaal.”

Minimale bagage

De tweede tocht - in het najaar van
2015 - liep Marcel ook weer met
David - inmiddels priesterassistent
van de Bisschop van Auckland - in
gezelschap van zuster Mary-Anne uit
Nieuw-Zeeland. In Spanje zou zuster
Mary aansluiten voor de laatste 300
kilometer. Een tocht op exact dezelfde
data als in 2009, maar met opvallend
genoeg minder pelgrims op de route.
Ook nu wandelde Smits met minimale
bagage: twee afritsbroeken, shirts,
een warme trui, jas, wandelschoenen,
sokken, reispapieren... Met de rugzak



samen 13 kilo. ,,De eerste keer liep ik
uit nieuwsgierigheid en de uitdaging.
De tweede keer kon ik dat beter losla-
ten. Als je niet weet waar je 's avonds
terecht komt, dan lijken je prestaties
wel beter. Je doet wat je gegeven is.
En als er geen plaats in de herberg is,
moet je een paar kilometer verder..."

Eind vorig jaar wandelde Marcel in
gezelschap van David en de zuster
Mary-Anne, maar startten ze 400 kilo-
meter eerder, in het Franse Cahors.
Ook ditmaal dezelfde route, soms
dezelfde herbergen en kloosters en
nog steeds onder het motto: het komt
zoals het komt. Vooral in het Franse
deel van de tocht viel het de drie
wandelaars op dat veel pelgrims alles
‘geprogrammeerd’ hadden met vooraf
vastgestelde etappes en overnachtin-
gen die vér vooruit waren besproken.
De nieuwe tijd, de nieuwe pelgrims of
allebei...

“Christelijke hoop is
heel anders dan een
goede weersverwachting
of een hotelkamer via
Booking.com...."

Goedheid

Ditmaal liep het anders. Marcel raakte
een paar weken na de start gebles-
seerd. Leed behoorlijk veel pijn door
wat later een forse peesontsteking
bleek. Het overkwam hem in een
bosachtige streek met een huisarts

op maar liefst 80 kilometer afstand.
Geen vervoer, geen verzorging... Wat
te doen? Marcel besloot om op eigen
houtje, in trager tempo verder te lopen
en om telefonisch contact te houden
met David en Mary-Anne. Acht dagen
strompelde hij met bepakking. Soms
waren de slaapplaatsen bezet en moest
hij kilometers verder lopen. Eerst met
één stok. Later met twee. ,,Op een
gegeven moment kwam ik 's avonds bij
een winkeltje annex herberg. De eige-
naresse zag dat ik echt niet verder kon

en toen mocht ik blijven terwijl ze vol-
geboekt was. Met andere pelgrims aan
tafel, zelfs iemand uit Nieuw-Zeeland
die opgegroeid was vlak bij waar ik
woonde.” Ondanks de pijn en het gemis
van zijn reisgenoten, geniet Marcel
volop van de andere pelgrims. De hulp
die hij krijgt. ,,Ik vroeg me vooral af
waar de goedheid van mensen vandaan
komt."

In strompeltempo liep Marcel naar
Maslacg aan de voet van de Pyreneeén.
Daar stopte zijn wandeling definitief.
Hij nam de trein naar Bayonne, waar
hij David en Mary-Anne trof, die drie
dagen rust genomen hadden. Een

kort moment samen. Het was ook het
afscheid, want zij vertrokken voor de
klim over de bergen en de tocht door
Spanje. Ze spraken af om ten minste
elke dag te mailen, al was het maar één
woord. Een etappeplaats, bijvoorbeeld.
Marcel ging naar een arts die hem

ten minste twee weken absolute rust
en medicatie voorschreef. , Ik hoopte
Santiago te bereiken, maar het liep
anders. Zelfs na twee weken rust was
het nog maar de vraag of ik er zou
aangekomen. Ik was teleurgesteld. Zo
hopend op het einddoel..."” Het was
onmogelijk geworden, zo lagen de
feiten.

Van rechts- naar linksaf

Marcel belde naar vrienden in Brabant.
Of hij mocht komen logeren in hun
gezin om te herstellen. Dat mocht. Hij
boekte zijn treinreis alvast om. Tijdens
een rustmoment zag hij bij een station
dat aan de andere kant van rivier de
Pau de plaats Lourdes lag. ,,Vooraf
had ik al eens overwogen om daar een
tussenstop te maken, maar een omweg
van 80 kilometer zou te veel worden
in mijn voorgenomen wandelplan.”
Maar nu... In deze situatie... , Ter plek-
ke veranderde ik mijn doel. Als ik dan

niet naar Santiago kon, dan wel naar
Lourdes. Een dag kalmpjes aan in een
andere bedevaartplaats en dan herstel-
len in Brabant. Dat is wat deze camino
mij gaf. Van ‘overleven met pijn’ - met
in mijn achterhoofd mogelijk perma-
nente schade - naar een andere wegq.
De weg naar Lourdes.”

»Toen ik werd overvallen door het feit
dat ik niet verder kon lopen, werd mijn
eerste hoop: herstel. Heel anders dan
de hoop die de oorspronkelijke reis

me zou brengen. Maar er ontstond

ook nieuwe hoop. Bijvoorbeeld om dit
jaar weer aan de Vierdaagse deel te
nemen. Om een volgende keer naar
Maslacg te gaan om de tocht vanaf
daar te vervolgen. De hoop, of eigenlijk
de wetenschap dat ik het een volgende
keer ook op eigen houtje kan. Dat heb
ik geleerd in die wandeldagen met veel

pijn.”

Een paar maanden later is Marcel
Smits vooral dankbaar. Voor de wan-
deling, de hulp, de pelgrimage naar
Lourdes en het herstel bij zijn vrienden
in Brabant.

",Christelijke hoop is heel anders dan
een goede weersverwachting of een
kamer via Booking.com. Christelijke
hoop is vertrouwen omdat die van God
komt. Die hoop - een innerlijke overtui-
ging dat het op God's manier goed zal
komen - maakt dat je kunt openstaan
voor wat de camino, de weg, je biedt
en geeft.” Zo bezien zijn wij allemaal
Pelgrims van de Hoop.




Gezinszondagen - e The Singing Kids + -

Doop tijdens de gezinszondag

De gezinszondagen zijn in dit nieuwe jaar weer van start
gegaan. De communicanten en vormelingen bereiden zich

op deze manier voor op de Heilige Communie of het Heilig
Vormsel.

Bij de gezinszondag van 12 januari kregen de communicanten
het verhaal over Jezus in de tempel te horen. Dan sluit daar
natuurlijk een opdracht op aan om een fotopuzzeltocht door
onze tempel (kerk) te houden. In drie groepen hebben alle com-
municanten gezocht naar de belangrijke punten in de kerk. We
gaven ook uitleg over het dopen, want er werden tijdens deze
eucharistieviering drie kinderen gedoopt. Het was fijn om te
zien dat de familie en alle aanwezigen bij de doop van Khiyara,
Raynishia en Raynaeli werden betrokken door pastor Tilma.
Wij feliciteren beide families met de doop van hun kinderen.

The Singing Kids I . .
Deze eucharistieviering is helaas ook de laatste keer geweest LT s X 2 '_';'i- -
dat ons kinderkoor The Singing Kids heeft gezongen. In de : = {7 IBIoEmMEN oo Lenie
laatste jaren daalde het aantal leden dusdanig dat het koor het 7.5 ; ar;
steeds moeilijker vond om de zang tijdens de vieringen goed

te kunnen verzorgen. Daarom hebben Lenie Verbeek en Mey
Lingga nu de knoop doorgehakt om te stoppen met het koor.
Het koor is 45 jaar geleden opgericht als kinderkoor bij de
Heilige Geestkerk. Lenie Verbeek heeft zich vanaf het begin
ingezet voor het koor. De afgelopen 18 jaar was Mey Steentjes-
Lingga als pianiste verbonden aan het koor. Met toewijding en
zorg hebben zij al deze jaren gezinsvieringen, kerstvieringen

en carnavalsvieringen verzorgd. De laatste jaren verzorgde het
koor de zang tijdens de gezinszondagen. Wij bedanken Lenie en
Mey voor hun jarenlange inzet. Ook alle kinderen die in de loop
van 45 jaar lid zijn geweest van het koor willen we van harte
danken. Aan het eind van de viering ontvingen Lenie en Mey en
de kinderen van het koor een attentie als dank voor hun bijdra-
ge aan The Singing Kids.

Aangezien zang en muziek in vieringen essentieel zijn, zullen
de pastores, de werkgroep Gezinszondagen en de locatie zoe-
ken naar goede alternatieven voor de vieringen. Mochten er
mensen zijn met muzikale talenten die hier hun steentje aan
willen bijdragen, dan kan dat. Neem dan con-
tact op met het secretariaat van de locatie of
via e-mail: gezinszondagen@gmail.com.

- -

Carnaval

De voorbereiding voor de carnavalsviering op
zondag 2 maart is alweer in volle gang. We
gaan er ook dit jaar weer een mooie viering
van maken en hopen natuurlijk dat er veel
kinderen verkleed naar de kerk komen. Want
carnaval en de kerk horen bij elkaar. Carnaval
is namelijk een feest dat vooraf gaat aan de
vastentijd. Tijdens de carnavalsviering zullen
Prins Carnaval van De Umdraeyers en de
jeugdprins(es) van de Blaoskoppen met hun
gevolg aanwezig zijn in de kerk. Ook zal Prins
Carnaval aanwezig zijn bij de aswoensdagvie-
ring op woensdag 5 maart.

Foto's: Ton Harbers
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De Vreugdebode in 2025

Volgend jaar verschijnt de Vreugdebode wederom zesmaal.
Het thema van de hoofdartikelen is ‘Pelgrims van de Hoop'.
Voor bezorgers, abonnees en geinteresseerde lezers alvast de
verschijningsdata voor 2025:

- 28 maart (Palmpasen, Goede week, Pasen)

- 23 mei (meimaand, Hemelvaart, Pinksteren)

- 25 juli (zomereditie, Parochiefeest)

- 10 oktober (Mariamaand, Allerheiligen, Allerzielen)

- 5december  (Advent, Kerst, oud & nieuw)

Op de genoemde data ontvangen de meeste locaties en bezor-
gers de bladen ter bezorging. In de regel ontvangen de lezers
de Vreugdebode dan na het weekend.

Eucharistische aanbidding en
Biechtgelegenheid

1e zaterdag van de maand 10.00-11.00 uur in O.L.V. Kerk
Doetinchem (bij koud weer: Mariakapel)
Prins Hendrikstraat 36 Doetinchem.

Data 2025:

1maart 6 september
5 april 4 oktober

3 mei 1 november

7 juni 6 december

Hebt u hulp nodig of kent u iemand die
hulp nodig heeft? Misschien kan de PCI
u helpen.

U kunt contact opnemen met de plaatselijke werkgroep:
- Azewijn: Riet Koster 0314 - 6522 03
- Dinxperlo: Frans Vreemann 0315-651213

- Doetinchem: Martin Liefrink 0314 - 32 36 29
- Gaanderen: Ria Aarntzen 06 - 57284582
- Gendringen: Ans Robben 0315-23 62 36
- Silvolde/Varsseveld: Frans Ros 0315-329370
- Terborg: Wilma Elfrink 0315-3298 04
- Ulft: Maria Steentjes 0315 -84 2123
- Wijnbergen Wim Loeven 0314-3413 82

U kunt ook een e-mail sturen naar: pci@mlparochie.nl.

Dooprooster voorjaar 2025

Dopen Doopvoorbereiding

Dooplocatie Datum Tijd Doopheer | Datum Tijd
Doetinchem |23 feb [13.30 u.| PT. wo 12 feb | 20.00 uur

Doetinchem (4 mei [13.30 u.| H.P. wo 9 apr | 20.00 uur
ulft 27 apr | 12.00 u.| M.S. di15 apr | 20.00 uur

Doetinchem |25 mei|13.30 u. | PT.
Ulft 8jun [12.00 u.| M.S.

wo 14 mei| 20.00 uur
di 27 mei | 20.00 uur

Doetinchem |22 jun [13.30 u. | PT. wo 11 jun | 20.00 uur
Ulft 29 jun |12.00 u.| M.S. wo 18 jun | 20.00 uur

Nieuws van Present Doetinchem

Doetinchemmers gezocht voor Meet&Connect

In Doetinchem wonen veel statushouders en ieder jaar
komen er weer nieuwe mensen die gevlucht zijn om
hier een nieuw leven op te bouwen. Zij willen graag
Nederlanders ontmoeten, de taal beter leren spreken en
van betekenis zijn voor anderen. Help jij mee? Present
Doetinchem heeft meerdere projecten waarbij je een
statushouder kunt helpen om zich hier thuis te voelen,
waaronder Meet&Connect.

Wil jij of wil jouw gezin zich voor een jaar verbinden met
een statushouder in Doetinchem? Dan is Meet&Connect
iets voor jou. Jullie hebben regelmatig contact met elkaar.
Ongeveer een keer per twee weken, gedurende een jaar.
Tijdens dit jaar spreek je met elkaar af en onderneem je
activiteiten. Kijk voor meer informatie op de website van
Present Doetinchem.

-

: Presentklussentbij huwelijksjubileum

Familie viert huwelijksjubileum met Present-klussen

,Het was heel bijzonder om samen met je eigen familie
iets te betekenen voor een jong gezin dat een veel moei-
lijkere start heeft dan wij", zegt een van de vrijwilligers
die onlangs samen met tien familieleden in een middag
alle wanden en plafonds van een driekamerflat hebben
gesausd. Alles hagelwit. Behalve de kamer van de vierjari-
ge dochter, die werd roze! De klus was onderdeel van een
familieweekend ter gelegenheid van het 45-jarig huwe-
lijksjubileum van hun (groot)ouders. De jubilarissen: ,,We
hebben als familie zoveel gekregen, dan is het mooi om op
zo'n moment ook samen wat te geven aan anderen.”

lets voor jou? Meld je aan!

Help ons mee en doneer!

Om dit werk te blijven doen, heeft Present Doetinchem
jouw hulp hard nodig. Voor een blijvende impact in
Doetinchem zijn we afhankelijk van mensen die het ideaal
van Present omarmen. Steun ons daarom met een donatie
via: https://stichtingpresent.nl/doetinchem/steun-ons/ of
rechtstreeks op IBAN NL90 RABO 0313 2489 74 ten name
van Stichting Present Doetinchem onder vermelding van
‘gift’.
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Kerstmusical

Op eerste kerstdag hebben twintig kinderen van onze parochie
de kerstmusical Hemel op Stelten opgevoerd in de Paskerk in
Doetinchem. In deze musical speelden zij allemaal engelen die
de opdracht kregen om het grote nieuws aan de herders in het
veld te brengen: Jezus, de Redder, is geboren!

Het was een sfeervolle kerstmiddag, waarin we ons mochten
verheugen over een volle kerk met enthousiaste toeschouwers.
De kinderen zaten voor het priesterkoor op kleden en keken vol

verwondering toe, verkleed als schaap of herder. Aan het einde
van de musical verschenen Jozef en Maria met het Kind Jezus
bij de kinderen en samen sloten we af met het zingen van
‘Midden in de winternacht'.

Na afloop was er warme chocolademelk en gliihwein, samen
met krentenwegge en beschuit met muisjes, om deze bijzonde-
re dag feestelijk af te sluiten.

Foto's: Ton Harbers




Van de Bestuurstafel

Tienergroep Uitje

Afgelopen vrijdag 3 januari heeft de tiener-
groep haar jaarlijkse uitje gehad. Dit keer
gingen we met twaalf tieners naar de schaats-
baan in Duiven. Op het gladde ijs hebben we
met veel plezier rondgescharreld. Ondanks
een paar valpartijen bleef iedereen gelukkig
ongedeerd. Na het schaatsen genoten we van
een heerlijke beker warme chocolademelk met
slagroom.

Eenmaal terug in Doetinchem stond er een
heerlijke maaltijd klaar, verzorgd door een van
de ouders. Daarna spraken we, aan de hand
van afbeeldingen, over de feestdagen die ach-
ter ons lagen. Ook hebben we nagedacht over
kernwaarden voor het komende jaar. Natuurlijk
konden de spelletjes, zoals op elke tiener-
groepavond, niet ontbreken. We sloten de
avond af met een potje Dixit en Weerwolven.
De tienergroep bestaat inmiddels drie jaar

en komt elke maand op vrijdagavond samen.

Ontmoeting, geloof en gezelligheid staan hierbij

centraal. Tieners die geinteresseerd zijn, kun-
nen zich aanmelden via pastor Paulus Tilma.

k Detienerqro’qlbij de ijshaanir i
I FLg

Gebarentolk bij
tv-viering

Sinds december 2024 is de
gebarentolk weer terug.
Na twee jaar afwezigheid
vanwege besparingen heeft KRO-NCRV
een oplossing gevonden, waardoor de
wekelijkse viering weer toegankelijk wordt
voor doven en slechthorenden.

De eucharistieviering is elke zondag te
zien om 10.00 uur op NPO 2.

Reinder van Dijk, producent Levens-
beschouwing bij KRO-NCRV:

. Het terugbrengen van de gebarentolk

in de wekelijkse eucharistieviering is een
belangrijke stap om ervoor te zorgen dat
ook doven en slechthorenden volledig
kunnen deelnemen.”

Rust, vergeving en vernieuwing

Pelgrims van de hoop. Dat is het motto voor het
Jubeljaar, ook wel Heilig Jaar 2025, dat begon op 24
december 2024. Op die datum opende paus Franciscus
de heilige deur die speciaal was aangebracht op een
gevangenis in Rome. Wellicht ook nieuwe hoop op ver-
geving en een gezegend leven voor de gevangenen.
Op die manier zet de paus zijn traditie voort van het bezoeken van gevan-
genen in de Heilige Nacht en straalt hij uit dat alle mensen ertoe doen.

Het Jubeljaar is gebaseerd op een traditie uit het Oude Testament, waarbij
het vooral gaat om rust, vergeving en vernieuwing. Thema's die ook in onze
tijd nog steeds prima passen.

Het geeft ‘rust’ als ik bij een terugblik over 2024 en een vooruitblik voor
2025 zie dat het bestuur van Parochie Maria Laetitia prima samenwerkt.
Elk van de bestuursleden heeft een eigen aandachtsgebied waarin het voor-
touw wordt genomen; waar nodig wordt door de anderen bijgesprongen.
Samen hebben we de uitdaging om onze pastoor Hans Pauw zoveel moge-
lijk ‘uit de wind te houden’ ten aanzien van bestuurlijke taken, zodat hij zijn
tijd kan besteden aan pastorale zaken én zijn nieuwe aanstelling als pastoor
van de parochie Twaalf Apostelen.

De tweede bestuurstermijn van zowel secretaris als penningmeester liep
eind 2024 af, maar onze bisschop heeft er op verzoek nog twee jaren aan
toegevoegqd. Vrijwel tegelijkertijd met die verlenging hebben zich twee
aspirant-leden aangemeld. De een zal de komende jaren worden ingewerkt
als penningmeester en de ander zal binnenkort als aspirant-lid de bestuurs-
vergaderingen gaan bijwonen, waarna het toekomstige takenpakket nog in
overleg zal worden vastgesteld.

Bij ‘'vernieuwing’ denk ik vooral aan de missionaire parochie, hoewel dat
thema van alle tijden is.

In de Vreugdebode van 2024 hebben de leden van ons pastoraal team
daarover lezenswaardige artikelen geschreven. Met het formeren van een
werkgroep, met verschillende subgroepen, is een volgende stap gezet om
dat thema onder de aandacht te houden.

Ook de musicals, die afgelopen jaar en daarvoor zijn opgevoerd onder de
bezielende leiding van pastor Paulus Tilma, waren méér dan de moeite
waard en vernieuwend. Uitgevoerd in Ulft, Doetinchem en in verschillende
verpleeghuizen in de regio.

‘De hemel op stelten’ op eerste kerstdag was echt een succes. Uiteraard
ook lof voor de vrijwilligers met een grote inzet in de voorbereiding én
uitvoering. Veel (groot-)ouders met hun kinderen waren toeschouwer en
genoten van het spektakel in een behoorlijk volle OLV-kerk. Een hapje en
chocolademelk na afloop was de voortzetting van een gezellige en ‘binden-
de’ bijeenkomst.

Wellicht past het thema ‘vergeving” het beste bij de onvrede die er bij som-
mige parochianen nog is na het sluiten van ‘hun’ kerk op locatie. Daarnaast
of daardoor wordt afstand ervaren tot ‘de rest’ van de parochie.

Mijn oproep is: Treed in contact met het parochiebestuur of breng goede
ideeén tot verbetering van de onderlinge relatie in door deelname aan
werkgroepen rond het thema missionaire parochie. Doe mee!

Als parochianen zijn we als individuen de kleinste entiteit van de parochie.
We komen samen in werkgroepen, rozenkransgroepen, eucharistievieringen
en parochie. Elk van ons heeft een vorm van samenbindend vermogen dat
we al inzetten of nog kunnen inzetten. Met z'n allen dat samenbindend ver-
mogen verbeteren is de hoop die ik uitspreek in dit Jubeljaar met als thema
‘Pelgrims van de hoop'.

Thijs Kemperman, penningmeester
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PAROCHIE MARIA LAETITIA

PCl-bestuur zoekt versterking

Het bestuur van de Parochiéle Caritas Instelling van de
Parochie Maria Laetitia bestaat momenteel uit een voorzitter,
secretaris en penningmeester. Ter versterking en om minder

kwetsbaar te zijn, zoekt het bestuur twee extra bestuursleden.

Wat doet de PCI?

Het mantra is: helpen waar niemand helpt. Dit kan gaan om een
bijdrage voor de aanschaf van een nieuwe bril, een fiets voor
schoolgaande kinderen, een nieuwe wasmachine. De hulpaan-
vragen komen via de lokale werkgroepen, buurtcoaches, het
pastoresteam of rechtstreeks bij ons binnen. De PCI coérdineert
onder andere ook de jaarlijkse kerststactie. Het PCI-bestuur
vergadert vijf tot zes keer per jaar, één tot anderhalf uur. In de
vergadering worden binnengekomen hulpaanvragen besproken
naast andere zaken die de caritas in onze parochie raken, zoals
de zorg voor een ander die het moeilijk heeft.

Denkt u bij het lezen: dit zou iets voor mij kunnen zijn? Wilt u een
goed voornemen inlossen? Vrijblijvend een overleg bijwonen ter
nadere kennismaking? Of heeft u vragen? Neem gerust contact
op met secretaris Miguel Mendes de Leon via pci@mlparochie.nl
of 06 - 8154 33 66.

Het PCI-bestuur: (v.l.n.r.) Miguel Mendes.de Leon,
i(Voorzitter) en Jos Kunze (penningmeester

Wilma EIfri

Jubileumkerken in het Heilig Jaar

Kardinaal Eijk heeft voor het Aartsbisdom Utrecht 13 jubileum-
kerken aangewezen waarheen tijdens het Jubeljaar 2025 gelo-
vigen als ‘pelgrims van hoop' op bedevaart kunnen gaan.

Aan het bezoek van één van deze jubileumkerken is een
jubileum-aflaat verbonden. Een aflaat is de volledige kwijt-
schelding van straffen in het vagevuur die door de zonde zijn
opgelopen, voor zichzelf of voor overledenen die mogelijk nog
een loutering nodig hebben, voordat zij het hemelse leven
kunnen binnengaan. Deze jubileumaflaat wordt verkregen
door - naast een bezoek aan een jubileumkerk - in dezelfde
periode het sacrament van boete en verzoening (de biecht) en
de Heilige Communie te ontvangen alsook door te bidden voor
paus Franciscus en zijn intenties.

Een van de aangewezen 13 kerken is in onze eigen parochie, de
Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming in Doetinchem. Andere
aangewezen locaties zijn in Almelo (Basiliek Sint Georgius),
Apeldoorn (Onze Lieve Vrouwekerk), Arnhem (H. Martinus),
Baarn (H. Nicolaas), Deventer (Broederenkerk), Groenlo
(Basiliek H. Calixtus), Hengelo (0), (Basiliek Sint Lambertus),
Raalte (Basiliek H. Kruisverheffing), IJsselstein (Basiliek

H. Nicolaas), Utrecht (Kathedraal Sint Catharina), Utrecht
(Sint Augustinus) en Zwolle (Basiliek Onze Lieve Vrouw
Tenhemelopneming).

Het is raadzaam om tevoren via de websites van de betreffen-
de jubileumkerken na te gaan wat de vierings- en biechttijden
gedurende het Heilig Jaar zijn.
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Zomerkampen 2025:
inschrijving geopend!

Ook dit jaar organiseert het Aartshisdom Utrecht weer een
kinder- en een tienerkamp. Beide zomerkampen vinden van 2
t/m 7 auqustus plaats op Kampeerboerderij De Heidebloem in
Haarle. De aanmelding is geopend!

KINDERKAMP (7 t/m 12 jaar)

‘In het begin’ zijn de eerste woorden uit het scheppingsverhaal.

Tijdens het kamp gaan we aan de slag met dit thema. Want

waar God licht bracht in de duisternis, brengen hulpdiensten

veiligheid en rust. In teams als brandweer, politie en ambulance

ondernemen we deze week vele activiteiten: we gaan naar het

bos, zwemmen, knutselen en nog veel meer! Dus wil je graag

iets moois meemaken samen met andere kinderen? Meld je dan

snel aan!

+ Aantal deelnemers: maximaal 30.

+ Kosten: 125,- euro per kind. Als er meer kinderen uit één
gezin meegaan op kinderkamp, is er een speciaal tarief van
75,- euro per extra kind.

TIENERKAMP (13 t/m 16 jaar)

Het Tienerkamp staat in het teken van het witte doek. Een week

vol glitter, glamour, geloof en popcorn wacht op jou. Van actie

tot komedie, van drama tot avontuur: we gaan het allemaal
beleven tijdens de vieringen, catecheses en spellen. Bewandel
de rode loper en ontdek meer over geloof, vriendschap en je
eigen rol in het leven.

+ Aantal deelnemers: maximaal 25.

+ Kosten: 145,- euro per tiener. Als er meer tieners uit één
gezin meegaan op tienerkamp, is er een speciaal tarief van
95,- euro per extra tiener.

Meer informatie via e-mail:

zomerkampen.aartshisdom@gmail.com.

Aanmelden via www.jongaartsbisdom.nl (vé6r 30 juni 2025).

Stille Omgang

Evenals in vorige jaren organiseert de Diocesane Werkgroep
Bedevaarten een Stille Omgang, die plaatsvindt op zaterdag 15
maart in Amsterdam. De intenties van 2025 voor de omgang
zijn: 'Vanwege het Mirakel: luisteren naar de Stem van God'.
Het programma is als volgt:

+ 20.00 uur: Pontificale Eucharistieviering in de basiliek van de
H. Nicolaas in Amsterdam met als hoofdcelebrant Z.E. kardi-
naal Eijk.

+ 21.30 uur: Deelname aan de Stille Omgang (ong. 1 uur lopen).

Jongeren

In het bijzonder worden ook jongeren uitgenodigd om met

het aartsbisdom deze Stille Omgang te beleven. Het bisdom
Haarlem-Amsterdam biedt een speciaal jongerenprogramma
aan. Hieraan kunnen jongeren uit het aartshisdom deelne-
men maar aansluiten bij het programma van het aartshisdom
is uiteraard ook een mogelijkheid. De beste reisoptie naar
Amsterdam is per trein. Het aartsbisdom zal dan ook geen bus-
reizen organiseren, maar stimuleert het gebruik van de trein
onder de pelgrims: het eindpunt van de Stille Omgang is voor
hen immers rond 22.30 uur vlak bij het Centraal Station. Meer
informatie via de heer M. van Mourik, e-mail: ceremoniarius@
aartsbisdom.nl.



Torentje, torentje bussekruit

Ambachtelijke kaarsenmakerij

De zusters Trappistinnen van abdij Koningsoord in Arnhem
beginnen met een ambachtelijke kaarsenmakerij. Zij leiden
een leven - gekenmerkt door gebed en werk in en om hun
abdij - van het werk van hun handen. Zo hebben de zusters

al jarenlang een boekbinderij en is er een iconenatelier.

In hun abdijwinkel verkopen ze verschillende boeken en
producten. Ook is er een gastenverblijf en beheren ze een
natuurbegraafplaats.

De kaarsenmakerij is een nieuwe activiteit. De Trappistinnen
hebben deze overgenomen van Jan Klarenbeek uit Buren. Hij
heeft enkele zusters het kaarsenvak geleerd, wat een ambach-
telijk werk is. Het vraagt oefening en leren aanvoelen. De
kaarsen moeten de juiste tijd krijgen om af te koelen tussen
de dompelingen door en ze mogen niet te koud of te warm
zijn. Het kaarsen maken past daarom uitstekend bij de levens-
stijl van de zusters. Het is sinds de vroege Middeleeuwen een
belangrijk ambacht in de kloosters geweest. Jan Klarenbeek
is blij dat het vak doorgegeven wordt aan de zusters
Trappistinnen. Er is namelijk nog maar één andere ambachtelij-
ke kaarsenmakerij in Nederland.

Het glas is...,

In de vooravond naar 2025 deden de Rooms-Katholieke
bisschoppen van Nederland in een herderlijke brief een
oproep. ,Er gebeurt in de maatschappij veel goeds dat
onder de aandacht gebracht moet worden. Daarom roepen
we iedereen op om dit jaar de schijnwerpers te richten

op plekken van hoop, op hoopvolle gebeurtenissen in de
samenleving en op mensen die hoop uitstralen.”

De bisschoppen schrijven dat mensen dagelijks veel
negatieve en sombere verhalen horen over oorlogen,
vluchtelingen, sociale ongelijkheid en allerhande crises.
»Je zou er pessimistisch van worden. Maar vanuit ons
geloof weten we dat dit de verkeerde instelling is”, aldus de
bisschoppen. Zij willen daarom komend jaar een ‘beweging
van hoop' in gang zetten. Deze oproep sluit aan bij het
zogeheten 'Heilig Jaar' of Jubeljaar’ dat met Kerstmis in
de Rooms-Katholieke Kerk is begonnen. Paus Franciscus
heeft aan het Heilig Jaar 2025 het thema ‘Pelgrims van
hoop' gekoppeld. In hun brief schrijven de Nederlandse
bisschoppen dat 'hoop’ een oud religieus thema is,
gebaseerd op het geloof in Christus. ,Vertaald naar het
leven van alledag betekent dit dat gelovigen mensen mogen
zijn die per definitie positief en optimistisch in het leven
staan. Het glas is altijd halfvol, nooit halfleeg.”

Ze schrijven verder dat hoop niet alleen troost biedt in
tijden van tegenslag, maar noemen het ook ‘een drijvende
kracht die ons helpt om de uitdagingen van onze tijd met
moed en vastberadenheid tegemoet te treden'.

De bisschoppen wijzen erop dat een belangrijk kenmerk van
christelijke hoop is dat je deze niet voor jezelf houdt, maar
deelt en uitdraagt in de wereld. ,Laten we onze parochies,
gezinnen en gemeenschappen maken tot plaatsen van
ontmoeting en hoop. Laten we elkaar ondersteunen,
bemoedigen en samen zoeken naar manieren om ons
geloof zichtbaar te maken in onze daden.”

De bisschoppen roepen iedereen daarom op om de hoop
door te geven, 'vooral aan hen die ontmoedigd zijn of zich
in een moeilijke situatie bevinden'.

Vergissing rechtzetten )

Graag wil ik u aanraden de column *5
‘Torentje’ van de vorige Vreugdebode A
nog weer eens te lezen. Dan kan ik u el .l'.
uitleggen dat bij het ‘Torentje’ in het \ T|-“ i E'_l'.]i'
kerstnummer van december/januari iets pe. i
lelijk fout is gelopen. Namelijk dat deze _
column abusievelijk aan mijn persoontje

is toegeschreven. Helemaal fout, dat had Jan Bekker moe-
ten zijn. Het was het mooie verhaal van het kerkuiltje dat op
bedevaart naar het Heilige Land midden in een oorlogstafe-
reel terecht was gekomen. Compleet met bombardementen,
vluchtelingen en discriminatie.

Goed verhaal, Jan! Waar Jan het tafereel probeerde te situe-
ren in een vredige situatie van ‘Vrede op Aarde’ in de dagen
van de geboorte van Jezus, was er téen sprake van dat
Herodes de koning vreesde voor zijn positie. Het koppel met
het pasgeboren Kind moest dus op de vlucht. Dus ook toen
all Niets nieuws onder de zon? Ik vrees met grote vreze...
Bijzonder is dat we meteen mogen constateren dat de door
Jan beschreven situatie in Syrié per 8 december ingrijpend
is veranderd. Dat had zelfs het uiltje van Jan Bekker niet
voorzien. Laten we maar hopen op het beste. Dat de krach-
ten die ontstaan uit mensen die naar verbondenheid zoeken
het mogen winnen van de verdelende. En dat de ‘Duizend
bommen en granaten’ van kapitein Haddock mogen worden
omgesmeed tot instrumenten voor vrede. En dat de korte
lontjes, die maar al te vaak het gevaar vormen tot plots-
klapse ontbranding van raketten, bommen en granaten,
geknoopt mogen worden tot een lijn van verbondenheid tus-
sen allen. Beginnend bij onze eigen kleine kring.

Over kleine kring gesproken: op het moment dat ik deze
column schrijf, is het twee dagen geleden dat mijn familie
afscheid heeft genomen van onze zus Tineke. Ze was 87
jaar, maar gold nog steeds als Mater Familias van onze fami-
lie. Met haar vriendin Mimi woonde ze sinds zo'n 15 jaar in
Grolloo, Drenthe. De uitvaart vond plaats in de Jacobskerk
in Rolde. De ruim 800 jaar oude, prachtige kerk fungeert er
als geloofs- en cultureel centrum. Er heeft zelfs in vroeger
tijden eeuwenlang rechtspraak plaatsgevonden. We kwamen
er in een enorme sneeuwbui aan, maar eenmaal binnen was
het een warme bijeenkomst waar, naast Tinekes generatie-
genoten, alle (tientallen) neven en nichten aanwezig waren
om afscheid te nemen van hun geliefde tante.

Op haar verzoek werd onder andere het lied ‘May it be’, in
de uitvoering van het ‘Slotakkoord’ van 24 november jl. van
het Gaanderens Mannenkoor gezongen. Zusjelief en haar
vriendin hadden in het verzorgingshuis van Rolde nog de
live-uitzending vanuit de Martinuskerk in Gaanderen gevolgd
en gezegd er van genoten te hebben: "... May it be your
journey on, to light the day. When the night is overcome you
may rise to find the sun...’

De bijeenkomst was voorbereid en vormgegeven door zwa-
ger Wim, vriendin Mimi en mijzelf. Wims zoon, neef Wouter,
die pastoor is in Helmond, nam aan het eind de zegening en
bewieroking voor zijn rekening. De dienstdoende koster (met
een protestantse traditie) was het niet gelukt om bijtijds het
wierookkooltje aan het branden te krijgen. Toen mijn zwager
toch trachtte zijn zoon daarbij te helpen, had hij niet in de
gaten dat zijn draagbare microfoon nog aan stond. Dus wij
konden vanuit de kerk de complete discussie rond de minu-
ten durende pogingen in de consistoriekamer volgen. In de
kerk zelf hebben we er heerlijk over kunnen grinniken.

Het was een warme, inspirerende bijeenkomst, waarna
Tineke door haar vier peetkinderen, samen met Thijs,
Liesbeth, Noud en Steven, de overgebleven vier van de
twaalf, weggedragen werd.

Steven van Woerkom
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Hoop!

»In tijden van polarisatie zie je ook wereldwijd meer zicht-
baarheid van mensen van goede wil. Mensen die vrede en
eenheid bevorderen. Mensen die gerechtigheid doen. Die
polarisatie tegengaan en bruggen bouwen. Mensen die
vooropgaan in delen van wat er is: Gods woord dat mens
geworden is, schept steeds weer mogelijkheden tot een
nieuw begin, brengt vergeving en heling te midden van
een verdeelde wereld. In die geest is in deze kerstnacht de
Heilige deur van de Sint Pieter geopend.

Het Heilig Jaar heeft voor de kerk een aanvang geno-
men en de Paus nodigt ons uit om - bij alle perikelen en
moeilijkheden die wij ervaren - pelgrims van hoop te zijn.
Want Gods woord is en blijft voor altijd en eeuwig een
boodschap van redding en heil voor ieder mens. Dat dit
kerstfeest ons geloof mag verdiepen, de hoop doet leven
en onze liefde doet groeien.”

Uit de ‘Overweging van pastoor Hans Pauw’, uitgesproken
tiidens de kerstviering in Gaanderen op 25 december.

Boek Pelgrims van
hoop

Het boek ‘Pelgrims van hoop,
bidden in het Heilig Jaar 2025
werd twee weken geleden door
programmamaker Leo Fijen
gepresenteerd in de Nederlandse
Bisschoppenconferentie. Het boek -
een initiatief van Fijen - bevat voor
iedere maand een meditatie in de
context van het thema Pelgrims
van Hoop, geschreven door de
bisschoppen. Met deze meditaties
en verhalen over de heiligen, de bul en het gebed voor het
Jubeljaar, een brief van de gezamenlijke bisschoppen, verdere
gebeden en onder meer een overzicht van de belangrijkste acti-
viteiten tijdens het Jubeljaar in de bisdommen, biedt het boek
brede inspiratie voor het Heilig Jaar 2025. Het handzame boek
is te bestellen op de website www.jongbloedmedia.nl voor 11,99
euro per stuk, excl. verzendkosten.

|:'.l||| 1<
elgrim

Wi ||_'|

Het geschenk van
jouw kerk Actie Kerkbalans 2025

In de jaarlijkse Actie Kerkbalans doen landelijk alle
geloofsgemeenschappen een beroep op hun leden en
niet-leden om te geven voor de kerk.

Zonder financiéle middelen kunnen wij immers ons werk
niet doen, onze missie geen gestalte geven. Maar wat
geeft de kerk hier eigenlijk voor terug? Heel veel! Nog
steeds vormen wij samen de grootste vrijwilligersorgani-
satie in ons land.

Veel kerkleden zetten zich in voor allerlei maatschap-
pelijke doeleinden, ook buiten de muren van kerkelijke
gebouwen. Zij zijn betrokken en actief in de samenleving,
helpen bij de opvang van vluchtelingen, bestrijden de
eenzaambheid, geven praktische en materiéle ondersteu-
ning aan mensen die moeilijk rondkomen en bevorderen
een cultuur van omzien naar elkaar.

Wat ook heel belangrijk is in onze tijd en cultuur: de kerk
geeft ruimte aan stilte en bezinning. Waar de deuren
openstaan, gaan mensen graag naar binnen om dit te
ervaren en even een kaarsje op te steken. Maar gelukkig
is het niet altijd helemaal stil in de kerk. Veel mensen
genieten ook van de muziek, het orgel, de koorzang, het
samen zingen.

Zo helpt de kerk een stuk cultuur in stand te houden
waaruit het geloof van eeuwen ademt én opnieuw tot
klinken wordt gebracht.

Schenk aan uw kerk, opdat zij dit alles kan blijven
schenken!

Pastoor Hans Pauw

WACEAI | 2025

. . Actie
Kerkbalans
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Kind erpag'
Jubeljaar
RH.. FJD.S,H.L Het jaar 2025 is een Jubeljaar. Dit is een Heilig Jaar: een heel bijzonder jaar

dat ons helpt om dichter bij Jezus te komen en om Hem te ontmoeten. Normaal
gesproken is er om de 25 jaar een Heilig Jaar. Soms is er tussendoor een extra jubeljaar.

Heilige deur

Het Jubeljaar start als de paus de heilige deur openmaakt. Deze deur is normaal afgesloten
en gaat alleen open in een Jubeljaar. In Rome zijn er vier heilige deuren. Een heilige deur is
een symbool: het verwijst naar Jezus. Want Jezus is de deur van Gods schaapstal. Jezus
vergelijkt zichzelf met een deur, luister maar naar de korte voorleespodcast.

Pelgrims* uit de hele wereld komen naar Rome om door een heilige deur te gaan.

*Pelgr‘imeren is op weq gaan haar een heilige Plaa+9. Als Je dat doet ben Je een Pelgrim en zo'n
reis heet een pelgrimage. Een ander woord voor pelgrimage is bedevaart. Als je op bedevaart
goat doe je dit om dichter bij God te komen. Rome is een belanarijk bedevaartsoort.

Een pelgrim van hoop is dus een reiziger met
Pelgrims van Hoop he+ £ak\<eH‘Je van hOOP in de hand

Het thema van Jubeljaar 2025 heeft als thema: "Pelgrims van de hoop".
Een pelgrim is een reiziger met een bijzonder reisdoel: Jezus beter

te leren kennen en zo dichter bij God komen. Hoop zit in het hart

van elke mens.

Hoop betekent dat je het goede verwacht, dat je positief kijkt. o
Dit (juist) ook als het moeilijk is of onzeker is. = q%:"‘
Het geloof in Jezus maakt onze hoop sterker. :’,

Meedoen met het Jubeljaar

Je kan op bedevaart naar Rome gaan, maar er zijn ook L gRW
veel andere manieren om mee te doen met het jubeljaar:
Je kan een kleine bedevaart in Nederland maken. Het Jubeljoar 2025 heeft ook een

speciaal logo. Hierop zie je mensen

Je kan meer helpen in de parochie bijvoorbeeld door ,
van over de hele wereld die het

misdienaar te worden. kruis stevig vasthouden.

Je goede werken doen: acties van hoop. Daarover lees Dit staat symbool voor de hoop in
je meer op onze website. moelijke fiiden.

Je kan op vrijdagen extra ruimte voor Jezus maken op

dezelfde manier als in de vastentijd: dus je kan meer bidden,

meer goede dingen doen en je kan minder snoepen, schermtijd nemen etc.

De paus vraagt: blijf 1 dag per week weg bij nutteloze afleidingen!

Tekst: Hagenpreken.nl/MdM | Gebedje Klaas van der Poel | Illustraties: Crafty Little Blessings

_— RK Kids.nl is afhankelijk
Wil je meer weten o e,

p— U kunt RK Kids.nl steunen
s over het JUbeUaar en door een donatie over te
wat je daarin kan

maken op NLO4 INGB
0003 8898 42

doen? Via deze link vind . ‘“S,S é-ﬁ'ﬁ{) oV
Q{/ je ca de Podca~;+, een E#..-lalr
g infFo- en doeboekie, de ) ) .
B e vor hoon o . 'Hoop komt uit de liefde die ﬁ;&l
| P stroomt uit het Hart van Jezus’ "“ﬂ
meer rkkid;.n\/]ubeljaar?_ozg E’:’:ﬁi

Gebruik van deze kinderpagina door parochies of organisaties is alleen toegestaan voor abonnementhouders. Een abonnement is kosteloos aan te vragen via RKKidsnl
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PAROCHIE MARIA LAETITIA

KERKLOCATIES: weekendvieringen van 8 februari tot en met 30 maart 2025

OLV. / H. Geest / De Huet Doetinchem/ H. Augustinus - HH. Antonius -
Wijnbergen H. Martinus Gaanderen Petrus & Paulus Ulft

zaterdag 8 februari

zondag 9 februari
Se zondag door het jaar

Za. 8 feb.19.00 uur/H. Pauw
Eucharistieviering
T. Sedee

Zo. 9 feb. 11.00 uur/P. Tilma
Eucharistieviering/Gezinszondag
Cantor L. Jansen/Mey

Zo. 9 feb. 9.30 uur/Werkgroep
Inspiratieviering
IPK Etten

Zo. 9 feb. 9.30 uur/M. Smits
Eucharistieviering
Kerkkoor

zaterdag 15 februari

zondag 16 februari
6e zondag door het jaar

Za. 15 feb. 19.00 uur/P. Tilma
Eucharistieviering
J. Simmes

Z0.16 feb. 11.00 uur/M. Smits
Eucharistieviering
Volare

Z0.16 feb. 9.30 uur/M. Smits
Eucharistieviering
Liberate

Z0. 16 feb. 9.30 uur/H. Pauw
Eucharistieviering
Con Amore

zaterdag 22 februari

zondag 23 februari
Te zondag door het jaar

Za. 22 feb. 19.00 uur/H. Pauw
Eucharistieviering
A. Simmes

Zo. 23 feb. 11.00 uur/P. Tilma
Eucharistieviering
Monte Vino

Zo. 23 feb. 9.30 uur/P. Tilma
Eucharistieviering
Gemengd koor

Zo. 23 feb. 9.30 uur/M. Smits
Eucharistieviering
Kerkkoor

zaterdag 1 maart

zondag 2 maart
8e zondag door het jaar

Za.1mrt.19.00 uur/M. Smits
Eucharistieviering
M. Koster

Zo. 2 mrt. 11.00 uur/H. Pauw
Eucharistieviering
In Laudem Dei

Zo. 2 mrt. 9.30 uur/H. Pauw
Eucharistieviering
Gemengd koor

Zo. 2 mrt. 9.30 uur/P. Tilma
Eucharistieviering
Kerkkoor

woensdag 5 maart
Aswoensdag

Wo. 5 mrt. 19.00 uur/P. Tilma
Eucharistieviering
In Laudem Dei

Wo. 5 mrt. 19.00 uur/M. Smits
Eucharistieviering
Kerkkoor

zaterdag 8 maart

zondag 9 maart
1e zondag in de veertigdagentijd

Za. 8 mrt.19.00 uur/H. Pauw
Eucharistieviering
T. Sedee

Zo. 9 mrt. 11.00 uur/P. Tilma
Eucharistieviering/Gezinszondag
Tienerkoor Rejoice uit Didam

Zo. 9 mrt. 9.30 uur/Werkgroep
Inspiratieviering
DES Westendorp

Z0.9 mrt. 9.30 uur/M. Smits
Eucharistieviering
Kerkkoor

zaterdag 15 maart

zondag 16 maart
2e zondag in de veertigdagentijd

Za.15 mrt. 19.00 uur/P. Tilma
Eucharistieviering
J. Simmes

Z0.16 mrt. 11.00 uur/M. Smits
Eucharistieviering
Volare

Z0.16 mrt. 9.30 uur/M. Smits
Eucharistieviering
Liberate

Z0.16 mrt. 9.30 uur/H. Pauw
Eucharistieviering
Con Amore

zaterdag 22 maart

zondag 23 maart
3e zondag in de veertigdagentijd

Za. 22 mrt. 19.00 uur/H. Pauw
Eucharistieviering/A. Simmes

Zo. 23 mrt. 1.00 uur/P. Tilma
Eucharistieviering
In Laudem Dei

Zo. 23 mrt. 9.30 uur/P. Tilma
Eucharistieviering
Gemengd koor

Zo. 23 mrt. 9.30 uur/M. Smits/

C. Peters/Euch.vier./Kerkkoor

Zo. 23 mrt. 14.30 uur/M. Smits

Eucharistieviering/Engelse mis
Pinay Vocals koor

zaterdag 29 maart

zondag 30 maart
4e zondag in de veertigdagentijd

Za. 29 mrt. 19.00 uur/H. Pauw
Eucharistieviering
H. Bennnink

Zo. 30 mrt. 11.00 uur/P. Tilma

Eucharistieviering
Monte Vino

ledere eerste zaterdag van de maand (juli niet)

tussen 10.00 uur en 11.00 uur aanbidding met de
mogelijkheid om te biechten in OLV te Doetinchem.
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Z0. 30 mrt. 9.30 uur/Werkgroep
Oecumenische viering
Cantor F. Hagemeijer

Z0. 30 mrt. 9.30 uur/M. Smits
Eucharistieviering
Kerkkoor



ZORGCENTRA: doordeweekse vieringen

Schavenweide Doetinchem  donderdag 13 februari 14.45 uur  Eucharistievier./ziekenzalving  P. Tilma/A. Koenders
2e donderdag van de maand donderdag 13 maart 14.45 uur ~ Woord- en Communieviering H. Bulsink/A. Koenders
Den Ooiman (verpleeghuis) Den Ooiman online
Doetinchem
3e zondag v.d.maand
Verzorgingshuis Pelgrim dinsdag 25 februari 18.30 uur  Gebedsviering H. Knol
Gaanderen dinsdag 25 maart 18.30 uur  Gebedsviering H. Knol
Antonia Terborg zaterdag 8 februari 15.00 uur  Geen viering
zaterdag 15 februari 15.00 uur ~ Woord- en Communieviering  S. N'Goran
zaterdag 22 februari 15.00 uur  Geen viering
zaterdag 1 maart 15.00 uur ~ Woord- en Communieviering H. Bulsink/A. Koenders
zaterdag 8 maart 15.00 uur ~ Geen viering
zaterdag 15 maart 15.00 uur ~ Woord- en Communieviering  A. Koenders/R. Rensen
zaterdag 22 maart 15.00 uur  Geen viering
zaterdag 29 maart 15.00 uur ~ Geen viering
Debbeshoek Ulft zaterdag 8 februari 18.00 uur ~ Geen viering
zaterdag 15 februari 18.00 uur ~ Woord- en Communieviering  S. N'Goran
zaterdag 22 februari 18.00 uur  Geen viering
zaterdag 1 maart 18.00 uur ~ Woord- en Communieviering H. Bulsink/A. Koenders
zaterdag 8 maart 18.00 uur  Geen viering
zaterdag 15 maart 18.00 uur ~ Woord- en Communieviering  A. Koenders/R. Rensen
zaterdag 22 maart 18.00 uur ~ Geen viering
zaterdag 29 maart 18.00 uur  Geen viering
Schuylenburgh Silvolde woensdag 5 februari 16.30 uur ~ Woord- en Communieviering S. N'Goran
woensdag 12 februari 16.30 uur ~ Geen viering
woensdag 19 februari 16.30 uur  Gebedsviering G. v.d. Velde-Meijer
woensdag 26 februari 16.30 uur  Geen viering
woensdag 5 maart 16.30 uur ~ Woord- en Communieviering H. Bulsink
woensdag 12 maart 16.30 uur  Geen viering
woensdag 19 maart 16.30 uur  Gebedsviering G. v.d. Velde-Meijer
woensdag 26 maart 16.30 uur ~ Geen viering
Meulenbeek Ulft 1x per maand viering
Den Es Varsseveld 10.00 uur
2e zondag van de maand
KERKLOCATIES: doordeweekse vieringen
H. Augustinus/ H. Martinus elke donderdag 9.30 uur Eucharistieviering P. Tilma
Gaanderen
OLV. Tenh/ H. Geest elke woensdag 19.00 uur Eucharistieviering P. Tilma

Doetinchem

Overig: Biechtgelegenheid

ledere woensdag na de mis Rozenkransgebed

le zaterdag van de maand tussen 10-11 uur (tevens uitstelling van het Allerheiligste)

Petrus en Pauluskerk elke dinsdag 19.00 uur Eucharistieviering M. Smits

(dagkapel) Ulft elke vrijdag 9.30 uur Eucharistieviering M. Smits
elke 1ste vrijdag v.d. maand 8.30-9.15 uur  Biechtgelegenheid M. Smits
elke vrijdag 15.00-16.00 u. Openkerk met uitstelling

van het Allerheiligste

H. Mauritiuskerk elke donderdag 9.30 uur Rozenkransgebed

Silvolde

Bringenborg elke woensdag 10.00 uur Eucharistieviering

Bringenborg 58

Gendringen
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AZEWIUN - ULFT - VARSSELDER/VELDHUNTEN

AZEWIJN

Mededelingen

Locatieraad: Voorzitter/catechese:

Annie Venes, lid pastoraatsgroep, tel. 0315 - 37 72 43,
E-mail: annievenes@hotmail.com

Liturgie: Anny Hermsen, tel. 0314 - 6519 22, familieherm-
sen@gmail.com

Budgethouder/diaconie: Paulien Roelofzen,

tel. 0314 - 6518 33, paulienroelofzen@ live.nl
Kerkhofbeheer: Secretariaat Parochie Maria Laetitia,
tel. 0315-34 20 44

(woensdagmorgen tussen 9.00 en 11.30 uur)

Communie thuis: Elke eerste vrijdag van de maand,
info Annie Venes

Overlijden: De uitvaartondernemer neemt contact op met
de weekwacht, die op zijn/haar beurt contact opneemt
met de betreffende geloofsgemeenschap.
Kerkberichten: E-mail: redactie®@kerkazewijn.nl

Post: Envelop in de brievenbus Mattheusplein 1 (@an de
buitenmuur van de Mariakapel) onder vermelding van
kerkberichten (aan de buitenmuur van de Mariakapel)
onder vermelding van: kerkberichten.

Kerstpakket voor de kerkhofploeg

——

De groep die het kerkhof in Azewijn keurig bijhoudt, werd
getrakteerd op een kerstpakket. De leden kwamen bij elkaar in
de kantine van de voetbalclub Den Dam. Daar was een gezellige
ochtend. Twee leden werden door de Parochie Maria Laetitia
extra bedacht. Bennie Bolder en Jan de Lange kregen een bij-
zondere waardering uitgereikt. Vanwege ziekte en hoge leeftijd
zijn ze gestopt. Bennie Bolder is een week later op 89-jarige
leeftijd gestorven. De kerkhofploeg heeft de grafsteen van

zijn oom en tante verwijderd en hij is daar op waardige wijze
begraven.

Overleden

Bennie Bolder, overleden 21 december, op de leeftijd van 98
jaar.

Wij bidden voor zijn eeuwige rust en wensen de familie veel
sterkte.
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ULFT

Mededelingen

Communie aan huis: Eén keer per maand wordt de
communie aan huis gebracht. Ouderen, zieken of mensen
slecht ter been die graag de communie ontvangen, kunnen
voor informatie of aanmelding contact opnemen met het
secretariaat, tel. 0315 - 68 12 75 op donderdagmorgen van
10.00 tot 12.00 uur of met Henk Erinkveld,

tel. 0315- 6818 77.

Gebedsintenties: U kunt contact opnemen met het secre-
tariaat: tel. 0315 - 68 12 75 op donderdagmorgen (zie
bovenstaande openingstijd).

Ook kunt u intenties (a €10) per envelop schriftelijk opge-
ven (graag in de linkerbovenhoek vermelden: Intenties) en
bij het secretariaat in de brievenbus doen.

Voortaan kunt u de gebedsintenties die opgegeven zijn,
vinden in het portaal bij de Mariakapel. Opgave dient u
minimaal twee weken voor de betreffende viering in te
leveren.

Kindje Wiegen

Het was eerste kerstdag, de torenklok van de Petrus en
Pauluskerk sloeg 3 uur en binnen begon het Kindje Wiegen.
Kling klokje klingelingeling klonk er door de kerk, wat volop
werd meegezongen! Pastoor Hans was de opperherder. Hij
heette iedereen van harte welkom, vooral de kinderen. Zij had-
den een VIP-plaats bij de stal. Maar ook vaders en moeders,
ooms en tantes en andere aanwezigen werden in die begroeting
niet vergeten.

Pastoor Hans had een mooie kinderbijbel meegebracht, waaruit
hij het kerstverhaal ging voorlezen. Hij deed dat op een hele
mooie, begrijpelijke manier voor de kinderen.

Tijdens het kerstverhaal werd pastoor Hans muzikaal onder-
steund door onze parochie-troubadour oom Ben. Die zorgde
voor passende liedjes, die iedereen kent. Toen kwam de uitleg
over de figuren in de stal. Er werd er niet één overgeslagen. De
kinderen waren een en al oor en wat was het mooi om die
pretoogjes te zien!

Aan het eind kregen de kinderen het verhaal te horen over ‘die
kleine jongen die op straat liep met zijn trommel’. Hij had geen
geld om een cadeautje te kopen voor Jezus, en daarom ging
hij trommelen voor Jezus. ledereen deed mee, kinderen en
volwassenen en er werd volop getrommeld op de dijen en rom-
bom-bom-bom-bom gezongen. Wat een feest was het!

Na afloop was er gezorgd voor koffie, thee en limonade, met
volop lekkers erbij.

Dank aan allen die het geboortefeestje van Jezus met ons
meevierden! En aan allen die deze middag mogelijk hebben
gemaakt.

Oom Ben, parochie-troubadour




Sint en Piet op 2 december op bezoek

Op 2 december kwam de maandagmorgengroep bij elkaar. De
kantine was in sinterklaasstemming gebracht en waarachtig:
Sint en Piet kwamen hoogstpersoonlijk! De bezoekers zongen
sinterklaasliedjes en er werd een sinterklaashingo georgani-
seerd. De Sint had voor ieder een woordje en de stemming was
opperbest. Na dit bezoek had de Sint nog veel adressen op zijn
programma. De gasten kregen nog erwtensoep gepresenteerd
en keerden voldaan huiswaarts.

Koffiepraat...

Op 12 januari had ik
samen met Nardi de
‘koffieschenkbeurt'.
Toen ik in de kerk
kwam, zag ik dat de
opstelling van tafels en stoelen anders was dan anders. Een
beetje rommelig! En bij inspectie van de afwasmachine bleek
dat die halfvol vuile kopjes en schoteltjes was. Geen tijd dus om
de tafels en stoelen weer ‘normaal’ te zetten... Achteraf bleek
dat eigenlijk niet verkeerd. Doordat er wat kleinere groepjes
waren, zag ik onder het koffiedrinken verschillende parochia-
nen van plek wisselen... 'Mooi zo', dacht ik toen, ‘zo ontstaat de
echte koffiepraat!’
Toch zou het aardig zijn wanneer we de koffieruimte én de
afwasmachine volgens afspraak zouden aantreffen...

Guus van der Ploeg

In memoriam Riet van de Pavert-Kraan

Na een lange ziekteperiode van ups
en downs van Riet kregen wij toch nog
vrij onverwacht bericht van de familie
dat zij op 3 december 2024 was over-
vy leden in St. Antonia in Terborg.
- Riet was voor de H.H. Petrus & Pau-
i |I'i —d luskerk in Ulft vaak een spil in het
~_'_| s j web. Ze was sinds 1997 actief voor
: de kerk. Jarenlang zat ze in de pas-
toraatsgroep. Hiervoor volgde ze een cursus Diaconie,
waardoor ze - met anderen - de verschillende werkgroe-
pen professioneler kon ondersteunen. Daarnaast was ze
ook werkzaam in de avondwake-groep. Daar voelde ze zich
als een vis in het water om mensen in moeilijke tijden te
ondersteunen en een opbeurend woord te geven. Riet was
ook actief in de Lectorengroep. Op zon- en feestdagen
zorgde ze ervoor dat de diverse vieringen vlekkeloos kon-
den verlopen. In het bestuur van de H.H. Petrus en Paulus
heeft ze ook acht jaar gezeten als deskundige op geloofs-
zaken. Je kon altijd bij haar terecht voor informatie.
Ook was Riet actief op de administratie, waar ze zorg
droeg voor de lopende werkzaamheden. Het was daarom
ontzettend jammer dat haar gezondheid vorig jaar zo plot-
seling te wensen overliet.
Rest ons haar gezin en familie, vrienden en bekenden alle
sterkte toe te wensen met dit verlies. Riet, ontzettend
bedankt voor jouw enorme warme inzet. Vergeten doen
wij jou beslist niet. Groet,

Bestuur H.H. Petrus & Paulus Ulft, december 2024

VARSSELDER/VELDHUNTEN

Mededelingen

Communie thuis

Wilt u graag de communie thuis ontvangen, neemt u
hiervoor dan gerust contact op met Nelleke Wissing,
telefoon: 06 - 10 73 09 19.

Ziekenbezoek

Bent u ziek of kent uiemand in uw omgeving die ziek is
en graag bezoek vanuit de kerk wenst, dan kunt u contact
opnemen met het Centraal Secretariaat van de Parochie
Maria Laetitia. De contactgegevens kunt u achter in de
Vreugdebode vinden.

Opgave gebedsintenties

Gebedsintenties kunt u bij voorkeur per e-mail doorgeven
via rkvarsselder@miparochie.nl of telefonisch bij Karin
Boland, tel. 0315 - 68 56 66.

Actie Kerkbalans

Samen met deze Vreugdebode is de brief van Actie Kerkbalans
bij u bezorgd. Mocht u geen brief ontvangen hebben, maar ons
toch willen steunen, dan kunnen wij dat erg waarderen. Mocht
u de brief alsnog willen ontvangen, stuurt u ons dan s.v.p. even
een e-mail. Uw bijdrage kunt u overmaken naar rekeningnum-
mer NL57 RABO 0153101210 t.n.v. H.H. Martelaren van Gorcum,
onder vermelding van 'bijdrage kerkbalans 2025'. Uiteraard
kunt u ook in termijnen betalen. Als u een ledencertificaat van
de VKVV heeft, dan worden deze kosten door hen geincasseerd.
Wij kunnen ons voorstellen dat u daarom denkt: ik geef toch

al een bijdrage? De VKVV en de geloofsgemeenschap H.H.
Martelaren van Gorcum zijn echter twee verschillende dingen.
Graag leggen wij u nog even in het kort het verschil uit.

De VKVV is eigenaar van het kerkgebouw. Zij hebben uw bij-
drage nodig voor bijvoorbeeld het onderhoud en exploitatie
van het kerkgebouw en het onderhoud van de begraafplaats.
Wij - de geloofsgemeenschap - hebben geen eigen gebouw
meer, dus voor het houden van vieringen huren wij ruimte bij
de VKVV. Daarnaast dragen wij samen met de Parochie Maria
Laetitia zorg voor het pastoraat in Varsselder-Veldhunten.

U begrijpt dat zowel de VKVV als de geloofsgemeenschap H.H.
Martelaren van Gorcum uw bijdrage erg op prijs stellen.

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact op met de
werkgroep Sterk voor de Kerk: (rkvarsselder@miparochie.nl).

Nieuwsbrief

Graag willen we u wijzen op de mogelijkheid om naast de
Vreugdebode ook de nieuwsbrief te ontvangen. Hierin wordt
allerlei actuele informatie vanuit de parochie vermeld. U kunt
zich hiervoor aanmelden door een mailtje te sturen naar secre-
tariaat@mlparochie.nl of door telefonisch contact op te nemen
met het Centraal Secretariaat.

Over de vieringen

Binnenkort zal er weer een flyer bezorgd worden met daarop
alle vieringen van dit jaar. Meer informatie vindt u over enkele
weken op: www.varsselder-veldhunten.nl en op Facebook.
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Beleef de mooiste dag uit jullie leven

Aannemingsbedrijf

D‘JAN van DULMEN B.V.
Brouwen 'S vertrouert r q F""--

Zorg na de mooiste dag voor een fijne tijd

Elk moment goed geregeld. VAN WEEGHEL DOPPENBERG KAMPS
NOTARISSEN | JURISTEN | ADVISEURS
inchem | +31(0)314 - 37 2222
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Persoonlijk, betrokken en dichtbij {

Onze betrokken medewerkers:

ij komen graag en
vrijblijvend bij u aan huis!’ 2

* Voorbespreking van uw wensen &
een goede kostenbegroting

* Eén vertrouwde begeleider

* Betrokken professionals
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VOOR U! 1
Meer weten? Bel GUV! 0800 - 0809 (.- G U Vi

24 UUR PER DAG BEREIKBAAR Persoonlijk, betrokken en dichtbij

Waar ook verzekerd, wij kunnen altijd de uitvaart verzorgen!




BREEDENBROEK - DINXPERLO

BREEDENBROEK/DINXPERLO

Mededelingen Cultuurkerk

Secretariaat: Nog één keer op de eerste dinsdag van de
maand geopend en wel dinsdag 4 februari. Vanaf 1 maart
elke eerste woensdag van de maand van 10.00 tot 12.00
uur voor vragen, opgeven van gebedsintenties enz.
Gebedsvieringen: elke eerste zaterdag van de maand om
19.00 uur.

Rozenkrans bidden: elke eerste woensdag van de maand
om 18.30 uur.

Maria-kapel: dagelijks open van 9.00 tot 17.00 uur.

Goed om te weten

Maandag 10 februari: om 9.30 uur vergadering van de

locatieraden.

Zaterdag 1 maart: om 19.00 uur is er een gebedsviering in

het kader van carnaval en vasten met medewerking van

het koor Con Amore. Na de viering is er koffie/thee/water.

Van harte welkom om samen te vieren.

De volgende Vreugdebode komt uit op 28 maart en zal,

zoals gebruikelijk, door onze geweldige bezorg(st)ers weer

bij u in de bus worden gedaan. Mocht u geen prijs meer
stellen op de Vreugdebode, dan verzoeken wij u dit via

e-mail aan het secretariaat kenbaar te maken. Dan wordt u

uitgeschreven. Maar natuurlijk willen wij u als lezer graag

behouden.

Hopelijk hebt u een goede jaarwisseling gehad en bent u

al weer een eind op weg met goede voornemens. Ook hier

in Breedenbroek zijn we weer bezig met een missionaire

invulling van het jaar 2025.

« Zois er elke eerste zaterdag van de maand om 19.00 uur
een zinvolle gebedsviering, verzorgd door de Liturgische
werkgroep, waarbij het kerkkoor Con Amore de muzikale
ondersteuning voor zijn rekening neemt. We zien u dan
graag. Na afloop kunnen we even napraten onder het
genot van een kop koffie/thee.

+ Op Goede Vrijdag, 18 april, is er om 15.00 uur een kruis-
wegviering. We staan met gebed en overdenking en
stemmingsvolle beelden stil bij de lijdensweg en dood
van Jezus.

+ Vanaf 1 maart 2025 is het secretariaat in de Cultuurkerk
op de eerste woensdag van de maand geopend van 10.00
tot 12.00 uur. U bent dan van harte welkom voor opgave
van intenties, vragen, een praatje of gewoon een kop
koffie/thee.

+ Vanaf 1 maart is er ook elke eerste woensdag van de
maand van 10.00 tot 12.00 uur inloophuis in de cultuur-
kerk. U kunt dan genieten van live-muziek, een praatje en
een lekker bakje koffie/thee.

+ Elke eerste woensdag van de maand wordt er om 18.30
uur de Rozenkrans gebeden. De hulp van Maria hebben
we hard nodig in deze onzekere tijd. Bid eens een keer
mee. U bent welkom en na afloop is er koffie/thee.

+ Dit jaar nemen we ook weer deel aan de activiteiten,
zoals Voedselbank, zomertasjesactie voor kinderen,
eindejaars Openkerkdagactie, een samenwerking van de
kerken van Dinxperlo, Suderwick en Breedenbroek ten
behoeve van hen die een duwtje in de rug hard nodig
hebben. Ook is er speciale aandacht voor de 85-jarige
inwoners van de drie gemeenten.

Overleden

Op 29 november 2024 is in de leeftijd van 80 jaar overleden
Rob van der Kemp, vader, ex-echtgenoot, opa en broer.

Rob was een opgewekte positieve vrijwilliger die zich zeer
verdienstelijk maakte voor onze geloofsgemeenschap en
zeer geliefd was bij ouders en kinderen.

De crematieplechtigheid heeft op 5 december
plaatsgevonden.

Binnen een maand na zijn 73ste levensjaar is André Stroet,
echtgenoot van Marita Geven, op 9 december overleden.

In Voorst is op 19 december 2024 Maria Massop-van Hal op
80-jarige leeftijd overleden.

Nemen wij hen mee in onze gebeden.
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DOETINCHEM

Werkgroep Oliebollenactie

Op 31 december was het weer een drukte van belang in het
portaal van de OLV-kerk. Aan de ene kant de verkoop van
de oliebollen en aan de andere kant de catering. Buiten kon
men zich warmen aan de vuurkorven.

Werkgrd‘é‘op ollebollenactle

'f

Al in oktober begon de voorbereiding met de vraag of we dit
jaar de oliebollenactie zouden opzetten. Er moest contact
worden opgenomen met Bakkerij Lurvink en er moest geke-
ken worden hoe we de PR zouden doen. Zoals alle jaren had
u ook dit jaar een bestelformulier gekregen om de bestelling
door te geven. De bestellingen moesten allemaal worden
verwerkt voor oudjaarsdag.

31 december om 10.00 uur begon de verkoop en stonden vrij-
willigers klaar voor de verkoop. Om de klanten te voorzien
van koffie, warme chocolademelk of gliihwein waren anderen
ingeschakeld. Zo kreeq iedereen de kans om elkaar te ont-
moeten en elkaar een goede jaarwisseling te wensen.

Het begon in 2009 met een oliebollenactie voor de restaura-
tie van de OLV-kerk. Er stond een grote partytent in de tuin
en de oliebollen werden gebakken door Theo Hakvoort. De
laatste jaren hebben we niet meer zelf gebakken, maar wer-
den de oliebollen door Bakkerij Lurvink geleverd.

Helaas ziet de werkgroep zich genoodzaakt om na zoveel
jaren te stoppen met deze activiteit. De opbrengst van de
actie weegt niet meer op tegen de onkosten. De groep heeft
het altijd met heel veel plezier gedaan. Het was gezellig en
een fijne invulling van de oudjaarsdag.

ledereen die voor en achter de schermen aan het slagen van
deze actie heeft meegewerkt, willen we hartelijk danken.

Locatieraad OLV
Foto: Ton Harbers
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Terugblik op de kersttijd

Op 18 december werd de nieuwe kerststal geplaatst. Er waren
veel mensen betrokken bij de opbouw van de kerststal en de
versiering van de kerk. Aan het eind van de dag was de kerk
klaar voor de Gulden Mis, waarbij de nieuwe kerststal plechtig
ingezegend werd.
Dit jaar waren er drie vieringen op kerstavond. Alle vieringen
zijn zeer goed bezocht. Voor sommige mensen is het een een-
malig bezoek aan de kerk, voor anderen een (bijna) wekelijks
gebeuren. Maar hoe mooi is het dat zoveel mensen op kerst-
avond de weg naar de kerk weten te vinden, om samen de
geboorte van Jezus Christus te vieren. Hopelijk heeft ook u een
gezegend kerstfeest gehad.
Op eerste kerstdag was er nog een viering met het koor Monte
Vino en 's middags de opvoering van de musical ‘De hemel op
stelten’. De middag werd afgesloten met beschuit met muisjes.
Bij de uitgang zat een levende knikengel. Nieuw in deze periode
was de vesperviering op oudjaarsdag. Een traditioneel lof dat
muzikaal werd ondersteund door het koor In Laudem Dei. In
deze viering brachten we dank voor het afgelopen jaar en
vroegen we Gods zegen over het komende jaar.
Op 5 januari werd na de viering de nieuwjaarsreceptie in de
Maria-kapel gehouden.
De kersttijd werd afgesloten in het weekend van 11/12 januari. In
deze viering werden drie dopelingen gedoopt.
Wij danken iedereen die in deze drukke periode heeft
meegewerkt.

Locatieraad

Een derde van In Laudem Dei jubileert

De naamdag van Sint Caecilia (patrones van de zangers) was
ook onlangs voor In Laudem Dei weer aanleiding voor zijn jaar-
lijkse feest. Jongstleden november werd dit feest niet alleen
luister bijgezet met een smakelijke maaltijd, maar ook met
eretekens voor maar liefst vier koorleden. De gebroeders Wim
en Theo Loeven hebben er beiden 40 jaren koorzang op zitten;
veruit de meeste daarvan bij het herenkoor in Wijnbergen. Na
het sluiten van de Martinus zijn ze met hun zuivere stemmen
de tenoren van In Laudem Dei komen versterken, waar ze

hun gouden jubileum volgemaakt hebben. Ook twee andere
tenoren, de scheidend secretaris Piet Verweijen en de nieuwe
secretaris Ben Schut, vierden hun jubileum, zij het met een zil-
veren ereteken (25 jaren). Tevens is Piet in het zonnetje gezet
als dank voor zijn jarenlange inzet als secretaris. We hebben er
een goed glas wijn op gedronken.

Jubilarissen: v.l.n.r. Piet Verweijen, Wim Loeven, Theo Loeven
en Ben Schut. Foto: Ton Harbers



Ontmoetingen buiten eigen grenzen
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Tijdens de Advent hebben we als locatie OLV meegedaan aan
de Levende Adventskalender. Een project waarbij verschillende
mensen hun deuren openen voor iedereen die langs wil komen.
Verschillende geloofsrichtingen doen mee. Er waren voor elke
dag tijdens de Advent voldoende gastadressen. De meeste
gastadressen waren in de omgeving van Varsseveld en Halle,
omdat dit project is gestart vanuit de kerken in Varsseveld. Ook
de geloofsgemeenschap H. Laurentius uit Varsseveld nam deel
aan dit project. Wij zijn verschillende keren op bezoek geweest
bij gastgezinnen. Elke keer was het een warm bad waarin we
terechtkwamen. ledereen is aanwezig met hetzelfde doel: de
ander ontmoeten en zoeken naar verbinding. Daarbij ontstaan
ongedwongen en plezierige gesprekken onder het genot van
een kopje koffie of thee.

Mensen vanuit Varsseveld, Halle, Zelhem en Doetinchem
hebben elkaar op de morgen dat we gastlocatie waren ontmoet.
Enkele opmerkingen van gasten die onze locatie bezochten:
.Gelukkig dat grenzen vervagen en we elkaar op deze manier
mogen ontmoeten” en ,Wat fijn dat je mag zijn wie je bent.”
Elkaar respecteren en nieuwe contacten leggen gebeurde op
deze donkere dagen voor kerst. Hoe waardevol is dat niet in de
wereld van vandaag.

Volgend jaar willen we dit project op de kaart zetten en dan
00k zoeken naar gastadressen in de huiselijke kring. Juist de
huiselijke kring maakt dat mensen nog sneller contact maken.

Werkgroep Diaconie/Omzien naar elkaar

Actie Kerkbalans 2025 L

De kerk in Doetinchem is een plek waar we chtﬁ(balans

samenkomen, vieren, rouwen en ons geloof

delen. Zonder uw steun kunnen we deze belangrijke

gemeenschap en alle activiteiten die we organiseren

niet in stand houden. Uw jaarlijkse bijdrage maakt het

mogelijk om het kerkgebouw te onderhouden, activiteiten

te organiseren, maatschappelijk werk te verrichten en

de pastorale zorg voort te zetten. Vanuit de werkgroep

Diaconie is men gestart met het wekelijks organiseren van

een inloopochtend. Alleenstaanden en ouderen kunnen op

deze manier onder het genot van een kopje koffie of thee in

contact komen met anderen. Met ingang van januari 2025

zal deze activiteit worden uitgebreid met het verzorgen

van een maandelijkse lunch. We willen ook dit jaar een

beroep op u doen om de kerk in Doetinchem financieel te

ondersteunen. Uiteraard hiervoor onze welgemeende dank.
Locatieraad

Lunches en koffie-
ochtenden

De eerste lunch hebben we gehouden op
15 januari 2025. De aanwezigen lieten zich
de soep en broodmaaltijd heerlijk smaken. Het was gezellig en
samen eten doet een mens goed. De lunch wordt gehouden
op elke derde woensdag van de maand vanaf 12.00 uur. Laat u
verrassen; er is een wisselend menu. Er wordt in elk geval (huis-
gemaakte) soep geserveerd. De lunch kost 3 euro. We houden
weer een lunch op woensdag 19 februari.
Om de lunch te organiseren is aanmelding noodzakelijk.
Aanmelden kan tijdens openingstijden van het secretariaat:
maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur
en op zondag na de viering van 11.00 uur of per e-mail: lunch.
olvpaskerk@gmail.com, onder vermelding van naam en tel.
nummer. We hebben ruimte voor ongeveer 25 personen. Wees
welkom en meld u aan!
Elke woensdagochtend bent u welkom voor onze inloopkof-
fieochtend. Het is fijn om elkaar te ontmoeten. ledereen is
welkom. Je hoeft je niet aan te melden. Er is geen programma,
de koffie staat klaar en de gesprekken gaan zoals ze gaan. Er
zijn twee leden van de Werkgroep Diaconie/Omzien naar elkaar
aanwezig. De koffie-ochtend wordt gehouden in de Jozefzaal
(ingang rechts van de kerk, tweede deur links). Kom gezellig
langs!

Werkgroep Diaconie/Omzien naar elkaar

Veel ‘kerstdonaties' voor deelkasten

Tijdens de adventsperiode is in Het Doetinchems Vizier, in de
Ontmoeting van de PGD en de Vreugdebode van de Parochie
Maria Laetitia een oproep gedaan om in de dure december-
maand extra te doneren voor de deelkasten. Ook is elke week
een oproep gedaan door een lid van de werkgroep Diaconie/
Omzien naar elkaar. Telkens werd gevraagd: ,,Brengt u met
kerst iets voor een ander mee?"” De werkgroep deelkasten is blij
dat er aan deze oproep gehoor is gegeven. Elke week zaten de
groene verzamelkisten in de vijf kerken boordevol. Er stonden
zelfs dozen naast de kisten. De vrijwilligers van de werkgroep
hebben ervoor gezorgd dat de producten goed verdeeld werden
over de 19 deelkasten in Doetinchem, Wehl en Gaanderen.
Het is fijn dat zoveel gemeenteleden en parochianen zo veel
hebben willen delen met hun naasten. De donateurs hebben
met hun gulle gaven bijgedragen aan fijne kerstdagen voor
plaatsgenoten die wat minder te besteden hebben en voor een
goed begin van 2025! De groene kisten blijven staan, dus ook
in de toekomst kunt u producten doneren die verdeeld worden
over de kasten.

Werkgroep Deelkasten

Gedoopt

- Mercédes Schieven, Schermhorst

- Raynishia Jennie, Tulpenstraat

- Khiyara Pocorni, Doetinchemseweg
- Raynaeli Thomas, Tulpenstraat

Overleden

- Jan van den Eng, Oranjestraat, Varsseveld 88 jaar
- Thea Tangelder-Punte, Schavenweide 89 jaar
- Hans Becking, Terborgseweg 87 jaar
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ETTEN

Actie Kerkbalans 2025: Geef vandaag voor de kerk van morgen

Bij deze Vreugdebode ontvangt u weer de envelop met informa-
tie over de Actie Kerkbalans voor onze geloofsgemeenschap H.
Martinus Etten.

In 2024 was het precies 100 jaar geleden dat de H.
Martinuskerk in gebruik werd genomen als kerk en ontmoe-
tingsplek voor onze geloofsgemeenschap. Na een eeuw
beschikbaar te zijn geweest voor de geloofsgemeenschap gaat
het kerkgebouw een nieuwe functie tegemoet als cultureel en
multifunctioneel gebouw en blijft hiermee beschikbaar voor
de Ettense gemeenschap. Ook onze geloofsgemeenschap zal
haar plek vinden in de hernieuwde invulling. De laatste viering
heeft plaatsgevonden op 7 januari 2024 en vanaf dat moment
is de kerk onttrokken aan de eredienst. Eind januari 2024 is

de H. Martinuskerk overgedragen aan de Stichting Erfgoed
Martinuskerk Etten.

Het onttrekken aan de eredienst van de kerk houdt echter

niet in dat dit ook het einde is van onze geloofsgemeenschap.
De transformatiewerkzaamheden starten begin 2025 en
worden volgens plan afgerond begin vierde kwartaal 2025.

Als geloofsgemeenschap zullen wij ook onze plek vinden in

de nieuwe setting met het mortuarium en een familiekamer.
De Mariakapel wordt multifunctioneel gemaakt. Het kerkelijk
interieur blijft grotendeels intact (onder andere het Maria- en
Jozefaltaar). Een kaarsje opsteken bij het altaar van Maria van
Altijd Durende Bijstand blijft mogelijk.

- A
- e

Het voormalige kerkkoor onder leiding van dirigent

Ferdi Cornelissen en met muzikale begeleiding door
organist Julian Simmes verzorgde de zang in de vie-
ring op zondag 22 december.

Gewaardeerde kerstattentie

De vrijwilligers van de bezoekersgroep hebben weer een
kerstattentie bezorgd bij de ouderen op onze bezoekerslijst.

Zo werd ook een attentie (kerstboom met lichtje) bezorgd bij
mevrouw Van der Weide in Duitsland (zie foto).

Hoewel mevrouw al 17 jaar in Duitsland woont, is ze toch altijd
nog betrokken bij onze geloofsgemeenschap en trouw bezoeker
van onze bezoekersmiddagen. Doordat mevrouw om gezond-
heidsredenen op dit moment moeilijk uit de voeten kan en
daardoor ook de bezoekersmiddag niet kon bezoeken, werd het

bezoekje aan huis extra gewaardeerd. Daar doen we het met zijn

allen voor.

Wilt u ook bezoek aan huis ontvangen, dan kunt u contact opne-

men met Marleen Pierik (tel. 0315 - 32 50 17) of
Marion Leijzer (tel. 06 - 30 95 39 59).
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Goede belangstelling voor de viering in de
Maartenskerk op zondag 22 december.

2025

Als locatieraad van de geloofsgemeenschap Actie

H. Martinus blijven we actief. De werkgroep

gebedsvieringen is voornemens om 00k in Kerkbalans
2025 vieringen te houden bij verschillende kerkelijke gebeur-
tenissen. De vieringen met Allerzielen in het Schuttersgebouw
en de kerstviering in de Maartenskerk (zie foto's) werden

goed bezocht. Het secretariaat is en blijft beschikbaar voor

de locatieraad en voor groepen vrijwilligers om hun huidige
activiteiten te kunnen blijven voortzetten. Met deze activitei-
ten bedoelen we alle administratieve taken van de locatieraad
(leden-, financiéle administratie, administratie van de begraaf-
plaats), als uitgiftepunt van de Vreugdebode en vergaderplek
voor de bezoekers- en pastorale werkgroepen. De begraafplaats
aan de Molenstraat blijft onder beheer van de geloofsgemeen-
schap H. Martinus. Voldoende redenen om ook in 2025 een
beroep te doen op uw financiéle ondersteuning om het mogelijk
te blijven maken dat de activiteiten van de verschillende werk-
groepen kunnen blijven doorgaan. Voor ondersteuning van de
parochie-activiteiten en voor de continuiteit van onze geloofs-
gemeenschap vragen wij u ook in 2025 om ons financieel te
willen (blijven) ondersteunen.

‘De bijdrage van jou voor onze geloofsgemeenschap’
Bankrekening Kerkbijdrage H. Martinus Etten:

NL82 RABO 0317 8018 13

Locatieraad H. Martinus Etten. Foto's: Sjoerd Jansen
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Er werd gecollecteerd door Wim Frerix en
Harry Jansen.




GENDRINGEN - MEGCHELEN - NETTERDEN

GENDRINGEN

Mededelingen

Een gezegend nieuw jaar!

Nu we het nieuwe jaar zijn ingegaan, willen we iedereen
het allerbeste toewensen en laat het jaar 2025 voor jullie
allemaal een heel mooi jaar zijn.

Dat wij voor elkaar een zegen kunnen zijn in dit nieuwe
jaar en dat onze wensen beloften zijn, dat onze zegen
gelukkig maakt, dat ons heil mens en wereld heelt en deu-
ren open zet.

Dat het nieuwe jaar jullie allen mag vervullen met vreug-
de en kracht, met allemaal lieve mensen om je heen.

Dat wenst jullie allen de woensdagmorgengroep, de
bezoekersgroep en de communiewerkgroep toe!

Samenkomen in <~ ¥z
Die Ene Naam, /¢!
Oecumenische % 1 |
Nieuwjaars- “iuzin%
dienst Ll !5
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Er lag sneeuw op deze eerste zondag van het jaar, 5 januari.
Dat weerhield wellicht parochianen en gemeenteleden richting
de Sint Maartenskerk te gaan. Er waren minder mensen dan
deze tekening doet geloven.
De magiérs waren er wel, geen drie, want zo staat het niet
in het verhaal. Ds. Joop Mol bracht het verhaal terug tot de
essentie. Het gaat om de ware begroeting en ontmoeting tus-
sen mensen en God en de mensen. De wijzen zagen de ster
zoals al in het verhaal van Bileam in het boek Numeri was aan-
gekondigd. (Een ster komt op uit Jakob.) De magiérs gingen
op weg om het Kind en zijn ouders te begroeten. Dit werd een
feestelijk gebeuren, ook al ging de weg niet vanzelf.
Wij mensen van 2025 mogen dat ook ervaren: in onze verwarde
wereld is er steeds weer plek voor ware ontmoeting. Ook op
deze dag, waarop samen werd gezongen en gebeden. We sta-
ken allemaal een lichtje aan om onze gebeden te benadrukken
en ontvingen de huiszegenkaart om mee te nemen naar onze
huizen om ons ook dit jaar weer gezegend te weten.
Na afloop van de dienst konden we elkaar bij de koffie begroe-
ten en een gezegend, zalig en gelukkig Nieuwjaar toewensen.
De eigengebakken cake verdween als sneeuw voor de zon.
Eenieder ging met een goed gevoel naar huis terug. Tot een
volgende keer!

Namens de oecumenische werkgroep,

Hetty Bresser

Rectificatie

In de vorige Vreugdebode werd foutief vermeld dat de St.
Martinuskerk aan de eredienst onttrokken is. Dat is niet zo.
Onttrekking aan de eredienst gebeurt pas op het moment
van de verkoop van de kerk. Al zijn er geen requliere vie-
ringen meer in de kerk, het gebouw blijft beschikbaar voor
uitvaarten en eventueel andere bijzondere vieringen tot
aan het moment van de verkoop. Dankzij een groep vrij-
willigers blijft de kerk open overdag voor mensen die een
stiltemoment zoeken of een kaarsje willen opsteken.

Bringenborg

Woensdag 8 januari waren we weer met veel mensen om 10.00
uur aanwezig in De Bringenborg om de H. Eucharistie te vieren.
Veel mensen hebben in deze korte periode dat er geen vie-
ringen waren De Bringenborg gemist en we zijn weer blij dat
we weer samen kunnen zijn. Het is een mooie gelegenheid om
elkaar weer te ontmoeten en na de viering onder het genot van
een kopje koffie of thee, met wat lekkers erbij, even na te pra-
ten. Mensen zijn die ook graag met ons mee willen vieren zijn
van harte welkom. We komen u graag om 9.30/9.45 uur bij de
kerk of uit De Oevelgunne ophalen.

De woensdagmorgengroep

H. Communie thuis ontvangen

Stelt u het op prijs om de communie thuis te ontvangen? Dit
kunt u doorgeven aan: Hanny Roes-Beumer, tel. 0315 - 63 0110.

Bezoek aan huis

Elkaar ontmoeten en naar elkaar omzien is belangrijk in onze
geloofsgemeenschap. Met drie personen bezoeken we ouderen,
zieken en mensen die veel alleen zijn. EIk mens heeft de directe
verbondenheid met familie, buurt of gemeenschap nodig door
een gesprekje en een beetje aandacht. Niet altijd weten we wie
er bezoek van ons kan gebruiken en/of op prijs stelt.

Daarom dit oproepje: bent u, of kent u iemand die het fijn vindt
om een keer bezoek te krijgen van een vrijwilligster van onze
geloofsgemeenschap? Geef het dan door aan:

Hanny Roes-Beumer, tel. 0315 - 63 0110.

MEGCHELEN

Mededelingen

Namens de geloofsgemeenschap Martinus Megchelen
wensen wij iedereen alle goeds voor 2025.

In januari en februari zijn er geen gebedsvieringen in de
kerk van Megchelen.

De eerste gebedsviering zal zijn op zondag 2 maart (car-
navalszondag) om 11.11 uur.

Zondag 20 april (eerste paasdaqg) is er om 10.00 uur de
viering van Pasen met medewerking van het dames- en
herenkoor.

Gebedsvieringen kunt u opgeven via mail: meckingleo2@
gmail.com of in de brievenbus bij de Mariakapel.
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GAANDEREN

Beste lezers,

Voor u ligt de eerste Vreugdebode van 2025. Het
parochieblad in deze vorm begint aan zijn negende jaargang
en deze uitgave loopt tot eind maart. Steeds weer proberen
wij - correspondenten en redactieleden - u te informeren over
wat er leeft in onze parochie, hoe vieringen en activiteiten
verlopen zijn en wat het aanbod in de komende periode is.
Ook ik wil dit graag voor u beschrijven. Allereerst wens ik u,
alsnog, een gezegend 2025; veel gezondheid en vrede.

We kunnen terugkijken op vele mooie vieringen en activiteiten
die in de laatste maand van 2024 in onze geloofsgemeenschap
plaatsvonden. Het afscheidsconcert van het Gaanderens
Mannenkoor was indrukwekkend. En ook het concert van
Harmonie Onderling Genoegen uit Etten, samen met het Ettens
Mannenkoor, was prachtig.

Op 23 december luidde MPG-Jeugdtheater met een Herdertjes-
tocht het kerstfeest in. Dit was een groot succes. Vele kinderen
met hun ouders en grootouders hebben op deze manier een
kerstverhaal beleefd dat eindigde met een bezoek aan de
kerststal in de Sint Martinuskerk.

Voor die tijd waren onze vrijwilligers al druk geweest met

de opbouw van de kerststal en hadden zij de kerk sfeervol
versierd. Ook de mensen van de werkgroep PCl zijn in de
dagen voor kerst in actie gekomen voor de Caritas-Kerstactie.
Zij hebben op 301 adressen in Gaanderen de mensen een
bezoekje gebracht en een tasje met een attentie en kerstgroet
overhandigd. Ook de bewoners in de Slingebeek, Clematis en
De Pelgrim zijn niet vergeten.

En dan op kerstavond: twee mooie eucharistievieringen en op
eerste kerstdag de plechtige Hoogmis met pastoor Pauw en het
gemengd koor onder leiding van Ben Simmes.

Voor een compleet overzicht van het aanbod in onze
geloofsgemeenschap, verwijs ik u graag naar de website:
www.maria-laetitia.nl (lokaal nieuws): Jaaroverzicht 2024.

1. Het koor Garden Rumours verzorgt de intermezzo’s in een
Inspiratieviering.

2. Voorbereiding van de kerstactie door leden van de werk-
groep PCI.

3. Kerstliederen zingen in de Pelgrim.

4. Herdertjestocht; kinderen en ouders gaan in kleine groepjes
op pad en horen steeds een deel van het kerstverhaal.

5. Herdertjestocht; de kerstwensen die onderweg geschreven
zijn, worden in de grote kerstboom in de kerk gehangen.

6. Familieviering kerst met pastor Smits.

Foto's: Ria en Hans Aarntzen
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Uitstapje Diaconie/PCl

Op 25 maart organiseert de Diaconie/PCl een busreisje
naar de Intratuin in Lochem. Dit is vooral voor mensen
die daar graag een keer naar toe zouden willen, maar het
moeilijk vinden om er te komen. Misschien is de afstand te
groot, zijn de kosten te hoog of wilt u er niet in uw eentje
naar toe. Samen met de bus, een gezellig dagje uit, kan
deze bedenkingen wegnemen. Er wordt een lunch aange-
boden, verzorgd bij Intratuin.

De opstappunten zijn: om 10.00 uur in Gaanderen bij
Sporthal De Pol en om 10.20 uur bij het Busstation in
Doetinchem. Om 10.30 uur gaan we dan richting Intratuin
Lochem. Na een gezellige dag vertrekken we rond 15.30
uur vanuit Lochem weer naar de opstappunten. Opgeven
per e-mail bij Ria Aarntzen h.r.aarntzen@gmail.com of bij
Marianne Rougoor: mariannerougoor@hotmail.com.

Wilt u vermelden of u een rolstoel of rollator meeneemt?
Ook telefoonnummer en e-mail graag vermelden.

Dit dagje uit is gratis, maar een vrije gift is welkom!
Opgeven kan uiterlijk tot 1 maart.

Actie Kerkbalans 2025 ‘
Actie

Wat hebben wij met uw bijdrage gedaan? Kerkbalans

Wat kunnen we met uw bijdrage doen?

Zoals gebruikelijk houden de Nederlandse kerken in
januari de Actie Kerkbalans. In de begeleidende brief

in de Kerkbalans-envelop vindt u ook het jaaroverzicht
van wat het afgelopen jaar in de geloofsgemeenschap H.
Augustinus-Martinus heeft plaatsgevonden.

Ook dit jaar willen wij elk weekend samen vieren in een
Eucharistie-, Gebeds- of Inspiratieviering. Ook zullen

we weer andere spirituele en inspirerende activiteiten
organiseren. We proberen het aanbod steeds up-to-date
te houden, te vernieuwen en uit te breiden. Zo is er nu
bijvoorbeeld een groepje creatieve mensen bezig om
nieuwe staties te maken voor de inmiddels traditionele
Kruisweg in natuurgebied 't Maatje. Zes dames uit
Gaanderen, Terborg, Etten en Dinxperlo komen op
woensdagmiddag in de pastorie bij elkaar om veertien
staties te maken van Jezus' lijden en sterven.

Het vieringenrooster is weer mooi ingevuld en de toegang
tot de pastorie is verbeterd. Zo worden er steeds weer
nieuwe dingen opgepakt om onze geloofsgemeenschap
vitaal te houden.

|;I -'l. 1 '_'

Overleden

- Dinsdag 3 december 2024 is overleden de heer Theo Es,
Theodorus Hendrikus Wilhelmus, in de leeftijd van 89 jaar.
Theo woonde aan de Watertapweg in Gaanderen, samen met
zijn in 2021 overleden partner Thea Eijkelenkamp-Leuverink.
Daarvoor was hij getrouwd met Anne Es-Steentjes, die in
1976 is overleden. Woensdag 11 december was voor hem de
gezongen uitvaartviering waarna hij werd begraven op de
begraafplaats naast de kerk.

Moge Theo thuisgekomen zijn in het Huis van onze Heer.

- Woensdag 4 december 2024 is overleden de heer Willy,
W.G.J.M. van Aalst, in de leeftijd van 77 jaar. De heer Van
Aalst woonde aan de Beekstraat in Gaanderen. Willy heeft
veel betekend voor het beschrijven van de geschiedenis

van Gaanderen. Met name het oorlogsverleden en het graf
van de onbekende soldaat hadden zijn aandacht. Vrijdag 13
december was voor hem de crematieplechtigheid in het cre-
matorium De Slangenburg in Doetinchem. Moge Willy verder
leven in de Vrede van de Heer.

- Vrijdag 6 december 2024 is overleden mevrouw Annie
Brugman-Nass, Johanna Theodora Catharina, in de leeftijd
van 80 jaar. Annie was getrouwd met Jos Brugman, dia-

ken. Samen met Jos heeft zij veel betekend voor de Sint
Augustinus-parochie, het zorgcentrum Sint Jozef en later De
Pelgrim. Ook was Annie na de sluiting van de Augustinuskerk
actief in de Martinuskerk, als gewaardeerd lid van het
gemengd koor. Donderdag 12 december was er gelegenheid
om afscheid van haar te nemen en de familie te condoleren.
Vrijdag 13 december was de gezongen uitvaartviering in de
Sint Martinuskerk waarna de crematie volgde in het cremato-
rium in Etten. Moge vele mooie herinneringen kracht geven
aan allen die haar zo node missen.

- Vrijdag 20 december 2024 is overleden de heer Theo Arts
in de leeftijd van 93 jaar, sinds maart 2023 weduwnaar van
Stieni Arts-Peters. Theo woonde de laatste jaren in zorgcen-
trum De Pelgrim in Gaanderen. Zondagavond 29 december
was er gelegenheid om afscheid van hem te nemen en de
familie te condoleren. Maandag 30 december was de crema-
tieplechtigheid in besloten kring, in het crematorium in Etten.
Moge hij rusten in vrede.

- Donderdag 26 december is overleden mevrouw Diny
Bleekman-Veldkamp, Bernardina Maria Constantia, in de
leeftijd van 96 jaar, sinds 2002 weduwe van de heer Guus
Bleekman. Diny woonde aan de Ontwikkelstraat in Gaanderen.
Zij was nauw betrokken bij de bouw van de Augustinuskerk en
een trouwe parochiaan. Ook was ze actief in de Gaanderense
gemeenschap, onder andere bij de Kruisvereniging en de
Bloedbank. Donderdag 2 januari 2025 was voor haar de
gezongen afscheidsviering in de St. Martinuskerk, waarna

de crematie volgde in het crematorium De Slangenburg in
Doetinchem.

Moge Diny in Gods Hand geborgen zijn.

- Maandag 6 januari 2025 is overleden de heer Bennie
Ernst, Bernardus Hendrikus Maria, in de leeftijd van 70 jaar.
Bennie woonde de laatste weken in het verzorgingscentrum
Clematis in Gaanderen. Voorheen woonde hij aan de Frans
Roesstraat. Bennie was vele jaren actief in onze locatieraad
als budgethouder.

Ook was hij lector in vele eucharistievieringen en voorganger
in avondwaken.

Hij was een zeer betrokken parochiaan en hij heeft veel
betekend voor de dorpsgemeenschap van Gaanderen, als
voorzitter van de stichting Sport en Cultuur, raadslid voor het
CDA in de gemeente Doetinchem en voorzitter van het Oranje
Comité. Maandagavond 13 januari was voor hem de avond-
wake in de St. Martinuskerk, waarna er gelegenheid was om
afscheid van Bennie te nemen en de familie te condoleren.
Dinsdagmiddag 14 januari was de gezongen uitvaartviering,
waarna de begrafenis volgde op het kerkhof naast de kerk.
Moge Bennie verder leven in het Hemels Vaderhuis, waar
geen pijn of verdriet is.
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uw meesterbakker

Aloys Lurvink

Rozengaardseweg 47
7001 DN Doetinchem
Tel:0314-3255 12
www.bakkerijlurvink.nl
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Persounlifke, liefdevolle en deskundige bepeleiding
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Cordente & Cllorinner

Mogen wij u uitnodigen uw herinnering vorm te geven?
100 jaar
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BOUW- EN INTERIEUR

ol Fabriekstraat 18
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www.schoot-natuursteen.nl

info@schoot-natuursteen.nl

Bloemen & Emoties
Miranda Steentjes - rouwbloemist

06 - 5124 7324
bloemenenemoties@gmail.com
www.bloemenenemoties.nl

* 7 dagen in de week van 9.00 tot 21.00 bereikbaar
* op afspraak bij u aan huis

Helming
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Onderhoudsabonnement op maat!
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techniek

Sleklmoles Fraet
O nds & i Dok DN B G
Dot

SISl & waimiepdimssai

Transportweg 7-09, 7007 CL Doetinchem
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TERBORG

Ontmoetingsbijeenkomst
oecumenische kerstavond

Voor het eerst hebben wij op kerstavond een oecumenische
bijeenkomst georganiseerd. Uiteindelijk is het een zeer
bijzondere, fijne en veel geprezen avond geworden.

Het begon al bij de voorbereidingen. In het bijzijn van Joke,
Marjolein, Wilma en ondergetekende weten pastor Mia
Tankink en dominee Jan Fischer elkaar op prachtige wijze en
op vele vliakken uitstekend aan te vullen. Mooi om te zien.

Op kerstavond mochten wij een kleine 100 bezoekers verwel-
komen en dat geeft ons als organisatie een bijzonder gevoel.
Zoveel stemmen geven natuurlijk bij het samen zingen van de
bekende kerstliederen een overweldigend effect. Kippenvel.
Was u er niet bij? U heeft wat gemist.

Bij binnenkomst werden de bezoekers uitgenodigd om een
kaarsje aan te steken in de lichtjesboom waarna de beide
voorgangers zich daarbij aansloten, zoals u op de foto kunt
zien. De overweging van dominee Fischer was er eentje die
tijdens de kerstdagen nog bleef nawerken. Het engelenkoor
dat aan de herders verschijnt, zingt: ,Eer aan God in den hoge
en vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft.” Maar

wat is die vrede? En waar vinden we die vrede dan op deze
wereld vol narigheid? Vrede begint klein, bij jezelf, in jezelf.
Die vrede is er op het moment dat wij ons openstellen voor
Jezus en voor zijn boodschap, zoals Hij ons heeft voorgeleefd.
Dan ontstaat vrede. Of in de woorden van de Duitse theoloog
Dietrich Bonhoeffer: ,,Waar God in liefde tot de mensen komt in
de geboorte van het kind Jezus, daar is vrede gesloten tussen
God en mens en tussen de mensen onderling. Bij het kind in de
kribbe wordt ons de vrede geschonken. In onze wereld heerst
zoveel haat en geweld. Maar dit kind is de vorst van de vrede.
Waar Hij is, daar is vrede. Vanuit de vrede die Hij ons schenkt,
zijn wij geroepen om vredestichters te zijn op de plek waar wij
gaan en staan.” Een diepe en prachtige kerstboodschap. Wij
wensen u die vrede toe.

In het nieuwe jaar is het de bedoeling om de Ontmoetings-
bijeenkomsten te organiseren op de volgende data:

9 februari (thema nog te bepalen), 6 april (op weg naar Pasen),
25 mei (Mariaviering), 22 juni (10.00 uur oecumene in de NH
Kerk), 28 september (thema nog te bepalen), 2 november
(Allerzielen), 24 december (kerstavond 20.00 uur oecumene
in de NH Kerk). De data mag u alvast op uw kalender noteren.
Tenzij anders aangegeven, vindt het plaats in De Huiskamer,
telkens op zondag om 10.30 uur. Wij zien u graag.

Wilt u naar deze Ontmoetingsbhijeenkomsten, maar bent u niet
zo goed ter been? Dan willen wij u graag met de auto op komen
halen en weer thuis brengen. Wilt u hiervan gebruik maken?
Neemt u dan op woensdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur
telefonisch contact op met het parochiesecretariaat: 0315 - 32
30 60.

Werkgroep Nieuw Begin, tekst en foto Jos Kunze
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Actie Kerkbalans 2025

Geef voor de kerk van morgen
Baken van Geloof, L
Hoop en Liefde Actie

Kerkbalans

Tegelijk met deze Vreugdebode worden de enveloppen van
de Actie Kerkbalans bezorgd.

Ook dit jaar zal de envelop niet persoonlijk bij u wor-

den opgehaald, maar verzoeken wij u vriendelijk om de
retourenvelop met het ingevulde antwoordformulier in de
brievenbus van ons secretariaat te doen:

de Huiskamer van Terborg, Hoofdstraat 39.

Alvast hartelijk dank.

Ook als u geen envelop hebt ontvangen, kunt u het werk
binnen uw geloofsgemeenschap financieel steunen. U kunt
uw bijdrage overmaken naar:

bankrekeningnummer: NL40 ABNA 0936 2497 57 t.n.v.:
RK Parochie Maria Laetitia-inzake: Heilige Georgius
Terborg

Activiteiten binnen uw geloofsgemeenschap
- Onze tweemaandelijkse Ontmoetingsbijeenkomsten
worden nog steeds goed bezocht en wij zijn blij elke
keer tussen de 30 en 40 bezoekers te mogen ver-
welkomen. Twee keer per jaar combineren wij de
Ontmoetingsbijeenkomst samen met onze hervormde
broeders en zusters tot een oecumenische dienst in de
Nederlands Hervormde kerk. De hernieuwde samenwer-
king bevalt uitstekend.

- Onze Mariakapel blijft open en er wordt dagelijks nog
menig kaarsje opgestoken. Er ligt een schriftje waarin
bezoekers een bericht of een gebed kunnen schrijven.

- Wij organiseren met omliggende geloofsgemeenschap-
pen Doop, Communie en Vormsel.

- Ons secretariaat is iedere woensdagochtend geopend. U
kunt er terecht met vragen, maar ook gewoon voor een
praatje en een kop koffie of thee.

- Onze ruim 35 wijkcontactpersonen bezorgen niet alleen
de Vreugdebode en de Actie Kerkbalans, maar zij zijn
ook de ogen en oren van onze geloofsgemeenschap. Bij
armoede of andere noden volgt bericht naar Caritas en
zij kunnen dan hulp bieden.

U ziet: er gebeurt nog veel in de geloofsgemeenschap
waar u deel van uitmaakt.

Wij vragen uw financiéle steun om dit alles ook in de toe-
komst blijvend mogelijk te maken.

Bij voorbaat hartelijk dank.
Organisatie Actie Kerkbalans, Jos Kunze en Henk Steentjes

Overleden
Wij ontvingen het treurige bericht van het overlijden van
onze mede-parochianen:

- Mevrouw J.G. Meijer-Keurntjes 67 jaar
- Mevrouw M.E. Wieggers-Visser 84 jaar
- Mevrouw M.B.W. Meuleman-Wichman 86 jaar

In gedachten zijn we bij hen die in verdriet achterblijven.
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SILVOLDE - VARSSEVELD

SILVOLDE

Kracht vinden in jezelf

Gebedsviering Aswoensdag 5 maart 19.00 uur

Aswoensdag is de dag dat de Vastentijd begint, de veertigda-
gentijd die voorafgaat aan Pasen. Het getal 40 staat symbool
voor het aantal dagen dat Jezus in de woestijn in volledige
afzondering doorbracht. Bijna zes weken was Hij alleen in de
woestijn en vastte Hij. Aan het eind van die periode overkwa-
men zelfs Jezus duivelse gedachten, maar Hij bleef sterk en
werd daarbij door engelen geholpen.

In onze dagen horen we wel van mensen die zich bijvoor-
beeld vanuit goede voornemens of medische noodzaak
ongelooflijk kunnen beperken. Verleidingen liggen altijd op
de loer en dan moet je kracht vinden in jezelf om sterk te
zijn.

Voor ieder van ons is de veertigdagentijd een periode om
naar binnen te kijken omdat we heel goed weten dat we
tegenover God en onze naasten tekort zijn gekomen. Een
boetekleed hoeft niet aan en ons als in oude tijden bestrooi-
en met as past niet bij ons leven, maar met de as die we
branden, kunnen we ons aanmoedigen ons leven ‘opnieuw’ te
beginnen, een wending te geven, uit de as herrijzen met een
nieuw elan.

Bijna ongemerkt sleept het ritme van alle dag ons door het
leven heen. Daarom kan het deugd doen om even uit dat rit-
me te stappen, even halt te houden, niet één dag, maar 40
dagen lang.

Misschien helpt dit ons anders te kijken, beter te luisteren en
goed te doen. Naar binnen kijken kan ons helpen onze eigen
verdiensten, onze 'ik-personen’, meer terzijde te schuiven om
plaats te maken voor wat God en onze naasten in ons leven
betekenen. God reikt ons de hand en wil ons 40 dagen lang
meenemen op weg naar Pasen.

Wij nodigen u uit voor deze viering en heeft u palmtakjes
van het vorig jaar, neem ze mee om ze te verbranden. De as
wordt gebruikt in de viering.

Tekst en foto: Joop Kraan

Met andere ogen kijken

De viering van 9 maart valt in de vastentijd, een tijd om even
stil te staan, jezelf eens onder de loep te nemen, je af te vra-
gen: Hoe sta ik in het leven?

Op deze zondag staat het bekende verhaal van de overspelige
vrouw centraal.

Hoe kijken wij naar dit verhaal, hoe oordelen wij over deze
vrouw? Druipen wij ook af na Jezus' antwoord: ,Wie zonder
zonde is, werpe de eerste steen.” Wat doen wij met die steen in
onze hand, die bedoeld was om te gooien? Laten we die vallen
of zijn we in staat er zelfs iets opbouwends mee te doen? Zijn
wij in staat met de ogen van Jezus te kijken en niet te oorde-
len? Kunnen we kijken met ogen van liefde?

Hierover willen wij, samen met u, in deze viering nadenken.
Hartelijk welkom op de eerste zondag in de veertigdagentijd,
9 maart om 10.00 uur in de Mauritiuskerk.

Zondag 6 april:
Viering met '‘Preek van de leek’
Zorg? Daar vraag je me wat...

In onze viering op 4 februari 2024 hield Otwin van Dijk een
indrukwekkende en inspirerende ‘Preek van de leek'. Dat vroeg
om méér.
Wij hebben opnieuw iemand bereid gevonden op deze manier
zijn passie en missie met ons te delen, in de persoon van Hans
Metzemaekers. Hij was directeur-geneesheer van
verpleeghuis Sint Antonia in Terborg en stond
van daaruit aan de wieg van zorginstelling Azora.
Het zal geen verbazing wekken dat zorg en aan-
dacht voor de zwakkere medemens voor hem
centraal staan. Kort gezegd: naastenliefde.
Maar wat is dat precies en hoe werkt dat? Bij
iemand met zo'n staat van dienst denk je al snel
aan management, organisatorische zaken, ‘groot’ denken.
Hans zal duidelijk maken dat dat niet gaat zonder ook ‘klein’
te denken. Dat wil zeggen: kijken naar de mens achter de zorg-
vraag, hem of haar aandacht geven, respecteren, leren kennen.
Is de zorg die hij of zij vraagt wel de echte vraag? En hoe kom
je van betrokkenheid tot zinvolle actie?
Rondom deze thematiek proberen we verbinding te leggen met
onze roeping als volgelingen van Jezus van Nazareth en daar
omheen een samenzijn te bouwen met ruimte voor verhalen,
reflectie, gebed en muziek.
ledereen die daar bij wil zijn, is van harte uitgenodigd. U bent
welkom op zondag 6 april om 10.00 uur in onze Mauritiuskerk.
Na afloop is er gelegenheid na te praten onder het genot van
een kopje koffie of thee.

Ter informatie bij onze vieringen

U kunt alle vieringen in het Mauritiusgebouw meebeleven
via de livestream:

Geloofsgemeenschap H. Mauritius-Kerkdienst

gemist- https://kerkdienstgemist.nl/
stations/531-Geloofsgemeenschap-H-Mauritius

Deze link geeft u de mogelijkheid diensten terug te kijken.




Overleden
- 22-11-2024 M.C.M. Godschalk

Eqgginkstraat 57 jaar
- 12-12-2024 T.J.F. ten Have

Laan van Schuylenburch 81 jaar
- 23-12-2024 B.H.W. Derksen

Laan van Schuylenburch 88 jaar
- 3-1-2025 M.T. Ernst-ten Have

Herman van Velzenstraat 86 jaar
- 8-1-2025 W.H.T. Wellink-Kaalberg

Wijnwaarden 83 jaar
- 9-1-2025 J.T.M. Heuvels

Boterweg 85 jaar

Wij bidden voor hun eeuwige rust. Wij wensen hun familie
veel sterkte en kracht voor de komende tijd.

VARSSEVELD

Vieringen Den Es

Zondag 13 april en zondag 11 mei om 10.00 uur is er een
woord- en communieviering met samenzang.

Ontmoetingen buiten eigen
grenzen

Tijdens de Advent hebben we als locatie Varsseveld
meegedaan aan de Levende Adventskalender.

Een project waarbij verschillende mensen hun deuren
openen voor iedereen die langs wil komen. Verschillende
geloofsrichtingen deden mee.

Lees voor een volledig verslag op pagina 21 van locatie
Doetinchem.
Werkgroep Diaconie/Omzien naar elkaar

Actie Kerkbalans 2025
Geef voor de kerk van morgen

2025 ‘
Actie

De folder en de envelop Kerkbalans
2025 ontvangt u bij dit nummer van de
Vreugdebode.

In de envelop is ook een antwoordenvelop met postzegel
en voorzien van het postadres. U vult uw gegevens in,
doet het antwoordpapier in de envelop en doet die enve-
lop op de post.

Kerkbalans

Wij danken u voor uw bijdrage en voor uw medewerking

Musical Emmais, op zoek naar jou!
Meldt je snel aan!

Ken je dat? Je bent op zoek naar geluk en ontmoet een
geweldig iemand. Hij inspireert je en belooft een betere toe-
komst. Dit overkomt Kleopas en Maria.

Maar dan... grote teleurstelling: geheel onverwachts ver-
dwijnt hij uit hun leven. Weg droom, weg toekomst vol geluk.
Radeloos keren ze terug naar hun dorpje Emmads.

Maar onderweg komt er een vreemdeling op hun pad, die
een stukje met hen meeloopt...

Dit voorjaar organiseren we in de parochie een nieuwe musi-
cal, ‘Emmaiis, op zoek naar jou..." De musical zal worden
uitgevoerd op het parochiefeest op zondag 6 juli. En natuur-
lijk moet er gerepeteerd worden. Daarvoor zijn er pim. 10
repetities - ongeveer twee keer per maand - van 13.00 tot
18.30 uur bij de Paskerk in Doetinchem.

Op de eerste repetitie is op 9 maart en dan zullen de rol-
len verdeeld worden. Verder gaan we tijdens de middagen
niet alleen repeteren, maar ook samen spellen spelen, het
verhaal verdiepen en gezellig samen eten. Bovendien orga-
niseren we een logeerpartij bij de kerk, inclusief kampvuur!
Kinderen vanaf groep 3 en tieners kunnen deelnemen.

Doe jij ook mee met deze geweldige musical? Het belooft
onvergetelijk te worden!

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Voor vragen of alvast aanmelden, kun je een e-mail sturen
naar gezinszondagen@gmail.com.




PAROCHIE MARIA LAETITIA

Centraal secretariaat Parochie Maria Laetitia
Kantoor en bezoekadres:

Pastoor Vernooystraat 7, 7071 BR Ulft

E-mail: secretariaat@mlparochie.nl
Openingstijden secretariaat:

woensdag en vrijdag van 09.00 - 11.30 uur
NL19 RABO 0156 5694 50

tel. 0315 - 34 20 44

Azewijn - H. Mattheus
Mattheusplein 1, 7045 AC Azewijn
E-mail: rkazewijn@milparochie.nl
NL89 RABO 0374 6064 39

tel. 0315 - 34 20 44

Breedenbroek - HH. Petrus en Paulus
Terborgseweg 30, 7084 AJ Breedenbroek
E-mail: rkbreedenbroek@miparochie.nl
NL88 RABO 0310 4000 23

Secretariaat: eerste dinsdag van de maand van 10.00 - 12.00 uur

tel. 0315 - 65 12 84

Dinxperlo - De Goede Herder

p/a Terborgseweg 30, 7084 AJ Breedenbroek
E-mail: rkdinxperlo@mlparochie.nl

NL17 RABO 0313 9044 56

Secretariaat: eerste dinsdag van de maand van 10.00 - 12.00 uur

tel. 0315 - 65 14 96

Doetinchem - OLV. Tenhemelopneming

Pr. Hendrikstraat 36, 7001 GL Doetinchem
E-mail: rkdoetinchem®mlparochie.nl
Rekeningnummers RK Parochie Maria Laetitia:
NL49 RABO 0384 3705 00 - kerkbalans

NL81 ABNA 0447 5381 87 - betalingen, vieringen en intenties
NL68 RABO 0384 3994 52 - onderhoud begraafplaats
Secretariaat: maandag, woensdag en vrijdag van 09.30 - 12.00 uur

tel. 0314 - 3910 91

Etten - H. Martinus

Dorpsstraat 19, 7075 AC Etten

E-mail: rketten@mlparochie.nl

NL23 RABO 0317 8004 50 - rekening courant
NL82 RABO 0317 8018 13 - kerkbalans

tel. 0315 - 34 24 98
b.0.g. 06 12 67 88 24

Gaanderen - H. Augustinus/H. Martinus
Kerkstraat 72, 7011 CP Gaanderen.

E-mail: rkgaanderen@mlparochie.nl

NL76 RABO 0115 3918 27 - rekening courant
NL17 RABO 0115 3013 21 - kerkbalans
Secretariaat: dinsdag 09.30 - 10.30 uur,
donderdag 14.00 - 15.00 uur

tel. 0315 - 32 32 23

Gendringen - H. Martinus

Past. Wijfkerstraat 1, 7081 BT Gendringen
Contactpersoon Kerkbalans, Ronald Giesen,
E-mail: rkgendringen@mlparochie.nl

NL24 RABO 0116 3024 29 - betalingen, vieringen en intenties
NL94 RABO 0116 3936 10 - kerkbalans

tel. 0315 - 68 13 64
tel. 06 - 36 38 27 62

30 VREUGDEBODE 1-

Megchelen - H. Martinus

Past. Mdlderstraat 2, 7078 BB Megchelen
E-mail: rkmegchelen@mliparochie.nl

NL62 RABO 0132 7006 62

tel. 0315 - 37 76 58

Netterden - H. Walburgis
Netterdensestraat 8, 7077 AB Netterden
Contactadres: Frank Simmes

E-mail: rknetterden@mlparochie.nl

NL67 RABO 0326 6138 54

tel. 0315 - 38 6109

Silvolde - H. Mauritius

Secretariaat: De Breide 75, 7064 AT Silvolde
E-mail: rksilvolde@mlparochie.nl

Secretariaat Het Anker: Pr. Bernhardstraat 4, 7064 GG Silvolde
donderdag 09.00 - 10.00 uur

NL50 RABO 0359 1003 33 - kerkbijdrage

NL21 RABO 0359 1704 04 - kerkhof.

NL62RAB00359147550 - overige zaken

tel. 06 - 55 48 99 56

Terborg - H. Georgius

Hoofdstraat 39, 7061 CG Terborg

E-mail: rkterborg@mlparochie.nl

NL40 ABNA 0936 2497 57 - kerkbalans
NL97 RABO 0359 1232 52 - rekening courant
Secretariaat: woensdag 10.00 - 12.00 uur en volgens afspraak.

tel. 0315 - 32 30 60

UlIft - HH. Antonius-Petrus & Paulus
J.F. Kennedyplein 9, 7071 BT Ulft
E-mail: rkulft@mlparochie.nl

NLO6 RABO 0363 8004 84 - vieringen en intenties

NL41 RABO 0363 8759 99 - Antonius kerkbalans

NL72 RABO 0363 8005 57 - Antonius

NL88 RABO 0363 8098 72 - kerkbalans Petrus en Paulus
Secretariaat: donderdag van 10.00 - 11.30 uur

tel. 0315 - 68 12 75

Varsselder-Veldhunten - HH. Martelaren van Gorcum
Hoofdstraat 31, 7076 AG Varsselder
Secretariaat:

E-mail: rkvarsselder@mlparochie.nl
NL57 RABO 0153 1012 10

tel. 0315 -34 20 44

Varsseveld - H. Laurentius

H. Bulsink, Westerlijke Noorderbroekweg 1,
7054 CE Westendorp

E-mail: rkvarsseveld@milparochie.nl

NL69 RABO 0364 8884 66

tel. 0315-29 8115

MARI
LAETITIA



Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf

van Heteren ' u

John van Heteren

Zuivelweg 109

7003 CO Dowtinchem
Tel. 0314-332168
Fax; 0314-384124

Mobiel: 06-23450006
E-mail: infa@smbyanheteren.nl
VWabsite: www.smbwvanhateran.nl

Al vele jaren vakkundig partner van
Amphion Cultuurbedrijf

SLOOT WAV X13:3"2115

Eric 06-221 874 27 & Rutger 06-290 52 155

« Stemmen, onderhoud en reparatie

- Transport, verhuur en opslag

« Dealer van FEURICH piano’s en vleugels:
topkwaliteit voor een ongelofelijkre prijs!

- Verkoop occasions met garantie

Showroom (alleen op afspraak): Varsseveldseweg 130b Doetinchem

www.slootpianoservice.nl

JANSEN
TERBORG

Al 140 jaar staat familiebedrijf Jansen
Terborg voor betrokkenheid en kwaliteit,
een belofte die van generatie op
generatie is doorgegeven. Wij zijn er
voor het kleine onderhoud tot aan het
realiseren van uw droomwoning!

Luc Jansen | Postbus 117 | 7060AC Terborg
0315 323 107 | info@jansenterborg.nl | www.jansenterborg.nl

Uw advertentie hier plaatsen?

Bel voor meer infomatie naar

06 42 96 56 14




en ruimte

Elk afscheid heeft zijjn eigen verhaal

Niets is zo persoonlijk als een uitvaart. Bij ons heb je alle ruimte om daar een
eigen invulling aan te geven. We nemen er alle tijd voor en brengen rust;
voor, tijdens en na het afscheid.

Wat zijn jouw verhaal? ons team biedt een luisterend oor. Maak geheel
vrijblijvend een afspraak.

" Irma Miranda Ellen
Uitvaartbegeleider Uitvaartbegeleider Uitvaartbegeleider

Dag en nacht bereikbaar, zeven dagen per week | Bel gerust 0314-32 46 67
of kijk op agelinkuitvaart.nl | Terborgseweg 126, 7005 BD Doetinchem.
Ook met een uitvaartverzekering ben je vrij om Agelink te kiezen.




