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Pelgrims van Hoop

De Veertigdagentijd is net begonnen als ik gedachten op
schrift zet. Een column hoort actueel te zijn, maar in de hui-
dige onzekere tijd zou de wereld er heel anders uit kunnen
zien als u dit leest, op zijn vroegst over een maand, met
Pasen kort in het vooruitzicht. Niet erg lang op de wereld-
geschiedenis, maar lang genoeg om de actualiteit van dit
stukje sterk te verminderen.

Dat is niets vergeleken met de moeilijke omstandigheden van veel mensen, ook
met een bedrijf, die constant te maken hebben bijvoorbeeld met veranderende
wetgeving op hun werkgebied. Je begint met iets, of maakt grote investeringen
die tijd nodig hebben om iets te bereiken en dan, véor het zover is, moet het
weer anders. Wekelijks, bijna dagelijks, lijkt het op het nieuws niet gekker te
kunnen worden en toch wordt het zo. Hoe ver zal het gaan? Steeds weer worden
grenzen van diplomatiek en fatsoen overschreden, op het wereldtoneel en in
onze samenleving. Leugens lijken soms meer overtuigingskracht te hebben dan
de waarheid. Een uitdaging voor ons om dit niet geleidelijk aan ‘'normaal’ te gaan
vinden.

Soms voelt het Rijk Gods verder weg dan ooit.

Dan komt het thema voor het Heilig Jaar echt op een goed moment, is het
misschien meer relevant dan ooit: de oproep om ‘Pelgrims van Hoop' te zijn.

Dat, terwijl wij bezinnen en werken aan wat het betekent om een ‘Missionaire
Parochie’ te zijn. Eigenlijk is dat een tautologie, dat wil zeggen een onnodige her-
haling van woorden. Een parochie is per definitie missionair. Maar een tautologie
komen wij ook in de Schriften tegen: bij de broodvermenigvuldiging zitten de
mensen op het ‘groene gras’ (Marcus 6:39). Dat zal vast een betekenis hebben.
En dat heeft het ook in onze aandacht voor de ‘missionaire parochie’. Als gras
niet groen is, is er iets mis en als een parochie niet missionair is, is er iets mis.
Missionair is niet iets dat gebeurt alleen in het buitenland of door prekers op
straathoeken. Het gebeurt wanneer onze gemeenschappen uitnodigend en gast-
vrij zijn, wanneer een kans geboden wordt voor een rust- of bezinningsmoment,
of een luisterend oor of ondersteunende schouder. Dat is iets waar wij allemaal
aan kunnen bijdragen en het wordt versterkt wanneer dat gedaan wordt met
een vreugdevolle beleving van ons geloof. Al zijn wij niet altijd blij en misschien
zelfs soms verdrietig, ons geloof geeft ons een fundament van diepe vreugde,
want Christus heeft de overwinning. Dat is de zekere hoop die ons leidt door

de Veertigdagentijd naar Pasen toe. Elk jaar weer opnieuw. Elk jaar weer, in de
omstandigheden van nu, anders dan van vorig jaar of vijf jaar geleden.

Pelgrim zijn, met vallen en opstaan, fouten maken en vergeven worden, stilstaan
en groeien. Pelgrims met hoop, omdat wij op weg zijn naar de overwinning. Want
christelijke hoop is niet alleen hoop op een beter leven hier op aarde. Het is wel
goed om ons daarvoor in te zetten: rechtvaardige omstandigheden voor alle
mensen, eerlijkere verdeling van middelen onder wie ze nodig hebben en zo veel
meer, zo ver als voor ons mogelijk is. Maar christelijke hoop is ‘hoop tegen alle
hoop in’, en dat mogen wij hebben vanwege Christus’ overwinning, zelfs over de
dood. Het onmogelijke werd mogelijk, vanwege de eindeloze liefde en barmhar-
tigheid van onze God.

Hopelijk hebben onze oefeningen voor de Veertigdagentijd ons een beetje dich-
ter bij God gebracht, dichter bij onze naaste en dichter bij onszelf. Allemaal een
positieve stap vooruit op weg naar het Rijk Gods toe. Meewerken aan de wil

van God, de komst van dat Rijk, dat nu al onder ons is, volgens de woorden van
Jezus.

In zijn brief voor de Veertigdagentijd benadrukte onze bisschop kardinaal Eijk de
kracht van het herhalen. Dat geldt ook voor Pasen. Steeds weer opnieuw Pasen
vieren in de situatie van dat moment: vasthouden aan een droom die werke-
lijkheid gaat worden. Wij weten niet hoe of wanneer en soms gebeurt het heel
subtiel in ons midden, maar het gebeurt wel. Zo zeker als de Veertigdagentijd
begint, zal Pasen komen.

Dat het licht van Pasen ons mag blijven verlichten en hoop geven - dat wij echte
‘Pelgrims van Hoop” mogen zijn.

Marcel Smits

MARIA
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Pasen, hoop tegen wanhoop in
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Pastoor Hans Pauw in gesprek met
Maksym Slyusarchuk

Even voorstellen

Hagalmatig vizes nij ma2 in
dz g2r van d2 rLrl Pairus
a1 Paulus in Ulit, 9ol 2l

vizran dozi nam gozd, ot
o2nuly van Zijn mooizl2
val2foon 20 Googla Translaiz
Vozran e rayalmatig toen
231) gagorat, Yoor dis areiz)
N20 IS n2m gz2yreaagd wae nae
inzmz van nze nz2ilig jaar,
Palgrims van n9on, Yoor nz)

gatagane in N2t [lene van nae

gormznda na:sfaast, tagan) da
dentargrond van dz2 gorlog in
21jn land, Grazg e i n2em in
div areiikz] zovaz] mogalijic 221§
20 N2t Woord,

Foto:
Fotostudio

4 VREUGDEBODE 2 -

Van Onna - Ulft

+Mijn naam is Maksym. Ik ben geboren
en opgegroeid in Oekraine. Tijdens mijn
schooljaren hield ik me bezig met muziek
en sport - zwemmen en karate. Ik speel
gitaar. Ik heb gestudeerd aan een film-
academie en een fotografieopleiding
afgerond. Ik heb in een fabriek voor
muziekinstrumenten gewerkt als gitaar-
tuner. Lange tijd was ik werkzaam als
lichttechnicus bij theatervoorstellingen.
Nederland heeft mij tijdelijke bescher-
ming en onderdak geboden vanwege

de oorlog in Oekraine. |k ben Nederland
oprecht dankbaar voor het redden van
burgers.”

Geloof, hoop en liefde

Het geloof in God geeft Maksym kracht,
juist in de moeilijkheden die hij dikwijls
ervaart. Daarover wil hij maar liever

niet alles vertellen. Er is veel wat hem
verdriet doet. Er zijn veel zorgen over
de situatie in zijn land en over de toe-
komst van mensen daar. Ook het leven
als vluchteling in Nederland is niet altijd
eenvoudig. De taal vormt vaak een
barriere waardoor hij zijn talenten en
ambities moeilijk gestalte kan geven.
Maar over zijn geloof kan Maksym,
ondanks alles, blijmoedig getuigen.

»God is mijn Redder, zowel van mijn ziel
als van mijn lichaam. Ik ben God oprecht
dankbaar voor Zijn bescherming en voor
het redden van mijn leven. Na twee ope-
raties en een ruggenmergletsel is het
moeilijk om te leven in de situatie waarin
ik mij bevind. Er is oorlog in mijn land. De
onzekerheid over de toekomst baart mij
zorgen. Ik put hoop uit gebeden tot God,
die mijn leven in moeilijke tijden heeft
gered. Ik ben God dankbaar voor de men-
sen die mijn leven hebben helpen redden
toen ik op de intensive care lag met een
ernstige ziekte. Alles wat ik in mijn leven
heb, dank ik alleen aan God. Geloof, Hoop
en Liefde geven mij de kracht om een
gezonde levensstijl te behouden en met
hoop naar de toekomst te kijken."

Gods aanwezigheid ervaren

Veel mensen die naar de kerk komen,
zijn vooral benieuwd naar de preek en
willen graag de liederen meezingen, de
teksten meebidden. Dat geeft een gevoel
van saamhorigheid. Maar hoe beleeft
Maksym onze vieringen?

~Wanneer ik kerkdiensten bijwoon,
begrijp ik de preek van de predikant in
het Nederlands niet, maar ik voel Gods

aanwezigheid in de kerk, en dat brengt
mij vreugde. Ik ben erg blij dat het
christelijk geloof gelovigen over de hele
wereld verenigt.”

Het is belangrijk dat mensen zoals
Maksym zich welkom voelen in onze ker-
ken: Gods aanwezigheid mogen ervaren
in de liturgie, maar ook in het samenzijn
erna, bij een kopje koffie. Dat vraagt
enige moeite en inspanning aan beide
kanten. Natuurlijk is het gemakkelijker
om met Nederlanders onder elkaar het
gesprek te voeren. Maksym is echter zo
handig met zijn mobieltje dat de verta-
ling van een gesprek over en weer steeds
beter gaat. Zo ontstaan verrijkende
ontmoetingen.

Pasen

Het paasfeest in Oekraine kent vele
tradities en symbolen en kent, net als

bij ons, een lange periode van voorbe-
reiding. Maksym vertelt hierover: ,,De
voorbereidingen op Pasen in Oekraine
beginnen ruim van tevoren met de lange
periode van de Grote Vasten. De laatste
week voor Pasen wordt de Witte Week
genoemd: een tijd waarin huizen grondig
worden schoongemaakt en alles wordt
gepoetst. Witte Donderdag is een bij-
zondere dag: het is traditie dat het hele
gezin zich die dag wast om geestelijk en
lichamelijk rein Pasen te vieren.”

Paska, het traditionele paasbrood

.Met Pasen bakken Oekrainers tradi-
tioneel paska, een ritueel brood dat
overvloed en welzijn symboliseert. Het
deeg bevat veel eieren, waardoor het een
rijke gele kleur krijgt - een verwijzing
naar de zon. De bovenkant van de paska
wordt versierd met figuurtjes van vogels
en bloemen, die de lente en vruchtbaar-
heid vertegenwoordigen. Tijdens het
bakken van paska gelden strikte regels:
niemand mag in de buurt van de oven
lopen, deuren dichtslaan of ramen ope-
nen, omdat tocht ervoor kan zorgen dat
het deeg niet goed rijst. Een goed gere-
zen en gelijkmatig gebakken paska wordt
als een goed voorteken beschouwd en
zou geluk en voorspoed brengen voor
het gezin."

Wilgentakken als symbool van Pasen
»Een ander belangrijk paassymbool in
Oekraine is de wilg. Wilgentakken wor-
den al in de week véér Palmzondag in
huis gehaald en daarna gebruikt als



paasversiering. Deze traditie is geba-
seerd op een Bijbelse gebeurtenis: toen
Jezus Jeruzalem binnenreed, begroetten
de inwoners Hem door palmtakken op de
weg te leggen. Aangezien palmbomen
niet in Oekraine groeien, werden ze ver-
vangen door wilgentakken."

Paaseieren: krasanky en pysanky

~E€en van de bekendste paassymbolen en
-gebruiken in Oekraine is het versieren
van eieren. Krasanky zijn effen gekleurde
eieren, terwijl pysanky met ingewikkelde
patronen worden versierd. Ze symbolise-
ren het leven, de zon en de opstanding.
De kunst van het eieren beschilderen is
diepgeworteld in de Oekraiense traditie
en wordt van generatie op generatie
doorgegeven.”

De paasmand en de feestelijke maaltijd
»Op paasochtend vullen Oekrainers een
paasmand met verschillende etenswaren:
paska, gekleurde eieren, vlees en zuivel-
producten. Het hele gezin gaat naar de
kerk om de mand te laten zegenen tij-
dens de paasdienst. Na terugkomst thuis
begint de feestelijke maaltijd, waarbij
men eerst een gezegend paasei deelt en
opeet. Als dessert wordt paska gegeten
en men probeert geen kruimel te laten
vallen, omdat men gelooft dat dit geluk
brengt.”

‘Fotografie is een
deel van mijn ziel,
de manier waarop ik
de wereld zie.'

De heiligheid van Pasen

Het paasfeest is het belangrijkste feest
van ons christelijk geloof. Een heilige

dag waarop de opstanding van Jezus

uit de dood wordt gevierd en de belofte
van eeuwig leven voor allen die in Hem
geloven. Maksym vertelt over de tradities
en geboden die de heiligheid van het
Paasfeest onderstrepen:

»Geen ruzie maken, vooral niet aan de
eettafel. Geen huishoudelijk werk ver-
richten; alle taken moeten voor Pasen
voltooid zijn. Gezegend voedsel niet weg-
gooien; het is beter om het aan de armen
te geven of terug naar de kerk te bren-
gen. Geen wrok koesteren en geen hulp
weigeren aan naasten. Het strengste

verbod op Pasen is om enige vorm van
werk te verrichten. Maar omdat Pasen
altijd op een zondag valt, is het gemakke-
lijk om je hieraan te houden.”

Fotografie

Op mijn verzoek heeft Maksym enke-

le foto's gemaakt en ter beschikking
gesteld voor dit blad. Ook een mooie
foto van zichzelf, met dank aan Foto van
Onna, die hier belangeloos aan mee wil-
de werken. Misschien omdat het soms
moeilijk is om zich in taal uit te druk-
ken is deze hobby voor Maksym steeds
belangrijker geworden. Daar kan hij heel
poétisch over vertellen:

~Fotografie is een deel van mijn ziel, de
manier waarop ik de wereld zie. De magie
van fotografie is het vermogen om een
moment in de tijd vast te leggen.”

Paaswens

Hoe zal het verder gaan met Oekraine?
Op het moment dat ik dit schrijf, is
Europa in rep en roer, overvallen door
het optreden van de nieuwe Amerikaanse
regering. De Nederlandse regering is, op
haar beurt, weer verdeeld over de hulp
en steun die zij kan bieden. Hoe pakt dit
uit? ledereen wil dat de oorlog ten einde
komt. Tegelijk kan de uitkomst toch geen

onrechtvaardige vrede zijn, waarbij de
agressor het wint?

Tegen deze onzekere achtergrond

gaan we Pasen vieren, het feest van

de hoop bij uitstek. De hoop dat oorlog
en dood niet het laatste woord zullen
hebben, dat recht zegevieren zal over
onrecht, dat vrede en vreugde ons deel
zal zijn en leven het wint van de dood,
want Christus is verrezen! Bij alles wat
Maksym heeft mee moeten maken - en
nog steeds - blijft dit blijde geloof zijn
houvast. Een mooi mens die ons veel te
vertellen heeft. Ik dank hem van harte
voor zijn bereidheid om mee te werken
aan dit artikel en vraag hem tot slot of
hij nog een paaswens heeft voor onze
lezers en parochianen. Dat heeft hij:
»Vanuit het diepst van mijn hart wens ik
de lezers van de Vreugdebode geluk en
genade, heldere hoop en vriendelijkheid
in hun ziel. Moge de Heer altijd uw gebe-
den horen en
moge de hemel
u kracht geven
voor goede
daden!"”
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Conferentie Missionaire Parochie

De conferentie Missionaire Parochie werd op 8 februari in de
Basiliek in Veenendaal gehouden. Het thema van deze confe-
rentie was: Blijf in mij. Een groep parochianen van de Parochie
Maria Laetitia nam deel aan de bijeenkomst. 's Morgens om
8.00 uur vertrokken we richting Veenendaal. Bij aankomst ble-
ken er dit jaar ongeveer 1.000 deelnemers te zijn. Niet alleen
Rooms-Katholieken waren aanwezig. Ook gemeenteleden van
andere christelijke stromingen namen deel. Er waren zelfs dele-
gaties uit Belgié en Duitsland vertegenwoordigd.

We begonnen met een eucharistieviering. Mgr. Jan Liesen

ging ons voor. Het is mooi om samen te vieren, te bidden en te
zingen. In zijn preek had mgr. Liesen het over onze relatie met
Jezus en God en wat dat met ons kan doen. Hij verwoordde het
zo: ,Er gebeurt iets als mensen Jezus oprecht ontmoeten. Hoe
kun je Jezus oprecht ontmoeten? Als je je niet anders voordoet
dan je werkelijk bent, kun je Jezus werkelijk ontmoeten. Dat
betekent erkennen wat we zijn: schapen zonder herder. Daar
lopen we niet graag mee te koop. En daarom is veranderen

zo moeilijk. Want er kan pas echt iets veranderen als je je laat
kennen zoals je bent. Als je je laat grijpen door zijn liefde. Dan
komt het bij elkaar: dan merk je dat je leerling wordt. Als je

in Hem blijft, kun je uitgezonden worden als zijn leerling. Dan
word je missionair. En dat is wat ons vandaag op de been heeft
gebracht.” (bron: https://missionaireparochie.nl). De muzikale
ondersteuning werd uitgevoerd door een samengesteld koor.
De kracht was dat ongeveer 20 koorleden met een combo 1.000
mensen konden laten zingen!

Na de eucharistieviering volgde het programma met een inlei-
ding door Johannes Hartl. De kern van zijn lezing: ieder mens
stelt zich de vraag: wie is God? God is prachtig; Hij is schoon-
heid. En God is gelukkig; Hij is vreugde. Dat willen we delen. Hij
vat het samen in de zin: ,,The main thing is to keep the main
thing the main thing.”

Na een heerlijke lunch begon het middagprogramma met drie
workshops:

- drie sleutels tot parochievernieuwing;

- hoe bouw je een gezond (leiderschaps)team? en

- te druk om te bidden.

Toen we allemaal weer bij elkaar kwamen, was iedereen enthou-
siast over de workshop die hij of zij had meegemaakt.

De dag werd afgesloten met de zegen door mgr. Woorts.

12 en 13 maart 2026 zal de volgende conferentie worden gehou-
den. Dan is de spreker Fr. James Mallon. Hij schreef het boek:
‘Als God renoveert’, 2019, Adveniat Baarn. Het is een aanrader
om deze dagen alvast te reserveren!

Ada Loeven

Bedevaarten Banneux

']
Banneux kent een lange traditie -]
van Mariaverering. Jaarlijks mag dit =
pelgrimsoord duizenden pelgrims
begroeten die er een mooie bedevaart beleven.
Ook uit ons bisdom en onze regio.

Voor een geslaagde bedevaart is het van belang
dat gasten en vrijwilligers meegaan. Het een kan
niet zonder het ander. Gasten die graag naar
Banneux willen om daar te genieten van alles wat
de bedevaart te bieden heeft aan devotie, zorg en
aandacht.

Vrijwilligers die graag voor alle gasten klaar staan
om ze te helpen en te ondersteunen bij wat de gast
ook maar nodig heeft om zo optimaal mogelijk van
de bedevaart te genieten.

De bedevaarten in 2025 zijn:
- 5-daagse van 30 mei tot en met 3 juni.
- 5-daagse van 5 tot en met 9 september.

Dit jaar blijkt het om organisatorische redenen
niet mogelijk om een tweedaagse bedevaart naar
Banneux te organiseren. Hopelijk lukt dat in 2026
wel weer.

Voor opgave van de bedevaart kunt u zich
wenden tot Lia Sessink, tel. 06 - 13 91 05 58,
Wilma Venhorst, tel. 06 - 20 92 36 18, of Anneke
Koenders, tel. 06 - 55 48 99 56. Voor de mei-be-
devaart dient uw aanmelding begin april binnen te
zijn.

Voor algemene vragen kunt u ook contact opne-
men met diaken Theo Reuling ofs, voorzitter van
Regio Gelderland-Oost van Caritas Banneux via 06
-22 7166 63.

Wij hopen u te mogen begroeten bij een of meer
bedevaarten naar Banneux. Meer informatie is ook
te vinden op de website www.caritas-banneux.nl.




Marialof

Zondagmiddag 4 mei om 15.00 uur wordt in de kerk van
Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming een gezongen
Vesperlof gehouden ter ere van Maria. Het samen bidden
van enkele psalmen vormt het hart van deze viering.
Daarnaast zullen de bekende Latijnse lofgezangen klinken
én natuurlijk ook de vertrouwde Marialiederen. De pastores
Hans Pauw en Marcel Smits zullen de voorgangers zijn.
ledereen is van harte welkom. Na afloop is er gelegenheid
om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje
koffie of thee. U bent van harte welkom!

- Zondag 4 mei om 15.00 uur

- OLV Tenhemelopneming

- Prins Hendrikstraat 36 in Doetinchem

Eucharistische aanbidding en
biechtgelegenheid

1e zaterdag van de maand 10.00-11.00 uur in O.L.V. Kerk
Doetinchem (bij koud weer: Mariakapel)
Prins Hendrikstraat 36 Doetinchem.

Data 2025:

5 april 4 oktober

3 mei 1 november
7 juni 6 december

Hebt u hulp nodig of kent u iemand die
hulp nodig heeft? Misschien kan de PCI
u helpen.

U kunt contact opnemen met de plaatselijke werkgroep:

- Azewijn: Riet Koster 0314 - 652203
- Dinxperlo: Frans Vreemann 0315-651213

- Doetinchem: Martin Liefrink 0314 - 32 36 29
- Gaanderen: Ria Aarntzen 06 - 57284582
- Gendringen: Ans Robben 0315-2362 36
- Silvolde/Varsseveld: Frans Ros 0315-329370
- Terborg: Wilma Elfrink 0315-3298 04
- Ulft: Maria Steentjes 0315 -84 2123

- Wijnbergen Wim Loeven 0314-3413 82

U kunt ook een e-mail sturen naar: pci@mlparochie.nl.

Dooprooster voorjaar 2025

Dopen Doopvoorbereiding

Dooplocatie Datum Tijd Doopheer | Datum Tijd
Doetinchem (4 mei [13.30u | H.P. wo 9 apr | 20.00 uur
Ulft 27 apr|[12.00 u | M.S. di15 apr | 20.00 uur
Doetinchem |25 mei|13.30 u | PT. wo 14 mei| 20.00 uur
UIft 8jun [12.00u | M.S. di 27 mei | 20.00 uur
Doetinchem |22 jun |13.30 u | PT. wo 11jun | 20.00 uur
ulft 29 jun |12.00 u | M.S. wo 18 jun | 20.00 uur

Vormelingendag

Het Aartshisdom Utrecht organiseert op
zaterdag 17 mei in Deventer een Vor-
melingendag. ‘Er staat de tieners die dag
een geheel nieuw programma te wach-
ten: we gaan aan de slag met de zeven
gaven van de Heilige Geest’, zo melden de organisatoren. '‘De
Vormelingendag wordt gehouden voor alle vicariaten geza-
menlijk en is bestemd voor jongeren die het Vormsel onlangs
hebben ontvangen of binnenkort gaan ontvangen. Ook vor-
melingen van 2024 zijn welkom. De dag is erop gericht om
jongeren samen te brengen, om ze te laten ervaren dat zij niet
alleen zijn en om jongeren te laten zien wat het geloof en de
kerk hun te bieden heeft. Dit aan de hand van een interactief
programma met sport, spel en verdieping.’ De uitnodiging voor
de Vormelingendag volgt via de coérdinatoren van het vormsel-
traject in de parochie. Zie www.jongaartsbhisdom.nl.

Vriendelijk verzoek

‘ Seih e T
wel v
IS lichaam

De Vreugdebode is geen huis-aan-huisblad,
want ons blad wordt door de parochie

op naam aangeboden. Soms worden
bezorgers door bewoners van een adres
aangesproken met de opmerking dat

men de Vreugdebode niet meer wil ont-
vangen. Uw goed recht, maar daar kan

de bezorger u niet bij helpen. Wanneer

u de Vreugdebode niet langer wilt ontvangen, kunt u zich via
mailadres ledenadministratie@mlparochie afmelden onder
vermelding van uw naam, adres, postcode en woonplaats.
Alleen door een afmelding aan dit mailadres kunnen we uw ver-
zoek inwilligen.

Helemaal bijdetijds

Naast zesmaal per jaar de papieren Vreugdebode, verschijnt
frequent, eens per 14 dagen, per e-mail de nieuwsbrief van de
Parochie Maria Laetitia.

Actueler dan de Vreugdebode, soms ook met nieuws dat we
niet meer in het blad kunnen meenemen. Eigenlijk moet iedere
lezer van de Vreugdebode 66k de nieuwsbrief ontvangen.

U meldt zich aan door het sturen van een mail naar secretari-
aat@mlparochie.nl met uw naam en uw mailadres.

Dan bent u voortaan volledig op de hoogte.
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Zomerkampen 2025: B
inschrijving geopend!

Ook dit jaar organiseert het Aarts-
bisdom Utrecht weer een kinder-
en tienerkamp. Beide zomerkam-
pen vinden van 2 t/m 7 augustus
plaats op Kampeerboerderij De
Heidebloem in Haarle. De aanmel-
ding is geopend!

Kinderkamp (7 t/m 12 jaar)

‘In het begin’ zijn de eerste woorden uit het scheppings-
verhaal. Tijdens het kamp gaan we aan de slag met dit
thema. Want waar God licht bracht in de duisternis,
brengen hulpdiensten veiligheid en rust. In teams als
brandweer, politie en ambulance ondernemen we deze
week vele activiteiten: we gaan naar het bos, zwemmen,
knutselen en nog veel meer! Dus wil je graag iets moois
meemaken samen met andere kinderen? Meld je snel aan!
+ Aantal deelnemers: maximaal 30.

+ Kosten: 125 euro per kind. Als er meer kinderen uit één
gezin meegaan op kinderkamp, is er een speciaal tarief
van 75 euro per extra kind.

Tienerkamp (13 t/m 16 jaar)

Het Tienerkamp staat in het teken van het witte doek. Een
week vol glitter, glamour, geloof en popcorn wacht op jou.
Van actie tot komedie, van drama tot avontuur: we gaan
het allemaal beleven tijdens de vieringen, catecheses

en spellen. Bewandel de rode loper en ontdek meer over
geloof, vriendschap en je eigen rol in het leven.

+ Aantal deelnemers: maximaal 25.

+ Kosten: 145 euro per tiener. Als er meer tieners uit één
gezin meegaan op tienerkamp, is er een speciaal tarief
van 95 euro per extra tiener.

Meer informatie e-mail:
zomerkampen.aartsbisdom@gmail.com.

Aanmelden via www.jongaartsbisdom.nl (v6ér 30 juni).
Zie ook pagina 12 voor meer informatie!

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt in een
parochie voor personen die in het kerkelijk leven worden
geconfronteerd met vormen van grensoverschrijdend
gedrag zoals agressie, geweld, pesten, discriminatie,
ongewenste intimiteiten of seksuele intimidatie en die
daarover willen praten met iemand die onafhankelijk en
objectief is. Deze personen kunnen bij de vertrouwens-
persoon veilig hun verhaal kwijt en de vertrouwenspersoon
kan hen informeren over en begeleiden bij eventuele
vervolgstappen.

De vertrouwenspersonen voor onze parochie zijn:

* Ans Jansen (06 - 36 033 690)
¢ Albert Gilsing (06 - 12 878 231).

®©

Wertrouwans
PErsnon
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Jubileumkerken in het Heilig Jaar

Het Aartsbhisdom Utrecht heeft 13 jubileumkerken aan-
gewezen waarheen tijdens het Jubeljaar 2025 gelovigen
als ‘pelgrims van hoop' op bedevaart kunnen gaan. Aan
het bezoek van een van deze jubileumkerken is een
jubileumaflaat verbonden. Deze aflaat wordt verkregen
door - naast een bezoek aan een jubileumkerk - in dezelf-
de periode het sacrament van boete en verzoening (de
biecht) en de Heilige Communie te ontvangen alsook door
te bidden voor paus Franciscus en zijn intenties.

Een van de aangewezen 13 kerken is in onze eigen
parochie, de Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming in
Doetinchem.

De biechtgelegenheden zijn op de eerste zaterdag van de
maand van 10.00 tot 11.00 uur.

Nieuwsbrief ‘'voor kosters'
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Tijdens de Kostersdag van het Aartsbisdom Utrecht werd een
nieuw initiatief aangekondigd: een nieuwsbrief 'voor kosters'.
In oktober 2024 verscheen de ‘nul-editie’ waarna in januari
2025 de eerste jaargang van start ging. De nieuwsbrief wordt
vier keer per jaar verstuurd naar vrijwilligers die kosterstaken
op zich nemen. De nieuwsbrief brengt actualiteiten en
ontwikkelingen op het gebied van liturgie en ceremonie.
Maar ook zal verdieping worden aangeboden op specifieke
onderwerpen, zoals de kerkelijke feestdagen en specifieke -
niet alledaagse - liturgische gebruiken.

Bent u koster en wilt u de nieuwsbrief ontvangen?

Meldt u aan bij ceremoniarius@aartsbisdom.nl.




Van de Bestuurstafel

De jaarlijkse Chrismamis voor het
Aartsbisdom Utrecht vindt plaats op
woensdag 16 april vanaf 19.00 uur

in de Onze Lieve Vrouwekerk aan de
Hoofdstraat 18 in Apeldoorn.

Deze Chrismamis is een viering voor
het gehele bisdom. Een hoogtepunt in
het kerkelijk jaar, ook omdat vanuit vele
parochies en locaties vertegenwoordi-
gers aanwezig zullen zijn.

Tijdens de eucharistieviering vindt de
zegening plaats van de olie voor de

zieken, alsook die voor de geloofsleerlin-

gen. Daarna wordt het Chrisma gewijd,
dat voornamelijk gebruikt wordt bij het
doopsel, het vormsel en de priesterwij-
ding. Ook vernieuwen de priesters hun
wijdingsbeloften.

Voor de viering van dit jaar is

het Gemengd Koor van de locatie
Augustinus-Martinus in Gaanderen
gevraagd om te zingen. Het Gemengd
Koor, onder muzikale leiding van Ben
Simmes, neemt deze uitnodiging graag
aan en er wordt momenteel al volop
gerepeteerd.

Terborg, Gendringen en het wereldnieuws

Na een lange periode van onderhandelen is de voormalige
pastorie van Georgius Terborg verkocht. De Martinuskerk in
Gendringen zal aan de eredienst onttrokken worden en is
70 goed als verkocht. Na verbouwing zal deze als woonhuis
gebruikt gaan worden. De pastorie blijft van de Parochie Maria Laetitia en pastor
Marcel Smits blijft er wonen.

Sinds het verschijnen van de laatste Vreugdebode, begin februari, is het wereld-
nieuws in korte tijd geheel op zijn kop gezet door enkele personen met grote
invloed op het wereldgebeuren.

Het is een belangrijk thema op het informele deel van menige vergadering,
bespreking of verjaardag. ledereen vraagt zich af waar het naartoe gaat met de
wereldvrede, die toch al ver te zoeken was op diverse plekken op onze aardbol.
Als enkeling zullen we hieraan niets kunnen veranderen, maar ik denk dat we
solidair kunnen zijn met zijn allen. Wij denken er anders over, ook als geloofsge-
meenschap. Verandering is misschien wel mogelijk, al zal het veel moeite en offers
kosten. Juist deze veertigdagentijd is een periode om hierover na te denken.

Kardinaal Eijk schreef in zijn brief voor de veertigdagentijd onder andere dat het
een periode tot bezinning en edelmoedigheid is. De brief kunt u lezen op onze
website.

Ook uit deze brief een passage uit de Bijbeltekst van Petrus (1Petr.5,8) over de
vijand als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden. Het beeld
van het kwaad als een brullende leeuw is treffend en geeft goed weer dat deze op
onze ondergang uit is.

Hij manifesteert zich echter niet met leeuwengebrul. Het kwaad doet zijn werk
zoetgevooisd, kan op het oog overkomen als juist iets goeds en dringt op kousen-
voeten ons bestaan binnen, stap voor stap. Ik vind dit prachtig geformuleerd door
de kardinaal naar de huidige politieke situatie.

Frank van Dulmen, parochiebestuur
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PAROCHIE MARIA LAETITIA

Tonny Janssen met de Electrocar
Gendringen naar de kerk

Onlangs was er een primeur voor Tonny Janssen uit
Gendringen. Hij werd als eerste én voor de eerste keer met de
‘Electrocar Gendringen’ op zondagmorgen naar de Petrus- en
Pauluskerk gebracht om de H. Mis mee te vieren. Dit op initia-
tief van de Stichting Gendringen Leefbaar en de Vrienden van
de Oevelgunne. Tonny was natuurlijk zeer vereerd en hoopt

vaker gebruik te mogen maken van deze vervoersmogelijkheid.

De stichting geeft aan dat natuurlijk ook anderen van de

electrocar gebruik kunnen maken, met name in het vezorgings-

gebied Gendringen-Megchelen-Netterden.
Belangstellenden kunnen zich opgeven via telefoonnummer
0315-70 02 54.

Pastores op retraite

Twee weken geleden namen ongeveer 30 pastores deel aan de
tweejaarlijkse Priesterretraite van het aartsbisdom Utrecht.
Ook vanuit onze parochie werd deelgenomen. De retraite werd
gehouden in het klooster van de zusters Franciscanessen in
Denekamp. Retraiteleider dr. Hendriks, rector van Rolduc,
stelde in zijn inleidingen over goed herderschap de Pastorale
regel van Gregorius de Grote (509 - 604) centraal. De foto is
gemaakt tijdens de afsluitende viering met als hoofdcelebrant
mgr. H. Woorts.
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Dodenherdenking in Ulft

Op zondag 4 mei vindt in UIft de jaarlijkse Dodenherdenking
plaats. De organisatie van deze herdenking is in handen van
Schuttersgilde Sint Hubertus.

=

Om 19.00 uur vertrekt het Gilde vanaf het verenigingsge-
bouw aan de F.B. Deurvorststraat naar Verzorgingscentrum
Debbeshoek, alwaar belangstellenden kunnen aansluiten voor
de Stille Tocht.

Rond 19.30 uur is er een herdenking bij het Monument voor
de Petrus en Pauluskerk aan het Kennedyplein. De herden-
king wordt verzorgd met medewerking van de Scouting,
Schuttersgilde St. Joris en Schutterij de Eendracht. Een verte-
genwoordiger van de gemeente houdt een toespraak.

Na de 2 minuten stilte om 20.00 uur is er gelegenheid tot defilé
langs het monument.

Na afloop bent u van harte welkom voor een kop koffie in het
verenigingsgebouw van Schuttersgilde Sint Hubertus, aangebo-
den door de gemeente.

Vastenactie
2025

Op het Afrikaanse
eiland Madagascar
staat de landbouw-
school CFR. Deze
Centre Formation
Rural geeft trainin-
gen - theoretisch en
praktisch - in land-
bouw- en veeteelttechnieken en stimuleert de melkindustrie in
de regio. Vanwege de onbetrouwbare stroomvoorziening vallen
de koelinstallaties van de kaasmakerij regelmatig uit kan er niet
geproduceerd worden of moet zelfs melk worden weggegooid.
Door onregelmatige netspanning sneuvelen bovendien elektri-
sche apparaten en reparaties en onderdelen kosten veel geld.
Daarom wil de school een zonnestroominstallatie installeren
voor een meer betrouwbare toelevering tegen lagere energie-
kosten. Zelf hebben ze daarvoor onvoldoende geld, vandaar
dat Vastenactie 2025 dit als doel heeft uitgekozen. U kunt een
bijdrage overmaken op rekening van Parochie Maria Laetitia op
NL19 RABO 0156 569 450. Hartelijk dank!




Torentje, torentje bussekruit

Nieuwe muziek bij de
Kruisweg

Dirigent Ben Simmes heeft speciaal
voor de Kruisweg in Gaanderen nieuwe
muziek gecomponeerd die je ook via
YouTube kunt beluisteren. De tekst legt
verband tussen de momenten uit het
lijdensverhaal van Jezus en ons huidige
leven.

B o

Bijvoorbeeld bij de statie ‘Jezus valt voor
de eerste keer’

‘Uw eerste val toont ons hoe menselijk U
bent, hoe zwaar de last is.

Wanneer wij struikelen in het leven, in
onze zwakheden en zonden.

Laat ons dan opstaan in de kracht van
Uw genade,

U begrijpt onze moeiten en zwakheden.’

De wandeling is op vrijdag 18 april vanaf
15.00 uur vanaf de kerk in Gaanderen.
Bij deze tocht (pIm. 3,0 km.) kun je
onder begeleiding van pastor Marcel
Smits de nieuwe staties bewonderen

en meebidden. Je kunt ook via de
QR-code (op de staties) luisteren naar de
muziek. Wanneer je op Stille Zaterdag

of Eerste en Tweede Paasdag de kruis-
wegwandeling maakt, kun je ook met de
smartphone de QR-codes op de afzon-
derlijke staties scannen om de muziek en
tekst te beluisteren. In het kerkportaal
liggen ook boekjes met de muziektekst
klaar.

Nader tot U... 1l

Als lid van het Gemengd Koor van Gaanderen ben je op onre- " _;';‘?_‘,:_:559_ ¢

gelmatige tijden aan de beurt om te zingen. Vroeger zongen ra '_*__‘-. B

we ook wel eens bij een huwelijk, maar dat komt nog spora- }T i {_iIEL
= T )

disch voor. Wat ik me van enkele jaren geleden nog herinner,
was dat iemand aan het bijna-einde van een viering iets te luid
riep dat de ‘sportscar’ voor het bruidspaar was gearriveerd. Al
in het tweede couplet was de kerk verlaten, kon de koster de kaarsjes uitblazen en
de pastoor op weg gaan naar de feestzaal. Als hij al uitgenodigd was... Wij hebben
het lied - elkaar verwonderd aankijkend - uitgezongen, omdat het mooi is en niet
vaak meer op het programma staat.

Al wel twee, misschien wel drie decennia zijn we er als koor - naast de weekend-
vieringen - vooral voor ‘rouw zonder trouw’. Gelukkig gaan nog lang niet alle
overledenen in onze locatie zonder kerkviering vanuit een opbaarcentrum direct
naar crematorium of begraafplaats. Wat ons koorleden ook maar een kouwe
bedoening lijkt. Een kerkelijke uitvaart doet immers recht aan het leven van de
overledene. Daar is ruimte voor de mens achter de naam en geboortedatum. Daar
kun je het hebben over haar of zijn leven als partner, als ouder, als vriend, collega,
tante, oom, vrijwilliger... ik noem maar enkele hoedanigheden die voor relatieve
vreemden - wij als koorleden - vaak veel inzicht bieden en ons directer betrokken
maken bij het verdriet en de gelukkige momenten uit iemands leven. En zo'n vie-
ring wordt dan vervolmaakt met liederen die iets betekenen voor de overledene
en de familie. Licht dat ons aanstoot, Voor wie gestorven is, Die mij droeg op
adelaarsvieugels, Ave Maria (diverse uitvoeringen), Sterre der zee, Nader tot U
mijn God, Jesu meine Freude, De steppe zal bloeien enz. Als we als koorleden een
top 20 van uitvaartliederen zouden moeten samenstellen, dan staan veel van de
bovengenoemde tophits erin.

En ja, er wordt nog wel eens wat opgehemeld tijdens zo'n viering. Twee maanden
geleden door een raadslid die iets te veel op politieke besluitvorming inzoomde
dan dat hij de persoon in kwestie op het netvlies leek te hebben. Om met een uit
de context gerukte quote van Wim Sonneveld te spreken: ,Hij prees ‘m regelrecht
het graf in.” Maar ja, ga er zelf maar eens staan... Gelukkig werd een en ander
rechtgezet door de voorzitter van de Oranjevereniging, die een rake en zelfs
humorvolle typering gaf: tussen de tranen door werd er luid gelachen. Ik werd
recent nogal getroffen door een buurman die bij de viering in onze kerk direct
sprak tot de overledene waar hij een halve eeuw naast had gewoond. De buurman
sprak uit zijn hart. Over de overeenkomsten tussen hen, over hun verschillen en
over belangrijke zaken die hen in hun beider leven waren overkomen. Zijn kinde-
ren, die nog steeds spreken over ‘ome’ terwijl er helemaal geen familieband is.
Over hun soms botsende karakters en over het vertrouwen en de vriendschap die
in de loop der jaren was gegroeid en gebleven. Het was heel stil in de kerk.

Ondanks dat we als koorzangers afstand nodig hebben om dienstbaar te kunnen
Zijn (lees: mooi en respectvol te zingen, zonder brok in de keel) raakt juist ander-
mans verdriet over gemis 0ok ons. Nee, we zijn geen huilebalken, maar we willen
00k geen gevoelloze mensen zijn. Zeker als directe familieleden zonder platitudes
hun moeder of vader, kind, oma of opa, tante of oom waardig en op een eigen
manier kenschetsen en in herinnering roepen. Met een waardig in memoriam, een
gedicht, een mooi Marialied, een rake kenschets, een oliebol, een kleinkind dat
oma of opa hartstochtelijk mist, een ‘proost op het leven’ met een glas wijn... En
ja... over de doden niets dan goeds. Maar dat is ook hun voorrecht, vind ik.

Michiel Pouwels
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Kinderkamp en tienerkamp 2025

Na de succesvolle editie van 2024 organiseert het Aartsbisdom Utrecht ook in 2025
weer een kinder- en tienerkamp. Beide zomerkampen vinden van 2 t/m 7 augustus
plaats op Kampeerboerderij De Heidebloem in Haarle. De aanmelding is geopend, dus Zomer-

meld je snel aan! kampen 2025:
KINDERKAMP IN HET BEGIN . . s
inschrijving

“In het begin” zijn de eerste woorden uit het scheppingsverhaal. Tijdens het kinderkamp gaan we
?an d.e slag met dit thema. Want waar God .|Ith bracht in de duisternis, brengen hulpdiensten vei- qeopend!
igheid en rust. In teams als brandweer, politie en
ambulance ondernemen we deze week vele activi-
teiten: we gaan naar het bos, zwemmen, knutselen
en nog veel meer! Dus wil je graag iets moois
meemaken samen met andere kinderen? Meld je
dan snel aan!

+ Wanneer: 2 tot en met 7 augustus 2025

+ Waar: Kampeerboerderij De Heidebloem, Oude
Deventerweg 8a, Haarle

+ Wie: Kinderen van 7 t/m 12 jaar

+ Aantal deelnemers: Maximaal 30

+ Kosten: 125,- euro per kind. Als er meerdere
kinderen uit één gezin meegaan op kinder-
kamp, is er een speciaal tarief van 75,- euro
per extra kind (voorbeeld: 2 kinderen =
200,- euro i.p.v. 250,- euro)

+ Meer informatie via e-mail: zomerkampen.
aartshisdom@gmail.com

+ Aanmelden: www.jongaartsbisdom.nl (v6ér

30 juni 2025)

TIENERKAMP GOES
HOLLYWOOD

Tienerkamp staat in 2025 in het teken
van het witte doek. Een week vol glitter,
glamour, geloof en popcorn wacht op jou.
Van actie tot komedie, van drama tot
avontuur: we gaan het allemaal beleven
tijdens de vieringen, catecheses en spel-
len. Bewandel onze rode loper en ontdek
meer over geloof, vriendschap en je eigen
rol in het leven.

uuu.jungaarisbudan.nl

« Wanneer: 2 tot en met 7 augustus

2025

+ Waar: Kampeerboerderij De Heidebloem, Oude Deventerweg 8a - Haarle

+ Wie: Tieners van 13 t/m 16 jaar

+ Aantal deelnemers: Maximaal 25

+ Kosten: 145,- euro per tiener. Als er meerdere tieners uit één gezin meegaan op tienerkamp, is er een speci-
aal tarief van 95,- euro per extra tiener (voorbeeld: 2 tieners = 240,- euro i.p.v. 290,- euro)

+ Meer informatie via e-mail: zomerkampen.aartsbisdom@gmail.com

« Aanmelden: www.jongaartsbhisdom.nl (vé6r 30 juni 2025)
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RK mm Het is heel stil. Het is donker. Jezus sterft aan het kruis. Hij wordt begraven in een
-nl graf. Een graf met een grote zware steen ervoor. Er staan ook soldaten die het graf
bewaken. Zijn vrienden zijn erg verdrietig. Ze hielden zoveel van Jezus.
Jezus was zo lief. Wat moeten ze nu zonder Jezus?

ﬂl‘ Kruisweg voor kinderen: Met korte overweging, gebed, en zang.

Jezus is gestorven en verrezen! Alleluia!
Evangelie van Jezus Christus volgens Matteis 28, I-10

bit.ly/rkkids-kruisweg

Twee vrouwen gaan naar het graf van Jezus. Ze zijn vrienden van Jezus. Maar wat
gebeurt er? Ze voelen een aardbeving. De grond gaat trillen. Er komt een engel uit de
hemel. De engel rolt de steen van het graf weg. De soldaten bij het graf bibberen van
angst. Ze worden helemaal bleek. Maar tegen de vrouwen zegt de engel: “Jullie
hoeven niet bang te zijn. Jullie zijn vrienden van Jezus. Jezus is niet meer dood. God
heeft Hem levend gemaakt. Kijk maar, het graf is leeg. Ga het nu snel aan zijn vrienden
vertellen.” O, wat zijn de vrouwen geschrokken. Maar ze zijn ook heel blij. Dat moeten
ze aan de vrienden gaan zeggen. Ze gaan op weg. Maar kijk, daar komt Jezus aan!

Hij zegt: “lk groet jullie.” De vrouwen gaan naar Hem toe, knielen op de

grond en houden zijn voeten vast. “Jullie
hoeven niet bang te zijn," zegt Jezus,
“Ik ga naar Galilea. Zeg dat tegen
mijn leerlingen. Zij moeten er ook
naar toe gaan. Daar zullen ze

me zien.”

Wat zijn de vrouwen blij. Jezus leeft!
En ze hebben Hem zelf gezien.

Al het verdriet van de laatste dagen
is voorbij.

God is sterker dan de dood. Wat
een geweldig feest.

My waabih

Licht van Christus
schijn in mijn leven,
zodat ik U altijd navolg,

Tekst: Hagenpreken.nl/MdM | Illustraties: Crafty Little Blessings

Vuur van Christus
verwarm mijn har+t
zodat ik alle mensen liefheb. RK Kids:nl is afhankelij

van donaties
U kunt RK Kids.nl steunen
door een donatie over te

Viam van ||e‘(:'d6 maken op NLO4 INGB
. th 0003 8898 42
geeP mij kracht 3 tnv. KGO (ANED o
zodat ik steeds doe n ¥y e
wat God van mij viraagt. : 2]
De steen is . 5%
~N
N
Amen weq E 2

Gebruik von deze kinderpagina door parochies of organisaties is dlleen toegestaan voor abonnementhouders. Een abonnement is kosteloos aan te vragen via RKKids.nl
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PAROCHIE MARIA LAETITIA

KERKLOCATIES: weekendvieringen van 5 april tot en met 29 mei 2025

OLV. / H. Geest / De Huet Doetinchem/ H. Augustinus - HH. Antonius -
Wijnbergen H. Martinus Gaanderen Petrus & Paulus Ulft

zaterdag 5 april

zondag 6 april
Vijfde zondag in de veertigdagentijd

Za. 5 apr. 19.00 uur/M. Smits
Eucharistieviering/M. Koster

Zo. 6 apr. 11.00 uur/H. Pauw
Eucharistieviering/Volare

Zo. 6 apr. 9.30 uur/H. Pauw
Eucharistieviering/Liberate

Zo. 6 apr. 9.30 uur/P. Tilma
Eucharistieviering/Kerkkoor

zaterdag 12 april

zondag 13 april
Palm- en passiezondag

Za. 12 apr.19.00 uur/H. Pauw
Eucharistieviering/T. Sedee

Z0.13 apr. 11.00 uur/P. Tilma
Eucharistieviering/Gezinszondag
Singing Kids/Monte Vino

Zo.13 apr. 9.30 uur/Werkgroep
Inspiratieviering

Zo.13 apr. 9.30 uur/M. Smits
Eucharistieviering/Kerkkoor

donderdag 17 april
Witte Donderdag

vrijdag 18 april
Goede Vrijdag

Do. 17 apr. 19.00 uur/P. Tilma
Eucharistieviering/biechten
In Laudem Dei

Vr. 18 apr. 15.00 uur/P. Tilma
Kruisweg met kinderen

Vr. 18 apr. 19.00 uur/P. Tilma
Kruisverering/biechten/
Laurentiuskoor

Vr. 18 apr. 15.00 uur/M. Smits/

Werkgroep/Kruisweg/Gemengd koor

Do. 17 apr. 19.00 uur/M. Smits
Eucharistieviering/Con Amore

Vr. 18 apr. 19.00 uur/M. Smits/
C. Peters/Kruisverering/Kerkkoor

zaterdag 19 april

Za.19 apr. 20.30 uur/P. Tilma/C.
Peters
Eucharistieviering/Paaswake
Doopviering/In Laudem Dei

Za.19 apr. 20.30 uur/M. Smits
Eucharistieviering/Paaswake
Con Amore

zondag 20 april
Paaszondag

maandag 21 april
Tweede paasdag

Zo. 20 apr. 11.00 uur/P. Tilma
Eucharistieviering/Volare

Ma. 21 apr. 11.00 uur/M. Smits
Eucharistieviering
Cantor F. Hagemeijer/ H. Bennink

Zo. 20 apr. 9.30 uur/P. Tilma

Eucharistieviering/Gemengd Koor

Zo. 20 apr. 9.30 uur/M. Smits
Eucharistieviering/Kerkkoor

Ma. 21 apr. 9.30 uur/P. Tilma
Eucharistieviering
Cantor F. Cornelissen

zaterdag 26 april

zondag 27 april
Tweede zondag van Pasen

Za. 26 apr. 19.00 uur/H. Pauw
Eucharistieviering/A. Simmes

Zo. 27 apr. 11.00 uur/H. Pauw
Eucharistieviering/In Laudem Dei

Zo. 27 apr. 9.30 uur/H. Pauw
Eucharistieviering/Liberate

Zo. 27 apr. 9.30 uur/M. Smits
Eucharistieviering/Kerkkoor

zaterdag 3 mei

zondag 4 mei
Derde zondag van Pasen

Za. 3 mei 19.00 uur/M. Smits
Eucharistieviering/M. Koster

Eucharistieviering/Monte Vino

Z0. 4 mei 15.00 uur/H. Pauw/M. Smits

Marialof/In Laudem Dei

Z0. 4 mei 11.00 uur/H. Pauw/C. Peters Zo. 4 mei 9.30 uur/H. Pauw/C.Peters
Eucharistieviering/Gemengd koor

Zo. 4 mei 9.30 uur/P. Tilma
Eucharistieviering/Kerkkoor

zaterdag 10 mei

zondag 11 mei
Vierde zondag van Pasen

Za.10 mei 19.00 uur/H. Pauw
Eucharistieviering/T. Sedee

Zo. 11 mei 11.00 uur/P. Tilma

Eucharistie/Gezinszondag/le Heilige

Communie

Zo. 11 mei 9.30 uur/Werkgroep
Inspiratieviering
Petit four Luscinia

Zo. 11 mei 9.30 uur/M. Smits
Eucharistieviering
Kerkkoor

zaterdag 17 mei

zondag 18 mei
Vijfde zondag van Pasen

Za. 17 mei 19.00 uur/P. Tilma
Eucharistieviering/J. Simmes

Z0.18 mei 11.00 uur/M. Smits
Eucharistieviering/Volare

Z0.18 mei 9.30 uur/M. Smits

Eucharistieviering/Gemengd Koor

Z0.18 mei 9.30 uur/H. Pauw
Eucharistieviering/Con Amore

zaterdag 24 mei

zondag 25 mei
Zesde zondag van Pasen

Za. 24 mei 19.00 uur/H. Pauw
Eucharistieviering/A. Simmes

Z0. 25 mei 11.00 uur/P. Tilma

Eucharistieviering/In Laudem Dei

Z0. 25 mei 9.30 uur/C. Peters
Taize Ensemble/F. Hagemeijer

Zo. 25 mei 9.30 uur/M. Smits
Eucharistieviering/Kerkkoor

donderdag 29 mei
Hemelvaart van de Heer
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Do. 29 mei 11.00 uur/M. Smits
Eucharistieviering
Cantor F. Hagemeijer/T. Sedee

ledere eerste zaterdag van de maand (juli niet)

tussen 10.00 uur en 11.00 uur aanbidding met de
mogelijkheid om te biechten in OLV te Doetinchem.

Do. 29 mei 7.00 uur/H. Pauw
Eucharistieviering
Leden van het gemengd koor

Do. 29 mei 9.30 uur/P. Tilma
Eucharistieviering
Kerkkoor



ZORGCENTRA: doordeweekse vieringen

Schavenweide Doetinchem  donderdag 10 april 14.45uur ~ Woord- en Communieviering  H. Bulsink/A. Koenders

2e donderdag van de maand donderdag 8 mei 14.45 uur ~ Woord- en Communieviering H. Bulsink/A. Koenders

Den Ooiman (verpleeghuis) Den Ooiman online

Doetinchem

3e zondag v.d.maand

Verzorgingshuis Pelgrim dinsdag 29 april 18.30 uur  Gebedsviering H. Knol

Gaanderen dinsdag 27 mei 18.30 uur ~ Gebedsviering H. Knol

Antonia Terborg zaterdag 5 april 15.00 uur ~ Woord- en Communieviering  A. Koenders/R. Rensen
zaterdag 12 april 15.00 uur  Geen viering
zaterdag 19 april 15.00 uur ~ Woord- en Communieviering S. N'Goran
zaterdag 26 april 15.00 uur  Geen viering
zaterdag 3 mei 15.00 uur ~ Woord- en Communieviering M. Tankink
zaterdag 10 mei 15.00 uur  Geen viering
zaterdag 17 mei 15.00 uur ~ Woord- en Communieviering  A. Pelgrim
zaterdag 24 mei 15.00 uur  Geen viering
zaterdag 31 mei 15.00 uur ~ Geen viering

Debbeshoek Ulft zaterdag 5 april 18.00 uur ~ Woord- en Communieviering  A. Koenders/R. Rensen
zaterdag 12 april 18.00 uur  Geen viering
zaterdag 19 april 18.00 uur ~ Woord- en Communieviering S. N'Goran
zaterdag 26 april 18.00 uur  Geen viering
zaterdag 3 mei 18.00 uur ~ Woord- en Communieviering M. Tankink
zaterdag 10 mei 18.00 uur  Geen viering
zaterdag 17 mei 18.00 uur ~ Woord- en Communieviering  A. Pelgrim
zaterdag 24 mei 18.00 uur  Geen viering
zaterdag 31 mei 18.00 uur  Geen viering

Schuylenburgh Silvolde woensdag 2 april 16.30 uur ~ Woord- en Communieviering  A. Koenders
woensdag 9 april 16.30 uur  Geen viering -
woensdag 16 april 16.30 uur  Gebedsviering o G. v.d. Velde-Meijer
zaterdag 19 april 16.30 uur ~ Woord- en Communieviering ~ S. N'Goran
woensdag 23 april 16.30 uur  Geen viering
woensdag 30 april 16.30 uur  Geen viering S
woensdag 7 mei_ 16.30 uur ~ Woord- en Communieviering ~ S. N'Goran
woensdag 14 mej 16.30 uur  Geen viering -
woensdag 21 mei_ 16.30 uur  Gebedsviering G. v.d. Velde-Meijer
woensdag 28 mei 16.30 uur  Geen viering

Meulenbeek Ulft 1x per maand viering

Den Es Varsseveld 10.00 uur

2e zondag van de maand

KERKLOCATIES: doordeweekse vieringen

H. Augustinus/ H. Martinus elke donderdag 9.30 uur Eucharistieviering P. Tilma

Gaanderen

OLV. Tenh/ H. Geest elke woensdag 19.00 uur Eucharistieviering P. Tilma

Doetinchem

Overig: Biechtgelegenheid

ledere woensdag na de mis Rozenkransgebed

le zaterdag van de maand tussen 10-11 uur (tevens uitstelling van het Allerheiligste)

Petrus en Pauluskerk
(dagkapel) Ulft

elke dinsdag
elke vrijdag
elke 1ste vrijdag v.d. maand
elke vrijdag

uitstelling van het Allerheiligste

19.00 uur Eucharistieviering
9.30 uur Eucharistieviering
8.30-9.15 uur Biechtgelegenheid

15.00-16:00 uur

M. Smits
M. Smits
M. Smits
Openkerk met

H. Mauritiuskerk elke donderdag 9.30 uur Rozenkransgebed
Silvolde
Bringenborg elke woensdag 10.00 uur Eucharistieviering

Bringenborg 58
Gendringen
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AZEWIUN - ULFT - VARSSELDER/VELDHUNTEN

AZEWIJN

Mededelingen

Locatieraad: Voorzitter/catechese:

Annie Venes, lid pastoraatsgroep, tel. 0315 - 37 72 43,
E-mail: annievenes@hotmail.com

Liturgie: Anny Hermsen, tel. 0314 - 65 19 22, familieherm-
sen@gmail.com

Budgethouder/diaconie: Paulien Roelofzen,

tel. 0314 - 65 18 33, paulienroelofzen@live.nl
Kerkhofbeheer: Secretariaat Parochie Maria Laetitia,

tel. 0315 - 34 20 44 (woensdagmorgen tussen 9.00 en
11.30 uur)

Communie thuis: Elke eerste vrijdag van de maand,

info Annie Venes

Overlijden: De uitvaartondernemer neemt contact op met
de weekwacht, die op zijn/haar beurt contact opneemt
met de betreffende geloofsgemeenschap.

Kerkberichten: E-mail: redactie@kerkazewijn.nl

Post: Envelop in de brievenbus Mattheusplein 1 (@an de
buitenmuur van de Mariakapel) onder vermelding van
kerkberichten.

Carnaval in Azewijn

We hadden een prachtige morgen samen met de ontmoe-
tingsgroep in Azewijn! Mia Tankink was uitgenodigd.

Zij vertelde over het ontstaan van het carnaval, dat al voor
het christendom bestond. De katholieken hebben er hun
eigen invulling aan gegeven. De wereldlijke autoriteiten
worden even aan de kant gezet en de Prins en zijn gevolg
regeren drie dagen over de bevolking.

Over de manier van vasten gaf ze ook haar mogelijkheden.
Minder eten is goed, maar dat moet ook de naaste ten
goede komen. We moeten zelf tot inkeer komen, de ander
met respect behandelen en hen vooral iets gunnen!

Prins Carnaval, Roel de Eerste, kwam in vol ornaat op
bezoek! Hij vertelde hoe het is om Prins te zijn! Zijn oma
kon op deze wijze ervaren hoe de Prins er voor ieder-

een wilde zijn, zowel jong als oud. Hij had zelf nog een
rozenmaandag ingelast. De stemming in heel Azewijn was
geweldig! Waar een klein dorp groot in kan zijn!

Locatieraad H. Mattheus Azewijn

Overleden

Roos Langenhof, overleden op 22 januari op de leeftijd van
28 jaar.

Wij bidden voor haar eeuwige rust en wensen de familie veel
sterkte.
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ULFT

Mededelingen

Communie aan huis: Eén keer per maand wordt de
communie aan huis gebracht. Ouderen, zieken of mensen
slecht ter been die graag de communie ontvangen, kunnen
voor informatie of aanmelding contact opnemen met het
secretariaat, tel. 0315 - 68 12 75 op donderdagmorgen van
10.00 tot 12.00 uur of Henk Erinkveld, tel. 0315 - 68 18 77.
Gebedsintenties: U kunt contact opnemen met het secre-
tariaat: tel. 0315 - 68 12 75 op donderdagmorgen (zie
bovenstaande openingstijd).

Ook kunt u intenties (a €10) per envelop schriftelijk opge-
ven (graag in de linkerbovenhoek vermelden: Intenties) en
bij het secretariaat in de brievenbus doen.

Voortaan kunt u de gebedsintenties die opgegeven zijn,
vinden in het portaal bij de Mariakapel. Opgave dient u
minimaal twee weken voor de betreffende viering in te
leveren.

‘Kracht van herhaling’

Kardinaal Eijk schrijft in zijn Brief voor de Veertigdagentijd
2025 over de ‘kracht van herhaling'. Hij spitst in dit schrijven
zich toe op het Aswoensdag-ritueel van het askruisje, maar het
geldt eigenlijk voor alle rituelen die ons geloof rijk is: dagelijks,
wekelijks, maandelijks of jaarlijks, afhankelijk van het ritueel,
even stil staan bij de uitnodiging tot leven met God, zoals die
uit de symbolen en
gebaren wil spreken.
Elke zondag, weke-
lijks dus!, is het voor
een behoorlijk grote
groep parochianen
gewoon om in de
Petrus- en Pauluskerk
de eucharistie te vie-
ren. Soms wordt dat
gewone even door-
broken door iets bijzonders, zoals op 2 februari, toen we, zoals
elk jaar!, Maria Lichtmis vierden. We begonnen met een licht-
processie, waarin de meeste kerkgangers door de kerk trokken
met een brandende kaars in hun hand. Als afsluiting van deze
processie werden die kaarsen op de standaard bij het Maria-
altaar gezet. Pastor Paulus had een en ander toegelicht, maar
ik denk dat juist het rustig meelopen met die brandende kaars
zijn woorden kracht bij zette.
Hetzelfde gebeurde op Aswoensdag-avond. De kerk was vol,
bijna net zo vol als op de zondagmorgens. Mooie zang en,
naast de lezingen en gebeden, een kort overwegend woord van
pastor Marcel, dat zijn kracht vond in het ontvangen van het
askruisje: bekeer u en geloof in het Evangelie.
Zo maar twee rituelen die, voor wie het wil, in alle eenvoud de
mogelijkheid geven om bij herhaling bezinnend ‘Ja!" te zeg-
gen op Gods uitnodiging de tocht door het leven met Hem te
gaan. Aswoensdag heeft dan als begin van de Veertigdagentijd
het overkoepelend perspectief op Pasen, waar God in Jezus
Christus Ja!" zegt tegen het leven. Moge de Kracht van de her-
haling ons begeleiden!

Guus van der Ploeg



Palmpasen

Op zondag 13 april is het weer zover: de jaarlijkse palmpaasop-
tocht in UIft. Kinderen die mee willen lopen met deze optocht
zijn om 9.30 uur van harte welkom in het verenigingsgebouw
van Schuttersgilde Sint Hubertus, F.B. Deurvorststraat 45 in
Ulft om hun palmpaasstok te versieren. Aan deze workshop zijn
geen kosten verbonden; de palmpaasstok en het versiermate-
riaal zijn gratis. Mocht je al een eigen palmpaasstok hebben,
dan mag je deze ook meenemen om te versieren. In het ver-
enigingsgebouw staat deze ochtend wel een bus voor een vrije
gift. Tijdens het versieren staat er gratis koffie en thee klaar
voor de ouders en voor de kinderen frisdrank en wat lekkers.
Overige consumpties kunnen tegen een bijdrage ook verkregen
worden.

Na afloop van de eucharistieviering van 9.30 uur in de Petrus
en Pauluskerk gaat het Schuttersgilde Sint Hubertus voor in
de rondgang door Ulft. Die begint rond 10.30 uur vanaf het
Kennedyplein. Ook kinderen die niet hebben meegedaan aan
het versieren in het verenigingsgebouw zijn van harte welkom
om mee te lopen. Na de rondgang ligt er in het verenigingsge-
bouw van Sint Hubertus voor alle kinderen met een versierde
palmpaasstok een verrassing klaar.

Gedoopt

- 25-08-2024: Eva Kruese, Bloemersweide, Gendringen.
- 08-09-2024: Ivar Overkamp, Saksenstraat, Aalten.

- 22-12-2024: Jenae Dosset, Caspersstraat, De Heurne.
Welkom als nieuwe parochiaan.

Overleden
- 19-09-2024: mevrouw Dinie Robben-Wieggers,

Piet Molpad, Ulft, 92 jaar. Haar uitvaartdienst en begrafe-
nisplechtigheid hebben plaatsgehad op 27 september.

- 03-11-2024: de heer Theo Huls zorgcentrum Debbeshoek,
Ulft, 92 jaar. Zijn crematieplechtigheid heeft plaatsgehad
op 12 november.

- 03-12-2024: mevrouw Riet van de Pavert-Kraan,

Ptr. Hafkenscheidstraat, Ulft, 78 jaar. Haar afscheids-
viering heeft plaats gehad op 6 december en haar crema-
tieplechtigheid op 7 december.

- 31-12-2024: mevrouw Margreet Meuleman-Wichman,
Grote Beer, Ulft, 86 jaar. Haar uitvaartdienst en begrafe-
nisplechtigheid hebben plaats gehad op 7 januari.

- 03-01-2025: de heer Harry Diks, Kwartellaan Ulft, 69 jaar.
Zijn uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben
plaatsgehad op 10 januari.

- 15-01-2025: de heer Eddy Migchelbrink, Bongersstraat,
UIft, 71 jaar. Zijn crematieplechtigheid heeft plaatsgehad
op 23 januari.

- 28-01-2025: mevrouw Jozefien van Balkum-Bongers,
Debbeshoek, Ulft, 84 jaar. Haar crematieplechtigheid
heeft plaatsgehad op 4 februari.

- 10-02-2025 de heer Antoon Burgers, Doctor Dreesstraat,
Silvolde, 74 jaar. Zijn uitvaartdienst en begrafenisplechtig-
heid hebben plaatsgevonden op 18 februari.

- 12-02-2025: mevrouw Sophie Vet-Jansen, Kemperman-
straat, Ulft, 100 jaar. Haar crematieplechtigheid heeft
plaatsgevonden op 19 februari.

- 15-02-2025: de heer Jan Sprenkelder, Meulenbeek, Ulft,
96 jaar. Zijn uitvaart heeft plaatsgevonden op 21 februari.

- 19-02-2025: mevrouw Trees Legeland-Geerts, Den Es,
Varsseveld, 98 jaar. Haar uitvaardienst en begrafenis-
plechtigheid hebben plaatsgevonden op 26 februari.

- 24-02-2025: mevrouw Agnes ten Brincke-Westhoff,

Laan van Schuylenburch, Silvolde, 99 jaar. Haar uitvaart-
dienst en begrafenisplechtigheid hebben plaatsgevonden
op 28 februari.

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte!

VARSSELDER/VELDHUNTEN

Mededelingen

Communie thuis

Wilt u graag de communie thuis ontvangen, neemt u
hiervoor dan gerust contact op met Nelleke Wissing,
telefoon: 06 -10 73 09 19.

Ziekenbezoek

Bent u ziek of kent u iemand in uw omgeving die ziek is
en graag bezoek vanuit de kerk wenst, dan kunt u contact
opnemen met het Centraal Secretariaat van de Parochie
Maria Laetitia. De contactgegevens kunt u achter in de
Vreugdebode vinden.

Opgave gebedsintenties

Gebedsintenties kunt u bij voorkeur per e-mail doorgeven
via rkvarsselder@miparochie.nl of telefonisch bij Karin
Boland, tel. 0315 - 68 56 66.

Vieringen

De bewaar-flyer is weer bezorgd bij u met daarop alle vieringen

van dit jaar. Meer informatie kunt u voor de viering vinden op

de website www.varsselder-veldhunten.nl en op Facebook.

Eerstvolgende viering:

- Vrijdag 18 april, Goede Vrijdag, aanvang: 19.00 uur.
De zang in deze viering zal worden verzorgd door de
Goérgelpiepen. U bent allemaal welkom om samen stil te staan
bij deze sterfdag van Jezus.

Over 4 en 5 mei:
- Zondag 4 mei herdenken we en zal er om 19.15 uur een bij-
eenkomst in en voor het kerkgebouw plaatsvinden om stil te
staan bij alle oorlogsslachtoffers.

- Maandag 5 mei vieren we onze inmiddels 80-jarige vrijheid
om 19.30 uur in de vorm van een uniek samenwerkingscon-
cert van het Ulftse KNA en fanfare St. Gregorius.
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Beleef de mooiste dag uit jullie leven

Aannemingsbedrijf

D‘JAN van DULMEN B.V.
Brouwen 'S vertrouert r q F""--

Zorg na de mooiste dag voor een fijne tijd

Elk moment goed geregeld. VAN WEEGHEL DOPPENBERG KAMPS
NOTARISSEN | JURISTEN | ADVISEURS
inchem | +31(0)314 - 37 2222
1
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www.janvandulmen.nl www.ijselstroom.nl - info@ijselstroom.nl
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Persoonlijk, betrokken en dichtbij {

Onze betrokken medewerkers:

ij komen graag en
vrijblijvend bij u aan huis!’ 2

* Voorbespreking van uw wensen &
een goede kostenbegroting

* Eén vertrouwde begeleider

* Betrokken professionals
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VOOR U! 1
Meer weten? Bel GUV! 0800 - 0809 (.- G U Vi

24 UUR PER DAG BEREIKBAAR Persoonlijk, betrokken en dichtbij

Waar ook verzekerd, wij kunnen altijd de uitvaart verzorgen!




BREEDENBROEK - DINXPERLO

BREEDENBROEK/DINXPERLO

Mededelingen Cultuurkerk

Secretariaat: Open elke eerste woensdag van de maand
vOoor vragen, opgeven van gebedsintenties, enz. van 10.00
tot 12.00 uur.

Gebedsvieringen: Elke eerste zaterdag van de maand om
19.00 uur.

Rozenkrans bidden: elke eerste woensdag van de maand
om 18.30 uur.

Maria-kapel: Elke eerste woensdag van de maand om
18.30 uur.

Maria-kapel: Dagelijks open van 9.00 tot 17.00 uur.

Vastenactie

2025

De opbrengst wordt besteding aan Actie
vrouwenwerk in Kasese, Oeganda.  Kerkbalans

In de geloofsgemeenschap van de Petrus- en Pauluskerk
worden de Vastenactiezakjes met de Vreugdebode
bezorgd. Waar niet wordt opgehaald, kan men de zakjes
in de brievenbus van de Cultuurkerk doen en/of inleveren
bij de gebedsvieringen van april en mei. Ook kunt u een
bijdrage overmaken.

Dodenherdenking 4 mei

De Dodenherdenking is 's avonds in de Cultuurkerk en bij het
Monumentje.

Overleden

Op 28 februari is in de leeftijd van 82 jaar door God thuis-
gehaald Frederikus Hendrikus Wilhelmus, Frits Angenent,
echtgenoot van Willemien Angenent-Wensink en vader en
opa van de kinderen en kleinkinderen.

Goedlachs en welbespraakt heeft hij zich veelvuldig ingezet

voor onze geloofsgemeenschap bij diverse gelegenheden.

Hij was jarenlang lid van het kerkkoor van De Goede Herder

en tevens voorzitter.
We zijn dankbaar hem gekend te hebben.

Geboren, getogen en overleden in Breedenbroek:
Arnold Tiemes, 18 juli 1944 - 11 februari 2025.

Op 86-jarige leeftijd overleden Elly Lubbers-Reusen.

Nemen wij hen mee in onze gebeden.

Goed om te weten

Gebedsviering... een surrogaat-eucharistie?

Dat geluid hoor je zo links en rechts wel eens. Nee, beste

lezers, een gebedsviering is beslist geen surrogaat. Het

is nadrukkelijk geen vervanging van de eucharistie. Een

gebedsviering is op andere leest geschoeid.

In de eucharistie gaat de priester voor, verricht de rituele

handelingen en reikt de communie uit. De gebedsviering

wordt geleid door leken-voorgangers c.qg. liturgische werk-
groep. Het is een biddend samenzijn, dikwijls ondersteund
en versterkt door een koor en met samenzang. Er wordt
0ok geen communie uitgereikt. Vaste onderdelen zijn: een
lezing uit de H. Schrift, de voorbede, het Onze Vader en de
zegebede. De viering kan verder op creatieve wijze worden
ingevuld. Zo ook in Breedenbroek.

Elke eerste zaterdag van de maand is er om 19.00 uur een

gebedsviering in de Cultuurkerk in Breedenbroek, aan de

Terborgseweq. De viering is een handreiking aan mensen

die, om wat voor reden ook, niet in staat of in de gele-

genheid zijn om naar een naburige kerk te gaan om de
eucharistieviering bij te wonen.

Ook jongeren maken gebruik van deze mogelijkheid tot het

meevieren in de gebedsviering.

Tevens is het sociale aspect van belang, getuige de kof-

fie- en theepraat na afloop van de viering, waar veel

kerkgangers gebruik van maken. De vieringen zijn voor
eenieder toegankelijk en digitaal te beluisteren op de com-
puter op de site van Kerkdienst Gemist.

Ook u, beste lezers, bent van harte welkom om met ons

mee te vieren.

+ Woensdag 2 april is er om 18.30 uur Rozenkransbidden
in de Cultuurkerk. We bidden tot Maria om steun voor
allen die onder de politieke spanningen gebukt gaan. Na
afloop is er koffie/thee.

+ Zaterdag 5 april is er om 19.00 uur een Gebedsviering in
de Cultuurkerk, verzorgd door de Liturgische Werkgroep
en met medewerking van het kerkkoor Con Amore. Het
thema is: Een Nieuw Leven.

Na afloop is er gelegenheid na te praten onder het genot
van een kop koffie/thee. U bent van harte welkom.

+ Goede Vrijdag 18 april is om 15.00 uur de
Kruiswegviering in de Cultuurkerk. Met gebed, muziek
en zang volgen we op een groot beeldscherm de weg
die Jezus heeft afgelegd, gebukt onder het zware kruis.
We staan stil bij Zijn lijden en dood, wetend dat Hij de
dood heeft overwonnen en ons heeft bevrijd door Zijn
verrijzenis.

+ Zaterdag 3 mei is er om 19.00 uur een Gebedsviering in
de Cultuurkerk, verzorgd door de Liturgische Werkgroep
en met muzikale ondersteuning van het kerkkoor Con
Amore. Na afloop is er koffie/thee en kunnen we napra-
ten. Weet u van harte welkom.

+ Meimaand, Mariamaand. In deze maand is er elke
woensdagavond om 18.30 uur Rozenkransbidden in de
Cultuurkerk. Na afloop is er altijd koffie/thee.

+ Elke eerste woensdag van de maand is het secretariaat
geopend van 10.00 tot 12.00 uur. U kunt dan vrijelijk bin-
nenlopen in de Cultuurkerk voor een praatje, opgave van
intenties of anders. Koffie/thee is vers.

+ Elke eerste woensdag van de maand is er tevens de
gezellige Inloop. U kunt dan genieten van livemuziek van
de harmonicagroep De Anjagers. Koffie/thee staat dan
voor u klaar. Van harte welkom.
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DOETINCHEM

Gastvrijheid hoog in het vaandel!

Gastvrijheid is een van de kernwoorden van de missionaire
parochie. Op verschillende manieren proberen we in
Doetinchem deze gastvrijheid in de praktijk te brengen.

In de OLV-kerk bestaat al jaren een werkgroep die
gastvrijheid en zorg voor gasten in het DNA heeft zitten.

Wanneer u de OLV-kerk in Doetinchem bezoekt, wordt u
elke viering bij de ingang welkom geheten door een aantal
mensen. Zij overhandigen het boekje en wensen u een
prettige viering. Mocht u de weg niet weten, dan maken zij u
wegwijs.

Deze mensen zijn dan al een uur aan het werk. Zij zorgen
ervoor dat na de eucharistieviering iedereen van een natje
en droogje wordt voorzien. Eenmaal per maand, na de
eucharistieviering op de gezinszondag, verzorgt deze groep
een lunch. Dankzij het enthousiasme en de inzet van pastor
Paulus Tilma merken we dat veel meer ouders met kinderen
de weg naar deze viering vinden. Na de viering is de lunch
in de Mariakapel. Naast de ouders met kinderen wordt
iedere aanwezige uitgenodigd voor de lunch. Jong en oud
maakt zo contact met elkaar. Een genot voor velen! Samen
vieren en daarna samen eten. Het maakt deze zondagen
voor veel mensen tot een goede en bijzondere zondag.

Een eenvoudige lunch, maar vaak wel met soep, broodjes
en - het meest favoriet bij de jongeren - tosti's of broodjes
knakworst. De mise-en-place vindt al voor de aanvang van
de viering plaats. Vaak is het om half tien al een drukte van
belang!

Buiten de vieringen zijn deze mensen ook actief als er
groepen ontvangen worden.

Het betekent dat we dankzij de inzet van velen voor onze
gasten zorgen en proberen het iedereen zo goed mogelijk
naar de zin te maken.

Deze groep heeft gastvrijheid hoog in het vaandel!

Werkgroep gastvrouwen en -heren
Foto: Ton Harbers
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Carnavalsviering

Op zaterdag 1 maart barstte het carnaval
in Doetinchem los met 's middags de grote
optocht door de stad. Van verschillende
omliggende plaatsen deden wagens en
carnavalsverenigingen aan de optocht
mee. De optocht sloot traditiegetrouw

af met de carnavalswagen van CV De
Umdrayers, met de stadsprins, prins Sjoerd de Eerste. Na de
optocht bleven veel carnavalsvierders in de stad.

Toch kan carnaval niet zonder een moment van bezinning.
Daarom is er elk jaar op zondagmorgen om 11.00 uur de car-
navalsmis, die wordt bijgewoond door de prins en zijn gevolg.
Prins Sjoerd de Eerste van CV De Umdrayers en jeugdprinses
Lianne de Eerste van de Bloaskoppen werden aan het begin van
de viering welkom geheten door pastor Tilma.

Pastor Tilma had traditiegetrouw de overweging in een lied
verwerkt. Dit keer was de tekst van het lied gebaseerd op de
melodie van ‘De Engelbewaarder’, waarbij hij zichzelf bege-
leidde op de accordeon. De titel van het lied was ‘Liefde uit het
hart'. Het thema van de viering was 'lk en de ander’. Kijk goed
naar jezelf voor je kritiek uit op een ander. Laat daarbij Jezus
je voorbeeld zijn. Dit jaar was de muzikale ondersteuning van
de carnavalsmis door Lucie Jansen (cantor) en Marijke Koster
(organist). Carnaval werd afgesloten op woensdag 5 maart met
's avonds de aswoensdagviering.

Chantal van der Sanden

Werkzaamheden aan de kerk

In de maand januari zijn er verschillende werkzaamheden aan
onze kerk uitgevoerd. Daardoor kon u zelfs een week niet via
de hoofdingang naar binnen, maar moest u via de ingang bij de
Maria-kapel naar binnen.

In het portaal van de OLV-kerk liggen de oorspronkelijke tegels
die bij de bouw van de kerk zijn gelegd. In de loop van de jaren
zijn verschillende tegels kapotgegaan. We hebben in 2024
besloten om deze tegels te vervangen. Een paar dagen werd er
gehakt en gedrild om de tegels te verwijderen. Daarna konden
nieuwe tegels worden gelegd. We beschikken nu weer over een
prachtige vloer. Het portaal ziet er na een grondige schoon-
maakbeurt weer keurig uit.

De toegankelijkheid van de Maria-kapel is voor mensen die
slecht ter been zijn niet optimaal. Bij de uitgang is daarom aan
de buitenkant van de kerk een leuning geplaatst. Het straat-
werk wordt nog aangepast, zodat het minder steil afloopt. Wij
hopen dat we met deze aanpassingen de toegankelijkheid van
ons gebouw weer verbeterd hebben.

Locatieraad
Foto's: Ton Harbers



Goede Week

Tijdens de Goede Week bereiden we ons voor op het belang-
rijkste feest van het kerkelijk jaar. Vanaf Palmzondag gaan we
via Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag, met 's
avonds de Paaswake, naar Pasen. Er zijn twee activiteiten die
we speciaal voor kinderen willen noemen.

Palmzondag

Op 13 april is het Palmpasen. Wij nodigen alle kinderen uit om
een palmpaasstok te komen maken. Wij zorgen voor alle mate-
rialen. Je hoeft dus niets mee te nemen! Ook ouders hoeven
geen palmpaasstok te maken.

Wij beginnen net als bij de Gezinszondagen om 9.30 uur.
Tijdens deze activiteit zal pastor Tilma uitleg geven over de
gebeurtenissen in de Goede Week. Om 11.00 uur is de eucharis-
tieviering waarbij een processie met de palmpaasstokken wordt
gehouden. Aansluitend aan de viering is er een eenvoudige
lunch.

Goede Vrijdag

Vrijdag 18 april is er 's middags om 15.00 uur een kruisweg voor
kinderen. Bij deze kruisweg worden de kinderen door pastor
Tilma meegenomen langs de staties in de kerk. Wat gebeurt

er op Goede Vrijdag met Jezus? Alle kinderen en ook volwas-
senen zijn van harte uitgenodigd. 's Avonds om 19.00 uur is de
viering waarbij we het lijden en sterven van Jezus aan het kruis
herdenken.

Pasen

Aan het eind van Stille Zaterdag vieren we samen de Paaswake.
Op beide paasdagen is er een eucharistieviering, waarbij we de
levende Christus herdenken.

Daarnaast is er thuis het paasfeest. Als we deze week bekijken,
dan draait Pasen om meer dan het paasontbijt en paaseieren
zoeken in de tuin. Maar het blijft altijd leuk om dit ook met kin-
deren te doen.

Werkgroep Gezinszondagen

Komt u ook eten in
de OLV?

Vanaf januari verzorgen we elke
derde woensdag van de maand
een lunch in de Amse-zaal van
de OLV-kerk. Er is een wisselend
menu. Wij serveren in elk geval
soep. Opgave voor de lunch is
noodzakelijk. We hebben maar
plek voor ongeveer 25 personen.

De volgende data voor de lunch zijn: 16 april, 21 mei en 18 juni.
U bent welkom vanaf 12.00 uur.
Aanmelden:
Per e-mail: lunch.olvpaskerk@gmail.com, o.v.v. naam en tele-
foonnummer. Tel. aanmelden bij het secretariaat van de OLV:
0314 - 39 10 91. Openingstijden: maandag-, woensdag- en
vrijdagmorgen van 9.15 tot 12.00 uur en zondagmorgen na de
viering van 11.00 uur. De lunch kost 3.00 euro.
Wees welkom en meld u aan!

Werkgroep Diaconie/Omzien naar elkaar

Eigen foto

Koor Monte Vino is HAPPINESS IS

op zoek naar heren!  QERZLRS
AfRARE

Wij zijn een gezellig gemengd koor ‘_,_h:" ) ",J,f ,\?}Lh

en hebben onze naam te danken = e %!1 ol

aan de plaats Wijnbergen, waar
wij meer dan 40 jaar geleden zijn
gestart.

Ons repertoire is afwisselend en bestaat uit zowel Nederlandse
als Engelstalige liederen. Circa eens in de zes weken verzorgen
wij een viering in de kerk OLV Tenhemelopneming. Interesse?
Dan bent u van harte welkom om eens vrijblijvend te komen
[uisteren bij onze repetitie op maandagavond om 19.30 uur in
de Mariakapel! (Ingang: links van de kerk, 2e deur rechts.)

Wilt u meer informatie? Dan is het ook mogelijk om uw contact-
gegevens te delen met het secretariaat. Onze dirigent neemt
dan telefonisch contact met u op.

Aarzel niet want: Happiness is singing in a choir!

BEngEng in & ¢hais,

De Vredehof, Emmastraat

Ruim een jaar geleden hebben we ongeveer 150 graven uit
vak A en B voorzien van een bord met een sticker. Middels

het publicatiebord op de begraafplaats is daar melding van
gemaakt.

Via die sticker hoopten we in contact te komen met nabe-
staanden. Dat is belangrijk in verband met verlenging van de
grafrechten, betaling van kosten voor het onderhoud van de
begraafplaats en eventuele ruiming van het graf.

De graven waarvan wij geen reactie van nabestaanden hebben
ontvangen, zijn inmiddels geruimd, samen met enkele graven
die op verzoek van de nabestaanden zijn geruimd.

Voor vragen kunt u bellen met de centrale administratie van
onze parochie, telefoon 0315 - 34 20 44; bellen kan op woens-
dag en vrijdag tussen 9.00 en 11.30 uur.

Namens de Locatieraad, Hans Diks

Actie Kerkbalans

2025
De Actie Kerkbalans is een jaarlijks Actie
terugkerende activiteit die veel uren Kerkbalans

vergt. Wij willen alle vrijwilligers
(inclusief de bezorgers) die hebben bijgedragen om de
Actie Kerkbalans 2025 tot een goed einde te brengen,
oprecht bedanken voor hun inzet.

Locatieraad Geloofsgemeenschap Doetinchem

Overleden

- T.P. van Dulmen Kruisbergseweg 86 jaar
- Joop Depenbrock Lodewijkstraat 78 jaar
- Anton Kock Doetinchemseweg 92 jaar
- Clara Marcelis Aken 87 jaar
- Henk Mulder Bramenhof 89 jaar
- Mimi Buiting-Dieks Willy Brandtplein 90 jaar
- Greet Meijer-Teunissen  Montrealstraat 95 jaar
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ETTEN

Mooie oecumenische viering

Op de laatste dag van de ‘Week van gebed voor eenheid’ was
er op zondag 26 januari een mooie oecumenische viering in
de Maartenskerk in Etten met als thema Ja, ik geloof’.

De viering werd voorbereid door dominee Jan Fischer,

Joke Veenink, Marjolijn Paardekooper, Ferdi Cornelissen,
Jan Wenting en Ans Jansen.

Muzikale medewerking verleende het voormalige RK kerkkoor
Etten onder leiding van dirigent Ferdi Cornelissen en organist
Julian Simmes.

In de protestante Gemeente Etten, Terborg en Ulft is het een
goed gebruik om na de viering een bloemengroet naar iemand
te brengen.

Vanuit onze geloofsgemeenschap brachten Jan Wenting en
Ans Jansen een bloemetje bij parochiaan Riek Alofs-Kock.

Er zijn plannen om in september tijdens de Vredesweek weer
samen een viering te organiseren.
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Pasen - nieuw leven

Wanneer de natuur ontwaakt uit haar winterslaap,
als de kale takken weer groen worden,

wanneer de dagen lichter worden

en de lucht vol is van vogels,

dan is het tijd om Pasen te vieren.

Schijnbaar was alles dood.
Maar diep onder de grond
en in het verborgene bloeit nieuw leven op:
overwinning op de dood, nieuwe schepping.

Zo was het ook met Jezus van Nazareth:
schijnbaar was het met Hem afgelopen

en was alles grondig mislukt;

maar toch: tot op vandaag leeft Hij opnieuw
bij God en te midden van ons,

en Hij leidt alles naar zijn vervulling.

En zo is het uiteindelijk met alles en allen:
wat echt is en goed, overleeft,
ondanks de schijn van het tegendeel.
Pasen: feest van het nieuwe leven.
Ad Blijlevens

De locatieraad wenst U allen een Zalig Pasen!

Mariaviering op zondag 11 mei in de
Maartenskerk

Op zondag 11 mei is er om 11 uur een
Mariaviering in de Maartenskerk in Etten.
Tijdens de viering zal er een Mariahulde
zijn en we vragen iedereen om een bloem
mee te nemen naar de kerk. Het wordt
een viering met mooie teksten, liederen
en gebeden. Voor deze viering kunt u
gebedsintenties opgeven. Dit kan via de
mail: rketten@milparochie.nl of telefoon/
app: 06 - 12 67 88 24. Kosten zijn 10,00
euro per intentie. U kunt het bedrag over-
maken naar NL23 RABO 0317 8004 50
t.n.v. Parochie Maria Laetitia Etten. Ook kunt u het geld in een
envelop in de brievenbus van het secretariaat doen met hierop
graag duidelijk vermeld uw naam en intentie. ledereen is van
harte welkom!

Angeline, Jan, Sjoerd en Ans

Bezoekersmiddag

Op vrijdagmiddag 23 mei wordt er weer een bezoekersmid-
dag gehouden in De Glazeren Kast. Het programma is op dit
moment nog niet bekend, maar het wordt zeker weer een
mooie middag! Persoonlijke uitnodigingen worden nog ver-
stuurd, maar u kunt zich nu al opgeven bij: Marleen Pierik
(marleen.pierik@upcmail.nl, tel. 0315 - 32 50 17) of Marion
Leijzer (mleyzer@gmail.com, tel. 06 - 30 95 39 59).

U bent van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.



GENDRINGEN - MEGCHELEN - NETTERDEN

GENDRINGEN

Secretariaat bereikbaar onder
een nieuw hummer!

Vanwege het sluiten van de kerk in Gendringen is het

secretariaat NIET meer bereikbaar op het oude telefoon-

nummer. Maar er is wel een NIEUW telefoonnummer:

031534 20 44

- Per e mail: secretariaat@mliparochie.nl.

- Kantoor en bezoekadres: Pastoor Vernooystraat 7,
7071 BR Ulft.

- Openingstijden secretariaat: woensdag en vrijdag van
09.00 tot 11.30 uur.

Woensdagmorgen

De woensdagmorgengroep wenst iedereen goede, mooie en
gezegende paasdagen toe. Vernieuwend met de innerlijke
kracht van Jezus op onze weq.

Pasen stemt tot nadenken over iets doen, wat onmogelijk lijkt
en wat volgens sommigen niet kan, maar toch mogelijk blijkt.
De moed niet opgeven. Blijven geloven in het Licht, dat sterker
is dan de duisternis. Opstaan en doorgaan waar anderen stop-
pen. Er is elke woensdagmorgen een H. Eucharistieviering in
de Bringenborg, net zoals altijd om 10.00 uur. En natuurlijk niet
te vergeten wordt er na de viering koffie/thee gedronken en
ondertussen wordt er gezellig bijgepraat. De gezelligheid en het
sociale aspect staan hierbij voorop.

U bent hierbij allen van harte welkom.

De laatste keer

Op 1 maart was de openbare verkoop van alle spullen uit de

H. Martinuskerk in Gendringen. De parochianen van Gendringen
hadden vooraf al de mogelijkheid om spullen te reserveren

en daar is veel gebruik van gemaakt. De verkoop is prima
verlopen. De kerk begint leeg te raken. Omdat het een rijks-
monument is, blijft het hoofdaltaar, het triomfkruis voor in de
kerk en het missiekruis achter in de kerk samen met het orgel
als onderdelen van het monument behouden. Ook de gebrand-
schilderde ramen en de tegelvloeren zijn onderdeel van het
monument.

Vanaf 2 april is de familie Kenger uit Ulft eigenaar. Zij willen
de kerk gaan verbouwen tot woning en wij wensen hun daarbij
veel succes. We maken nog een keer de rondgang door onze
kerk en na bijna 130 jaar draaien we voor de laatste keer de
sleutel om.

Locatieraad en Pastoraatsgroep
van de Geloofsgemeenschap H. Martinus in Gendringen

Op weg naar Pasen

Samen gaan we onderweg naar Pasen, het grootste feest van
ons geloof.
Pasen is het feest van de opstanding, van de verrijzenis, van
het nieuwe leven. Het licht van Jezus breekt de duisternis, zelfs
het duister van de dood! Wij vieren dat Jezus niet in de dood is
gebleven. Hij is opgestaan en leeft!
Hij nodigt ons uit om ook te leven. Om volop te leven. Weg met
de dood, met uitsluiting, tegenwerking, afbraak, enz.
Ook in ons leven komen we obstakels tegen van eenzaambheid,
ouderdom en ziekte, maar in ons lijden staan wij niet alleen.
God ziet naar ons om, maar familie, vrienden en buren doen dat
vaak ook.
In deze tijd denken we met name ook aan al die mensen die op
creatieve wijze eenzame mensen opzoeken. Laten we met ons
allen een ‘hart onder de riem' voor onze medemens zijn, die
ons de moed geeft om anderen bij te staan!
Het gaat om het echte leven, om geluk en zegen.
Dat wensen wij u allen van harte toe: een gezegend en zalig
Pasen.

De bezoekers- en communiewerkgroep

Buiten-Kruisweg Gendringen

Op Goede Vrijdag
gaan we naar
goed gebruik de
Kruisweg bidden en
lopen. Aangezien
het kerkgebouw
in Gendringen is
gesloten, gaan we
op vrijdag 18 april
om 15.00 uur de
Kruisweg rondom
de begraafplaats
bidden, om op
deze manier het
lijden en sterven
van Jezus te
herdenken.
- Tijd: 15.00 uur
- Locatie:
Staringstraat 2,
Gendringen

Deze monumentale kruiswegstaties zijn bijna uniek in
Nederland. Ze zijn rond 2009 gerestaureerd en ingezegend
door kardinaal Eijk.

MEGCHELEN

Mededelingen

Zondag 20 april (eerste paasdag) is er om 10.00 uur de
viering van Pasen met medewerking van het dames- en
herenkoor. Intensies voor gebedsvieringen kunt u op-
geven via mail: meckingleo2@gmail.com of in de brieven-
bus bij de Mariakapel.
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GAANDEREN

Kruisweg op Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag, 18 april, kunnen alle parochianen en
belangstellenden weer deelnemen aan de Kruisweg in
Gaanderen, om het lijden en sterven van Jezus te gedenken.
Om 15.00 uur start de Kruisverering met een kort samenzijn
in de Sint Martinuskerk. Daarna wordt iedereen uitgenodigd
om op weg te gaan, om Jezus te volgen op Zijn Kruisweg.
Eris voor iedereen een passend aanbod:

1. De inmiddels traditionele Kruiswegwandeling, uitgezet op
landgoed 't Maatje, waarbij we naar de gesproken teksten
luisteren, samen antwoorden en zingen.

Eris ook een kleine Kruisweg in de pastorietuin achter de
kerk en een digitale Kruisweg door middel van filmbeelden
van de Kruisweg in de Sint Martinuskerk.

Individueel de Kruisweg/kunstroute wandelen

Evenals in voorgaande jaren kan de openluchtkruisweg op
Landgoed 't Maatje ook individueel gewandeld worden.
Deze wandeling wordt inmiddels voor de vijfde keer aange-
boden en elk jaar waren de deelnemers onder de indruk van
de sfeer om zo de Kruisweg van Jezus te gedenken en te
beleven. Elk jaar proberen we het aanbod te vernieuwen en
aantrekkelijk te houden.

tiel9. Foto: Michiel Pm

2. Dit jaar worden er nieuwe staties gebruikt, geschilderd
door zes creatieve parochianen die er ware kunstwerken van
gemaakt hebben.

Op elke statie zit een QR-code die u met uw mobiele tele-
foon kunt scannen en dan hoort u de bijpassende tekst die
door Ben Simmes is getoonzet, gezongen door solist Michiel
Pouwels en het gemengd koor.

De route kan, behalve op Goede Vrijdag, ook gelopen worden
op Stille Zaterdag en Eerste en Tweede Paasdag.

Kruiswegwandela

i1
£
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Stichting Behoud Erfgoed Martinus
Gaanderen

De Sint Martinuskerk in Gaanderen staat op een keerpunt.
Volgens het parochiebestuur zal de kerk medio 2026/2027 aan
de eredienst worden onttrokken, zoals in 2017 is gebeurd met
de Sint Augustinuskerk.

Dit betekent dat er geen eucharistievieringen of andere kerke-
lijke bijeenkomsten meer zullen plaatsvinden in het gebouw.
Om de Martinuskerk, de pastorie en de begraafplaats te
behouden voor de gemeenschap, heeft een groep betrokken
dorpsbewoners, samen met de locatieraad de Stichting Behoud
Erfgoed Martinus Gaanderen opgericht. De stichting heeft als
doel het erfgoed te behouden en ervoor te zorgen dat deze
plek een centrale rol blijft spelen in ons dorp als multifuncti-
onele ontmoetingsplek voor culturele, maatschappelijke en
verbindende activiteiten. Ook streven we ernaar dat de kerk
ruimte blijft bieden aan de geloofsgemeenschap voor het hou-
den van vieringen en een plek is voor bezinning, rouw en trouw.
De stichting zet zich in om een breed draagvlak te creéren en
roept alle dorpsgenoten op om samen mee te denken en te
werken aan een toekomstplan en tevens fondsen te werven.
Het behoud van de kerk is van gemeenschappelijk belang

voor heel Gaanderen, gelovig of niet. Samen kunnen we de
Martinuskerk behouden!

Wilt u meer weten? U kunt ook onze website bezoeken, waar
ons beleidsplan wordt gepresenteerd:
www.stichtingbehouderfgoedmartinusgaanderen.nl

Samen voor het behoud van de Martinuskerk in Gaanderen.

Mariakapel

Onze Mariakapel achter in de Sint Martinuskerk wordt elke dag
druk bezocht. Vele mensen komen hier om een kaarsje te bran-
den bij Maria, even te bidden of zomaar voor een moment van
stilte. Dat geeft de mensen troost, kracht en rust.

De vrijwilligers van de Sint Martinuskerk letten erop dat er
steeds voldoende kaarsjes en noveenkaarsen klaarliggen en dat
de Mariakapel netjes is.

Er liggen ook actuele flyers, nieuwsbrieven en Vreugdebodes
om mee te nemen voor wie belangstelling heeft. Echter er
liggen de laatste tijd ook regelmatig spulletjes die bezoekers -
goed bedoeld - achterlaten. Maar dat is niet de bedoeling!

Als u iets wilt aanbieden, wilt u dit dan tijdens openingstijden in
de pastorie brengen. Dan blijft het voor onze vrijwilligers over-
zichtelijk wat opgeruimd moet worden, aangevuld of vernieuwd.
De Mariakapel is elke dag geopend van 9.00 tot 17.00 uur.
Openingstijden kantoor: dinsdag van 10.00 tot 11.00 en donder-
dag van 14.00 tot 15.00 uur.

ariakapel. Foto Ria‘Aarnzen



De Caritas in de geloofsgemeenschap St. Augustinus-Martinus
krijgt een gezicht door de lokale werkgroep PCI (Parochiéle
Caritas Instelling): Omzien naar elkaar.
De Caritas helpt mensen in acute financiéle noodsituaties met
de aanschaf van noodzakelijke goederen, zoals de vervanging
van een kapotte koelkast of meubels. En ook voedsel en eerste
levensbehoeften, ondersteuning bij schulden of doorverwijzing
naar professionele hulpinstanties. Maar onze werkgroep wil
meer dan financiéle hulp bieden. Zij wil ook mensen met soci-
aal-maatschappelijke problemen, zoals eenzaamheid of afstand
tot de arbeidsmarkt, of bij langdurige ziekte een extra steuntje
in de rug geven en waar dat kan, wat extra aandacht of zomaar

een verrassing.

Een mooie actie in de vastentijd was een bezoekje en

i het uitdelen van een bloemengroet op 140 adressen

in Gaanderen. Ook de maaltijden in de pastorie zijn

|~ Steeds gezellige momenten voor vele mensen.

#-  Bent u - of kent u - iemand die extra aandacht
en een verrassing nodig heeft? Of wilt u ook
graag een keer komen eten of hebt u een hulp-

vraag? Bel naar de contactpersoon van de PCI

in Gaanderen: Ria Aarntzen: 06 - 57284582 of

stuur een e-mail: h.r.aarntzen@gmail.com.
Foto's: Ria Aarntzen

Actie Kerkbalans rors

De Actie Kerkbalans is weer voorbij .

Gelukkig hebben velen van u weer een  Acti€
Kerkbalans

mooie bijdrage overgemaakt voor onze
geloofsgemeenschap. Dank u wel.

Ook een hartelijk ‘dankjewel” voor alle vrijwilligers die de
actie voorbereidden en de brieven rondbrachten. Het is
hartverwarmend om zo te ervaren dat u onze geloofs-
gemeenschap steunt en dat wij vieringen, activiteiten

en acties kunnen blijven aanbieden. Vele parochianen
vragen zich af hoe het verder gaat met onze geloofsge-
meenschap, maar dat is voor ons momenteel ook nog
onduidelijk.

Dit jaar - 2025 - zullen we elk weekend een eucharistie-
viering of inspiratieviering houden en andere spirituele en
inspirerende activiteiten aanbieden. Via de Vreugdebode,
nieuwsbrieven en de website www.maria-laetitia.nl /
actueel lokaal nieuws Gaanderen houden wij u zo goed
mogelijk op de hoogte van ons aanbod.

Inmiddels is er een werkgroep actief om het kerkgebouw
en de pastorie te behouden voor de Gaanderense gemeen-
schap. Elders op deze pagina’s leest u erover.

Locatieraad celoofsgemeenschap H. Augustinus-Martinus

Dodenherdenking

Op zondag 4 mei herdenken wij - burgers en militairen -, die
in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn
omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Omdat
er de roep vanuit het dorp was om een beter beeld te heb-
ben van wie zij waren, worden er foto's van hen met teksten
geplaatst voor het monument.
Wij nodigen u via dit bericht uit voor de herdenkingsbijeen-
komst op zondag 4 mei om 18.45 uur in de Culturele zaal van
sporthal De Pol in Gaanderen. Hierna (om 19.30 uur) volgt
een stille tocht naar het oorlogsmonument, waar wij ook twee
minuten stilte in acht zullen nemen en bloemen zullen leggen
bij het Gaanderens herdenkingsmonument en bij het monument
voor de gesneuvelde Canadese soldaat sgt. Stanley Kobylas.
Indien u er ook een bloem of bloemen bij wilt leggen, dan is dat
zeer welkom.

Foto: Jos Heutinck

Overleden

- Dinsdag 14 januari 2025 is overleden mevrouw Dinie
Zaarbelink-Visser, Berendina Hendrika, weduwe van
Gerardus Johannes Zaarbelink, in de leeftijd van 87

jaar. De familie Zaarbelink heeft vele jaren in Gaanderen
gewoond, maar de laatste jaren woonde Dinie in zorg-
centrum De Schuylenburgh in Silvolde. De grafzegening
en begrafenisplechtigheid vonden plaats op donderdag
23 januari, waar zij bij haar man werd begraven op de Sint
Martinus-begraafplaats. Mogen vele mooie herinneringen
allen die haar missen, sterken en troosten.

- Woensdag 29 januari 2025 is overleden de heer
Gerhard Meijer, Gerhardus Pius Maria, in de leeftijd

van 87 jaar. De heer Meijer woonde aan de Binder in
Varsseveld. Dinsdag 4 februari was voor hem de gezongen
uitvaart-viering in de Sint Martinuskerk; het Varssevelds
Mannenkoor verzorgde de zang. Na de eucharistieviering
was de crematie in het crematorium De Slangenburg in
Doetinchem. Moge hij rusten in vrede.

- Dinsdag 18 februari 2025 is overleden de heer Henny
Ruiken, Hendricus Antoon, weduwnaar van Gerdy Ruiken-
Golbach. De heer Henny Ruiken is 98 jaar geworden. Zij
woonden aan de Kerkstraat in Gaanderen, waar ze een
schildersbedrijf en drogisterijwinkel hadden. Later is
Henny verhuisd naar de Hoofdstraat in Gaanderen. De
laatste tijd was hij opgenomen in zorgcentrum Clematis in
Gaanderen. Henny was jarenlang een zeer gewaardeerd
lid van ons gemengd koor. Zaterdag 22 februari was

voor hem de gezongen uitvaartviering in de Sint
Martinuskerk, waarna hij bij zijn vrouw werd begraven op
de begraafplaats achter de kerk. Wij geloven dat Henny is
thuisgekomen bij onze Hemelse Vader.

- Donderdag 6 maart 2025 is overleden mevrouw Thea
Bockting-Marcelis, Theodora Berendina Josephina,
echtgenote van de heer Ben Bockting, in de leeftijd van 91
jaar. Thea woonde aan de Hoofdstraat in Gaanderen. De
laatste maanden woonde zij in zorgcentrum De Herbergier
in Doetinchem. Thea was heel kunstzinnig en handig en
heeft onder andere de gordijntjes voor ons tabernakel
gemaakt. Vrijdag 14 maart was voor haar de gezongen
uitvaartviering in de Sint Martinuskerk in Gaanderen,
waarna de crematie was in het Crematorium in Etten. Wij
geloven dat Thea opgenomen is in de Liefde van de Heer.
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Aloys Lurvink
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Bloemen & Emoties
Miranda Steentjes - rouwbloemist

06 - 5124 7324
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TERBORG

Noaberschap en naastenliefde

Op 9 februari stond de Ontmoetingsbijeenkomst in de
Huiskamer in het teken van noaberschap: omzien naar
elkaar, zorgen voor elkaar. Oorspronkelijk is de term
ontstaan in de Twentse en Achterhoekse grensstreek.
Tegenwoordig is het landelijk bekend. Maar de term wordt
ook wel makkelijk gebruikt, juist tegenwoordig in tijden
van individualisering. Is het nog wel vanzelfsprekend dat
we naar elkaar omkijken, naastenliefde betonen? Geen
woorden maar daden. Of beter gezegd: woorden én daden.
Zoals het in de Bijbel staat en zoals Jezus het heeft
voorgeleefd. Een inspirerende en fijne ochtend waarbij
wederom het koffiedrinken na afloop minstens zo belang-
rijk was.

Deze ochtend hebben we ook een medeparochiaan in het
zonnetje gezet. Vrijwilligster van het eerste uur die nu
noodgedwongen haar taken opgeeft: Annet Heijnst. Als we
Annet iets vroegen, dan pakte ze het altijd vol enthousias-
me op. Zo heeft ze jarenlang het voortouw genomen in de
oecumenische diensten en was ze, als wijkcontactpersoon,
oren en ogen van de parochie. Omzien naar elkaar, naober-
schap. Als dank ontving Annet (op de foto links) het glazen
Maria-beeldje en uiteraard een bos bloemen.

Noteert u alvast op de kalender de volgende data. Tenzij
anders aangegeven, is dat in De Huiskamer, telkens op
zondag om 10.30 uur: 6 april (op weg naar Pasen), 25

mei (Mariaviering), 22 juni (10.00 uur oecumene in de NH
Kerk), 28 september (thema nog te bepalen), 2 november
(Allerzielen), 24 december (kerstavond 20.00 uur oecume-
ne in de NH Kerk). Wij zien u graag.

Wilt u naar de Ontmoetingsbijeenkomst komen, maar bent
u niet zo goed ter been? Dan willen wij u graag met de
auto op komen halen en weer thuisbrengen. Neemt u dan
op woensdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur telefonisch
contact op met het parochiesecretariaat: 0315 - 32 30 60.

Werkgroep Nieuw Begin, Jos Kunze
Foto: Henk Vinkenvleugel

Actie Kerkbalans, u kunt nog mee-
doen! , !
Maak uw bijdrage over b s
of deponeer de re- A -
tourenvelop met deel- -
nameformulier in de
brievenbus van ons
secretariaat bij de Huiskamer, Hoofdstraat 39 in Terborg.
Tegelijk met de vorige Vreugdebode zijn ook de enveloppen
van de Actie Kerkbalans bezorgd. Het klaarmaken van de
enveloppen met begeleidend schrijven, deelname-
formulier, begroting en retourenvelop is door onze
Vreugdebodegroep verzorgd, samen met het bundelen van
de Vreugdebode. De opbrengsten uit de Actie Kerkbalans
vormen de financiéle basis voor het werk binnen uw
geloofsgemeenschap en de Parochie Maria Laetitia, waar
wij deel van uitmaken.
Als u nog niet in de gelegenheid bent geweest uw bijdra-
ge te effectueren, kunt u de retourenvelop alsnog in de
brievenbus doen van ons secretariaat bij de Huiskamer,
Hoofdstraat 39 in Terborg of uw bijdrage overmaken
naar: bankrekeningnummer: NL40 ABNA 0936 2497 57,
ten name van RK Parochie Maria Laetitia, inzake Heilige
Georgius Terborg. Hartelijk dankl.

Organisatie Actie Kerkbalans. Jos Kunze (foto) en Henk Steentjes

Activiteiten geloofsgemeenschap

- Onze tweemaandelijkse Ontmoetingsbijeenkomsten worden

nog steeds goed bezocht en wij zijn blij elke keer tussen de
30 en 40 bezoekers te mogen verwelkomen. Na een lange
ziekteperiode mogen wij ook Mia Tankink weer begroeten bin-
nen het organiserend comité.

- Onze Mariakapel blijft open en er wordt dagelijks nog menig

kaarsje opgestoken.

- Wij organiseren met omliggende geloofsgemeenschappen

Doop, Communie en Vormsel.

- Ons secretariaat is iedere woensdagochtend geopend. U kunt

er terecht met vragen, maar ook gewoon voor een praatje en
een kop koffie of thee.

- Onze ruim 35 wijkcontactpersonen bezorgen niet alleen de

Vreugdebode en de Actie Kerkbalans, maar zij zijn ook de
ogen en oren van onze geloofsgemeenschap. Bij armoede of
andere noden volgt bericht naar Caritas en die kan dan hulp
bieden.

Overleden
Wij ontvingen het treurige bericht van het overlijden van
onze mede-parochianen:

- Mevrouw J.T.G.M. Gries 88 jaar
- Mevrouw W.W.H.T. Wellink-Kaalberg 83 jaar
- Mevrouw A.M.J. van Wezel-ten Have 97 jaar
- Mevrouw J.T.M. Masselink-Wichgers 94 jaar
- Mevrouw G.J.M. Keuben-Masselink 83 jaar
- De heer A.M. Krauts 79 jaar
- Mevrouw T. Brom-Wolters 94 jaar

- Mevrouw A.C. Platenberg-van der Kamp 79 jaar
In gedachten zijn we bij hen die in verdriet achterblijven.
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SILVOLDE - VARSSEVELD

SILVOLDE

Medelijden is Mede-Leven
Gebedsviering Goede Vrijdag 18 april 2025

Goede Vrijdag is voor ons verbonden met de Kruisweg, die
in veertien verschillende taferelen het verhaal van het lijden
van Jezus vertelt en in geen enkele Rooms-Katholieke kerk
ontbreekt. De afbeeldingen heten staties genoemd naar het
Latijnse werkwoord stare, dat stilstaan betekent, want ze ver-
tellen een verhaal waarbij we stil moeten staan.

De veertien staties uit de lijdensweg van Jezus vertellen elk
een eigen verhaal, maar vormen tegelijkertijd één geheel. In
beeldtaal laten ze zien wat er met en rondom Jezus gebeur-
de op de weg naar zijn dood. Het is een boodschap zonder
woorden, van de mens Jezus die, monddood gemaakt, gela-
ten zijn zware kruis opneemt en het met vallen en opstaan
naar de Calvarieberg draagt zijn dood tegemoet. Onderweg
lijden mensen, tegen alle geweld, spot en cynisme in, met
hem mee, leven ze mee door hem te steunen en te troosten
tot hij na zijn dood in een graf wordt gelegd en uit het zicht
raakt.

Is dat laatste niet het lot van zovelen in de geschiedenis van
de mensheid? Ze gaan hun Via Dolorosa (pijnlijke weg) en
raken uit het zicht, tenzij ze in mede-lijden worden gezien en
voelen dat er mensen zijn die hun verdriet delen en compas-
sie tonen, want cum passio betekent immers samen lijden.
Mensen gaan met hen mee. Ze staan er niet alleen voor. Ze
voelen dat. Jezus voelde dat.

Gaat u op deze Goede Vrijdag 18 april om 19.00 uur in het
Mauritiusgebouw in Silvolde met ons mee in de gebedsvie-
ring waarin we mede-lijden met Jezus en vol compassie zijn
kruis eren met licht en bloemen? Gaat u met ons mee als we
wegen gaan van mede-leven en overdenken wie we er niet
alleen voor mag staan? U bent van harte welkom.

Foto: Joop Kraan
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Gebedsviering zondag 20 april
Pasen: Vallen en opstaan

Vallen en opstaan, dat is het thema van onze paasviering op
paasmorgen.

Ons leven is af en toe struikelend, we verliezen ons evenwicht
en het kost ons moeite om overeind te blijven. Als we naar het
leven van Jezus kijken, zien we dat zijn leven ook met vallen

en opstaan gepaard is gegaan. Zijn leven was in een vrije val
terecht gekomen die zelfs tot de dood leidde. En toch, met
Pasen vieren wij zijn wonderlijke opstanding. Als hij zich, na zijn
opstanding, toont aan zijn leerlingen, laat hij, ten teken dat hij
het echt is, zijn verwondingen zien. Kennelijk is hij niet onge-
schonden uit zijn vrije val gekomen. Hij heeft er littekens aan
over gehouden, duidelijk zichtbaar.

Ook wij hebben in het leven onze schrammen opgelopen en
gaan met onze littekens door het leven. Die littekens blijven bij
ons. Dit hebben we met Jezus gemeen. Hij deelt niet alleen ons
leven maar ook onze littekens. Dat is de boodschap van Pasen,
we mogen met onze littekens samen met hem opstaan en ver-
der gaan. Van harte welkom in onze viering op paasmorgen,

in onze Mauritiuskerk, op zondag 20 april om 10.00 uur.

Actie Kerkbalans 2025
Een prachtig resultaat van de opbrengst

. .. b Actie
Actie Kerkbalans 2025 bij de H. Mauritius
Geloofsgemeenschap Silvolde. ‘Het licht Kerkbalans
blijft branden in onze Mauritiuskerk' was het thema.

In de Actie Kerkbalans van januari 2024 hebben wij u
opgeroepen om extra bij te dragen om een nieuwe huur-
overeenkomst met de Parochie Maria Laetitia mogelijk te
maken. Dit is gelukt, dankzij de ruimhartige bijdrage van
onze parochianen aan de Actie Kerkbalans. Goed nieuws!
Het nieuwe huurcontract loopt tot en met 2026. Hetgeen
betekent dat wij tot dat jaar voor onze pastorale activi-
teiten gebruik kunnen maken van de Mauritiuskerk en
daardoor het pastoraat van Nabijheid kunnen voortzetten.
Ook dit jaar zijn we er weer in geslaagd een prachtig resul-
taat voor de Actie Kerkbalans te behalen. Het resultaat van
de Actie Kerkbalans 2025 bedraagt op dit moment 23.750
euro. Mogelijk kan het resultaat nog hoger uitvallen, omdat
nog niet alle inschrijfformulieren binnen zijn. Toch is veel
dank verschuldigd aan de vele gulle gevers van onze
geloofsgemeenschap. Ook alle lof voor al onze vrijwilligers
die er dit jaar weer op uittrokken om de enveloppen huis
aan huis te bezorgen en om deze later weer op te halen. Dit
is misschien voor de vele vrijwilligers het minst leuke werk.
Maar zij voelen zich zo betrokken bij onze geloofsgemeen-
schap dat wij jaarlijks een beroep op hen kunnen doen.
Nogmaals dank aan onze gulle gevers, vrijwilligers en alle
anderen die zich ingezet hebben om de Actie Kerkbalans
2025 een groot succes te maken.

Mocht u om welke reden dan ook vergeten zijn uw enve-
lop in te leveren, dan is uw bijdrage uiteraard nog steeds
van harte welkom. U kunt nog steeds deelnemen aan deze
actie. Stort uw bijdrage op rekening NL 50 RABO 0359
1003 33 t.n.v. Maria Laetitia Parochie Ulft v.rv. de Mauritius
Geloofsgemeenschap Silvolde onder vermelding van Actie
Kerkbalans 2025.

Tonny Jansen, cobrdinator Actie Kerkbalans




PAROCHIE MARIA LAETITIA

Gebedsviering zondag 11 mei
Vrouwen op handen dragen

‘En omdat het Moederdag is vandaag, roep ik hieperdepiep
hoera!’

De laatste zin uit het versje voor mama op moederdag. Het zit
met de kleurplaat van de clown in het fotoalbum. Beeld en tekst
als een blijvende herinnering zoals moeders er zoveel in hun
hart bewaren. Met onze moeders hebben we allemaal herinne-
ringen die, gekleurd door welke emotie ook, horen bij de mens
die we zijn. Omdat het moederschap niet aan alle vrouwen
gegeven is, gaat onze aandacht vandaag naar alle vrouwen.

We willen de vrouw extra in het zonnetje zetten.

Als we daarbij kijken in de Bijbel, valt op dat er niet zoveel vrou-
wen in voorkomen. We kennen Eva, de eerste vrouw, en Maria,
de moeder van Jezus, maar dan houdt het wel zo'n beetje op.
Zij staan voor het christelijk mensbeeld. Eva is de verleidster
die staat tegenover Maria, de verheven koningin van de hemel.
Maar doen deze beelden recht aan de werkelijkheid?

In de Bijbel komen we meer vrouwen tegen die als Lot, Mirjam,
Debora, Salame, Hagar, Ruth, Esther en Martha op beslissende
momenten zorgden voor een wending in de Bijbelse geschie-
denis. Dikwijls waren zij er wanneer de weg leek dood te lopen.
Met hun hartstocht, droefheid en vreugde, hun zelfstandigheid
en afhankelijkheid waren deze vrouwen als vrouwen van nu. Of
liever als mensen van nu, want we zijn allen gelijk. Weten we zo
weinig van deze verhalen omdat mannen ze hebben opgeschre-
ven? Hoewel de rol van vrouwen in onze samenleving sterk is
veranderd, leven en beleven zij de ongelijkheid tussen man en
vrouw als pijnlijke en onaanvaardbare realiteit. Vaak trekken
mannen het langste strootje en lijkt het erop dat vrouwen zich
dubbel moeten bewijzen. Het zou geweldig zijn als we iedereen
als uniek Godsgeschenk op handen dragen. Dat alle verschillen
er mogen zijn. Dat we elkaar uitdagen om in gesprek te blijven
en oprecht echt naar elkaar te luisteren, want alleen zo zien we
God in de ander.

Als ‘moeder van barmhartigheid en troost in alle bitterheid’
wijst Maria, de Moeder aller moeders, ons
de weg. We mogen ons spiegelen aan haar
leven vol herinneringen die ook zij bewaar-
de in haar hart. Wees gegroet, Maria en
neem ons genadig bij de hand zodat we
ieder op onze eigen manier open staan,
spreken en handelen en zo verschil maken,
goed doen en mens voor een mens zijn.
We nodigen u uit om zondag 11 mei om
10.00 uur in het Mauritiusgebouw in
Silvolde met ons Moederdag of eigenlijk
wereldvrouwendag extra geur en kleur te
geven.

Foto: Bedrukte moeder Gods; met toe-
stemming van aartsbisdom Utrecht.

Ter informatie bij onze vieringen
U kunt alle vieringen in het Mauritiusgebouw meebeleven
via de livestream: Geloofsgemeenschap H. Mauritius-
Kerkdienst gemist- https://kerkdienstgemist.nl/
stations/531-Geloofsgemeenschap-H-Mauritius

Deze link geeft u de mogelijkheid diensten terug te kijken.

Overleden

- 14-01-2025

B.H. Zaarbelink-Visser Laan v. Schuylenburch 87 jaar
- 22-01-2025

H.A.J. Schut-Maas Laan v. Schuylenburch 84 jaar
- 24-01-2025

B.H.S. Pasman-Bosman Bontebrug 70 jaar
- 26-01-2025

M.F.G. Peters Prins Bernhardstraat 85 jaar
- 27-01-2025

J.JM. Gries Patrijsplein 77 jaar

- 27-01-2025

J.H.M. Tempels-Ketelaar ~ Kloosterhof 71 jaar

- 01-02-2025

G.H. Alofs Laan v. Schuylenburch 99 jaar
- 10-02-2025

A.B.J. Burgers Doctor Dreesstraat T4 jaar

- 12-02-2025

W.B.A. Lankveld Berkenlaan 87 jaar -
- 24-02-2025

A.B.J. ten Brincke-Westhoff Laan v. Schuylenburch 99 jaar
- 27-02-2025

C.J. Kusters-Wolf Laan v. Schuylenburch 93 jaar
Wij bidden voor hun eeuwige rust. Wij wensen hun familie
veel sterkte en kracht voor de komende tijd.

VARSSEVELD

Vieringen Den Es

Zondag 13 april en zondag 11 mei om 10.00 uur is in Den
Es de woord- en communieviering met samenzang.

Inzameling kleding Mensen in nood

Bij de familie Lettink, Aaltenseweq 4b in Varsseveld kunt u ook
dit jaar weer kleding inleveren: vrijdag 4 april van 19.00 tot
20.00 uur en zaterdag 6 april van 10.00 tot 11.30 uur.

Overleden

Woensdag 29 januari is de heer Gerard Meyer overleden. Hij
mocht 87 jaar worden.

Bidden wij om troost en kracht voor zijn familie en dat
Gerard moge rusten in vrede.

R ] b
Foto.‘ﬂaigy:r'n Slyusarehuk

-
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Centraal secretariaat Parochie Maria Laetitia
Kantoor en bezoekadres:

Pastoor Vernooystraat 7, 7071 BR Ulft

E-mail: secretariaat@mlparochie.nl
Openingstijden secretariaat:

woensdag en vrijdag van 09.00 - 11.30 uur
NL19 RABO 0156 5694 50

tel. 0315 - 34 20 44

Azewijn - H. Mattheus
Mattheusplein 1, 7045 AC Azewijn
E-mail: rkazewijn@milparochie.nl
NL89 RABO 0374 6064 39

tel. 0315 - 34 20 44

Breedenbroek - HH. Petrus en Paulus
Terborgseweg 30, 7084 AJ Breedenbroek
E-mail: rkbreedenbroek@miparochie.nl
NL88 RABO 0310 4000 23

Secretariaat: eerste dinsdag van de maand van 10.00 - 12.00 uur

tel. 0315 - 65 12 84

Dinxperlo - De Goede Herder

p/a Terborgseweg 30, 7084 AJ Breedenbroek
E-mail: rkdinxperlo@mlparochie.nl

NL17 RABO 0313 9044 56

Secretariaat: eerste dinsdag van de maand van 10.00 - 12.00 uur

tel. 0315 - 65 14 96

Doetinchem - OLV. Tenhemelopneming

Pr. Hendrikstraat 36, 7001 GL Doetinchem
E-mail: rkdoetinchem®mlparochie.nl
Rekeningnummers RK Parochie Maria Laetitia:
NL49 RABO 0384 3705 00 - kerkbalans

NL81 ABNA 0447 5381 87 - betalingen, vieringen en intenties
NL68 RABO 0384 3994 52 - onderhoud begraafplaats
Secretariaat: maandag, woensdag en vrijdag van 09.30 - 12.00 uur

tel. 0314 - 3910 91

Etten - H. Martinus

Dorpsstraat 19, 7075 AC Etten

E-mail: rketten@mlparochie.nl

NL23 RABO 0317 8004 50 - rekening courant
NL82 RABO 0317 8018 13 - kerkbalans

tel. 0315 - 34 24 98
b.0.g. 06 12 67 88 24

Gaanderen - H. Augustinus/H. Martinus
Kerkstraat 72, 7011 CP Gaanderen.

E-mail: rkgaanderen@mlparochie.nl

NL76 RABO 0115 3918 27 - rekening courant
NL17 RABO 0115 3013 21 - kerkbalans
Secretariaat: dinsdag 09.30 - 10.30 uur,
donderdag 14.00 - 15.00 uur

tel. 0315 - 32 32 23

Gendringen - H. Martinus

Past. Wijfkerstraat 1, 7081 BT Gendringen
Contactpersoon Kerkbalans, Ronald Giesen,
E-mail: rkgendringen@mlparochie.nl

NL24 RABO 0116 3024 29 - betalingen, vieringen en intenties
NL94 RABO 0116 3936 10 - kerkbalans

tel. 0315 - 35 2044
tel. 06 - 36 38 27 62

30 VREUGDEBODE 2 -

Megchelen - H. Martinus

Past. Mdlderstraat 2, 7078 BB Megchelen
E-mail: rkmegchelen@mliparochie.nl

NL62 RABO 0132 7006 62

tel. 0315 - 37 76 58

Netterden - H. Walburgis
Netterdensestraat 8, 7077 AB Netterden
Contactadres: Frank Simmes

E-mail: rknetterden@mlparochie.nl

NL67 RABO 0326 6138 54

tel. 0315 - 38 6109

Silvolde - H. Mauritius

Secretariaat: De Breide 75, 7064 AT Silvolde
E-mail: rksilvolde@mlparochie.nl

Secretariaat Het Anker: Pr. Bernhardstraat 4, 7064 GG Silvolde
donderdag 09.00 - 10.00 uur

NL50 RABO 0359 1003 33 - kerkbijdrage

NL21 RABO 0359 1704 04 - kerkhof.

NL62RAB00359147550 - overige zaken

tel. 06 - 55 48 99 56

Terborg - H. Georgius

Hoofdstraat 39, 7061 CG Terborg

E-mail: rkterborg@mlparochie.nl

NL40 ABNA 0936 2497 57 - kerkbalans
NL97 RABO 0359 1232 52 - rekening courant
Secretariaat: woensdag 10.00 - 12.00 uur en volgens afspraak.

tel. 0315 - 32 30 60

UlIft - HH. Antonius-Petrus & Paulus
J.F. Kennedyplein 9, 7071 BT Ulft
E-mail: rkulft@mlparochie.nl

NLO6 RABO 0363 8004 84 - vieringen en intenties

NL41 RABO 0363 8759 99 - Antonius kerkbalans

NL72 RABO 0363 8005 57 - Antonius

NL88 RABO 0363 8098 72 - kerkbalans Petrus en Paulus
Secretariaat: donderdag van 10.00 - 11.30 uur

tel. 0315 - 68 12 75

Varsselder-Veldhunten - HH. Martelaren van Gorcum
Hoofdstraat 31, 7076 AG Varsselder
Secretariaat:

E-mail: rkvarsselder@mlparochie.nl
NL57 RABO 0153 1012 10

tel. 0315 -34 20 44

Varsseveld - H. Laurentius

H. Bulsink, Westerlijke Noorderbroekweg 1,
7054 CE Westendorp

E-mail: rkvarsseveld@milparochie.nl

NL69 RABO 0364 8884 66

tel. 0315-29 8115

MARI
LAETITIA



Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf

van Heteren -’A N s E N
John van Heteren T E R B 0 R G

Zuivelwag 100

T3 CO DoselingFeeen Peickiel: 6. 2450086 ﬂ
Ted, Q231 4-3327968 E-mail: infoffismisranheteren il
Faw: 0314-364124 Websia: ww. smbwanbesteren. nl

Alvele jaren vakkundig partner van Al 140 jaar staat familiebedrijf Jansen

Amphion Cultuurbedrijf Terborg voor betrokkenheid en kwaliteit,
_ een belofte die van generatie op
SLOOT \NIrS14:2213 generatie is doorgegeven. Wij zijn er
voor het kleine onderhoud tot aan het
Eric 06-221 874 27 & Rutger 0629052155 - "~ realiseren van uw droomwoning|

« Stemmen, onderhoud en reparatie

- Transport, verhuur en opslag

- Dealer van FEURICH piano’s en vleugels:
topkwaliteit voor een ongelofelijkre prijs!

- Verkoop occasions met garantie

Luc Jansen | Postbus 117 | 7060AC Terborg

Sh raak): Vi ld 130b Doetinch . . .
OWOOM (alleen op afspraakl: Varssevetdseweg oetinehem 0315 323 107 | info@jansenterborg.nl | www.jansenterborg.nl

www.slootpianoservice.nl

an verlies centraal. Verlies

M
Ir maken in het ﬁven is een
oonlijke reis. Samen werken we aan het

den van innerlijke rust en hervinden van Mireille Arentsen

-
balans. - Prins Bernhardstraat 91
7064 GE Silvolde

]
| Ik st: klaar voor particulieren en v::rkgevers‘ 06 3906 5106 # h I e r p I a a t S e n?
nl

info@verlichtingbijverlies.
www.verlichtingbijverlies.nl

Uw advertentie

Bel voor meer

infomatie naar

06 42 96 56 14




en ruimte

Elk afscheid heeft zijjn eigen verhaal

Niets is zo persoonlijk als een uitvaart. Bij ons heb je alle ruimte om daar een
eigen invulling aan te geven. We nemen er alle tijd voor en brengen rust;
voor, tijdens en na het afscheid.

Wat zijn jouw verhaal? ons team biedt een luisterend oor. Maak geheel
vrijblijvend een afspraak.

" Irma Miranda Ellen
Uitvaartbegeleider Uitvaartbegeleider Uitvaartbegeleider

Dag en nacht bereikbaar, zeven dagen per week | Bel gerust 0314-32 46 67
of kijk op agelinkuitvaart.nl | Terborgseweg 126, 7005 BD Doetinchem.
Ook met een uitvaartverzekering ben je vrij om Agelink te kiezen.




