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‘Wat altijd is geweest...'

Het is een opvallend, hoopvol teken in onze tijd: steeds meer

mensen zoeken naar zin en betekenis in hun leven, steeds

meer jonge mensen tonen belangstelling voor het christelijk
geloof, onze Rooms-Katholieke kerk, en willen de sacramen-
ten ontvangen. We zien het in onze parochie en zelfs de media maken er melding
van. In deze paastijd zijn er in heel West-Europa weer opvallend veel mensen tot
de kerk toegetreden. Sommigen zeggen dat het te maken heeft met de onzeker-
heid in onze dagen op politiek en economisch viak. Oorlogen maken de mensen
bang en de kerken weer vol - zegt men. Maar dat hoor ik niet van de mensen die
het betreft. Zij zijn oprecht in hun vragen en zoeken naar waarheid. Zou het zo
kunnen zijn dat, in een wereld van nepnieuws en populisme, waar vooral gezegd
wordt wat men horen wil en tegensprekende feiten als meningen worden wegge-
zet, de Eeuwige Waarheid van God, die onze Schepper en Verlosser is, opnieuw
oplicht?

Geloven is immers niet voor bange, onzekere mensen. Dat leren ons de vele
martelaren en geloofsgetuigen in de geschiedenis. Ook al zijn zeker niet alle
gelovigen helden, toch is er moed voor nodig om voor je geloof uit te komen.
Voor veel van die nieuwe gelovigen is het een lange, spannende, soms gevaarlijke
ontdekkingstocht. Er zijn valkuilen en ze ervaren weerstanden. Door je over te
geven aan Gods roeping om te geloven, treedt je uit de veilige wereld van je ‘ik’
om je open te stellen voor de ‘Ander’, God, en de ‘anderen’ in wie Hij gediend wil
worden. Dat blijft een avontuur.

Toch is het niet nieuw. Altijd weer doet de heilige Geest de Kerk groeien, schept
nieuw begin in mensen. In hele ‘nieuwe katholieken’, maar ook in oude, trouwe
gelovigen die nieuwe inspiratie ontvangen om hun geloof dieper te beleven

en meer handen en voeten te geven. Wat denk je van onze nieuwe paus bij-
voorbeeld? Ook hij staat opnieuw in zijn leven voor het avontuur om zijn ik’ te
verlaten (hij neemt zelfs een andere naam aan) en zich over te geven aan wat
God van hem vraagt en verlangt voor zijn Kerk, voor al Gods mensenkinderen.

. Wat altijd is geweest, het waaien van de Geest, gebeurt aan ons vandaag...”,
zingen we in een pinksterlied. Gods Geest werkt altijd in deze, concrete wereld, in
heel concrete mensen, iedere tijd opnieuw. Daar hoeven we niet aan te twijfelen

of bang voor te zijn. Hij is immers de Helper.

Pastoor Hans Pauw
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Het schrijven van dit verhaal was voor
mij als een pelgrimstocht. Vol goede
moed ging ik op weg, met in mijn rugzak
een paar goede reisgidsen. Wel zwaar,
maar toch. Al lezend treft u die gidsen
aan. Toch verliep ik me een paar keer,
de verkeerde afslag genomen, een
richtingwijzer gemist... Het voelde als
gaan naar de horizon, uitziend naar
het uitzicht daaraan voorbij... Graag
leg ik het verslag van mijn tocht aan u
voor. Mogelijk inspireert het verhaal,
zoals ooit Het Verhaal inspireerde tot
Pinksteren!

Catechismus

De Catechismus leert ons (daar is 't de
Catechismus voor!), dat hoop, samen
met geloof en liefde, een goddelijke
deugd is. Het is een basislevenshouding,
waarin - voor gelovige mensen - onze
relatie met God gestalte krijgt. Geloof,
hoop en liefde zijn een geschenk van God
en ze maken dat de ontvanger zich richt
op God. De hoop geeft het vertrouwen
dat God zijn naam waar maakt: |k Zal Er
Zijn Voor Jou, hier en nu én ook ‘later’.
Hoop richt het leven op de toekomst met
en bij God.

The World Book of Hope 'hoop’

In het boek hoop brengt hoofdredac-
teur Leo Bormans als hoofdredacteur
de ervaring met hoop van 100 top-we-
tenschappers bij elkaar: psychologen,
psychiaters, sociologen, filosofen,
medici... Bijzonder vond ik, dat er geen
theologen aan het woord komen.

Mijn pelgrimstocht door dit boek heeft
me het een en ander over hoop geleerd.
Het belangrijkste vind ik dat hoop



mensen op de toekomst richt én dat
mensen erdoor in beweging komen om
die toekomst hier en nu vorm te geven.
Hoop maakt mensen creatief en actief
in het vinden van wegen en middelen
om hun droom van toekomst te gaan
bereiken. Deze hoop maakt mensen
realistisch, zodat ze niet ‘blind’ op weg
gaan. Als een gekozen weg of middel niet
haalbaar is of blijkt, zoekt een hoopvolle
mens andere wegen. Zo is hoop meer
dan optimisme. Ook is het geen kwestie
van gemakzuchtig afwachten op de door
hen gehoopte toekomst. Leo Bormans
zegt het zelf veel mooier: ,Nooit had ik
kunnen vermoeden hoe boeiend dit zou
zijn. Ik dacht altijd dat hoop iets was
voor een onzekere toekomst, maar ik
heb geleerd dat hoop een kracht is van
het NU. Hoopvolle mensen ontdekken
steeds nieuwe wegen en blijven op een
bijzondere manier eigenaar van hun han-
delen. Het is bovendien een vaardigheid
die we allemaal kunnen leren. " Volgens
mij bedoelt Bormans met dit laatste

dat mensen voor hoop kunnen kiezen.
Belangrijk is dat ze een verwachting
hebben, dat het in de toekomst met de
wereld beter gaat. Hoopvolle mensen
gaan nu al leven zoals ze voor ‘later’
hopen.

Theologie en Bormans' ‘hoop’

Hiervoor merkte ik op dat er geen
theologen aan het boek ‘hoop’ hebben
meegewerkt. Deze ‘leemte’ zou ik graag
opvullen. Ooit heb ik geleerd over een
theoloog van de hoop, Jurgen Moltmann.
Ik heb in de voorbije weken opnieuw met
hem kennis gemaakt. Als ik het allemaal
goed begrijp, gaat het bij Moltmann om

liefde voor het leven in het licht van Gods
toekomst. Gelovige mensen leven met
Gods toekomst voor ogen. Die toekomst
krijgt in de bijbel en andere literatuur
vele namen: Paradijs, Hof van Eden, Gods
Rijk, Gods Koninkrijk, Eeuwig Leven,
Hemel... Het is Gods droom van een
wereld vol liefde en licht. Alle mensen,
maar zeker gelovige en hoopvolle men-
sen, mogen en willen die Gods-Droom
mee-mdken. Ze willen Gods Toekomst

- als vanachter de horizon - hier en nu
naar zich toeleven. Daarmee sluit deze
theologie van de hoop aan bij wat er in
de Catechismus van wordt gezegd en ook
bij wat we in Bormans boek ontdekten
over hoop. Theologie geeft er dus een
extra dimensie aan.

Verbeeldend hopen

Marieke van der Linden was in 2021in
de race voor de verkiezing tot Jonge
Theoloog des Vaderlands. Volgens mij
sluit zij aan bij Moltman en schrijft in
haar artikel ‘Een theologie van de Hoop':
‘Hoop... is 0ok een actieve bezigheid
waarbij we onze verbeeldingskracht
gebruiken om een betere wereld of plek
voor ons te zien. Je zou hopen kunnen
beschrijven als over de horizon kijken.
Je ziet niet wat er achter die horizon
ligt, maar je stelt je voor hoe het daar
zou kunnen zijn." Om dat ‘verbeeldend
hopen' vol te houden (je weet immers
niet wat er komt!) wijst Van der Linden
(‘heel simpel’, zegt ze zelf!) op vertrou-
wen: ‘Hoop vraagt niet om een rotsvast
geloof in hoe de hemel eruit ziet of waar
we naar toegaan als we dood zijn, het
vraagt om vertrouwen dat God er zal
zijn. Zo immers maakte God zich kenbaar

aan Mozes, met de bewoordingen: ‘ik ben
die er zal zijn". Juist deze belofte maakt
hoop tot meer dan optimisme of ver-
beelding. Deze belofte zet aan tot hoop
en is daarmee de grondslag onder ons
christelijk geloven. Zo wordt geloven tot
een pelgrimstocht met de ‘vertrouwvolle
zekerheid' van een toekomst met God,
individueel én als gemeenschap.

Pinksteren, gedoopt in de Geest

Vanuit deze gedachten zou ik willen
zeggen: de gelovige én de gelovige
gemeenschap worden Pinkstermensen.
Hoop doet hen de deuren en de ramen
openzetten om ruimte te geven aan de
Heilige Geest. In die Geest gaat God met
hen op pad en zij met God.

Paulien, Quinten, Sem, David

In die hoop hebben Quinten en Sem
tijdens de Paaswake de deur van hun
hart en hoofd opengezet door zich te
laten dopen, en daarna - met Paulien en
David - het sacrament van het Vormsel
te ontvangen en ter Communie te gaan.
Dat mogen we zien als een hoopvol teken
voor onze parochie. Vier nieuwe pelgrims
erbij om samen mee op te trekken! Van
harte welkom!

Foto: Ton Harbers
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Paus Franciscus
Jorge Mario Bergoglio
(1936-2025)

Paus Franciscus, geboren als Jorge Mario Bergoglio op 17
december 1936 in Buenos Aires in Argentinié, was zoon
van ltaliaanse immigranten. Ondanks zijn opleiding tot
chemisch technicus volgde hij zijn priesterroeping en trad
in 1958 in bij de jezuieten. In 1969 werd hij tot priester
gewijd. Pater Bergolio werkte onder meer als hoogleraar
en rector aan de theologische universiteit en als paro-
chiepriester. Ook was hij diverse jaren provinciaal van de
jezuietenorde in Argentinié. In 1992 werd hij hulpbisschop
van Buenos Aires, in 1998 gevolgd door de benoeming tot
aartsbisschop. Drie jaar later werd hij tot kardinaal gecre-
eerd. Op 13 maart 2013 werd hij gekozen tot bisschop van
Rome en paus van de Rooms-Katholieke Kerk. Hij over-
leed op Paasmaandag 21 april 2025.

God van alle leven, uw Zoon Jezus Christus is opgewekt
als eersteling van allen die zijn ontslapen; Hij is opge-
staan uit de doden.

Wij bidden u voor paus Franciscus, die de Kerk als bis-
schop van Rome sinds 2013 krachtig heeft geleid. Wij
danken hem voor zijn inspiratie.

Hij heeft ervoor geijverd alle gedoopten aan de missie
van de Kerk te laten deelnemen door het bevorderen van
synodaliteit.

Aan gemarginaliseerden in de samenleving, vooral
migranten en vluchtelingen, heeft hij veel aandacht
besteed.

En hij riep op tot zorg voor ‘ons gemeenschappelijk huis’,
de schepping.

Hij was in zijn preken en geschriften een alom gewaar-
deerd moreel leider.

Wij doen een beroep op uw barmhartigheid, o Heer, voor
deze man Gods.

Laat hem het eeuwige licht aanschouwen. Mochten hem
nog smetten aankleven van zonde of menselijke tekorten
sporen hebben nagelaten, laat uw liefde dan dit alles
uitwissen op voorspraak van de H. Franciscus van Assisi.
Amen.

Bron tekst: bidprentje
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Uitnodiging Parochiedag op
zondag 6 juli, ‘Pelgrims van hoop'

In dit Heilig Jaar mogen we onze Parochiedag vie-

ren met als thema ‘Pelgrims van Hoop.' Van harte
nodigen wij alle parochianen en belangstellenden

uit om deze dag mee te beleven in de kerk van OLV
Tenhemelopneming in Doetinchem (Prins Hendrikstraat
36).

Programma:

- 10.00 uur: Eucharistieviering met pastoraal team en
gelegenheidskoor uit alle geloofsgemeenschappen o.l.v.
Ferdi Cornelissen

- 1115 uur: Koffie en broodje

- 12.15 uur: Musical ‘Emmaus...op zoek naar jou’

Ken je dat? Je bent op zoek naar geluk en ontmoet een
geweldig iemand. Hij inspireert je en belooft een betere
toekomst. Dit overkomt Kleopas en Maria.

Maar dan... grote teleurstelling: geheel onverwacht ver-
dwijnt hij uit hun leven. Weg droom, weg toekomst vol
geluk. Radeloos keren ze terug naar hun dorpje Emmaus.
Maar onderweg komt er een vreemdeling op hun pad, die
een stukje met hen meeloopt...

Loopt ook mee!
De musical wordt gespeeld door kinderen vanaf groep 3
en tieners uit onze parochie.

- 13.15 uur: Drankje en hapje
Foto's: Ton Harbers



'GEEF OUDE IJSSELSTREEK KLEUR" | Eucharistische aanbidding en
nodigt u uit in 't Witte Kerkje biechtgelegenheid
in Varsseveld voor de le zaterdag van de maand 10.00-11.00 uur in OLV Kerk

Doetinchem (bij koud weer: Mariakapel)

RE OOGV|ER|NG Prins Hendrikstraat 36 Doetinchem.

Data 2025:

Stel je voor... een wereld waarin iedereen zichzelf kan zijn. 7 juni 1 november

Een plek waar mensen met veel mogelijkheden en mensen 4 oktober 6 december

met minder kansen samenleven, werken en elkaar versterken.

Waar afkomst, geloof, gender, seksuele oriéntatie of psychi-

sche gezondheid niemand minder mens maakt.

Een samenleving waarin iedereen zich welkom voelt, meetelt

en mee kan doen. Hebt u hUlp nOdiq of kent u iemand die
hulp nodig heeft? Misschien kan de PCI

Met vreugde nodigen wij u daarom uit voor een REGENBOOG- u helpen.

VIERING die in juni, in het kader van de Achterhoek Pride, zal
plaatsvinden, ter ondersteuning van de LHBTI-gemeenschap.
Deze viering is niet alleen een kans om samen te komen, maar

U kunt contact opnemen met de plaatselijke werkgroep:
- Azewijn: Riet Koster 0314 - 6522 03

ook een belangrijke gelegenheid om onze solidariteit te tonen - Dinxperlo: Frans Vreemann 0315 - 651213
en te reflecteren op de uitdagingen waar men nog steeds mee - Doetinchem: Martin Liefrink 0314 - 32 36 29
te maken heeft. - Gaanderen: Ria Aarntzen 06 - 57284582
Een moment om een boodschap van inclusie en gelijkheid te - Gendringen: Ans Robben 0315 -23 62 36
verspreiden, waarin we de waarde van liefde en gelijkheid vie- - Silvolde/Varsseveld: Frans Ros 0315-329370
ren, en het belang van respect voor iedereen. - Terborg: Wilma Elfrink 0315 - 32 98 04
De REGENBOOGVIERING staat gepland op zondag 29 juni om - Ulft: Maria Steentjes 0315 - 84 2123
11.00 uur in 't Witte Kerkje (Doetinchemseweg 5 in Varsseveld). - Wijnbergen Wim Loeven 0314 -3413 82

Voorganger is Henk Bulsink.

Na de viering nodigen we u uit om samen met ons elkaar te
ontmoeten en ervaringen te delen (koffie en thee 2 euro; alleen
contant). Wij hopen op een talrijke opkomst, zodat we samen
een sterk signaal kunnen afgeven van steun en verbondenheid.
Laten we deze gelegenheid aangrijpen om een gemeenschap te

U kunt ook een e-mail sturen naar: pci@mlparochie.nl

creéren waarin iedereen zich welkom, geaccepteerd en geliefd D°°pr°°Ster 2025
voelt. Samen kunnen we bijdragen aan een wereld waarin diver- »
siteit gevierd wordt en waarin iedereen de vrijheid heeft om DoECh Doopvoorbereiding
zichzelf te zijn. ] . .
Dooplocatie Datum Tijd Doopheer | Datum Tijd

. L . Doetinchem |22 jun [13.30 u | PT. 1jun 20.00 uur
Landelijke Misdienaarsdag in UIft 29jun 1200 u [M.S.  18jun | 20.00 uur
Oudenbosch Doetinchem 31aug|13.30u |PT. | 6aug | 20.00 uur

Ulft 14 sep |12.00 u | M.S. 2 sep 20.00 uur

In het Noord-Brabantse
Oudenbosch vindt op Doetinchem |21 sep [13.30 u | PT. 3sep 20.00 uur
zaterdag 13 september ulft 12 okt [12.00 u | M.S. 30sep | 20.00 uur
de tweede landelijke
Misdienaarsdag plaats. Doetinchem |26 okt [13.30 u | PT. 8 okt 20.00 uur
Misdienaars, acolieten Ulft 9nov 1200u | M.S. 28 okt 20.00 uur
en hun begeleiders uit
het hele land zijn van harte welkom voor een dag vol geloof, Doetinchem |30 nov|13.30 u | PT. 12 nov 20.00 uur
ontmoeting en ontspanning. De dag staat in het teken van het ulft 14 dec [12.00 u | M.S. 2 dec 20.00 uur
Jubeljaar 2025 en roept jonge deelnemers op om als pelgrims
van hoop op weg te gaan, in verbondenheid met elkaar en met Doetinchem |28 dec|13.30 u | PT. 10 dec 20.00 uur
de Kerk. Oudenbosch is vooral bekend vanwege de grote basi-
liek van de HH. Agatha en Barbara, een kleinere kopie van de

St. Pieter in Rome. De Misdienaarsdag geldt als een blijk van
waardering voor de inzet van misdienaars en acolieten aan het
altaar. Op het programma staan een processie, een feestelijke
eucharistieviering, een tocht door Oudenbosch en veel tijd voor
verdieping en ontmoeting.

Informatie over het programma, lunch, kosten en vervoersmo-
gelijkheden vind je op www.jongaartsbisdom.nl.

[

MARIA )\
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Bedevaart naar Rome - Pelgrims van
Hoop

Van 26 april tot 3 mei hebben 59 jongeren deelgenomen aan de
nationale bedevaart naar Rome. Aan deze reis, die in het teken
stond van het Heilig Jaar, namen ook vijf jongeren uit onze
regio deel. Zij zaten samen met andere jongeren uit het land in
één deelgroepje, waar pastor Paulus Tilma begeleider van was.
Omdat de heiligverklaring van Carlo Acutis uitgesteld werd,
hebben we op zondag de mis in de Friezenkerk gevierd, gelegen
naast het Sint Pietersplein. Verder zijn de vier grote basili-

ca bezocht, zoals de St. Pieter, en zijn we biddend de Heilige
Deuren binnen gegaan. Deze deuren staan symbool voor
Christus, die zegt: 'lk ben de deur. Als iemand door Mij binnen-
komt, zal hij worden gered.’ (Johannes 10,9) Voor velen was dit
een bijzondere ervaring, waarbij ze dingen uit het verleden ach-
ter zich konden laten, of met hun intenties hun verbondenheid
met de Christus vernieuwen.
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Thimo (Doetinchem) en Bart (Didam) gingen ook mee. Bart:
»Voor mij is deze Pelgrimage echt ruim boven alle verwachtin-
gen uit gegaan. God heeft veel werk verricht in mijn hart en
antwoorden gegeven op veel van mijn vragen in de gesprek-
ken met medepelgrims, Nederlandse priesters/zusters en

ook een bijzonder gesprek met een Amerikaanse Jezuieten-
priester, heel bijzonder en ergens toch wel onverwacht dat
deze bedevaart zoveel zou doen met mij." Thimo: ,,Het was
erg indrukwekkend in Rome om de wereldkerk te ontmoeten,
pelgrims van over heel de wereld kwamen samen om bij het
overlijden van Paus Franciscus te rouwen, het Jubeljaar te vie-
ren en te bidden voor het komend conclaaf.”

Over de terugkeer naar Nederland zegt Bart: ,,Nu gaan we
terug naar Nederland en bidden we dat we de tocht als
Pelgrims van Hoop, mogen vervolgen in Nederland en dat we
die Hoop mogen doorgeven aan een ieder die het horen wil!
Gesterkt door Hem die ons die Hoop geeft!" Thimo: ,,1k hoop
dat de pelgrims, eenmaal in Nederland teruggekomen, deze
aanstekelijke passie kunnen doorgeven. Niet alleen aan de
parochies, maar op alle plekken in het dagelijks leven.”

Zo is deze reis voor hen, en voor alle andere deelnemers, een
pelgrimstocht van Hoop geweest, die ons allen ook weer hoop
mag geven!



Van de Bestuurstafel

Gemeenschappelijke ziekenzalving

Zaterdag 6 september 15.00 uur in Doetinchem

Op zaterdag 6 september zal in de Mariakapel van de OLV
Tenhemelopneming in Doetinchem een gemeenschappelijke
ziekenzalving worden gehouden.

Het sacrament van de zieken is een waardevol sacrament. Veel
mensen denken er niet meer aan of men wacht tot het laatste
moment: het levenseinde. Maar wanneer je ervaart dat het
leven kwetsbaar is geworden, kun je het al ontvangen. Onder
handoplegging en zalving bidden wij de Heer om zijn nabijheid,
om troost en kracht in het lijden. Zo vertrouwen wij ons leven
en onze toekomst aan God toe.

Wilt u hieraan deelnemen? Geef u dan op bij het centraal secre-
tariaat van de parochie: secretariaat@mlparochie.nl of tel.
0315 - 34 20 44 (woensdag en vrijdag: van 9.00 tot 11.30 uur).
Vanwege deze extra viering komt de requliere zaterdag-
avondviering van 19.00 uur in de Mariakapel in Doetinchem te
vervallen. De aanbidding in de ochtend van deze eerste zater-
dag zal wel doorgaan.

Bedevaart naar Echternach

Dit jaar organiseert het Aartsbisdom Utrecht opnieuw een drie-
daagse bedevaart naar Echternach in Luxemburg. De reis wordt
gemaakt met een touringcar en het vertrek is op 9 juni
(Tweede Pinksterdag), op de heenweg viert de groep de eucha-
ristie in het Limburgse Susteren.

Na het diner in het hotel gaan de pelgrims naar Echternach
voor het plechtig Lof in de basiliek. De volgende dag start met
een plechtige eucharistieviering in de basiliek, gevolgd door de
Springprocessie.

's Middags staat Luxemburg-stad op het programma met een
bezoek aan de kathedraal. Op de derde dag wordt de eucharis-
tie gevierd in Trier. Ook daar is ook gelegenheid de binnenstad
te bekijken. De pelgrims reizen via Thorn (voor het diner)

terug naar Nederland. De reisleiding is in handen van vicaris
Cornelissen en de heer B. Lokate; vicaris Cornelissen verzorgt
samen met mgr. Hoogenboom de pastorale begeleiding.

Er kunnen maximaal 50 personen deelnemen. De aanmelding is
geopend (alleen online: www.aartsbisdom.nl/aanmelding-
springprocessie-echternach-2025/). Vanwege het zeer beperkte
aantal eenpersoonskamers kan er alleen geboekt worden voor
een tweepersoonskamer (355 euro per persoon).

Pelgrims die per se een eenpersoonskamer willen, kunnen con-
tact opnemen met de heer B. Lokate (e-mail: gimlokate@home.
nl). Vanwege het beperkte aantal kamers krijgen pelgrims uit
het Aartsbisdom Utrecht voorrang bij het aanmelden.

Op zoek naar een bron van
inspiratie

Het is mijn beurt om een artikel aan
te leveren voor de rubriek Van de
bestuurstafel. Sommigen van u zullen
zo'n moment heel goed herkennen. Soms kort voor de dead-
line, soms is er wat meer tijd. Nu heb ik nog een paar weken,
dat komt zelden voor. Voor alle duidelijkheid, dat ligt aan
mij!

Niet dat het daarmee veel gemakkelijker wordt. Immers, als
je voor de gehele parochie schrijft, wil je het liefst schrijven
over een thema dat iedereen boeit en dat geen lokale aan-
gelegenheid is.

Het eerste wat ik doe op zo'n moment, is in mijn hoofd een
scan maken van wat er zoal speelt in de parochie, maar net
zo goed in de hele katholieke kerk, of nog breder. Immers,
de kerk als gebouw raakt meer de plaatselijke geloofsge-
meenschap, maar de kerk als geheel raakt het katholieke
geloof in al zijn facetten, je hele leven. Al is het niet zo in
mijn geval dat het je leven beheerst, maar ik zie het als
onderdeel van.

Deze week, dus de week waarin ik dit artikel schrijf, is de
Goede Week. Met Palmpasen hoorden we in de lezing dat
Jezus op zijn ezel Jeruzalem inrijdt. Jeruzalem zal deze
week vaker in het nieuws zijn. Zo ook de Goede Week met

al zijn vieringen, die ook al zo'n lange historie kennen. Zo
zijn er talrijke zaken die de revue passeren in een kort tijds-
bestek. Maar er is ook het geloof dat al eeuwenlang ons
mensen bezighoudt. Ofwel de scan die ik maak voor een
goed onderwerp gaat net zo makkelijk terug in de tijd, naar
de toekomst en/of naar de dag van vandaag.

Ik stel vast dat ik samen met andere bestuursleden op het
gebied van gebouwen ondersteunend ben aan de ontwikke-
lingen in de geloofsbeleving. Maar goed ook, want daar ligt
onze expertise, bij gebouwen. De missionaire parochie zal
leiden tot nieuwe inzichten met betrekking tot de gebouwen
en er wordt hard gewerkt/nagedacht over de ontwikkeling
hiervan. Aan de andere kant zijn er de kerksluitingen die
ons bezighouden. Het is goed om te zien dat er door veel
mensen hard gewerkt wordt om onze parochie aangepast te
houden aan de omgeving waar we deel van uit maken.

Uit mijn scan kwam dit keer het resultaat dat de wijze waar-
op we invulling geven aan onze taken wel degelijk te maken
heeft met ons verleden (hoe deden wij dat vroeger), onder-
deel willen zijn van de ontwikkelingen in de katholieke kerk,
een steentje bijdragen en natuurlijk de zorg voor de dage-
lijkse gang van zaken. Je kunt het een niet los zien van het
ander. Het geloof kan een rode draad zijn in je leven als je er
voor open staat en dan behulpzaam zijn bij alles wat je doet.
Terwijl ik dit stuk even een paar dagen opzij had gelegd,
overleed Paus Franciscus.

De katholieke gemeenschap leeft op allerlei manieren,
zowel dichtbij als wat verder weg. Ik begon met het zoeken
naar inspiratie en ben op allerlei manieren op mijn wenken
bediend.

Ik heb geen chat GPT of andere Al nodig, geen kunstmatige
intelligentie om een artikel te schrijven, maar katholieke
intelligentie.

Ruud Engelaar
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Robert Francis kardinaal Prevost (69) is op donderdag 8 mei
door de kardinalen in het conclaaf gekozen als nieuwe paus. De
beslissing werd kort na 18.00 uur bekend gemaakt met witte
rook uit de schoorsteen van de Sixtijnse kapel. De nieuwe paus,
afkomstig uit de Verenigde Staten, was vele jaren actief in Peru
en heeft ook de Peruaanse nationaliteit. In 2023 werd hij door
de overleden paus Franciscus tot kardinaal gecreéerd.

Bisschop J. van den Hende, voorzitter van de Nederlandse
Bisschoppenconferentie, heeft de nieuwe paus twee keer
ontmoet. ,,Mijn indruk was dat hij een man is die heel goed
luistert. lemand die bescheiden is en nadrukkelijk de liefde van

5e conferentie Missionaire Parochie

In 2026 wordt voor de vijfde keer de conferentie Missionaire
Parochie georganiseerd. Deze eerste lustrumeditie - met als
thema ‘Vaar nu naar het diepe!’ - vindt plaats op donderdag
12 en vrijdag 13 maart 2026 in De Basiliek in Veenendaal. De
Canadese priester fr. James Mallon heeft toegezeqgd als hoofd-
spreker naar de conferentie te komen.

Meer informatie over kaarten en boekingsmogelijkheden voor
deze tweedaagse conferentie vindt u op:
www.missionaireparochie.nl.
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Christus centraal stelt, in het bijzonder in het sacrament van
de Eucharistie. Indrukwekkend vond ik dat hij op het balkon
kwam met de woorden van de verrezen Heer, ‘Vrede zij U'. En
die vrede zegt hij niet alleen toe aan de Kerk, maar aan de hele
wereld, voor alle mensen van goede wil." Aartsbisschop kardi-
naal Eijk noemde paus Leo XIV, kort na zijn verkiezing tot paus
‘een man van het herstel van de eenheid'.

In zijn eerste toespraak die Prevost als paus gaf, benadrukte
hij meermaals het belang van vrede. Correspondent Maartje
Geels van de Volkskrant noemt de nieuwe paus Leo XIV een
bescheiden netwerker met gezond verstand. Zij verwacht dat
hij in de voetsporen treedt van zijn voorganger Franciscus.
Persbureau Reuters sprak met kennissen van Prevost, die hem
omschrijven als een warm iemand, met gezond verstand en
die goed luistert, ook naar de allerarmsten en mensen van
eenvoudige komaf. Maartje Geels nogmaals: ,,De kerk vindt in
Prevost, ondanks diens nationaliteit, in ieder geval geen mari-
onet van de Amerikaanse president: de nieuwe paus geldt als
vertrouweling van de aartsbisschop van Chicago die juist een
uitgesproken criticus is van Trump. "

Bronnen: Vatican.va, rkkerk.nl., de Volkskrant d.d. 09.05.2025
Foto Paus: Ramon Mangold. Foto witte rook: NU.nl
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Nieuwe nuntius voor Nederland

Paus Franciscus maakte half april bekend dat mgr. Jean-Marie
Speich benoemd is tot apostolisch nuntius in Nederland.
Speich is titulair aartsbisschop van Sulci en hij was voor zijn
benoeming in Nederland apostolisch nuntius in Slovenié en
apostolisch gedelegeerde in Kosovo.

De 69-jarige mgr. Speich volgt mgr. Paul Tschang In-Nam op,
die in februari 2025 afscheid nam en op 75-jarige leeftijd met
emeritaat ging. Mgr. Tschang In-Nam was sinds juli 2022
nuntius in Nederland.



Torentje, torentje bussekruit

Pinksteractie Week Nederlandse
Missionaris

Missionarissen en missionair werkers strijden wereldwijd tegen
onrecht en armoede en de actie Week Nederlandse Missionaris
(WNM) zorgt voor financiéle steun. In de jaarlijkse campagne
rond Pinksteren (van 31 mei tot en met 8 juni) brengt WNM

het missiewerk onder de aandacht bij de parochies en andere
belangstellenden. ,,Zo maken wij samen dit belangrijke werk
mogelijk en kunnen de missiewerkers zich blijven inzetten
voor de meest kwetsbaren”, aldus WNM. ,, Traditiegetrouw
hebben we ook in 2025 twee bijzondere missionarissen die de
Pinksteractie een persoonlijk gezicht geven: Mirella van der
Salm en Marc van der Post.”

Lekenmissionaris Mirella van der Salm werkt sinds 2022 in
Ghana. Eerst bij een vrouwenproject op het platteland en sinds
kort bij een doveninstituut. Daar kunnen mensen onder meer
gebarentaal en een vak leren. ,Dat is belangrijk"”, benadrukt
Mirella. ,Mensen met een gehoorbeperking zijn in Ghana een
gemarginaliseerde groep. Het doveninstituut zet zich in om
deze mensen beter te laten integreren in de maatschappij. Ik
ben erg blij dat ik daaraan concreet mag bijdragen.”

Missionair werker Marc van der Post woont en werkt sinds 2001
in de straatarme volkswijk El Jagiel in Buenos Aires. Hij zet
zich in voor de mensen die het onder moeilijke omstandigheden
extra zwaar hebben, zoals kinderen of mensen met een beper-
king. , Ik heb hier geleerd om naar de wereld te kijken vanuit
het gezichtspunt van arme mensen. Dan zien de dingen er heel
anders uit! De ondersteuning van WNM geeft mijn gezin en mij
een basis in bestaanszekerheid, waardoor we ons helemaal
kunnen richten op ons missionaire werk. Daar ben ik dankbaar
voor."

Meer info staat op www.weeknederlandsemissionaris.nl.

Iconen in de Achterhoek

Het Heiligenbeeldenmuseum in Vorden-Kranenburg heeft voor
2025 'lconen’ als thema voor een tentoonstelling gekozen. Uit
de 100 werken van de onlangs overleden iconenschilder Hennie
Oude Middendorp uit Hengelo (0) is een selectie gemaakt van
de mooiste iconen met heiligen en religieuze motieven. Ze zijn
in diverse uitvoeringen en groottes te bewonderen. Over deze
expositie is ook een boek verkrijgbaar.

Uit de eigen museumcollectie wordt de expositie verder aan-
gevuld met andere beelden of religieuze voorwerpen die
betrekking hebben op de getoonde iconen.

Naast de thematentoonstelling zijn ook honderden heiligen-
beelden te bewonderen.

Het museum is gevestigd in de H. Antonius van Paduakerk, die
in 2000 een herbestemming kreeg als Heiligenbeeldenmuseum.
De kerk zelf is ook een bezichtiging waard. Het is immers de
oudst bewaard gebleven kerk van architect P.J.H. Cuypers.
Heiligenbeeldenmuseum, Ruurloseweg 101, Vorden-Kranenburg.
U vindt meer informatie op: www.heiligenbeeldenmuseum.nl.

Aftakelende climax

Ja, het is weer zover. Ik moet er weer
opnieuw aan wennen. Het is elk jaar
dezelfde ellende. Het krijgt mij telkens
weer te pakken. Elke keer ga ik weer
naar de huisarts voor medicijnen, maar
krijg telkens te horen: ,Het spijt me, maar u moet er mee
leren leven.” ,,Makkelijk gezegd! Hij is niet van het houtje,

hij is geen parochiaan!”

Ook mijn vrienden leven erg met mij mee. Bijna dagelijks
komen ze bij mij over de vioer om te informeren hoe het met
mij gaat.

Zo rond de tijd dat u dit leest, eind mei-begin juni, is de
incubatietijd al volop aan de gang en beginnen de eerste
symptomen zichtbaar te worden en dat duurt meestal tot
begin juli. Het begint bijna ongemerkt en je hebt het eerst
niet in de gaten. Een lichte verhoging en af en toe schiet er
een rilling door je heen. Nee, het is geen schoonmaakwoede,
corona of hooikoorts.

Nee, het zit dieper. Het is alsof je hele lichaam langzaam
maar zeker wordt gesloopt in een soort aftakelende climax.
Geestelijk krijg je er ook een behoorlijke dreun van.

In deze periode ben ik ook nauwelijks in staat iets te onder-
nemen. Het is een lamlendig gesleep van mijn bed naar de
bank beneden en op het eind van de avond weer moeizaam,
trede voor trede, terug naar boven om toch ten minste een
beetje slaap te krijgen. Het avondgebed op m’'n blote knieén
wil ook niet lukken en het Onze Vader en Weesgegroet
buitelen over elkaar heen.

Bij navraag blijkt dit ziektebeeld niet in mijn genen te zitten.
Je zou bijna denken dat er een duivelse kracht bezig is om
mij voortijdig te slopen. Er zijn meer mensen die er last van
ondervinden, maar ik heb nog niemand getroffen die het zo
erg te pakken heeft als ik.

Op het eind van dit ziektebeeld zeggen mijn goede beken-
den steeds dat ze mij bijna niet meer herkennen. Zo ben ik
veranderd! Dan ben ik helemaal getekend en volkomen uit-
geput. Als een zombie waggel ik door mijn huis. Dikke wallen
onder mijn ogen, een grauwe gelaatskleur, de kleren zitten
als een zak om mijn lijf en vooral zo tegen het einde slaat de
koorts vreselijk toe. Het is net alsof ik geelzucht heb, maar
dan meer geelwit getint.

In deze eindfase kom ik praktisch niet meer aan eten toe.
Regelmatig en veel drinken houdt mij in deze barre tijd op
de been en op de bank. Buiten komen doe ik niet meer, dat
red ik niet. Mijn ogen branden in mijn hoofd en zijn bloed-
doorlopen van te weinig nachtrust. De spanning sloopt mijn
krachten. Maar ik laat mij er niet onder krijgen. Ik sleep

mij naar het eindpunt toe. Ik dwing mijzelf er toe niet op te
geven, want ik wil het niet missen!

Heb ik nog genoeg kracht over?

Houd ik het nog vol? Tot 6 juli? De parochiedag?

Jan Bekker

VREUGDEBODE 3 - JUNI - JuLI 2025 11



PAROCHIE MARIA LAETITIA

Op Tweede
Pinksterdag,

maandag 9 juni,
wordt de landelijke
Open Kerkendag
gehouden. De vierde
editie van deze Open
Kerkendag staat in
het teken van hoop
en sluit daarmee
aan bij het thema
Pelgrims van hoop.
Het Nederlandse
landschap staat
bekend om de toren-
spitsen en kerken,
maar wat schuilt er

achter deze stenen

facades?

In en om kerken is veel kunst, architectuur en erfgoed te

zien. Het zijn ook plekken van stilte en hoop. Om dat te erva-
ren, moet je naar binnen gaan. En dat kan tijdens de Open
Kerkendagq.

Dus: loop op deze dag naar binnen en ontdek de kracht van stil-
te, schoonheid en verbondenheid in bijzondere kerkgebouwen

door heel Nederland. Laat je inspireren door de rijke geschiede-

nis, ontmoet nieuwe mensen en vind hoop in de serene ruimte
van kerken, die al eeuwenlang een baken van rust en bezinning
zijn. Kom binnen, voel je welkom.

‘Beweging van hoop'

Dagelijks horen mensen om zich heen negatieve en sombere
verhalen over oorlogen, vliuchtelingen en allerhande crises,
dichtbij en veraf. Je zou er moedeloos van worden. Maar er
gebeuren in de maatschappij ook veel goede en mooie dingen.
Daarom richt de Rooms-Katholieke Kerk de schijnwerpers op
plekken van hoop, op hoopvolle gebeurtenissen en op mensen
die hoop uitstralen. ledereen is welkom om mee te doen en
samen verhalen van hoop te creéren. Sluit je aan bij de bewe-
ging van hoop!

Landelijk zijn er al inloopplekken, huiskamerprojecten, kle-
ding- en voedselbanken, inspiratievieringen, koffieochtenden,
stilteplekken, gespreksbijeenkomsten en andere mooie initiatie-
ven. En dat mogen er meer worden.

Bij de aankondiging van het Jubeljaar 2025 heeft paus
Franciscus iedereen uitgenodigd om ‘pelgrims van hoop' te
worden. ,,Een belangrijk kenmerk van christelijke hoop is dat
we deze niet voor onszelf houden, maar delen en uitdragen in
de wereld", schreven de Nederlandse bisschoppen in hun brief
‘Pelgrims van hoop'.

Als basis voor de campagne dient de onderstaand genoemde
website. Hierop zijn verhalen van hoop te vinden. Verhalen van
gewone mensen die iets hoopvols doen of beleefd hebben. De
website biedt ook de mogelijkheid om eigen verhalen van hoop
in te sturen. Daarnaast geeft de site voorbeelden van ‘plekken
van hoop'. Dit kunnen kerken of kloosters zijn, maar ook diaco-
nale projecten die mensen hoop geven. De website biedt ook
‘woorden van hoop' en suggesties om zelf een project op te zet-
ten en hoop in praktijk te brengen (www.bewegingvanhoop.nl).

Voorjaarsschoonmaak in OLV in Doetinchem door de ‘poetsparels’

Wie kent of doet het nog? Voor Pasen je hele huis van onder
tot boven schoonmaken? Alles wordt leeggehaald en gesopt,
gedweild en gezogen. De kasten worden opgeruimd en er wordt
geselecteerd wat nog bruikbaar is. Van oudsher moest de voor-
jaarsschoonmaak voor Pasen zijn gedaan.

In de OLV werd op 12 april begonnen met de schoonmaak van
de kerk. Alles werd uitgepakt en schoongemaakt. Er werd
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gepoetst en gesopt, de banken geboend, het kaarsenvet werd
met een spatel verwijderd en kasten werden uitgepakt en
schoongemaakt. Zelfs de biechtstoel aan de rechterkant kreeg
zijn oude bestemming terug. De spullen die daar waren opge-
slagen, vonden elders in de kerk een plekje.
Wij bedanken 12 poetsparels die aan het eind van de middag de
klus hadden geklaard!

Locatieraad OLV
Foto's: Ton Harbers
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K ind E’t’posma.
Heilige Geest
K KID5.,. Als we een kruisteken maken zeggen we:
In de Naam van...
* de Vader en * de Zoon en * de Heilige Geest.
Amen

Alledrie zijn ze God, de Drie-eenheid; één God en toch drie personen.
Wie is nu de H. Geest? Daarover lezen we in de Bijbel:

Handelingen 2,1-11
Het is Pinksteren. De leerlingen van Jezus zijn samen. Plotseling komt uit de hemel een
geluid alsof er een sterke wind opsteekt. Het huis waarin ze zijn is er vol van.
Daarna zien ze iets dat op vuur lijkt. Het vuur verspreidt zich in een soort tongen.
De vuurtongen verschijnen boven de hoofden van de leerlingen.
De leerlingen worden allemaal vervuld van de heilige Geest.

Zij beginnen te spreken in vreemde talen.

Wie is de heilige Geest?
De Heilige Geest, dat is God. Maar op een andere manier dan God de Vader en dan Jezus. De
heilige Geest is God die in ons zijn werk doet. Niet buiten ons, maar in ons. Je kan Hem dus
niet zien, maar wel van binnen voelen. Hij zorgt dat je van papa en mama houdt en van je
broertjes en zusjes en de leerlingen op school en van nog veel meer mensen. De heilige Geest
helpt je ook om aardig te zijn tegen onaardige mensen. De heilige Geest maakt bange mensen
dapper. Hij helpt ons te geloven wat Jezus heeft geleerd. Hij helpt ons om aan God te denken
en om samen te bidden. De Heilige Geest wordt ook Helper en Trooster genoemd.

Het vuur van Pinksteren

De Heilige Geest is net als een vuur dat bij ons van binnen zit. Hij maakt je vurig vanbinnen.
Vurig in je hart. Het feest van Pinksteren is het feest van de Heilige Geest, het feest van vuur.
Daarom is rood de kleur van Pinksteren. De H. Geest wordt vaak afgebeeld als een duif.

Tekst: Hagenpreken.nl/MdM | Illustraties: Crafty Little Blessings

E *Vraagrubriek*t

E O] = V: Je kanh de H. Geest niet zien:
g ‘J is Hij dan wel echt?

Y A: Jo, de H. Geest, God je kunt
3 El ¥T, Hem niet zien, en toch bestaat
= Hij echt! Wil je hier meer over
3 \{/ weten?

[

RK Kidsnl is afhankelij
van donaties.

U kunt RK Kids nl steunen
5 M kom Heilige Geest, door cen denate orer e
§ kom Geest van wind en vuur. brv. THGO (ANED o
3 Maoak. ons vol van liefde KK._K':;:
L0} .
;—2 Via deze link vind e knutselwerkjes en sterk in ons aebop' E"%r%{{ EJ
- en Kleurplaten rondom Amen 5& [ﬁ"j H

Hemelvaart en Pinksteren . i
BT

Gebruik van deze kinderpagina door parochies of organisaties is alleen toegestaan voor abonnementhouders. Een abonnement is kosteloos aan te vragen via RKKidsl
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KERKLOCATIES: weekendvieringen van 31 mei tot en met 27 juli 2025

OLV. / H. Geest / De Huet Doetinchem/ H. Augustinus - HH. Antonius -
Wijnbergen H. Martinus Gaanderen Petrus & Paulus Ulft

Za. 31 mei 19.00 uur/H. Pauw
Eucharistieviering
H. Bennink
Z0.1jun. 11.00 uur/H. Pauw
Eucharistieviering
In Laudem Dei

zaterdag 31 mei

zondag 1juni
Zevende zondag van Pasen

Zo.1jun. 9.30 uur/H. Pauw

Zo.1jun. 9.30 uur/P. Tilma
Eucharistieviering Eucharistieviering
Kerkkoor

Liberate

Za. 7 jun.19.00 uur/H. Pauw
Eucharistieviering
M. Koster
Zo. 8 jun. 11.00 uur/P. Tilma
Eucharistieviering/Gezinszondag
Vormsel/Monte Vino

zaterdag 7 juni

zondag 8 juni
Pinksteren

Za. 7 jun. 19.00 uur/M. Smits

Eucharistieviering
Gemengd koor
Zo. 8 jun. 9.30 uur/M. Smits
Eucharistieviering

Kerkkoor

Ma. 9 jun. 9.30 uur/M. Smits
Eucharistieviering/Pinksterviering

Ma. 9 jun. 11.00 uur/P. Tilma
Eucharistieviering/Pinksterviering

maandag 9 juni
Cantor L. Jansen/H. Bennink

Maria, Moeder van de Kerk

Cantor F. Cornelissen

Za. 14 jun.19.00 uur/P. Tilma

zaterdag 14 juni

Zo.15 jun. 1.00 uur/M. Smits

zondag 15 juni
Heilige Drieéenheid

Eucharistieviering
T. Sedee

Eucharistieviering
Volare

Zo.15 jun. 9.30 uur/Werkgroep

Zo.15 jun. 9.30 uur/H. Pauw
Inspiratieviering Eucharistieviering
Kerkkoor

Trombonisten

zaterdag 21 juni

Za. 21jun. 19.00 uur/H. Pauw

Eucharistieviering

Zo. 22 jun. 9.30 uur/M. Smits

J. Simmes
Zo. 22 jun. 1.00 uur/P. Tilma
Eucharistieviering

zondag 22 juni
In Laudem Dei

Sacramentsdag

Zo. 22 jun. 9.30 uur/P. Tilma
Eucharistieviering
Gemengd koor

Eucharistieviering/Con Amore

Zo. 22 jun. 14.30 uur/M. Smits

Eucharistieviering/Engelse mis
Pinay Vocals koor

Za. 28 jun.19.00 uur/P. Tilma

zaterdag 28 juni

zondag 29 juni
HH. Petrus en Paulus, apostelen

Eucharistieviering
A. Simmes
Zo. 29 jun. 1.00 uur/P. Tilma
Eucharistieviering
Con Amore

Z0. 29 jun. 9.30 uur/M. Smits
Eucharistieviering

Zo. 29 jun. 9.30 uur/P. Tilma
Kerkkoor

Eucharistieviering
Cantor F. Hagemeijer

zaterdag 5 juli

zondag 6 juli
14e zondag door het jaar

Zo. 6 jul. 10.00 uur/Pastoraal team
Eucharistieviering/Parochiefeest

Gelegenheidskoor

zaterdag 12 juli

zondag 13 juli
15e zondag door het jaar

Za.12jul. 19.00 uur/P. Tilma
Eucharistieviering/T. Sedee
Z0.13 jul. 1.00 uur/P. Tilma
Eucharistieviering/Gezinszondag
cantor H. Harmsen / T. Sedee

Z0.13 jul. 9.30 uur/M. Smits
Eucharistieviering

Z0.13 jul. 9.30 uur/Werkgroep
Kerkkoor

Inspiratieviering
Brian van Aalst Piano

zaterdag 19 juli

Za.19jul. 19.00 uur/H. Pauw
Eucharistieviering
J. Simmes

Zo. 20 jul. 9.30 uur/H. Pauw

Zo. 20 jul. 9.30 uur/P. Tilma
Eucharistieviering

zondag 20 juli
16e zondag door het jaar

zaterdag 26 juli

Zo. 20 jul. 11.00 uur/P. Tilma
Eucharistieviering
Cantor L. Jansen/H. Bennink
Za. 26 jul. 19.00 uur/H. Pauw
Eucharistieviering/A. Simmes

Eucharistieviering
Cantor F. Cornelissen

Leden gemengd koor

Zo. 27 jul. 9.30 uur/P. Tilma

Zo. 27 jul. 9.30 uur
Eucharistieviering

zondag 27 juli
17e zondag door het jaar
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Zo. 27 jul. 11.00 uur/P. Tilma
Eucharistieviering
Cantor F. Hagemeijer/M. Koster

ledere eerste zaterdag van de maand (juli niet)
tussen 10.00 uur en 11.00 uur aanbidding met de

Inspiratieviering
Cantor F. Cornelissen

mogelijkheid om te biechten in OLV te Doetinchem.



ZORGCENTRA: doordeweekse vieringen

Schavenweide Doetinchem
2e donderdag van de maand

donderdag 12 juni
donderdag 10 juli

14.45 uur
14.45 uur

Woord- en Communieviering
Woord- en Communieviering

. Bulsink/A. Koenders
. Bulsink/A. Koenders

TIT

Den Ooiman (verpleeghuis)
Doetinchem
3e zondag v.d.maand

Den Ooiman online

Verzorgingshuis Pelgrim
Gaanderen

momenteel geen vieringen

Antonia Terborg zaterdag 31 mei 15.00 uur  Geen viering
zaterdag 7 juni 15.00 uur ~ Woord- en Communieviering  S. N'Goran
zaterdag 14 juni 15.00 uur  Geen viering
zaterdag 21 juni 15.00 uur ~ Woord- en Communieviering  A. Koenders/R. Rensen
zaterdag 28 juni 15.00 uur  Geen viering
zaterdag 5 juli 15.00 uur ~ Woord- en Communieviering M. Tankink
zaterdag 12 juli 15.00 uur  Geen viering
zaterdag 19 juli 15.00 uur ~ Woord- en Communieviering H. Bulsink/R. Rensen
zaterdag 26 juli 15.00 uur ~ Geen viering

Debbeshoek Ulft zaterdag 31 mei 18.00 uur  Geen viering
zaterdag 7 juni_ 18.00 uur ~ Woord- en Communieviering  S. N'Goran
zaterdag 14 juni 18.00 uur  Geen viering L
zaterdag 21 juni 18.00 uur ~ Woord- en Communieviering A. Koenders/R. Rensen
zaterdag 28 juni 18.00 uur  Geen viering
zaterdag 5 juli. 18.00 uur ~ Woord- en Communieviering M. Tankink
zaterdag 12 juli 18.00 uur  Geen viering L .
zaterdag 19 juli 18.00 uur ~ Woord- en Communieviering  H. Bulsink/R. Rensen
zaterdag 26 juli 18.00 uur  Geen viering

Schuylenburgh Silvolde woensdag 28 mei 16.30 uur  Geen viering L
woensdag 4 juni 16.30 uur ~ Woord- en Communieviering ~ S. N'Goran
woensdag 11 juni_ 16.30 uur  Geen viering .
woensdag 18 juni. 16.30 uur  Gebedsviering G. v.d. Velde-Meijer
woensdag 25 juni 16.30 uur  Geen viering o
woensdag 2 juli 16.30 uur ~ Woord- en Communieviering ~ S. N'Goran
woensdag 9 juli. 16.30 uur  Geen viering .
woensdag 16 juli 16.30 uur  Gebedsviering G. v.d. Velde-Meijer
woensdag 23 juli 16.30 uur  Geen viering

Meulenbeek Ulft 1x per maand viering

Den Es Varsseveld 10.00 uur

2e zondag van de maand

KERKLOCATIES: doordeweekse vieringen

H. Augustinus/ H. Martinus elke donderdag 9.30 uur Eucharistieviering P. Tilma

Gaanderen

OLV. Tenh/ H. Geest elke woensdag 19.00 uur Eucharistieviering P. Tilma

Doetinchem

Overig: Biechtgelegenheid

ledere woensdag na de mis Rozenkransgebed

le zaterdag van de maand tussen 10-11 uur (tevens uitstelling van het Allerheiligste)

Petrus en Pauluskerk
(dagkapel) Ulft

elke dinsdag
elke vrijdag
elke 1ste vrijdag v.d. maand
elke vrijdag

uitstelling van het Allerheiligste

19.00 uur Eucharistieviering M. Smits
9.30 uur Eucharistieviering M. Smits
8.30-9.15 uur Biechtgelegenheid M. Smits

15.00-16:00 uur

Openkerk met

H. Mauritiuskerk elke donderdag 9.30 uur Rozenkransgebed
Silvolde
Bringenborg elke woensdag 10.00 uur Eucharistieviering

Bringenborg 58
Gendringen
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AZEWIUN - ULFT - VARSSELDER/VELDHUNTEN

AZEWIJN

Mededelingen

Locatieraad: Voorzitter/catechese: Annie Venes,

lid pastoraatsgroep, tel. 0315 - 37 72 43, E-mail: annie.
venes@hotmail.com

Liturgie: Anny Hermsen, tel. 0314 - 65 19 22, familieherm-
sen@gmail.com

Budgethouder/diaconie: Paulien Roelofzen, tel. 0314 - 65
18 33, paulienroelofzen®@live.nl

Kerkhofbeheer: Secretariaat Parochie Maria Laetitia, tel.
0315 - 34 20 44 (woensdagmorgen tussen 9.00 en 11.30
uur)

Communie thuis: Elke eerste vrijdag van de maand, info
Annie Venes

Overlijden: De uitvaartondernemer neemt contact op met
de weekwacht, die op zijn/haar beurt contact opneemt
met de betreffende geloofsgemeenschap.

Kerkberichten: E-mail: redactie@kerkazewijn.nl

Post: Envelop in de brievenbus Mattheusplein 1 (@an de
buitenmuur van de Mariakapel) onder vermelding van
kerkberichten.

ULFT

Mededelingen

Communie aan huis:

Eén keer per maand wordt de communie aan huis
gebracht. Ouderen, zieken of mensen slecht ter been die
graag de communie ontvangen, kunnen voor informatie
of aanmelding contact opnemen met het secretariaat, tel.
0315 - 68 12 75 op donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00
uur of Henk Erinkveld, tel. 0315 - 68 18 77.
Gebedsintenties:

U kunt contact opnemen met het secretariaat: tel. 0315

- 6812 75 op donderdagmorgen (zie bovenstaande
openingstijd). Ook kunt u intenties (a € 10) per envelop
schriftelijk opgeven (graag in de linkerbovenhoek vermel-
den: Intenties) en bij het secretariaat in de brievenbus
doen. Voortaan kunt u de gebedsintenties die opgegeven
zijn, vinden in het portaal bij de Mariakapel. Opgave dient
u minimaal twee weken voor de betreffende viering in te
leveren.
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Ik denk dat de meesten
van ons hem wel
kennen... Kay

Kay is sinds zijn achtste levensjaar mis-
dienaar in de HH Petrus en Pauluskerk
in UIft. Inmiddels is hij 19 jaar, acoliet en
student aan de Wageningen Universiteit
(WUR). Hij gaat van augustus tot en met
december studeren aan de Agricultural
University in Hvanneyri, IJsland. We
gaan hem een tijdje missen.

Een stap terug in de tijd
Kort na zijn eerste H. Communie werd

s /N
L
1 ]
Kay gevraagd om misdienaar te worden

J_ i '—\-;.I.
|
in de Sint Martinuskerk in Gendringen. | i ih

Dat wilde hij graag doen! Zo begon zijn loopbaan als misdie-
naar in Gendringen. Het enige minpuntje in Gendringen was
dat hij daar niet elke week de H. Mis kon dienen omdat er
daar meerdere misdienaars waren. Na een tijdje liet hij weten
graag in Ulft misdienaar te willen worden. Dat was ook wel
handig, omdat hij in UIft woont en ook elke week in de Petrus
en Pauluskerk de eucharistie viert. En... in deze kerk kon hij
elke week de H. Mis dienen, wat hij heel graag wilde. Zo stapte
hij zelf naar pastor Marcel toe en zei: , Ik wil graag misdienaar
worden in UIft."

Koster Rien heeft hem toentertijd hierin begeleid en opgeleid
tot ervaren acoliet.

Toen hij 12 jaar was, verliet hij de basisschool om naar het
Isala in Silvolde te gaan. Hij heeft daar een fijne tijd gehad

en zo is hij in 2023 geslaagd voor zijn gymnasiumdiploma.
Kay wist al vrij snel dat zijn vervolgstudie ‘iets met de natuur’
zou gaan worden. Na het een en ander te hebben overwogen,
heeft hij ervoor gekozen om de studie Bos- en natuurbeheer
aan de Wageningen Universiteit te gaan volgen. Ook heeft hij
er voor gekozen in Wageningen op kamers te gaan wonen. Hij
is daar inmiddels helemaal ingeburgerd en hij heeft het daar
enorm naar zijn zin! Inmiddels is hij bezig met zijn tweede jaar
bachelor. Na de zomervakantie gaat hij beginnen aan zijn der-
de jaar. Hij wil dan graag zijn studie tijdelijk in het buitenland
voortzetten en heeft ervoor gekozen om dat in Hvanneyri in
IJsland te gaan doen.

Als ik aan Kay vraag waarom hij nou juist in IJsland wil gaan
studeren, zegt hij: ,Mijn keus was om in elk geval richting het
noorden te gaan, dat trekt mij. De universiteit in Hvanneyri was
voor mij een interessante optie, omdat IJsland mij een gewel-
dig mooi land lijkt en ik een grote passie heb voor de natuur.
Daarnaast kan ik er interessante vakken volgen. Zodoende heb
ik gekozen om daar te gaan studeren. Inmiddels ben ik daar
aangenomen. Ik zit nu in de volle voorbereidingsfase, zodat ik
in augustus goed voorbereid kan vertrekken naar het prachtige
Noorden."

Kay is door al die jaren heen, met hulp van Gods Genade, trouw
gebleven aan zijn taak als acoliet. Daar zijn we God en Kay
heel dankbaar voor. Maar helaas zal hij, in verband met zijn
buitenlandstudie, zijn taak tijdelijk neerleggen. We zien hem
natuurlijk, wanneer hij weer terug is in Nederland, weer heel
graag bij ons.

Kay, wij wensen jou Gods Rijke Zegen, Liefde, Bescherming,
Kracht, en alle Goeds toe!

Foto: kleine en grote Kay



Paaswake, in het paaslicht op
weg...

Ook dit jaar vierde ik de Goede
week. Het waren mooie vierin-
gen, mede doordat onze kerk
telkens heel behoorlijk gevuld
was. Witte Donderdag en Goede
Vrijdag werden gevolgd door een
Paaswakeviering op Paaszaterdag.
Na het ontsteken van de paas-
kaars - met velen achter in de kerk - volgde een rustige,
aandachtige viering, in sfeervol licht en met mooie zang.
Aan het eind was er gelegenheid voor lokale gemeenschap-
pen om hun paaskaars aan te steken. Het viel me op, dat

er - in tegenstelling tot eerdere jaren - slechts één gemeen-
schap van deze plechtigheid gebruik maakte. Jammer’,
dacht ik. ‘Het was eerder steeds zo'n mooi gezicht: een rij
vertegenwoordigers van de verschillende geloofsplekken in
onze parochie die het paaslicht mee naar huis brachten. En
toen die ene paaskaars op weg ging, dacht ik ook: ‘Misschien
zijn het er volgend jaar wel weer meer!’

Guus van der Ploeg

Gedoopt

- 27-04-2025 Roméo Nijman, Lage Heurnseweg, De Heurne.

Welkom als nieuwe parochiaan.

Overleden

- 17-03-2025 Johan Scholten, Zuiderkruis, Ulft, 78 jaar

- 11-04-2025 Wilhelmien Erinkveld-Peters, Vondelstraat,
Gendringen, 87 jaar

- 30-04-2025 Theo Overbeek, Van Nispenstraat, Ulft,
80 jaar

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte!

VARSSELDER/VELDHUNTEN

Mededelingen

Communie thuis

Wilt u graag de communie thuis ontvangen, neemt u
hiervoor dan gerust contact op met Nelleke Wissing,
telefoon: 06 - 10 73 09 19.

Ziekenbezoek

Bent u ziek of kent u iemand in uw omgeving die ziek is
en graag bezoek vanuit de kerk wenst, dan kunt u contact
opnemen met het Centraal Secretariaat van de Parochie
Maria Laetitia. De contactgegevens kunt u achter in de
Vreugdebode vinden.

Opgave gebedsintenties

Gebedsintenties kunt u bij voorkeur per e-mail doorgeven
via rkvarsselder@miparochie.nl of telefonisch bij Karin
Boland, tel. 0315 - 68 56 66.

Steun onze geloofsgemeenschap

Als bijlage bij de vorige Vreugdebode kon u de brief over de
Actie Kerkbalans vinden. De opbrengst ervan komt volledig
ten goede aan het pastoraat in de geloofsgemeenschap van
Varsselder-Veldhunten.

Aan iedereen die ons al gesteund heeft: hartelijk dank! Mede
dankzij uw giften kunnen wij ook dit jaar weer mooie vieringen
in ons eigen dorp blijven verzorgen.

Mocht u de brief gemist hebben, maar onze geloofsgemeen-
schap toch graag willen steunen, dan kunt u dit doen door

uw bijdrage over te maken op rekeningnummer NL57 RABO
0153101 210 t.n.v. H.H. Martelaren van Gorcum (Parochie Maria
Laetitia) onder vermelding van ‘Bijdrage kerkbalans 2025'.
Uw steun wordt erg gewaardeerd!

Overzicht vieringen 2025

- Gildeviering  21juni

- Mariaviering 4 oktober

- Allerzielen 2 november
- Lichtjestocht 13 december
- Kerstviering 24 december

Enkele weken voor de desbetreffende viering kunt u op de
website www.varsselderveldhunten.nl meer informatie vinden,
zoals de aanvangstijd en het koor. Deze informatie wordt ook
op Facebook geplaatst.

Dodenherdenking

Op 4 mei heeft in Varsselder-
Veldhunten voor de 25¢ keer de
Dodenherdenking plaatsgevon-
den. Deze wordt jaarlijks door

het 4-mei-comité georganiseerd
en ook de werkgroep Sterk voor
de Kerk heeft, net als vele ande-
re vrijwilligers, hieraan haar
medewerking verleend. De herden-
kingsdienst begon om 19.15 uur in
het kerkgebouw met aansluitend de kranslegging bij het
Christusbeeld in de tuin.

Extra aandacht was er voor de plaatselijke slachtoffers van
de oorlog. Een van hen was Frans Kroesen. Hij ligt begra-
ven op het plaatselijke kerkhof. Dankzij een initiatief van
het 4-mei-comité en met medewerking van de tuinploeg
van de VKVV is zijn graf dit jaar geheel vernieuwd.

Het was weer een indrukwekkende herdenking, die door
velen bezocht werd.

Overleden

Wij branden een kaarsje voor:
- Jan Frazer, overleden op 21 maart 2025, 87 jaar
- Annie te Wiel-Pastoor, overleden op 5 april 2025, 84 jaar
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Beleef de mooiste dag uit jullie leven

Aannemingsbedrijf

D‘JAN van DULMEN B.V.
Brouwen 'S vertrouert r q F""--

Zorg na de mooiste dag voor een fijne tijd

Elk moment goed geregeld. VAN WEEGHEL DOPPENBERG KAMPS
NOTARISSEN | JURISTEN | ADVISEURS
inchem | +31(0)314 - 37 2222
1

DRUKKERIJ—
|Jselstroom

DRUKKEN & PRINTEN —

Zeddamseweg 24 - 7075 EE Etten - Tel : 0315 323 680 "t Goor 55A - 7071 PC Ulft - Tel. 0315 - 681373
www.janvandulmen.nl www.ijselstroom.nl - info@ijselstroom.nl

GUYV vitvaartzorg®

Persoonlijk, betrokken en dichtbij {

Onze betrokken medewerkers:

ij komen graag en
vrijblijvend bij u aan huis!’ 2

* Voorbespreking van uw wensen &
een goede kostenbegroting

* Eén vertrouwde begeleider

* Betrokken professionals

a]_éawé

ALLETIJD &
AANDACHT (YT,

VOOR U! 1
Meer weten? Bel GUV! 0800 - 0809 (.- G U Vi

24 UUR PER DAG BEREIKBAAR Persoonlijk, betrokken en dichtbij

Waar ook verzekerd, wij kunnen altijd de uitvaart verzorgen!




BREEDENBROEK - DINXPERLO

BREEDENBROEK/DINXPERLO

Mededelingen Cultuurkerk

Secretariaat: Open elke eerste woensdag van de maand
vOoor vragen, opgeven van gebedsintenties, enz. van 10.00
tot 12.00 uur.

Gebedsvieringen: Elke eerste zaterdag van de maand om
19.00 uur.

Rozenkrans bidden: Elke eerste woensdag van de maand
om 18.30 uur.

Maria-kapel: Elke eerste woensdag van de maand om
18.30 uur.

Maria-kapel: Dagelijks open van 9.00 tot 17.00 uur.

Dodenherdenking 4 mei

De door de Stiching Historie Breedenbroek Voorst, samen
met de Cultuurkerk en het Muziekensemble St. Antonius,
gehouden Dodenherdenking werd door zo'n 70 mensen
bezocht. Na drie herdenkingsverhalen, afgewisseld met
koraalmuziek, werd buiten bij het vernieuwde Monument,
na het Taptoe-signaal, 2 minuten stilte gehouden voor
alle oorlogsslachtoffers. Na het Wilhelmus legden de St.
Historie Breedenbroek Voorst, de Belangenvereniging en
anderen bloemen.

Tijdens het koffie drinken kon men kijken naar beelden van
de twee vliegtuigcrashes die boven Breedenbroek plaats-
vonden. Er was volop aandacht voor 80 jaar bevrijding,
vooral omdat de wereldvrede nog vér te zoeken is.

Foto: Peter Tadema

Goed om te weten

® Zondag 25 mei is er om 11.00 uur de traditionele
Gildemis. Voorganger is pastor Smits en het koor Vision
zal de viering muzikaal ondersteunen. De viering vindt
plaats in de feesttent. Na de viering is er huldiging en
vendelzwaaien.

U komt toch ook naar de viering? We zien u graag.

e Woensdag 4 juni is er om 18.30 uur Rozenkransbidden in
de Cultuurkerk. We bidden tot Maria om haar voorspraak
bij Jezus voor alle mensen die geen vrijheid van denken
en spreken hebben. Na afloop is er koffie/thee.

e Zaterdag 7 juni is er om 19.00 uur een Gebedsviering in
de Cultuurkerk, verzorgd door de Liturgische Werkgroep
en met medewerking van het kerkkoor Con Amore.

Na afloop is er gelegenheid na te praten onder het genot
van een kop koffie/thee.
U bent van harte welkom.

e Zaterdag 5 juli is er om 19.00 uur een
Vakantiegebedsviering in de Cultuurkerk. Het koor
Con Amore verleent medewerking en u bent van harte
uitgenodigd. Koffie/thee staat na afloop voor u klaar.

o ke eerste woensdag van de maand is het secretariaat
geopend van 10.00 tot 12.00 uur. U kunt dan onder de
welluidende klanken van de harmonicagroep De Anjagers
vrijelijk binnenlopen in de Cultuurkerk voor een praatje,
opgave intenties, spelletje of anders. Er is altijd koffie/
thee in de pot.

® De toren van de Cultuurkerk is inmiddels zo slecht dat
renovatie per direct noodzakelijk is. Besloten is om de
torenspits er nagenoeg geheel af te halen. Materialen
worden opgeslagen en zodra er voldoende financiering
is, zal deze weer in de originele staat worden
teruggeplaatst.

De subsidie-aanvraag bij zowel de gemeente als de
provincie loopt. Echter, inwonende vleermuizen in de
toren zorgen ervoor dat er eerst verder onderzoek
gedaan dient te worden alvorens wij verder kunnen.
Ook dit ecologisch onderzoek loopt inmiddels.

Zodra dit allemaal opgelost is, beginnen de
herstelwerkzaamheden. Het verwijderen van de
torenspits staat gepland voor juni 2025. Met het oog op
de veiligheid duldt dit geen verder uitstel.

Wordt vervolgd!
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DOETINCHEM

Martha Alferink

Er zijn nog altijd mensen die een rozenkrans bezitten.
Soms worden ze opgehangen als wandversiering. Soms
dragen jongeren een rozenkrans. Maar mensen die de
rozenkrans gebruiken als hulp bij het bidden zijn op de vin-
gers van één hand te tellen. Ik ben bij Martha Alferink. Zij
gaat voor bij het rozenkransgebed. Wie is zij?

Martha werd geboren in Nijverdal tijdens de Tweede Wereld-
oorlog in een gezin met zes kinderen. Haar ouders hadden
een grote devotie voor Maria. Het rozenkransgebed werd
met de paplepel ingegoten (op je knieén op de kokosmat).
Zij bidt de rozenkrans elke dag. Ook ging ze op bedevaart
naar Lourdes, Fatima, Kevelaar en Banneux.

Ze heeft de opleiding tot verpleegkundige gevolgd in Maas-
tricht. Nadat ze haar specialisatie voor kinderverpleging had
gehaald, werkte ze als hoofd in het Radboudziekenhuis in
Nijmegen. Na een operatie aan haar voeten werd haar gead-
viseerd om een baan te zoeken waarbij ze minder hoefde te
lopen.

Ze was huisgenote van pater Willy Hoeben (OMI). Hij werkte
met gedetineerden. Dit stimuleerde haar om binnen justi-
tiéle inrichtingen te solliciteren. Het lukte om een baan in
de gevangenis te krijgen. Ze werkte 23 jaar in verschillende
gevangenissen. Ze was de eerste vrouwelijke verpleegkun-
dige in de Koepelgevangenis in Arnhem. Een quote van een
gevangene die Martha typeert: ,,Zet ons maar in een kring
rondom Martha en er zal niemand ontsnappen.” Dat komt
niet omdat ze zo sterk is, maar door haar persoonlijkheid.
De devotie tot Maria leidde tot het voorgaan bij het rozen-
kransgebed. De rozenkrans is een hulpmiddel bij het
bidden. Als je geen eigen woorden meer hebt, val je terug
op het Onze Vader en het Weesgegroet. Bij het bidden van
de rozenkrans kom je dicht bij God en maak je tijd voor
meditatie.

Het rozenkransgebed bestaat uit verschillende gedeelten:
Kruisteken, Begroeting, Geloofsbelijdenis, Onze Vader,
Tientjes (Weesgegroet) en de Geheimen die worden
benoemd. Dit zijn gedeelten uit het leven van Maria en
Jezus. De viering wordt afgesloten met het bidden van de
Litanie van Maria en een Marialied. Elke woensdagavond
wordt in de Mariakapel van de OLV de rozenkrans gebeden.
Martha blijft trouw aan haar rozenkrans.

Foto: Ton Harbers
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Gift Deelkasten

De werkgroep Deelkasten
(initiatief van Parochie Maria
Laetitia en Protestantse
Gemeente Doetinchem)
heeft onlangs een goed
gevulde envelop mogen ont-
vangen van mevrouw Marjan
Hakvoort. Marjan heeft in de eerste maanden van dit jaar een
verkoop van oude spulletjes gehouden in de tijdelijke winkel
onder haar huis. Marjan en haar man gingen verhuizen. De
spullen uit hun oude bakkerij en bed & breakfast konden helaas
niet allemaal mee.

Met de verkoop steunt ze de Deelkasten, waar Marjan zelf

ook een actieve rol in speelt. Samen met Raymond en Marijke
brengt ze producten die in de kisten worden ingezameld naar
verschillende deelkasten. Met de opbrengst van de verkoop

zal de werkgroep producten kopen; die worden verdeeld over
de deelkasten in Doetinchem, Gaanderen en Wehl. Dat zijn er
inmiddels al twintig.

Zelf kunt u ook helpen bij het vullen van de deelkasten. Kunt

u iets missen, in de deelkast kunt u heel veel kwijt. Denk dan
vooral aan houdbare basisproducten, zoals pasta, groente in
blik, verzorgingsproducten als zeep, shampoo en tandpasta.
Wilt u weten of er een kast in uw buurt te vin-

den is, kijk dan op https://www.pg-doetinchem.nl/
deelkasten-doetinchem-gaanderen-wehl/.

Werkgroep Deelkasten PGD en OLV

Foto: Annie Overveld

Kindcentrum Wis en Wierig

De twintigste deel-
kast in de gemeente
Doetinchem is ge-
plaatst bij Kindcentrum
Wis en Wierig in '
Gaanderen. De school
heeft een Groene
markt gehouden in
het vorige schooljaar.
Dit jaar hebben de leerlingen een project over duurzaamheid
gehad. Vanuit de kinderen van groep 5 t/m 8 kwam de vraag of
er bij hun school een deelkastje kon worden geplaatst.

De Werkgroep Deelkasten van de PGD en OLV heeft graag aan
deze oproep voldaan en samen met de kinderen een kast bij de
school geplaatst. De leerlingen hebben met de opbrengst van
de Groene markt boodschappen gedaan om de deelkast te vul-
len. Josien de Kruijk van de werkgroep heeft met de leerlingen
gesproken om de werking en het beheer van het kastje uit te
leggen. De kinderen zijn nu
bij toerbeurt beheerder van
de kast. Zo leer je omzien
naar elkaar in de praktijk!
Ook werken we samen
tegen voedselverspilling.
De slogan is nog steeds
‘geef wat je kunt missen en
neem wat je nodig hebt'.

Werkgroep Deelkasten PGD en OLV
Foto's: Annie Overveld



Terugblik en vooruitkijken naar...

Ongeveer 30 kinderen hebben op Palmzondag een palmpaas-
stok gemaakt. Wist je dat alle versierselen van de palmpaasstok
een betekenis hebben die samenhangt met de gebeurtenissen
in de Goede Week? Tijdens de eucharistieviering werd een pro-
cessie door de kerk gehouden met de palmpaasstokken.

Op Witte Donderdag herdachten we het Laatste Avondmaal.
Ook dit jaar vond weer de voetwassing plaats.

Vrijdagmiddag hebben we het lijden en sterven van Jezus
herdacht met het bidden van een kruisweg voor kinderen en
volwassenen. Telkens werd een symbool bij het grote kruis
gelegd. 's Avonds herdachten we het lijden en sterven van
Christus in de eucharistieviering.

Tijdens de Paaswake werden Quinten en Sem gedoopt. Zij
deden tegelijkertijd hun Eerste Heilige Communie en het
Vormsel. Paulien en David werden gevormd, omdat ze dit in hun
jeugd niet hadden ontvangen. Wij feliciteren jullie met de stap
die jullie hebben gezet.

Na goede vieringen op eerste en tweede paasdag gaan we nu
via Hemelvaartsdag naar Pinksteren, waarbij we vieren dat de
Heilige Geest wordt uitgestort over de leerlingen. Toen durfden
zij over hun geloof in Jezus te spreken.
Locatieraad OLV
Foto's: Ada Loeven, Paulien Engelaar

Eerste Heilige Communie

Op Moederdag deden 16 kinderen van onze parochie hun

Eerste Heilige Communie. Na de voorbereiding tijdens negen
Gezinszondagen was het eindelijk zo ver dat de communicanten
helemaal mee mochten doen met de eucharistie.

Na het maken van de groepsfoto gingen de communicanten
met pastor Tilma naar de ingang van de kerk. Met hun bran-
dende doopkaars liepen alle communicanten de kerk binnen.

es .-"! ez

Zalig Pasen

De werkgroep Diaconie/Omzien naar
elkaar organiseert elk jaar een paas-
actie. Rond de paasdagen hebben
ongeveer 100 mensen een kleine
attentie ontvangen. De paaswens van
dit jaar was: herinner gisteren
kijk uit naar morgen
maar leef vandaag

Daarbij zat een doosje paaseitjes. Maar natuurlijk niet
zomaar een eitje! Duurzame en fairtrade paaseitjes van Tony
Chocolonely. Wij hopen daarmee een moment van aandacht te
hebben gehad voor deze parochianen.
Het rondbrengen gebeurt door 10 personen. ledereen bezoekt
bij verschillende acties dezelfde mensen. Wat is het mooi om
te zien en te merken dat mensen blij verrast zijn en dat we
langzaam herkend worden. Bij veel mensen kunnen we geluk-
kig de tijd nemen om even een echt bezoek te brengen en een
gesprek aan te gaan. Het is een belangrijke motivatie om dit
vrijwilligerswerk te doen.
Wij wensen iedere parochiaan alsnog Zalig Pasen.
Werkgroep Diaconie/Omzien naar elkaar
Foto: (eigen foto werkgroep) op bezoek bij Anton van Marwijk.

Gedoopt/Gevormd/Eerste Communie
- David Anneveldt Torenallee

- Quinten Bril Zelhemseweg, Varsseveld
- Paulien Engelaar Henk Luesinkweg

- Sem Schippers Koepeloven, Ulft

Overleden
- Jeanne Landeweerd-Geurden,

Oranjestraat, Varsseveld 86 jaar
- Marjan Lamers-Snijdoodt,

Wilhelminastraat T1jaar
- Ann van Aspert-van Elk, Rijksweg, Gaanderen  91jaar

Het was een mooie en goede viering waarbij het thema dat God
voor ons zorgt centraal stond. Alle kinderen hadden een actie-
ve rol tijdens de viering. Wij feliciteren:

Luca, Zoé, Stef, Jazmin, Evangeline, Ayden, Gino, Jayden,
Lauren, Renzo, Sarah, Finn, Jesse, Jaivy, Raynishia en Chareél
met hun Eerste Heilige Communie. We hopen iedereen nog vaak
terug te zien!

+ Werkgreep Gezinszondagen
e “afato: Heveli
2 “foto (,.’oei_j_ _gi_églmg



ETTEN

Mooie Mariaviering op zondag 11 mei

Op zondag 11 mei was er een mooie goed bezochte Maria-
viering in de Maartenskerk.

Aan het begin van de viering werd het beeld van Maria de kerk
in gedragen en centraal voor in de kerk geplaatst. Voor de
Mariahulde werd er uitleg gegeven over verschillende bloemen
die met Maria te maken hebben.

Zo doet een anjer denken aan het verdriet van Maria toen haar
zoon stierf. De anjer lijkt namelijk op een spijker waarmee
Jezus aan het kruis werd genageld.

Rode anjers zijn een verwijzing naar liefde en trouw, tot aan de
dood. Die eigenschappen horen bij Maria.

Verder zie je op schilderijen waarop Maria is afgebeeld vaak de
kamilleplant. Waarschijnlijk is dat vanwege de geneeskrachtige

werking van het kruid, vooral voor vrouwenkwalen. En zo zijn er

nog meer Mariabloemen.

Daarna was de Mariahulde. Mensen mochten bloemen bij Maria
brengen als dank voor alle levensvreugde en liefde die we bij

Maria vinden. Bloemen, als teken van onze dankbaarheid omdat

zij naar ons luistert, zelfs wanneer wij woordeloos bidden.

Als Evangelielezing werd er voorgelezen over de bruiloft te
Kana.

De kern van de overweging ging erover dat wij mensen moeten
blijven werken aan een betere wereld. Waterdragers, mensen
die erin blijven geloven en ervoor zorgen dat ons geloven niet

helemaal verwatert, maar anderen blij kan maken, steun kan
geven, troost. Als het geluk in het water lijkt te vallen, als de
kleur uit je leven weg is, de glans uit de kerk verdwenen, moet
je blijven vertrouwen en blijven sjouwen, want vroeg of laat
kleurt het water weer tot wijn.

Ook werd er stil gestaan bij de nieuwe paus. In zijn eerste grote
mis, vrijdag 9 mei, zegt hij, dat hij hoopt dat zijn verkiezing licht
kan brengen in “de donkere nachten van deze wereld".

De hoop werd uitgesproken dat de nieuwe paus kan bijdragen
aan “een cultuur van vrede en solidariteit”, dat hij een brug-
genbouwer kan zijn binnen en buiten de kerk. Dat hij ons kan
laten zien dat het water weer tot wijn kleurt.

Tijdens de viering werden er mooie Marialiederen door het
voormalige kerkkoor gezongen.

De bloemen voor Maria werden aan het eind van de viering
naar de Mariakapel in Vethuizen gebracht.

Foto’s: Esmiralda Ketelaar

Foto 1: Een goed bezochte Mariaviering.
Foto 2: Uitdelen van Mariakaakjes na de viering.

Foto 3: Bloemen voor Maria.

Koninklijke onderscheiding voor Gerard Wenting

Op vrijdag 25 april reikte waarnemend burgemeester Mirjam
Maasdam maar liefst elf koninklijke onderscheidingen uit in

de gemeente Oude IJsselstreek. Eén onderscheiding was voor
Gerard Wenting uit Etten die werd uitgereikt in de Georgiuskerk
in Terborg.

Gerard is al ruim 44 jaar vrijwilliger bij het Ettens Mannenkoor.
Weliswaar geen zanger bij dit koor, maar hij en andere vrij-
willigers zijn van belangrijke waarde bij concerten en grote
evenementen die het koor organiseert. Hij zorgt ervoor

dat bezoekers zich welkom voelen. Verder zet hij zich in bij
Bridgeclub Montferland en LTC de IJsselweide. Voor KWF
Kankerbestrijding verzorgde hij jarenlang de codrdinatie voor
de collecte in Etten.

Ook voor onze geloofsgemeenschap zet Gerard zich al
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jarenlang in. Gerard was maar
liefst veertig jaar lid van het
kerkkoor Etten. Hij was een
trouw lid en men kon altijd op
hem rekenen. Hij was dertig
jaar penningmeester van het
koor. Verder heeft hij vroeger
als leerkracht van basisschool
De Klimpaal veel kinderen
voorbereid op hun Eerste
Heilige Communie.

Gerard werd benoemd tot Lid
in de Orde van Oranje-Nassau.
Van harte gefeliciteerd namens geloofsgemeenschap
H. Martinus Etten, Gerard!




GENDRINGEN - MEGCHELEN - NETTERDEN

GENDRINGEN

Geweldig nieuws over de
gestigmatiseerde Dora Visser

Het proces tot zaligverklaring, dat in 1991 werd geopend,
is in 2021 stilgelegd, tot het moment dat de tijd er wel

rijp voor is en onze grote wens tot zaligverklaring meer
succes mag hebben. Dat moet dan uiteraard gesteund
worden door ons bisdom alsook door de H. Stoel in Rome.
Maar ook door de devoties in de plaatselijke parochie in
Gendringen, waar Dora is geboren en bijna haar hele leven
heeft gewoond, alsook door de devoties in Olburgen, waar
Dora begraven is. Door sluiting van de kerken wordt het
verbreden en doen van de devoties moeilijker.

Nu onze H. Martinuskerk is verkocht en het gebouw een
andere bestemming krijgt, is ook ons 'Dora-devotiehoekje’
verdwenen. Dat er devotie voor Dora was en is, blijkt wel
heel duidelijk uit het intentieboek, waar bezoekers, uit de
wijde omtrek, hun intentie konden plaatsen. In totaal zijn er
meer dan 1.200 devoties gedaan en/of dank gebracht voor
de ontvangen hulp. Inmiddels is er een nieuwe stichting
opgericht: Stichting Gedachtenis aan Dora Visser.

Onze stichting heeft zich er mede voor ingezet dat er een
nieuwe biografie is geschreven door Ronald Valk. Hij was
ook de vertaler van de beide dossiers die nu in Rome ‘op
de plank liggen'. Dit in afwachting van gunstiger tijden.

In Gendringen waren en zijn er plannen voor een Dora-lied,
een Dora-pad en een Dora-beeld. Dit laatste zou kunnen
geplaatst worden in de devotiehoek van de H. Martinus-
kerk. Door sluiting en verkoop van de kerk hebben wij
gezocht naar andere mogelijkheden. En met veel blijdschap
en trots kunnen wij mededelen dat wij overeenstemming
hebben met de Gemeente Oude IJsselstreek voor het
plaatsen van een standbeeld in het gedenk- en wandelpark
't Olde Kerkhof aan de Wiekenseweg - hoek - Walseweq in
Gendringen.

Uit historisch oogpunt is Dora ook heel belangrijk voor de
Gendringens woongemeenschap. In samenwerking met

en ondersteuning door de gemeente zijn onze plannen
steeds meer concreet en realistisch geworden. Nu vragen
wij al onze parochianen om een ruime financiéle bijdrage
te doen. Bankrekening: NLO9 RABO 0388 3233 88 t.n.v.
Stichting Gedachtenis Dora Visser.

Het bestuur van de stichting vertrouwt erop dat velen een
bijdrage doen, om alles wat men ziet en voelt rondom de
gestigmatiseerde Dora Visser in stand te houden.

Begin september wordt het beeld geplaatst. De onthulling
en inwijding is op zondag 14 september om 14.00 uur.

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen nu en in
de toekomst, meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief
en stuur ons uw eigen mailadres en postadres naar mail-
adres: gedachtenisdoravisser@gmail.com.

Verdere gegevens van de stichting:

Postadres: Vondelstraat 3, 7081 BH Gendringen.
Tel. (0315) 68 33 87.

Bestuur: Ben Oude Elberink, Thea Broekhuizen,
Esther Oude Elberink.

Het wordt Pinksteren

Vijftig dagen na Pasen vieren wij het hoogfeest van Pinksteren;
de wereld waarin wij nu leven, is onderhevig aan grote veran-
deringen en uitdagingen. Daarom hebben ook wij de inspiratie
en de moed van Pinksteren hard nodig, om open te staan voor
onze medemensen, de zieken en met name hen die het minder
hebben. Wij vieren elke woensdagmorgen om 10.00 uur, een
H. Eucharistieviering in De Bringenborg. Na de viering wordt
er koffie/thee gedronken en gezellig bijgepraat, het sociale
aspect staat hierbij voorop. Mocht u niet in de gelegenheid zijn
om naar deze viering te kunnen komen in verband met ziekte,
eenzaamheid of ander leed of om zomaar wat aanspraak te
hebben, dan zijn wij altijd in de gelegenheid om bij u aan huis
te komen. Ook brengen we, als het u wilt, de H. Communie bij u
aan huis. Mensen ontmoeten en luisteren naar elkaar. Gaf Jezus
ons namelijk daarin niet het voorbeeld? Voor meer informatie
kunt u altijd bellen: tel. 0315 - 63 0110. Wij wensen u allen een
Zalig Pinksteren.

Hanny Roes

Hemelvaartsdag, 29 mei

Door de vele positieve reacties van het afgelopen jaar om de
dag te beginnen met een kerkdienst hebben wij besloten om
dit ook deze keer weer te doen, alleen beginnen we nu niet

in Gendringen, maar in de Protestantse kerk van Terborg,
Hoofdstraat 91. Deze dienst begint om 9.00 uur. Het thema

in deze dienst is: 'Wolk aan de hemel'. Medewerking aan deze
dienst verlenen emeritus pastoraal werkster Hetty Bresser en
de Oecumenische Werkgroep. Aansluitend aan deze dienst is
er koffie, thee, limonade en wat lekkers. Hierna kunt u op de
fiets stappen voor een fietstocht van ongeveer 20 kilometer.
Halverwege deze tocht is er een kleine pauze met een gezon-
de versnapering. De tocht eindigt bij de Gent in Gendringen.
Hier kunt u onder het genot van een kopje koffie/thee met een
krentenbol nog gezellig met elkaar wat napraten. Voor mensen
die niet mee willen fietsen, is de mogelijkheid om alleen de
viering bij te wonen. Tijdens de dienst zal er een collecte voor
de gemaakte onkosten worden gehouden. Mocht er geld over-
blijven, dan is dit voor de voedselbank. Voor meer informatie
kunt u bellen met: Gerard Bongers, tel. 0315 - 63 18 41 of Toos
Lohschelder, tel. 0315 - 37 73 21.

Nieuwe bestuursleden

Nu de verkoop van de kerk in Gendringen achter de rug is,
komen wij als bestuur van de locatieraad in rustiger vaarwater.
Het is nu dan ook de juiste tijd om op zoek te gaan naar nieuwe
bestuursleden die de taak van de voorzitter over nemen en/of
als bestuurslid plaats willen nemen in de locatieraad. Wij ver-
gaderen om de twéé maanden waarbij we elkaar op de hoogte
brengen van de lopende zaken en eventuele vragen beant-
woorden. De vergaderingen duren niet langer dan 2 uur en we
maken een kort verslag hiervan. Ons doel is om de mensen in
onze geloofsgemeenschap die met praktische vragen zitten

te helpen en wegwijs te maken in de parochie. Ook zijn we als
locatieraad de contactpersoon tussen de diverse werkgroepen.
Het is dankbaar werk om te doen. Aanmelden kan via de mail
rkgendringen@mlparochie.nl of bellen met 06 - 20 24 50 61.
Wij zien jullie aanmelding met belangstelling tegemoet.
Locatieraad en Pastoraatsgroep Geloofsgemeenschap H. Martinus in Gendringen
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GAANDEREN

Een Kruisweg om bij stil te staan

Mijn lief en ik hebben afgelopen Goede Week ervoor geko-
zen om de Kruisweg op 't Maatje dit keer op Paaszaterdag
en met z'n tweeén te lopen. Niet digitaal en niet met een
grotere groep. Niet met een QR-code en niet geluisterd naar
de ongetwijfeld mooi getoonzette en gezongen teksten,
maar gewoon, in alle rust, met een tekstboekje en met het
gekwinkeleer van de vogels in de natuur op de achtergrond.
Gewoon puur.

Nou, puur, dat was 't. De ene statie was al indrukwekkender
dan de andere. Maar dan in z'n puurheid. Wat hebben die
zes ‘creatieve parochianen’, statie voor statie, de weg van
Jezus imponerend vormgegeven! leder tafereel was steeds
met zéveel zorg voor sfeer en nuance weergegeven, dat je
er als het ware in meegezogen werd. Geen overdaad, maar
verhalend vanuit de kern van het verhaal van Jezus' droevi-
ge gang naar Golgotha.

Het kan bijna niet anders, of de makers hebben het vervaar-
digen van deze 14 staties ervaren als een Louteringsberg
op weg naar Pasen. En ik hoop dat ze ook nog in staat zijn
geweest deze Kruisweg zelf nog te gaan, om de impact van
deze ‘Passion’ aan den lijve te ondervinden.

Henny, mijn vrouw, heeft alle 14 staties al mediterend gefo-
tografeerd, maar het bleek dat haar mooie paarse outfit
steeds op de foto's, via het spiegelend glas, te zien was.
Gelukkig zal deze Kruisweg de komende jaren in de passie-
weken nog
opgesteld
worden. Voor
ons allen, om
hem wéér

te lopen en
opnieuw te
ervaren.
Zéér
aanbevolen!

Steven van
Woerkom

Statie 4.
Statie 11.
Foto's: Sjoerd
Grémminger
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Oecumenische samenwerking

g A F ; b TR

In het afgelopen jaar is de samenwerking met de Protestantse
Gemeente Doetinchem, Vierplek Slangenburg en onze
Geloofsgemeenschap H. Augustinus-Martinus verder gegroeid.
Na een paar oecumenische vieringen en Taizévieringen in
zowel de Slangenburgkerk als de Sint Martinuskerk hebben we
elkaar steeds beter leren kennen. Samen vieren inspireert en
geeft mooie nieuwe contacten.

Dit is onder andere ook merkbaar tijdens de ontmoetingen na
afloop van de vieringen. Veel kerkgangers kennen elkaar "uit
het dorp’, wat het gemakkelijk maakt een praatje te maken.

Afgelopen zondag, 25 mei, was er bijvoorbeeld een mooie
Taizéviering in onze kerk, met diaken Cor Peters en lectoren uit
beide kerken. En zondag 10 augustus maken we weer een uit-
stapje naar de Slangenburgkerk.

Evenals vorig jaar zijn we dan van harte welkom voor de spe-
ciale zomerviering ‘Bijbel in het Bos'. Deze zondag worden
verhalen uit de Kinderbijbel voorgelezen, die door u gekozen
zijn. Verhalen waaraan u mooie herinneringen heeft.
Wanneer u zo'n verhaal kent, mag u dit alvast doorgeven aan
Wilma Broeze via wilmabroeze®@hotmail.com of Ria Aarntzen,
h.r.aarntzen@gmail.com.

Fotobijschrift: Bijbel in het Bos, verhalencarrousel.
Foto: Annie Overveld

Vakantietijd

Voor iedereen die erop uit gaat in deze zomerweken,
of gewoon thuis blijft: hele fijne dagen gewenst.
Veel zonneschijn en gezondheid.

Ook in de vakantieperiode worden er elk weekend
vieringen aangeboden in onze kerk.

Het overzicht van de vieringen vindt u op de
middenpagina van de Vreugdebode, op de website
www.maria-laetitia.nl of in de nieuwsbrief die u ontvangt
wanneer er een speciale viering is.

Een fijne zomer gewenst, mede namens de Locatieraad
en Pastoraatsgroep,

Ria Aarntzen




Hemelvaart, dauwtrappersviering op
donderdag 29 mei in Gaanderen

Om 07.00 uur in de vroege ochtend van Hemelvaartsdag wordt
de eucharistie gevierd, buiten bij de Mariakapel aan de Van
Damstraat in Gaanderen.

Pastoor Hans Pauw en Pastor Smits zullen hierin voorgaan en
leden van het gemengd koor onder leiding van Bart Rysavy ver-
zorgen de zang.

En dan gaan we dauwtrappen!

De leerlingen van Jezus stonden vast ook met hun voeten in de
dauw, die ochtend dat Hij in een wolk naar de Hemel opsteeg.
Lange tijd geloofde men dat deze dauw een zuiverende werking
had en het vieren van de Dauwtrappersmis was tevens een
manier om God te danken voor de verrijzenis van Jezus en de
heropleving van de natuur.

Na de viering wordt u uitgenodigd om mee te gaan wandelen
of fietsen naar de gastvrije familie Gerritsen, Kerkstraat 19

in Gaanderen, waar we samen ontbijten met koffie, thee en
broodjes.

Graag tot ziens in de vroege ochtend van Hemelvaart en ervaar
dat de dauw en het fietsen of wandelen nog steeds een zuive-
rende en heilzame werking heeft.

Foto's: Hans Aarntzen

Paastijd

Wanneer u deze Vreugdebode ontvangt, is het nog steeds paas-
tijd. De paastijd duurt immers tot en met Pinksteren. En dat valt
dit jaar op 7 en 8 juni.

Met Palmpasen, het begin van de Goede Week, werd de intocht
van Jezus in Jeruzalem gevierd in een sfeervolle palmpaasvie-
ring: met versierde palmpaasstokken, een optocht door de kerk
en met een vooruitblik op het lijden van Jezus, die onze fouten
op zich nam, uitgebeeld door de woorden die de kerkbezoekers
op shawls schreven die om het kruis gehangen werden.

De Kruisweg op Goede Vrijdag was een indrukwekkende bele-
ving. En ook de feestelijke hoogmis op eerste paasdag was heel
mooi. Een fijne volle kerk met veel bezoekers en een enthousi-
ast zingende pastor Tilma maakten dat het echt een hoogfeest
was.

Veertig dagen na Pasen vieren we Hemelvaart. Donderdag

29 mei om 07.00 uur is er een dauwtrappersviering bij de
Mariakapel aan de Van Damstraat in Gaanderen.

Pinksteren vieren we op zaterdagavond 7 juni om 19.00 uur in
de Sint Martinuskerk.

En op zondag 15 juni blikken we nog even terug naar de paas-
tijd. Aan het eind van de Inspiratieviering van die zondag
kunnen we nog even stilstaan bij de Lijdensweg van Jezus.

Alle mooie staties, kunstwerken gemaakt door zes parochianen
uit Terborg, Dinxperlo, Etten en Gaanderen, staan dan nog een
keer in de kerk opgesteld. Dit om de mensen die de Kruisweg
op landgoed 't Maatje niet konden lopen de gelegenheid te
geven de kunstwerken te bewonderen.

Foto: Wim Gerritsen

Overleden

- Zaterdag 5 april is overleden mevrouw Ingrid
Bouwman-Huls, Ingrid Helena Maria, weduwe van
Bernardus Theodorus Bouwman. Ingrid is 76 jaar gewor-
den. De familie Bouwman woonde aan de Ribesstraat
in Gaanderen. Vrijdag 11 april was voor haar de crema-
tieplechtigheid in het crematorium De Slangenburg in
Doetinchem.

- Donderdag 17 april is overleden mevrouw Will Ruiken-
Jansen, weduwe van Theo Ruiken, in de leeftijd van
92 jaar. Mevrouw Ruiken woonde aan de Rijksweq in
Gaanderen. De laatste jaren woonde ze in zorgcentrum
De Schuylenburgh in Silvolde. Woensdag 23 april was
voor haar de crematieplechtigheid in het crematorium
in Etten.

Mogen zij rusten in de vrede van de verrezen Heer.
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uw meesterbakker

Aloys Lurvink

Rozengaardseweg 47
7001 DN Doetinchem
Tel:0314-3255 12
www.bakkerijlurvink.nl

8% 8 Jeannelte Koster
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Persounlifke, liefdevolle en deskundige bepeleiding

Dag en nacht Goralkbag 05 - 15 9 55 &0
wvw, kosterpitvoaribegeleidingnl | Gaanceren en omstreken

Cordente & Cllorinner

Mogen wij u uitnodigen uw herinnering vorm te geven?
100 jaar

S C H O OT e~

GRAFMONUMENTEN ¢ URNMONUMENTEN e THUISGEDENKEN
BOUW- EN INTERIEUR

ol Fabriekstraat 18

o & 7005 AR DOETINCHEM
Telefoon (0314) 34 00 54
www.schoot-natuursteen.nl

info@schoot-natuursteen.nl

Bloemen & Emoties
Miranda Steentjes - rouwbloemist

06 - 5124 7324
bloemenenemoties@gmail.com
www.bloemenenemoties.nl

* 7 dagen in de week van 9.00 tot 21.00 bereikbaar
* op afspraak bij u aan huis

Helming
Hovemers

G A A N D

V2
U ANt

Onderhoudsabonnement op maat!

Telefoon 06 - 227 90 338

mako

techniek

Sleklmoles Fraet
O nds & i Dok DN B G
Dot

SISl & waimiepdimssai

Transportweg 7-09, 7007 CL Doetinchem

0314—-235 044 info@mabotechniek.nl
www.mabotechniek.nl




TERBORG

Ontmoetingsbijeenkomst

Op 6 april stond onze Ontmoetingsbijeenkomst in de
Huiskamer in het teken van de vertelling over de over-
spelige vrouw die zou worden gestenigd. Jezus werd tot
een uitspraak gedwongen, maar beide antwoorden zou-
den hem in de problemen brengen. Zou hij zeggen dat de
vrouw gestenigd moest worden, dan ging hij in tegen de
Romeinse regels en zou Jezus zeggen dat ze niet geste-
nigd moest worden, dan zou hij ingaan tegen de wetten
van Mozes. Jezus tekende een tijdje met zijn vingers in
het zand en kwam met de geniale uitspraak: die zonder
zonde is, werpe de eerste steen.

Een mooie levensles voor onszelf: staan wij zelf ook niet
snel met een oordeel klaar? Beoordelen wij de ander
vaak aan de buitenkant om vervolgens te oordelen over
die ander zonder enige nuance? Zegt dat niet meer over
ons dan over de ander?

Maar dit verhaal heeft veel meer lagen. Het gaat ook
over zij die aan de macht zijn. En kijken we om ons heen
in de wereld. De machtigen der aarde lijken onbeperkt
hun gang te kunnen gaan en de zwakkeren - zij die geen
stem hebben - moeten het steeds meer ontgelden. Wat
kunnen wij zelf doen? Soms niet meer dan in het zand
tekenen, nadenken en bidden. Bidden om wijsheid en
erbarmen voor de wereldleiders.

Laten we Jezus volgen in woord en in daad.

Noteert u de Ontmoetingsbijeenkomsten op uw kalen-
der? Tenzij anders aangegeven is dat in De Huiskamer,
telkens op zondag om 10.30 uur:
- 25 mei (Mariaviering),
- 22 juni (10.00 uur Oecumene in de NH Kerk),
- 28 september (thema nog te bepalen),
- 2 november (Allerzielen),
- 24 december
(kerstavond 20.00 uur Oecumene in de NH Kerk).

Wij zien u graagq.
Van harte welkom!

Werkgroep Ontmoetingsbijeenkomsten

Mia, Wilma, Jos
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Rectificatie. In de vorige Vreugdebode gaven wij kennis
van het overlijden van mevr. A.C. Platenkamp-van der

Kamp. Helaas werd de achternaam vermeld als Platenberg.
Excuses hiervoor.

Tussenstand Actie Kerkbalans

Gulle gevers en wijkcontactpersonen

bedankt! 202 ‘
De telling van teruggekomen enveloppen  Actie

van de Actie Kerkbalans 2025 gaf als Kerkbalans
resultaat 3.776 euro aan toezeggingen en

contanten, bijeengebracht door 74 medegelovigen.
Verleden jaar kwamen 78 deelnameformulieren binnen en
was de opbrengst hiervan 5.027 euro.

Het werkelijke aantal deelnemers is echter groter. Buiten
hen die hun toezegging of contante bijdrage bij het secre-
tariaat afgaven, zijn er ook parochianen die hun bijdrage
rechtstreeks storten op het banknummer van de locatie
Terborg.

Alle gulle gevers: bedankt!

Door uw gift werkt u mee aan een vitale geloofsgemeen-
schap in Terborg en steunt u onze Parochie Maria Laetitia.
We willen ook de wijkcontactpersonen en de werkgroep
verspreiding Vreugdebode bedanken; zonder jullie inzet
had de Actie Kerkbalans niet plaats kunnen vinden.

Het is goed te zien dat mensen uit onze geloofsgemeen-
schap hun betrokkenheid tonen. Hier kunnen we allen blij
mee zijn.

U kunt nog bijdragen!

Om de begroting voor 2025 (9.841 euro) te halen moet er
echter nog heel wat gebeuren.

Als u het werk binnen onze parochie en in het bijzonder
het werk binnen onze geloofsgemeenschap waardevol
vindt en u bent nog niet in de gelegenheid geweest uw
financiéle steun te effectueren, dan kunt u dat alsnog
doen, onder andere via bankrekening NL40 ABNA 0936
2497 57 ten name van RK Parochie Maria Laetitia, inzake
H. Georgius Terborg.

Laten we met zijn allen zorgen voor een vitale geloofsge-
meenschap in Terborg!

Werkgroep Nieuw Begin,

Jos Kunze en Henk Steentjes

Overleden
Wij ontvingen het treurige bericht van het overlijden van
onze mede-parochianen:

- Mevr. G.G.M.W Keurentjes-Centen 92 jaar
- Meuvr. B.G. Bongers-Haverdil 82 jaar
- Mevr. J.B.M. van Niersen-Tersteeg 84 jaar
- Hr. H.J. Bouman 79 jaar
- Hr. J.G. Bekking 72 jaar
- Mevr. J.M.A. Diepenbroek-Liedenbaum 81 jaar
- Hr. A.J. Wiskamp 79 jaar

- Mevr. Th.A.H. Zweers-Tangelder 84 jaar

In gedachten zijn we bij hen die in verdriet achterblijven.
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SILVOLDE - VARSSEVELD

SILVOLDE

Je levensritme vasthouden

Gebedsviering op zondag 8 juni met medewerking van
Harmonie St. Radboud. Aanvang: 9.30 uur.

»We houden van ritme", zeggen de leden van de drumband
en dat is voor de meesten van ons ook zo.

Vaak is ons leven een aangename afwisseling van ups en
downs, van werken en ontspannen, van dag en nacht...

als vaste cadans en houvast in ons bestaan.

Maar dat ritme in ons leven valt ook wel eens stil, en dan
lijkt het alsof er enkel nog downs zijn, dreigt een tegenslag
ons helemaal te verlammen.

Die ‘'tegen’-slagen slaan ons uit ons ritme, uit ons gewone
doen. Angst, verdriet en stille tranen zorgen ervoor dat we
ons opsluiten, dat we stilvallen en de cadans van ons leven
verliezen.

Je ziet nog wel hoe anderen vrijelijk genieten van de ritmes.
Je wilt eigenlijk meedoen maar zit aan de kant, opgesloten
in jezelf en het wordt steeds moeilijker om je levensritme
vast te houden.

Zo was het ook met de eerste leerlingen van Jezus. Ze
waren in een enorm enthousiasme met Hem meegegaan,

ze hadden een nieuw ritme gevonden in Zijn woorden en
handelen en dat ritme liet hen niet meer los en het smeed-
de een band. Het werkte zo aanstekelijk dat het honderden
mensen in beweging bracht, een nieuw ritme ook dat hen
ongebaande wegen deed gaan.

Maar na zijn kruisdood, leek het allemaal een beweging voor
niks. Ontgoocheld, angstig en verloren hadden ze zich opge-
sloten ergens in een bovenzaal in Jeruzalem.

Jezus' ritme zat nog in hun achterhoofd, maar heel, heel ver
weg...

En toen kwam Pinksteren, als een donderslag bij heldere
hemel, als een onweerstaanbaar, bekend ritme dat hen wak-
ker blies. En zo ook ons met het onweerstaanbare ritme van
een drumband het ritme dat je in beweging brengt,

het ritme dat je in je leven wilt vasthouden met de komst
van Gods Geest!

Vast en zeker neemt Harmonie St. Radboud ons vol enthou-
siasme mee in de gebedsviering waarin we mee willen
bewegen in de richting die Jezus ons met de Geest wijst:

ga de wereld in, wees goed voor elkaar.

In verband met de pinksterviering op 8 juni is er geen vie-
ring op de eerste zondag van de maand juni.

En de pinksterviering begint een half uur eerder dan gebrui-
kelijk, dus om 9.30 uur.
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Zondag 6 juli
Vakantietijd - tijd voor...?

Juli en augustus zijn de maanden waarin veel mensen het leven
van alledag even achter zich laten. Er even uit willen zijn, tijd
maken voor andere zaken. Velen gaan er letterlijk tussenuit:
op reis om je horizon te verbreden of gewoon om lekker uit te
rusten zonder dat de waan van de dag op de loer ligt. Maar dat
hoeft natuurlijk niet. Thuis kun je ook vakantie nemen, gewoon
in je eigen tuin, of wandelen en fietsen langs de kleine wegen
van de grote wereld. Genieten van de vrijheid en vaak ook van
gastvrijheid.

Maar wat is vrijheid precies? Doe waar je zin in hebt? Je eigen
richting kunnen kiezen? Overal maling aan hebben?

En wat is gastvrijheid? Lekker eten en drinken? Een mooi ver-
blijf? Oog hebben voor anderen?

En leeft gastvrijheid ook bij ons? Of alleen in dat dorpje ver
weg? En is die gastvrijheid dan voor iedereen?

Hoe (gast)vrij zijn we eigenlijk? Dat roept veel vragen op. In de
viering van 6 juli willen we daar aandacht aan besteden, een
blik werpen op de wereld om ons heen, maar ook op onszelf.
Wij nodigen iedereen uit mee te kijken, op zondag 6 juli om
10.00 uur in onze Maurituskerk.

Overleden

- 12-03-2025

A.G.B. Heuvel Kloosterhof 82 jaar
- 14-03-2025

P.J. Kramer Koningin Julianastraat 75 jaar
- 18-03-2025

K.J.F. Grave-Genesen van Zadelhoffplein 56 jaar
- 26-03-2025

D.J.E. Derksen Prinses Christinastraat 50 jaar
- 28-03-2025

J.T. Swaters Laan van Schuylenburch 82 jaar
- 04-04-2025

B.J.H. Temming Berkenlaan 86 jaar
- 07-04-2025

T.J.M. Holtus-Huijink Laan van Schuylenburch 89 jaar
- 14-04-2025

C.J.L. Centen Lichtenbergseweg 77 jaar
- 17-04-2025

H.J. Eversen-Kolks Fazantplein 75 jaar
- 17-04-2025

W.E. Ruiken-Jansen Laan van Schuylenburch 92 jaar
- 18-04-2025

P.J.J. Miggelbrink Marterhof 83 jaar
- 18-04-2025

J.AT. Liebrand-Molenaar Laan van Schuylenburch 88 jaar
- 22-04-2025
A.H.M. Broekhuizen Korenweg 64 jaar
Wij bidden voor hun eeuwige rust. Wij wensen hun familie

veel sterkte en kracht voor de komende tijd.




Ter informatie bij onze vieringen Kinderkamp en tienerkamp 2025

U kunt alle vieringen in het Mauritiusgebouw meebeleven

via de livestream: Geloofsgemeenschap H. Mauritius- Na de succesvolle editie van 2024 organiseert het
Kerkdienst gemist- https://kerkdienstgemist.nl/ Aartsbisdom Utrecht ook in 2025 weer een kin-
stations/531-Geloofsgemeenschap-H-Mauritius der- en tienerkamp. Beide zomerkampen vinden van
Deze link geeft u de mogelijkheid diensten terug te kijken. 2 t/m 7 augustus plaats op Kampeerboerderij De

Heidebloem in Haarle. De aanmelding is geopend,
dus meld je snel aan!

KINDERKAMP IN HET BEGIN

VARSSEVELD “In het begin” zijn de eerste woorden uit het scheppingsver-
haal. Tijdens het kinderkamp gaan we aan de slag met dit
thema. Want waar God licht bracht in de duisternis, brengen
hulpdiensten veiligheid en rust. In teams als brandweer,

Vierinqen Den Es politie en ambulance ondernemen we deze week vele acti-
viteiten: we gaan naar het bos, zwemmen, knutselen en nog

Zondag 8 juni en zondag 13 juli om 10.00 uur is in Den Es veel meer! Dus wil je graag iets moois meemaken samen

de woord- en communieviering met samenzang. met andere kinderen? Meld je dan snel aan!

+ Wanneer: 2 tot en met 7 augustus 2025
. L + Waar: Kampeerboerderij De Heidebloem, Oude
U |tn0d|g|nq Deventerweq 8a, Haarle
+ Wie: Kinderen van 7 t/m 12 jaar
+ Aantal deelnemers: Maximaal 30

i ' + Kosten: 125,- euro per kind. Als er meerdere kinderen uit
GEEF OUDE IJSSELSTREEK KLEUR één gezin meegaan op kinderkamp, is er een speciaal

nod|qt u uit in 't Witte Kerkje tarief van 75,- euro per extra kind (voorbeeld: 2 kinderen
. =200,- euro i.p.v. 250,- euro)
In Varsseveld VOor de * Meer informatie via e-mail: zomerkampen.aartsbisdom®@

gmail.com

REGE OOGV'ER'NG + Aanmelden: www.jongaartsbisdom.nl (v6ér 30 juni 2025)
Zondag 29 juni om 11.00 uur in 't Witte Kerkje in Varsseveld. Tl EN ERKAM P GOES HOLLYWOOD

Meer informatie in het artikel op pagina ... Tienerkamp staat in 2025 in het teken van het witte doek.
Een week vol glitter, glamour, geloof en popcorn wacht op
Zie voor meer informatie op pagina 7 van deze Vreugdebode! jou. Van actie tot komedie, van drama tot avontuur: we

gaan het allemaal beleven tijdens de vieringen, catecheses
en spellen. Bewandel onze rode loper en ontdek meer over
geloof, vriendschap en je eigen rol in het leven.

+ Wanneer: 2 tot en met 7 augustus 2025

+ Waar: Kampeerboerderij De Heidebloem, Oude
Deventerweg 8a - Haarle

+ Wie: Tieners van 13 t/m 16 jaar

+ Aantal deelnemers: Maximaal 25

+ Kosten: 145,- euro per tiener. Als er meerdere tieners uit
één gezin meegaan op
tienerkamp, is er een
speciaal tarief van 95,-
euro per extra tiener
(voorbeeld: 2 tieners
= 240,- euro i.p.v.

290,- euro)

+ Meer informatie via
e-mail:
zomerkampen.aartsbis-
dom@gmail.com

el , + Aanmelden: www.jon-
1 ' & " | _— gaartsbisdom.nl (va6r
5 30 juni 2025)

il
b ]

pto: Susan Spekschoor
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PAROCHIE MARIA LAETITIA

Centraal secretariaat Parochie Maria Laetitia
Kantoor en bezoekadres:

Pastoor Vernooystraat 7, 7071 BR Ulft

E-mail: secretariaat@mlparochie.nl
Openingstijden secretariaat:

woensdag en vrijdag van 09.00 - 11.30 uur
NL19 RABO 0156 5694 50

tel. 0315 - 34 20 44

Azewijn - H. Mattheus
Mattheusplein 1, 7045 AC Azewijn
E-mail: rkazewijn@milparochie.nl
NL89 RABO 0374 6064 39

tel. 0315 - 34 20 44

Breedenbroek - HH. Petrus en Paulus
Terborgseweg 30, 7084 AJ Breedenbroek
E-mail: rkbreedenbroek@miparochie.nl
NL88 RABO 0310 4000 23

Secretariaat: eerste woensdag van de maand van 10.00 - 12.00 uur

tel. 0315 - 65 12 84

Dinxperlo - De Goede Herder

p/a Terborgseweg 30, 7084 AJ Breedenbroek
E-mail: rkdinxperlo@mlparochie.nl

NL17 RABO 0313 9044 56

Secretariaat: eerste woensdag van de maand van 10.00 - 12.00 uur

tel. 0315 - 65 14 96

Doetinchem - OLV. Tenhemelopneming

Pr. Hendrikstraat 36, 7001 GL Doetinchem
E-mail: rkdoetinchem®mlparochie.nl
Rekeningnummers RK Parochie Maria Laetitia:
NL49 RABO 0384 3705 00 - kerkbalans

NL81 ABNA 0447 5381 87 - betalingen, vieringen en intenties
NL68 RABO 0384 3994 52 - onderhoud begraafplaats
Secretariaat: maandag, woensdag en vrijdag van 09.30 - 12.00 uur

tel. 0314 - 3910 91

Etten - H. Martinus

Dorpsstraat 19, 7075 AC Etten

E-mail: rketten@mlparochie.nl

NL23 RABO 0317 8004 50 - rekening courant
NL82 RABO 0317 8018 13 - kerkbalans

tel. 0315 - 34 24 98
b.0.g. 06 12 67 88 24

Gaanderen - H. Augustinus/H. Martinus
Kerkstraat 72, 7011 CP Gaanderen.

E-mail: rkgaanderen@mlparochie.nl

NL76 RABO 0115 3918 27 - rekening courant
NL17 RABO 0115 3013 21 - kerkbalans
Secretariaat: dinsdag 09.30 - 10.30 uur,
donderdag 14.00 - 15.00 uur

tel. 0315 - 32 32 23

Gendringen - H. Martinus

Past. Wijfkerstraat 1, 7081 BT Gendringen
Contactpersoon Kerkbalans, Ronald Giesen,
E-mail: rkgendringen@mlparochie.nl

NL24 RABO 0116 3024 29 - betalingen, vieringen en intenties
NL94 RABO 0116 3936 10 - kerkbalans

tel. 0315 - 34 20 44
tel. 06 - 36 38 27 62

30 JUNI - JULI 2025

Megchelen - H. Martinus

Past. Mdlderstraat 2, 7078 BB Megchelen
E-mail: rkmegchelen@mliparochie.nl

NL62 RABO 0132 7006 62

tel. 0315 - 37 76 58

Netterden - H. Walburgis
Netterdensestraat 8, 7077 AB Netterden
Contactadres: Frank Simmes

E-mail: rknetterden@mlparochie.nl

NL67 RABO 0326 6138 54

tel. 0315 - 38 6109

Silvolde - H. Mauritius

Secretariaat: De Breide 75, 7064 AT Silvolde
E-mail: rksilvolde@mlparochie.nl

Secretariaat Het Anker: Pr. Bernhardstraat 4, 7064 GG Silvolde
donderdag 09.00 - 10.00 uur

NL50 RABO 0359 1003 33 - kerkbijdrage

NL21 RABO 0359 1704 04 - kerkhof.

NL62RAB00359147550 - overige zaken

tel. 06 - 55 48 99 56

Terborg - H. Georgius

Hoofdstraat 39, 7061 CG Terborg

E-mail: rkterborg@mlparochie.nl

NL40 ABNA 0936 2497 57 - kerkbalans
NL97 RABO 0359 1232 52 - rekening courant
Secretariaat: woensdag 10.00 - 12.00 uur en volgens afspraak.

tel. 0315 - 32 30 60

UlIft - HH. Antonius-Petrus & Paulus
J.F. Kennedyplein 9, 7071 BT Ulft
E-mail: rkulft@mlparochie.nl

NLO6 RABO 0363 8004 84 - vieringen en intenties

NL41 RABO 0363 8759 99 - Antonius kerkbalans

NL72 RABO 0363 8005 57 - Antonius

NL88 RABO 0363 8098 72 - kerkbalans Petrus en Paulus
Secretariaat: donderdag van 10.00 - 11.30 uur

tel. 0315 - 68 12 75

Varsselder-Veldhunten - HH. Martelaren van Gorcum
Hoofdstraat 31, 7076 AG Varsselder
Secretariaat:

E-mail: rkvarsselder@mlparochie.nl
NL57 RABO 0153 1012 10

tel. 0315 -34 20 44

Varsseveld - H. Laurentius

H. Bulsink, Westerlijke Noorderbroekweg 1,
7054 CE Westendorp

E-mail: rkvarsseveld@milparochie.nl

NL69 RABO 0364 8884 66

tel. 0315-29 8115

MARI
LAETITIA



Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf

van Heteren

John van Heteren

Zuivelwag 100
703 SO Deslingteen Picbiel: 8-2450066
Tel, Q314-3337968 E-mail: infoffismisranheteren il

Faw: 0314-364124 Websia: ww. smbwanbesteren. nl

Al vele jaren vakkundig partner van
Amphion Cultuurbedrijf

S LOOT \NALSLX34:3211=

Eric 06-221 874 27 & Rutger 06-290 52 155

« Stemmen, onderhoud en reparatie

- Transport, verhuur en opslag

« Dealer van FEURICH piano’s en vleugels:
topkwaliteit voor een ongelofelijkre prijs!

- Verkoop occasions met garantie

Showroom (alleen op afspraak): Varsseveldseweg 130b Doetinchem

www.slootpianoservice.nl

aken i.h_ln_e ven is een
oonlijke reis. Sam erken we aan het
nden van innerlijke rust en hervinden van Mirsille Arentont

o Prins Bernhardstraat 91
7064 GE Silvolde

06 3906 5106 .ﬂ
info@verlichtingbijverlies.nl '

www.verlichtingbijverlies.nl

JANSEN
TERBORG

BOUW

Al 140 jaar staat familiebedrijf Jansen
Terborg voor betrokkenheid en kwaliteit,
een belofte die van generatie op
generatie is doorgegeven. Wij zijn er
voor het kleine onderhoud tot aan het
realiseren van uw droomwoning!

Luc Jansen | Postbus 117 | 7060AC Terborg
0315 323 107 | info@jansenterborg.nl | www.jansenterborg.nl

Uw advertentie

hier plaatsen?

Bel voor meer
infomatie naar

06 42 96 56 14
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en ruimte

Elk afscheid heeft zijjn eigen verhaal

Niets is zo persoonlijk als een uitvaart. Bij ons heb je alle ruimte om daar een
eigen invulling aan te geven. We nemen er alle tijd voor en brengen rust;
voor, tijdens en na het afscheid.

Wat zijn jouw verhaal? ons team biedt een luisterend oor. Maak geheel
vrijblijvend een afspraak.

" Irma Miranda Ellen
Uitvaartbegeleider Uitvaartbegeleider Uitvaartbegeleider

Dag en nacht bereikbaar, zeven dagen per week | Bel gerust 0314-32 46 67
of kijk op agelinkuitvaart.nl | Terborgseweg 126, 7005 BD Doetinchem.
Ook met een uitvaartverzekering ben je vrij om Agelink te kiezen.




