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meenschappen zie pagina 30 van deze Vreugdebode.

Halfweg het heilig Jaar

Een dag na het parochiefeest is de deadline voor de Vreugde-
bode en dan moet deze column klaar zijn. Het parochiefeest,
een mooi moment in het midden van het jaar, net aan het begin
van de vakantieperiode. Enerzijds is er de drukte om alles af

te hebben, anderzijds het vooruitzicht op zomer, en wat rust.
Tenminste, voor sommigen. Maar in het algeheel heeft de zomertijd een wat meer
ontspannen sfeer waar ook degenen zonder vakantie iets van meekrijgen. Ik vraag
mij soms af: wat is er zo belangrijk waar wij druk mee zijn gedurende het jaar, dat
ineens niet hoeft in juli en augustus? Natuurlijk moeten dingen door gaan en een
pauze op zijn tijd is nodig. Maar het zou mooi zijn om iets van die zomerrust mee te
nemen voor de rest van het jaar! Na die bizarre coronatijd, nu vijf jaar geleden, zijn
verschillende dingen die tot dan toe ‘verplicht’ waren wat minder vanzelfsprekend
geworden en wij hebben iets meer ruimte om bewuste keuzes te maken over bepaal-
de dingen. Toch iets goeds, met alle ellende die wij ook van corona meekregen? Wij
Zijn ook halfweg het heilig jaar 2025. Een mooi moment om te kijken hoe het gaat.
Wat is er tot nu geweest en wat komt nog aan?

Voor het parochiefeest zelf hebben pastor Paulus en veel vrijwilligers en jongeren
hard gewerkt om een prachtige musical neer te zetten. Zowel vermakelijk als bemoe-
digend om zoveel talent en inzet te zien, en inhoudelijk: een leuk en toegankelijk
overzicht van veel bekende Bijbelverhalen.

Rond de Goede Week was een prachtige kruisweg in het bos in Gaanderen.
Eeuwenoude staties geinterpreteerd met hedendaagse en lokale kunst, waardoor
wij zien hoe relevant ze nog steeds zijn in de wereld van vandaag: er is nog zoveel
onrecht in de wereld. Met in de voorafgaande maanden een team van enthousiaste
kunstenaars uit verschillende geloofsgemeenschappen die het allemaal gecreéerd
hebben. Bijzondere banden werden gesmeed, en een mooie ‘missionaire’ uitreiking
gedaan naar de bredere samenleving die erop af kwam.

Er waren mooie vieringen met Pasen, met ook een aantal mensen die na zorgvuldige
voorbereiding de stap namen om zich te verbinden met onze Katholieke gemeen-
schap. Dat doet ons 0ok weer opnieuw waarderen hoe mooi het is om samen op

wegq te zijn met en naar Christus. Er was een bedevaart in het teken van het Heilig
Jaar vanuit ons aartsbisdom naar Rome, en dan net op een heel bijizonder moment:
precies de week tussen de uitvaart van paus Franciscus en het conclaaf. Een unieke
periode in de eeuwige stad en rond een gebeurtenis die veel meer belangstelling
kreeg dan alleen vanuit kerkelijke kringen. Het deed goed dat de Kerk met haar
boodschap toch wel positief en met belangstelling in het nieuws kwam. Dat om
maar enkele dingen te noemen in ons jaar tot nu toe. Wat ligt voor ons? Meteen na
de vakantietijd begint het nieuwe jaar, zoals gebruikelijk op de eerste zondag van
september, met de parochiebedevaart naar Kevelaer. Dit jaar ook in het teken van
het Jubeljaar, 'Pelgrims van Hoop'. In het aartsbisdom wordt al toegewerkt naar de
volgende bedevaart naar Lourdes in mei 2026. Gesprekken gaan door met mensen
die interesse hebben en meer willen weten over ons geloof en hoe dat beleefd wordt
in onze katholieke traditie, met 0og op gedoopt te worden of opgenomen in onze
gemeenschap. Voor hen, en ook voor allen die zich willen verdiepen in onze prachti-
ge traditie, begint opnieuw een Alpha-cursus later in het jaar. Ook voor wie gewoon
andere parochianen wil ontmoeten en beter leren kennen, is de Alpha een mooie
gelegenheid: een combinatie van gezellig samenzijn, ontmoeten rond een maaltijd
(hoe Bijbels is dat!) en je realiseren dat je als gelovige niet alleen bent. Alpha zal
plaatsvinden in Doetinchem, maar ook in de zuidelijke helft van de parochie wordt
gewerkt aan de mogelijkheid voor ontmoeting en geloofsverdieping. Vragen van elke
dag die heel veel mensen stellen en nu een gelegenheid om het erover te hebben.
Hou de berichten in de gaten. Dat om maar enkele dingen te noemen in de komende
maanden. Veel is gebeurd tot nu toe en veel staat vddr ons op dit punt halfweg. Zijn
wij gegroeid in de hoop dit jaar? Want dat was de vurige wens van paus Franciscus.
Niet alleen om onszelf perspectief te geven, maar wij dragen ‘rijke schatten in
aarden potten’ zoals St. Paulus het zegt. Van de leer van de Kerk tot aan de kleine
unieke geloofservaringen die deel zijn van ieders uniek levensverhaal, wij hebben
veel te bieden. Onze boodschap is relevant voor de wereld vandaag, waar het best
een uitdaging kan zijn om hoop te houden. Wij zijn pas halfweg: er is nog kans;

er kan nog veel gebeuren in dit Heilig Jaar! Marcel Smits
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Pelgrims van Hoop

Heilige Deuren

Op het moment dat deze Vreugde-
bode bij u op de mat verschijnt, is de
zomerperiode in volle gang. Een peri-
ode waarin velen de deur uitgaan, 6f
voor verre reizen 6f uitstapjes dicht-
bij. Bij vertrek controleren we nog
even of de voordeur van het eigen
huis goed op slot zit, om op pad te
gaan en andere, misschien wel nieu-
we, deuren open te laten gaan.

Van veel mensen hoor ik vakantiever-
halen en daarbij vaak verhalen over
de kerken die ze bezocht hebben.
Imponerende kathedralen in grote
steden of knusse kerkjes in pittores-
ke dorpjes. Tijdens een fietstocht
even afstappen of het shoppen even
onderbreken om de kerk van de bin-
nenkant te bekijken. Hoe vaak worden
mensen wel niet verrast door de sfeer
die er in zo'n gebouw heerst. Behalve
dat 's zomers in kerken vaak een ver-
frissende koelte hangt, heerst er een
sfeer van sereniteit en stilte. Een ver-
ademing in de drukte van de stad of
een rustpunt tijdens een reis. Met het
binnengaan in een kerk treedt men
binnen in een heilige ruimte.
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Heilig Jaar en Heilige Deuren

Deze zomer zitten we midden in ons
Heilig Jaar, dat onze vorige paus
Franciscus op 24 december 2024 in
Rome heeft geopend. Zo'n jaar, ook wel
een Jubeljaar genoemd, kent verschillen-
de aspecten. Eén daarvan is de Heilige
Deuren. Dit zijn speciale deuren die
alleen tijdens het Heilig Jaar openstaan
voor pelgrims. Deze deuren verschaffen
de pelgrims die naar Rome gaan de toe-
gang tot de grote basilica: de Sint Pieter,
de Sint Jan van Lateranen, de Maria
Maggiore en de Sint Paulus buiten de
Muren.

Afgelopen voorjaar mocht ik met jon-
geren uit heel ons land deelnemen aan
de Nationale Bedevaart naar Rome. Met
hen hebben we deze vier grote basilica
bezocht. Ik kan me nog goed herinneren
dat we voor de eerste basiliek stonden,
de Sint Jan van Lateranen. Na vijftig
minuten lopen vanuit onze slaaplocatie
zijn we niet als toeristen de kerk binnen
gebanjerd, maar hebben we eerst een
moment genomen om stil te staan bij de
betekenis van de Heilige Deur.

'Ik ben de deur’

Op de eerste plaats beschrijft Jezus
zichzelf in het evangelie als de deur: ‘lk
ben de deur: wanneer iemand door Mij
binnenkomt, zal hij gered worden; hij

zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond
vinden.' (Johannes 10,9) Het gaat dus om
Christus, van wie paus Franciscus in zijn
bul bij de aankondiging van het Jubeljaar
schreef: ‘Moge het Jubeljaar voor
iedereen een moment zijn om de Heer
Jezus, de deur van ons heil, oprecht en
persoonlijk te ontmoeten.’ De Heilige
Deuren verwijzen dus naar Jezus en de
genade die Hij wil schenken; de deur als
symbool verwijst naar de overgang van
zonde naar verlossing, van dood naar
leven, van ongeloof naar geloof. Door in
die beweging mee te gaan wordt de deur
een symbool van de vereniging tussen
God en mens.

Een moment van genade

Met deze betekenis hebben we met de
jongeren in Rome een moment stilte
gehouden, voordat we de kerk binnen-
gingen. Zo konden ze overwegen wat zij
in hun leven achter zich wilden laten en
welke genade ze aan God wilden vragen

and door Mij binnenkomt zal |

wanneer ze door de Heilige Deur de
basiliek binnen zouden gaan. Vanuit dat
moment van bezinning en gebed zijn we
al biddend de Heilige Deur doorgegaan.
Daarmee werd het niet alleen het bin-
nentreden van een heilige, afgezonderde
ruimte, maar een binnentreden in het
mysterie van de verlossing die Christus
heeft gebracht.

Achteraf, nadat in de basiliek er gele-
genheid was om te biechten en we
gezamenlijk de eucharistie hadden
gevierd, kwamen verschillende jongeren
op mij af, die vertelden hoe bijzonder ze
het moment van binnengaan vonden.
Eén jongen vertelde me dat hij door het
bewust binnentreden door de Heilige
Deur, de biecht en het vieren van de
eucharistie, moeilijke ervaringen en pro-
blemen uit het verleden achter zich kon
laten en een nieuwe start kon maken in
zijn leven. Een diepe persoonlijke en reli-
gieuze ervaring, waarbij hij de innerlijke
rust en een nieuw begin als geschenk
van God mocht ontvangen. Hoewel wij
zelf de stap moeten zetten om door de
deur gaan, heeft God in Christus het ini-
tiatief genomen door voor ons een deur
van heil te worden.

Piepende deuren in onze wereld

We mogen de Heilige Deuren inderdaad
als een geschenk ervaren. Helemaal te
midden van een wereld waarin deuren
angstvallig worden dichtgehouden,
gewelddadig worden kapotgeschoten of
onbetaalbaar raken voor de gewone man.
Bij dichte deuren denk ik aan alle vliuch-
telingen die geconfronteerd worden met
opgetrokken landsgrenzen en aan alle
situaties waarbij mensen buiten de deur
worden gehouden. Gezinsleden die niet
meer welkom zijn vanwege hun levens-
keuzes, clubleden met wie niet meer
gepraat wordt omdat ze anders zijn. Ook
als parochie kunnen we een gesloten
houding hebben. Wanneer we als leden
van één gemeenschap éver de ander
spreken, in plaats van mét de ander;
wanneer we nieuwe gezichten eerder
met een scheef 0og aankijken dan hen
met een verwelkomende toegankelijk-
heid benaderen.

Bij kapotte deuren denk ik aan de oorlo-
gen, ver weg, maar door het nieuws en
de politieke betrokkenheid heel dichtbij.



1ij gered worden’

Ook denk ik aan mensen bij wie de deu-
ren in het leven niet gerespecteerd zijn,
grenzen zijn overschreden en diepe won-
den zijn gemaakt.

En tot slot de deuren die onbetaalbaar
zijn geworden in onze uit de hand gelo-
pen huizenmarkt. Vaak jonge mensen
die, in de kracht van hun leven, niet de
kans krijgen om een fatsoenlijke eigen
voordeur te hebben en een leven op te
bouwen. Waar vind je in zo'n wereld dan
nog een thuis? Wie geeft je in de wereld
waarin we leven toegang tot geluk, tot
zaligheid, tot heiligheid?

Waarom dan een symbolische deur?
Terugkerend op het thema van de Heilige
Deuren zou men kunnen denken dat deze
symbolische deuren de wereld helemaal
niet beter maken. Waarom zijn ze een
geschenk? Want we hebben concrete
oplossingen nodig, die de problemen

van onze tijd daadwerkelijk verhelpen

en perspectief bieden naar een betere
toekomst. Tegelijk hebben we voor de
moeilijkheden van onze ziel concrete
oplossingen nodig. En God weet dat. Zijn
grootste geschenk is de concrete mens-
wording van zijn Zoon, Jezus. God wil
concreet in ons leven blijven werken. Dat
is precies de waarde van de sacramen-
tele werking in onze Kerk: door tastbare,
concrete symbolen en handelingen wil
God zijn genade blijven schenken. In dat
perspectief staan de Heilige Deuren.
Jezus is gekomen om ons leven, waarin
onze ziel gesloten, beschadigd of onbe-
reikbaar kan zijn, te verlossen met zijn
liefde. Wanneer we in verbinding treden

met Jezus treden we binnen in zijn leven
dat verlossing bewerkt. Het uiterlijke
bewerkt in ons een innerlijke genade.

Een open deur in onze eigen kerk

In de afgelopen maanden heb ik in onze
eigen kerken enkele zoekende gelo-
vigen mogen ontmoeten. In gesprek
met hen benoemen ze telkens de rust
die ze vinden in het kerkgebouw. Een
ruimte waarin de wereldse zorgen niet
de boventoon voeren. Die ervaring is
voor veel parochianen herkenbaar. Ons
kerkgebouw is niet zomaar een ruimte.
Wanneer we daar over de drempel stap-
pen, komen we in een plaats die voor
God en de eredienst aan Hem afgezon-
derd is. Een plaats waar het mysterie
van Christus’ verlossingswerk gevierd
wordt. In dat mysterie mogen wij telkens
binnentreden, door de deuren van onze
eigen kerken. Om die reden bevinden
zich bij de deuren van katholieke kerken
wijwaterbakjes. Door onze vingertoppen
daarin te dopen en vervolgens een kruis-
teken te maken herinneren we ons aan
ons doopsel, waardoor we deel hebben
gekregen aan de verlossing van Pasen.
Die deur mogen we in ons leven telkens
weer binnengaan, die deuren staan altijd
open, wij mogen altijd bij Jezus komen.

De Kerk als open deur naar Christus
Paus Franciscus schreef in zijn bul:

'Hij (Jezus) is onze hoop en het is de
opdracht van de Kerk om Hem altijd,
overal en aan iedereen te verkondigen.’
Het is belangrijk dat mensen door onze
parochie bij die deur komen, die Jezus

zelf is, de deur van het heil. In deze
Vreugdebode vindt u een verslag en een
fotoreportage van het parochiefeest met
de uitvoering van de musical Emmads.

In de voorbereiding op de uitvoering van
deze musical hebben we als begeleiders
verschillende keren mogen ervaren dat
de kinderen dichter bij de persoon van
Jezus komen. Alleen al de openheid en
de zorg voor ieder kind laten hen ervaren
dat ze in de kerk, die naar Jezus verwijst,
welkom zijn en gezien worden. Tegelijk
hebben ze net als de Emmalisgangers
mogen ontdekken dat God op zoek is
naar het hart van iedereen, door de
verhalen van hoop die in de Bijbel over
Jezus geschreven staan. Zo is ons paro-
chiefeest een deur geweest, waardoor
jong en oud Jezus konden ontmoeten.
We hebben de Heilige Deuren in Rome,
concrete geschenken die ons laten beke-
ren en binnentreden het mysterie van
Christus. In het verlengde daarvan zou
ik de ervaring van velen willen stellen
die een kerk binnentreden. Of dat nu de
eigen parochiekerk is of een kerk die in
deze zomerperiode wordt aangedaan. Ze
zijn er om onze ziel te verkwikken en ver-
lichting te brengen. Jezus zegt: ‘Hij zal
in- en uitgaan en weide vinden.' Die wei-
de is die diepe innerlijke rust en vrede,
die alleen God kan geven. Die vinden we
als we de kerk binnengaan, die bewaren
we in ons hart als we weer verdergaan.
Omdat we als mens het nodig hebben
dat er deuren open gaan; fysieke deuren
waar we een thuis vinden.

Tekst en foto's: Paulus Tilma
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Woensdag 24 september: Avond van de Goede Moed

Op 24 september wordt er in Ons Pakhuus in Silvolde de
Avond van de Goede Moed gehouden.

Deze avond is een initiatief dat tot stand gekomen is na de
Maccabi-rellen en de reacties daarop. Politici formuleer-

den niet altijd even zorgvuldig en daarin klonken nogal wat
vooroordelen door, die bevolkingsgroepen in een kwaad
daglicht stellen. Een aantal bevolkingsgroepen zou ‘niet
goed geintegreerd’ zijn. Tijdens besprekingen met de Turkse
gemeenschap in de Oude IJsselstreek bleek verder dat dis-
criminatie helaas nog aan de orde van de dag is. Schrijnende
voorbeelden passeerden de revue.

Sindsdien zien we onrustbarende ontwikkelingen in de
Verenigde Staten, waarbij migranten uit Midden- en
Zuid-Amerika worden gecriminaliseerd, opgepakt en
gedeporteerd. Verder zien we daar een frontale aanval

op het diversiteitsbeleid, waarbij mensen uit de LHBTIQ+-
gemeenschap worden ontslagen. Amerika is Europa niet,
maar de beelden en berichten hebben wel invioed op de
manier waarop hier naar minderheidsgroeperingen wordt
gekeken. De normalisatie van discriminatie en uitsluiting ligt
ook hier op de loer.

Het organiserend comité vindt dit verontrustend. Wij hebben
sterk de behoefte om een tegengeluid te laten horen. Wij
willen niet dat discriminatie en uitsluiting genormaliseerd
worden, maar worden bestreden. Wij staan voor een inclusie-
ve samenleving, waarin ieder individu de kansen krijgt zich te
ontwikkelen en iedere burger de mogelijkheid krijgt om goed
burgerschap vorm te geven.

Verder willen we door deze avond de groepen die zich de
laatste tijd vijandig bejegend voelen, een hart onder de riem
steken. Berusting en doemdenken willen we tegemoet treden
met het houden van ‘Goede Moed'. Zij horen erbij. Zij mogen
worden gehoord. Zij mogen (verbaal) weerbaar worden. En zij
mogen zich door ons allen gesteund weten.

Een bezoek aan de Arnhemse ‘Avond van de Goede Moed'
van 25 november vorig jaar, georganiseerd door burgemees-
ter Marcouch, bracht ons op het idee om ook zoiets op

kleinere schaal ook te organiseren voor de gemeente Oude
|Jsselstreek.

De bedoeling is om diverse bevolkingsgroepen, maar ook

diverse maatschappelijke organisaties aan het woord te laten

aan de hand van de volgende vragen:

+ Waar loop je tegenaan in onze samenleving?

+ Welke initiatieven neem jij om ons samenleven te

verbeteren?

+ En op welke manier betrek je andere mensen/groepen
daarbij?

Een andere vraag is:
+ Wat is goed burgerschap? Deze vraag geldt voor elke
burger.

Deze avond wordt georganiseerd door een klein comité
mensen, een burgerinitiatief voor iedereen in de gemeente
Oude IJsselstreek. Het zou fijn zijn als de diversiteit die we
in onze gemeente Oude IJsselstreek vinden, ook terugzien in
het publiek van de Avond van de Goede Moed: jong en oud,
migrant en autochtoon, verschillende religies en levensbe-
schouwingen, man en vrouw, seksuele diversiteit, arm en rijk.

De bedoeling is om een aantal individuen en ook een aan-
tal vertegenwoordigers van een aantal maatschappelijke
organisaties aan het woord te laten door korte interviews.
Avondvoorzitter Otwin van Dijk leidt de avond en is de
interviewer. Mogelijk zal er ook een korte speech worden
gehouden.

Interviews, gesprekken en de speech zullen worden afgewis-
seld door muzikale bijdragen van lokale musici.

Datum: woensdagavond 24 september.

Locatie: Ons Pakhuus, Molenberg 2, Silvolde.

Aanvang: 19.30 uur (ontvangst met koffie/thee vanaf 19.00
uur).

Namens het organiserend comité,
Kor Datema

Openluchtmis Mariakapel Vethuizen
15 auqustus

Bij het Mariakapelletje aan de Holthuizerstraat in Vethuizen
vindt op donderdag 15 augustus, Maria ten Hemelopneming,
weer de jaarlijkse eucharistieviering plaats. Aanvang van de
viering is 19.00 uur.

Pastoor Marc Oortman (Parochie H. Gabriél) en pastor Marcel
Smits gaan in deze viering voor.

De belangstelling voor deze openluchtviering is meestal
groot en het weer zit vaak mee. Neem daarom, zo mogelijk,
een eigen stoeltje mee.

Mocht het onverhoopt toch slecht weer zijn, dan wordt de
viering verplaatst naar de St. Oswalduskerk in Zeddam.
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Gaandernaar Ronald
Cornelissen: bisschop!

Paus Leo XIV heeft bisschoppelijk vicaris
R.G.W. Cornelissen benoemd tot bisschop van
Groningen-Leeuwarden. Kardinaal Eijk en

de bisdomstaf van het Aartsbisdom Utrecht
feliciteren hem van harte. Cornelissen is
sinds begin 2009 vicaris van het vicariaat
Deventer en maakt deel uit van de grote bisdomstaf van het
Aartsbhisdom Utrecht. Behalve vicaris is hij ook voorzitter van
de diocesane Werkgroep Bedevaarten en al vele jaren bisschop-
pelijk vicaris voor het huwelijks- en gezinspastoraat. Daarnaast
is hij pastoor van drie samenwerkende parochies in de regio
Deventer.

R.G.W. (Ronald, voor velen in Gaanderen, waar hij in 1964 werd
geboren) Cornelissen werd na de voltooiing van de priesterop-
leiding in 1996 benoemd in Noordoost-Salland. Op 1 februari
2001 werd Cornelissen benoemd tot pastoor van de parochies
in Beuningen, De Lutte, Denekamp en Noord-Deurningen. Vanaf
2004 was hij pastoor van het parochieverband Lumen Christi
Noordoost-Twente. Daarna volgde de benoeming in zijn huidige
parochies. In een interview bij gelegenheid van zijn 25-jarig
priesterjubileum in 2021 gaf hij als raad aan jonge priesters:
»Vasthouden aan je geloof, aan Christus als baken. Jezelf
voeden met Christus in de Eucharistie. Je gebedsleven is zo
belangrijk. De Kerk bestaat al 2.000 jaar en kende veel moei-
lijke momenten en zwarte bladzijden. De omgeving verandert,
maar de kern van ons geloof blijft hetzelfde. En vooral: optimis-
tisch blijven, ondanks alle veranderingen.”

Over de datum en wijze waarop het Aartshisdom Utrecht vica-
ris Cornelissen zal gaan bedanken, volgt later meer informatie.
De datum van de bisschopswijding in Groningen is 0ok nog niet
bekend.

Ga op weg met Alpha als Pelgrims
van Hoop!

Vanaf oktober start de Alpha-cursus weer in Doetinchem!

Een serie inspirerende avonden waarin we samen ons geloof
verdiepen. Alpha biedt een gezellige en vertrouwde plek om
elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan over de kern van het
christelijk geloof. Voorbeelden van thema's zijn: ‘Wie is Jezus?";
‘Bidden, waarom en hoe?’; ‘Wie is de Heilige Geest?’; ‘Hoe zit
het met de kerk?' Elke avond begint om 18.00 uur met een
gezamenlijke maaltijd. Daarna luisteren we, onder het genot
van een kop koffie of thee, naar een korte inleiding over een
geloofsthema. Vervolgens gaan we in kleine groepen in gesprek
om gedachten en ervaringen te delen. De avond eindigt om
20.30 uur. Juist in dit Jubeljaar is Alpha een mooie kans om
samen op weg te gaan in geloof. Laat je hoop voeden, word een
Pelgrim van de Hoop. Ga met anderen op weg, laat je hart in
beweging komen en ontdek Gods liefde als bron van het leven.
En nodig gerust iemand uit om met je mee te gaan!

Locatie: Paskerk, Prins Hendrikstraat 36, Doetinchem

Data: « Dinsdag 14 oktober (Proefavond), « Dinsdag 21 oktober,

+ Dinsdag 28 oktober, « Dinsdag 4 november

+ Dinsdag 11 november,  Dinsdag 18 november

« Zaterdag 22 november (dag in klooster),

+ Dinsdag 2 december, * Dinsdag 9 december

+ Dinsdag 16 december, * Dinsdag 6 januari, * Dinsdag 13 januari
Deelname is gratis. Een vrijwillige bijdrage is welkom.
Aanmelden via: maria-laetitia.nl/alpha-cursus

Eucharistische aanbidding en
biechtgelegenheid

1e zaterdag van de maand 10.00-11.00 uur in OLV Kerk
Doetinchem (bij koud weer: Mariakapel)
Prins Hendrikstraat 36 Doetinchem.

Data 2025:

4 oktober * 1 november « 6 december

Hebt u hulp nodig of kent u iemand die
hulp nodig heeft? Misschien kan de PCI
u helpen.

U kunt contact opnemen met de plaatselijke werkgroep:

- Azewijn: Riet Koster 0314 - 6522 03
- Dinxperlo: Frans Vreemann 0315-651213

- Doetinchem: Martin Liefrink  06-51921135
- Gaanderen: Ria Aarntzen 06 - 5728 45 82
- Gendringen: Ans Robben 0315-23 62 36
- Silvolde/Varsseveld: Frans Ros 0315-329370
- Terborg: Wilma Elfrink 0315-3298 04
U kunt ook een e-mail sturen naar: pci@mlparochie.nl.

Dooprooster 2025

Dopen Doopvoorbereiding

Dooplocatie Datum Tijd Doopheer | Datum Tijd
Doetinchem [31aug [13.30u |PT. 6 aug 20.00u
Ulft 14 sep |12.00 u [M.S. 2 sep 20.00u
Doetinchem [21sep [13.30u |PT. 3 sep 20.00u
Ulft 12 okt |12.00 u [M.S. 30 sep 20.00u
Doetinchem |26 okt [13.30 u |PT. 8 okt 20.00u
Ulft 9nov [12.00u |M.S. 28 okt 20.00u
Doetinchem (30 nov|13.30 u |PT. 12 nov 20.00u
Ulft 14 dec |12.00 u [M.S. 2 dec 20.00u
Doetinchem |28 dec|13.30 u |PT. 10 dec 20.00 u

Doopsel voor volwassenen

Ben je geraakt door het geloof en wil je je aansluiten bij de
katholieke kerk? Misschien heb je nog vragen of verlang je
ernaar om gedoopt te worden en als volwassene bewust
te kiezen voor Christus.

We begeleiden volwassenen die het doopsel willen ont-
vangen graag in dit betekenisvolle proces. In persoonlijke
gesprekken maken we samen de weg vrij naar het ont-
vangen van de sacramenten van het doopsel, vormsel en
eucharistie.

Wil je hierover in gesprek of je aanmelden? Neem dan con-
tact op met een van onze pastores. We maken graag tijd
voor je.
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Bedevaart Kevelaer
zondag 7 september

Ondanks een wat minder jaar (aantal pelgrims) wil de
Broederschap van Kevelaer en de parochie de schouders er
stevig onder zetten en de fijne traditie blijven voortzetten.
Een dagtocht, waarbij alle essentiéle elementen van een
bedevaart toch aanwezig zijn. Het is al een lange traditie
(ruim 135 jaar) om vanuit onze regio jaarlijks met een groep
uit de lokale parochies (nu één grote parochie) daar naar
toe te trekken.

Vanwege zijn lange geschiedenis is de vorm van deze
bedevaart over de jaren ontwikkeld, met veranderingen
voor verschillende tijden en omstandigheden. Zo is fietsen
overgegaan naar een busreis. Sinds deze eeuw is fietsen

er weer bij gekomen, en later ook nog een wandelgroep.
Steeds meer kwamen er ook mensen op eigen gelegen-
heid met hun auto. Ondertussen is de bus voor ons te

duur geworden, en wij willen de bedevaart graag haalbaar
houden. Dus dit jaar, op de vertrouwde eerste zondag van
september (7 september), gaat de reis weer door. Met een
wandelgroep, een fietsgroep en een aantal auto’s.

Bedevaart met de auto:

Daarbij gaan wij ‘carpoolen’. Door mensen die zich aanmel-
den met een of meer lege plekken in hun auto’s te matchen
met mensen die vervoer nodig hebben, bewaren wij iets
van de gedachte ‘samen op reis'. Met samenkomst voor een
reisgebed (in de kerk) en vertrek vanaf het Kennedyplein
voor de H.H. Petrus en Paulus kerk in Ulft, om in Kevelaer
weer samen te komen, met de wandelaars en fietsers.

Programma: (auto)

09.00 uur Reisgebed in de H.H. Petrus en Paulus kerk Ulft

09.15 uur Vertrek auto's richting Kevelaer

10.05 uur Aankomst Am Bahnhof of Peter-Plimpe Platz

1015 uur  Vertrek richting Kapellenplatz

10.30 uur Aankomst Genadekapel en zegening van de
kaars

1215 uur Eucharistieviering in de Biechtkapel

14.45 uur Opstellen bij Genadekapel voor de grote proces-
sie naar het kruiswegpark

15.00 uur Kleine kruisweg in Forum Pax Christi

17.00 uur Lof en wijding devotionalia in Forum Pax Christi

17.30 uur Vertrek richting auto’s (parkeerplaats)

Voor de opgave met de auto kunt u zich aanmelden bij:

Priester Marcel Smits, tel. 0315 - 34 60 20 of per mail

broederschapkevelaer@gmail.com

Programma: (fiets)

07.00 uur Reisgebed bij de H. Martinuskerk in Gendringen

10.05 uur Aankomst Am Bahnhof

1015 uur  Vertrek richting Kapellenplatz

10.30 uur Aankomst Genadekapel en zegening van de
kaars

1215 uur Eucharistieviering in de Biechtkapel

14.45 uur Opstellen bij Genadekapel voor de grote proces-
sie naar het kruiswegpark

16.00 uur Vertrek met de fiets richting Gendringen

Voor de opgave met de fiets kunt u zich aanmelden bij:

Priester Marcel Smits, tel. 0315 - 34 60 20 of per mail

broederschapkevelaer@gmail.com
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Gezinszondagen en sacramenten-
voorbereiding 2025-2026

Na de zomervakantie gaan we in onze parochie verder met de
Gezinszondagen, die sinds 2021 een vaste plek hebben gekre-
gen. Deze zondagen vormen het hart van onze jeugdcatechese
en bieden gezinnen de kans om samen hun geloof te beleven,
andere gezinnen te ontmoeten en eucharistie te vieren.

De Gezinszondagen vinden van september tot en met juni
plaats op de tweede zondag van de maand in de Paskerk in
Doetinchem (Prins Hendrikstraat 36). We starten om 9.30 uur
met catechese in verschillende leeftijdsgroepen. Om 11.00 uur
vieren we samen de eucharistie, met speciale aandacht voor
kinderen. Aansluitend is er een lekkere hap.

De catechese is opgebouwd in vier groepen:

+ Groep A: groep 1-3

+ Groep B: groep 4-6

+ Groep C: groep 7, 8 en brugklas

+ Groep D: tieners vanaf klas 2

Ouders krijgen op hetzelfde moment een eigen catechese,
waarin geloof en gezinsleven centraal staan.

Ook de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie en het
Vormsel is geintegreerd in deze zondagen.

Kinderen die hun Communie willen doen (vanaf groep 4) of
Vormsel willen ontvangen (vanaf groep 8), volgen catechese
binnen groep B of C. De feestelijke vieringen zijn op 10 mei
2026 (Communie) en 14 juni 2026 (Vormsel). Broertjes en zus-
jes zijn welkom in hun eigen groep, en indien nodig is er een
creche.

In de Adventstijd zijn er geen Gezinszondagen, maar wél
kinderwoorddiensten tijdens de zondagsvieringen. Kinderen
kunnen dan halverwege de viering op eigen wijze luisteren naar
het Woord van God.

Meer informatie: gezinszondagen@gmail.com

Aanmelden: maria-laetitia.nl/sacramenten

Een informatieavond is gepland op dinsdag 9 september om
19.30 uur in de Mariazaal van de Paskerk.

Vormsel

Op 8 juni hebben zeven jongeren van onze parochie het Heilig
Vormsel ontvangen. Zij werden op deze dag voorbereid tijdens
de Gezinszondagen van het afgelopen jaar. Voor de eucharistie-
viering maakten de Vormelingen kennis met de vormheer, mgr.
Hoogenboom.
Aan het begin van de viering kwamen de vormelingen samen
met de vormheer binnen. De doopkaars die hun ouders bij het
Heilig Doopsel voor hen hadden aangestoken, werd nu door hen
zelf naar binnengebracht. Mgr. Hoogenboom sprak in zijn over-
weging over het geloof. Hij zei: ,Geloven is de sprong wagen en
erop vertrouwen dat God met je meegaat.” Na de Hernieuwing
van de Doopbeloften en de Handoplegging ontvingen de jon-
geren het sacrament van het Heilig Vormsel. Een sacrament
ontvang je als een zichtbaar teken. Bij het vormsel ontvang je
het zegel van de Heilige Geest. Een bijzonder moment voor de
jongeren en hun ouders.
Wij feliciteren Tobias, Katelynn, Daphne, Jan, Ely, Ana Livia en
Khiyara.

Werkgroep Gezinszondagen

Foto: Coen Heveling



Van de Bestuurstafel

Lourdes 2026

Massa maar niet massaal
Druk maar gezien worden
Vol maar je leeg kunnen maken

lemand die naar je luistert
De kaars voor een ander
Gebed voor de wereld

Waar liefde verschijnt
Bloeien mensen op
Tot eer van God

Beste parochianen, we kunnen weer samen naar Lourdes gaan.
Het Aartsbisdom Utrecht organiseert van 25 april t/m 2 mei
volgend jaar een bisdombedevaart naar Lourdes in samenwer-
king met de bedevaartorganisatie Huis voor Pelgrim.

Veel parochianen hebben al eens eerder meegedaan aan deze
bedevaart en geven aan gesterkt en bewogen thuis te komen.
Het zal wederom een indrukwekkende week worden. Met op het
programma onder andere de Mis aan de Grot, deelname aan de
Sacramentsprocessie en de Lichtprocessie. De Internationale
Mis in de Pius X-basiliek en een viering met de handoplegging.
We verblijven met onze groep in een hotel. Daar zijn geen aan-
gepaste kamers of douches. Van deelnemers wordt verwacht
dat zij zelfstandig zijn met betrekking tot hun persoonlijke ver-
zorging. Tijdens de bedevaart worden flinke afstanden lopend
afgelegd. Voor een rolstoel of rollator kan worden gezorgd.
Indien u voor vervoer volledig op een rolstoel bent aangewezen
of voor het lopen afhankelijk bent van een rollator, adviseren
wij u om een begeleider mee te nemen op uw reis.

De werkgroep Bedevaarten van onze parochie nodigt belang-
stellenden uit voor de eerste informatieavond op dinsdag

25 november om 19.30 uur in de Mariakapel van de OLV in
Doetinchem.

Werkgroep Bedevaarten Parochie Maria Laetitia

De gulden middenweqg

De zondag na Hemelvaart is er altijd
in mijn geboortedorp de traditionele
processie, die een belangrijk onderdeel
is van het jaarlijkse schuttersfeest in
Lobith-Tolkamer.

De R.K. Parochiekerk, een onderdeel van de 12 kerken

van de Parochie Sint Willibrordus in de Liemers, is sinds
eind 2024 onttrokken aan de eredienst. Dit zou dit het
einde betekenen van deze belangrijke gebeurtenis in de
geloofsgemeenschap.

Echter deze kerk is begin dit jaar verkocht aan de katholieke
Priesterbroederschap Sint-Pieter. Een apostolisch genoot-
schap in 1988 opgericht van pauselijk recht. Het is een
priestergenootschap dat de heilige mis nog opdraagt in de
traditionele vorm en het is de voornaamste congregatie bin-
nen het katholieke traditionalisme.

In Amsterdam staat de eerste kerk in Nederland van deze
congregatie. Vandaar dat er vanuit Amsterdam verrassend
veel jongeren waren overgekomen om dit gebeuren mee te
vieren. Met name het rozenkransgebed, dat vooraf aan de
kerkdienst geknield door hen werd gebeden, maakte veel
indruk op de plaatselijke kerkgangers.

De processie wordt namelijk voorafgegaan door de schut-
tersmis met daarbij alle vertegenwoordigers in vol ornaat
en met alle toeters en bellen nadrukkelijk aanwezig.

Zo ook de plaatselijke harmonie die het ‘Aan u, O Koning

de Eeuwen' begeleidde. Dat dit toch op deze manier weer
heeft kunnen plaatsvinden, is te danken aan een goed over-
leg met alle betrokkenen en is er een gulden middenweg
gevonden.

Want in eerste instantie was een viering op deze wijze voor
de congregatie onmogelijk in deze kerk en dat is in de ogen
van de dorpelingen weer helemaal terug in de tijd.

Juist in de huidige tijd van polarisatie en snelle menin-

gen is het luisteren naar beide kanten, een streven naar
evenwicht, misschien wel radicaler dan ooit. De qulden
middenweqg vraagt niet om passiviteit, maar om bewuste
keuzes. Het is geen grijze compromispositie, maar een
actieve zoektocht naar het juiste midden, passend bij de
situatie. Jezus zelf leefde het voorbeeld van de middenweg,
vol genade en waarheid, vol kracht en zachtmoedigheid.
We gaan straks in oktober weer naar de stembus. Dit door-
dat we helaas te maken hebben met uiterst linkse en nu
vooral rechtse politiek.

Uitersten leiden vaak tot conflict of schade. Tussen streng-
heid en toegeeflijkheden ligt wijs leiderschap. De gulden
middenweg is geen weg van gemak, maar van gehoorzaam-
heid. Ik mag hopen dat we de gulden middenweg weer
terugvinden in de politiek, dat de stabiliteit en samenwer-
king bevordert en voorkomt dat we blijven in de huidige
sfeer van polarisatie en extremisme. Niet meegesleurd door
de wereld, maar ook niet verstard in wetticisme.

Niet koud, niet lauw, maar vurig en geleid door de Geest.
Wie deze weg bewandelt, wandelt met God. Niet door eigen
kracht, maar in afhankelijkheid en vertrouwen, want Hij is
de weg, de waarheid en het leven.

Volgens mij ‘de gulden middenweq'.

Bert Lamers
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Parochiefeest 2025 +
musical:
‘Een Emmaus-ervaring’

Het is een jaarlijkse traditie geworden om
in Doetinchem ons Parochiefeest te vieren.
Zondag 6 juli was het weer zover. Het weer
werkte niet mee met harde wind en buien,
maar binnen werd het een geweldig feest.
De eucharistieviering werd opgeluisterd
door een groot gelegenheidskoor met
zangers en zangeressen van alle koren in
onze parochie. Helaas moest dirigent Ferdi
Cornelissen om gezondheidsredenen op het
laatste moment het stokje doorgeven aan
collega Frank Knikkink, maar het resultaat
mocht er zijn: prachtige zang onder orgel-
begeleiding van Anita Simmes. Naast de
Missa Breve van Gounod klonken diverse
liederen die iedereen mee kon zingen, onder
andere de prachtige hymne voor Jubeljaar
‘Pelgrims van hoop'. Pastoor Hans Pauw
hield de preek. Hij stond stil bij de profetie
van Jesaja 66 (eerste lezing) waarin de moe-
derlijke liefde van God wordt beschreven en
de zending van de 72 leerlingen in Lucas 10.
Geborgen in de liefde van God mogen we
erop uitgaan om de Blijde Boodschap van
Gods heerschappij te verkondigen.
Na de viering werd goed voor de inwendi-
ge mens gezorgd met broodjes en koffie.
Vervolgens speelden kinderen en tieners
uit onze parochie de musical 'Emmads’,
een inspirerende voorstelling waarin de
twee Emmausgangers (Lucas 24) genaamd
Kleopas en Maria vol verwarring en teleur-
stelling zijn na de kruisdood van Jezus.
Onderweg ontmoeten zij een ‘vreemdeling’
(Jezus, gespeeld door pastor Paulus Tilma),
die hen de schriften uitlegt om het lijden,
het sterven en de verrijzenis van de Messias
te kunnen begrijpen. Bij het breken van het
brood herkennen zij Hem - Hij verdwijnt uit
hun gezicht - maar de vreugde om zijn ver-
rijzenis bepaalt voor altijd de koers van hun
leven.
Vervolgens was er voor iedereen nog een
hapje en een drankje en bleef het nog lang
heel gezellig in de zaal naast de kerk. We
mogen terugkijken op een zeer geslaagde
dag met een hele goede opkomst en fijne
medewerking van vele vrijwilligers uit de
diverse plaatsen van onze parochie. Dank
voor ieders komst én inzet!

Foto’s: Ton Harbers







Over onszelf gesproken...

Ons parochieblad VREUGDEBODE heeft als taak om onze
parochianen te informeren over wat er speelt en gebeurt in
onze parochie, onze parochielocaties, ons bisdom en soms
daarbuiten. Het lijkt dan vreemd om het eens over onszelf te
hebben, maar toch. Eind mei vergaderden de locatiecorres-
pondenten, redacteuren, eindredacteuren, columnisten, onze
fotograaf en vormgever over ons mooie blad. Want dat vinden
we. En daar werken we samen aan: een mooi tijdschrift maken
om onze lezers optimaal te informeren. In dit overleg hebben
we gesproken over het werkproces (van een A4'tje met foto
via eindredactie en vormgever naar een full colour gedrukt
tijdschrift), over de planning (correspondenten van locaties
vinden een gelijkmatige verschijning, plusminus eens per
twee maanden, gewenst), over tips voor elkaar en we hebben
gesproken over zaken als de bezorging, de advertenties, de
behoefte aan versterking bij de redactie (hoofdartikelen) en
eindredactie. Bij zo'n overleg blijkt maar weer met hoeveel
inzet en enthousiasme er wordt gewerkt aan een mooi eindre-
sultaat. Als ‘dankjewel’ daarvoor besloten we de bijeenkomst
met een lekker broodje.

Wandelen in de buurt

Het is gezond en dus doe je er jezelf en de lezers van de
Vreugdebode een groot plezier mee. Bij een paar locaties in
onze parochie is er dringend behoefte aan mensen die zes
keer per jaar de VREUGDEBODE willen bezorgen. Meestal een
klein uurtje werk en zo'n wandelingetje in de buitenlucht is
goed voor de conditie. Vaak bezorgt u het blad in uw directe
woonomgeving en dat maakt het gemakkelijk in te plannen in
uw agenda. Wilt u ook bezorger worden voor de Vreugdebode
in uw omgeving, meldt u dan a.u.b.
aan bij het secretariaat van uw
eigen geloofslocatie. Mailadressen
en telefoonnummers van deze
locaties staan op pagina 30.

Vreugdebode zoekt
schrijvers (M/V)

Ons parochieblad de "KBELDE
VREUGDEBODE wordt door velen :
gelezen en zeer gewaardeerd. Dat
mogen we telkens weer merken aan
de diverse reacties en de vrijwilli-
ge bijdrage. Het blad verschijnt zes keer per jaar. Naast vele
correspondenten van de locaties, enkele columnisten en een
fotograaf zijn er maar een paar mensen die voor de hoofdar-
tikelen zorgen, vaak in de vorm van een interview. Hiervoor
zoeken wij nieuw schrijverstalent!

Eén keer per jaar komen wij bij elkaar om het jaarthema te
bespreken, om invalshoeken voor artikelen te bedenken en om
de taken te verdelen. ledere schrijver werkt op tijd zijn eigen
artikel uit en overlegt met de fotograaf over passende foto's
bij het artikel en op de voorpagina. Het kost dus nauwelijks
vergadertijd en je werkt zelfstandig, volgens eigen tijdplanning
- maar wél met een deadline natuurlijk.

Heb je schrijverstalent? Ben je oprecht geinteresseerd in wat
andere mensen beweegt op hun gelovige levensweg? Meld je
aan via Karin Lenting-van Rooyen, secretariaat@mlparochie.nl

VREUGDE
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Diocesane Gezinsdag

In het kader van het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van Hoop'

vindt op zondag 12 oktober de jaarlijkse Diocesane Gezinsdag
plaats, met als thema 'Hoopvol opvoeden in de digitale wereld'.
De dag wordt gehouden in en rondom de basiliek van de H.
Kruisverheffing in Raalte. Deelnemers sluiten aan bij de paro-
chiéle eucharistieviering, waarna een gezamenlijke lunch volgt.
In de middag gaan de ouders en de kinderen apart en interac-
tief met het thema aan de slag. De dag wordt afgesloten met
een gezamenlijk gebedsmoment in de kerk, waar ook de moge-
lijkheid is om een speciale gezinszegen te ontvangen.

Meer informatie volgt binnenkort op de website van het
Aartsbisdom Utrecht.

Gemeenschappelijke ziekenzalving

Zaterdag 6 september 15.00 uur in Doetinchem

Op zaterdag 6 september zal in de Mariakapel van de OLV
Tenhemelopneming in Doetinchem een gemeenschappelijke
ziekenzalving worden gehouden. Het sacrament van de zieken

is een waardevol sacrament. Veel mensen denken er niet meer
aan of men wacht tot het laatste moment: het levenseinde. Maar
wanneer je ervaart dat het leven kwetsbaar is geworden, kun je
het al ontvangen. Onder handoplegging en zalving bidden wij de
Heer om zijn nabijheid, om troost en kracht in het lijden. Zo ver-
trouwen wij ons leven en onze toekomst aan God toe.

Wilt u hieraan deelnemen? Geef u dan op bij het centraal secre-
tariaat van de parochie: secretariaat@mlparochie.nl of tel. 0315
- 34 20 44 (woensdag en vrijdag: van 9.00 tot 11.30 uur).
Vanwege deze extra viering komt de requliere zaterdagavondvie-
ring van 19.00 uur in de Mariakapel in Doetinchem te vervallen.
De aanbidding in de ochtend van deze eerste zaterdag zal wel
doorgaan.

Alpha proeven en meemaken

Vanaf 14 oktober wordt gestart met een nieuwe Alpha-cursus
voor parochianen die zich verder willen verdiepen in hun
geloof. Geen hoogdravende cursus met moeilijke woorden,
maar vooral een inspirerend ontmoetingspunt voor mensen
die ook elkaar beter leren kennen. Zo'n avond begint om 18.00
uur met een maaltijd, gevolgd door koffie of thee bij een
inleiding over een geloofsthema. Daarna gaat men in kleine
groepjes in gesprek en wisselt men visies en ervaringen uit.
Zo'n avond eindigt om 20.30 uur. Voor wie wil kennismaken
met de Alpha-cursus, is er op dinsdag 14 oktober een 'proefa-
vond’ voor belangstellenden. De cursusavonden zijn tussen 14
oktober en 13 januari, telkens op dinsdagavond. De deelname is
gratis, maar aanmelden (ook voor de proefavond) is gewenst.
Aanmelden via secretariaat@mlparochie.nl.

Pastoraal team op vakantie

Op het moment dat u dit leest, is de vakantie van pastor
Marcel Smits achter de rug. Pastoor Hans Pauw heeft zijn
zomervakantie al gevierd, maar hij gaat van 1t/m 8 augus-

tus mee op het zomerkamp van ons bisdom. Pastor Paulus
Tilma was al een weekje zeilen en van 9 tot 30 augustus
viert hij zijn zomervakantie. Daarmee is er - mocht dat
nodig zijn - op de meeste momenten in vakantietijd een
priester beschikbaar.




Torentje, torentje bussekruit

Beachvolleybaltoernooi Tienergroep

Op zaterdag 21juni speelde de Tienergroep van onze parochie
mee in het Beachvolleybaltoernooi in Zuilen bij Maarssen.

Tien tieners, drie chaufferende ouders en pastor Tilma uit

de Achterhoek lunchten eerst uitgebreid bij de ouders van
laatstgenoemde en toen moest er gevolleybald worden op het
toernooi dat wordt georganiseerd door jeugdwerkers van de
parochie in Maarssen.

Het bleek een sportieve uitdaging: een pittig toernooi waarin de
groep zich van haar beste kant liet zien.

De tieners hebben vooral genoten van het spel, de ontmoeting
en de gezellige sfeer.

MARIA%

rarocHiEl AETITIA

Kanongebulder versus 32

vogelgekwinkeleer .

S
]

De laatste twee weken van juni mochten
mijn lief en ik in Drenthe onze traditio-
nele zomervakantieweken doorbrengen.
Camping Zwinderen is gelegen direct
aanpalend aan een prachtig openluchtzwembad. Maar ook
op enkele honderden meters afstand van autoweg A 37.
Wanneer je nu ddt geluid in je hoofd omzet in het rollen van
de golven in de branding, dan ben je, naast het prachtige
weer, écht op vakantie! De camping is ook gelegen in een
relatief klein bos. 's Morgensvroeg en laat in de avond pre-
senteren er tientallen verschillende vogels een schitterend
concert waar je met plezier te vroeg van wakker wordt. Het
was genieten geblazen. Op zulke momenten besef je dat,
ondanks de vele waarschuwingen voor de alarmstand waar
onze aarde en de menselijke beschaving in verkeert, er nog
van heel veel moois te genieten valt.

We stonden op een redelijk klein veldje te kamperen, maar
er zou met gemak nog een aantal tentjes bijgeplaatst kun-
nen worden. Die zouden dan (even wensdenken) voor Trump,
Netanyanu, Kim Jong-Un, Poetin, Loekasjenko, Erdogan,
Orban, Xi Jinping, Ali Khamenei en vele anderen gereser-
veerd kunnen worden. Ze slapen niet in de rechter vleugel
van Huis ten Bosch. Nee, gewoon, gezellig op het veldje, in
pagodetentjes, bij ons in Zwinderen. Als het weer het toe-
staat, leggen we een kampvuurtje aan en bij het verorberen
van geroosterde marshmallows overleggen we hoe we de
wereld er een beetje beter uit kunnen laten zien. Omdat

ik me in dit bonte gezelschap niet zo goed geéquipeerd
voel om al deze machtsfiguren in toom te houden, heb ik
onze paus Leo verzocht het groepsgesprek te begeleiden.
Hij stemde toe en we spoedden ons getweeén met onze
Peruviaanse muilezels naar Drenthe. Nadat het overleg
begonnen was, ontstond een gebroederlijke sfeer en werden
binnen enkele uren spectaculaire resultaten behaald. Nu
moet ik wel eerlijk vermelden dat, op mijn verzoek, de drie
voortrekkers van Nieuw Begin van de geloofsgemeenschap
in Terborg, Wilma Elfrink, Mia Tankink en Jos Kunze, zich bij
het gezelschap hadden aangesloten.

Uitkomst van dit kampvuuroverleg, onder de slogan
‘Vogelgekwinkeleer in plaats van kanongebulder': Vrede
wereldwijd en eendrachtige samenwerking tot behoud van

onze planeet. Amen. Steven van Woerkom




PAROCHIE MARIA LAETITIA

KERKLOCATIES: weekendvieringen van 2 augustus tot en met 12 oktober 2025

OLV. / H. Geest / De Huet Doetinchem/ H. Augustinus - HH. Antonius -
Wijnbergen H. Martinus Gaanderen Petrus & Paulus Ulft

zaterdag 2 auqustus

zondag 3 auqustus
18e zondag door het jaar

Za. 2 aug. 19.00 uur/M. Smits
Eucharistieviering
Cantor P. Tilma/M. Koster
Zo. 3 aug. 11.00 uur/M. Smits
Eucharistieviering
Cantor L. Jansen/M. Koster

Zo. 3 aug. 9.30 uur/M. Smits
Eucharistieviering
Cantor L. Jansen/Julian Simmes

Zo. 3 aug. 9.30 uur/P. Tilma
Eucharistieviering
Cantor F. Cornelissen

zaterdag 9 auqustus

zondag 10 auqustus
19e zondag door het jaar

Za. 9 aug. 19.00 uur/H. Pauw

Eucharistieviering/Anita Simmes

Z0.10 aug. 1.00 uur/M. Smits
Eucharistieviering

Cantor Marjo Harmsen/T. Sedee

Z0.10 aug. 10.00 uur/Werkgroep
Bijbel in het bos/Slangenburg

Z0.10 aug. 9.30 uur/M. Smits
Eucharistieviering
Cantor F. Cornelissen

zaterdag 16 augustus

zondag 17 augustus
20e zondag door het jaar

Za.16 aug.19.00 uur/M. Smits
Eucharistieviering/J. Simmes
Zo.17 aug. 11.00 uur/M. Smits
Eucharistieviering
Cantor F. Hagemeijer/T. Sedee

Z0.17 aug. 9.30 uur/M. Smits
Eucharistieviering
Cantor F. Hagemeijer, C. Peters orgel

Z0.17 aug. 9.30 uur/H. Pauw
Eucharistieviering
Cantor F. Cornelissen

zaterdag 23 augustus

zondag 24 augustus
21e zondag door het jaar

Za. 23 aug. 19.00 uur/H. Pauw
Eucharistieviering/A. Simmes
Z0. 24 aug. 11.00 uur
mar. Drs. H.W. Woorts

Eucharistieviering/In Laudem Dei

Zo. 24 aug. 9.30 uur/
magr. Drs. HW. Woorts/Euch.vier.
Gemengd koor

Z0. 24 aug. 9.30 uur/M. Smits
Eucharistieviering
Cantor F. Cornelissen

zaterdag 30 auqustus

zondag 31 augustus
22e zondag door het jaar

Za. 30 aug. 19.00 uur/H. Pauw
Eucharistieviering/H. Bennink
Zo. 31 aug. 1.00 uur/P. Tilma

Eucharistieviering/Con Amore

Zo. 31 aug. 9.30 uur/P. Tilma
Eucharistieviering
Con Amore

Zo. 31 aug. 9.30 uur/M. Smits
Eucharistieviering
Cantor F. Cornelissen

zaterdag 6 september

zondag 7 september
23e zondag door het jaar

Za. 6 sep. 15.00 uur/H. Pauw/
Pastoraal team
Euch.ier./gemeenschappelijke
ziekenzalving/M. Koster
Z0.7 sep. 11.00 uur/P. Tilma

Eucharistieviering/In Laudem Dei

Zo. 7 sep. 9.30 uur/P. Tilma
Eucharistieviering/Kerkkoor

Zo. 7 sep. 9.30 uur/Werkgroep
inspiratieviering/Gorgelpiepen

zaterdag 13 september

zondag 14 september
Kruisverheffing

Za. 13 sep. 19.00 uur/H. Pauw
Eucharistieviering/T. Sedee
Z0.14 sep. 11.00 uur/P. Tilma

Eucharistieviering/Gezinszondag

Koor Rejoice

Z0. 14 sep. 10.00 uur/H. Pauw
Eucharistieviering/kermisviering
Gemengd koor

Z0.14 sep. 9.30 uur/M. Smits
Eucharistieviering
Kerkkoor

zaterdag 20 september

zondag 21 september
25e zondag door het jaar

Za. 20 sep. 19.00 uur/P. Tilma
Eucharistieviering/J. Simmes
Zo. 21 sep. 11.00 uur/M. Smits
Eucharistieviering
Volare

Zo. 21 sep. 9.30 uur/M. Smits
Eucharistieviering
Liberate

Zo. 21 sep. 9.30 uur/P. Tilma
Eucharistieviering
Con Amore

zaterdag 27 september

zondag 28 september
26e zondag door het jaar

Za. 27 sep.19.00 uur/H. Pauw
Eucharistieviering/A. Simmes
Zo. 28 sep. 11.00 uur/M. Smits
Eucharistieviering/Monte Vino

Za. 27 sep. 17.00 uur/P. Tilma
Schuttersviering
Zo. 28 sep. 9.30 uur/H. Pauw
Eucharistieviering/Kerkkoor
Z0. 28 sep. 14.30 uur/M. Smits
Euch.vier./Eng. mis/Pinay Vocals koor

Zo. 28 sep. 9.30 uur/M. Smits
Eucharistieviering/Gemengd koor

zaterdag 4 oktober

zondag 5 oktober
27e zondag door het jaar

Za. 4 okt. 19.00 uur/M. Smits
Eucharistieviering
H. Pauw Cantor M. Koster
Z0. 5 okt. 11.00 uur/H. Pauw

Eucharistieviering/In Laudem Dei

Zo. 5 okt. 9.30 uur/H. Pauw
Eucharistieviering/Liberate

Zo. 5 okt. 9.30 uur/P. Tilma

Eucharistieviering/Kerkkoor
Zo. 5 okt. 15.00 uur/M. Smits
Marialof/P. Tilma Kerkkoor

zaterdag 11 oktober

zondag 12 oktober
28e zondag door het jaar

Za. 11 okt. 19.00 uur/H. Pauw
Eucharistieviering/T. Sedee
Z0.12 okt. 11.00 uur/P. Tilma

Eucharistieviering/Gezinszondag

Cantor

ledere eerste zaterdag van de maand tussen 10.00 uur en

11.00 uur aanbidding met de mogelijkheid om te biechten
in OLV te Doetinchem (2 augustus niet i.v.m. vakanties)
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Z0.12 okt. 9.30 uur/M. Smits
Eucharistieviering
Kerkkoor

Zo. 12 okt. 9.30 uur/Werkgroep
Inspiratieviering
Hoornblazer Rob van Dijk



ZORGCENTRA: doordeweekse vieringen

Schavenweide Doetinchem do. 14 au% 14.45 uur Woord- en Communieviering H. Bulsink%. Koenders
2e donderdag van de maand do. 11 se 14.45 uur Woord- en Communieviering H. Bulsgnk/ﬁ. Koenders
do. 9 okt. 14.45 uur Woord- en Communieviering H. Bulsink/A. Koenders
Den Ooiman (verpleeghuis) Den Ooiman online
Doetinchem
3e zondag v.d.maand
Verzorgingshuis Pelgrim momenteel geen vieringen
Gaanderen
Antonia Terborg za. 2 aug. 5.00 uur Woord- en Communieviering M. Tankink
za. 9 aug. 5.00 uur Geen vierin L .
za. 16 aug. 5.00 uur Woord- en Communieviering A. Pelgrim
za. 23 aug. 5.00 uur Geen viering
za. 30 aug. 5.00 uur Geen vierin . .
za. 6 sept. 5.00 uur Woord- en Communieviering H. Bulsink/R. Rensen
za. 13 sept. 5.00 uur Geen vierin L )
za. 20 sept. 5.00 uur Woord- en Communieviering M. Tankink
za. 27 sept. 5.00 uur Geen vierin o )
za. 4 okt. 5.00 uur Woord- en Communieviering H. Bulsink/A. Koenders
za. 11 okt. 5.00 uur Geen viering
Debbeshoek Ulft za. 2 aug. 8.00 uur Woord- en Communieviering M. Tankink
za. 9 aug. 8.00 uur Geen vierin L .
za. 16 aug. 8.00 uur Woord- en Communieviering A. Pelgrim
za. 23 aug. 8.00 uur Geen viering
za. 30 aug. 8.00 uur Geen vierin . .
za. 6 sept. 8.00 uur Woord- en Communieviering H. Bulsink/R. Rensen
za. 13 sept. 8.00 uur Geen vierin L )
za. 20 sept. 8.00 uur Woord- en Communieviering M. Tankink
za. 27 sept. 8.00 uur Geen vierin o )
za. 4 okt. 8.00 uur Woord- en Communieviering H. Bulsink/A. Koenders
za. 11 okt. 8.00 uur Geen viering
Schuylenburgh Silvolde woe. 30 juli 6.30 uur Geen vierin L .
woe. 6 aug. 6.30 uur Woord- en Communieviering H. Bulsink
woe. 13 aug. 6.30 uur Geen viering B
woe. 20 aug. 6.30 uur Gebedsviering G. v.d. Velde-Meijer
woe. 27 aug. 6.30 uur Geen vierin .
woe. 3 sept. 6.30 uur Woord- en Communieviering S. N'Goran
woe. 10 sept. 6.30 uur Geen viering .
woe. 17 sept. 6.30 uur Gebedsviering G. v.d. Velde-Meijer
woe. 24 sept. 6.30 uur Geen vierin .
woe. 1 okt. 6.30 uur Woord- en Communieviering S. N'Goran
woe. 8 okt. 6.30 uur Geen viering .
woe. 15 okt. 6.30 uur Gebedsviering G. v.d. Velde-Meijer
Oevelgunne Gendringen woe. 17 sept. 14.30 uur Woord- en Communieviering S. N'Goran
Meulenbeek Ulft 1x per maand viering 10.00 uur
Den Es Varsseveld
2e zondag van de maand
KERKLOCATIES: doordeweekse vieringen
H. Augustinus/ H. Martinus elke donderdag 9.30 uur Eucharistieviering P. Tilma
Gaanderen
OLV. Tenh/ H. Geest elke woensdag 19.00 uur Eucharistieviering P. Tilma
Doetinchem ledere woensdag na de mis Rozenkransgebed
Overig: Biechtgelegenheid  1le zaterdag van de maand tussen 10-11 uur (tevens uitstelling van het Allerheiligste)
Petrus en Pauluskerk elke dinsdag 19.00 uur Eucharistieviering M. Smits
(dagkapel) Ulft elke vrijdag 9.30 uur Eucharistieviering M. Smits
elke 1ste vrijdag v.d. maand 8.30-9.15 uur Biechtgelegenheid M. Smits
elke vrijdag 15.00-16.00 u.  Openkerk met uitstelling
van het Allerheiligste
H. Mauritiuskerk elke donderdag 9.30 uur Rozenkransgebed
Silvolde
De Bringenborg elke woensdag 10.00 uur Eucharistieviering

Bringenborg 58
Gendringen
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AZEWIUN - ULFT - VARSSELDER/VELDHUNTEN

AZEWIJN

Mededelingen

Locatieraad: Voorzitter/catechese: Annie Venes,

lid pastoraatsgroep, tel. 0315 - 37 72 43,

E-mail: annievenes@hotmail.com

Liturgie: Anny Hermsen, tel. 0314 - 6519 22,
familiehermsen@gmail.com

Budgethouder/diaconie: Paulien Roelofzen,

tel. 0314 - 65 18 33, paulienroelofzen@live.nl
Kerkhofbeheer: Secretariaat Parochie Maria Laetitia,
tel. 0315 - 34 20 44 (woensdagmorgen tussen 9.00 en
11.30 uur)

Communie thuis: Elke eerste vrijdag van de maand, info
Annie Venes

Overlijden: De uitvaartondernemer neemt contact op met
de weekwacht, die op zijn/haar beurt contact opneemt
met de betreffende geloofsgemeenschap.
Kerkberichten: E-mail: redactie@kerkazewijn.nl

Post: Envelop in de brievenbus Mattheusplein 1 (@an de
buitenmuur van de Mariakapel) onder vermelding van
kerkberichten.

28 september 10.00 uur: H. Mis in 't Aschwinhuus - aan-
sluitend Processie. Voorganger: Pastor P. Tilma.
Misintenties voor deze viering graag inleveren véor 24
september in de brievenbus Mattheusplein 1 (Mariakapel)

ULFT

Mededelingen

Communie aan huis:

Eén keer per maand wordt de communie aan huis
gebracht. Ouderen, zieken of mensen slecht ter been die
graag de communie ontvangen, kunnen voor informatie of
aanmelding contact opnemen met het secretariaat,

tel. 0315 - 6812 75 op donderdagmorgen van 10.00 tot
12.00 uur of Grace Sessink 06 - 48 8113 23
Gebedsintenties:

U kunt contact opnemen met het secretariaat: tel. 0315

- 6812 75 op donderdagmorgen (zie bovenstaande
openingstijd). Ook kunt u intenties (a €10) per envelop
schriftelijk opgeven (graag in de linkerbovenhoek vermel-
den: Intenties) en bij het secretariaat in de brievenbus
doen. Voortaan kunt u de gebedsintenties die opgegeven
zijn, vinden in het portaal bij de Mariakapel. Opgave dient
u minimaal twee weken voor de betreffende viering in te
leveren.

Pinksteren zonder vlammetjes!

Het was ‘maar’ op de tweede pinksterdag dat het me over-
kwam..., het gevoel dat Pinksteren niet iets alleen van vroeger
en lang geleden is. Na de eucharistieviering was er het inmid-
dels gebruikelijke kopje koffie of thee. Mieke en ik hadden alles
keurig klaargezet. Na de mis hadden we afgesproken dat we
wilden proberen om alle koffie- en theedrinkers uit te nodigen
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aan één kant bij elkaar te gaan zitten. Het was immers niet heel
druk. Ons voornemen ging eigenlijk als vanzelf. Gaandeweg
bekroop me het hiervoor beschreven gevoel. Pinksteren, het
Feest van de Geest, kan ook in 2025 weer gebeuren. Als ik
me de oude verhalen herinner, was er wel een verschil. Toen
waren de ramen en deuren gesloten. De vrienden zaten bang
en bedrukt bij elkaar. Ze vroegen zich wellicht af: hoe moet het
nou verder? Daarvan was op deze pinksterdag geen sprake.
Het was druk en gezellig en het geroezemoes als die bekende
stormwind van toen, die eerste keer. De weg van 'hoe nou ver-
der?’ liet zich hier goed zien en horen: gewoon z4 doorgaan,
met open hart en ogen en oren voor elkaar! De bekende pink-
stervlammetjes waren niet te zien, maar wel te voelen!

Guus van der Ploeg

Actie Kerkbalans Sint Antonius-kerk

Beste parochiaan, 2025
De ‘Actie Kerkbalans geef vandaag voor de ]
kerk van morgen' heeft in de vorm van Actie
contanten en toezeggingen een voorlopig Kerkbalans
totaalbedrag van 9.852 euro opgebracht.
Door uw bijdrage heeft u het mede mogelijk gemaakt dat onze
geloofsgemeenschap haar onmisbare functie kan blijven ver-
vullen. Mocht u tijdens de actieweek niet in de gelegenheid
zijn geweest een vrijwillige bijdrage te doen, dan is die alsnog
welkom op: bankrekening NL41 RABO 036.38.75.999, t.n.v.
Parochie Maria Laetitia, Antonius-kerkbalans.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Comité Actie Kerkbalans, St. Antoniusgeloofsgemeenschap

Samenvoeging Actie Kerkbalans Ulft

Hoewel we nog volop in de zomertijd zitten, wordt er binnen de
Parochie Maria Laetitia alweer nagedacht over de organisatie
van de Actie Kerkbalans 2026.
De locatie-vertegenwoordigers van de locaties HH. Antonius-
Petrus en Paulus hebben samen met het parochiebestuur de
mogelijkheden en wensen onderzocht om vanaf 2026 66k
voor de locatie Ulft te komen tot de organisatie van één Actie
Kerkbalans voor geheel Ulft.
Dankzij de inspanningen van heel veel vrijwilligers is tot nu toe
de organisatie voor twee Acties Kerkbalans nog haalbaar, maar
op korte termijn is dit niet meer realiseerbaar/verantwoord.
Samenvoeging wordt door alle betrokkenen onontkoombaar
geacht. Uitgangspunt bij samenvoeging is en blijft:
De opbrengst van de Actie Kerkbalans is en blijft voor de pasto-
rale taken binnen de gehele geloofsgemeenschap Ulft.
De komende tijd wordt u op de hoogte gehouden van de ont-
wikkelingen betreffende deze wijziging.
Heeft u vragen-opmerkingen-suggesties, neem dan gerust con-
tact op met het locatie-secretariaat Ulft, tel. 0315-681275 of
mailadres rkulft@mlparochie.nl.

Namens de werkgroep AK2026, Anja Dijcker, secretaris parochiebestuur



Kerkdienst met Schuttersgilde Sint
Hubertus Ulft

Gildedagen worden tradi-
tiegetrouw geopend met
een kerkdienst, dit jaar op
zaterdag 27 september
om 17.00 uur in de Petrus
en Pauluskerk in UIft. Het
gehele gilde komt om
16.55 uur de kerk binnen
gemarcheerd, waarna de
kerkdienst aanvangt. De
drumfanfare verzorgt de
muziek tijdens de vie-
ring. Diverse leden van
het gilde verzorgen de
voorbede, het openingswoord, de lezing en het slotwoord. Na
afloop van de kerkdienst vindt er een vendelhulde plaats in de
tent voor de kerk voor alle belangstellenden. Aansluitend is er
een tentfeest op het Kennedyplein met medewerking van de
band Blind Date en zondag worden de nieuwe jeugdkoning(in)
en koning(in) van het gilde bekend, door het schieten op de
(jeugd)koningsvogel.

U bent allen van harte welkom tijdens dit weekend en tijdens de
kerkdienst.

Gedoopt
- lvy Barrera George, Motketel, Wehl.
Welkom als nieuwe parochiaan.

Overleden
- 05-06-2025, Marietje Peters-Verbeeten,

Zwanenburgseweg, Gendringen, 90 jaar
- 20-06-2025, Harrie Schuurmans,
Kempermanstraat, Ulft, 93 jaar

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte!

VARSSELDER/VELDHUNTEN

Mededelingen

Communie thuis

Wilt u graag de communie thuis ontvangen, neemt u
hiervoor dan gerust contact op met Nelleke Wissing,
telefoon: 06 -10 73 09 19.

Ziekenbezoek

Bent u ziek of kent u iemand in uw omgeving die ziek is
en graag bezoek vanuit de kerk wenst, dan kunt u contact
opnemen met het Centraal Secretariaat van de Parochie
Maria Laetitia. De contactgegevens kunt u achter in de
Vreugdebode vinden.

Opgave gebedsintenties

Gebedsintenties kunt u bij voorkeur per e-mail doorgeven
via rkvarsselder@mlparochie.nl of telefonisch bij Karin
Boland, tel. 0315 - 68 56 66.

Over de vieringen:

Meer informatie kunt u enkele weken voor de viering vin-
den op de website www.varsselder-veldhunten.nl en op
Facebook.

Korte terugblik:

Op 21 juni was er de jaarlijkse Gildeviering. Deze keer

in het dialect. Er werd stilgestaan bij al het goede dat
een kermis in Varsselder-Veldhunten te bieden heeft. De
duidelijke woorden werden afgewisseld met plaatselijke
zangtalenten. Het was fijn om deze start met iedereen te
vieren. De kermis en de zomer konden beginnen.

Eerstvolgende viering:

4 oktober zal er om 19.00 uur weer een Mariaviering
plaatsvinden. De zang zal worden verzorgd door het
herenkoor Assorti. Meer informatie kunt u vinden op de

website.

Nieuwsbrief

Graag willen we u wijzen op de mogelijkheid om naast de
Vreugdebode ook de nieuwsbrief te ontvangen. Hierin wordt
allerlei actuele informatie vanuit de parochie vermeld. U kunt
zich hiervoor aanmelden door even een mailtje te sturen naar
secretariaat@mlparochie.nl of door telefonisch contact op te
nemen met het Centraal Secretariaat.

Vakantiewens

Graag maken we hier gebruik van de mogelijkheid om onze
vakantiewensen met u allen te delen:

Voor iedereen, thuis of op reis,
een hele fijne tijd en heel graag tot ziens!

Petra Reulink, Karin Boland, Maria Dellemann, Ingrid Roes,
Diane Kock, Nelleke Wissing
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Beleef de mooiste dag uit jullie leven

Aannemingsbedrijf

D‘JAN van DULMEN B.V.
Brouwen 'S vertrouert r q F""--

Zorg na de mooiste dag voor een fijne tijd

Elk moment goed geregeld. VAN WEEGHEL DOPPENBERG KAMPS
NOTARISSEN | JURISTEN | ADVISEURS
inchem | +31(0)314 - 37 2222
1

DRUKKERIJ—
|Jselstroom

DRUKKEN & PRINTEN —

Zeddamseweg 24 - 7075 EE Etten - Tel : 0315 323 680 "t Goor 55A - 7071 PC Ulft - Tel. 0315 - 681373
www.janvandulmen.nl www.ijselstroom.nl - info@ijselstroom.nl

GUYV vitvaartzorg®

Persoonlijk, betrokken en dichtbij {

Onze betrokken medewerkers:

ij komen graag en
vrijblijvend bij u aan huis!’ 2

* Voorbespreking van uw wensen &
een goede kostenbegroting

* Eén vertrouwde begeleider

* Betrokken professionals

a]_éawé

ALLETIJD &
AANDACHT (YT,

VOOR U! 1
Meer weten? Bel GUV! 0800 - 0809 (.- G U Vi

24 UUR PER DAG BEREIKBAAR Persoonlijk, betrokken en dichtbij

Waar ook verzekerd, wij kunnen altijd de uitvaart verzorgen!




BREEDENBROEK - DINXPERLO

BREEDENBROEK/DINXPERLO

Mededelingen Cultuurkerk

Secretariaat: open elke eerste woensdag van de maand
vOoor vragen, opgeven van gebedsintenties, enz. van 10.00
tot 12.00 uur.

Gebedsvieringen: elke eerste zaterdag van de maand om
19.00 uur.

Rozenkrans bidden: elke eerste woensdag van de maand
om 18.30 uur.

Maria-kapel: dagelijks open van 9.00 tot 17.00 uur.

Ziekenzondag 14 september

8

Naarmate wij
ouder worden,
krijgen wij meer te
maken met ziektes
en beperkingen.
Helaas hebben
00k jonge mensen
hiermee te maken.
Het leven kan
daardoor ingrij-
pend veranderen.
Het is heel moei-
lijk, zowel voor
jong als oud, om
met ziekte om te
gaan en deze een
plaats te geven

in hun leven. Het
behoud van levensvreugde is in deze situatie erg belangrijk.
Wij, christenen, willen de gedachte van de Zonnebloem uitdra-
gen naar de wereld om ons heen.

Daarom houden we op de tweede zondag van september

een oecumenische viering: Ziekenzondag. Hierin werken de
Zonnebloem, de PKN-kerk en de Katholieke geloofsgemeen-
schap van Breedenbroek en Dinxperlo samen.

De Zonnebloem is een organisatie die zich inzet voor het
welzijn van onze plaatsgenoten die eenzaam zijn of op hulp
van een ander zijn aangewezen. Voor dit doel willen we een
collecte houden tijdens de viering. In het najaar verzorgt

de Zonnebloem een gezellige middag, juist voor deze groep
mensen.

Deze oecumenische viering zal zijn op zondag 14 september
om 10.00 uur in de Dorpskerk in Dinxperlo. We vragen om Gods
steun om zijn genezende kracht aan ons over te brengen.

De viering wordt in het Achterhoeks dialect gehouden onder
het motto; ‘Wol i'j gezond worden?’

Veurganger: ds. Reinoud Wentink uut Wenters.

De muzikale begeleiding: de Vocalisten uut Varsseveld.
Dirigent: Gerrit te Lindert en Joop Ormel zal het orgel
bespelen.

ledereen wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan
deze viering.

Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met
Jeroen Westerveld, tel. 06 -12 2519 43.

Goed om te weten

e Zaterdag 2 augustus is er om 19.00 uur een
Gebedsviering in de Cultuurkerk in Breedenbroek,
verzorgd door de Liturgische werkgroep. De viering zal
worden opgeluisterd door de harmonicagroep.

e Maandag 4 augustus is er een bijeenkomst van de
Locatieraden om 9.30 uur.

e Woensdag 6 augustus is er open secretariaat in de
Cultuurkerk van 10.00 tot 12.00 uur. U bent welkom voor
een praatje, opgave van intenties en verder. U kunt dan
tevens genieten van live muziek van De Anjagers. En
natuurlijk is er koffie/thee.

e Zaterdag 30 augustus is het feest in Breedenbroek, een
feest voor de gehele bevolking. Dan wordt het 100-jarig
bestaan van het Gilde St. Paulus gevierd. Ook u bent van
harte welkom om dit mee te vieren.

e frgaan in Breedenbroek spraakmakende geruchten
rond. De schutters van Gilde St. Paulus strijden erom
wie de vogel eraf schiet. Nu wordt er gefluisterd dat de
schutters van het gilde, als oefening voor het jubileum,
de torenspits van de Cultuurkerk er hebben afgescho-
ten... Het is nu wel een stompe toren.

e Zaterdag 6 september is er een Gebedsviering om 19.00
uur in de Cultuurkerk, verzorgd door de Liturgische
werkgroep en met medewerking van het kerkkoor Con
Amore. Na afloop is er, zoals gebruikelijk, koffie/thee.

e Het is vakantietijd. Misschien trekt u er op uit, lopend,
met fiets, auto of vliegtuig of in welke vorm dan ook.
Geniet van de vrijheid, de natuur, de mensen die u
ontmoet en kom uitgerust weer terug. Ook een mooie
tijd om stil te staan bij degene die het allemaal mogelijk
heeft gemaakt: God, onze Heer.

Cultuurkerk onthoofd. Lees een uitgebreid artikel in de
Gelderse Post nr. 27 van 1 juli op www geldersepost.nl archief.
Foto: Peter Tadema
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DOETINCHEM

Waarom doen we het?

Al vijf jaar bestaat in onze geloofsgemeenschap een werk-
groep diaconie. In de loop van het jaar hebben we acties, met
name voor ouderen, zieken en eenzamen. De vulling van de
deelkasten is ook zo'n actie. Maar waarém doen we het, wat
motiveert ons?
Tijdens de laatste vergadering hebben we ons die vraag
gesteld. Hieronder vindt u antwoorden op die vraag:
Geloven is niet alleen luisteren en bidden. We kunnen daarbij
denken aan de barmhartige Samaritaan: velen liepen aan hem
voorbij, totdat er iemand de hand uitstak en hem hielp. Als
je hulp kunt geven, word je daar blij van. Dat motiveert je. De
barmhartige Samaritaan geeft het goede voorbeeld. Als we
bij elkaar komen in de kerk, krijgen we uit de Bijbel te horen
hoe God met mensen omgaat en hoe Jezus daarbij ons voor-
beeld is. Dat is niet vrij-blijvend! Geloven is een werk-woord,
de daad bij het woord voegen.
In een gesprek word je geraakt en toont het je kwetsbaarheid.
Maar het geeft je ook energie. Je krijgt nieuwe contacten en
dat maakt je minder kwetsbaar als je zelf hulp nodig hebt.
Geven en ontvangen komen zo dicht bij elkaar. Je geeft niet
om wat terug te krijgen, maar je krijgt wat terug als je geeft.
Voor je gevoel geeft diaconie handen en voeten aan het chris-
telijke geloof. Het is een heel praktische manier om je geloof
uit te dragen, in groepsverband, waarin je elkaar versterkt
en helpt met ideeén en uitvoering. Als je zelf met ellende te
maken hebt gehad, ben je dankbaar als je zelf wat kunt doen,
je wordt er blij van. Het geloof geeft steun om wat te doen.
Het geeft ook verbinding, verbinding met wie je iets doet,
maar ook verbinding met mensen voor wie je het doet.
Verbinden is een belangrijk woord.
We zingen vaak in de kerk het lied: Ubi caritas et amor, deus
ibi est: daar waar liefde en vriendschap is, daar is God. Of met
een Bijbeltekst: ‘Dat is wat blijft: geloof, hoop en liefde, deze
drie. Maar de grootste daarvan is de Liefde.' 1 Kor. 13, 13.
De werkgroep bestaat uit: Ada Loeven, Roos van Dijk,
Raymond Heerenveen, Louis Helmes, Marijke Holtzer, Walter
Rovers en Martin Liefrink (PCI).
Bij diverse acties (kerstactie, paasactie, deelkasten, lunches)
helpen parochianen. Wilt u zich aansluiten bij de werkgroep of
helpen bij een actie? Neem dan contact op met het secretari-
aat of één van ons.

Werkgroep Diaconie/omzien naar elkaar

Ziekenzalving

De gezamenlijke ziekenzalving in de parochie vindt dit jaar op
6 september plaats in de OLV-kerk in Doetinchem. Voor paro-
chianen die graag willen deelnemen en geen vervoer hebben,

wil de Werkgroep Diaconie van Doetinchem vervoer aanbieden.

Wanneer u hiervan gebruik wilt maken, kunt u dit aangeven bij
het secretariaat van de OLV.

ie/Omzien naar elkadr,
Foto: Ton Harbers

Vakantie

Heeft u uw vakantie al gevierd?
Gelukkig hebben wij de vrijheid om te
gaan en te staan waar we willen. Vaak
willen we alles zien en moet er veel...
Kan vakantie ook een periode van rust
zijn, waarbij je mensen ontmoet?

Een paar dagen kunnen dan al heel
goed werken om echt te ontmoeten.
Moeten past niet bij vakantie, wel i
ont-moeten. Hoe vaak gebruiken we het
woordje moeten? Als je zegt dat niet
alles moet, krijg je misschien meer ruimte
voor ontspanning.

Mocht je op vakantie gaan, dan hopen

we dat je elkaar ont-moet, maar ook God
kunt ont-moeten... in elkaar, in de schoonheid van de natuur, in
een kerk... Wij wensen iedereen een fijne vakantie.
Foto onder: Kerk in Zweden

Foto boven: Bankje bij uitkijkpunt Slurftervallei

Locatieraad OLV

Mensen gevraagd!

De Bloemengroep zoekt versterking om haar
werkzaamheden voor de aankleding van het
kerkgebouw te kunnen uitvoeren. Welke man/
vrouw met ‘groene vingers' en belangstelling
voor bloemschikken wil ons helpen om de
altaarstukken op te maken? De groep bestaat
nu uit vier personen. De bloemengroep verzorgt elke zater-
dagochtend de bloemen in de kerk. Je werkt in tweetallen en
hoeft niet elke zaterdagochtend beschikbaar te zijn. Bij hoog-
tijdagen werken alle leden van de groep samen, omdat er dan
meer bloemstukken worden gemaakt. Heeft u belangstelling,
neem dan contact op met de codrdinatrice van de groep, Annie
Bomers, tel. 0314 - 33 07 30 of het secretariaat, tel. 0314 - 39
10 91, e-mail: rkdoetinchem@milparochie.nl.

Bloemenwerkgroep OLV. Foto: Ton Harbers

Het afgelopen halfjaar hebben we elke derde woensdag van de
maand een lunch gehouden in de Amse-zaal van de OLV-kerk.
Steeds meer mensen weten de weg te vinden om één keer per
maand samen te lunchen. We eten samen, maar belangrijker is
het gesprek en het contact dat we maken met elkaar.
We serveren (huisgemaakte) soep en een broodmaaltijd. We
willen benadrukken dat deze lunch bedoeld is voor iedereen die
dat wil en het gezellig vindt om samen te eten. Kom alleen of
met een bekende, iedereen is welkom!
Ook tijdens de zomerperiode gaan we door met de lunches van-
af 12.00 uur. De volgende datum is 20 augustus.
De lunch kost 3 euro. Opgave kan bij het secretariaat: tel. 0314 -
3910 91, e-mail: lunch.olvpaskerk@gmail.com.

Werkgroep Open Kerk. Foto: Ton Harbers.



Samen gaan we ervoor!

Het diaconale werkjaar is afgesloten bij de Stichting Zorg-
boerderij Slangenburg. Deze zorgboerderij is 18 jaar geleden
gestart met verschillende projecten die men uitvoerde voor het
Landgoed Slangenburg. In 2022 is de Stichting Zorgboerderij
Slangenburg gestart met een sociale onderneming: Hartwerk
BV. Hierin werden alle werkzaamheden ondergebracht.
Van Falco Janssen en Remy Heutink hoorden we dat de
Zorgboerderij Slangenburg geen standaard zorgboerderij
is. Hier werk je niet alleen agrarisch, maar er wordt gewerkt
aan projecten en opdrachten in verschillende disciplines:
productiekeuken, stratenmakerij, bosbeheer, camping, voedsel-
tuin en houtbewerking. Er werken wekelijks 70 mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt. Je ontvangt maatwerk
gericht op persoonlijke groei. Je werkt op je eigen manier aan
de resultaten van de boerderij. Op deze werkplek kun je niet
zien wie begeleider is en wie zorg ontvangt (iedereen draagt
dezelfde kleding). ledereen is gelijk! ledereen heeft zijn eigen
talenten! Samen werken aan het resultaat!
Na de presentatie genoten we van een heerlijke curry en salade
met groenten uit de voedseltuin gekookt door Elles Hekman.
De middag werd afgesloten met een rondleiding door de voed-
seltuin en uitleg over de GroenteBuur. De groenten worden
zoveel mogelijk duurzaam geteeld. Als je de groente wilt kopen,
kun je een abonnement nemen, waarbij je elke week van mei
tot november groenten kunt komen oogsten. Met elk abon-
nement wordt iemand die gebruik maakt van de voedselbank
van groenten voorzien. Zo voorkomt men voedselongelijkheid.
Omdat mensen overdag kunnen komen oogsten, brengt de
GroenteBuur mensen in beweging en brengt mensen uit alle
lagen van de maatschappij samen.
Voor meer informatie zie: https://groente-buur.nl/.

Werkgroep Diaconie/Omzien naar elkaar en Diaconie PGD

Foto ‘s: Ada Loeven en Josien de Kruijk.

Dankjewel!

Vrijdag, 20 juni, heeft onze huwelijksinzegening plaatsge-

vonden in de OLV Tenhemelopneming.
We zien terug op een hele mooie, indrukwekkende vie-
ring. We zijn nog onder de indruk van deze viering, jullie
belangstelling, aanwezigheid, felicitaties, lieve en mooie
woorden en wensen en cadeaus. Met elkaar hebben jullie
ons een onvergetelijke dag gegeven!
Dankjewel dat je ons huwelijk op deze manier met ons
hebt mee willen beleven.
We hebben nog niet iedereen persoonlijk kunnen bedan-
ken, maar zullen dat nog wel zoveel mogelijk doen.
Voor nu alvast, voor iedereen: heel erg bedankt, het was,
en is nog steeds, fantastisch!

Anton Oolthuis en Jeminka van Riek

Dit jaar is het thema van de nationale Open Monumenten-
dag ‘Gebouwd om te blijven’, een thema dat ons op het lijf
geschreven is.

De kerk werd gebouwd in 1934 in een nieuw gedeelte van
Doetinchem. Hoewel kerken in deze tijd vaak te maken
krijgen met sluiting, is deze kerk in gebruik als liturgisch
centrum en speelt sluiting hier niet. Dit jaar bestaat de kerk
90 jaar.

Zaterdag 13 september nemen we deel aan de Open

Monumentendag van 10.00 tot 16.00 uur. Ons programma:
+ Powerpoint 90 jaar OLV.

+ Rondleidingen door de kerk (met gids).

« Fotopuzzeltocht voor kinderen/volwassenen.

« De Maria-kapel is pleisterplaats. Wij serveren koffie, thee
en limonade. Een stukje taart, gebakken door parochia-
nen, mag niet ontbreken.

+ Muziek: orgelspel Ton Sedee (ochtend); concert door
Marjo Harmsen en Mey Lingga (‘s middags).

De opbrengst van deze dag is voor de eigen locatie.
Kom eens kijken naar deze kerk, die veel moois te bieden
heeft.

Werkgroep Open Monumentendag
Foto: Ton Harbers

- Anton Oolthuis en Jeminka van Riek

Rekhemseweqg

Gedoopt/Gevormd/Eerste Communie

- Leticia Dolleé Spijkmanstraat
Overleden
- Robertus Koop Burg. Kehrerstraat 85 jaar
- Christina Geerts-Griinewald

Dr. Hubernoodtstraat 89 jaar
- Marietje Massop-Brugman

Schavenweide 96 jaar
- Harry Janssen Van der Grijnstraat 85 jaar
- Harry Huntink Hofstraat 78 jaar
- Joke Weelink-Bosz ~ Heijermanstraat 90 jaar
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ETTEN

Gezellige bezoekmiddag

Op vrijdag 23 mei werd weer de bezoekmiddag georganiseerd
door de vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap. Ondanks
dat enkele 'vaste klanten’ verhinderd waren, werd het weer een
geslaagde en gezellige middag.

Nadat de 25 bezoekers zich verzameld hadden in De Glazeren
Kast, werd de middag geopend met een korte gebedsviering.
Voorganger Ans Jansen refereerde aan het verhaal van de

==1

Opbrengst Vastenactie 2025 .
De Vastenactie-periode is een tijd van bezin-  Actie

ning, solidariteit en delen met mensen die Kerkbalans

onze steun hard nodig hebben.
De vastenactie-opbrengst 2025 van 355 euro gaat dit jaar naar
de twee onderstaande waardevolle projecten:

1. Zonnepanelen voor Madagaskar

In verschillende dorpen in Madagaskar is nog altijd geen
betrouwbare toegang tot elektriciteit. Met behulp van zonne-
panelen willen we daar verandering in brengen. Toegang tot
duurzame energie betekent onder andere verlichting voor
scholen en gezondheidscentra, betere leeromstandigheden en
meer veiligheid. Uw steun helpt deze gemeenschappen op weg
naar een zelfstandigere en duurzamere toekomst.

2. Lopende projecten van Stichting Huis van Marabout in
Gambia

De Stichting Huis van Marabout zet zich in voor de onder-
steuning van kwetsbare kinderen en jongeren in Gambia. Via
onderwijs, opvang, medische zorg en praktische ondersteuning
krijgen zij een kans op een beter leven. Uw bijdrage helpt deze
stichting om haar lopende projecten voort te zetten en uit te
breiden waar nodig.

Hartelijk dank voor uw steun aan de Vastenactie 2025!
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koorddanser. Moraal van het verhaal was dat je vertrouwen
moet hebben in de ander en ‘eerst moet geloven om te zien'.
De liederen werden uit volle borst meegezongen. Toen de
gasten waren voorzien van een drankje (de ‘advoceutjes’
waren niet aan te slepen) en een hapje was het de beurt aan
Toon Helmes. Toon nam ons in het kader van 80 jaar bevrij-
ding mee in indrukwekkende en emotionele verhalen rondom
de bevrijding van Etten op 31 maart 1945. Ook werd uitge-
breid stilgestaan bij de bijzondere herdenking in Etten van 80
jaar bevrijding op 5 mei. Toon had zelfs enkele attributen bij
zich die als herinnering refereerden aan de tijd van weleer.
Nadat de gasten getrakteerd waren op een gevuld eitje en
een warm hapje werd er samen nog genoten van een stuk
film over Etten. Daarin kwam de gemeenschapszin van ons
dorp mooi terug.

Al met al was het weer een geslaagde middag en getuige de
enthousiaste reacties hebben de gasten zich ook weer prima
vermaakt! Foto's en tekst: Sjoerd Jansen

Oecumenische viering 14 september

Op zondag 14 september (één week voor de Vredesweek) is
er een oecumenische viering in de Maartenskerk. Deze vie-
ring begint om 10.00 uur. We hebben aansprekende teksten
uitgezocht rond het thema ‘Niets doen is geen optie’ en het
vrouwenkoor Con Brio zal mooie liederen laten horen.

Na de viering is er gelegenheid om nog even na te praten en
een kopje koffie of thee te drinken in de Glazeren Kast.
ledereen is van harte welkom!

Voortgang verbouwing

Van kerk naar een multifunctioneel en cultureel centrum.
Afgelopen weken zijn er flink meters gemaakt! Meters met
staal, want de constructie ‘staat’! (Zie foto.) We kunnen

niet wachten tot het klaar is en we als geloofsgemeenschap
weer een eigen plek hebben om samen te komen! Voor meer
informatie zie www.stichtingeme.nl of volg ons op Facebook:
Stichting Erfgoed Martinuskerk Etten en Instagram:
@herbestemmingmartinuskerk Etten. Foto: Peter Ketelaar
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GENDRINGEN - MEGCHELEN - NETTERDEN

GENDRINGEN

Dankbaarheid geeft Vrijheid!

Een viering voor iedereen in de natuur bij het dankbaar-
heidskruis in Megchelen, 14 september om 10.00 uur.
In 2010 werd op initiatief van Ben Oude Elberink op een

prachtige locatie aan de Nieuweweg in Megchelen een kruis
gezet. Een kruis uit dankbaarheid voor alle moois dat ons
zomaar wordt gegeven. Enthousiaste mensen zorgen dat
het kruis er altijd mooi bij staat. Het werd een uitnodigende
plek waar voorbijgangers even tot zichzelf kunnen komen.
Even een moment van rust in verbondenheid met de natuur,
misschien wel met de Schepper. De eerste feestelijke vie-
ring vond plaats op de tweede zondag van september 2010
vanuit de PKN-kerk en de RK geloofs-gemeenschappen van
Megchelen en Gendringen. Een groep vrijwilligers verleende
enthousiast hun medewerking en zo werd een nieuwe mooie
traditie geboren. Nu, 15 jaar later we vieren nog steeds!
Op 14 september houden we weer een oecumenische viering
bij dit kruis. De dienst wordt voorbereid en voorgegaan door
de werkgroep oecumene Gendringen/Megchelen. Het thema
van deze viering is: ‘Dankbaarheid geeft Vrijheid'. Mede in het
kader van 80 jaar vrijheid. Muziekvereniging
St. Caecilia uit Megchelen zal medewerking verlenen. Enkele
liederen zullen we samen zingen. Er wordt gezorgd voor zit-
gelegenheid. In deze viering wordt ook aandacht geschonken
aan nationale ziekendag. Na afloop is er een gezellig samen-
zijn met koffie en eigengebakken cake!
U bent van harte uitgenodigd mee te vieren, ook als u niet
aangesloten bent bij een van onze kerken.
Vanwege de oprichting van De Stichting Vrienden van het
Dankbaarheidskruis is de geschiedenis van dit kruis vastge-
legd in een boekje dat u gratis mag meenemen.
Graag tot 15 september!

Namens de oecumenische werkgroep Gendringen/Megchelen,

Em. pastoraal werkster Hetty Bresser-Elfrink

Om niet te vergeten!

Zoals we in de vorige Vreugdebode schreven, vindt de ont-
hulling en zegening van het monument van Dora Visser
plaats op zondag 14 september om 14.00 uur in het Gedenk-
en Wandelpark 't Olde Kerkhof aan de Wiekenseweg-hoek
Walsewegq in Gendringen. Nogmaals nodigen wij u van harte uit
om bij deze heuglijke onthulling aanwezig te zijn.

Inmiddels hebben wij al aanmeldingen gekregen voor de
nieuwsbrief. Dit kan eenvoudig door een mail te sturen naar:
gedachtenisdoravisser@gmail.com.

0ok hebben meerder parochianen reeds een donatie gedaan,
om de kosten te kunnen dekken, via onze bankrekening.

Hiervoor onze grote dankbaarheid!
Mocht ook u in de gelegenheid zijn om een bijdrage te doen,
dan zijn wij u daar zeer erkentelijk voor. Het bankrekeningnum-
mer is NLO9 RABO 0388 3233 88 t.n.v. St. Ged. Dora Visser.
Wij hopen u te mogen begroeten op 14 september.

Ben Oude Elberink

Zomer!

De zomer is weer in het land gekomen. We hebben de eerste
kalenderdagen van de maand juli al een paar sidderende tropi-
sche dagen gehad. Met temperaturen van meer dan 30 graden
was het veel te warm en wel zodanig dat we wel gedwongen
waren om een tandje lager te schakelen, simpelweg omdat
die warmte je lichaam trager maakt. Het kan geen kwaad om
eens wat minder snel te leven; dat biedt de gelegenheid om de
dingen die je doet meer bewust te beleven. En misschien ook
om meer te genieten van de zaken die je doorgaans wellicht als
een soort automatisme verricht. Voor velen komt de vakantie
steeds dichterbij. Even afstand nemen van alle normale bezig-
heden. De een blijft heerlijk thuis, de ander neemt letterlijk
afstand van alles en verruilt zijn thuisbasis voor een vakantie-
bestemming in binnen- of buitenland. Voor iedereen is het goed
om op geregelde tijden gas terug te nemen. Hard werken is
voor niemand ongezond, wanneer het maar kan worden afge-
wisseld met perioden van ontspanning, en een vakantieperiode
kan hiertoe gelegenheid bieden. Wijzelf mogen en kunnen onze
tijd zelf invullen nu wij met pensioen zijn. Ik vind het heer-
lijk om te fietsen en te wandelen en zo te genieten van Gods
schepping. Het geeft mij nieuwe energie om het ‘gewone leven'
daarna weer met enthousiasme op te nemen. Maar ook korte
of langere tijd weg zijn uit je dagelijkse omgeving, vrij van de
dagelijkse verplichtingen, werk, beslommeringen, kan al heerlijk
zijn. Voor oudere mensen is de vakantieperiode soms een hele
stille en misschien wel te stille periode. Kinderen zijn op vakan-
tie. Veel activiteiten gaan in de zomer niet door. Een lange stille
zomer met hopelijk toch hier en daar wat bezoek...
Ondanks de vakantietijd gaan de woensdagmorgenvieringen
om 10.00 uur in De Bringenborg gewoon door en ook staat de
koffie/thee met wat lekkers erbij voor u klaar.
Ik wens u allen een hele mooie vakantietijd toe, geniet ervan en
kom behouden en gesterkt weer terug! Ook voor iedereen die
thuis blijft, hele mooie dagen gewenst.

Hanny Roes

MEGCHELEN

Mededehngen
In de maand augustus zijn er geen vieringen.

- Zondag 14 september is er om 10.00 uur een oecu-
menische viering bij het dankbaarheidskruis aan de
Nieuweweg. Deze bijzondere viering vindt dit jaar
voor de 15e keer plaats. Het thema dit jaar zal zijn
‘Dankbaarheid geeft vrijheid’. Harmonie St. Caecilia zal
voor de muzikale omlijsting zorgdragen. Voorgangster is
pastoraal medewerkster Hetty Bresser.

U bent van harte uitgenodigd om hier aanwezig te zijn.

- Zondag 5 oktober is er om 10.00 uur een gebedsviering
die in het teken van Maria zal staan.

Gebedsintenties kunt opgeven via meckingleo2@gmail.

com of in de brievenbus bij de Mariakapel.
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GAANDEREN

Zondag 10 augustus is er een Bijbel in het Bos-viering in de
mooie natuur rondom de Slangenburgkerk. Tijdens Bijbel in
het Bos staan mooie verhalen uit de Kinderbijbel centraal en
vinden jong en oud, mensen uit de Protestantse Gemeente
Slangenburg en Geloofsgemeenschap Augustinus-Martinus
elkaar in een mooie, toegankelijke viering. Deze bijzon-

dere buitenviering wordt voorbereid door de werkgroep
Oecumenische Vieringen Gaanderen.

Er worden verhalen uit de Kinderbijbel verteld die door

u gekozen zijn. Verhalen waaraan u mooie herinneringen
heeft. De werkgroep kiest vijf verhalen uit die tijdens de
viering worden voorgelezen en biedt leuke Bijbel-in-het-Bos-
activiteiten voor de kinderen aan.

Na afloop van de viering kunt u gezellig napraten bij een kop-
je koffie, thee, ranja en een broodje.

Bijbel in het Bos, 10 augustus, begint om 10.00 uur, in de
Slangenburgsekerk, IJzevoordseweg 35 in Doetinchem.

Foto: Annie Overveld

Zomer

De editie van de Vreugdebode die nu
voor u ligt, komt midden in de zomer
uit en loopt tot en met het eerste
weekend van oktober, wanneer de
herfst zich al aandient.

Ook in deze periode - voor velen een
periode om in de eigen omgeving tot
rust te komen of er op uit te trekken
- worden er in de Sint Martinuskerk in
Gaanderen elke zondag vieringen aangeboden.

Deze beginnen zoals u gewend bent om 9.30 uur. In het mid-
den van de Vreugdebode staat een duidelijk overzicht van alle
vieringen met daarbij vermeld of het een eucharistie- of inspi-
ratieviering is, wie de voorganger is en wie de zang verzorgt.
Graag ontmoeten wij u in onze kerk. Er is één uitzondering:
zondag 10 augustus is de viering niet in de Martinuskerk,
maar bij de Slangenburgkerk. Houd ook de nieuwsbrieven en
de website www.maria-laetitia.nl in de gaten voor de actuele
mededelingen.

Voor allen die op vakantie gaan: een goede reis gewenst en
heel veel plezier en mooie belevingen op uw vakantieadres.

En ook voor allen die de zomer thuis doorbrengen: veel rust en
gezondheid gewenst, met mooie momenten en ontmoetingen,
zodat iedereen weer vol energie en goede moed het nieuwe
werkjaar kan ingaan.
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Vrijwilligers

Onze gemeenschap prijst zich gelukkig met de grote groep
vrijwilligers die gedurende het hele jaar de handen uit de
mouwen steken.

Of het nu gaat om de kerk en de pastorie schoon te maken,

de Vreugdebode rond te brengen, te zingen in de koren,
acolieten, collectanten, schoffelaars, beheerders van het
Monicakerkhof, lectoren, mensen van de werkgroep PCl-omzien
naar elkaar, Actie Kerkbalans, locatieraad en pastoraatsgroep,
kosters, administratie- en kantoorwerk, de makers van de
Kruiswegstaties, de koffiegroep, bezoekersgroep, helpende
handen bij concerten en activiteiten, of de stille werkers die
vele klussen klaren en omzien naar onze geloofsgemeenschap
en naar elkaar.

Een bijzondere groep vrijwilligers zijn de mensen die tegenover
de kerk wonen bij Stichting Stap 1, een organisatie die een plek
biedt aan mensen in herstel naar een gezond en gebalanceerd
leven.

Op zaterdag 19 juli was er weer een vrijwilligersfeest om alle
werkers te bedanken voor hun onbetaalbare inzet.

Iri JWlillqers van de over
ameiaan de koffie.”
(TJ Ria |arntzen

- ol

Vrijwilligersfeest
- qué: Wim Gerritséh




Monumentendag

-bpen_ Atl-_s'r_mﬁ'i.ér'g'tgndaq

Aarotzen i

Zaterdag 13 september zijn de St. Martinuskerk en

de pastorie te bezichtigen in het kader van Open
Monumentendag. Het thema van deze monumentendagq is:
Erfgoed en Architectuur.

De kerk en de pastorie zijn dan open van 9.00 tot 17.00
uur. De leden van de Stichting Behoud Erfgoed Martinus
Gaanderen zijn deze dag aanwezig om de bezoekers te
ontvangen en uitleg te geven. Naast de bezichtiging van
de kerk en de pastorie is het een mooie gelegenheid om
kennis te maken met de mensen van de Stichting Behoud
Erfgoed Martinus Gaanderen en meer te horen over de
plannen voor de toekomst van de kerk en de pastorie. U
bent van harte welkom aan de Kerkstraat 72 in Gaanderen.

Bestuur Stichting Behoud Erfgoed Martinus Gaanderen.
Harald Jansen, Maarten Koster, Marieke Salemink-van de
Burg, Liesbeth Jansen en Joop Helmink.

Foto: Hans Aarntzen

Kermis

In het tweede weekend van september is er de Gaanderense
kermis met op zondag 14 september de traditionele Gildemis,
verzorgd door het Schuttersgilde St. Martinus en het Gemengd
koor.

Deze feestelijke viering begint om 10.00 uur. De celebrant in
deze viering is pastoor Pauw.

Na deze viering is er een vendelhulde in de tuin van de pastorie
en aansluitend worden alle kerkbezoekers uitgenodigd voor een
kopje koffie of thee met een lekker broodje in de feesttent op
het kermisterrein. U bent van harte welkom om zo samen de
kermiszondag in te luiden.

Overleden

- Woensdag 30 mei is overleden, mevrouw Tineke
Cuvelier-Sinderinck, Christina Antonia Maria, in de leef-
tijd van 83 jaar, echtgenote van Lucien Cuvelier. Mevrouw
Cuvelier woonde aan de Kerkstraat in Gaanderen.

Op woensdag 4 juni was voor haar een gebedsviering

en begrafenisplechtigheid op de natuurbegraafplaats
Slangenburg in Doetinchem.

Moge zij ruste in de vrede van onze Heer.

- Maandag 2 juni is overleden, de heer Wim Steverink,
Wilhelmus Alphonsus, in de leeftijd van 96 jaar,
weduwnaar van Aleida Steverink-Huntink en vriend van
Lien van den Berg.

De familie Steverink woonde aan de Steverinkstraat in
Gaanderen.

Vrijdag 6 juni was er gelegenheid om afscheid te nemen
van Wim en de familie te condoleren.

Zaterdag 7 juni was voor hem de gezongen uitvaartviering
in de St. Martinuskerk waarna hij werd begraven op de
begraafplaats achter de kerk.

Mogen vele mooie herinneringen het verdriet om zijn
heengaan verzachten.

- Maandag 16 juni is overleden, mevrouw Maria Ketelaar-
Jansen, in de leeftijd van 77 jaar, echtgenote van Joep
Ketelaar. Maria en Joep woonden aan de Vreeltstraat in
Gaanderen. De laatste jaren woonde Maria in zorgcentrum
Antonia in Terborg. Zaterdag 21 juni was voor haar de
crematieplechtigheid in het crematorium in Etten.

Mogen allen die haar missen, getroost worden door het
geloof dat Maria verder leeft in het Hemels Vaderhuis,
waar geen pijn of verdriet is.

Mogen zij ruste in de vrede van de verrezen Heer.
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uw meesterbakker

Aloys Lurvink

Rozengaardseweg 47
7001 DN Doetinchem
Tel:0314-3255 12
www.bakkerijlurvink.nl

8% 8 Jeannelte Koster
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Persounlifke, liefdevolle en deskundige bepeleiding

Dag en nacht Goralkbag 05 - 15 9 55 &0
wvw, kosterpitvoaribegeleidingnl | Gaanceren en omstreken

Cordente & Cllorinner

Mogen wij u uitnodigen uw herinnering vorm te geven?
100 jaar

S C H O OT e~

GRAFMONUMENTEN ¢ URNMONUMENTEN e THUISGEDENKEN
BOUW- EN INTERIEUR

ol Fabriekstraat 18

o & 7005 AR DOETINCHEM
Telefoon (0314) 34 00 54
www.schoot-natuursteen.nl

info@schoot-natuursteen.nl

Bloemen & Emoties
Miranda Steentjes - rouwbloemist

06 - 5124 7324
bloemenenemoties@gmail.com
www.bloemenenemoties.nl

* 7 dagen in de week van 9.00 tot 21.00 bereikbaar
* op afspraak bij u aan huis

Helming
Hovemers

G A A N D

V2
U ANt

Onderhoudsabonnement op maat!

Telefoon 06 - 227 90 338

mako

techniek

Sleklmoles Fraet
O nds & i Dok DN B G
Dot

SISl & waimiepdimssai

Transportweg 7-09, 7007 CL Doetinchem

0314—-235 044 info@mabotechniek.nl
www.mabotechniek.nl




SILVOLDE

SILVOLDE

Vrijwilligers gezocht

Om onze katholieke begraafplaats aan de Prins
Bernhardstraat 24 in Silvolde mooi en representatief
te houden, zoeken wij uitbreiding van onze huidige
onderhoudsgroep.

De onderhoudsgroep verricht diverse werk-
zaamheden, zoals het onkruid schoffelen, kleine
snoeiwerkzaamheden en het gras maaien. Deze werk-
zaamheden worden normaliter op een dinsdagmorgen
in groepsverband uitgevoerd. Uiteraard mede onder
het genot van een kop koffie/thee.

De grote snoeiwerkzaamheden, zoals het knippen
van hagen enz., worden door een extern bedrijf uit-
gevoerd. Bent u geinteresseerd, neem dan contact op
met beheerder Patrick Tempels: tel. 06-11 64 11 00.

Woensdag 24 september: Avond van
de Goede Moed

Op 24 september wordt er in Ons Pakhuus in Silvolde de Avond
van de Goede Moed gehouden.

Deze avond is een initiatief dat tot stand gekomen is na de
Maccabi-rellen en de reacties daarop. Politici formuleerden niet
altijd even zorgvuldig en daarin klonken nogal wat vooroorde-
len door, die bevolkingsgroepen in een kwaad daglicht stellen.

Verdere informatie in het artikel op pagina 6 van deze
Vreugdebode.

Ter informatie bij onze vieringen
U kunt alle vieringen in het Mauritiusgebouw meebeleven
via de livestream: Geloofsgemeenschap H. Mauritius-
Kerkdienst gemist- https://kerkdienstgemist.nl/
stations/531-Geloofsgemeenschap-H-Mauritius

Deze link geeft u de mogelijkheid diensten terug te kijken.

Overleden

- 06-05-2025

G.J.0. Ruikes Konijnenhof 68 jaar
- 20-05-2025

A.E.M. Eqgging-Weijkamp Hertenlaan 89 jaar
- 20-05-2025

G.A.B. Roes-Nijman Houtduivenhof 76 jaar
- 22-05-2025

J. Jansen-Luccassen Patrijsplein 81 jaar
- 23-05-2025

J.B. Mijnen-ten Have Laan van Schuylenburch 87 jaar
- 25-05-2025
J.M. Kusters Laan van Schuylenburch 90 jaar
- 26-06-2025

W. Wiendels Terborgseweg 85 jaar

- 26-06-2025
T.M. Wissink-v. d. Heijden Laan van Schuylenburch 80 jaar

Wij bidden voor hun eeuwige rust. Wij wensen hun familie
veel sterkte en kracht voor de komende tijd.

VARSSEVELD

Vieringen Den Es

Zondag 10 auqustus, zondag 14 september en zon-
dag 12 oktober om 10.00 uur is in Den Es de Woord- en
Communieviering met samenzang.

Avond van de Goede Moed

Woensdag 24 september:,
Avond van de Goede Moed. Zie pagina 6 in deze Vreugdebode.

Silvolde Varsseveld
Vredesdienst in de
Laurentiuskerk

Ook dit jaar organiseert de Oecumenische Wwﬁ-
Werkgroep Varsseveld weer een viering

tijdens de Vredesweek. U bent van harte uitgenodigd om de
Vredesdienst met ons mee te beleven op zondag 21 september
in de Laurentiuskerk in Varsseveld.

Thema: ‘Meer dan het gewone’

Voorgangers: dhr. Henk Bulsink en ds. Hennie Marsman

Met medewerking van Vocaal Ensemble Encore onder leiding
van Liga Vilmane-Fioreze. Van harte welkom.
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TERBORG

Ontmoetingsbijeenkomsten

Inmiddels zijn er alweer twee bijeenkomsten geweest.

Op zondag 25 mei was er in De Huiskamer een Mariaviering,
inclusief bloemenhulde met zeven rode en zeven witte rozen.
De rozen zijn na afloop van de bijeenkomst in onze Mariakapel
geplaatst. De Mariakapel wordt nog steeds frequent bezocht
voor een moment van bezinning, het noteren van een intentie
of om een kaarsje op te steken.

Op zondag 22 juni organiseerden wij een
Ontmoetingsbijeenkomst samen met onze broeders en zusters
van de Protestantse Gemeente. Het was een zeer warm week-
end, dus het aantal bezoekers van de oecumenische dienst
was met ruim 40 personen lager dan anders. Ondanks de

hitte werd het een zeer mooie bijeenkomst in de Sint Joris en
Barbarakerk.

Nadat met Pinksteren de Heilige Geest over de apostelen van
Jezus is neergedaald, is het natuurlijk niet de bedoeling dat
het stil blijft. Integendeel: we zijn allemaal apostelen van Jezus.
Hij zei: ,,Jullie zijn het zout, jullie zijn het licht." Zoals zout

de smaak van voedsel beinvloedt en voedsel conserveert, zo
zouden wij als gelovigen de wereld moeten beinvlioeden door
de manier waarop we leven en met elkaar omgaan: eerlijk,
betrouwbaar, fatsoenlijk. Laten wij kracht tonen aan de wereld.
Een kracht die niet grof en wreed en agressief is. Een kracht
die anderen niet onderdrukt, maar hen juist omhoog tilt. Een
kracht die zorgzaam is, bevrijdend en genezend. Wij zijn het
zout, wij zijn het licht. Dat is niet altijd eenvoudig. Het kan ook
in een klein gebaar zitten. Je hoeft niet een schijnwerper te
zijn: een reflector - die het licht van Jezus reflecteert - is ook
goed.

Leef naar zijn voorbeeld.

Mooie gedachten die aanleiding geven voor verder nadenken
en napraten.

De komende Ontmoetingsbijeenkomsten kunt u alvast op uw
kalender noteren.

Er zijn nog twee Ontmoetingsbijeenkomsten om 10.30 uur in
De Huiskamer: op 28 september (thema nog te bepalen) en op
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2 november ter gelegenheid van Allerzielen. Op 24 decem-
ber, kerstavond, organiseren wij net als afgelopen jaar om
20.00 uur een oecumenische dienst in de Sint Joris en
Barbarakerk.

Komt u ook? Allen van harte welkom.

Werkgroep Ontmoetingsbijeenkomsten,
Mia, Wilma, Jos

OverIedenWij ontvingen het treurige bericht van het
overlijden van onze mede-parochianen:

- Mevrouw O.Th.M. Jansen-Peer 76 jaar
- De heer T.J.M. Overbeek 80 jaar
- De heer T.A. Hof 80 jaar
- Mevrouw M.W.G. Welling-Nieling 90 jaar
- Mevrouw W.W.B.C. Ketelaar-Jansen 77 jaar
- De heer H.J.J. Ebbers 85 jaarin

gedachten zijn we bij hen die in verdriet achterblijven.
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i Kind evpag
In juli en augustus hebben julie heerlik vakantie. De vrije +ijd +ijden«;

RK. Klm.nl.

Evangelie
Johannes 15, 1-8

de vakantie geeft een extra kans om met Jezus op we te gaah. Wist
je dat Jezus ons ui+nodiﬂ+ om a|+ijd met Hem verbonden?

e blUven?

Een winstok
is een druivenboom.

Jezus zegt tegen zijn leerlingen: “lk ben de goede wijnstok en mijn Vader zorgt voor Mij.
Jullie zijn mijn takken. Slechte takken snijdt mijn Vader af. Die worden weggegooid. Maar
een goede tak die stevig aan Mij vastzit, geeft mooie vruchten. Als jullie naar mijn
woorden luisteren en ook doen wat Ik jullie leer, dan zijn jullie mijn goede takken die
goede vruchten geven. Daar is mijn Vader heel blij mee.

% Verbonden blijven met Jezus

Jezus is de wijnstok. De leerlingen van
Jezus, en ook wij, zijn de takken. Als we
net als stevige takken aan Jezus vast
blijven zitten geven we 3oecle vruchten.
Hoe doe e da¥? Jezus zegt dat we met
hem verbondenen blijven door te
luisteren, door na te denken en door te
doen.

Er zijn veel verschilende @oede vruchten:
e Een ander helpen,
. e niet oneerlik terugdoen als iemand
'@ oneerlik doet tegen jou;

trouw blij‘ven in je vriendschap;

hiet meedoen met verkeerde spelleties
en hiet pesten, ook als anderen het
blijven vragen.

Jezus geeft zelf het voorbeeld. Ervoor
kiezen ‘om net zo te leven als Jezus is niet
makkelijk. Dat houd J'e alleen vol als je met
Jezus verbonden blijft.

Lieve Jezus, Dank. U voor de
vakantietid. U nodigt mij uit met U
verbonden te Ialijven.%cﬁ wil ik ook en
’ﬂl‘ daarom wil ik van u leren; door naar
U te luisteren, over uw woorden na
te denken en te doen wat U ons

voordoet. Wilt u mij daarbij helpen?
Amen.

RK Kids.nl is afhankelik van donaties.

rdny U kunt RK Kids.nl steunen door een donatie over te
E?%‘fﬁ o) maken oa NLO4 INGB 0003 8898 42 ﬂ
L E;E] 3 tnv. IHGo (ANBI) ov.v. RK Kids.nl

u E+)
l‘i‘i'ﬂﬁ Gebruik van deze kinderpaaina door parochies of organisaties
E' ! . is alleen +oege;+aan voor abonnementhouders.

Een abonnement is kosteloos aan te vragen via RKKids.nl

luisteren en doer wat je aevraaad wordt,

s Verbonden zin met Jezus "

Luisteren naar zin Woorden,
hadenken over zijn woorden en

doen wat Hij ons voordoet.

Tekst: Hagenpreken.nl/MdM | Illustraties: Crafty Little Blessings

Laudato si
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PAROCHIE MARIA LAETITIA

Centraal secretariaat Parochie Maria Laetitia
Kantoor en bezoekadres:

Pastoor Vernooystraat 7, 7071 BR Ulft

E-mail: secretariaat@mlparochie.nl
Openingstijden secretariaat:

woensdag en vrijdag van 09.00 - 11.30 uur
NL19 RABO 0156 5694 50

tel. 0315 - 34 20 44

Azewijn - H. Mattheus
Mattheusplein 1, 7045 AC Azewijn
E-mail: rkazewijn@milparochie.nl
NL89 RABO 0374 6064 39

tel. 0315 - 34 20 44

Breedenbroek - HH. Petrus en Paulus
Terborgseweg 30, 7084 AJ Breedenbroek
E-mail: rkbreedenbroek@miparochie.nl
NL88 RABO 0310 4000 23

Secretariaat: eerste woensdag van de maand van 10.00 - 12.00 uur

tel. 0315 - 65 12 84

Dinxperlo - De Goede Herder

p/a Terborgseweg 30, 7084 AJ Breedenbroek
E-mail: rkdinxperlo@mlparochie.nl

NL17 RABO 0313 9044 56

Secretariaat: eerste woensdag van de maand van 10.00 - 12.00 uur

tel. 0315 - 65 14 96

Doetinchem - OLV. Tenhemelopneming

Pr. Hendrikstraat 36, 7001 GL Doetinchem
E-mail: rkdoetinchem®mlparochie.nl
Rekeningnummers RK Parochie Maria Laetitia:
NL49 RABO 0384 3705 00 - kerkbalans

NL81 ABNA 0447 5381 87 - betalingen, vieringen en intenties
NL68 RABO 0384 3994 52 - onderhoud begraafplaats
Secretariaat: maandag, woensdag en vrijdag van 09.30 - 12.00 uur

tel. 0314 - 3910 91

Etten - H. Martinus

Dorpsstraat 19, 7075 AC Etten

E-mail: rketten@mlparochie.nl

NL23 RABO 0317 8004 50 - rekening courant
NL82 RABO 0317 8018 13 - kerkbalans

tel. 0315 - 34 24 98
b.0.g. 06 12 67 88 24

Gaanderen - H. Augustinus/H. Martinus
Kerkstraat 72, 7011 CP Gaanderen.

E-mail: rkgaanderen@mlparochie.nl

NL76 RABO 0115 3918 27 - rekening courant
NL17 RABO 0115 3013 21 - kerkbalans
Secretariaat: dinsdag 09.30 - 10.30 uur,
donderdag 14.00 - 15.00 uur

tel. 0315 - 32 32 23

Gendringen - H. Martinus

Past. Wijfkerstraat 1, 7081 BT Gendringen
Contactpersoon Kerkbalans, Ronald Giesen,
E-mail: rkgendringen@mlparochie.nl

NL24 RABO 0116 3024 29 - betalingen, vieringen en intenties
NL94 RABO 0116 3936 10 - kerkbalans

tel. 0315 - 34 20 44
tel. 06 - 36 38 27 62
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Megchelen - H. Martinus

Past. Mdlderstraat 2, 7078 BB Megchelen
E-mail: rkmegchelen@mliparochie.nl

NL62 RABO 0132 7006 62

tel. 0315 - 37 76 58

Netterden - H. Walburgis
Netterdensestraat 8, 7077 AB Netterden
Contactadres: Frank Simmes

E-mail: rknetterden@mlparochie.nl

NL67 RABO 0326 6138 54

tel. 0315 - 38 6109

Silvolde - H. Mauritius

Secretariaat: Burgemeester van Nispenstraat 5A09,

7001 BS Doetinchem tel. 06 - 55 48 99 56
E-mail: rksilvolde@mlparochie.nl

Secretariaat Het Anker: Pr. Bernhardstraat 4, 7064 GG Silvolde
donderdag 09.00 - 10.00 uur

NL50 RABO 0359 1003 33 - kerkbijdrage

NL21 RABO 0359 1704 04 - kerkhof.

NL62RAB00359147550 - overige zaken

Terborg - H. Georgius

Hoofdstraat 39, 7061 CG Terborg

E-mail: rkterborg@mlparochie.nl

NL40 ABNA 0936 2497 57 - kerkbalans
NL97 RABO 0359 1232 52 - rekening courant
Secretariaat: woensdag 10.00 - 12.00 uur en volgens afspraak.

tel. 0315 - 32 30 60

UlIft - HH. Antonius-Petrus & Paulus
J.F. Kennedyplein 9, 7071 BT Ulft
E-mail: rkulft@mlparochie.nl

NLO6 RABO 0363 8004 84 - vieringen en intenties

NL41 RABO 0363 8759 99 - Antonius kerkbalans

NL72 RABO 0363 8005 57 - Antonius

NL88 RABO 0363 8098 72 - kerkbalans Petrus en Paulus
Secretariaat: donderdag van 10.00 - 11.30 uur

tel. 0315 - 68 12 75

Varsselder-Veldhunten - HH. Martelaren van Gorcum
Hoofdstraat 31, 7076 AG Varsselder
Secretariaat:

E-mail: rkvarsselder@mlparochie.nl
NL57 RABO 0153 1012 10

tel. 0315 -34 20 44

Varsseveld - H. Laurentius

H. Bulsink, Westerlijke Noorderbroekweg 1,
7054 CE Westendorp

E-mail: rkvarsseveld@mlparochie.nl

NL69 RABO 0364 8884 66

tel. 0315-29 8115

MARI
LAETITIA



Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf

van Heteren

John van Heteren

Zuivelwag 100
703 SO Deslingteen Picbiel: 8-2450066
Tel, Q314-3337968 E-mail: infoffismisranheteren il

Faw: 0314-364124 Websia: ww. smbwanbesteren. nl

Al vele jaren vakkundig partner van
Amphion Cultuurbedrijf

S LOOT \NALSLX34:3211=

Eric 06-221 874 27 & Rutger 06-290 52 155

« Stemmen, onderhoud en reparatie

- Transport, verhuur en opslag

« Dealer van FEURICH piano’s en vleugels:
topkwaliteit voor een ongelofelijkre prijs!

- Verkoop occasions met garantie

Showroom (alleen op afspraak): Varsseveldseweg 130b Doetinchem

www.slootpianoservice.nl

aken i.h_ln_e ven is een
oonlijke reis. Sam erken we aan het
nden van innerlijke rust en hervinden van Mirsille Arentont

o Prins Bernhardstraat 91
7064 GE Silvolde

06 3906 5106 .ﬂ
info@verlichtingbijverlies.nl '

www.verlichtingbijverlies.nl

JANSEN
TERBORG

BOUW

Al 140 jaar staat familiebedrijf Jansen
Terborg voor betrokkenheid en kwaliteit,
een belofte die van generatie op
generatie is doorgegeven. Wij zijn er
voor het kleine onderhoud tot aan het
realiseren van uw droomwoning!

Luc Jansen | Postbus 117 | 7060AC Terborg
0315 323 107 | info@jansenterborg.nl | www.jansenterborg.nl

Uw advertentie

hier plaatsen?

Bel voor meer
infomatie naar

06 42 96 56 14
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en ruimte

A TN

Elk afscheid heeft zijn eigen verhaal

Niets is zo persoonlijk als een uitvaart. Bij ons heb je alle ruimte om daar een
eigen invulling aan te geven. We nemen er alle tijd voor en brengen rust;
voor, tijdens en na het afscheid.

Wat is jouw verhaal? ons team biedt een luisterend oor. Maak geheel vrijblijvend
een afspraak.
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Uitvaartbegeleider Uitvaartbegeleider Uitvaartbegeleider

Dag en nacht bereikbaar, zeven dagen per week | Bel gerust 0314-32 46 67

of kijk op agelinkuitvaart.nl | Terborgseweg 126, 7005 BD Doetinchem.
Ook met een uitvaartverzekering ben je vrij om Agelink te kiezen.




