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De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen
te bewerken, in te korten, te verplaatsen naar een
volgende editie of niet te plaatsen, mede afhankelijk
van de ruimte in de Vreugdebode.

De informatie in deze uitgave is met de grootst
mogelijke zorg samengesteld. Uitgever en auteurs zijn
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Redactiecodrdinatie : Karin Lenting-van Rooijen en
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Advertenties : Frank van Dulmen
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© De Vreugdebode / Parochie Maria Laetitia

woonplek
p Het officiéle contactblad 'Vreugdebode' wordt aangeboden aan alle parochianen vanaf 16 jaar die voorkomen in
de parochie-administratie. De ‘Vreugdebode' verschijnt zesmaal per jaar in: Azewijn, Breedenbroek, Dinxperlo,
Doetinchem, Etten, Gaanderen, Gendringen, Megchelen, Netterden, Silvolde, Varsselder-Veldhunten, Terborg, Ulft,
Varsseveld en Wijnbergen. De volgende editie van de Vreugdebode 6 van 2025 verschijnt op 5 december 2025.
Kopij voor deze uitgave van de ‘Vreugdebode' kunt u véér 17 november 2025 per mail sturen naar een van de
locatiecorrespondenten (zie hiernaast).

Foto's/illustraties moeten rechtenvrij en minimaal 1 MB zijn. Als aparte bijlage (JPEG/PDF) meesturen!
Vragen/opmerkingen voor bezorging Vreugdebode via mailadres: ledenadministratie@milparochie.nl
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Pastoraal team

Hans Pauw, pastoor
tel. 06 - 3016 29 27 of 0314 - 64 35 52,
e-mail: h.pauw@mlparochie.nl

Paulus Tilma, priester
tel. 06 -1418 12 36,
e-mail: p.tilma@mlparochie.nl

Marcel Smits, priester
Past. Wijfkerstraat 1, 7081 BT Gendringen
tel. 0315 - 34 60 20,
e-mail: majm.smits@gmail.com
Voor persoonlijke vragen kunt u terecht bij
bovengenoemde pastores.
Overige vragen kunt u neerleggen bij het
centraal secretariaat van de parochie

Parochiebestuur
Anja Dijcker, secretaris
tel. 0314 - 33 55 47,
e-mail: bestuur@miparochie.nl
Vertrouwenspersonen
Uitsluitend voor vragen omtrent gedrag
en integriteit
Ans Jansen tel. 06-36033690
Albert Gilsing tel. 06-12878231
Centraal secretariaat Parochie Maria Laetitia
Kantoor en bezoekadres:
Pastoor Vernooystraat 7, 7071 BR Ulft
tel. 0315 - 34 20 44,
e-mail: secretariaat@milparochie.nl
Openingstijden secretariaat:
woensdag en vrijdag van 09.00 - 11.30 uur
Rekeningnummers parochie:
NL19 RABO 0156 5694 50
Internet
U kunt de parochie vinden op:
www.maria-laetitia.nl

Like ook ons facebook.com/parochiemarialaetitia

Weekwachtnummer: tel. 0315 - 82 03 99
Uitsluitend voor aanvragen ziekenzalving,
ziekenzegen en melden van overlijden

Pastorale column

Locatiecorrespondenten
Azewijn/UIft/Varsselder

Guus van der Ploeg: ploeglli@kpnplanet.nl
Breedenbroek/Dinxperlo

Peter Tadema: p.tadema6@kpnplanet.nl
Doetinchem/Wijnbergen/De Huet

Ada Loeven: t.loeven@upcmail.nl
Etten

Ans Jansen: johan-ans.jansen@planet.nl
Gaanderen

Ria Aarntzen: h.r.aarntzen@gmail.com
Gendringen/Megchelen/Netterden

Ton Steentjes: tonenliannesteentjes@outlook.com

Silvolde/Varsseveld

Gerda van Aken: mauritiuskerk@gmail.com
Terborg

Els Bakker: info@bakkereventsupport.nl

Voor adressen en bankgegevens van de geloofsge-
meenschappen zie pagina 30 van deze Vreugdebode.

Met of zonder trapondersteuning

De zomer is voorbij en het werkjaar is weer begonnen. De
kinderen stappen weer dapper op de fiets, door weer en wind
heen. Of de ouders zetten hun kind met de bakfiets af en
trappen zelf door naar hun eigen werk. Ik vind het prachtig dat
wij Nederlanders zo veel fietsen. En afgelopen zomer kwam dit
thema bij mij een paar keer voorbij.

Zelf heb ik ook twee fietsen. Een oude stadsfiets en een mountainbike. Deze laatste
gebruik ik af en toe, als ik wat verder wil fietsen. Zo heb ik begin augustus met collega
pastor Marcel Smits een mooie knooppuntenroute naar Ruurlo en terug gefietst.

Het was een prachtige rit, door de bossen en het platteland. Maar al in de buurt van
Ruurlo merkte ik dat het toch wel een flinke afstand was. En eigenlijk begon ik wel
een beetje jaloers te worden op mijn tochtgenoot, want die had een elektrische fiets
met trapondersteuning. Maar goed, ik ben nog jong en wil niet toegeven, dus na een
kop koffie en gebak weer moedig aan de terugweg begonnen. Gaandeweg merkte

ik dat ik uitgeput, moe en achterop raakte. Maar met doorzettingsvermogen en wat
afsnijroutes zijn we toch weer in Doetinchem aangekomen en konden we terugkijken
op een mooie middag.

Begin september mocht ik de preek verzorgen bij het huwelijk van een goede vriend
uit Maarssen, waar ik opgegroeid ben. Hij had zijn huidige vrouw leren kennen in een
fietsenwinkel, waar ze beiden werkten. In de preek heb ik hun verteld dat het kerkelijk
huwelijk heel veel weg heeft van een elektrische fiets. Het is het vervoersmiddel
waarmee je samen door het leven wil gaan, waarbij je zelf moet trappen, maar tegelijk
00k trapondersteuning krijgt van God.

En eigenlijk geldt dit voor iedere mens die gelovig door het leven wil gaan. We mogen,
hoe moeilijk, zwaar of lang de weg soms 00k is, weten dat we door ons geloof, de
hoop en de liefde tot God steun krijgen. We kunnen niet achterover leunen, maar
mogen ons wel gesterkt weten. En vanuit die hoopvolle levenshouding kunnen we
hoop in onze wereld brengen. Zo bleef ook pastor Marcel geduldig naast mij fietsen
tot we weer goed waren thuis gekomen. Onze samenleving heeft mensen van hoop
nodig, die niet opgeven het goede te doen. Laten we elkaar onderweg ook die
trapondersteuning bieden, kleine daden van bemoediging en hoop.

Paulus Tilma
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Pelgrims van Hoop

Tekst: Guus van der Ploeg
Foto’s: Ton Harbers

In de redactievergadering
kreeg deze vijfde
Vreugdebode voor dit
artikel de volgende
aandachtspunten mee:
Oktobermaand, Mariamaand,
Allerheiligen, Allerzielen en
‘richting Advent'.

Deze richtingwijzers
inspireerden me tot het
volgende verhaal...
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verrassend hoopgeve

Namen

Van oudsher wordt de maand oktober
de wijnmaand genoemd. Traditioneel
worden in deze maand de druiven

tot wijn verwerkt. Maar er zijn

meer namen die bij oktober passen.
Zaaimaand bijvoorbeeld, omdat de
wintergewassen in deze tijd gezaaid
worden. Overgangsmaand is een andere
naam, omdat oktober, met september!,
de overgang van de zomer naar de
winter markeert. Daarmee komt de ook

wel gebruikte term herfstmaand in beeld.

Maar er zijn nog meer namen.

Mariamaand
De herfst is binnen de katholieke traditie
een rijke en vruchtbare tijd. Denk alleen

maar aan oktober als Mariamaand.
Wellicht is die naam geinspireerd op het
lang geleden ingestelde feest van Onze-
Lieve-Vrouw van de Heilige Rozenkrans.
Het wordt het in de katholieke kerk ieder
jaar op 7 oktober* gevierd.

En op verschillende plekken wordt in
deze hele maand met extra aandacht

de rozenkrans gebeden, ook in onze
parochie.

Met Maria komt ook de stille overweging
in beeld. Zij bewaarde immers vele
woorden in haar hart en overwoog ze

bij zichzelf. De herfst lijkt daarvoor bij
uitstek geschikt. De sfeer van de tijd
nodigt ertoe uit en gelovig mag Maria
er een voorganger in zijn. Ze wijst de
weg naar een leven vol vertrouwen op
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een goede Toekomst, die voor haar door dagelijks leve gebeuren,

en met en in God ligt. Je zou Maria de bewust of miss el niet. En ook als

Koningin van Hoop kunnen noemen. parochie mc )ns zo door deze
gedachten late ireren

Allerheiligen, Allerzielen... Hoop!
Die Hoop, die Maria kent, helpt ons Dag pastoor!
over de drempel van oktober naar Als geloofsgem
november, waar we, aan het prille zullen we moet
begin, Allerheiligen en Allerzielen vertrek van o
vieren. Het zijn feesten van hoop, van We moeten ‘C
geborgenheid in God. We vieren onze zeggen. Het z
heiligheid. Die is niet alleen bedoeld g geweno

voor enkele uitverkorenen, ma ders gaan en

open voor iedereen die in zijn d asthouden aan

leven liefde van en voor God hieleven ga
zien. De heiligen vieren we als v gaat gepaard
en wegwijzer voor éns dagelijks van openheid vo
Daarna vieren we, bij het gedenk at. E )

van onze gestorven dierbaren, ook
onze hoop op een toekomst in God.
Daarvoor noemen we de namen van onze
dierbaren en daarvoor steken we kaarsen
aan.

* T oktober...
: k De oorsprong van dit feest ligt in
Jie geven o e U . een ver verleden, 1571. De Heilige

Richting Advent

Door het vieren van onze hoop naderen op te sto (= katholieke) Liga-overwinning
we de Advent. Natuurlijk is december, Precies de Toekomst ; in de zeeslag bij Lepanto. De

- ) ‘3 "-, ' verbreiding van de islam zoals
vanwege de verbinding met Kerstmis, pastoor Pauw ook wen

die toen dreigde, werd stopgezet.
In het christelijk gelovig denken
van toen zou dat zijn gelukt op
voorspraak van Maria, als reactie
op gezamenlijk rozenkransgebed
door zowel het volk als de strijders.
Paus Pius V riep 7 oktober uit tot
feestdag van Onze-Lieve-Vrouw
van de Heilige Rozenkrans. Sinds
2023 roept 7 oktober beelden op
van verschrikkelijke dagelijkse
gebeurtenissen in het Gaza-
gebied. Wat daar gebeurd is en nog
steeds gebeurt, is het ‘Heilig Land’
onwaardig. Hoopt men hierdoor

de overwinning te behalen? Of
maakt juist wanhoop de partijen

z0 verbeten op elkaar? Zou Maria
partij kiezen, als wij (de rozenkrans)
zouden bidden? Of zou een wonder
de wanhoop in oprechte hoop doen
veranderen, die de partijen bij
elkaar brengt? Moge het zo zijn!

de adventsmaand bij uitstek. ﬂgar parochie infWagen
eigenlijk mag iedere dag een-la.dventsdag
zijn. Advent is immers uitkijken_'g
vooral nu al ontvangen en leven .
voor de toekomst hopen en vertrouw
verwachten. '
De laatste maanden van het jaar lijken
daartoe als vanzelf op te roepen of uit te
nodigen. Zouden we deze maanden die
van de Hoop mogen noemen? Maria en
de heiligen gaan ons voor en wijzen de
weg door het leven met God. Dat leven
krijgt op allerlei manieren vorm-inhet. A
doen en laten, spreken en zwijgen e
gaan en staan van mensen.

Niet alleen theorie '

Het voorgaande is niet alleen maar het
verrassend hoopgevend resultaat van
denken en filosoferen. Ik zie het in het
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Op maandag 28 juli ging de telefoon: mgr. Woorts deelde mij
mee dat de bisschop voornemens was mij te benoemen in

de parochie H. Titus Brandsma te Wageningen e.o. Dat kwam
als een complete verrassing voor mij, temeer omdat ik nog
geen jaar geleden tevens het pastoorschap van Zutphen e.o.
had aanvaard. Daar staat nog veel te gebeuren en in deze
combinatie had ik verwacht ook wat langer in Doetinchem te
kunnen blijven. Het mag echter niet zo zijn.

Op 1juli 2017 werd ik halftime pastoor van de Parochie Maria
Laetitia. De helft van deze fusieparochie kende ik al.

Van 1 oktober 2010 tot 1 januari 2014 was ik waarnemend
pastoor van de Verrijzenisparochie in Ulft e.o. Het waren

de woelige jaren van de kerksluitingen. Toen pastoor Peter
Ambting naar Amerika vertrok, zat ik meteen weer midden
in de uitvoering van dit ingezette beleid: de noodzakelijke
sanering van gebouwen, maar ook vitalisering van het
geloofsleven in de parochie. Anders gezegd: afscheid nemen
van wat we niet in stand kunnen houden, behouden wat goed
is, lokaal geloven stimuleren en werken aan vernieuwing van
het pastoraat in het kader van de Missionaire Parochie.

Dat was de grote lijn van de taak waar ik samen met collega's
in het pastoraat, medebestuurders en vele vrijwilligers de
schouders onder mocht zetten. Ik ben hen dankbaar voor alle
inzet. Met de hulp van Gods genade hebben we samen veel
tot stand mogen brengen en plukken we nu al voorzichtig
enige vruchten van wat is gezaaid. Ik heb mijn aandeel in dit
werk steeds met vreugde verricht en voelde mij thuis in jullie
midden. Hopelijk blijft het goede dat ik deed nog enige tijd in
jullie herinnering en vergeven jullie mij op termijn ook mijn
fouten en tekortkomingen.

Mijn oprechte dank voor al het goede dat ik mocht ervaren als
jullie pastoor en de hartelijkheid die mij ten deel is gevallen
op de momenten van mijn afscheid. Met vertrouwen draaqg ik
de pastorale en bestuurlijke eindverantwoordelijkheid over
aan mijn opvolger, pastoor Harrold Zemann.

Ik wens hem en jullie allen Gods zegen toe!

Met hartelijke groet,

Pastoor Hans Pauw

Nieuw adres per 14 oktober a.s.:
Bergstraat 17

6701 AB WAGENINGEN
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Met spoed gezocht:
eindredacteur!

Zes keer per jaar maken we met een grote
groep vrijwilligers met veel plezier ons
prachtige parochieblad de Vreugdebode, die in
2025 in haar negende jaargang verschijnt.

Een van de belangrijke taken om een mooi blad
te maken, is het werk van de eindredactie. Deze
eindredacteuren (2 vrijwilligers) ontvangen
kopij van redacteuren, columnisten en
correspondenten uit de locaties, zij corrigeren
zo nodig teksten, redigeren artikelen en zorgen
dat alle kopij en beeldmateriaal tijdig en
compleet bij de vormgever wordt aangeleverd.
Ook corrigeert de eindredacteur de
drukproeven voordat het blad gedrukt wordt.

Momenteel zoeken we met spoed een
tweede eindredacteur.

Deze taak vraagt om iemand...

- die er plezier in heeft om van tekst nog een
beter artikel te maken,

- die de Nederlandse taal goed beheerst,

- die nauwkeurig werkt en overzicht houdt,

- die in teamverband kan werken en goed
communiceert,

- die tijd heeft...

We vragen bewust niet om diploma’s of
ervaring, maar dat mag wel. Ook iemand
met een goed taalgevoel (bijvoorbeeld uit
onderwijs, secretarie of overheidsbestuur) is
van harte welkom.

Wilt u meer informatie: neem aub via mail
contact op met bladcodrdinator Michiel
Pouwels op pouwelsmichiel@gmail.com of via
secretariaat@mliparochie.nl.

VREUGDEEODE
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Parochie Maria Laetitia is op
zoek naar controle-talenten

Jaarlijks wordt het jaarverslag van onze Parochie
Maria Laetitia gecontroleerd door twee parochianen die
de controlecommissie vormen.

Zij hebben deze vrijwilligerswerkzaamheden

gesplitst in de cijfermatige controle en de controle

op de voorgeschreven wijze van administreren en
presenteren volgens de leidraad van het bisdom.

Na veel jaren van trouwe dienst zullen de leden van

de controlecommissie afscheid nemen, het door hen
gecontroleerde jaarverslag 2024 was de laatste.

De parochie is dringend op zoek naar twee (of drie)
deskundige mensen die hun taak kunnen overnemen. De
stoppende leden zijn bereid om kennis over te dragen aan
nieuwe leden van de controlecommissie.

Het parochiebestuur hoopt op vrijwilligers die kennis
hebben van administreren en jaarrekeningenrecht. Liefst
werkzaam als accountant of werkzaam op het niveau van
hbo-bedrijfsadministratie SPD.

In de cyclus van het tot stand komen van het jaarverslag
zullen de controlewerkzaamheden geconcentreerd zijn

in maart/april van het jaar en een tijdsbeslag vergen van
enkele dagen.

Voor vragen, aanmelding en andere reacties graag con-
tact opnemen met de penningmeester op
telefoonnummer 06-82 93 22 79 of
penningmeester@mlparochie.nl.

Penningmeester Parochie Maria Laetitia, Thijs Kemperman

Wereldmissiemaand 2025: Myanmar

Op zondag 19 oktober is het Missiezondag. Missio brengt dit jaar
dringend de katholieke Kerk in Myanmar onder uw aandacht.

De bevolking van dit Zuidoost-Aziatische land gaat al vele jaren
gebukt onder een bloedige burgeroorlog en in maart werd het
land ook nog eens getroffen door een verwoestende aardbeving.
Na een lange tijd van militaire dictatuur waren er sinds 2010
hoopvolle democratiseringsprocessen die in 2021 echter door
een nieuwe militaire coup teniet werden gedaan. Sindsdien
woedt er een bloedige burgeroorlog tussen het regeringsleger
en gewapende verzetsgroepen. De humanitaire en economische
situatie is rampzalig. Er zijn ongeveer drie miljoen vluchtelingen
in eigen land en vele duizenden mensen viuchten de grens over.
In de campagne van Wereldmissiemaand laat Missio zien

dat de Kerk de mensen niet in de steek laat. Veel kerkelijke
medewerkers zorgen in vluchtelingenkampen voor
levensmiddelen en medicijnen en voor onderwijs aan de
kinderen en jongeren. Maar zeker zo belangrijk: door met de
vluchtelingen te praten en te bidden geven ze hun moed en
hoop.

Missio ondersteunt de Missionarissen van Hoop in Myanmar.
Help mee! Geef tijdens de collecte op Missiezondag 19 oktober
of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio
Wereldmissiemaand in 's-Hertogenbosch. Zie ook www.missio.nl.

Vormelingendag 2026

Voor in uw agenda:

het Aartsbisdom Utrecht organiseert op zaterdag 6 juni
2026 weer een Vormelingendag, voor alle vormelingen

vanaf september 2025 t/m juni 2026.

Locatie en meer informatie volgen in de eerste maanden
van 2026. De vormelingen kunnen zich dan per parochie
weer aanmelden via www.jongaartsbisdom.nl.

Hebt u hulp nodig of kent u iemand die
hulp nodig heeft? Misschien kan de PCI
u helpen.

U kunt contact opnemen met de plaatselijke werkgroep:

- Azewijn: Riet Koster 0314 - 652203
- Dinxperlo: Frans Vreemann 0315-651213

- Doetinchem: Martin Liefrink 06 -51921135
- Gaanderen: Ria Aarntzen 06 - 5728 45 82
- Gendringen: Ans Robben 0315-23 62 36

0315-329370
0315-3298 04

- Silvolde/Varsseveld: Frans Ros
- Terborg: Wilma Elfrink

U kunt ook een e-mail sturen naar: pci@mlparochie.nl.

Dooprooster 2025

Dopen Doopvoarbereiding

Dooplocatie Datum Tijd Doopheer | Datum Tijd

Ulft 9nov |12.00u |M.S. 28 okt 20.00u
Doetinchem |30 nov|13.30 u |PT. 12 nov 20.00u
Ulft 14 dec |12.00 u | M.S. 2 dec 20.00u
Doetinchem |28 dec|13.30 u |PT. 10 dec 20.00u

Doopsel voor volwassenen

Ben je geraakt door het geloof en wil je je aansluiten bij de
katholieke kerk? Misschien heb je nog vragen of verlang je
ernaar om gedoopt te worden en als volwassene bewust
te kiezen voor Christus.

We begeleiden volwassenen die het doopsel willen
ontvangen graagq in dit betekenisvolle proces. In
persoonlijke gesprekken maken we samen de weq vrij
naar het ontvangen van de sacramenten van het doopsel,
vormsel en eucharistie.

Wil je hierover in gesprek of je aanmelden? Neem dan
contact op met een van onze pastores. We maken graag
tijd voor je.

VREUGDEBODE 5 - OKTOBER/NOVEMBER 2025



PAROCHIE MARIA LAETITIA

Kerstactie Parochie Maria Laetitia
en Parochiéle Caritas Instelling (PCI)

Ook dit jaar willen wij weer solidair zijn met de mensen in
onze omgeving die een extra steuntje in de rug heel goed
kunnen gebruiken. Diverse instanties bieden deze mensen al
hulp, maar er is helaas een grote groep die net buiten de boot
valt voor deze extra hulp. De werkgroepen van de Parochiéle
Caritas Instelling van de Parochie Maria Laetitia zetten zich
juist in voor deze groep. Zij zorgen ervoor dat er een mooie
kerstattentie is voor degenen die het zeker met de feestdagen
moeilijk hebben, die ziek zijn of alleen, al dan niet uitgebreid
met een boodschappenpasje voor de mensen die het financieel
moeilijk hebben.

Veel mensen kunnen een beroep doen op verschillende
instellingen, echter er is een grote groep die voor deze
ondersteuning helaas niet in aanmerking komt. Juist zij zijn
heel dankbaar voor dit extraatje met de feestdagen.

Om dit mogelijk te maken vragen we uw om een financiéle
bijdrage. Die kunt u overmaken naar het rekeningnummer van
de Parochiéle Caritas Instelling:

IBAN-nr.: NL54RABO 0159066085

t.n.v. PCl Maria Laetitia, inzake Kerstactie 2025.

Als uiemand kent die dit extraatje goed kan gebruiken,

dan is het voldoende enkel het adres per e-mail te sturen
naar pci@mlparochie.nl. U kunt dit adres ook doorgeven
aan de contactpersoon van de PCl in uw locatie. Namen en
telefoonnummers staan in elke uitgave van de Vreugdebode.
Uiteraard gaan we zorgvuldig om met deze vertrouwelijke
gegevens. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Lekker (blijven) zingen!

Pastoor Pauw sprak in zijn afscheidsinterview in De Gelder-
lander over het mogelijk tot na 2030 openblijven van de
Martinuskerk in Gaanderen. Met dat perspectief doet het
Gemengd Koor van de locatie Augustinus-Martinus een oproep
om nieuwe zangers. Momenteel heeft het koor bijna 40

leden, maar dirigent Ben Simmes vindt dat alle stemgroepen
uitgebreid kunnen worden. Simmes is ambitieus en heeft voor
de komende tijd bestaand en ook nieuw repertoire op het
programma. Bijvoorbeeld de Spaanse Misa Criolla, werken
van John Rutter en mooie toonzettingen op teksten van Huub
Oosterhuis of door hemzelf gecomponeerde psalmen.

Bij deze oproep wordt ook gefocust op zangers van koren

die bijvoorbeeld door kerksluitingen gestopt zijn, terwijl ze
graag nog jaren waren blijven zingen. Mede daardoor werd
het Gemengd Koor in de voorbije jaren versterkt door zangers
uit Terborg, Etten, Azewijn, Dinxperlo/Breedenbroek, Ulft en
Doetinchem die de overstap maakten. Zangers die een deel
van het repertoire al kennen en snel kunnen aanhaken. Maar
ook zangers die niet eerder aan een kerkkoor verbonden
waren, maar die graag kerkelijk repertoire willen zingen in een
gezellige groep, worden van harte uitgenodigd.

Uiteraard wil Ben Simmes van de nieuwkomers individueel de
zangstem horen om te bepalen bij welke stemgroep iemand
thuishoort. De repetities zijn op woensdagavond van 19.00

tot 20.15 uur. Wilt u een keer komen luisteren of meteen
meezingen?

Meldt uw komst aan bij:

Liesbeth Jansen via tonenlies@kpnplanet.nl.
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Levende Adventskalender:
gastadressen gezocht!

In 2022 is de protestantse gemeente Varsseveld gestart met de
Levende Adventskalender.

In 2023 is de protestantse gemeente Halle aangehaakt.

In 2024 sloten de Christengemeente de Wingerd, de Laurentius-
geloofsgemeenschap Varsseveld en de Vrijzinnigen Varsseveld
en de OLV Tenhemelopneming/

H. Geest/Martinus Wijnbergen/De Huet uit Doetinchem aan.

De Levende Adventskalender, wat is dat eigenlijk?

In de Adventsperiode (van 30 november tot en met 24
december) is er iedere dag de mogelijkheid voor u om bij een
gastadres een kopje koffie te drinken en elkaar te ontmoeten in
huiselijke kring. Dit kan zijn op een ochtend (10.00-11.30 uur) of
op een middag (14.30-16.00 uur).

Gasten hoeven zich niet aan te melden. ledereen kan

spontaan op bezoek gaan. Er is geen programma of thema. De
gesprekken gaan zoals ze gaan.

Spreekt dit u aan? ledereen kan meedoen als gast. Als u liever
niet alleen gaat, vraag dan gerust een bekende mee.

Wilt u zelf gastadres zijn? Dan kunt u zich hiervoor opgeven
via de mail of telefoon. Zie onderstaand de gegevens van de
werkgroep. Opgave is mogelijk tot uiterlijk 3 november.

Als het schema van gastadressen klaar is, dan worden deze
gegevens eind november gepubliceerd op de websites van de
deelnemende kerken. Zo kunt u zien waar en wanneer er koffie
kan worden gedronken. Doet u ook mee? U bent van harte
welkom!

Werkgroep Levende Adventskalender:

Varsseveld:

Annie Westerveld

Annet Wisselink, tel. 0315 - 6175 39
e-mail: a.wisselink@hotmail.com

Doetinchem:
Ada Loeven, secretariaat OLV:
tel. 0314 - 3910 91/06 - 38 12 59 38
e-mail: t.loeven@upcmail.nl
Henk Langeveld, tel. 06 - 3124 81 86
e-mail: henk.langeveld®outlook.com,
Raymond Heerenveen
e-mail: rayheer3348@gmail.com
Marijke Holtzer
e-mail: marijkeholtzer@gmail.com



Van de Bestuurstafel

Voorlopig resultaat
Actie Kerkbalans
2025

Ook in 2025 bent u als parochiaan
gevraagd om deel te nemen aan de
Actie Kerkbalans, broodnodig om
de regelmatiqg terugkerende kosten
van onze Parochie Maria Laetitia te
kunnen betalen.

Op basis van de verwerkte
administraties tot en met de maand
augustus, kan de voorzichtige
conclusie worden getrokken dat
het totaalbedrag van de actie tot
nu redelijk overeenkomt met de
ontvangsten zoals die over 2024
waren verdeeld.

Tot nu toe is ongeveer 82 procent
van het te verwachten jaartotaal
door parochianen betaald.

Nog 18 procent te gaan uit te
ontvangen maand-, kwartaal- en
halfjaarbijdragen.

Voor uw bijdragen tot nu toe,
namens het parochiebestuur,
hartelijk dank!

We hopen natuurlijk op echt
vergelijkbare ontvangsten
gedurende de rest van het jaar, om
in deze financieel uitdagende tijden
ook een bescheiden positief saldo
over 2025 te kunnen realiseren.

Mocht u overwegen om gedurende
meerdere jaren een bedrag te
schenken aan onze Parochie Maria
Laetitia, dan kan zo'n bedrag
eventueel zonder drempel in
mindering worden gebracht op uw
inkomen in de aangifte
inkomstenbelasting.

Voor vragen daarover kunt u contact
opnemen met onze administrateur
Joyce Lukassen op ‘administratie@
mlparochie.nl’ of 06 - 26 30 35 93.

Thijs Kemperman,
penningmeester R.K. Parochie Maria Laetitia

2025

Actie
Kerkbalans

Een volkomen verrassing

Ook voor het parochiebestuur kwam het bericht over de
benoeming van pastoor Hans Pauw voor de parochie H. Titus
Brandsma in Wageningen en de benoeming van pastoor

Harrold Zemann van de parochie Heilige Familie Jezus, ' l?[. o L
Maria en Jozef Leusden voor de parochie Maria Laetitia te

Doetinchem en omgeving als een volkomen verrassing.

Dat de benoeming van vicaris Ronald Cornelissen tot bisschop van het bisdom
Groningen-Leeuwarden tot verschuivingen binnen ons bisdom zou leiden, was
wel te verwachten, maar dat dit ook voor onze parochie gevolgen zou krijgen,
was een ‘echte binnenkomer’. Het bisdom heeft geen uitgebreide ‘reserve-lijst’
waaruit geput kan worden.

Eenmaal over de eerste verbazing heen, werd al vrij snel binnen het parochie-
bestuur besproken: En hoe nu verder?

Samen met onze buurparochie HH. Twaalf Apostelen Zutphen, waarvoor pastoor
Pauw ook voor 50 procent pastoor en voorzitter van het parochiebestuur was,
werd al snel onder voorzitterschap van mgr. H. Woorts en in aanwezigheid van
pastoor Zemann, pastor Tilma en de twee parochiebesturen een bijeenkomst
gehouden. Pastoor Zemann heeft voor beide parochies een 50/50-benoeming en
Zijn woonadres zal de pastorie in Doetinchem zijn.

Voor de Parochie Maria Laetitia zullen de requliere taken van het parochiebestuur
zonder veel extra inspanning waarschijnlijk wel uitgevoerd kunnen worden, maar
voor de HH. Twaalf Apostelen zal dat mogelijk wel anders liggen.

De bedoeling en de wens van pastoor Pauw was om Zutphen de helpende en
sturende hand te bieden om daar ook een goed geoliede organisatie neer te
zetten. Het spijt hem oprecht dat hij deze taak/opdracht niet kan afmaken, maar
hij heeft het volste vertrouwen in pastoor Zemann dat hij deze taak met verve
op zich neemt. Voor zowel pastoor Zemann als het parochiebestuur zal het even
wennen zijn, maar inmiddels wordt hij al bestookt met informatie.

Alle werkzaamheden gaan gewoon door. Naast de pastorale taken voor Maria-
maand, Allerheiligen-Allerzielen, richting Advent staan er voor het bestuur allerlei
jaarlijkse werkzaamheden op de agenda. Bijvoorbeeld voorbereidingen voor Actie
Kerkbalans 2026, opstellen nieuw meerjarenplan, uitnodiging financiéle bijdrage
Vreugdebode, voorbereiding jaarbegroting 2026 en jaarrekening 2025.

De pastoreswisseling brengt ook voor het centraal secretariaat veel extra werk
met zich mee. Daarbij kunt u denken aan het inlichten van alle instanties waarbij
pastoor Pauw als wettelijke vertegenwoordiger staat vermeld (KvK, banken,
verzekeringsmaatschappij enz.). Zowaar een grote klus.

Als u deze Vreugdebode leest, zijn de afscheidsvieringen van pastoor Pauw al
geweest en zijn de verhuizingen in volle gang. De installatie/wijdingsviering

voor pastoor Pauw in Ede en voor pastoor Zemann in Doetinchem vinden
respectievelijk plaats op zondag 26 oktober en op zaterdag 8 november.

Beide worden voorgegaan door mgr. Woorts. In de nieuwsbrieven, inlegvelletjes
en mededelingen tijdens de vieringen en via de website wordt u op de hoogte
gehouden.

Het parochiebestuur kijkt met grote dankbaarheid terug op de vele jaren

waarin er samengewerkt mocht worden met pastoor Pauw. Zijn meestal rustige
manier van vergaderen, zijn grote kennis op vele deelgebieden en de manier
waarop ook minder prettige beslissingen genomen werden, waarbij hij ieder de
ruimte gaf voor zijn/haar inbreng. Kortom: heel plezierig! Moge hij ook in zijn
nieuwe parochie deze eigenschappen voortzetten en daarbij Gods Zegen blijven
ontvangen.

Hans, het ga je goed!

Het parochiebestuur Maria Laetitia gaat nu verder met pastoor Harrold Zemann.
In het vertrouwen dat we samen kunnen werken aan de taken waarvoor hij zijn
wijdingsbelofte heeft gedaan, dat hij zijn eigen identiteit bewaart en met ons
deelt. Het bestuur heeft het volste vertrouwen dat ook deze pastoor een echte
herder voor onze parochie en al haar parochianen zal zijn. Wij wensen hem
kracht, veel plezier in zijn werk en Gods Zegen toe in deze nieuwe uitdaging.

Anja Dijcker, secretaris parochiebestuur
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PAROCHIE MARIA LAETITIA

Misdienaarsdag Oudenbosch

Op zaterdag 13 september zijn vanuit
onze parochie 12 misdienaars/acolieten
naar de landelijke Tarcisiusdag gegaan,
die gehouden werd in Oudenbosch. Om
6.30 uur verzamelden we ons op het
busstation in Doetinchem. Samen met
een groep misdienaars uit Zevenaar
stapten we in een touringcar, die
geregeld was door het Bisdom Utrecht.
De touringcar bracht ons, via Houten,
waar nog een groep misdienaars
klaarstond, naar Oudenbosch. Leuk om
te zien dat sommige misdienaars uit

verschillende parochies elkaar al kenden

van de jeugd- en tienerkampen die elk
jaar gehouden worden in het Bisdom
Utrecht.

Om 9.00 uur kwamen we aan in
Oudenbosch en werden we ontvangen
in het cultureel centrum ‘Fidei et Arti’
met koffie, thee, limonade en een

worstenbroodje. Voor sommigen was het

te vroeg voor worstenbrood, anderen
lieten het zich goed smaken. We waren
aan de vroege kant, maar daardoor
konden we de overige misdienaars/
acolieten (uit de andere delen van het
land) binnen zien komen. Uiteindelijk

waren er iets meer dan 450 misdienaars/

acolieten aanwezig om deze dag samen
door te brengen.

Om 11.00 uur liep iedereen (in misdie-
naarskleding) in processie naar de

Katholieke
Jongerendag: '‘Hoop'

Op zaterdag 8 november houdt Jong
Katholiek opnieuw een Katholieke
Jongerendag (KJD). Jongeren tussen
16 en 30 jaar zijn welkom in De Schuil-
plaats in Ede om hun geloof te beleven
en andere jongeren te ontmoeten.

Het thema is ‘Hoop' en sluit aan bij

het Jubeljaar van Pelgrims van Hoop.
.De KJD was de afgelopen twee

jaar een groot succes”, vertellen de
organisatoren. ,Daarnaast hopen we dit
jaar weer (nieuwe) jongeren te bereiken
en te inspireren om mee te bouwen aan
de Kerk in Nederland. Geloven betekent:
gemeenschap vormen, je inzetten voor
elkaar en samenleven uit liefde - zoals
Christus het ons heeft voorgedaan.

Dat is waar we met KJD opnieuw ruimte
voor willen bieden. Hoop is niet iets
abstracts - het is een ervaring die we
samen kunnen opbouwen.”

Wil je je aanmelden of eerst meer
weten... www.kjd2025.nl.
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basiliek H.H. Agatha en Barbara voor een
eucharistieviering. Ik kan je wel vertellen
dat veel mensen bleven staan om deze
processie te aanschouwen. De viering
werd voorgegaan door de bisschop van
Breda, mgr. Liesen. Hij vertelde ons een
paar geheimen uit de tijd dat hij mis-
dienaar wilde worden. Na de viering
werd een groepsfoto gemaakt en gingen
we terug naar ‘Fidei et Arti’. Hier kon
iedereen zijn/haar meegebrachte lunch
opeten. We kregen van de organisatie er
een lekkere Zeeuwse bolus bij en iets te
drinken.

Om 13.30 uur was er een mysterietocht
door Oudenbosch. Luce (de mascotte
voor de kinderen in dit jubeljaar)

gaf ons een korte uitleg en deelde
daarna de plattegrond uit die we nodig
hadden om de juiste weqg te volgen.
Door korte opdrachten uit te voeren of

"‘_o: Ramon Ma

antwoord te geven op vragen konden
we puzzelstukjes verdienen. Als je het
goed gedaan had, kon na afloop de
puzzel gelegd worden. De dag werd
afgesloten met een kort samenzijn in
de basiliek. Vicaris Paul Verbeek (van
Breda) zegende het presentje dat iedere
misdienaar mee naar huis kreeg. Er werd
nog even uit volle borst meegezongen
met het lied Pelgrims van Hoop.
We hebben weer een mooie en
onvergetelijke dag gehad, waarbij
(vast en zeker) nieuwe vriendschappen
zijn ontstaan. Zie voor meer foto's en
informatie: https://www.aartsbisdom.
nl/home/jeugd-en-jongeren/
misdienaarsdag-in-oudenbosch/ en
https://bisdombreda.nl/algemeen/
landelijke-misdienaarsdag-2025-in-
oudenbosch/

Chantal van der Sanden, Codrd. misdienaars/acolieten

Heilige Carlo Acutis

Naar aanleiding van de heiligverklaring
van Carlo Acutis op 7 september
hebben IHGO/RKKids en Stichting
Acutis de brochure ‘Carlo Acutis -
Heilige van onze tijd" uitgebracht.
Carlo Acutis, geboren in 1991, was een
[taliaanse tiener met een groot hart
voor de armen. Op 15-jarige leeftijd
kreeg hij een agressieve vorm van
acute leukemie. Hij droeg zijn ziekte
met opmerkelijke rust en vrede. Zijn
uitvaart in 2006 trok jong en oud, rijk

en arm, inclusief veel daklozen die hem als vriend zagen.

»Carlo inspireert door zijn consequente en oprechte geloofsleven, wat in onze
tijd en gezien zijn leeftijd en achtergrond extra bijzonder is", aldus de auteurs.
Het boekje biedt een kennismaking met zijn leven en geloof, voor volwassenen
en jongeren. Er zijn ook pagina's voor kinderen.

Carlo Acutis stond bekend als internetmissionaris door zijn website over
eucharistische wonderen. In de brochure ligt de nadruk op zijn persoonlijke
geloofsleven: zijn liefde voor de eucharistie, zijn dagelijkse kerkgang en zijn
inzet voor vrienden, zwervers en bedelaars. De gratis brochure bevat foto’s,
citaten en belangrijke data en heeft het imprimatur van bisschop Van den Hende
van Rotterdam. Zie ook www.rkkids.nl/carlo.
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Onze Lieve Vrouw(e)

We noemen Maria ook "Onze Lieve Vrouw(e)". Op verschillende plekken in
de wereld zie je afbeeldingen van haar op schilderijen of in beelden.

Bij mensen thuis of op plekken waar iedereen naar toe kan.

Maagd
Maria wordt ook vaak “Heilige Maagd” genoemd. Hiermee bedoelen we
dat Maria haar kindje van de H. Geest heeft gekregen en niet van een man.

Maria heeft veel verschillende titels
Een titel kan je zien als een erenaam die ook iets zegt over wie Maria is. Omdat ze de moeder
van Jezus is noemen we haar ook “Heilige Moeder van God”. Een andere titel van Maria is
“Moeder van de Kerk”. Dit zijn nog meer titels: Morgenster, Heil van de zieken, Koningin van de
Vrede en Koningin van de Engelen.

Wil je ze allemaal weten? Kijk dan verder in de litanie van Loreto, daarin staan al haar titels.

Maria heeft ook veel ‘koosnamen’

Maria is ook bekend onder verschillende namen. Eigenlijk heeft ze maar één naam: “Maria”, soms
ook “Maria van Nazaret”, omdat ze daar woonde en natuurlijk “moeder Maria”. Maar je hoort vaak
nog andere namen van Maria. Hoe komt dat? Mensen houden veel van Maria en ze merken dat
zij hen helpt. Daarom geven ze haar steeds meer namen; een soort koosnamen. Mensen doen
dat ook wel eens bij elkaar. Het is wel belangrijk te onthouden dat het steeds om dezelfde Maria
gaat; de moeder van Jezus.

In Nederland hebben we bijvoorbeeld in Maastricht ‘Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee’
(Slevrouwe) of in den Bosch ‘Zoete Lieve Vrouw (of Zoete Moeder). De naam “Sterre der Zee”’,
betekent dat Maria een gids is die ons de goede richting wijst, zoals een ster op zee. Het woord
zoet in Zoete Lieve Vrouw betekent dat het fijn is om bij Maria te zijn.

Tekst: Hagenpreken.nl/MdM | lllustraties: BlissfulBlessings

Litanie van Loreto

Een litanie is een speciale manier om te bidden. Het bestaat uit verschillende aanroepingen.

Een bekende litanie is genoemd naar het Mariaheiligdom van Loreto. In de Litanie van Loreto

wordt Maria aangeroepen met veel officiéle titels. Een litanie bid je samen. Een persoon zegt de
aanroepingen en de andere personen antwoorden. Deze litanie kan je bidden aan het einde van

de Rozenkrans. Misschien moet je wennen aan deze vorm van gebed; misschien snap je niet alle
woorden en namen. We willen je vragen: probeer het eens. Het bidden van deze R

litanie, het noemen van alle namen van Maria geeft blijdschap in je hart. van donaties.
U kunt RK Kidsnl steunen

door een donatie over te
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Afscheid van Hans Pauw in locaties Ulft en Doetinchem.
Kijk voor locatie Gaanderen op pagina 24.
Foto's: Auke Velthauz en Sander Evers
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Foto’s: Ton Harbers

VREUGDEBODE 5 - OKTOBER/NOVEMBER 2025



Torentje, torentje bussekruit

In die éne zijn wij één

‘In die ene zijn wij één' is de
wapenspreuk van de nieuwe paus
Leo XIV. Via die wapenspreuk wordt
op Willibrordzondag 9 november
gereflecteerd op de positie van

het Petrusambt in de Kerk, van

wie het hoofd en het fundament
Christus is. Willibrordzondag, de
campagnezondag waarop in de
gehele Rooms-Katholieke Kerk

in Nederland aandacht gevraagd wordt voor de oecumene.
Ditmaal valt Willibrordzondag samen met het hoogfeest van de
kerkwijding van de basiliek van Lateranen, de kathedraal van
Rome waar de bisschopszetel van de paus staat.

Bedevaart Lourdes 2026

Van 25 april t/m 2 mei 2026 organiseert het Aartsbisdom
Utrecht een diocesane bedevaart naar Lourdes. Alweer

de zesde editie. We hopen wederom met pelgrims uit alle
parochies van het Aartsbisdom Utrecht te mogen gaan - met
kinderen, jongeren en volwassenen.

In de bedevaarten van het Aartsbisdom Utrecht staat
ontmoeting altijd centraal. In Lourdes gaat het om de
ontmoeting met Maria en met onze Heer Jezus. Maar ook voor
de onderlinge ontmoeting is natuurlijk volop gelegenheid.

Die contacten gaan vaak over de grenzen van de eigen
geloofsgemeenschap of parochie heen. En ze duren langer dan
de bedevaart: niet zelden ontstaat tussen pelgrims een band
die levenslang standhoudt. Kardinaal Eijk: , Ik koester warme
herinneringen aan onze vorige bisdombedevaarten. Ik nodig
iedereen - jong en oud - uit ons bisdom dan ook uit om in 2026
mee te gaan. Want samen naar Lourdes reizen is een ervaring
van blijvende betekenis.”

De organisatie is in handen gegeven van bedevaartorganisatie
Huis voor de Pelgrim. In onze Parochie Maria Laetitia
organiseert de Werkgroep Parochiereizen binnenkort een
informatiebijeenkomst over deze reis.

Heeft u interesse, stuur uw naam en contactgegevens alvast
per mail naar parochiereizen@milparochie.nl.

Actie Kerkbalans 2026

Van zaterdag 10 tot en met zaterdag 24 januari is de
aangekondigde actieperiode van de Actie Kerkbalans

in 2026. Niet elke locatie of parochie hanteert strikt
deze periode van twee weken, maar juist dan zijn wel de
landelijke inspanningen. In de Vreugdebode zullen we in
de volgende editie dieper ingaan op het belang van de
actie.

2026

Actie
Kerkbalans

Mienskip 1l
Gaat deze column over een trotse L.
booteigenaar? Nee dus. ‘Mienskip" is e ] ;
Friese taal en betekent ‘gemeenschap’. : [I [¥]] I

i 1

Een gemeenschap van mensen. Dus: L
nu niet cursiefmarcheerderig aan I
iets anders denken, gewoon: een

gemeenschap met mensen die voor hun omgeving iets
willen betekenen. Misschien ingegeven door geloof, door
eeuwenoud gebruik of gewoon omdat je deel wilt uitmaken
van zo'n gemeenschap. lets doen voor een ander: mensen
die het moeilijk hebben en die met een beetje aandacht
weer op weg geholpen zijn. Als je gedachten over mienskip
dan een beetje afdwalen naar noaberschap, dan komen we
in het stadium dat u begrijpt wat ik bedoel.

Noaberschap is ook niets anders dan in de buurt omkijken
naar elkaar en waar nodig helpen. Zonder moeilijk-
doenerij, gewoon de mouwen opstropen en beginnen.
Waarbij het lijkt alsof de waarde van noaberschap aan het
devalueren is. In media-hoofdstad Hilversum kunnen ze
het bovendien maar moeilijk uitspreken, net als hgken...
Hoe dan ook: de Achterhoek duikt steeds vaker op in
Binnenstebuiten en andere slow-tv-series die focussen

op rust, ruimte en kleinschaligheid. Ik las een advertentie
van een Noord-Hollandse makelaar die ‘noaberschap’ als
uniek verkoopargument voor een woning in de Achterhoek
noemde. Ook hoorde ik elders dat nieuwe buren uit de
grote stad zich afvroegen wanneer de noabers nu eindelijk
eens aan hun deur kwamen voor die hand hulp... Maar
vergeet ook niet dat onze eigen jeugd de wereld liever
bekijkt vanachter een beeldscherm zodat je moet uitleggen
dat praten net zoiets is als telefoneren, maar dan zonder
smartphone. ,,0Oh, chatten bedoel je...”

Terug naar ‘iets doen voor de gemeenschap’. Ik heb dat
al eens eerder in deze column tot ‘behorend aan cultureel
katholicisme’ gerekend en mensen om mij heen voelen
Zichzelf ook tot deze geloofsstroming geroepen. Nu hoor ik
u denken: in mijn kringen denken we ook allemaal hetzelfde
over Trump, Gaza of geloof en daarom zit jij ijzeren-Heinig
lekker in jouw katholieke kringetje jezelf een geweldige
vent te vinden... Maar toch, in mijn kringetje doen we
dingen voor elkaar én voor anderen en daarbij staat Rooms
Katholiek niet op ons voorhoofd. Handen uit de mouwen en
doen. Een kaarsje met de kerst, af en toe een maaltijd met
eenzame mensen, liedjes zingen in het verzorgingshuis, een
Kruisweg organiseren op Goede Vrijdag, een viering voor
dauwtrappers inclusie ontbijt met Hemelvaart... Maar ook
boodschappen doen voor een ander, met mensen naar het
ziekenhuis of voedselbank rijden, helpen bij bestellingen
op internet, zorgen dat een kast in elkaar gezet wordft,
spullen naar de kringloop brengen, een kaartje sturen, een
praatje maken... De lijst van mogelijkheden is ongekend
lang. En het leuke is: je hoeft aan geen enkele voorwaarde
te voldoen om te helpen, om te beginnen. Je hoeft er niet
voor gestudeerd te hebben, niet uitgesproken gelovig te zijn,
geen zorgmedewerker te zijn. Het is natuurlijk meegenomen
als je ergens goed in bent en verder is het motto: gewoon
doen! Voor de mienskip.

Michiel Pouwels
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PAROCHIE MARIA LAETITIA

KERKLOCATIES: weekendvieringen van 18 oktober tot en met 7 december 2025

OLV. / H. Geest / De Huet Doetinchem/ H. Augustinus - HH. Antonius -
Wijnbergen H. Martinus Gaanderen Petrus & Paulus Ulft

zaterdag 18 oktober

zondag 19 oktober
29e zondag door het jaar

Za. 18 okt. 19.00 uur/P. Tilma
Eucharistieviering
J. Simmes
Z0.19 okt. 11.00 uur/M. Smits
Eucharistieviering/Volare

Z0.19 okt. 9.30 uur/M. Smits
Eucharistieviering/Gemengd koor

Z0.19 okt. 9.30 uur/H. Zemann
Eucharistieviering/Con Amore

zaterdag 25 oktober

zondag 26 oktober
30e zondag door het jaar

Za. 25 okt. 19.00 uur/H. Zemann
Eucharistieviering/A. Simmes

Z0. 26 okt. 11.00 u.P. Tilma/C. Peters Zo. 26 okt. 9.30 u./P. Tilma/C. Peters

Eucharistieviering/In Laudem Dei Eucharistieviering/Gemengd koor

Z0. 26 okt. 9.30 uur/M. Smits
Eucharistieviering/Kerkkoor

zaterdag 1 november

zondag 2 november
Allerzielen

Za.1nov.19.00 uur/M. Smits
Euch. vier./P. Tilma Cantor M. Koster

Zo. 2 nov. 11.00 uur/H. Zemann
Eucharistieviering/ Laurentiuskoor

Zo. 2 nov. 9.30 uur/Werkgroep
Gebedsviering/Gemengd koor

Zo. 2 nov. 9.30 uur/P. Tilma
Eucharistieviering/Kerkkoor

zaterdag 8 november

zondag 9 november

Za. 8 nov. 19.00 uur/H. Zemann
Euch. vier./installatievier./T. Sedee

Zo. 9 nov. 11.00 uur/P. Tilma
Euch. vier./Gezinszondag/Rejoice

Zo. 9 nov. 9.30 uur/Werkgroep
Inspiratieviering/Saxofoon kwartet

Zo. 9 nov. 9.30 uur/M. Smits
Eucharistieviering/Kerkkoor

zaterdag 15 november

zondag 16 november
33e zondag door het jaar

Za. 15 nov. 19.00 uur/P. Tilma
Eucharistieviering
J. Simmes
Z0.16 nov. 11.00 uur/M. Smits
Eucharistieviering/Volare

Z0.16 nov. 9.30 uur/M. Smits
Eucharistieviering/Liberate

Z0.16 nov. 9.30 uur/H. Zemann
Eucharistieviering/Con Amore

zaterdag 22 november

zondag 23 november
Christus, Koning van het heelal

Za. 22 nov. 19.00 uur/H. Zemann
Eucharistieviering/A. Simmes

Zo. 23 nov. 11.00 uur/P. Tilma
Eucharistieviering/Monte Vino

Zo. 23 nov. 9.30 uur/P. Tilma
Eucharistieviering/Gemengd koor

Zo. 23 nov. 9.30 uur/M. Smits
Eucharistieviering/Kerkkoor

zaterdag 29 november

zondag 30 november
Eerste zondag van de advent

Za. 29 nov. 19.00 uur/P. Tilma
Eucharistieviering/H. Bennink

Zo. 30 nov. 11.00 uur/P. Tilma
Eucharistieviering/In Laudem Dei

Zo. 30 nov. 9.30 uur/P. Tilma
Eucharistieviering/Gemengd koor

Zo. 30 nov. 9.30 uur/M. Smits
Eucharistieviering/Kerkkoor

zaterdag 6 december

zondag 7 december
Tweede zondag van de advent

Za. 6 dec. 19.00 uur/M. Smits
Eucharistieviering/M. Koster

Zo. 7 dec. 11.00 uur/H. Zemann
Eucharistieviering

Zo.7 dec. 9.30 uur/C. Peters

Taizévier./Taizé-ensemble en Francis
In Laudem Dei

ledere eerste zaterdag van de maand tussen 10.00 uur en

11.00 uur aanbidding met de mogelijkheid om te biechten
in OLV te Doetinchem (2 augustus niet i.v.m. vakanties)
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Zo. 7 dec. 9.30 uur/P. Tilma
Eucharistieviering
Kerkkoor



ZORGCENTRA: doordeweekse vieringen

Schavenweide Doetinchem
2e donderdag van de maand

14.45 uur
14.45 uur

Do. 13 nov.
Do. 11 dec.

Woord- en Communieviering
Woord- en Communieviering

H. Bulsink/A. Koenders
H. Bulsink/A. Koenders

Den Ooiman (verpleeghuis)
Doetinchem
3e zondag v.d.maand

Den Ooiman online

Verzorgingshuis Pelgrim
Gaanderen

Momenteel geen vieringen

Antonia Terborg Za.18 okt. 15.00 uur Woord- en Communieviering S. N'Goran

Za. 25 okt. 15.00 uur Geen viering

Za.1nov. 15.00 uur Woord- en Communieviering A. Pelgrim

Za. 8 nov. 15.00 uur Geen viering

Za.15 nov. 15.00 uur Woord- en Communieviering M. Tankink

Za. 22 nov. 15.00 uur Geen viering

Za. 29 nov. 15.00 uur Geen viering

Za. 6 dec. 15.00 uur Woord- en Communieviering H. Bulsink/A. Koenders
Debbeshoek Ulft Za.18 okt. 18.00 uur Woord- en Communieviering S. N'Goran

Za. 25 okt. 18.00 uur Geen viering

Za.1nov. 18.00 uur Woord- en Communieviering A. Pelgrim

Za. 8 nov. 18.00 uur Geen viering

Za.15 nov. 18.00 uur Woord- en Communieviering M. Tankink

Za. 22 nov. 18.00 uur Geen viering

Za. 29 nov. 18.00 uur Geen viering

Za. 6 dec. 18.00 uur Woord- en Communieviering H. Bulsink/A. Koenders
Schuylenburgh Silvolde Woe. 22 okt. 16.30 uur Geen viering

Woe. 29 okt. 16.30 uur Geen viering

Woe. 5 nov. 16.30 uur Woord- en Communieviering A. Koenders

Woe. 12 nov. 16.30 uur Geen viering

Woe. 19 nov. 16.30 uur Oecumenische viering G. v.d. Velde-Meijer

Woe. 26 nov. 16.30 uur Geen viering

Woe. 3 dec. 16.30 uur Woord- en Communieviering S. N'Goran
Oevelgunne Gendringen Woe. 19 nov. 10.30 uur Woord- en Communieviering S. N'Goran

Meulenbeek Ulft

1x per maand viering

Den Es Varsseveld
2e zondag van de maand

10.00 uur

KERKLOCATIES: doordeweekse vieringen

H. Augustinus/ H. Martinus Elke donderdag 9.30 uur Eucharistieviering P. Tilma
Gaanderen
OLV. Tenh/ H. Geest Elke woensdag 19.00 uur Eucharistieviering P. Tilma

Doetinchem

Overig: Biechtgelegenheid

ledere woensdag na de mis Rozenkransgebed

1e zaterdag van de maand tussen 10-11 uur (tevens uitstelling van het Allerheiligste)

Petrus en Pauluskerk Elke dinsdag 19.00 uur Eucharistieviering M. Smits

(dagkapel) Ulft Elke vrijdag 9.30 uur Eucharistieviering M. Smits
Elke 1ste vrijdag v.d. maand 8.30-9.15 uur Biechtgelegenheid M. Smits
Elke vrijdag 15.00-16.00 u.  Openkerk met uitstelling van het
Allerheiligste

H. Mauritiuskerk Elke donderdag 9.30 uur Rozenkransgebed

Silvolde

De Bringenborg Elke woensdag 10.00 uur Eucharistieviering

Bringenborg 58
Gendringen
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AZEWIUN - ULFT - VARSSELDER/VELDHUNTEN

AZEWIJN

Mededelingen

Locatieraad: Voorzitter/catechese: Annie Venes,

lid pastoraatsgroep, tel. 0315 - 37 72 43,

E-mail: annievenes@hotmail.com

Liturgie: Anny Hermsen, tel. 0314 - 6519 22,
familiehermsen@gmail.com

Budgethouder/diaconie: Paulien Roelofzen,

tel. 0314 - 65 18 33, paulienroelofzen@live.nl
Kerkhofbeheer: Secretariaat Parochie Maria Laetitia,
tel. 0315 - 34 20 44 (woensdagmorgen tussen 9.00 en
11.30 uur)

Communie thuis: Elke eerste vrijdag van de maand, info
Annie Venes

Overlijden: De uitvaartondernemer neemt contact op met
de weekwacht, die op zijn/haar beurt contact opneemt
met de betreffende geloofsgemeenschap.
Kerkberichten: E-mail: redactie@kerkazewijn.nl

Post: Envelop in de brievenbus Mattheusplein 1 (@an de
buitenmuur van de Mariakapel) onder vermelding van
kerkberichten.

Allerzielen: 2 november, 15.00 uur: Allerzielenviering (op
het kerkhof) Voorganger: pastoor Smits.

Misintenties voor vieringen gaarne in de brievenbus doen
bij de familie Heister, Uiverstraat 7, Azewijn.

Overleden

Marietje Bolder-Alofs, overleden 24 juni 2025, op de leeftijd
van 94 jaar.

Wij bidden voor haar eeuwige rust en wensen de familie
veel sterkte.

ULFT

Mededelingen

Communie aan huis:

Eén keer per maand wordt de communie aan huis
gebracht. Ouderen, zieken of mensen slecht ter been die
graag de communie ontvangen, kunnen voor informatie of
aanmelding contact opnemen met het secretariaat,

tel. 0315 - 68 12 75 op donderdagmorgen van 10.00 tot
12.00 uur of Grace Sessink 06 - 48 8113 23
Gebedsintenties:

U kunt contact opnemen met het secretariaat: tel. 0315

- 6812 75 op donderdagmorgen (zie bovenstaande
openingstijd). Ook kunt u intenties (a €10) per envelop
schriftelijk opgeven (graag in de linkerbovenhoek
vermelden: Intenties) en bij het secretariaat in de
brievenbus doen. Voortaan kunt u de gebedsintenties die
opgegeven zijn, vinden in het portaal bij de Mariakapel.
Opgave dient u minimaal twee weken voor de betreffende
viering in te leveren.
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Wist je dat...

... er elke tweede
dinsdag van de
maand en elke
derde dinsdag van
de maand een oecumenische bijbelbijeenkomst is in onze
parochie? Ik wist het wel, maar was er nog nooit naar toe
geweest... Totdat ik er plotseling wél was! Ik zal je erover
vertellen.

Het was op een dinsdagavond, ergens in het voorjaar van
dit jaar. Zoals gewoonlijk vier ik elke dinsdagavond de
eucharistie in de HH Petrus & Pauluskerk in Ulft. Pastor
Marcel, die in deze eucharistieviering voorgaat, fietst
vaak na deze eucharistieviering meteen door om op tijd
aanwezig te kunnen zijn voor de bijbelbijeenkomst: de ene
keer in Terborg en de andere keer in Gaanderen. Soms
dacht ik bij mezelf: hoe zou het daar toch zijn?; ik zou

ook wel eens mee willen gaan, want ergens was ik best
benieuwd en leek het me wel interessant.

En zo kwam het dat er zich op die bewuste dinsdagavond
een kans voordeed om mee te gaan. Ik heb er tot nu toe
geen spijt van!

Toen ik er binnenkwam, werd ik heel gastvrij ontvangen.

Ik sloot aan bij een grote gezellige ronde tafel, waar al
meerdere mensen zaten, allemaal met een bijbel voor zich.
Een hele leuke groep. Thee, koffie en een koekje werden
ons aangeboden. Heel gezellig allemaal.

De bijeenkomst werd dit keer begeleid door pastor Marcel.
Het komt ook voor dat de avond begeleid wordt door een
dominee. Dat gaat dus om en om.

Er werd een passage uit de bijbel voorgelezen. ledereen
kreeg rustig de tijd om deze passage in zich op te nemen.
Daarna werd het besproken. ledereen mocht zijn of haar
gedachten over deze passage met de anderen delen.

Op een heel laagdrempelige manier: niks is raar of goed
of fout. Of als je niks wilt delen, is het ook oké. Gewoon
luisteren naar wat anderen vertellen, dat mag ook.

We hebben het met ons allen heel fijn gehad. Afsluitend
was er nog even een kopje thee of koffie, even nababbelen
en daarna ging ieder weer naar huis.

Na deze fijne avond werd ik ook benieuwd naar de
bijbelbijeenkomst in Gaanderen. Deze is elke derde dinsdag
van de maand. Ook daar ben ik een keer mee naar toe
geweest en ook daar was het een ontzettend leerzame en
gezellige avond.

Tot op heden verheug ik me elke keer weer om er naar toe
te gaan! Ik ben God z6 dankbaar dat Hij dit op mijn pad
heeft gebracht! Kortom:

Een erg leerzame en gezellige avond!

Voor iedereen geldt: Wees Welkom!

Elke tweede dinsdag van de maand:
Van 20.00 tot 21.30 uur in de Huiskamer in Terborg
Elke derde dinsdag van de maand:
Van 20.00 tot 21.30 uur bij een familie in Gaanderen
Als je vragen hebt over deze oecumenische
bijbelbijeenkomst, dan magq je altijd contact opnemen met
pastor Marcel Smits, tel. 0315 - 34 60 20. Hij kan jou dan
meer vertellen over deze avonden.

Jessica



Eucharistische aanbidding:
van hart tot hart

Wat gebeurt er bij eucharistische
aanbidding?

Wanneer we in aanbidding zijn van
het Allerheiligst Sacrament, dan

zijn we in de echte, levende, actieve
aanwezigheid van Christus. Wat

een wonder! Kun je je voorstellen
wat het betekent om een exclusieve
ontmoeting te hebben met degene
die de hele schepping in stand houdt,
degene die ons heeft geroepen tot het leven en degene die zich
blijft inzetten om ons naar de hemel te brengen? Het is iets
ongelooflijks!

Waarom is Aanbidding van het Heilig Sacrament belangrijk?
De Aanbidding van het Heilig Sacrament is belangrijk omdat
het ons dichter bij God brengt en om een persoonlijke ervaring
met Jezus in het Heilig Sacrament te hebben. Hij kijkt ernaar
uit dat we wat intieme tijd met hem delen en dat we om hulp en
begeleiding vragen in tijden van nood.

Wat te doen tijdens de aanbidding?

Tijdens de Aanbidding van het Heilig Sacrament zijn er veel
dingen die je kunt doen. Allereerst is er natuurlijk het gebed.
Gewoon een eerlijk en eenvoudig gesprek waarin we tot

Hem spreken over onze zorgen en luisteren naar wat Hij ons
suggereert. Ook kunnen we hier Hem onze dank brengen.

Het is een mooie tijd om te bidden met de rozenkrans, de Bijbel
te lezen, te mediteren, hymnes te zingen, enz.

Wat ook erg mooi is: het gebed van contemplatie: , Ik kijk

naar Hem en Hij kijkt naar mij”, gewoon bij Hem zijn en de
aanwezigheid van de Heer in het Heilig Sacrament overdenken.
Aan het eind van de Aanbidding wordt het Tantum Ergo
gezongen. Dat is een loflied op het Allerheiligste. Daarna
ontvangen we de zegen met het Allerheiligste.

Data van eucharistische aanbidding in onze parochie zijn:

In de HH Petrus en Pauluskerk in Ulft:

- iedere vrijdagmiddag

- van 15.00 tot 16.00 uur

- mogelijkheid tot biechten

In de OLV kerk in Doetinchem:

- iedere eerste zaterdag van de maand

- van 10.00 tot 11.00 uur

- mogelijkheid tot biechten

Allerzielen

Zondag 2 november is het -
Allerzielen. Een moment om onze overledenen van

de Antonius-Petrus & Paulus-geloofsgemeenschap te
herdenken. Om 15.00 uur is er een samenkomst op de St.
Antonius-begraafplaats in Ulft. We gedenken alle dierbare
overledenen. Na een kort gebedsmoment zullen graven en
urnen gezegend worden. U krijgt de gelegenheid om een
lichtje aan te steken.

's Avonds om 19.00 is er een Allerzielenviering in de Petrus
& Pauluskerk. We gedenken al onze dierbare overledenen.
In het bijzonder de overledenen van het afgelopen jaar.

Overleden

11-7-2025:

Jo van Toor-Bergevoet, zorgcentrum Debbeshoek, 89 jaar.
21-7-2025:

Gert Winters, zorgcentrum Debbeshoek, 90 jaar.
24-7-2025:

Leida Berendsen-Helmink, zorgcentrum Debbeshoek, 89
jaar.

04-8-2025:

Bennie Lukassen, zorgcentrum Debbeshoek, 94 jaar.

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte!

VARSSELDER/VELDHUNTEN

Mededelingen

Communie thuis

Wilt u graag de communie thuis ontvangen, neemt u

hiervoor dan gerust contact op met Nelleke Wissing,

telefoon: 06 -10 73 09 19.

Ziekenbezoek

Bent u ziek of kent uiemand in uw omgeving die ziek is

en graag bezoek vanuit de kerk wenst, dan kunt u contact

opnemen met het Centraal Secretariaat van de Parochie

Maria Laetitia. De contactgegevens kunt u achter in de

Vreugdebode vinden.

Opgave gebedsintenties

Gebedsintenties kunt u bij voorkeur per e-mail doorgeven

via rkvarsselder@miparochie.nl of telefonisch bij Karin

Boland, tel. 0315 - 68 56 66.

Overzicht vieringen

- Allerzielen: 2 november met zang door Sereen

- Lichtjestocht: 13 december

- Kerstviering: 24 december met zang door het
herenkoor Assorti

Enkele weken voor de desbetreffende viering kunt u op

de website www.varsselderveldhunten.nl meer informatie

vinden, zoals de aanvangstijd en het koor. Deze informatie

wordt ook op Facebook geplaatst.

Twee vieringen in 2025

Als deze Vreugdebode uitkomt, hebben we net een Mariaviering
gehouden; oktober wordt in de katholieke kerk naast de mei-
maand immers ook als een Mariamaand beschouwd.
Ondertussen zijn wij met veel voldoening begonnen aan de
voorbereiding van de laatste twee vieringen in 2025.

Wij hopen u weer met velen te mogen begroeten.

Allerzielen

Elk jaar op 2 november staan we stil bij de overledenen uit ons
dorp uit het afgelopen jaar. Mocht u geen uitnodiging gekregen
hebben, neemt u dan gerust contact op met onze werkgroep.
Sereen is al jaren ons vaste koor op deze avond. Aansluitend
aan de viering gaan we naar het kerkhof om daar de graven te
bezoeken van hen die gemist worden. Onze vrijwilligers zullen
er weer voor zorgen dat op elk graf en bij de urnen een kaarsje
brandt. Weet dat u welkom bent.
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Beleef de mooiste dag uit jullie leven

Aannemingsbedrijf

D‘JAN van DULMEN B.V.
Brouwen 'S vertrouert r q F""--

Zorg na de mooiste dag voor een fijne tijd

Elk moment goed geregeld. VAN WEEGHEL DOPPENBERG KAMPS
NOTARISSEN | JURISTEN | ADVISEURS
inchem | +31(0)314 - 37 2222
1

DRUKKERIJ—
|Jselstroom

DRUKKEN & PRINTEN —

Zeddamseweg 24 - 7075 EE Etten - Tel : 0315 323 680 "t Goor 55A - 7071 PC Ulft - Tel. 0315 - 681373
www.janvandulmen.nl www.ijselstroom.nl - info@ijselstroom.nl

GUYV vitvaartzorg®

Persoonlijk, betrokken en dichtbij {

Onze betrokken medewerkers:

ij komen graag en
vrijblijvend bij u aan huis!’ 2

* Voorbespreking van uw wensen &
een goede kostenbegroting

* Eén vertrouwde begeleider

* Betrokken professionals

a]_éawé

ALLETIJD &
AANDACHT (YT,

VOOR U! 1
Meer weten? Bel GUV! 0800 - 0809 (.- G U Vi

24 UUR PER DAG BEREIKBAAR Persoonlijk, betrokken en dichtbij

Waar ook verzekerd, wij kunnen altijd de uitvaart verzorgen!




BREEDENBROEK - DINXPERLO

BREEDENBROEK/DINXPERLO

Mededelingen Cultuurkerk

Secretariaat: open elke eerste woensdag van de maand

vOoor vragen, opgeven van gebedsintenties, enz. van 10.00

tot 12.00 uur.

Gebedsvieringen: elke eerste zaterdag van de maand om
19.00 uur.

Rozenkrans bidden: elke eerste woensdag van de maand
om 18.30 uur.

Maria-kapel: dagelijks open van 9.00 tot 17.00 uur.

Ziekenzondag 14 september

Het leek wel of de viering van Ziekenzondag in de
Dorpskerk van Dinxperlo beinvioed werd door God zelf.
Mooi weer en een volle kerk.

Het was even wennen, maar er werd alleen gebeden,
gepreekt en gezongen in het Achterhoeks dialect. Ds.

Beschaafd Achterhoeks'.
De elf mensen van het koor Vocaliste uit Varsseveld
pasten fantastisch in de hele dienst.

zoveel goeds te doen. Een zieke bezoeken, een praatje
je omgeving.

Daarna werd door Dianne (lid van de Zonnebloem)

een pleidooi gehouden voor de collecte ten bate van
de Zonnebloem afdeling Dinxperlo/Breedenbroek.

De opbrengst komt ten goede aan de gasten van de
Zonnebloem. Ze willen zo graag dat ook de mensen die
minder te besteden hebben, kunnen deelnemen aan de
activiteiten die de Zonnebloem georganiseert.

Zij benadrukte dat gast-zijn bij de Zonnebloem gratis is.
Na afloop van de dienst kreeg iedereen een roos
aangeboden namens de RK Parochie Maria Laetitia

met de bedoeling deze te brengen naar mensen die een
opkikkertje konden gebruiken.

De organisatoren van Protestantse Gemeente Dinxperlo,
RK Parochie Maria Laetitia en Zonnebloem afdeling
Dinxperlo/Breedenbroek konden met dankbaarheid
terugzien op een zeer geslaagde en zeer harmonische
dienst.

En weet u het nog? Vorig jaar is er tijdens deze viering
een collecte gehouden voor ‘de Vrienden van dr. Jenny'.
Van dat geld is een geluidsinstallatie aangeschaft.
ledereen is daar heel blij mee.

Reinout Wensink noemde het ABA, oftewel het ‘Algemeen

In zijn preek wees ds. Wensink ieder van ons erop, hoe om
te gaan met mensen die ziek zijn. Er is voor ieder van ons

maken, een bloemetje brengen en jezelf openstellen voor

Mariakapel

Wegens nieuwbouw van woningen

in de voormalige pastorietuin in
Breedenbroek moest het Mariakapel-
letje met sacramentsaltaar plaats
maken. Naarstig werd er gezocht
naar een alternatieve plek, want het
kapelletje mocht niet verloren gaan.
Met een grote kraan werd het in zijn geheel opgetild en tegen
de zijmuur van de Cultuurkerk geplaatst. Een prachtige plaats
en een verrijking van het voormalige kerkgebouw. Over een
verdere invulling en bestemming van het kapelletje wordt nog
overleg gepleegd. Kom gerust een kijkje nemen.

Goed om te weten

o [ ke eerste woensdag van de maand is het secretariaat
geopend van 10.00 uur tot 12.00 uur. Bij een bezoekje, voor
opgave van intenties, vragen of gewoon een praatje kunt u
tevens genieten van live-harmonicaklanken, gespeeld door
de harmonicagroep De Aanjagers. Koffie en/of thee staat
voor u klaar. Weet u van harte welkom.

e |n oktober, Mariamaand, is er elke woensdag om 18.30
uur Rozenkransgebed. Maria, onze beschermvrouwe, is het
waard om gevierd te worden en is onze hulp en toeverlaat
bij onze zorgen. Na afloop is er koffie/thee. Kom eens een
keertje meebidden, het zal u goed doen. U bent van harte
welkom.

e Maandag 13 oktober om 9.30 uur is er vergadering van
de combi-Locatieraad. Besproken wordt de dagelijkse gang
van zaken in onze geloofsgemeenschappen en de verdere
ontwikkeling van onze parochie.

e Zaterdag 1 november om 19.00 uur is er een Allerheiligen/
Allerzielenviering, met gebed, gezang en lezing. We staan
stil bij onze dierbare overledenen en bidden dat zij zich
mogen bevinden bij het leger van heiligen, in Gods liefde. Na
afloop is er koffie/thee en gelegenheid om met elkaar na te
praten.

Overleden

Op 27 augustus is op de leeftijd van 82 jaar overleden
RENATE SOMSEN-RUITER, weduwe van Henk Somsen,
moeder, schoonmoeder en oma. Zij was jarenlang een
gewaardeerd lid van het kerkkoor van De Goede Herder-
geloofsgemeenschap en later van het kerkkoor Con Amore.
Op 4 september was in de Dorpskerk in Dinxperlo de
afscheidsdienst. De crematie heeft in besloten kring plaats
gevonden.

Op 6 september is op de gezegende leeftijd van 95 jaar
overleden PAUL JOHAN WILLEM MESSINK, weduwnaar
van Lies Messink-Geven. Paul was jarenlang de nestor van
de kosters van Geloofsgemeenschap De Goede Herder in
Dinxperlo. Op 12 september was de afscheidsviering in de
Cultuurkerk in Breedenbroek waarna zijn lichaam te ruste is
gelegd op de RK Begraafplaats aldaar.

Op 25 juni is in het verzorgingstehuis in Gendringen
overleden, plaatsgenoot RIA HEBINCK-ERINGFELD.

Ria mocht 92 jaar worden.
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte!
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DOETINCHEM

Gebouwd om te blijven

Op zaterdag 13 september hebben we de deuren van de OLV-
kerk opengezet voor mensen die in het kader van de Open
Monumentendagen een gebouw of monument wilden bezoeken.
Vanaf 10.00 uur tot na 16.00 uur kwamen bezoekers binnen.
Sommigen kwamen met specifieke vragen, anderen omdat ze in
de buurt wonen en nog nooit binnen waren geweest. Zij grepen
de kans aan om de binnenkant te zien. De bezoekers waren

blij verrast en soms ontroerd door de activiteiten die werden
aangeboden.

Er waren verschillende mogelijkheden om de kerk te bekijken.
In de PowerPoint '90 jaar Pas-kerk' werd een overzicht gegeven
van de geschiedenis van de kerk. De gedeelten van de kerk
waar we in verband met de veiligheid niet meer bij kunnen
komen, waren in de PowerPoint opgenomen. Zoals altijd was

er een rondleiding en een fotopuzzeltocht voor kinderen. 's
Morgens werd voor stemmige muziek gezorgd door Ton Sedee
op het orgel. 's Middags gaven Mey Lingga en Marjo Harmsen
een concert. Voor mensen die op dat moment binnenkwamen
een bijzondere verrassing en een warm welkom waardoor ze
geraakt werden. In de Mariakapel kon men de hele dag genieten
van koffie en thee met zelfgebakken taart!

Veel parochianen hebben actief meegedaan in de voorbereiding
en op de dag zelf. Zonder alle mensen die hebben meegeholpen
was deze dag niet mogelijk geweest! Dank!

Werkgroep Open Monumentendag
Foto's van Activiteiten tijdens de Open Monumentendag (Ton Harbers)

Hoop en toekomst

Wat kun jij doen voor een kind in
armoede? Veel meer dan je denkt! In
deze tijd zijn kinderen in noodsituaties en
armoede extra kwetsbaar. Daarom doen wij
mee aan de Actie Schoenendoos. Je maakt
een ander kind blij door een schoenendocs —

om te toveren tot een kostbaar geschenk!

Versier de doos en vul hem met een

knuffel, schoolspullen, verzorgingsartikelen en iets uit jouw
speelgoedkist. Jij maakt de droom van een ander kind waar!
Vorig jaar gingen ongeveer 42.300 dozen naar Sierra

Leone, Roemenig, Lesbos, Oekraine en verschillende
Afrikaanse landen. Vaak hebben kinderen in armoede of een
vluchtelingenkamp nog nooit een cadeau gekregen. Met de
schoolspullen uit de doos mag een kind naar school. Onderwijs
is vaak alleen mogelijk als ouders de materialen meegeven. Je
geeft daarmee deze kinderen hoop en toekomst!

Voor onze kinderen worden de thema's naastenliefde, eerlijk
delen en recht doen concreet gemaakt. Onze kinderen leren
wat het is om tijd, liefde en bezit te delen met een kind ver weg.
Dit project is onderdeel van de voorbereiding op het Heilig
Vormsel. De kinderen die gevormd worden, krijgen een doos
mee op de Gezinszondag van 12 oktober en leveren deze weer
in bij de Gezinszondag in november. Alle andere kinderen (en
volwassenen) mogen natuurlijk ook meedoen! U kunt dozen en
folders meenemen na de viering van 12 oktober.

Zie ook: https://schoenendoosactie.nl.

Werkgroep Diaconie/Omzien naar elkaar/Werkgroep Gezinszondagen
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Allerheiligen/Allerzielen

Het Hoogfeest van Allerheiligen wordt gevierd op
zaterdagavond 1 november om 19.00 uur. Wij gedenken dan
alle heiligen en martelaren. Op zondag 2 november is het
Allerzielen. Een overlijden in de familie of je omgeving is vaak
ingrijpend. Je denkt veel aan degene die er niet meer is. In
gesprekken worden in deze tijd herinneringen opgehaald.

De overledene ‘leeft’ weer even! In de eucharistieviering

van 2 november herdenken we onze overledenen. De
contactpersonen van de familie van de overledenen van het
afgelopen jaar krijgen een uitnodiging om deze viering bij te
wonen. Er wordt een kaars voor hen ontstoken bij het noemen
van de naam van de overledene. Tijdens de viering bidden we
speciaal voor de zielenrust van de overledenen, maar ook om
kracht en moed voor degenen die achterbleven. Na afloop
van de viering worden de gedachteniskruisjes uitgereikt aan
de familie. Parochianen kunnen de namen van dierbaren die
men wil herdenken opgeven bij het secretariaat (tel. 0314 -
3910 91) of via e-mail: rkdoetinchem®mlparochie.nl en op
zondagmorgen na de viering van 11.00 uur in de Mariakapel.

Werkgroep Allerzielen

Levende Adventskalender: doet u ook mee?
De locatie OLV Tenhemelopneming doet mee aan de
Levende Adventskalender. Kijk voor uitgebreide informatie
in deze Vreugdebode op pagina 8.

Werkgroep Levende Adventskalender Doetinchem




Een bijzondere eerste Gezinszondag

Veel kinderen en ouders nemen elke maand deel aan de Gezins-
zondag. Voor anderen is het begin van het schooljaar een
startpunt, omdat het kind/de kinderen aan het eind van dat jaar
hun Eerste Heilige Communie doen of het sacrament van het
Heilig Vormsel ontvangen.

Alle kinderen en ouders hebben zondag 14 september na de
gezamenlijke start in de kerk in de eigen groepen gewerkt met
de volgende thema'’s: Jona (Groep A), Jozef (Groep B), Daniel
(Groep C) en Welkom (Groep D). De ouders volgen hun eigen
programma onder leiding van pastor Tilma.

Het ontvangen van het Heilig Doopsel, de Eerste Heilige
Communie of het Heilig Vormsel is altijd een bijzondere gebeur-
tenis. Dat is het niet alleen voor de betrokkenen zelf, maar ook
voor de familie en parochianen. Hoe mooi is het dat de kinderen
en tieners die op deze dag met hun voorbereiding begonnen
voor één van de sacramenten getuigen mochten zijn van de
doop, de Eerste Heilige Communie en het Vormsel van drie vol-
wassenen en een peuter. De kinderen zagen van dichtbij wat er
gebeurde. Sommigen werden als hulp ingeschakeld bij het bren-
gen van een handdoek, de doopschelp of de Heilige Olie.

Misel, zijn zoontje Stefano, Danny en Ricardo ontvingen tijdens
de viering een of meer sacramenten. Wij feliciteren jullie met het
ontvangen van deze sacramenten en hopen dat jullie terugkijken
op een mooie en gezegende dag.

Werkgroep Gezinszondagen en Locatieraad. Foto’s: Coen Heveling

Vredesweek

De vredesweek is voorbij (21-28 september),
maar de opdracht tot vrede blijft een heel
jaar en eigenlijk altijd. Het thema dit jaar
was: Niets doen is geen optie.

Als we aan vrede denken, denken we allereerst aan oorlog,
zoals nu in Gaza, Oekraine, Soedan en op meer plaatsen.
Voelen we ons machteloos en dat zijn we ook. Daarom is het
belangrijk te denken aan waar we wel iets aan vrede kunnen
doen, dichtbij, in éns dagelijkse leven! Niets doen is geen optie.

o

Eris een lied van De Dijk met de vraag: Kan ik iets voor je
doen? EIf coupletten, met elf vragen, zoals: Kan ik iets voor je
zijn in het grote gemis, omdat wie je zo liefhad er nu niet meer
is? en: Is er iets wat je wilt, wat de stilte verstoort, in het kaal
en het kil, wat je graag hoort?

Zo simpel is het in het klein, maar het kan iets groots voor een
ander betekenen. Niets doen is geen optie. Echte vrede wordt
gebouwd in het klein en daar liggen mogelijkheden voor ons,
als individu, als groep misschien.

Natuurlijk hebben we vredesvechters nodig, mensen die op de
barricades klimmen, vredesactivisten, enz. En op nationaal en
internationaal gebied ndg meer. Maar het is al heel wat om niet
weg te kijken, om niet te wennen aan onrecht. Vrede begint
vaak bij iets kleins. Vrede is niet de afwezigheid van oorlog,
maar de aanwezigheid van menselijkheid. En menselijkheid zit
in kleine dingen: de daden die zo gewoon lijken, dat ze juist
bijzonder zijn. Omzien naar elkaar is de opdracht en wat is het
een mooi woord: naastenliefde.

Elke keer als we een naaste troosten, is Jezus present, groeien
we in ons mens-zijn, worden we meer kind van God.

Luisteren is belangrijker dan praten. Leer de ander goed
kennen, neem de tijd voor elkaar en steun elkaar, want dat
verbindt. Dat betekent dat we niet alleen onze eigen pijn
en zorgen uitspreken, maar dat we ook echt horen wat de
ander zegt. En ook waardm hij of zij dat zegt. Als de harten
samenkomen, groeien we naar elkaar toe.

Werkgroep Diaconie/Omzien naar elkaar

Gehuwd

- Jasper Bouman en Monica Karmila
- Oscar Rietman en Samantha Christant

Gedoopt/Gevormd/Eerste H. Communie

- Lev Beursken - Misel Vujevic

- Khai Jansen - Stefano Vujevic
- Danny van den Berg - Joy Bosz-Volkers
- Ricardo Hollander

Overleden

- Emeritus pastor Gerard de Haan 81 jaar
- Johannes Gerhardus Kuipers 79 jaar
- Elisabeth Catharina Stinissen-Raats 79 jaar
- Ronald d’Arnault 88 jaar
- Henny Keurentjes-Dieker 90 jaar
- Co van Klink 83 jaar
- Mimy Kamstra-Willemsen 92 jaar
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ETTEN

Fijne en gemoedelijke
Ziekendagviering

De Zonnebloem Etten hield vrijdag 19 september
traditiegetrouw een eucharistieviering ter gelegenheid
van Ziekendag en kijkt terug op een fijne middag. De
viering werd voorgegaan door pastoor Hans Pauw. Er was
samenzang met orgelbegeleiding door Marijke Koster. Ook
werden er mooie teksten en gebeden voorgelezen door
enkele vrijwilligers van de Zonnebloem. Na de viering was
er volop gelegenheid voor een praatje en gezelligheid met
elkaar.

Pastoor Pauw ging voor in de eucharistieviering ter
gelegenheid van Ziekendag.

Er werd nog gezellig gekletst onder het genot van een
drankje.

Foto’s: Claudia Helmink
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Gebedsviering Allerzielen

Op zondag 26 oktober om 11.00 uur is de Allerzielenviering

in de Maartenskerk. In deze viering herdenken we onze
dierbare overledenen en in het bijzonder degenen uit onze
geloofsgemeenschap die ons sinds vorig jaar Allerzielen zijn
ontvallen. We steken kaarsen aan en spreken mooie teksten en
gebeden uit. Mensen die in deze periode een dierbare hebben
verloren, krijgen een persoonlijke uitnodiging. De viering wordt
voorbereid door pastor Marcel Smits, Jan Wenting, Sjoerd
Jansen, Angeline Cornielje en Ans Jansen.

Het voormalige kerkkoor o.l.v. Ferdi Cornelissen zal weer mooie
liederen zingen. Na de viering gaan we gezamenlijk naar het
kerkhof voor de graf- en urnenzegening.

Voor deze viering kunt u gebedsintenties opgeven. Dit kan

via de mail: rketten@mlparochie.nl of telefoon/app: 06 - 12

67 88 24. Kosten zijn 10 euro per intentie. U kunt het bedrag
overmaken naar NL23 RABO 0317 8004 50 t.n.v. Parochie
Maria Laetitia Etten. Ook kunt u het geld in een envelop in

de brievenbus van het secretariaat doen met hierop graag
duidelijk vermeld uw naam en intentie.

ledereen is van harte welkom in deze viering!

Mooie oecumenische viering

Op zondag 14 september was er in het kader van de
Vredesweek een oecumenische viering in de Maartenskerk

met als thema ‘Niets doen is geen optie’. Ds. Jan Fischer ging
hierbij voor en vrouwenkoor Con Brio zong mooie liederen. Het
was een goed bezochte en inspirerende viering. Na de viering
was er nog gelegenheid voor het drinken van een kopje koffie
of thee in de Glazeren Kast.

Goede belangstelling tijdens de oecumenische viering.
Foto: Ans Lubbers.

Gezellig koffie of thee drinken in de Glazeren Kast na de
eucumenische viering. Foto: Joke Veenink.




GENDRINGEN - MEGCHELEN - NETTERDEN

GENDRINGEN

Onthulling en zegening beeld van
Dora Visser

EL. -
v

\

Op zondag 14 september is een borstbeeld van Dora Visser
onthuld en gezegend, in het Gedenk- en wandelpark 't
Olde Kerkhof in Gendringen. Sinds de sluiting van onze
Martinuskerk was ook het ‘Dorahoekje’ er niet meer. Op
initiatief van Ben Oude Elberink en Stichting Gedachtenis
aan Dora Visser en met goede samenwerking met de
Gemeente Oude IJsselstreek is een plek gecreéerd in

dit park, met een bronzen beeld door kunstenaar Ben
Overkamp en een bankje om erbij te zitten, door schutterij
WWM.

Nu is er weer een permanente plek voor de Dora-devotie,
waar mensen ook hun intenties kunnen opschrijven in het
boek dat daar ligt.

Ronald Valk, schrijver van de nieuwe biografie van Dora
Visser, gaf een boeiende toespraak over de relevantie van
Dora in onze eigen tijd. Het Dora-lied werd gezongen alsook
het loflied van Maria. De vele belangstellenden hebben
elkaar, na de plechtigheid, kunnen ontmoeten onder het
genot van een kopje koffie met iets lekkers.

De sfeer was warm en gezellig en er werd druk door en met
iedereen gekletst.

In de volgende Vreugdebode zal de Stichting Dora Visser
nog een artikel schrijven over deze belangrijke plek voor
onze geloofsgemeenschap in het bijzonder en voor onze
parochie in zijn algemeenheid.

Binnenkort is het Allerzielen

Als geloofsgemeenschap Gendringen zullen wij op 2 november
om 15.00 uur een Allerzielenviering houden op het kerkhof
aan de Staringstraat in Gendringen. De overledenen van het
afgelopen jaar zullen met naam genoemd worden en er zal een
kaars voor hen aangestoken worden. Alle aanwezigen krijgen
de gelegenheid om een kaars aan te steken en deze bij een graf
neer te zetten of op het altaar. ledereen is hier van harte bij
uitgenodigd. Wij hopen zo elkaar wat troost en steun te kunnen
geven.

Namens het pastoresteam en de werkgroep uitvaart, Ans Erinkveld-Bongers

Lopend naar Kevelaer
Pelgrims van hoop

Nadat we de route naar Kevelaer een stuk
hebben ingekort, zijn we ook dit jaar weer
vanaf het plaatsje Kirsel naar het bede-
vaartsoord Kevelaer gelopen. Net zoals
andere jaren hebben we weer genoten van
deze prachtige tocht door de landerijen, de
rust en het gemoedelijke, als je in de verte
tijdens deze wandeling de kerktorens van Kevelaer ziet opdoe-
men. Tijdens de pauzes, waar Harry alles al op een mooi plekje
had klaargezet, werden we verwend met lekkere koffie en
krentenbollen.

Om ongeveer 1115 uur zijn we in Kevelaer aangekomen en heb-
ben we ons eerst tegoed gedaan aan een heerlijke coupe ijs.
Aansluitend hierop zijn we naar de Biechtkapel gegaan, waar
pastor Marcel Smits voorging in de H. Eucharistieviering met
als thema: Pelgrims van hoop. Deze H. Eucharistieviering werd
opgeluisterd door cantor Lucie Jansen; zij heeft tijdens deze
viering prachtig gezongen.

Na deze prachtige H. Eucharistieviering heeft Ursula ons nog
een rondleiding door Kevelaer gegeven, waarna we moe en vol-
daan huiswaarts zijn gegaan. Hanny Roes

MEGCHELEN

Dankbaarheid geeft vrijheid

Op zondagochtend 14 september begaven zich zo'n honderd
mensen vanuit verschillende richtingen per auto, per fiets,

per scootmobiel en ook lopend naar die mooie plek aan

de Nieuweweg in Megchelen. Onder de aanwezigen waren
verrassend meer jongeren dan we in de kerken gewend zijn.
Muziekvereniging St. Caecilia opende de viering. Hierna

sprak Ben Oude Elberink het welkomstwoord, de man die

zijn droom om dit Kruis op deze plek op te richten wist te
verwezenlijken. Ben verwees naar het boekje dat hij schreef
over de afgelopen 15 jaar en dat alle aanwezigen na afloop mee
mochten nemen. Het werd een prachtige viering met gebed,
muziek en samenzang en ook nog een lied gezongen door de
14-jarige Freya. Tijdens de overdenking raakten de aanwezigen
met elkaar in gesprek over de vraag: Waar ben ik dankbaar
voor? Het mooie weer was zeker een factor om dankbaar voor
te zijn op deze dag, maar er werden ook zeer persoonlijke
zaken naar elkaar toe uitgesproken. Samen kwamen we tot

de conclusie dat een mens die dankbaar weet te zijn een

vrijer en blijer mens kan zijn. Na afloop van de viering werd er
dankbaar gebruik gemaakt van de koffie en de heerlijke cakes.
Ook werden er zonnebloemen vanuit de viering meegenomen
naar mensen die wat extra
aandacht goed kunnen
gebruiken. We hopen van \
harte dat deze mooie traditie [
kan worden voortgezet

en vertrouwen daarbij op
de morele en (ook wat
financiéle steun) van allen
die zich betrokken weten.
Graag tot volgend jaar!
Oecumenische werkgroep
Gendringen/Megchelen
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GAANDEREN

Terugzien en vooruitzien

Beste lezers, hopelijk kunt u terugzien op een mooie zomer en
gaat u hoopvol de herfstdagen in.

Waar we met dankbaarheid en ook met weemoed op terugzien,
is het afscheid van pastoor Hans Pauw. Na de mooie Gildemis
met de Schutterij en het gemengd koor gingen we, na de
traditionele vendelhulde, in optocht naar de feesttent op het
kermisterrein. Daar werd een kermisontbijt aangeboden door
het Schuttersgilde.

Na een lied van het koor was er voor iedereen gelegenheid om
afscheid te nemen van pastoor Hans Pauw en hem de hand te
drukken en te bedanken. We wensen ‘onze pastoor’ Gods Zegen
en veel geluk in zijn nieuwe parochie.

Foto 1I: Pastoor Pauw, overweging in de Gildemis (foto: Jos Heutinck)
Foto 2: Zegening van de Marketentsters (foto: Jos Heutinck)
Foto 3: Afscheid nemen in de Schutterstent (foto: Hans Aarntzen).

Hoopvol gestemd zijn we in Gaanderen ook, zeker na de
afscheidswoorden van pastoor Hans Pauw in de Gelderlander,
waarin hij zegt dat de Sint Martinuskerk in Gaanderen zeker in
2026 en 2027 nog open blijft en misschien wel tot 2030. Ons
aanbod en de geplande activiteiten gaan door en dat geeft alle
vrijwilligers die hier druk mee zijn veel energie. Ook de komst
van onze nieuwe pastoor Harrold Zemann zal ons positief
stimuleren. Wij wensen pastoor Zemann veel zegen en geluk en
we hopen dat hij zich snel thuis zal voelen in onze parochie. De
installatie van pastoor Harrold Zemann door mgr. Woorts zal
plaatsvinden op zaterdag 8 november om 19.00 uur in de OLV
Tenhemelopneming (Paskerk) in Doetinchem, waar hij ook zal
gaan wonen in de naastgelegen pastorie.

Waar we ook mooi op kunnen terugzien, is de Bijbel in het Bos-
viering op zondag 10 augustus. Voor het tweede achtereen-
volgende jaar was er in en rondom de Slangenburgkerk een
verhalencarrousel georganiseerd. Gemeenteleden van de
Protestantse Gemeente Doetinchem/Slangenburg en parochi-
anen van de Geloofsgemeenschap H. Augustinus-Martinus
Gaanderen lazen verhalen uit de kinderbijbel voor, die ze graag
met elkaar wilden delen. Het was een prachtige dag, met mooie
verhalen en ontmoetingen. Een hoopvolle activiteit in onze
oecumenische samenwerking.

Foto 4: Verhalencarrousel (foto: Greetje van Vroonhoven)
Foto 5: Elkaar ontmoeten bij de koffie (foto: Greetje van Vroonhoven)
Foto 6: Activiteit voor kinderen (foto: Greetje van Vroonhoven).
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Allerzielen

Zondag 2 november vieren we
Allerzielen. Met Allerzielen
herdenken we onze geliefde
overledenen in een gebedsmo- & ] :
ment op het Monica-kerkhof - S
aan de Van Damstraat, om 9.00 ] - R
uur. Aansluitend herdenken we ook alle overledenen tijdens de
gebedsviering in de Sint Martinuskerk en een herdenkingsmo-
ment op de begraafplaats achter de kerk. De gebedsviering
begint om 9.30 uur. De zang op de beide begraafplaatsen enin
de Allerzielenviering wordt verzorgd door het gemengd koor.
Wij gedenken in deze viering onze geliefde overledenen enin
het bijzonder de overleden parochianen van het afgelopen jaar,
met het noemen van de naam en het ontsteken van een kaars.
Na de viering kunt u een noveenkaars en flesje wijwater meene-
men om op het graf of de gedenkplaats te branden en het graf
of de gedenkplaats te zegenen.

En wanneer er een gedachteniskruisje van de overledene is
opgehangen in de Mariakapel in S " v
de kerk kunt u dit, indien u dat
wenst, mee naar huis nemen,
zodat u het ook een speciale
plaats kunt geven in uw eigen
omgeving. Zoals gebruike-

lijk maken de vrijwilligers

van onze geloofsgemeen-
schap de begraafplaatsen
Monica-kerkhof en Martinus-
begraafplaats weer extra mooi
voor deze dag.

Na de viering wordt een kop
koffie of thee geschonken en
krijgt u gelegenheid met familie
en dorpsgenoten herinneringen op te halen. U bent van harte
welkom.

Foto Monica-kerkhof (Ria Aarntzen)

Foto Calvarie-groep op de Martinus-begraafplaats (Ria Aarntzen)

Misintenties/gebedsintenties

In eucharistievieringen, gebedsvieringen en in de inspiratie-
vieringen is er een vaste plaats voor de voorbede. De lector

of voorganger spreekt namens alle mensen van de geloofs-
gemeenschap enkele gebeden uit; een dankzegging, een
gebed voor de wereld, de kerk, de geloofsgemeenschap en
persoonlijke intenties. Voor de persoonlijke intenties kunt u
een opgave doen: een misintentie voor eucharistievieringen of
een gebedsintentie voor andere vieringen. Vaak is dit een her-
denking van een geliefde overledene, een dankzegging of bede
om hulp en sterkte. Op het inlegvel in de Vreugdebode staat
de intentie kort genoemd. Het hele jaar door, maar zeker met
Allerzielen en Kerstmis worden veel mis- en gebedsintenties
aangevraagd. U kunt dit eenvoudig doen met een e-mailtje naar
rkgaanderen@miparochie.nl. S.v.p. doorgeven welke intentie u
gelezen wilt hebben en voor welke viering deze geldt.

De kosten zijn 10 euro per intentie. Dit bedrag kunt u over-
maken op rekeningnummer: NL76 RABO 0115 3918 27 onder
vermelding van misintentie. Ook kunt u een briefje met opgave
plus het geldbedrag in een envelop doen en in de brievenbus
van de pastorie deponeren. Liesbeth Jansen verzorgt de admi-
nistratie rondom de intenties.

Levende Adventskalender

Ook onze geloofsgemeenschap H. Augustinus-Martinus
doet mee aan de Levende Adventskalender. Uitgebreide
informatie vindt u op pagina 8 van deze Vreugdebode.
Het overzicht van adressen en data, waar en wanneer u
welkom bent, kunt u te zijner tijd vinden in de volgende
Vreugdebode, in de nieuwsbrief, in de kranten en het
wordt genoemd in de mededelingen.

Overleden

- Maandag 21juli 2025 is overleden de heer Cédric
Badjeck, Gaétan Cédric Arnaud, in de leeftijd van 30 jaar.
Cédric is geboren in Kameroen en woonde sinds zijn jeugd
in Nederland. Cédric was een talentvol voetballer, woon-
achtig in Arnhem. Zijn ouders wonen aan de Hoofdstraat
in Gaanderen. Op vrijdag 25 juli was voor hem de crema-
tieplechtigheid in het crematorium in Etten.

Wij geloven dat Cédric geborgen is in de Liefde van onze
Heer.

- Zaterdag 2 augustus 2025 is overleden mevrouw Riet
Wellink-Kemperman, Henrika Berdina Antonia, in de leef-
tijd van 86 jaar. Mevrouw Wellink was de weduwe van de
heer Bernardus Wellink en sinds hun huwelijk woonden

zij in Etten. Maandag 11 augustus was voor haar de gezon-
gen uitvaartviering in de Sint Martinuskerk in Gaanderen,
waarna zij werd begraven op de RK begraafplaats H.
Martinus in Etten.

Mogen vele mooie herinneringen een troost zijn voor allen
die Riet zullen missen.

- Donderdag 7 augustus 2025 is overleden mevrouw
Mimi Zoethout-Ebbers, Willemina Sophia Maria, in de
leeftijd van 87 jaar. Mimi was de weduwe van de heer
Henk Zoethout en zij woonde aan de Vormerijstraat in
Gaanderen. Maandag 18 augustus was voor haar de uit-
vaartviering in de Sint Martinuskerk in Gaanderen, waarna
zij werd begraven op het naastgelegen kerkhof.

Wij geloven dat Mimi nu opgenomen is in het Hemels
Vaderhuis, waar geen pijn of verdriet is.

- Woensdag 20 augustus 2025 is overleden de heer
Gerard Tap, echtgenoot van mevrouw Truus Tap-Schepers,
in de leeftijd van 92 jaar. Gerard Tap is geboren in
Gaanderen, maar later verhuisd naar Silvolde. De laatste
jaren woonde hij met zijn vrouw in woonzorgcentrum
Debbeshoek in Ulft. Maandag 25 augustus kon men
afscheid nemen van Gerard en de familie condoleren, in de
Sint Martinuskerk in Gaanderen. De afscheidsviering heeft
plaatsgevonden in besloten kring.

Moge hij rusten in de vrede van onze Heer.

- Maandag 25 augustus 2025 is overleden de heer Wim
Wichman, echtgenoot van mevrouw Thea Wichman, in de
leeftijd van 89 jaar. De familie Wichman woonde aan de
Rijksweg in Gaanderen. De laatste weken woonde Wim in
zorgcentrum Den Es in Varsseveld. Wim is jarenlang een
trouw lid geweest van het kerkkoor in de Augustinuskerk
en ook was hij lid van het Gaanderens Mannenkoor.
Dinsdag 2 september was voor hem de crematieplechtig-
heid in het crematorium in Etten.

Dat het Huis van God zijn woning mag zijn.
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TERBORG

In memoriam frater Gerard de Haan

T Ontmoetingsbijeenkomst

De bijeenkomst in De Huiskamer op zondag 28 september

Ook in de Terborgse geloofsgemeenschap is Gerard de stond in het teken van de herfst en de oogstmaand. In
Haan vele jaren actief geweest als vertegenwoordiger van het bijzonder de vijgenboom heeft een rijke spirituele
het pastorale team. Onder andere was hij betrokken bij de betekenis in verschillende culturen en religies en staat
Heilige Communie en hebben veel communicantjes, maar voor overvloed, vruchtbaarheid, wijsheid en verlichting.
ook hun ouders Gerard leren kennen als een bijzonder Maar wat als een vijgenboom geen vruchten geeft en
oprecht en vriendelijk persoon. Zeer betrokken bij de veel dood hout laat zien. Omkappen dus. Maar ho, wacht!
parochianen en een steun en toeverlaat voor onze Wat we nodig hebben is geduld, hoop en vertrouwen. Met
vrijwilligers. Gerard stond altijd klaar met goede raad of een voldoende aandacht - vitamine A - ontstaat weer leven.
wijs advies. Daarbij ging hij zeker ook met de tijd mee en Zo heeft ons geloof met enige regelmaat ook vitamine
stond hij altijd open om iets nieuws te proberen. A nodig. We moeten ons geloof verzorgen en voeden en
Zo heeft hij spontaan zijn medewerking toegezegd toen dat doen we tijdens de Ontmoetingsbijeenkomsten.
hem werd gevraagd om de zegen te geven over ‘Alles op
Wielen'. Inmiddels alweer zo'n 10 jaar geleden. Een bonte Die zonnige ochtend werden wij muzikaal begeleid en
verzameling van voertuigen trok door de Hoofdstraat langs met prachtige zang ondersteund door Merel, die eerder
de Georgiuskerk, alwaar Gerard in vol ornaat klaar stond heeft gezongen in onze Ontmoetingsbijeenkomsten. Door
en met de wijwaterkwast in de aanslag. Kijkt u goed op de omstandigheden was zowel Mia als Wilma afwezig.
foto, dan ziet u ook nog Fien Driessen op de achtergrond, Gelukkig konden we terugvallen op iemand met jaren-
die zorgde voor aanlevering van het wijwater. Honderden lange ervaring in (gebeds)vieringen en mede‘oprichter’
belangstellenden bezochten Terborg die dag. Gerard vond van de Ontmoetingsbijeenkomsten: Steven van Woerkom.
het een bijzondere ervaring - zo vertelde hij nadien -, een We kijken terug op een fijne en hartverwarmende
ervaring die hij niet had willen missen. bijeenkomst. Vermeldingswaardig is zonder meer het lied
Zonlicht dat op prachtige wijze door Merel werd vertolkt.
Een mooi mens is ons ontvallen. Het toefje op de taart zoals altijd: het aansluitende kopje
In gedachten zijn we bij hen die in verdriet achterblijven. koffie.

Moge Gerard rusten in de armen van God.
Dit jaar organiseren wij nog twee Ontmoetingsbijeen-
Geloofsgemeenschap Heilige Georgius, Werkgroep Nieuw Begin/Jos Kunze komsten. Ter gelegenheid van Allerzielen op 2 november
om 10.30 uur in De Huiskamer.

Tijdens Kerst organiseren wij wederom een Oecume-
nische Dienst samen met onze broeders en zusters van
de Protestantse gemeente ETU. En wel op Kerstavond 24
december om 20.00 uur in de Sint-Joris en Barbarakerk.

Komt allen! Meer dan welkom. Wij zien u graag.

Werkgroep Ontmoetingsbijeenkomsten
Jos Kunze

Overleden

Wij ontvingen het treurige bericht van het overlijden van
onze mede-parochianen:

- Mevrouw C.C. Lenting-Engelhard 92 jaar
- De heer G.J. Platenkamp 81 jaar
- De heer A.J. Derksen 90 jaar
- Mevrouw M.J.W.H. Boss-Keuben 77 jaar
- Mevrouw. J.T. Melgers-Ressing 95 jaar
- De Heer Gerard G.J.M. de Haan 81 jaar
- De heer T.H. Bugter 78 jaar
- De heer T.E.J.M. Meurs 61 jaar

In gedachten zijn we bij hen die in verdriet achterblijven.
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SILVOLDE/VARSSEVELD

SILVOLDE

Een ster aan de hemel

Zondag 2 november om 10.00 uur: Allerzielenviering in de
Maurituskerk in Silvolde.
Op 2 november, dit jaar op een zondag, is het Allerzielen: de
jaarlijkse herdenking van al degenen die het aardse leven
achter zich gelaten hebben.
Herdenken doen we vaak met beelden. Soms heel letterlijk,
met een standbeeld van iemand met grote verdiensten,
of die juist veel geleden heeft. Of met foto's of andere
afbeeldingen van mensen, gebeurtenissen of zaken die
daarmee te maken hebben. Fietsend of wandelend door
onze regio kom je er heel wat tegen, verwijzend naar
personen, oorlogshandelingen, ongelukken, noem maar op...
Een veel gebruikt beeld voor iemand die is overleden, is ‘een
ster aan de hemel'. Voor gelovigen is dat een verbeelding
van het feit dat de overledene er nog is, nog leeft, ergens,
onaanraakbaar ver weg. Ook voor ongelovigen is het een
aantrekkelijk beeld. Het aantal sterren is even ontelbaar als
alle mensen die ons wereldwijd zijn voorgegaan; de sterren
die we kunnen zien en kennen zijn relatief klein in aantal,
maar voor ons bakens in de duisternis van het aardse leven.
Tevens is een ster enerzijds een immense vlammende
energiebron, anderzijds een nietig puntje in het onmetelijke
heelal. Zoals de overledene, tijdens zijn of haar leven, een
onmetelijke bron van warmte en licht voor ons was, maar nu
nog slechts een onbereikbaar lichtpuntje is.
Dit troostrijke beeld willen we als uitgangspunt nemen van
onze Allerzielenviering. In liederen, teksten en gebeden
proberen we een sfeer te scheppen waarin ieder zijn of haar
eigen beeld kan koesteren van een geliefde overledene en
diens warmte en licht kan voelen.
Degenen in onze geloofsgemeenschap die het afgelopen
jaar zijn overleden, krijgen daarbij een speciale plek: we
noemen hun namen en ontsteken voor ieder een kaars. Al
hun nabestaanden worden persoonlijk uitgenodigd voor
deze viering, als we de contactgegevens hebben*.
leder die deze viering wil meebeleven, als nabestaande,
betrokkene, of uit solidariteit, is van harte uitgenodigd. Ook
degenen die gewoon behoefte hebben aan hun maandelijkse
bezinning op zondagochtend zijn uiteraard welkom.
Na afloop is er gelegenheid om nog even bij elkaar te blijven
onder het genot van een kopje koffie of thee.
In tegenstelling tot andere jaren is de Allerzielenviering dus
niet 's avonds, maar 's ochtends om 10.00 uur, op de tijd van
de ‘'normale’ maandelijkse zondagviering.
* Van alle parochianen van wie bij ons bekend is dat ze het
afgelopen jaar zijn overleden, ontvangen de nabestaanden
een persoonlijke uitnodiging. Mocht u twijfelen of uw
contactgegevens bij de parochie bekend zijn, bijvoorbeeld
omdat er geen kerkelijke afscheidsviering is geweest en stelt
u wel prijs op een herdenking in de Allerzielenviering, neem
dan contact op met één van de ondergetekenden.
Contactpersonen:
- Leo te Brinke, 0315-32 32 12,
leotebrinke@hetnet.nl
- Harrie Jorna, 0315-32 5212,
harriejorna@gmail.com

Foto: Gerd Altmann - Pixabay
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Vrijwilligers gezocht

Om onze katholieke begraafplaats aan de Pr. Bernhard-
straat 24 in Silvolde mooi en representatief te houden,
zoeken wij uitbreiding van onze huidige onderhoudsgroep.
De onderhoudsgroep verricht diverse werkzaamheden,
zoals het onkruid schoffelen, kleine snoeiwerkzaamheden
en het maaien van het gras. Deze werkzaamheden worden
normaliter op een dinsdagmorgen in groepsverband
uitgevoerd. Uiteraard mede onder het genot van een kop
koffie/thee. De grote snoeiwerkzaamheden, zoals het
knippen van hagen enz., worden door een extern bedrijf
uitgevoerd. Bent u geinteresseerd, neem dan contact op
met onze beheerder, Patrick Tempels: tel. 06-11 64 11 00.

Tekst en foto: Tonny Jansen

Huiszegening

Tonny en ik mochten er - met Patrick! - bij zijn, de huiszegening
van Annekes nieuwe woonplek. Anneke heeft haar dorp
Silvolde verlaten. Ze laat er heel wat achter. Vooral een

dorps- en kerkbetrokken bestaan, dat ze er met haar Jan had
opgebouwd. Toen haar man was overleden, voelde Anneke

na verloop van tijd behoefte aan een nieuw begin. Ze trok de
stoute schoenen aan en bekeek appartementen in Doetinchem.
En toen ze bij dat ene huis binnenkwam, was dat als een seintje
van Boven: ‘Dit is het, hier kan het gebeuren!" Nou, dat huis
eenhoog hebben we afgelopen zondag dus ingezegend. Dat
past helemaal bij Anneke en haar geloofsbeleving. Pastoor
Hans Pauw ging erin voor, in gebed, overwegend en al
wijwaterend. Het voelde goed, precies zoals Anneke gehoopt
had. Haar toekomst daar is begonnen. En wat die haar ook
brengen zal, voor haar is het Toekomst!




Advent

Zondag 7 december om 10.00 uur in de Mauritiuskerk

Op het moment van schrijven is het nog (na)zomer. Alles is nog
groen en het zonnetje laat zich soms nog van de warme kant
zien.

Toch zit er al wel verandering in de lucht, soms flink regen

en veel wind. Een ander seizoen breekt aan. De eerste

tekenen van een nieuw seizoen zijn er al. De pepernoten en
chocoladeletters, die nu al in de winkel te verkrijgen zijn, wijzen
daarop. In oktober gaat de wintertijd in, een donkere periode.
Een periode waarin we verlangen naar licht. De vele lichtjes die
de huizen versieren, moeten de donkerte wat verlichten.

In de advent geven we handen en voeten aan het verlangen
naar licht. We steken elke week een kaars meer aan op een
krans van groen. We gaan van het donker naar het licht; kijken
uit naar de zonnewende. Geen toeval dat de advent en kerst

in deze periode zijn geplaatst. Aan het eind van de tunnel is
altijd licht. In het licht van het wereldnieuws kunnen we deze
gedachte best gebruiken.

Houd moed! Laten wij in deze viering elkaar over de dorheid en
duisternis heendragen.
Welkom in de adventsviering van 7 december.

Liturgische werkgroep H. Mauritius-geloofsgemeenschap

Ter informatie bij onze vieringen

U kunt alle vieringen in het Mauritiusgebouw meebeleven
via de livestream: Geloofsgemeenschap H. Mauritius-
Kerkdienst gemist- https://kerkdienstgemist.nl/
stations/531-Geloofsgemeenschap-H-Mauritius

Deze link geeft u de mogelijkheid diensten terug te kijken.

Overleden
- 06-7-2025 B.M. Raben-Helmes

Harbershoek 90 jaar
- 08-7-2025 H.W. Luiten

Prins Bernhardstraat 53 jaar
- 11-7-2025 C.J.H. Hengeveld-Kniest

Doctor Schaepmanstraat 81 jaar
- 12-7-2025 A.J.T. Rutjes-Diesvelt

Laan van Schuylenburch 93 jaar
- 17-7-2025 A.T.M. Miggelbrink-Wieggers

Marterhof 82 jaar
- 26-7-2025 T.A. Winters

Laan van Schuylenburch 91 jaar
- 31-7-2025 G.J.M. Kock-van Aken

Laan van Schuylenburch 95 jaar
- 21-8-2025 R.T.M. Janssen-Gries

Fazantplein 71 jaar
- 07-9-2025 W.T.M. Kemperman

Kloosterhof 81 jaar

Wij bidden voor hun eeuwige rust. Wij wensen hun familie
veel sterkte en kracht voor de komende tijd.

VARSSEVELD

Vieringen Den Es

Zondag 12 oktober, zondag 9 november en zondag
14 december is in Den Es om 10.00 uur de Woord- en
Communieviering met samenzang.

Levende Adventskalender

Ook onze geloofsgemeenschap doet mee aan de Levende
Adventskalender. Uitgebreide informatie vindt u op
pagina 8 van deze Vreugdebode. Het overzicht van
adressen en data, waar en wanneer u welkom bent, kunt
u te zijner tijd vinden in de volgende Vreugdebode, in de
nieuwsbrief, in de kranten en het wordt genoemd in de
mededelingen.

Overleden

Zondag 24 augustus is Maria Maarse overleden. Zij mocht
94 jaar worden.

Bidden wij om troost en kracht voor haar familie en dat
Maria moge rusten in vrede.
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PAROCHIE MARIA LAETITIA

Centraal secretariaat Parochie Maria Laetitia
Kantoor en bezoekadres:

Pastoor Vernooystraat 7, 7071 BR Ulft

E-mail: secretariaat@mlparochie.nl
Openingstijden secretariaat:

woensdag en vrijdag van 09.00 - 11.30 uur
NL19 RABO 0156 5694 50

tel. 0315 - 34 20 44

Azewijn - H. Mattheus
Mattheusplein 1, 7045 AC Azewijn
E-mail: rkazewijn@milparochie.nl
NL89 RABO 0374 6064 39

tel. 0315 - 34 20 44

Breedenbroek - HH. Petrus en Paulus
Terborgseweg 30, 7084 AJ Breedenbroek
E-mail: rkbreedenbroek@miparochie.nl
NL88 RABO 0310 4000 23

Secretariaat: eerste woensdag van de maand van 10.00 - 12.00 uur

tel. 0315 - 65 12 84

Dinxperlo - De Goede Herder

p/a Terborgseweg 30, 7084 AJ Breedenbroek
E-mail: rkdinxperlo@mlparochie.nl

NL17 RABO 0313 9044 56

Secretariaat: eerste woensdag van de maand van 10.00 - 12.00 uur

tel. 0315 - 65 14 96

Doetinchem - OLV. Tenhemelopneming

Pr. Hendrikstraat 36, 7001 GL Doetinchem
E-mail: rkdoetinchem®mlparochie.nl
Rekeningnummers RK Parochie Maria Laetitia:
NL49 RABO 0384 3705 00 - kerkbalans

NL81 ABNA 0447 5381 87 - betalingen, vieringen en intenties
NL68 RABO 0384 3994 52 - onderhoud begraafplaats
Secretariaat: maandag, woensdag en vrijdag van 09.30 - 12.00 uur

tel. 0314 - 3910 91

Etten - H. Martinus

Dorpsstraat 19, 7075 AC Etten

E-mail: rketten@mlparochie.nl

NL23 RABO 0317 8004 50 - rekening courant
NL82 RABO 0317 8018 13 - kerkbalans

tel. 0315 - 34 24 98
b.0.g. 06 12 67 88 24

Gaanderen - H. Augustinus/H. Martinus
Kerkstraat 72, 7011 CP Gaanderen.

E-mail: rkgaanderen@mlparochie.nl

NL76 RABO 0115 3918 27 - rekening courant
NL17 RABO 0115 3013 21 - kerkbalans
Secretariaat: dinsdag 09.30 - 10.30 uur,
donderdag 14.00 - 15.00 uur

tel. 0315 - 32 32 23

Gendringen - H. Martinus

Past. Wijfkerstraat 1, 7081 BT Gendringen
Contactpersoon Kerkbalans, Ronald Giesen,
E-mail: rkgendringen@mlparochie.nl

NL24 RABO 0116 3024 29 - betalingen, vieringen en intenties
NL94 RABO 0116 3936 10 - kerkbalans

tel. 0315 - 34 20 44
tel. 06 - 36 38 27 62

30 OKTOBER/NOVEMBER 2025

Megchelen - H. Martinus

Past. Mdlderstraat 2, 7078 BB Megchelen
E-mail: rkmegchelen@mliparochie.nl

NL62 RABO 0132 7006 62

tel. 0315 - 37 76 58

Netterden - H. Walburgis
Netterdensestraat 8, 7077 AB Netterden
Contactadres: Frank Simmes

E-mail: rknetterden@mlparochie.nl

NL67 RABO 0326 6138 54

tel. 0315 - 38 6109

Silvolde - H. Mauritius

Secretariaat: Burgemeester van Nispenstraat 5A09,

7001 BS Doetinchem tel. 06 - 55 48 99 56
E-mail: rksilvolde@mlparochie.nl

Secretariaat Het Anker: Pr. Bernhardstraat 4, 7064 GG Silvolde
donderdag 09.00 - 10.00 uur

NL50 RABO 0359 1003 33 - kerkbijdrage

NL21 RABO 0359 1704 04 - kerkhof.

NL62RAB00359147550 - overige zaken

Terborg - H. Georgius

Hoofdstraat 39, 7061 CG Terborg

E-mail: rkterborg@mlparochie.nl

NL40 ABNA 0936 2497 57 - kerkbalans
NL97 RABO 0359 1232 52 - rekening courant
Secretariaat: woensdag 10.00 - 12.00 uur en volgens afspraak.

tel. 0315 - 32 30 60

UlIft - HH. Antonius-Petrus & Paulus
J.F. Kennedyplein 9, 7071 BT Ulft
E-mail: rkulft@mlparochie.nl

NLO6 RABO 0363 8004 84 - vieringen en intenties

NL41 RABO 0363 8759 99 - Antonius kerkbalans

NL72 RABO 0363 8005 57 - Antonius

NL88 RABO 0363 8098 72 - kerkbalans Petrus en Paulus
Secretariaat: donderdag van 10.00 - 11.30 uur

tel. 0315 - 68 12 75

Varsselder-Veldhunten - HH. Martelaren van Gorcum
Hoofdstraat 31, 7076 AG Varsselder
Secretariaat:

E-mail: rkvarsselder@mlparochie.nl
NL57 RABO 0153 1012 10

tel. 0315 -34 20 44

Varsseveld - H. Laurentius

H. Bulsink, Westerlijke Noorderbroekweg 1,
7054 CE Westendorp

E-mail: rkvarsseveld@mlparochie.nl

NL69 RABO 0364 8884 66

tel. 0315-29 8115

MARI
LAETITIA



Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf

van Heteren

John van Heteren

Zuivelwag 100
703 SO Deslingteen Picbiel: 8-2450066
Tel, Q314-3337968 E-mail: infoffismisranheteren il

Faw: 0314-364124 Websia: ww. smbwanbesteren. nl

Al vele jaren vakkundig partner van
Amphion Cultuurbedrijf

S LOOT \NALSLX34:3211=

Eric 06-221 874 27 & Rutger 06-290 52 155

« Stemmen, onderhoud en reparatie

- Transport, verhuur en opslag

« Dealer van FEURICH piano’s en vleugels:
topkwaliteit voor een ongelofelijkre prijs!

- Verkoop occasions met garantie

Showroom (alleen op afspraak): Varsseveldseweg 130b Doetinchem

www.slootpianoservice.nl

aken i.h_ln_e ven is een
oonlijke reis. Sam erken we aan het
nden van innerlijke rust en hervinden van Mirsille Arentont

o Prins Bernhardstraat 91
7064 GE Silvolde

06 3906 5106 .ﬂ
info@verlichtingbijverlies.nl '

www.verlichtingbijverlies.nl

JANSEN
TERBORG

BOUW

Al 140 jaar staat familiebedrijf Jansen
Terborg voor betrokkenheid en kwaliteit,
een belofte die van generatie op
generatie is doorgegeven. Wij zijn er
voor het kleine onderhoud tot aan het
realiseren van uw droomwoning!

Luc Jansen | Postbus 117 | 7060AC Terborg
0315 323 107 | info@jansenterborg.nl | www.jansenterborg.nl

Uw advertentie

hier plaatsen?

Bel voor meer
infomatie naar

06 42 96 56 14
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en ruimte

A TN

Elk afscheid heeft zijn eigen verhaal

Niets is zo persoonlijk als een uitvaart. Bij ons heb je alle ruimte om daar een
eigen invulling aan te geven. We nemen er alle tijd voor en brengen rust;
voor, tijdens en na het afscheid.

Wat is jouw verhaal? ons team biedt een luisterend oor. Maak geheel vrijblijvend
een afspraak.
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Y Miranda Niels Ellen
Uitvaartbegeleider Uitvaartbegeleider Uitvaartbegeleider

Dag en nacht bereikbaar, zeven dagen per week | Bel gerust 0314-32 46 67

of kijk op agelinkuitvaart.nl | Terborgseweg 126, 7005 BD Doetinchem.
Ook met een uitvaartverzekering ben je vrij om Agelink te kiezen.




