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Pastorale column

‘Daar moet de overheid iets aan doen’. Valt het u ook op
hoe vaak je dit hoort en leest, op radio en tv, in de krant of
via andere media? Of het nou gaat om de hoge benzine- en
dieselprijs, het dreigend olie- en gastekort, de oplopende
energierekening, de stijgende prijzen van zo'n beetje alles
wat we nodig hebben: de overheid moet er iets aan doen. En
dan hebben we het nog niet eens over de agressie op straat
en het pesten op scholen of op het werk, de eenzaamheid

in wijken en buurten, de nonchalance, de onverschilligheid,
de verruwing en onverdraagzaamheid in de samenleving...:
de overheid moet er iets aan doen. Daarmee wordt die over-
heid bijna heilig, de oplossing voor misschien wel alles wat
er mis is en gaat. Een soort van Heilige Overheid.

Ik ontken niet dat die overheid op veel van deze terreinen
iets kan en ook wel moét doen, maar de zware nadruk op
dat ‘daar moet de overheid iets aan doen’ maakt de andere
kant van de medaille soms vrijwel onzichtbaar. Als je hem
omdraait, die medaille, wordt duidelijk, dat de samenleving
bestaat uit mensen met een eigen verantwoordelijkheid,
mensen die ook een stapje terug kunnen doen. Op die benzi-
neprijs hebben we eigenlijk geen invioed, maar wel kunnen
we minder brandstof gebruiken; door bewuster energie-
gebruik betalen we aan het eind van de maand minder en
snijdt het mes aan twee kanten; hetzelfde kan gelden voor
ons koopgedrag. We kunnen niet alles aan Den Haag of de
gemeente overlaten. Dat wordt nog duidelijker als het gaat
om pesten en agressie, om de genoemde eenzaamheid en
verruwing...: daar zouden we niet onverschillig en noncha-
lant mee moeten omgaan, alsof het ons niet aangaat. De
maatschappij wordt pas een sdmenleving als dat ‘samen’
van twee kanten komt.

Dat ‘samen’ heeft het in onze tijd op vele - maar gelukkig
niet op dlle - manieren behoorlijk moeilijk. Mensen en groe-
pen mensen zijn links, rechts, progressief, conservatief,
liberaal of van alles ertussenin, maar vooral allemaal indi-
vidualistisch en op hun privé en hun rust gesteld. Daar is
allemaal niets mis mee. Het wordt een probleem (?, althans
zo ervaar ik het) als de wereld buiten het eigen gelijk uit
beeld raakt, als we elkaar niet meer kunnen of (nog erger)
willen vinden.

Volgens mij ligt die uitweg in de eigen verantwoordelijkheid,
in het niet accepteren dat het ‘samen’in de maatschap-

pij verloren gaat. Samen leven lukt het beste als mensen
met elkaar willen zoeken, als ze durven vallen en opstaan,

luisteren, spreken en zwijgen, geven
en ontvangen, vasthouden en loslaten,
vooropgaan en aansluiten.

ey
b T,

De samenleving kent vele wegwijzers. De politiek (links,
rechts enz.!) is er één van, of zou er een moeten zijn. Helaas
wijst verwilderde politiek geen uitweg. De Kerk is voor gelo-
vigen 66k zo'n richtingwijzer, of wellicht meer specifiek het
verhaal van Jezus.

Op gevaar dat u het wat gezocht vindt, maar al schrijvend
doemt voor mij het beeld van Jezus' Pinksteren op. Mensen
- vrienden van Jezus - hebben zich teruggetrokken uit

de boze wereld, ramen en deuren gesloten. Ondanks hun
Vriend zijn ze bang. Wat moéten en wat kinnen wij daarbui-
ten? Maar het verandert als zijn Geest zich - als vuur - over
hen verdeelt. Ze gaan naar buiten en... ze zoeken en vinden
hun, soms moeilijke en pijnlijke, weg door de wereld.

lets van dat Pinkstergevoel proefde ik tijdens het gesprek
dat ik mocht hebben met het Team Missionaire Parochie.
Elders in deze Vreugdebode leest u een verslag. Het is een
enthousiaste groep parochianen die verlangt naar nieuw
vuur, nieuw elan, nieuwe Geest in onze Parochie Maria
Laetitia. Na een tijd van ‘dichte deuren en ramen’ willen ze
naar buiten, naar iedereen die, op welke manier dan ook,
wil delen in dat verlangen. Ze willen u ontmoeten, ze willen
geven en ontvangen, de weg wijzen, maar 0ok een weg
gewezen krijgen. Inderdaad, tweerichtingsverkeer.

Pinksteren is het wonder van een Heilige Overheid, die ons
weg wijst en erom vraagt dat we vertrouwend op zijn Hulp
de andere kant van de wereldmedaille in het oog houden.
Misschien worden we als parochie juist daardoor wel tét die
andere kant van de medaille. Door de kracht van de Heilige
Geest. Zalig Pinksteren!

Emeritus pastoraal werker
Guus van der Ploeg
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Van de redactie van de Vreugdebode
kreeg ik de vraag mee te werken aan
het hoofdartikel. Deze keer ‘gelo-
ven ontdekken en verdiepen als je
ouder wordt'. In de voorbereiding
heeft pastoor Hans Pauw vorig jaar
de suggestie meegegeven om ons
oor te [uisteren te leggen bij Jenny
Schaar-Jacobs. We kennen haar,
huisgenote van frater Gerard de
Haan. Hij overleed vorig jaar. Een
week na Pasen word ik hartelijk
ontvangen bij haar thuis voor ons

gesprek.
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Geloven ontiiEXKENENNE

Ouder worden en de vragen na dit leven
‘Oud worden is de enige manier om

lang te leven’, zegt een volkswijsheid.
Maar daarmee is de kous niet af. Ouder
worden betekent niet ‘gewoon’ verder
gaan met leven, maar ook geleidelijk
anders omgaan met het leven.

Ouder worden begint al bij de geboorte,
alleen noemen we het dan anders, name-
lijk ‘groeien’. Het loont de moeite ouder
worden te zien als een vorm van groeien.
Wie groeit, moet ‘de bakens verzetten'.
Als je (als jongere) ontdekt dat je moge-
lijkheden groter worden, zul je steeds
meer levensruimte vragen. Als je als
oudere ontdekt dat je mogelijkheden
minder worden, doe je het omgekeerde:
je moet leren te leven in een kleinere
levensruimte dan je gewend was. Dit
laatste is niet gemakkelijk. Het gaat vaak
met horten en stoten. Je moet immers
eerst ervaren dat ‘het niet meer gaat'.
Pas dan kun je zeggen: dit of dat moet ik
niet meer willen of doen.

Bij het ouder worden veranderen ook
veel zaken. Ga je met het ouder worden
bijvoorbeeld anders geloven? De twee-
de levenshelft roept vaker vragen op
naar wat na dit leven. Ook heeft onze
generatie ouderen veel veranderingen
in geloof en kerkbeleving meegemaakt.

]

SIENENE | ([

Terugkijken, herinneren en je levens-
verhaal waarderen zijn dingen die je
bewust en onbewust doet. Soms hebben
we weinig woorden voor ons innerlijk
(geloofs-)leven. Dat is niet zo vreemd,
want praten over geloof is niet meege-
geven. Een geloofsgesprek komt soms
moeilijk op gang. Anderzijds gebeurt

er veel in een mensenleven, hoogte- en
dieptepunten, vreugde, maar ook rouw
en verdriet. Dat alles tekent het leven
van de ouder wordende mens. Ik herken
deze gedachten ook vanuit de vele pasto-
rale gesprekken die ik de afgelopen jaren
mocht hebben. Hoe zou dat in het leven
van Jenny Schaar verlopen zijn?

Geloofsopvoeding in het gezin

Jenny begint als vanzelf te vertellen over
haar jeugd en het ouderlijk huis. Een
Utrechts accent verraadt de omgeving
al, Houten. Jenny groeit er als oudste op.
Vader was niet alleen arbeider, maar had
ook een groenten- en fruittuin. De kinde-
ren hadden daar nadrukkelijk een taak
bij. ,Een traditioneel gezin", zo vervolgt
ze, ,vader was koorzanger. Kerk en gelo-
ven stonden centraal in ons gezin. Ik heb
dat altijd fijn gevonden. Op zondag was
het verplicht om naar de hoogmis en

het lof te gaan. Vader zong op de koor-
zolder en hield in de gaten of je er was.
Spijbelen had geen zin! Ook op school




was er godsdienstles. De Kleine en Grote
Catechismus moesten wel geleerd en
gekend worden."

Jenny heeft gelukkige jaren gekend in
haar huwelijk. ,,Toen we wilden trou-
wen, was het moeilijk om een woning te
vinden. Tijdelijk was er onderdak bij mijn
schoonouders. Er kon een afspraak met
de pastoor gemaakt worden, want zo was
dat toen. Ik herinner me dat we drie keer
op gesprek geweest zijn. Gauw zijn we
nog wat gaan lezen wat de Catechismus
over het huwelijk zegt. Dat bleek heel
belangrijk.”

Leven en loslaten

Het gezin verhuisde naar Houten. Jenny
mocht moeder worden van drie kinderen.
»We hebben onze kinderen het geloof zo
goed mogelijk willen meegeven. Ze zijn
gedoopt, deden de communie en ontvin-
gen het vormsel. Het waren de jaren
zestig-zeventig van de vorige eeuw, toen
er veel in de kerk begon te veranderen.
Onze kinderen zochten hun eigen weg,
ook in geloof en kerkbezoek. Daar heb ik
hen ruimte in gegeven. Ik zie nog altijd
dat zij zich inzetten voor andere mensen.
Goed doen zoals Jezus dat ons geleerd
heeft.”

Helaas overleed haar man na een
ziekbed van twee jaar in zijn vijftigste
levensjaar. Haar jongste dochter woonde
nog thuis. ,Dat was een moeilijke tijd",
zegt Jenny. Natuurlijk had ze vragen als:
~Waarom moet ik nu alleen verder? Ik
was boos en verdrietig.” Als ik haar vraag
hoe ze het vol heeft gehouden in die tijd,
komt er direct antwoord. ,,Zonder mijn
geloof had ik dat niet gered. Ik vereer
Maria, zij is voor mij een grote steun.”
Die kracht was opnieuw heel hard nodig
toen haar dochter op 52-jarige leeftijd
overleed. Veel verdriet, maar opnieuw
met wilskracht en steun van mensen om
haar heen hervond ze haar leven. ,Het
stille gebed op voorspraak van Maria
heeft erg geholpen.”

Nieuwe wegen

Jenny heeft altijd in de huishouding
gewerkt. Zo kwam ze ook op de pastorie
in Houten ter ondersteuning van het
dienstmeisje van de pastoor. Gastvrouw
zijn is haar op het lijf geschreven.

Mensen van dienst zijn.

Ze raakte betrokken bij het
ziekenapostolaat.

»Op vrijdag ging ik dan
naar mensen toe die op
zondag niet naar de kerk
konden komen. Ik vond
het heel bijzonder om
de ziekencommunie te
brengen.”

In die tijd (1987) kwam
Gerard de Haan als
pastoraal werker in
Houten. , Toen hij
benoemd werd in
de parochies van
Doetinchem vroeg
hij of ik met hem
mee wilde gaan om
daar gastvrouw

te zijn. Ik heb dat
met mijn kinderen besproken en
ze moedigden me aan dat te doen. Het
was een goede tijd, waarin ik ook weer
bezoekwerk mocht doen en de zieken-
communie thuis brengen.”

Jenny kreeg door Gerard ook goede
contacten met de fraters Maristen. Na
Gerards pensioen was er ook tijd voor
reizen, waar Jenny met veel voldoening
op terugkijkt. ,,We zijn ook op bedevaart
naar Lourdes geweest. Een bijzondere
ervaring. Bidden in de grot waar de
verschijningen zijn geweest is intenser.
Het heeft veel voor me betekend.”

Ouder worden betekent ook dat er
mensen om je heen wegvallen. Jenny
voelt het gemis van Gerard. Maar ze weet
ook dat het lijden voorbij is en, zo zegt
ze, ,hij door de hemelpoort is gegaan en
thuis bij God mag zijn".

Geloven en gemeenschap

+Ik vind het heel fijn hoe we contacten
kregen binnen Doetinchem. De kerkge-
meenschap is als een tweede thuis voor
me. De mis op zondag vind ik belang-
rijk. Ik merk dat het pastorale team de
laatste jaren een luchtigere toon heeft.
Uitnodigend om mee te doen en werkt
aan verbinding met elkaar. Daar kan ik
mij aan optrekken. In het gebed of aan
de woorden die gesproken worden”, zegt
ze.

Dat kerken sluiten moeten omdat er
onder andere steeds minder kerkgangers

Dit tijdschrift is een bron van inspiratie.

Stijn Van den Bossche en Liselotte Anckaert (red.),
‘Met de jaren. Gelukkig en gelovig ouder worden’,
Halewijn, 2010, 80 blz., ISBN 9789085281528,
www.otheobooks.be/contact.

zijn, vindt Jenny jammer, maar wat blijft,
is geloof. Ze heeft bewondering voor de
inzet van pastores voor jonge gezinnen.
»Binnen het gezin is het belangrijk dat
geloof kan groeien. Het geloof dat ik met
de paplepel binnen kreeg, heeft mijn
leven gevoed en gesterkt. Dat ervaar ik
nog elke dag. Geloof is voor mij, ook in
deze levensfase, een steun, troost en
kracht.”

Jenny hoopt binnenkort met de paro-
chie op bedevaart naar Lourdes te

gaan, samen met haar dochter. Ik wil er
bidden om kracht en dat ik nog een fijne
tijd mag hebben.”

De woorden die Maria sprak, nadat de
engel Gabriél met de boodschap kwam
dat zij een zoon zou baren die ze Jezus
moest noemen, spreken Jenny aan.
,Laat maar gebeuren God, wat u met mij
voor hebt.” Mooie gedachten ter afslui-
ting van ons gesprek.
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Een jaar of vijf terug bezocht onze toenmalig pastoor Hans Pauw een bijeenkomst in
het Bisdom Breda naar aanleiding van het boek ‘Als God renoveert’ van de Canadees
fr. James Mallon. Die beschreef het visioen van een missionaire Kerk die het, tegen de
achtergrond van een tijd waarin kerk niet meer vanzelfsprekend is, aandurft om ‘wat
niet meer werkt' los te laten en om open en gastvrij nieuwe wegen te verwelkomen.
Hans las het boek en liet zich raken. Met het pastoraal team ging hij op zoek naar
parochianen die dit beeld van missionaire Kerk aanvoelen. Daarmee was het Team
missionaire Parochie van onze Parochie Maria Laetitia geboren. Het is niet een groep
van ‘weters’, maar, net als iedere oprechte gelovige, van zoekers en vragers, verlan-
gend naar én bereid te werken aan een geloofsgemeenschap waar iedereen zich thuis
voelt. De groep heeft zich de afgelopen tijd verdiept in de vraag ‘wat betekent missi-
onair voor ons?’ Daarmee kwam meteen een tweede vraag op: hoe kunnen wij helpen
onze parochie missionair te maken? Dat brengt ons bij dit verhaal.

Vlak voor Pasen werd ik uitgenodigd om
een interview af te nemen van het Team
Missionaire Parochie. Aanleiding was

het meedoen aan de vijfde Conferentie
Missionaire Parochie in Veenendaal,
afgelopen 12 en 13 maart. Het team wilde
daarom van zich laten horen.

Op donderdagavond 9 april was het
zover. Een vertegenwoordigende kern
van de hele groep zat er in de pastorie

in Doetinchem klaar voor. Ik had me
voorbereid door het lezen van verslagen
en andere documenten. Wellicht daar-
door, maar vast ook door mijn positie als
emeritus pastoraal werker, veranderde
het interview al snel in een prachtig
geloofsgesprek. Ik werd ongemerkt tot
deelnemer. Er kwam werkelijk van alles
ter sprake. Ik doe een poging tot verslag
van de uitspraken door de deelnemers:
de conferentie in Veenendaal moedigt
ons aan; het geeft ons, net als het boek
Mallon, hoop en vertrouwen, dat het

kan, zo'n missionaire gemeenschap; we
denken verschillend, maar de bron is
dezelfde: Jezus die zegt ‘ga en maak
anderen tot mijn leerling’; eigenlijk is
iedere gedoopte daartoe geroepen,
toch?; we moeten het durven om ons
geloof te laten zien en horen; een beetje
plechtig... ons geloof uitdragen; dat zijn
we als katholieken niet gewend, maar dat
is wel de weg...; dat, maar ook echt en
oprecht omzien naar elkaar, niet alleen
verticaal geloven, maar juist ook horizon-
taal; we weten niet of we het goed doen,
maar niets doen is de dood in de pot van
de Kerk; stilstand is achteruitgang...
Ergens valt het woord ‘enthousiast’. Dat
is precies het woord dat elk lid van Team
Missionaire Parochie en hun bijdragen
aan het gesprek typeert, hoe verschil-
lend ze ook zijn: we zijn samen onderweg
en hopen anderen te enthousiasmeren;
daarbij gaat het niet zo zeer om de meer-
dere eer en glorie van de Kerk, maar veel
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meer om de mensen die, hoe verschil-
lend ook, zonder oordeel thuis durven
te zijn bij elkaar; mensen die elkaar heel
laten en heel willen maken; mensen die
zeggen: Jouw verhaal mag er zijn'; waar
dat gebeurt, ontstaat gemeenschap,
ontstaat Kerk; maar het gaat om de
mensen, zoekers en vinders, uitdelers en
ontvangers, gebroken en heel.

Het woord ‘missionair’ vertalen is nog
een hele klus. Een mooie uitleg, die voor
mij het voorgaande samenvat, vind ik:
we zijn geroepen om aan het proces een
naam te geven; en voor ons is die naam
Jezus; Hij wijst de wegq.

Natuurlijk kwamen er ook Bijbelse
beelden voorbij. Die helpen de geloofs-
gemeenschap om te verduidelijken wat je
bedoelt. De conferentie van dit jaar had
gekozen voor het beeld van de visser:
vaar naar het diepe.... Durf het nieuwe en
onbekende aan. Het verhaal vertelt van
volle netten. Zo zijn missionaire mensen
vissers, maar tegelijk ook vissen... Dat
‘tegelijk' kwam ook aan de orde bij het
beeld van ‘de herder en het schaap'. In
de Missionaire Kerk zijn mensen herder
en schaap tegelijk, omdat we omzien
naar elkaar.

Het Team Missionaire Parochie wil niet
alleen maar vergaderen en praten. Ze

boot en vaart naar het diepe.

willen ook doen. Geloven is immers
een werkwoord! Dat proefde ik, ergens
aan het eind van het gesprek, toen het
vieren van het afgelopen Paastridulim
ter sprake kwam. Zoals bekend dit jaar
alleen in Doetinchem. lemand bracht
in: Ik was er alle drie de dagen en ik
vond het mooi; ik zag ook mensen uit
gemeenschappen waar de kerk geslo-
ten is; ik ben zo benieuwd hoe die het
ervaren hebben, nu ze niet in hun eigen
kerk konden zijn, ik zou ze zo graag
spreken en ontmoeten... Dit [aatste
raakt aan de kern van Missionaire
Kerk: omdat mensen om elkaar geven,
zoeken ze, hoe dan ook, elkaar op
en proberen ze elkaar te vinden. Zou
daarin dan voor het Team Missionaire
Parochie en missionaire mensen niet
de weg liggen naar een missionaire
Parochie Maria Laetitia?
Tot slot een uitspraak van de schrijver
van het boek ‘Als God renoveert’, fr.
James Mallon:
“We leven niet meer in een over-
wegend christelijke cultuur waarin
mensen vanzelfsprekend met het
geloof opgroeien. Dit vraagt van de
Kerk een nieuwe houding. Voor de Kerk
breekt een nieuw tijdperk aan! Het
Team Missionaire Parochie gelooft erin,
gelooft u mee?”
Tekst: Guus van der Ploeg
Foto: Ton Harbers en Guus van der Ploeg




Bestuurstafel

Foto: de Kanttekening - A

Gebedswake voor de urede

Op 11 april vond in de Sint-Pietersbasiliek een indrukwekken-
de gebedswake voor de vrede plaats onder leiding van paus
Leo XIV. Vele gelovigen waren aanwezig in de basiliek, terwijl
wereldwijd velen meebaden via de livestream.

Een gebedswake die - blijkt achteraf - tegen het zere been was
van Amerikaans president Donald Trump.

De paus riep in de gebedswake immers nadrukkelijk op om
samen te bidden, juist in een tijd van oorlog, verdeeldheid en
onzekerheid. ,,Gebed is geen toevluchtsoord om ons te verber-
gen voor onze verantwoordelijkheden, noch een verdovend
middel om de pijn te verzachten die door zoveel onrecht wordt
veroorzaakt", zei hij. ,Het gebed leert ons hoe we moeten
handelen.”

Waardigheid, begrip en vergeving

Hij vervolgt: ,In het gebed worden onze beperkte menselijke
mogelijkheden verenigd met de oneindige mogelijkheden van
God. Gedachten, woorden en daden doorbreken dan de demo-
nische cirkel van het kwaad en worden in dienst gesteld van
het Koninkrijk van God. Een Koninkrijk waarin geen zwaard is,
geen drone, geen wraak, geen bagatellisering van het kwaad,
geen onrechtvaardige winst, maar alleen waardigheid, begrip
en vergeving."

Paus Leo XIV noemde gebed ‘een bolwerk tegen die waan van
almacht die ons omringt en steeds onvoorspelbaarder en agres-
siever wordt'. Daarmee benadrukte hij dat gebed niet alleen
persoonlijk is, maar ook een maatschappelijke en wereldwijde
betekenis heeft. Wie bidt, kiest voor vrede en laat zich vormen
tot iemand die bijdraagt aan verzoening en gerechtigheid.

Rozenkrans

Tijdens de gebedswake werd de rozenkrans gebeden, die
volgens de paus juist in deze tijd van grote waarde is.

.De rozenkrans verenigt ons in zijn gestage ritme dat is
gebaseerd op herhaling. Op dezelfde manier wint vrede terrein:
woord voor woord, daad voor daad, net zoals een rots druppel
voor druppel wordt uitgehold, of stof draad voor draad wordt
geweven."

Tot slot zei hij: ,,Laten we naar huis terugkeren met de vastbe-
radenheid om onophoudelijk en zonder vermoeid te raken te
bidden. Met de vastberadenheid tot een diepgaande bekering
van hart. De Kerk is een groot volk in dienst van verzoening
en vrede. Zij gaat zonder aarzeling vooruit, zelfs wanneer het
afwijzen van de logica van de oorlog tot misverstanden en
minachting kan leiden.”

Rondom Pasen staan we stil bij het

leven, de dood van Jezus en zijn verrij-
zenis. Dat brengt mij als bestuurder bij een onderwerp dat
we liever niet te vaak aansnijden, maar wel belangrijk is:
onze uitvaart. Een moment om stil te staan bij onze eigen
uitvaart en de vraag: hoe zou ik willen dat die er uit ziet.
Als babyboomer ken ik net als velen van u wel de gewoon-
ten rondom een uitvaart door de jaren heen. Geboren in het
Rijk van Nijmegen, waar nagenoeg iedereen katholiek was,
heb ik de uitvaartgebruiken door de ontwikkelingen in de
tijd en door verhuizingen zien veranderen. Mensen krijgen
en nemen steeds meer ruimte om persoonlijke keuzes te
maken, passend bij wie zij zijn en wat hen in het leven heeft
gedragen. Dat geldt ook voor de plaats die geloof en kerk
daarbij kunnen innemen.

Michiel Pouwels heeft in de laatste Vreugdebode een inspi-
rerend stuk geschreven over de muziek tijdens de uitvaart.
Zijn verhaal laat zien hoe persoonlijke keuzes vaker de
plaats innemen van kerkelijke tradities. Wat we bij de keuze
rondom de muziek tijdens de uitvaart zien, zien we eigen-
lijk op alle onderdelen van een uitvaart. Die gedachte gaat
verder dan de muziek alleen, ook de locatie, de liturgie en
de vorm raken aan wat iemand belangrijk vindt.

Nu wordt het ook steeds moeilijker om je uitvaart goed te
regelen. Het kan niet altijd meer zoals je het zou wensen.
Daarom zeg ik ook: bespreek vooraf uw wensen, regeer
rustig over uw eigen graf heen. Door vooraf te delen wat
voor u belangrijk is, geeft dat richting en houvast aan diege-
nen die later uw afscheid vormgeven.

Onze kerken zijn een plaats van rust, gebed en verbon-
denheid en bieden bij het afscheid van een dierbare een

passende en serene omgeving.

Voor mij persoonlijk is die keuze helder, een kerkelijke
begrafenis met passende kerkelijke muziek.

Ruud Engelaar
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Het verhaal over de komst van de Heilige Geest
MNaar Lucas 24, 49-43 en Handelingen 1:4-11, 12-14 en 2,1-11

Jezus eet met de leerlingen. Hij zegt: "Blijf in Jeruzalem
en wacht op de H. Geest.”" Dan neemt Hij ze mee naar
buiten en zegent hen.

Op dat moment gaat Jezus naar de hemel. Door een
wolk kunnen de leerlingen Hem niet meer zien. We
noemen dit moment “de Hemelvaart” van Jezus.

De leerlingen gaan terug naar Jeruzalem. Ze gaan terug
naar de zaal waar ze samen met Jezus waren. Maria, de
moeder van Jezus, is er ook bij. Ze blijven samen om te
bidden.

Plotseling komt uit de hemel een geluid. Het is alsof er
een sterke wind opsteekt. Het huis waarin ze zijn is er
vol van. Daarna zien ze iets dat op vuur lijkt.

Het vuur verspreidt zich in een soort tongen.

De vuurtongen verschijnen boven de hoofden van de
leerlingen. De leerlingen worden allemaal vervuld van de
H. Geest. Zij worden heel blij en beginnen te spreken

in vreemde talen.

Tk Hu g it f i, | IDusreatins: Elﬂlulalﬁlbﬂlﬂb

De Heilige Geest

wieatie:
De H. Geest dat is God. De Heilige Geest is als een vuur. Hij maakt je vurig i
vanbinnen. Vurig in je hart. Hij maakt je blij en ook dapper. Je kan altijd ng:ﬂ:?d:d”n
bidden om de H. Geest. Bijvoorbeeld als je bang bent, of verdrietig of somber ﬁ: Pasah o afiid
of als je iets moeilijks moet doen. op een donderdag,
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Torentje, torentje hussekruit

Urede en gerechtigheid

De Rooms-Katholieke bisschoppen

van Nederland publiceerden op 15

april een brief met de titel ‘Vrede en
Gerechtigheid. Houvast in veranderende
tijden’.

Zij adresseren hierin de huidige onrust
in een veranderende wereld. ,,De veran-
deringen van de wereldorde leiden tot
onrust, instabiliteit en conflicten.

Ook in Nederland merken we de gevol-
gen daarvan, voor onze vrijheid, welvaart
en veiligheid.” Het geloof biedt in tijden
als deze houvast, zeggen de bisschop-
pen. De oproep aan gelovigen om mee

te bidden voor vrede en gerechtigheid
gebeurt in eenheid met de voortdurende
aandacht die paus Leo XIV vraagt voor
ongewapende en ontwapenende vrede
langs de weg van dialoog en gebed.

Lees de volledige brief van de bisschop-
pen op:
www.aartsbisdom.nl/brief-bisschop-
pen-over-vrede-en-gerechtigheid.

Expositie edelsmid
Wim Thijssen

Onder de titel -I'
‘Van geboorte tot

de Hemelpoort’

is erin het Bl
Heiligenbeel- ,FI-_'-‘,'.'
denmuseum in i‘f
Vorden tot en met =
1november een L
tentoonstelling te 'F
bezichtigen over =

de werken van de

Haarlemse kunstdrijver en edelsmid Wim
J.I. Thijssen (1875-1950).

Ongeveer 80 kunstobjecten, waaron-
der kelken, monstransen, cibories en
wierookvaten, zijn te zien. Deze objecten
zijn in bruikleen gegeven door kerken,
kloosters, andere instellingen en parti-
culieren. Ook is er een werkplaats
ingericht, wordt een videofilm getoond
en er is een catalogus beschikbaar.

De inleiding daarvan is geschreven door
Casper Staal, oud-conservator van het
Museum Catharijneconvent in Utrecht.

Heiligenbeeldenmuseum,
Ruurloseweg 101, Kranenburg/Vorden,
di-zo van 12.00-17.00 uur,
www.heiligenbeeldenmuseum.nl.

Het rijke Romeinse leven 5 5 SR

Het was na de lezing op 26 april over De Goede Herder dat ik
kerkuiltje trof. Hij was bezorgd over de magere bezetting van ons
pastorale team, nog maar amper twee herders. ,,Kijk eens”, zei hij.
~Lees dit maar eens, dat waren nog eens tijden.” En vervolgde:
.De kerk was 's zondags vijffmaal vol, die speelde toen een grote
rol.

Af en toe komen de herinneringen weer, men ging ten minste wel twee keer.

Meneer pastoor was een prelaat, van ver boven de middelmaat, ik zie hem nog door
de straten rijden. De kapelaans een stuk of drie, zij woonden op de pastorie, met in de
huishouding twee meiden. De scholen waren toentertijd aan alle heiligen gewijd, daar
gingen roomse kinderen heen. De nonnen met gezag zwaaiden de scepter daar en
ach... ze waren streng in het algemeen.

En eens per maand in ganzenpas, gingen we met de hele klas om onze zonden te
belijden. En in de biechtstoel kwam gesmeerd het rijtje, uit het hoofd geleerd, ja, ja,
berouw ging je vermijden.

Was je niet van de middenstand, dan werd je nooit collectant, dan kon je hoogstens
kerkwacht worden. Dat waren mensen met zo'n band, die met een harde
werkmanshand degeen die sliep steeds wakker porden.

Je had toen feestjes bij de vieet, je 's zondags pak hing steeds gereed, processies
trokken door de straat. De bruidjes in een lange rij, de zangers, de padvinderij, devotie
straalde van het gelaat. Asperges me' zong ieder koor, het wijwater stroomde uit je
oor en de wierooklucht was om te snijden.

Het Rozenhoedje duurde lang, voor donderpreken was je bang en alle beelden liet je
wijden. De vastentijd was lang en zwaar, geen vlees of snoep of een sigaar, en als je
uitging kreeg je straf.

Geen jubilea, geen getrouw, op Goede Vrijdag diepe rouw, je viel zowat tien kilo af.
Het geld bepaalde wie je was, je trouwde eerste of tweede klas met rode vanen of een
loper. En dan bij de begrafenis, deden drie Heren soms de Mis, met één Heer was het
veel goedkoper.

Emancipatie was nog raar, geen vrouw mocht aan 't altaar, haar taak was dienen en
beamen. Ze deden veel aan liefdewerk en droegen hoedjes naar de kerk, ze waren
echte onderdanen. En dan op klerikaal gezag hielden we ook onthoudingsdag, dan
kreeg je botersaus met vis.

We kenden toen nog bankenpacht, een protestant die was verdacht. Weet u nog wat
een aflaat is? Als iemand aan een ziekte leed, of als er een examen deed hield men
thuis een novene.

Och, als ik alles verhalen zou, stond ik hier tot het morgengrauw, er is toch o zo veel
verdwenen.

Ach, en kijk nu eens naar deze tijd, de kerk zit volop in overlevingsstrijd, maar de
banken lopen leeg. Wijzelf zijn vandaag missiegebied, een missionaire parochie kende
je vroeger niet, je was tevreden met wat er bleef.

Het rijke Roomse leven is verleden tijd, het uiterlijk vertoon zijn we grotendeels kwijt,
geloven moeten we weer opnieuw leren.

Het vrome volgzame is geweest, en toch geloof ik dat de heilige Geest het Roomse
leven weer ten goede doet keren.

Hij trekt de kerk weer uit het moeras, maakt alles anders dan het was en doet ons
weer in God geloven.

Het verleden was, het heden is, de toekomst is nieuw en ongewis, maar weet:

o

‘alle zegen komt van boven'.

Jan Bekker
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PAROCHIE MARIA LAETITIA

Bij zijn overlijden in 2025 bezat onze vorige paus Franciscus
slechts 100 euro aan persoonlijk vermogen. Franciscus had
geen bankrekeningen, geen eigendommen en geen investe-
ringen op zijn naam. Hoewel hij recht had op een ‘vorstelijk’
jaarsalaris (ruim 300.000 euro) weigerde hij dit te ontvangen:
trouw aan zijn gelofte van armoede leefde hij sober en in over-
eenstemming met zijn principes.

Jorge Maria Bergoglio, paus Franciscus, zag af van de luxe

van het Apostolisch Paleis en koos ervoor te verblijven in het
eenvoudige Casa Santa Maria. In zijn behoeften werd voorzien,
maar zijn levensstijl bleef eenvoudig en trouw aan het evan-
gelie dat hij verkondigde. Volgens zijn wens werd Franciscus
begraven in de basiliek van Santa Maria Maggiore in Rome

en niet in het Vaticaan, zoals veel van zijn voorgangers. Zijn
kist, gemaakt van eenvoudig hout, getuigt opnieuw van zijn
nederigheid.

Op zijn graf staat slechts de naam ‘Francesco’ zonder enige
eretitel. Zijn nalatenschap was niet materieel, maar moreel:
nederigheid, consequent handelen en dienstbaarheid.

(Bron: Vaticano)

Het Aartsbisdom Utrecht houdt op zaterdag 6 juni weer

de Vormelingendag voor vormelingen die al zijn of worden
gevormd van september 2025 tot en met juni 2026.

De Vormelingendag is erop gericht om tieners samen te bren-
gen en te laten ervaren dat zij niet alleen zijn. Eveneens is deze
dag bedoeld om de vormelingen te laten zien wat geloof en
kerk hen te bieden hebben onder andere aan de hand van een
interactief programma met sport, spel en verdieping.

"Er staat de
tieners een
mooi program-
ma te wachten:
we gaan aan
de slag met de
zeven gaven
van de Heilige
Geest!" meldt
de organisatie.
De Vorme-
lingendag
vindt plaats

in en rond de
Broederenkerk
in Deventer
(Broederen-
straat 18) en

| Aartshisdom UHracht |

P“*'MEﬂngEﬂ"'g
het program- v

ma duurt van
10.30 uur tot
ongeveer 16.00
uur. Deelname
is gratis; voor
de lunch wordt
gezorgd.

Kijk voor meer informatie en het aanmeldformulier (graag
véor 23 mei opgeven!) op www.jongaartsbisdom.nl/
vormelingendag-op-6-juni-meld-je-nu-aan/.

wissw.jonpaarisbadom.nl

Ja ==
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Glossy uit Wittem!

“perardis

Het redemptoristenklooster Wittem (Limburg) publiceert
jaarlijks de Gerardus-scheurkalender die bij menigeen in onze
parochie aan de muur hangt.

Nu komt 'Wittem' met een speciale uitgave over Gerardus
Majella: een rijk geillustreerd glossy tijdschrift omdat het op 6
april 300 jaar geleden was dat deze heilige werd geboren in het
Zuid-Italiaanse Muro Lucano.

Gerardus Majella was broeder bij de redemptoristen en ging op
bedeltocht voor zijn medebroeders. Ook hielp hij mensen die bij
het klooster aanklopten.

Tijdens zijn leven had hij visioenen en men sprak over hem

als Il santo, de Heilige. Gerardus overleed, 29 jaar oud, aan
tuberculose. In 1904 volgde zijn officiéle heiligverklaring. In het
Limburgse klooster Wittem wonen al sinds 1836 redemptoris-
ten. In de glossy over Gerardus Majella is zijn levensverhaal te
lezen en wordt verteld hoe klooster Wittem uitgroeide tot een
pelgrimsoord.

Daarnaast zijn er beelden van andere Gerardusbedevaarts-
oorden te zien en brieven en getuigenissen van mensen die
steun bij hem zochten.

De glossy is te bestellen voor 14,50 euro bij de boekwin-
kel van Klooster Wittem: www.kloosterboekwinkelwittem.
nl/9789083391410.



BODE zoekt schrijvers
M/V

Ons parochieblad wordt door velen
gelezen en gewaardeerd, zo merken
we telkens weer aan reacties uit het
veld. De gezamenlijke inspanning van
correspondenten, columnisten, (eind)
redacteuren, fotograaf, vormgever
en advertentieverkoper leidt telkens
weer tot een volwaardig tijdschrift.
Graag willen we een inhoudelijk
kwalitatieve Vreugdebode blijven
maken, maar wijzigingen in het
pastorale team drukken ons met

de neus op de feiten dat we mens- -
kracht tekortkomen. Daarom R
komen we graag in contact met
mannen en vrouwen die ons willen helpen,
We zoeken specifiek iemand die een- of tweemaal per
jaar een van de hoofdartikelen voor haar of zijn rekening
wil nemen. Uiteraard word je daarbij ondersteund door de
redactie en neem je deel aan overleg met het pastoraal
team waarin de 'lijnen worden uitgezet'.

Heb je schrijverstalent? Ben je oprecht geinteresseerd

in wat andere mensen beweegt op hun gelovige levens-
weg en weet je dat in een artikel te vatten? Dan komen
we graag in contact. Meld je aan bij Karin Lenting-van
Rooyen op secretariaat@mlparochie.nl.
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Parochie Maria Laetitia en Parochiele
Caritas Instelling (PCI)

De Parochiéle Caritas Instelling (PCI) zet zich het
hele jaar in voor mensen die het moeilijk hebben:
helpen waar niemand helpt.

Het is een goede en jarenlange traditie dat de PCI
van de Parochie Maria Laetitia aandacht heeft voor
de mensen die extra aandacht en een steuntje in de
rug heel goed kunnen gebruiken.

Om dit mogelijk te maken vragen we uw royale
financiéle bijdrage op het rekeningnummer van de
Parochiéle Caritas Instelling: IBAN nr.:

NL54 RABO 0159 0660 85 t.n.v.
PCl Maria Laetitia. Bedankt voor uw bijdrage.

Miguel Mendes de Leon, secretaris

Naast zesmaal per jaar de papieren Vreugdebode verschijnt
eens per 14 dagen de e-mailnieuwsbrief van de Parochie
Maria Laetitia. Die nieuwsbrief is actueler dan het blad. U
vindt er ook nieuws dat we op het laatste moment niet meer
in de Vreugdebode hebben kunnen meenemen. Eigenlijk zou
u allemaal ook de nieuwsbrief moeten ontvangen, dan bent u
volledig op de hoogte. Meldt u aan door een mailtje te sturen
naar secretariaat@®milparochie.nl en vermeld uw volledige
naam en uw e-mailadres.

U kunt contact opnemen met de plaatselijke werkgroep:

- Azewijn: Riet Koster 0314 -6522 03
- Dinxperlo: Frans Vreemann 0315-651213
- Doetinchem: Martin Liefrink 06 -51921135
- Gaanderen: Ria Aarntzen 06 - 5728 45 82
- Gendringen: Ans Robben 06-136060T71

0315-329370
0315-3298 04

- Silvolde/Varsseveld: Frans Ros
- Terborg: Wilma Elfrink

U kunt ook een e-mail sturen naar: pci@mlparochie.nl.

De Vreugdebode is geen huis-aan-huisblad, want het wordt
door onze parochie op naam aangeboden aan parochianen.
In een enkel geval worden onze bezorgers door de
bewoners van een adres aangesproken met de opmerking
dat men de Vreugdebode niet (meer) wil ontvangen. Uw
goed recht, maar daar kan de bezorger u niet bij helpen.
Wanneer u ons blad niet langer wilt ontvangen, kunt u

zich via ledenadministratie@mlparochie afmelden onder
vermelding van uw naam, adres, postcode en woonplaats.
Opzeggen kan alleen via dit adres!

De Ureugdehode in 2026

Na deze editie (nummer 3) verschijnen dit jaar nog drie edities
van de Vreugdebode.

- 10 juli: zomer 2026, Parochiefeest

- 21september: Mariamaand, Allerheiligen, Allerzielen, Advent
- 4 december: Kerstmis, Oud & Nieuw, januari 2027

Doopsel voor volwassenen

Ben je geraakt door het geloof en wil je je aansluiten bij de
katholieke kerk? Misschien heb je nog vragen of verlang je
ernaar om gedoopt te worden en als volwassene bewust te
kiezen voor Christus.

We begeleiden volwassenen die het doopsel willen ontvan-
gen graag in dit betekenisvolle proces. In persoonlijke
gesprekken maken we samen de weg vrij naar het ontvan-
gen van de sacramenten van het doopsel, vormsel en de
eucharistie.

Wil je hierover in gesprek of je aanmelden? Neem dan
contact op met een van onze pastores. We maken graag tijd
voor je.
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PAROCHIE MARIA LAETITIA

Het jaarlijkse tuinfeest voor jongeren uit het Aartshisdom
Utrecht is altijd in het weekend rond het hoogfeest van de HH.
Paulus en Petrus, dit jaar op zondag 28 juni.

Het organiserende Jong Aartsbhisdom (JA) kijkt vooruit.
~Hopelijk genieten we die avond van zomerse temperaturen

en kunnen we samen bij een gezellige barbecue het seizoen
van 2026 afsluiten. Het zou geen JA-activiteit zijn zonder een
eucharistieviering, dus daar beginnen we mee. Daarna gaan we
in kleinere groepen uiteen om met elkaar in gesprek te gaan.

12 VREUGDEBODE 3, MEI / JUNI 2026

Wat dit gesprek precies inhoudt, leggen we die middag uit.
We nemen ruim de tijd voor dit gesprek. Daarna steken we de
barbecue aan en gaan we gezellig aan tafel, spelen een spel-
letje en voeren mooie gesprekken met elkaar tot het donker
wordt", vertelt jongerenwerker Sarah Mijhad.

Meer informatie over tijden, het programma, kosten (slechts 10
euro) en locatie en bereikbaarheid vind je op www.jongaarts-
bisdom.nl.

UTRECHT
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Evenals in vorige jaren vieren we het Parochiefeest met een
centrale viering in de OLV Tenhemelopneming in Doetinchem,
dit jaar op zondag 5 juli om 11.00 uur. De viering is ‘centraal’,
want in UIft en Gaanderen zijn op deze datum geen vierin-
gen gepland. Parochianen uit onze gehele parochie zijn dan
welkom in Doetinchem in een eucharistieviering waarin Harrold
Zemann en Marcel Smits zullen voorgaan. De muzikale onder-
steuning komt van een gelegenheidskoor, samengesteld uit
koorzangers van diverse geloofslocaties.

Na de viering is er alle gelegenheid om met elkaar in gesprek
te gaan en er wordt gezorgd voor koffie, thee, limonade en
broodjes. Vanwege het vertrek van pastor Paulus Tilma zal er
aansluitend geen musical worden opgevoerd.

Bij het ter perse gaan van deze editie van de Vreugdebode is
er nog geen zicht op de opbrengst van de Vastenactie 2026,
meer specifiek van de Parochie Maria Laetitia's eigen actie

ten behoeve van de bouw van tweemaal drie klaslokalen in de
plaatsen Mahilo en Mulamatila in het Kaoma-district in Zambia.

Gerard Schoemaker uit Gaanderen maakt zich daar namens
ontwikkelingsorganisatie Bouwen met Bouma's (BmB) sterk
voor.

Tijdens de Vastenactieperiode verzorgde Gerard onder ande-
re diverse presentaties over zijn werk, hij schakelde de lokale
pers in en met het concert Zingen voor Zambia (22 maart,
Gaanderen) werd ook het nodige geld opgehaald. Hoeveel? We
houden u op de hoogte.

Helaas maakten we in de vorige Vreugdebode op bladzijde 5
een fout bij het vermelden van het rekeningnummer voor deze
actie in Zambia. Oplettende lezers maakten ons erop attent,

waarvoor dank. Mocht u nog willen doneren, gebruik dan onder-

staand rekeningnummer:
NL 34 RABO 0114 0209 06 t.n.v. BmB Vastenactie 2026

Op 12 en 13 maart werd in De Basiliek in Veenendaal de vijf-
de landelijke conferentie Missionaire Parochie gehouden.
Ruim 700 mensen bezochten deze tweedaagse lustrumedi-
tie. Bij gelegenheid van deze jubileumeditie is een magazine
(fullcolour, 52 blz.) uitgebracht.

Het blad kan helpen om in de parochies aan de slag te gaan
met het missionaire denken en doen. 'Het is mooi en vreug-
devol om in deze tijd getuige te zijn van de dynamiek van de
Missionaire Parochie’, schrijft de redactie in het voorwoord.
Het magazine wil daarbij een praktische gids zijn: het biedt
inzicht in de ‘theorie’ van de Missionaire Parochie, maar
veruit de meeste artikelen komen uit de praktijk - het doen,
het uitproberen - en willen bij de praktijk helpen.

Er zijn ervaringsverhalen vanuit parochies, sommige arti-
kelen geven een stappenplan, andere bieden concrete
suggesties, weer andere geven inzicht in wat wel en niet
werkt.

Abonnees van bisdomblad ‘Op Tocht' hebben dit maga-
zine ontvangen, maar de belangstelling zal zeker groter
zijn. Losse exemplaren kosten 4 euro per stuk (zolang de
voorraad strekt) en kunnen worden besteld via redactie@
aartsbisdom.nl.
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PAROCHIE MARIA LAETITIA

KERKLOCATIES: weekendvieringen van 18 mei tot en met 12 juli 2026

OLV. / H. Geest / De Huet Doetinchem/ H. Augustinus - HH. Antonius -
Wijnbergen H. Martinus Gaanderen Petrus & Paulus Ulft
zaterdag 23 mei Za. 23 mei 17.30 uur/M. Smits
Eucharistieviering/Kerkkoor

Z0. 24 mei 11.00 uur/H. Zemann
Eucharistieviering/Volare

zondag 24 mei
1e pinksterdag

Z0. 24 mei 9.30 uur/M. Smits
Eucharistieviering/Gemengd koor

maandag 25 mei
Maria, Moeder van de Kerk
2e pinksterdag

Ma. 25 mei 11.00 uur/H. Zemann
Euch.viering/tweede Pinksterdag

Ma. 25 mei 9.30 uur/M. Smits
Euch.iering/tweede Pinksterdag

In Laudem Dei Cantor Ferdi Cornelissen

zaterdag 30 mei Za. 30 mei 17.30 uur/H. Zemann

Eucharistieviering/Kerkkoor

Z0. 31 mei 11.00 uur/M. Smits
Eucharistieviering/Monte Vino

zondag 31 mei Zo. 31 mei 9.30 uur/M. Smits

Heilige Drieéenheid Eucharistieviering/Gemengd koor

zaterdag 6 juni Za. 6 jun.17.30 uur/H. Zemann
Eucharistieviering/Kerkkoor
zondag 7 juni Zo. 7 jun. 1.00 uur/M. Smits Zo.7 jun. 9.30 uur/H. Zemann
Sacramentsdag Eucharistieviering/In Laudem Dei Eucharistieviering/Gemengd koor
zaterdag 13 juni Za. 13 jun. 17.30 uur/M. Smits
Eucharistieviering/Kerkkoor
zondag 14 juni Z0.14 jun. 11.00 uur Zo.14 jun. 9.30 uur/Werkgroep Zo.14 jun. 14.30 uur/M. Smits

11e zondag door het jaar mgr. Drs. HW. Woorts/team Inspiratieviering

All Together

Eucharistieviering/Engelse mis
Euch.viering/Gezinszondag Pinal Vocals

Vormselviering/Rejoice

zaterdag 20 juni Za. 20 jun.17.30 uur/M. Smits

Eucharistieviering/Con Amore

zondag 21 juni
12e zondag door het jaar

Zo. 21jun. 11.00 uur/M. Smits
Eucharistieviering/In Laudem Dei

Zo. 21jun. 9.30 uur/M. Smits
Eucharistieviering/Liberate

zaterdag 27 juni Za. 27 jun. 17.30 uur/M. Smits
Eucharistieviering/Kerkkoor
zondag 28 juni Zo. 28 jun. 11.00 uur/H. Zemann Zo. 28 jun. 9.30 uur/H. Zemann
13e zondag door het jaar Eucharistieviering/Monte Vino Eucharistieviering/Gemengd koor
zondag 5 juli Zo. 5 jul. 11.00 uur/Pastoraal team

14e zondag door het jaar

Eucharistieviering/Parochiefeest
gelegenheidskoor

zaterdag 11 juli

zondag 12 juli
15e zondag door het jaar
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Z0.12 jul. 11.00 uur/H. Zemann
Euch.iering/L. Jansen/A. Simmes

ledere eerste zaterdag van de maand tussen 10.00 uur en

11.00 uur aanbidding met de mogelijkheid om te biechten
in OLV te Doetinchem (1 augustus niet i.v.m. vakanties)

Z0.12 jul. 9.30 uur/Werkgroep
Inspiratieviering

Za. 11jul. 17.30 uur/M. Smits
Eucharistieviering/Kerkkoor



LIORGCENTRA: doordeweekse vieringen

Schavenweide Doetinchem
2e donderdag van de maand

Den Ooiman (verpleeghuis)
Doetinchem
3e zondag v.d.maand

14.45 uur

Do. 11 juni
14.45 uur

Do. 9 juli

Den Ooiman online

Woord- en Communieviering
Woord- en Communieviering

. Bulsink/A. Koenders
. Bulsink/A. Koenders

Verzorgingshuis Pelgrim
Gaanderen

Momenteel geen vieringen

Antonia Terborg Za. 23 mei 15.00 uur Pinksterviering S. N'Goran
Za. 30 mei Geen viering
Za. 6 juni 15.00 uur Woord- en Communieviering  S. N'Goran
Za. 13 juni Geen viering
Za. 20 juni 15.00 uur ~ Woord- en Communieviering  H. Bulsink/A. Koenders
Za. 27 juni Geen viering
Za. 4 juli 15.00 uur ~ Woord- en Communieviering  H. Scholte vd Giessen
Za. 1juli Geen viering

Debbeshoek Ulft Za. 23 mei 18.00 uur Pinksterviering H. Scholte vd Giessen
Za. 30 mei Geen vierin
Za. 6 juni 18.00 uur Woord- en Communieviering  S. N'Goran
Za. 13 juni Geen vierin
Za. 20 junj 18.00 uur  Woord- en Communieviering  H. Bulsink/A. Koenders
Za. 27 juni Geen viering
Za. 4 juli 18.00 uur EV/gezamenlijke ziekenzalving M. Smits/H. Scholte vd Giessen
Za. 1 juli Geen viering

Schuylenburgh Silvolde Wo. 20 mei 16.30 uur Oecumenische viering G. v.d. Velde-Meijer
Wo. 23 mei 16.30 uur Woord- en Communieviering  S. N'Goran
Wo. 27 mei Geen vierin
Wo. 3 juni 16.30 uur Woord- en Communieviering ~ S. N'Goran
Wo.10 junj Geen viering
Wo. 17 juni 16.30 uur Oecumenische viering G. v.d. Velde-Meijer
Wo. 24 juni Geen vierin
Wo. 1juli 16.30 uur Woord- en Communieviering  S. N'Goran
Wo. 8 juli Geen viering

Oevelgunne Gendringen Wo. 20 mei 10.30 uur Woord- en Communieviering  S. N'Goran
Wo. 17 juni 10.30 uur Woord- en Communieviering  S. N'Goran

Meulenbeek Ulft

1x per maand viering

Den Es Varsseveld
2e zondag van de maand

KERKLOGATIES: doordeweekse vieringen

OLV. Tenh/ H. Geest
Doetinchem

10.00 uur

Elke woensdag

19.00 uur

ledere woensdag na de mis Rozenkransgebed

Eucharistieviering

H. Zemann of
M. Smits

Overig: Biechtgelegenheid

le zaterdag van de maand tussen 10-11 uur (tevens uitstelling van het Allerheiligste)

4 juli niet i.v.m. parochiedag

Petrus en Pauluskerk
(dagkapel) Ulft

Elke dinsdag
Elke vrijdag
Elke 1ste vrijdag v.d. maand

19.00 uur Eucharistieviering M. Smits
9.30 uur Eucharistieviering M. Smits
8.30-9.15 uur  Biechtgelegenheid M. Smits

Elke vrijdag 15.00-16.00 u. OPen kerk met uitstelling van het
Allerheiligste
H. Mauritiuskerk Elke donderdag 9.30 uur Rozenkransgebed
Silvolde
De Bringenborg Elke woensdag 10.00 uur Eucharistieviering

Bringenborg 58
Gendringen
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PAROCHIE MARIA LAETITIA

AZEWIJN

Mededelingen

Locatieraad: Voorzitter/catechese: Annie Venes,

lid pastoraatsgroep, tel. 0315 - 37 72 43,

E-mail: annievenes@hotmail.com

Liturgie: Anny Hermsen, tel. 0314 - 6519 22,
familiehermsen@gmail.com

Budgethouder/diaconie: Paulien Roelofzen,

tel. 0314 - 65 18 33, paulienroelofzen@live.nl
Kerkhofbeheer: Secretariaat Parochie Maria Laetitia,

tel. 0315 - 34 20 44 (woensdagmorgen 9.00 - 11.30 uur)
Communie thuis: Elke eerste vrijdag van de maand, info
Annie Venes

Overlijden: De uitvaartondernemer neemt contact op met
de weekwacht, die op zijn/haar beurt contact opneemt
met de betreffende geloofsgemeenschap.

Kerkberichten: E-mail: redactie®kerkazewijn.nl

Post: Envelop in de brievenbus Mattheusplein 1 (aan de
buitenmuur van de Mariakapel) o.v.v. kerkberichten.
Misintenties voor vieringen gaarne in de brievenbus doen
bij de familie Heister, Uiverstraat 7, Azewijn.

Overleden

Fien Visser-te Wilt, overleden 30 maart 2026, op de leeftijd
van 76 jaar.

Wij bidden voor haar eeuwige rust en wensen de familie
veel sterkte.
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ULFT

Mededelingen

Communie aan huis:

Eén keer per maand wordt de communie aan huis gebracht.
Ouderen, zieken of mensen die slecht ter been zijn en die
graag de communie ontvangen, kunnen voor informatie of
aanmelding contact opnemen met het secretariaat, tel. 0315
- 6812 75 op donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur of
Grace Sessink 06 - 48 8113 23.

Gebedsintenties:

U kunt contact opnemen met het secretariaat: tel. 0315 -
6812 75 op donderdagmorgen (zie bovenstaande openings-
tijd). Ook kunt u intenties (a 10 euro) per envelop schriftelijk
opgeven (graag in de linkerbovenhoek vermelden: Intenties)
en bij het secretariaat in de brievenbus doen. Voortaan
kunt u de gebedsintenties die opgegeven zijn, vinden in het
portaal bij de Mariakapel. Opgave dient u minimaal twee
weken voor de betreffende viering in te leveren.

Pasen en Pinksteren:
opstaan door de Geest!

Op Eerste Paasdag had ik koffieschenkbeurt met Trudy. Na het
klaarzetten van alles konden we veel mensen welkom heten.
Het viel ons op dat het veel drukker was dan anders. En ook dat
er veel onbekende gezichten waren. Of dat ‘gasten’ van buiten-
af waren of dat er méér parochianen waren die hun ‘Pasen
kwamen halen’, konden we niet zien. Wel dat de aanwezigen
uit verschillende van onze Maria Laetitia-gemeenschappen
kwamen. Het welkom was steeds heel hartelijk.

Toen de eucharistieviering begon, zagen we dat de kerk veel
voller zat dan op een ‘gewone’ dag. Achteraf hoorden we dat
het wel een derde drukker was. Het voelde echt als Pasen!

Inmiddels zijn we op weg naar Pinksteren, het feest van de
geboorte van de Kerk, het feest van de Geest die wérkt.
Tégen alle tekenen in zien we 606k dat die werkende Geest nog
steeds een waarheid is. Zie alleen maar het eerste deel van
dit verhaal! En in de Paaswake in Doetinchem was er nog een
‘bewijs' dat de Pinkstergeest niet weg is. Maar liefst zes volwas-
senen werden gedoopt en gevormd én ontvingen hun eerste
Communie. In de dagen na Pasen was er nog een aantal doop-
sels. Het gaat beter, zo niet goéd met de Kerk!
De actualiteit van deze gebeurtenissen werd in Bisdom
Nieuwsbrief 349 van 15 april van een breder fundament voor-
zien: tot en met Pasen zijn er dit jaar 570 mensen toegetreden
tot de Kerk. De trend van voorgaande jaren wordt doorgezet en
het aantal vermeerdert. Dat levert niet echt veel vollere kerken
op (en dat hoeft ook niet!), maar is in deze dagen van Pasen en
Pinksteren vooral wel hoopvol! Het wonder van de Geest doet
mensen opstaan. Dat gebeurt niet alleen aan de andere kant
van de heuvels. Ook bij ons wordt het gras groener. We hebben
het zelf op die Eerste Paasdag in Ulft gezien!
Pasen en Pinksteren: opstaan door de Geest? Heel voor-
zichtig... het lijkt erop. Daarbij sluit ook het verhaal van de
Missionaire Parochie aan, elders in deze Vreugdebode. Van
harte aanbevolen!

Guus van der Ploeg



VARSSELDER/VELDHUNTEN BREEDENBROEK/DINXPERLO

Mededelingen Mededelingen Cultuurkerk

Communie thuis Secretariaat: open elke eerste woensdag van de maand
Wilt u graag de communie thuis ontvangen, neemt u VOOr vragen, opgeven van gebedsintenties, enz. van 10.00
hiervoor dan gerust contact op met Nelleke Wissing, tot 12.00 uur.

tel. 06-10 73 09 19. Gebedsvieringen: elke eerste zaterdag van de maand om
Ziekenbezoek 19.00 uur.

Bent u ziek of kent uiemand in uw omgeving die ziek Rozenkrans bidden: elke eerste woensdag van de maand
is en bezoek vanuit de kerk wenst, dan kunt u contact om 18.30 uur.

opnemen met het Centraal Secretariaat van de Parochie Maria-kapel: dagelijks open van 9.00 tot 17.00 uur.

Maria Laetitia. De contactgegevens kunt u achter in de
Vreugdebode vinden.

Opgave gebedsintenties

Gebedsintenties kunt u bij voorkeur per e-mail doorgeven
via rkvarsselder@miparochie.nl of telefonisch bij Karin

Boland, tel. 0315 - 68 56 66. Goed om te weten

Enkele weken voor de desbetreffende viering kunt u op

de website www.varsselderveldhunten.nl meer informatie e Zondag 31 mei is om 11.00 uur de feestelijke Gilde-
vinden, zoals de aanvangstijd en het koor. Deze informatie Eucharistieviering in de feesttent naast Café-restaurant
wordt ook op Facebook geplaatst. Koenders. De voorganger is pastoor Harrold Zemann en

het koor Vision zal de viering muzikaal ondersteunen.
Na afloop volgt de vendelhulde en is het tijd voor een
drankje en plezier.

= == e Woensdag 3 juni is het secretariaat in de Cultuurkerk
Ter“gn"k op IlIlZIlII(IeI'e momenten geopend van 10.00 tot 12.00 uur voor opgave van inten-
ties, zomaar een praatje, een bakje koffie/thee met wat

De vioer in het erbij en kunt u genieten van de muzikale klanken van

kerkgebouw harmonicagroep De Anjagers. U bent van harte welkom
De vloer laat in de gezellige ambiance.

nog even op zich e Woensdag 3 juni komt om 14.00 uur de Liturgische
wachten. We werkgroep bij elkaar in de Cultuurkerk. We bespreken de

hopen dat het
wachten beloond
gaat worden met

algehele gang van zaken met betrekking tot de vierin-
gen en de kerk.
e Woensdag 3 juni is om 18.30 uur het Rozenkransgebed

iets moois. in de Cultuurkerk. In deze onrustige tijd is hulp van
En als de vloer Maria hard nodig voor vrede. Na het gebed is er koffie/
er goed in ligt, thee en ruimte voor een gesprek. We zien u graag.

gaan de poets-
groepen weer
aan de slag voor
een mooi, helder
eindresultaat.

¢ Dinsdag 16 juni om 14.00 uur vergadert de Locatieraad
Breedenbroek/Dinxperlo in de Cultuurkerk. Aan de orde
komen de zaken die te maken hebben met de locatie, de
parochie en de kerk.

e Zaterdag 4 juli is de Gebedsviering in de Cultuurkerk
om 19.00 uur. Het koor Con Amore zal de viering onder-

De eerstvolgende steunen. Na afloop is er koffie/thee. U bent van harte

vieringen welkom om mee te vieren.

Zaterdag 13 juni e Zondag 5 juli is de traditionele Parochiedag. Deze wordt
om 10.30 uur 3 om 11.00 uur ingezet met een eucharistieviering in Het
is er de jaar- Eucharistische Centrum in Doetinchem. Na afloop zijn
lijkse Gildeviering. Met medewerking deze keer van het er broodjes, koffie/thee en is er gelegenheid elkaar te
Netterdens koor willen we een mooi begin aan de kermis ontmoeten. Ook u, parochianen van de verschillende
maken. locaties: we zien u graag op 5 juli!

Voor de laatste informatie hierover verwijzen we graag
naar de dorpswebsite: o -
www.Varsselder-Veldhunten.nl/sterk-voor-de kerk/ Rectificatie
kerkvieringen.
In de vorige Vreugdebode is in de rubriek Overleden een

We hopen u te mogen begroeten bij onze viering. storende fout geslopen. De naam van de overleden Kyra is niet
Menting, maar MESSING.
Werkgroep Sterk voor de Kerk Wij betreuren deze gemaakte fout en bieden daarvoor onze

oprechte verontschuldiging aan.
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M Aannemingsbedrijf
D JAN van DULMEN B.V.

Zeddamseweg 24 - 7075 EE Etten - Tel : 0315 323 680
www.janvandulmen.nl

Jouw afscheid,
jouw verhaal

Niets is zo persoonlijk als een uitvaart. Bij ons heb je alle

Beleef de mooiste dag uit jullie leven

Huwelijkse voorwaarden, wat betekent dat voor u?

Samen geniet u van het leven, maar wat als jullie toch besluiten om uit elkaar te gaan?

Hoe zit het dan met uw financién en bezittingen? Of eventueel uweigen zaak of een schuld?
Dan wilt u weten waar u aan toe bent. Er zijn oneindig veel varianten van huwelijkse voor-
waarden. Het aanpassen of opheffen hiervan, kan voordelen opleveren. Wanneer u huwelijkse
voorwaarden overweegt, is het belangrijk om u goed te laten informeren. Wij adviseren u hier
graag bij.

Elk moment goed geregeld.

Keppelseweg 1, 7001 CE Doetinchem | +31(0)314 - 372222 VAN WEEGHEL DOPPENBERG KAMPS
info@vwdknotarissen.nl | www.vwdknotarissen.nl NOTARISSEN | JURISTEN | ADVISEURS

/
N

DRUKKERI—V —
lJselstroom

DRUKKEN & PRINTEN —

't Goor 55A - 7071 PC Ulft - Tel. 0315 - 681373
www.ijselstroom.nl - info@ijselstroom.nl

75 jaar e

Agelink

Rust
en ruimte

ruimte om daar een eigen invulling aan te geven. We nemen
er alle tijd voor en brengen rust; voor, tijdens en na het afscheid.

Wat is jouw verhaal? Ons team biedt een luisterend oor.
Maak geheel vrijblijvend een afspraak met een van onze uitvaartbegeleiders.

Miranda

Dag en nacht bereikbaar, zeven dagen per week | Bel gerust 0314-32 46 67
of kijk op agelinkuitvaart.nl | Terborgseweg 126, 7005 BD Doetinchem.
Ook met een uitvaartverzekering ben je vrij om Agelink te kiezen.
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DOETINCHEM

Terughlik Pasen

De vieringen in de Goede week werden zoveel mogelijk
begeleid door een gelegenheidskoor.

Op Palmpasen maakten de kinderen een palmpasenstok en
hielden hiermee de processie door de kerk.

In een volle kerk begon het Paastriduim op Witte
Donderdag. Tijdens de indrukwekkende viering werd het
Laatste Avondmaal gevierd. Aan het eind van de viering
werd het altaar ontbloot. Het allerheiligste werd naar het
altaar in de Maria-kapel overgebracht, waar rondom het
altaar de tuin van Getsemane was nagebootst. Alle parochia-
nen konden in processie met de pastor, acolieten en lectoren
naar de Maria-kapel om daar in stilte te bidden.

Op Goede Vrijdag trokken veel aanwezigen met pastoor
Harrold Zemann mee langs de kruiswegstaties in de kerk.
Er werd aangegeven wat er bij elke statie gebeurde. Telkens
werd dit vergeleken met gebeurtenissen in het heden. Aan
het eind van de gebeden bij elke statie legde een van de
kinderen een symbool bij het grote kruis voor in de kerk.
Aan het eind van de viering bracht iedereen een bloemen-
hulde. ledereen verliet in stilte de kerk. 's Avonds was de
Goede Vrijdag-viering met een kruishulde.

Tijdens de paaswake werden negen volwassenen na een
lang voorbereidingstraject gedoopt en/of gevormd. Tijdens
de goede en mooie paaswake traden zij helemaal toe tot de
katholieke kerk. Een aantal van hen is al op verschillende
plekken in onze gemeenschap actief. Wij wensen jullie veel
geluk en hopen dat iedereen zich thuis mag voelen bij God
en in onze gemeenschap. Jullie zijn welkom!

ledereen die voor en achter de schermen heeft meegewerkt
om deze dagen tot een goede week te maken, bedankt voor
jullie inzet en tijd!

Locatieraad OLV
Foto: Ton Harbers

De passie van Ton Sedee
I- .

by

Vandaag ben ik op bezoek bij Ton en Elly Sedee. Velen kennen
Ton als organist. Hij is inmiddels 55 jaar actief in deze rol. Na
een hartelijke ontvangst beginnen we ons gesprek.

Ton is geboren en getogen in een muzikaal gezin in Delft. Hij
heeft de muzikaliteit van zijn vader geérfd. Thuis had men een
klein orgeltje. Zijn vader speelde orgel in de kerk. Tijdens de
oorlog kocht zijn vader een piano. Ton mocht vanaf acht jaar op
pianoles bij de Muziekschool Delft. Pianospelen is zijn passie.
Hij volgde de hbs en koos bewust voor de kweekschool. Daarna
werd hij onderwijzer in Den Haag-West. Hij hoefde niet te solli-
citeren en werd vrijgesteld van militaire dienst. Na een aantal
jaren als basisschoolleerkracht werd hij leraar Frans op de
Petrus en Paulus Mulo in Leidschendam. En het paar kreeg

er een huis bij! Ton en Elly trouwden in 1963. Door de strenge
winter moesten ze een jaar wachten voordat hun huis gebouwd
was. Elk nadeel heeft z'n voordeel: ze konden een nieuwe piano
kopen. Ton kon blijven spelen.

In 1971 begon Ton als leraar Frans aan het St. Ludgercollege in
Doetinchem. Het gezin kreeg een woning in de wijk Overstegen,
waar De Heilige Geestkerk aan verbonden was. Pastoor Pierik
vroeg Ton of hij af en toe zou willen spelen bij eucharistievie-
ringen. In 1975 werd Ton de vaste organist van het Gemengd
koor, dat later werd omgedoopt tot Volare. Vanaf 2014 is Volare
door de kerksluiting van de Heilige Geestkerk in de OLV-kerk
gaan zingen. Met zijn piano-ervaring begeleidde Ton het koor
op het orgel. Bij het begeleiden van een vesperdienst in de
Driekoningenkapel luisterde Roel Smit - beiaardier van de
Catharinakerk - mee. Hij bood Ton een orgelopleiding aan in de
Catharinakerk. Ton bespeelt het orgel en de piano met passie
en uit alles straalt de liefde voor muziek.

Dit jaar wordt Ton 90 jaar. Voor hem een moment om te
stoppen met de vaste begeleiding van een koor. We zijn Ton
dankbaar voor de ontelbare vieringen en gelegenheden waar-
bij hij speelde. Het koor nam op 24 april 2026 met een lunch
afscheid van Ton. Hij werd verrast door burgemeester Mark
Boumans, die hem een koninklijke onderscheiding uitreikte. Het
lidmaatschap in de Orde van Oranje-Nassau ontving Ton voor
zijn jarenlange inzet. Tijdens de eucharistieviering op Eerste
Pinksterdag zal Ton voor de laatste keer de weekendviering
met het koor Volare muzikaal ondersteunen.

Ada Loeven, Foto: Ton Harbers
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DOETINCHEM

1

In deze periode van het jaar ruimen veel mensen hun
linnenkast op. Ze nemen hun seizoensgebonden kleding
onder de loep en beslissen of ze een kledingstuk nog wel
voor het komende seizoen willen gebruiken. Het is belang-
rijk om te weten dat in Doetinchem de Kledingbank weer
geopend is. Burgemeester Mark Boumans opende de locatie
aan de Dr. Hubernoodplaats 1 op 27 maart officieel.
De Stichting Kledingbank Doetinchem geeft goede bruik-
bare kleding aan mensen die het hard nodig hebben, maar
het zelf niet (meer) kunnen betalen. De kleding wordt door
ongeveer 50 vrijwilligers op maat en kledingsoort gesor-
teerd en in de winkel gehangen. Er zijn in de gemeente
Doetinchem veel mensen die van deze stichting gebruik
kunnen maken. Als je denkt dat je ervoor in aanmerking
komt, kun je een doorverwijzing vragen bij een hulpverlener
(bijvoorbeeld buurtcoaches, maatschappelijke organi-
saties, maar ook onze kerk, met name diaconie en PCI).
Voorwaarde is dat je in Gaanderen, Doetinchem of Wehl
woont. Mensen die er gebruik van maken, kunnen twee keer
per jaar op afspraak kleding komen uitzoeken.
Omdat de stichting geen inkomsten heeft uit verkopen en
dergelijke, is ze volledig afhankelijk van giften. Van jouw gift
kunnen wij sokken, ondergoed en bijvoorbeeld winterjassen
voor kinderen kopen. (Je zult begrijpen dat ondergoed en
sokken nieuw worden verstrekt!) Een financiéle gift is daar-
om meer dan welkom! Zie www.kledingbankdoetinchem.nl.
Mocht je jouw linnenkast hebben uitgeruimd, dan kunt je
goede en bruikbare kleding (liefst kleding voor het komen-
de seizoen) inleveren voor hergebruik.
Dagen waarop men gebruikte kleding kunt inleveren:
- dinsdagochtend:  9.30-12.00 uur
- donderdagmiddag: 13.30-16.00 uur
- zaterdagochtend: 9.30-12.00 uur.
Laat de mensen die het goed kunnen gebruiken in uw
gemeente niet in de kou staan! ledereen wil er graag goed
en verzorgd uitzien!

Werkgroep Diaconie/Omzien naar elkaar

Foto: Margriet van Lenthe
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Restauratie Jozef-heeld

Het Hoogfeest van de heilige Jozef is elk jaar op 19 maart. Tot
aan de veertiende eeuw werd de heilige Jozef amper genoemd
en vereerd. Pas in de veertiende eeuw heeft Jean Gersson, een
kanselier van de universiteit van Parijs, de kans gegrepen om
Jozef naar voren te schuiven. Hij vond dat de devotie tot de
heilige Jozef wel een grotere plek in ons geloof mocht krijgen.
Hij vond dat we in hem een groot vertrouwen mogen stellen. Hij
was immers echtgenoot van Maria, maar daarnaast voedsterva-
der, oftewel pleegvader, van Jezus. Hij nam die taak op zich en
heeft die trouw vervuld. Hij beschermde zijn vrouw en kind en
was een trouwe persoon.

In de geschiedenis zien we ook grote bewonderaars van Jozef
(paus Johannes XXIII en paus Paulus Il). Zij zagen in Jozef het
hoofd van het heilig huisgezin en beschermer van de kerk.

Het Jozef-altaar heeft zijn plekje rechtsvoor in de kerk. Helaas
was onze Jozef er ‘slecht’ aan toe. Aan het beeld konden we
zijn ouderdom van ongeveer 80 jaar aflezen. Het beeld is van
het altaar gehaald en grondig schoongemaakt.

Daarna heeft Ton
Beving het beeld
zo goed mogelijk
gerestaureerd. De
beschadigingen
zijn wegge-

werkt en het

is opnieuw
geverfd. In de
toekomst zal

er nog wel wat
meer geverfd moeten
worden, maar voorlopig
kan onze Jozef weer
verder. Hij is weer terug-
geplaatst op zijn bekende
plekje.

Wij kunnen altijd bij hem
neerknielen en dat wat
we op het hart hebben bij
hem neerleggen.

Locatieraad OLV,
Foto: Ton Beving



Vijf parochianen
onderscheiden

Voor de “Parochie Laetitia” was
Koningsdag 2026 ook een bijzonder feeste-
lijke dag.

Maar liefst vijf parochianen werden verblijd
met een koninklijke onderscheiding. Hun
meestal jarenlange, vrijwillige inzet voor

de diverse locaties heeft zeker positief
bijgedragen aan de beoordelingscriteria die
ten grondslag liggen aan de aanvraag voor
toekenning van het bekende lintje.

Het pastoresteam en parochiebestuur felici-
teren de gedecoreerden van harte met hun
welverdiende beloning.

- Mevr. M. Bruins-Thuis Ulft
- De heer Th. Jansen Varsselder
- De heer G. Snelting Megchelen
- De heer J. Ketelaar Ulft,
voorheen Varsselder
- De heer T. Sedee, Doetinchem (zie foto)

Namens parochiebestuur,
Anja Dijcker, secretaris
Foto: Ton Harbers

Paasattentie bij

de gehedsviering

op de Huet = ,@

Elke donderdagmorgen om 'ﬂ [

10.00 uur is er in het kerkelijk ;...u-'r.._

centrum De Wingerd in de i =

Huet een gebedsviering. Voor

veel oudere mensen in deze wijk is de gang naar de zondagse
viering in de OLV te moeilijk. Zij kunnen vaak nog wel lopend,
al dan niet met een rollator, naar deze viering in De Wingerd
komen en doen dat dan ook trouw.

We vieren, bidden en zingen samen. Drie mensen van de groep
gaan voor in gebed. Deze groep bestaat al heel lang, maar

is nog belangrijker geworden voor deze mensen nadat het
kerkelijk centrum De Wingerd aan de eredienst werd onttrok-
ken per 1januari 2013. Elke derde donderdag van de maand is
bij deze viering gelegenheid om de communie te ontvangen.
Samen vieren geeft een fijn gevoel en je hoeft niet alleen via de
livestream de vieringen mee te maken.

Wij zouden deze fijne momenten graag met meer mensen
willen delen. Als u niet op loopafstand woont, kunnen we u
eventueel halen en brengen.

Na de viering drinken we in de gebedsruimte gezamenlijk koffie.
Net voor Pasen ontvingen de aanwezigen hun paasattentie

uit handen van Raymond Heerenveen vanuit de werkgroep
Diaconie/Omzien naar elkaar en een van de voorgangers van
deze groep. Voor iedereen: een zachte blik, een vriendelijk
gezicht, een vriendelijk woord, deze daqg is zo licht.

Foto: Raymond Heerenveen

- Jacco Biezeman

- Ashley Elshof

- Diana Gouwswaard-Hartemink
- Romy Gouwswaard

- Senn Gunsing

- Lucas Jansen

- Maikel Lorijn

- Michio Maat

- Jennifer van Ree

- Jaap Ris

- Roger van Rosmalen

- Esparanza Schoenmaker
- Odelia Schoenmaker

- Tony Scholman

- Lieke Verkijk

Overleden

- Frank Deurvorst

- Hein Zoomers

- Jan Beukeboom
- Theo Bos

- René Tomesen

In de Paastijd is het Doopsel, Vormsel en de Eerste Heilige
Communie in onze parochie toegediend aan:

89 jaar
88 jaar
88 jaar
86 jaar
81 jaar
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ETTEN

Sjoerd Jansen, wie kent hem niet? Al langer leefde in Etten
het idee om Sjoerd in het zonnetje te zetten. Een koninklijk
lintje zou een ontzettend mooie waardering zijn voor deze
duizendpoot. Een paar plaatsgenoten namen hiervoor het
initiatief.

Op zaterdag 28 maart was het dan zo ver. Tijdens zijn uitgestel-
de verjaardagsfeest 'bij Martinus’ (in de tot multifunctioneel
cultureel centrum (MECC) getransformeerde Martinuskerk)
reikte burgemeester Laura Werger de onderscheiding uit en
werd Sjoerd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Sjoerd is na zijn eerste communie op ongeveer achtjarige leef-
tijd begonnen als misdienaar.

Toen hij wat ouder werd, op 14-jarige leeftijd, werd hij acoliet.

Nu kon hij ook gevraagd worden om te assisteren bij een avond-

wake. Na een aantal jaren als acoliet ging hij zich zo rond zijn
25e ook interesseren in het voorgaan bij een avondwake.

Van 2010 tot 2019 was hij namens onze geloofsgemeenschap
correspondent voor het parochieblad de Vreugdebode (in het
verleden Bethlehembode). Jarenlang heeft hij op een luchti-
ge wijze met teksten en foto's de parochianen op de hoogte
gehouden van het wel en wee van onze geloofsgemeenschap.
Sinds een aantal jaren is hij ook bezorger van het parochieblad.

Ook voor De Treffer (voormalig Ettens Dorpsblad) was hij een
aantal jaren correspondent namens de geloofsgemeenschap.
Vanaf ongeveer 2014 is hij ook een gewaardeerd lid van de
bezoekersgroep. Deze groep bestaat uit mensen die zieken,
ouderen en alleenstaanden bezoeken (die daar behoefte aan
hebben). Verder wordt er twee keer per jaar een leuke middag
voor deze mensen georganiseerd. Hij heeft met zijn enthousi-
asme altijd een goede inbreng voor bijvoorbeeld een spreker of
act. Indien nodig haalt hij mensen die moeilijk ter been zijn met
de auto op.

Sinds november 2018 is er een werkgroep die de vieringen met
Allerzielen voorbereidt en daarbij ook gezamenlijk voorgaan

in de Allerzielenviering. Hij is hierbij van grote waarde met zijn
inbreng.

Na de sluiting van de St. Martinuskerk in januari 2024 ontstond
er vanuit de werkgroep Allerzielenviering ook het idee om
andere vieringen te organiseren, zoals bijvoorbeeld een Maria-
viering of kerstviering. Hier werkt hij ook graag aan mee.

Met zijn enthousiasme is het altijd fijn met hem samen te

Bezoekersmiddag ‘bij Martinus’

Op vrijdagmiddag 12 juni aanstaande wordt er weer een bezoe-
kersmiddag georganiseerd. Het thema is: ‘Een nieuw begin'.
Vanaf 13.30 uur is er inloop met koffie/thee. Pastoor Harrold
Zemann zal voorgaan in de gebedsviering. Er is weer een

mooi programma georganiseerd. De middag zal rond 16.30 uur
worden afgesloten.

Wilt u ook naar deze gezellige middag komen, dan kunt zich
opgeven bij een van de volgende personen (graag voor 8 juni):
- Marleen Pierik, tel. 0315-32 50 17 marleen.pierik@upcmail.nl
- Marion Leijzer, tel. 06 30 95 39 59 mleyzer@gmail.com

- Sjoerd Jansen, tel. 06 22710520 sjoerdjansen90@hotmail.com
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werken. Het is bijzonder te noemen
dat hij op zijn leeftijd al

zoveel betekend heeft en nog # . i
steeds, voor onze geloofsge- Jt' &
meenschap! \ e

Naast zijn werkzaamheden Af‘ B

Ly 1

voor onze geloofsgemeen-
schap is hij ook erg actief
in het verenigingsleven

van Etten. |

Sjoerd, nogmaals harte- ‘
lijk gefeliciteerd met
deze welverdiende
onderscheiding!

1) Burgemeester Laura Werger speldt het lintje op bij Sjoerd.
2) Sjoerd omringd door zijn ouders en burgemeester Laura
Werger.
3) Sjoerd met zijn koffertje om alles van deze bijzondere dag
in te bewaren.
Foto's: Roel Kleinpenning

Opbrengst vastenactie

De totaalopbrengst voor de vastenactie is 121 euro. Daarnaast
nog 30 euro voor de landelijke actie via incasso. Het bedrag
zal worden verdeeld tussen het landelijke onderwijsproject in
Zambia en ‘Huis van Marabout' in Gambia.



GENDRINGEN - MEGCHELEN - NETTERDEN

GENDRINGEN

Tussen Pasen en Pinksteren

»Ja, als Pasen en Pinksteren op één dag vallen zeker...",
zeggen we wel eens als we vinden dat iemand al te enthou-
siast bezig is en doordraaft. We bedoelen dan: waar jij van
spreekt, is een droom en zal nooit werkelijkheid worden.
Tussen Pasen en Pinksteren liggen altijd vijftig dagen.
En tussen die dagen zijn er vele feest- en herdenkings-
dagen: Koningsdag, Dodenherdenking, Bevrijdingsdag,
Hemelvaartsdag, misschien nog wel persoonlijke feestdagen.
Bijzondere dagen zijn nodig om te herdenken, om niet te
vergeten, om samen blij te zijn of samen verdriet te delen.
Om samen te praten of samen stil te zijn over de wereld
waar veel somberheid momenteel is, waar de vrede ver
te zoeken is, maar je kunt het ook in je leven van alledag
tegenkomen. Samen zijn is samen leven, samen is het mooi-
ste woord.
Dat wij ons zoals de leerlingen met Hemelvaart, openstel-
len voor de heilige Geest, in het vertrouwen dat Zij ons zal
troosten, en ons helpen de weg te wijzen naar een nieuwe
tijd. Op weg naar een nieuwe hemel hier op aarde, waar
plaats is voor iedereen. Dan kan het samenzijn tot een plot-
seling en ongekend feest worden: het pinksterfeest.
Wij vieren samen: elke woensdagmorgen om 10.00 uur is er
een H. Eucharistieviering in de Bringenborg. En natuurlijk
niet te vergeten wordt er na de viering koffie/thee gedron-
ken en ondertussen wordt er bijgepraat. Ook de gezelligheid
en het sociale aspect staan hierbij voorop.
U bent hierbij allen van harte welkom.
Namens de woensdagmorgengroep wens ik u allen een Zalig
Pinksteren.

Hanny Roes

Hemelvaartsdag 14 mei

Net als vorige jaren zal er ook dit jaar weer een fietstocht en
een kerkdienst georganiseerd worden. We beginnen om 9.00
uur met een kerkdienst, met als thema: ‘De hemel nabij’, in de
St. Maartenkerk (Witte kerk) in Gendringen.

Medewerking aan deze dienst verlenen em. pastoraal werkster
Hetty Bresser en de Oecumenische werkgroep. Aansluitend aan
deze dienst is er koffie, thee, limonade en wat lekkers. Hierna
kunt u op de fiets stappen voor een fietstocht van ongeveer 25
kilometer. Halverwege deze tocht is er een kleine pauze.

De tocht eindigt bij de Gent in Gendringen. Hier kunt u onder
het genot van een kopje koffie/thee met een krentenbol nog
gezellig met elkaar wat napraten. Voor mensen die niet mee
willen fietsen, is er natuurlijk de mogelijkheid om alleen de
viering bij te wonen, of om tegen 11.30 uur naar de Gent te
komen om daar gezellig samen koffie/thee te drinken en een
praatje te maken. Tijdens de dienst zal er een collecte voor de
gemaakte onkosten worden gehouden.

Mocht er geld overblijven, dan is dit voor de voedselbank.
Voor meer informatie kunt u bellen met:

- Gerard Bongers tel. 06 30 04 53 91

- Toos Lohschelder tel. 06 57 63 06 58

- Paul Knaven tel. 061276 4873

- Ali Aalbers tel. 06 22 63 45 91

Namens de oecumenische werkgroep Hemelvaart

Met verslagenheid hebben wij vernomen dat Ben Oude
Elberink plotseling is overleden op woensdag 15 april 2026.
Zijn overlijden raakt velen die hem hebben gekend en met
hem hebben samengewerkt binnen onze geloofsgemeen-
schap en daarbuiten.

Ben was jarenlang nauw betrokken bij het kerkelijk leven in
Gendringen. Van 2005 tot en met 2012 vervulde hij de taak
van voorzitter van het Parochiebestuur/Locatieraad

H. Martinus. In die jaren hebben wij hem leren kennen als
een gedreven en betrokken man, die voortvarend te werk
ging en zaken graag tot een goed einde bracht.

In een periode waarin er veel veranderde (de parochie werd
geloofsgemeenschap en het parochiebestuur werd locatie-
raad) bleef Ben een vaste en betrouwbare kracht. Met zijn
ervaring en nuchtere blik hielp hij mee om veranderingen
zo soepel mogelijk te laten verlopen en legde hij mede een
basis waarop later kon worden voortgebouwd.

Vol toewijding zette hij zich onder andere in bij het realise-
ren van het Dankbaarheidskruis en het monument van Dora
Visser. Ook was Ben jaren aanvoerder van de jaarlijkse
fietstocht naar Kevelaer.

Wij zijn Ben dankbaar voor zijn toewijding, inzet en zorg.
Zijn betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel zullen
wij ons blijven herinneren.

Wij wensen familie, vrienden en allen die hem dierbaar
waren veel kracht en troost toe bij dit plotselinge verlies.

Locatieraad en Pastoraatsgroep van de H. Martinus in Gendringen

Bezoekersyroep

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om naar deze viering te
komen iv.m. ziekte, dan zijn wij ook altijd in de gelegenheid om
bij u thuis te komen. Het bezoekwerk is van grote betekenis en
er wordt veel tijd en energie in gestoken door iedereen die erbij
betrokken is. Ook brengen we, als u het wenst, de H. Communie
bij u thuis. Mensen ontmoeten en luisteren naar elkaar. Gaf
Jezus ons daarin niet het voorbeeld? Wij wensen u allen een
Zalig Pinksteren. Hanny Roes

MEGCHELEN

Gehedsvieringen

Zondag 10 mei (Moederdag) is om 10.00 uur de Mariaviering
gehouden. In deze viering stonden Maria en ook alle moeders
centraal. Het dames- en het herenkoor hebben voor de muzika-
le omlijsting gezorgd.

Zondag 7 juni houden wij om 9.30 uur de jaarlijkse kermisvie-
ring met aansluitend de processie door het dorp. Het koor, de
schutterij en de harmonie zullen deze gebedsviering van zang
en muziek voorzien. U bent hiervoor van harte uitgenodigd om
deze traditie samen met ons te vieren.

In de maanden juli en augustus zijn er geen gebedsvieringen in
onze geloofsgemeenschap.

Zondag 13 september om 10.00 uur vindt de jaarlijkse oecume-
nische openluchtviering plaats bij het dankbaarheidskruis aan
de Nieuweweg 19 in Megchelen.
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Terughlik met foto’s

We hebben Palmpasen gevierd in een mooie en kindvriendelijke
inspiratieviering met de verhalen over de intocht van Jezus in
Jeruzalem en wat daarna gebeurde op Witte Donderdag, Goede
Vrijdag, Stille Zaterdag en paaszondag.

De Kruisweg-verering op Goede Vrijdag begon ingetogen in de
Sint Martinuskerk en de vele bezoekers liepen mee langs de
kruiswegstaties in natuurgebied 't Maatje. Ook konden zij de
kruisweg lopen in de pastorietuin of beleven via filmbeelden

op het televisiescherm achter in de kerk. Vooral de kruisweg
door de natuur was een indrukwekkende beleving en is het hele
paasweekend door vele mensen gewandeld.

Ook de feestelijke Hoogmis op eerste paasdag was heel mooi.
Een inspirerende viering en een fijne volle kerk met veel
bezoekers.

Hemelvaartsdag met de openluchtviering bij de Mariakapel,
het dauwtrappen en het samen ontbijten werd dit jaar voor de
zesde keer aangeboden.

Terwijl ik dit schrijf, moet Hemelvaartsdag nog komen, maar de
locatieraad en de pastoraatsgroep zijn bezig met de voorbe-
reidingen en hopelijk heeft u met ons meegevierd in de vroege
ochtend van donderdag 14 mei, om 07.00 uur.

De foto's die u ziet zijn van de dauwtrappersviering van vorig
jaar.

1) Palmpaasviering. Foto: Ria Aarntzen
2) Kruisweg op 't Maatje. Foto: Wim Gerritsen
3) Kaarsjes Maria-altaar. Foto: Ria Aarntzen

4) Dauwtrappersviering bij de Mariakapel bij het Monica-
kerkhof. Foto: Joop Helmink

5) Dauwtrappers gearriveerd voor het dauwtrappersontbijt.
Foto: Hans Aarntzen
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Oecumenische samenwerking Overleden

- Zondag 8 maart is overleden de heer Frans Schleedoorn,

In het afgelopen jaar is de samenwerking met de Protestantse Franciscus Hendrikus, in de leeftijd van 99 jaar. De

Gemeente Doet|nchem-V|erp|ek'Slangenb.urg enonze ' heer Schleedoorn woonde in zorgcentrum Sydehem,
Geloofsgemeenschap H. Augustinus-Martinus verder gegroeid. Benedendorpsstraat in Zeddam. Zaterdag 14 maart was voor
Samen vieren inspireert en geeft mooie nieuwe contacten. Veel hem de gezongen uitvaartviering in de Sint Martinuskerk in
kerkgangers kennen elkaar ‘uit het dorp’, wat het gemakkelijker Gaanderen, waarna hij werd begraven op de RK Begraafplaats
maakt om samen te vieren, elkaar te ontmoeten en een praatje in Wijnbergen. Wij geloven dat Frans is thuisgekomen bij onze
te maken. Hemelse Vader.

Zondag 16 augustus maken we weer een uitstapje naar de - Donderdag 12 ma.art.is overledgn mevrouw llse Seegers-van
Slangenburgkerk. Dan organiseren we voor de derde keer de Gumster, lise Louise, in de leeftijd van 86 jaar, partner van

de heer Theo Welling. llse woonde tijdens de oorlogsjaren
als klein kind in een kamp in Indonesié en na de oorlog kwam
ze met haar vader naar Nederland. Later woonde zij aan

de Blikslagerstraat in Gaanderen. llse heeft veel betekend
voor Gaanderen, met name voor de Tennisvereniging en de

speciale viering: ‘Bijbel in het Bos'. In deze viering in de mooie
natuur rondom de kerk worden verhalen uit de Kinderbijbel
voorgelezen; verhalen waaraan u wellicht mooie herinneringen
heeft. Wanneer u zo'n verhaal kent, mag u dit alvast doorge-

ven aan Wilma Broeze, wilmabroeze@hotmail.com of aan Ria Avondvierdaagse.
Aarntzen, h.raarntzen@gmail.com. Vrijdag 20 maart was voor haar de gezongen afscheidsviering
De 'Bijbel in het Bos-viering' begint om 10.00 uur in de in de Sint Martinuskerk in Gaanderen, waarna zij werd begra-
Slangenburgse kerk, |Jzevoortseweq 35. ven op het kerkhof achter de kerk.
Wij geloven dat er voor haar geen pijn en verdriet meer zal
; i' E zijn.

- Vrijdag 20 maart is overleden de heer Jan Beukeboom in

de leeftijd van 88 jaar. Hij woonde met zijn vrouw aan de
Kastanjelaan in Doetinchem en was een trouwe kerkganger

in de Sint Martinuskerk in Gaanderen. De begrafenisplechtig-
heid heeft plaatsgevonden op de natuurbegraafplaats in de
Slangenburg. Dat hij mag voortleven bij U God, en ook in onze
herinneringen.

- Ook op vrijdag 20 maart is overleden de heer Wim Egging,
echtgenoot van Mimi Egging-Arentsen, in de leeftijd van 78
jaar. Hij woonde samen met Mimi in Gaanderen. Voorheen
woonden zij aan de Akkerstraat in Gaanderen. Donderdag 26
maart kon men afscheid nemen van Wim en de familie condole-
ren. De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden in besloten
kring. Moge hij voor altijd opgenomen zijn bij Jezus en zijn
Vader in de hemel.

- Op woensdag 25 maart is overleden mevrouw Agnes
Ooykaas-Fiering in de leeftijd van 94 jaar. Zij was sinds

1990 weduwe van de heer Albert Ooykaas. Agnes heeft 85
jaar met veel plezier in Gaanderen gewoond, maar moest
helaas om gezondheidsredenen verhuizen naar zorgcentrum

T

Verhalencarrousel Bijbel in het Bos. Foto: Greetje v. Vroonhoven

Debbeshoek in Ulft. Daar heeft zij acht jaar lang een fijne tijd
BGSIE Iezers' en een liefdevolle verzorging gehjad. ZaJterdag 2 april was de
Wanneer u deze Vreugdebode ontvangt, is het voorjaar in crematieplechtigheid in besloten kring in het crematorium in
alle pracht losgebarsten en hebben we Hemelvaart gevierd. Etten. Agnes wordt bijgezet op het urnenkerkhof Sint Monica
In deze tijd van het jaar gaan we er graag op uit; fietsen, in Gaanderen.
wandelen, misschien heeft u wel gedauwtrapt of bent u mee Wij geloven dat Agnes is opgenomen in het Huis van God de
geweest met het busreisje vanuit de Slangenburgkerk door Vader, waar geen pijn of verdriet is.

- Donderdag 26 maart is overleden mevrouw Annie Derksen
-Brugman, Johanna Wilhelmina Maria, weduwe van de heer
Gert Derksen, in de leeftijd van 86 jaar. Zij woonde aan de
Van Damstraat in Gaanderen. De laatste weken was mevrouw
Derksen opgenomen in zorgcentrum Antonia in Terborg.

onze mooie Achterhoek.

En volgende week zondag, 24 mei, is het Pinksteren. De dag
dat we vieren dat de apostelen erop uitgingen. Zij hebben
de Heilige Geest ontvangen en durven alle mensen die zij

ontmoeten te vertellen over Jezus, de verrezen Messias. Donderdag 2 april was voor haar de crematieplechtigheid.
Ook wij hebben bij ons doopsel deze Geest ontvangen. Moge zij rusten in de vrede van de verrezen Heer.

Laten we door onze verhalen en onze daden elkaar laten - Maandag 20 april is overleden de heer Laurens Bus,
horen en zien wie Jezus is. Dan alleen zal er vrede komen in Laurentius Gerardus Maria, in de leeftijd van 68 jaar.

de wereld. De vrede die we ervaren in de mooie natuur om Laurens was de echtgenoot van mevrouw Marita Bus-

ons heen en die we elkaar zo van harte gunnen. Holleman en de familie Bus woont aan de Varsseveldseweg

in Gaanderen. Vrijdag 24 april was voor hem de avondwake

in de Sint Martinuskerk met medewerking van het Ettens

Mannenkoor. Na de avondwake was er gelegenheid om afscheid
i i van hem te nemen en de familie te condoleren. De crema-

“00""“““( tieplechtigheid heeft plaatsgevonden in besloten kring. Wij

vragen om kracht en troost voor hen die Laurens nu moeten

missen. Moge hij rusten in vrede.

Ook in de komende periode is er elke zondag om 9.30 uur een
viering in onze kerk. Het overzicht vindt u zoals gewoonlijk op
de pagina 14 van deze Vreugdebode.
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Sinds 1985 ‘
uw meesterbakker \

Aloys Lurvink

Rozengaardseweg 47
7001 DN Doetinchem
Tel:0314-3255 12
www.bakkerijlurvink.nl

8% 8 Jeannette Koster

Illflﬂ'lnH.!.Illh Himg

4y | 7] . | . i ]
Persponlifke, efdevolle en des kundige hepeleiding

Dag en nacht Goralkbag 05 - 15 9 55 &0
wvw, kosterpitvoaribegeleidingnl | Gaanceren en omstreken

Cordente & Cllorinner

Mogen wij u uitnodigen uw herinnering vorm te geven?

100 jaar
Ambacht

S C H O OT e~

GRAFMONUMENTEN ¢ URNMONUMENTEN e THUISGEDENKEN
BOUW- EN INTERIEUR

ol Fabriekstraat 18

o & 7005 AR DOETINCHEM
Telefoon (0314) 34 00 54
www.schoot-natuursteen.nl

info@schoot-natuursteen.nl

Bloemen & Emoties
Miranda Steentjes - rouwbloemist

06 - 5124 7324
bloemenenemoties@gmail.com
www.bloemenenemoties.nl

* 7 dagen in de week van 9.00 tot 21.00 bereikbaar
* op afspraak bij u aan huis
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Helming
Hovemers

G A A N D

V2
U ANt

Onderhoudsabonnement op maat!

Telefoon 06 - 227 90 338

mabo

techniek
Elektrotechniek

Camera & inbraakbeveiliging
Laadpalen

Accu opslag thuis/zakelijk
Airco’s & warmtepompen

CV-ketel vervanging,
onderhoud en storingen

Scope 8, 10 en 12 inspecties

Transportweg 7-09, 7007 CL Doetinchem
0314-235 044 info@mabotechniek.nl

www.mabotechniek.nl




TERBORG

Ontmoetingshijeenkomst Palmpasen

Op de eerste dag van de Goede Week vierden we samen de
intocht van Jezus in Jeruzalem en gingen we op weg naar
Pasen. Die zondagochtend hielden we een mooie traditie in ere
met het uitdelen van ‘palmtakjes’ die een paar dagen daarvoor
waren gezegend door onze nieuwe pastoor Zemann.

Uiteraard geen Bijbelse palmbladeren, maar takjes van de
buxus, die thuis achter een kruisbeeld worden gestoken of op
het kerkhof bij een graf worden geplaatst. Het staat symbool
voor de overwinning op de dood en het eeuwige leven. Bij
sommige tradities kunnen we blij zijn dat ze afgeschaft zijn.
Maar kan het kwaad om bepaalde tradities in stand te houden
als ze niemand kwaad doen en juist troost bieden?

Nog een leuke anekdote over die ochtend. In de nacht van
zaterdag op zondag was de klok een uur vooruitgezet. Het

zal u niet verbazen dat enkele vaste bezoekers van onze
Ontmoetingsbijeenkomsten - we noemen geen namen - die
zondagochtend een uur te laat arriveerden. Gelukkig konden
zij nog aanschuiven aan de koffie en thee en de (door Wilma
zelf gebakken) cake. Zoals pastoor Morsink altijd al aangaf: het
elkaar ontmoeten bij de koffie is minstens zo belangrijk als wat
daarvoor gebeurt. En zo is het.

Noteert u in uw agenda de volgende bijeenkomsten:

- 31 mei Mariaviering 10.30 uur in De Huiskamer
- 20 september Oecumene 10.00 uur in Etten vanwege de
Vredesweek
Allerzielen 10.30 uur in De Huiskamer
Kerstavond om 20.00 uur in de NH Kerk in
Terborg

- 1november
- 24 december

Wij zien u graag. Van harte welkom.
Jos Kunze/Wilma Elfrink

Tussenstand Actie Kerkbalans 2026

De telling van teruggekomen enveloppen van de Actie Kerk-
balans 2026 gaf als resultaat 4.828 euro aan toezeggingen en
contanten, bijeengebracht door 74 medegelovigen.

Verleden jaar kwamen er ook 74 deelnameformulieren binnen
en was de opbrengst hiervan 3.776 euro.

Het werkelijke aantal deelnemers is echter groter. Buiten dege-
nen die hun toezegging of contante bijdrage bij het secretariaat
afgaven, zijn er ook parochianen die hun bijdrage rechtstreeks
storten op het banknummer van de locatie Terborg.

Alle gulle gevers bedankt! Door uw gift werkt u mee aan

een vitale geloofsgemeenschap in Terborg en steunt u onze
Parochie Maria Laetitia.

We willen ook de wijkcontactpersonen en de werkgroep
verspreiding Vreugdebode bedanken; zonder jullie inzet had de
Actie Kerkbalans 2026 niet plaats kunnen vinden.

Het is goed te zien dat mensen uit onze geloofsgemeenschap
hun betrokkenheid tonen. Hier kunnen we allen blij mee zijn.

U kunt nog bijdragen!

Om de begroting voor 2026 (7.912 euro) te halen moet er
echter nog heel wat gebeuren.

Als u het werk binnen onze parochie en in het bijzonder het

werk binnen onze geloofsgemeenschap waardevol vindt en u
bent nog niet in de gelegenheid geweest uw financiéle steun
te effectueren, dan kunt u dat alsnog doen, onder andere via
bankrekening NL40 ABNA 0936 2497 57 t.n.v. RK Parochie
Maria Laetitia, inzake H. Georgius Terborg.

Laten we met zijn allen zorgen voor een vitale geloofsgemeen-
schap in Terborg!
Werkgroep Nieuw Begin, Jos Kunze en Henk Steentjes

Overleden

Wij ontvingen het treurige bericht van het overlijden van
onze mede-parochianen:

De heer H.G. Swaters 85 jaar
Mevrouw J.M.T. van Stiphout-Kampers 95 jaar
De heer HA.B. Hermsen 85 jaar
De heer J.E.H. Odink 54 jaar
De heer J.T.J.M. Brugman 75 jaar

In gedachten zijn we bij hen die in verdriet achterblijven.
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SILVOLDE/UARSSEVELD

SILVOLDE

Zaterdagmiddag 11 april kwamen een
kleine 50 vrijwilligers van onze geloofs-
gemeenschap Mauritius bijeen in het
gebouw van Willem Tell.

Als dankjewel voor al hun inzet kregen
de vrijwilligers deze middag aangeboden.
Wij prijzen als locatieraad ons zeer
gelukkig met zoveel mensen die, op
welke wijze dan ook, een steentje
bijdragen aan onze geloofsgemeenschap
en dat vervult ons met gepaste trots.

Na een kort openingswoord van de voor-
zitter werd het een heel gezellig samen-
zijn, mede door de muzikale omlijsting
door het duo Fris van de draod, die op
geheel eigen wijze de sfeer er goed
inbracht.

Met een heerlijk buffet werd deze
geslaagde middag afgesloten.
Nogmaals willen wij hier eenieder
bedanken die zich de afgelopen periode
heeft ingezet.

Bedankt voor wie je bent

Voor alles wat je doet

Altijd recht uit je hart

Nooit omdat het moet

Voor al die uren bedankt

Voor alle grote en kleine taken
bedankt

Voor alle inzet en warme
momenten bedankt.

Mede namens de locatieraad, Rob Splitthoff
Foto's: Ans Peelen

Het is Pinksteren geweest. Na de bange periode na Pasen zijn
de apostelen uit hun schulp gekropen. Ze realiseerden zich de
boodschap van Jezus: ,,Ga en onderwijs al mijn volken."
Kunnen wij nu, een paar weken na Pinksteren, aan de kant
blijven staan? Of voelen wij ons ook geroepen of aangespoord
om op een of andere manier de boodschap van Jezus uit te
dragen?

In het Evangelie vertelt Lucas ons vandaag dat 72 mannen,
twee aan twee, door Jezus op pad gezet worden om het konink-
rijk van God te verkondigen. Wat een uitverkiezing, zou men
denken.

Maar hun bagage is uitermate beperkt: ze mogen geen geld
meenemen, geen reistas en geen schoenen. Enkel één woord:
‘vrede'.
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Ook wij christenen, die Jezus' naam dragen, worden vandaag
gezonden.

Niet als handelsreizigers of zieltjeswinners.

Wij mogen niet zomaar ergens onze voet tussen de deur zetten
en de ander dwingen ons binnen te laten. Wij moeten de ande-
ren de kans laten om in vrijheid de deur voor ons te openen.
Wij openen op zondag 7 juni weer de deuren van de
Mauritiuskerk om samen te komen, te bidden, zingen, luisteren
en na te denken over hoe we onze missie vorm kunnen geven in
deze tijd en deze wereld.

Weet u het ook niet zo goed, of juist wel? ledereen is van harte
welkom, ook bij het informele samenzijn na afloop van de
viering.



Pinksterviering
londag 24 mei 10.00 uur

‘Geef ons Uw Geest’

Heer God,
Met Pinksteren vieren we dat Uw Geest in ons hart wil
wonen,

ons wil vormen, ons heel wil maken.

De wereld heeft Uw begeestering nodig,

U weet dat.

Nog altijd zijn velen van ons, God,

prooi van angst, zorgen, onzekerheid, woede en zelfs haat.
We zien dat, verder weg, in vieze oorlogen,

dichterbij in onze eigen samenleving,

en we herkennen het in ons eigen hart.

Geef ons door Uw Geest,

met Pinksteren,

ten minste te geloven,

dat de wereld zal veranderen.

Zoals ook de harten van alle mensen,

en wij door Uw Geest,

toch eens allen één zullen zijn.

De wereld heeft Uw begeestering nodig,

U weet dat.
Amen

Ds. Bram Verduijn

Van harte welkom in deze
pinksterviering.

Foto: H. Bulsink

Overleden
- 02-03-2026 T. Hagemann, Lichtenbergseweqg 46 jaar
- 04-03-2026 W.B.M. Gries, Schoolstraat 84 jaar
- 04-03-2026 T.H.M. Gerritsen-te Dorsthorst

Laan van Schuylenburch 93 jaar
- 06-03-2026 H.J. ten Holder-Sweers, Ulftseweg 95 jaar
- 08-03-2026 B.E. Nijenhuis-Dijkstra

Laan van Schuylenburch 100 jaar
- 09-03-2026 B.J.M. Schutten-Minkhorst

Laan van Schuylenburch 84 jaar
-16-03-2026 E.M.B. Steentjes-Schepers

Oude Dinxperloseweg 86 jaar

-17-03-2026  H.J.T.M. Sessink, Ln v. Schuylenburch 75 jaar
-19-03-2026 A.W. van Loon, Ln v. Schuylenburch 90 jaar
- 03-04-2026 E.H.G. Starink, Prinses Beatrixstraat 79 jaar
- 06-04-2026 A.J.G.M. Neyenhuis-ter Horst

Doctor Schaepmanstraat 83 jaar
Wij bidden voor hun eeuwige rust. Wij wensen hun familie
veel sterkte en kracht voor de komende tijd.

Viering zondag 9 juli 10.00 uur

Nu voor ons ook de vakantie aanbreekt, hebben we als
thema gekozen: ‘Nu even wat anders'.
Toon Hermans bracht ons op het idee met zijn gedicht:

Dromen; een beetje zoeven
Niet je hele lange leven
met je voetjes op de grond
beetje dromen

beetje zweven

lijkt me ook heel gezond.

U bent uitgenodigd met ons samen te vieren.

Ter informatie hij onze vieringen

U kunt alle vieringen in het Mauritiusgebouw meebeleven
via de livestream: Geloofsgemeenschap H. Mauritius-
Kerkdienst gemist- www.kerkdienstgemist.nl/
stations/531-Geloofsgemeenschap-H-Mauritius

Deze link geeft u de mogelijkheid diensten terug te kijken.

VARSSEVELD

Zondag 14 juni en zondag 12 juli om 10.00 uur is in Den Es
de Woord- en Communieviering met samenzang.

‘Geef Oude 1Jsselstreek kleur

nodigt u uit voor de REGENBOOGVIERING op

zondag 29 juni om 10.30 uur in 't Witte Kerkje aan de
Doetinchemseweg 5 in Varsseveld.
Voorgangers zijn Kor Datema en Henk Bulsink.

Vanaf 10.00 uur inloop en er is koffie en thee (contant betalen).
Deze viering is niet alleen een kans om samen te komen, maar
ook een belangrijke gelegenheid om onze solidariteit te tonen
en te reflecteren op de uitdagingen waar men nog steeds mee
te maken heeft.

Een moment om een boodschap van inclusie en gelijkheid

te verspreiden, waarin we de waarde van liefde en gelijkheid
vieren, en het belang van respect voor iedereen.

Stel je voor... een plek waar iedereen welkom is.

Waar je mag zijn wie je bent, zonder uitleg of oordeel. Waar
verschillen niet verdelen, maar juist verbinden. Waar we samen-
komen als mensen - ieder met een eigen verhaal, maar gelijk in
waardigheid.

U bent van harte welkom.
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PAROCHIE MARIA LAETITIA

Centraal secretariaat Parochie Maria Laetitia
Kantoor en bezoekadres:

Pastoor Vernooystraat 7, 7071 BR Ulft

E-mail: secretariaat@mlparochie.nl
Openingstijden secretariaat:

woensdag en vrijdag van 09.00 - 11.30 uur
NL19 RABO 0156 5694 50

tel. 0315 - 34 20 44

Azewijn - H. Mattheus
Mattheusplein 1, 7045 AC Azewijn
E-mail: rkazewijn@milparochie.nl
NL89 RABO 0374 6064 39

tel. 0315 - 34 20 44

Breedenbroek - HH. Petrus en Paulus
Terborgseweg 30, 7084 AJ Breedenbroek
E-mail: rkbreedenbroek@miparochie.nl
NL88 RABO 0310 4000 23

Secretariaat: eerste woensdag van de maand van 10.00 - 12.00 uur

tel. 0315 - 65 12 84

Dinxperlo - De Goede Herder

p/a Terborgseweg 30, 7084 AJ Breedenbroek
E-mail: rkdinxperlo@mlparochie.nl

NL17 RABO 0313 9044 56

Secretariaat: eerste woensdag van de maand van 10.00 - 12.00 uur

tel. 0315 - 65 14 96

Doetinchem - OLV. Tenhemelopneming

Pr. Hendrikstraat 36, 7001 GL Doetinchem
E-mail: rkdoetinchem®mlparochie.nl
Rekeningnummers RK Parochie Maria Laetitia:
NL49 RABO 0384 3705 00 - kerkbalans

NL81 ABNA 0447 5381 87 - betalingen, vieringen en intenties
NL68 RABO 0384 3994 52 - onderhoud begraafplaats
Secretariaat: maandag, woensdag en vrijdag van 09.30 - 12.00 uur

tel. 0314 - 3910 91

Etten - H. Martinus

Dorpsstraat 19, 7075 AC Etten

E-mail: rketten@mlparochie.nl

NL23 RABO 0317 8004 50 - rekening courant
NL82 RABO 0317 8018 13 - kerkbalans

tel. 0315 - 34 24 98

Gaanderen - H. Augustinus/H. Martinus
Kerkstraat 72, 7011 CP Gaanderen.

E-mail: rkgaanderen@mlparochie.nl

NL76 RABO 0115 3918 27 - rekening courant
NL17 RABO 0115 3013 21 - kerkbalans
Secretariaat: dinsdag 09.30 - 10.30 uur,
donderdag 14.00 - 15.00 uur

tel. 06 - 12 67 88 24

Gendringen - H. Martinus

Past. Wijfkerstraat 1, 7081 BT Gendringen
Contactpersoon Kerkbalans, Ronald Giesen,
E-mail: rkgendringen@mlparochie.nl

NL24 RABO 0116 3024 29 - betalingen, vieringen en intenties
NL94 RABO 0116 3936 10 - kerkbalans

tel. 0315 - 34 20 44
tel. 06 - 36 38 27 62
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Megchelen - H. Martinus

Past. Mdlderstraat 2, 7078 BB Megchelen
E-mail: rkmegchelen@mliparochie.nl

NL62 RABO 0132 7006 62

tel. 0315 - 37 76 58

Netterden - H. Walburgis
Netterdensestraat 8, 7077 AB Netterden
Contactadres: Frank Simmes

E-mail: rknetterden@mlparochie.nl

NL67 RABO 0326 6138 54

tel. 0315 - 38 6109

Silvolde - H. Mauritius

Secretariaat: Burgemeester van Nispenstraat 5A09,

7001 BS Doetinchem tel. 06 - 55 48 99 56
E-mail: rksilvolde@mlparochie.nl

Secretariaat Het Anker: Pr. Bernhardstraat 4, 7064 GG Silvolde

NL50 RABO 0359 1003 33 - kerkbijdrage

NL21 RABO 0359 1704 04 - kerkhof.

NL62RAB00359147550 - overige zaken

Terborg - H. Georgius

Hoofdstraat 39, 7061 CG Terborg

E-mail: rkterborg@mlparochie.nl

NL40 ABNA 0936 2497 57 - kerkbalans
NL97 RABO 0359 1232 52 - rekening courant
Secretariaat: woensdag 10.00 - 12.00 uur en volgens afspraak.

tel. 0315 - 32 30 60

UlIft - HH. Antonius-Petrus & Paulus
J.F. Kennedyplein 9, 7071 BT Ulft
E-mail: rkulft@mlparochie.nl

NLO6 RABO 0363 8004 84 - vieringen en intenties

NL41 RABO 0363 8759 99 - Antonius kerkbalans

NL72 RABO 0363 8005 57 - Antonius

NL88 RABO 0363 8098 72 - kerkbalans Petrus en Paulus
Secretariaat: donderdag van 10.00 - 11.30 uur

tel. 0315 - 68 12 75

Varsselder-Veldhunten - HH. Martelaren van Gorcum
Hoofdstraat 31, 7076 AG Varsselder
Secretariaat:

E-mail: rkvarsselder@mlparochie.nl
NL57 RABO 0153 1012 10

tel. 0315 -34 20 44

Varsseveld - H. Laurentius

H. Bulsink, Westerlijke Noorderbroekweg 1,
7054 CE Westendorp

E-mail: rkvarsseveld@milparochie.nl

NL69 RABO 0364 8884 66

tel. 0315-29 8115

MARI
LAETITIA



Hebt u hulp nodig of kentuiemand die hulp [T
nodig heeft? Misschien kan de PCl u helpen.

U kunt contact opnemen met de plaatselijke werkgroep:

- Azewijn: Riet Koster 0314 - 65 22 03 J A N s E N
- Dinxperlo: Frans Vreemann 0315-651213

- Doetinchem: Martin Liefrink 06 - 5192 11 35

- Gaanderen: Ria Aarntzen 06 - 57284582 T E R B o R G

- Gendringen: Ans Robben 06-136060T71

- Silvolde/Varsseveld: Frans Ros 0315-329370

- Terborg: Wilma Elfrink 0315-3298 04 BOUW

U kunt ook een e-mail sturen naar: pci@mlparochie.nl.

Alvele jaren vakkundig partner van Al 140 jaar staat familiebedrijf Jansen

Amphion Cultuurbedrijf Terborg voor betrokkenheid en kwaliteit,
een belofte die van generatie op
generatie is doorgegeven. Wij zijn er
voor het kleine onderhoud tot aan het
realiseren van uw droomwoning!

SLOOT WAV X13:3"2115

Eric 06-221 874 27 & Rutger 06-290 52 155

« Stemmen, onderhoud en reparatie

- Transport, verhuur en opslag

- Dealer van FEURICH piano’s en vleugels:
topkwaliteit voor een ongelofelijkre prijs!

- Verkoop occasions met garantie

Luc Jansen | Postbus 117 | 7060AC Terborg
0315 323 107 | info@jansenterborg.nl | www.jansenterborg.nl

4

F

Showroom (alleen op afspraak): Varsseveldseweg 130b Doetinchem

www.slootpianoservice.nl

b BIJ LEKKAGE / STORMSCHADE “w ad“erlenlle
!“H;.u Binnen 4 uur op locatie niar nla sen?

g |

RH dakwerk is een gerenommeerd bedrijf
dat gespecialiseerdisin:

Platte en hellende daken (bitumen en EPDM).
Reporotie/renovatie pannendak.
Reparatie/renovatie schoorsteen (ook loodwerk).

Lekkage opsporen (ook lekdetectie, via verzekering).

00060

Stormschade (binnen 4 uur op locatie).

_. 7
Bel voormee’ \
infomatie naa
06 42 96 56 14

0850607117 info@rhdakwerk.nl
Rijksweg 124 7011EC Gaanderen
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GUYV uitvaartzorg

Persoonlijk, betrokken en dichtbij

Wij hebben alle tijd &
aandacht voor u!

* Eén vertrouwd aanspreekpunt Wij komen ook aan
* Alle tijd en oprechte aandacht voor u huis voor gratis

* De beste zorg tegen de laagste tarieven ~ Voorbesprekingen!
* Dag en nacht echt bereikbaar voor u

Bel daarom altijd eerst GUV!

Ook bij elders verzekerden kan GUV de uitvaart verzorgen.
Wij hanteren daarvoor speciale tarieven!

GUVix

Persoonlijk, betrokken en dichtbij

Meer weten? Bel GUV!
T 0543 - 491270 (24/77 www.guv.nl



